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YAYINLARI 


TARİH BİLİMİ 


Tarihin Tanımı 

İnsan topluluklarının zaman içindeki siyasi, sosyal, 
ekonomik ve dini faaliyetlerini, kültür ve uygarlıklarını, 
savaş ve barışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve 
zaman göstererek, neden - sonuç ilişkisi içerisinde, 
belgelere dayanarak, objektif (tarafsız) bir şekilde inceleyen bilime tarih denir. 


Tarih Biliminin Konusu 

Geçmişte yaşanmış olaylar içinde, insan topluluklarının yaşayışlarını ve nüfus hareketlerini etkileyen gelişmeler ile insanların neden olduğu olaylar ve bu olayların birleşmesinden ortaya çıkan olgular tarih biliminin konusu içine girer. 


Olay: Tarihi süreç içinde, kısa süreli olarak ortaya çıkan gelişmelere denir; Malazgirt Savaşı, Kavimler Göçü, Talas Savaşı gibi. 


Olgu: Olayların sonuçlarına bağlı ortaya çıkan 
başlangıç ve bitiş tarihi belli olmayan uzun 
süreli gelişmelere denir. Anadolu'nun Türkleşmesi, Feodalitenin yaygınlaşması, İslamiyet'in Türkler arasında yayılması gibi. 


Tarih Biliminin Amacı 

İnsanlığın zaman içinde geçirdiği olay ve olguları araştırarak ortaya çıkarmak ve elde edilen bilgileri yorumlayarak günümüz insanlığının hizmetine sunmaktır. 


Tarihi Olayların Özellikleri 

-» Tarihi olaylar geçmişte yaşanmıştır. 

«>» Olaylar belli bir coğrafi mekanda ve belli bir kronolojik zaman dilimi içerisinde meydana gelir. 

“ Olaylar belgelere dayanır. e 

«- Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Bu nedenle tarih araştırmalarında deney ve gözlem metodu kullanılamaz. 

“> Olaylar tek bir nedene bağlı olarak açıklanamaz. 
Çünkü olayların maddi veya manevi değişik nedenleri olabilir. 

“» Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi tarihi olayların kesintisiz olarak devam etmesini sağlar. 


Tarihi olayların belli bir kanun ve kuralı yoktur. 


i 


Tarihi olaylar hakkındaki bilgiler, bulunan yeni belgelerle değişebilir. 


(EZE YAYINLARI 


TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ 

Tarih bilimi, insan toplulukları tarafından meydana getirilen olayları incelediği için beşeri bilimler (sosyal bilimler) içerisinde yer alır. 


Beşeri bilimler, pozitif bilimlerden farklı bir araştırma 
yöntemine sahiptir. Pozitif bilimlerde deney ve gözlem metodu kullanılırken, beşeri bilimlerde belgelere 
dayanılarak, anlama ve kavrama yöntemi kullanılır. 
Tarihi olaylar belgelere dayanılarak açıklanır. 


Belgeler yazılı ve yazısız diye ikiye ayrılmıştır. 


Yazılı belgeler yazının icadından günümüze kadar 
geçen dönem içinde yazılan her türlü belgedir. 


Yazısız belgeler ise destanlar, atasözleri gibi sözlü belgelerin yanında, kullanılan araç gereçler, 
giyim eşyaları, barınaklar ve iskeletlerdir. Bu tür 
belgeler özellikle tarih öncesi dönemleri açıklamada büyük bir öneme sahiptir. 


mev 


UÜ 


Tarihsel belgelerden edinilen bilgilere “kesin doğru” gözüyle bakılmamalıdır. Çünkü, daha sonra ortaya çıkarılacak aynı olayla ilgili farklı belgeler, mevcut bilgiyi değiştirebilir. Bu nedenle tarih bilimi, 
kendisini sürekli yenileyen, dinamik bir yönteme 
sahiptir. 


Bir tarih araştırmacısının bir olayı ortaya koyabilmesi 
için şu sistematik yöntemi izlemesi gerekir: 


Tarama (Kaynak Arama): Olaylarla ilgili yazılı yazısız 
bütün kaynaklar bulunup ortaya konmalıdır. 


Tasnif (Sınıflandırma): Elde edilen belgeler belirli bir 
sistem dahilinde sınıflandırılmalıdır. 


Tahlil (Çözümleme): Elde edilen belgeler geçmişe 
ait olduğu için günümüz insanının anlayacağı hale 
getirilmelidir. 


Tenkit (Eleştiri): Eldeki belgelerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. 


Terkip (Semtez): Eldeki belgeler veya bilgiler birleştirilerek eser ortaya konmalıdır. 


Tarih Araştırmalarında Dikkat Edilecek Özellikler 

»» Olayın üzerinden belli bir zaman geçmelidir. Böylece olayların sonuçları daha belirgin hale gelir. 

«» Olayın meydana geldiği yerde araştırma yapılmalıdır. 

s«» Belgeler doğru olarak değerlendirilmeli ve tarafsız 
olarak açıklanmalıdır. 

*» Geçmişte meydana gelen olaylar, olayın geçtiği 
dönemdeki gelişmişlik düzeyi ve değer yargıları 
göz önünde bulundurularak açıklanmalıdır. 

“» Olaylar birbirlerini etkiledikleri için olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulmalıdır. 


» Olayla ilgili değişik belgelerden yararlanılmalıdır. 
Böylece daha objektif değerlendirmeler yapılabilir. 


Tüm bu yöntemler, tarihi olayların objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi için gereklidir. 


TARİHİN SINIFLANDIRILMASI 


Araştırma ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için tarih; zamana, mekâna ve konularına göre sınıflandırmaya 
tâbi tutulmuş ve bölümlere ayrılmıştır. 


Zamana Göre Sınıflandırma 


Olaylar kronolojik sıraya göre çağlara veya yüzyıllara 
ayrılarak incelenir. Örneğin Yeniçağ Tarihi, XIX. Yüzyıl 
Tarihi, Kanuni dönemi gibi. 


Mekana Göre Sınıflandırma 


Belli bir bölgenin tarihinin yazılmasıdır. Avrupa Tarihi, 
Türkiye Tarihi ve İstanbul Tarihi gibi. 


Konuya Göre Sınıflandırma 


Tarihin konulara ayrılarak yazılmasıdır. Tıp tarihi, sanat tarihi, felsefe tarihi gibi. 


TARİH ÇEŞİTLERİ 
Genel Tarih: İnsanlığı ve olayları bir bütün halinde inceleyen tarihlerdir. Dünya Tarihi ve İnsanlık Tarihi gibi. 


Özel Tarih: Olayları din, dil, ırk ve mekan farkı gözeterek inceleyen tarihlerdir. Türk Tarihi ve İslam Tarihi 
gibi. 
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TARİH BİLİMİNİN GELİŞİM AŞAMALARI 


Bilimler geçmişten günümüze kadar sürekli bir gelişim süreci izlemişler ve bunun sonucunda günümüzün bilgi ve kültür birikimi ortaya çıkmıştır. 


Bu gelişim sürecinde tarih biliminin geçirdiği başlıca 
aşamalar şunlardır: 


Hikâyeci (Rivayeiçi, Nakilci) Tarih 

Tarih biliminin başlangıç dönemindeki tarihçilik anlayışıdır.Bu tarihçilik anlayışında olaylar hikâye yoluyla 
anlatılmış ve daha çok efsanelere yer verilmiştir. Yer 
ve zaman genellikle belirtilmesine rağmen olaylarda 
olağanüstü varlıkların etkili olduğunu kabullenen bir 
anlayışa sahip olduğu için her zaman tutarlı bir neden 
sonuç ilişkisi görülmeyebilir. M.Ö. 5. yüzyılda Heredot'un yazdığı “Historia” bu türün ilk örneğini oluşturmuştur. 


Kronik Tarih 
Olayları meydana geliş sırasına göre inceleyen tarih 
anlatım şeklidir. Hititlerin yıllıkları olan “Anallar” ve Os- 


manlıdaki “Vakanüvist” tarihleri buna örnektir. 


Öğretici (Pragmatik, Faydacı) Tarih 

Olaylardan ve kişilerden dikkat çekici bir şekilde söz 
edilerek, tarihten ders alınması, üyesi olunan toplumun ahlâk ve karakterinin geliştirilmesi, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Daha çok 
olayların olumlu yönleri ve kahramanlık hikâyeleri anlatılmıştır. Olayların ders alınabilecek başarısızlıklarla 
ilgili yönlerine değinilmediği için objektiflik tam olarak 
yakalanamamıştır. 


Sosyai Tarih 
Olayları siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ele alarak 
toplumların her türlü faaliyetlerini inceleyen tarih anla- 


tım şeklidir. Olaylar duygusallıktan arındırılmış olarak 
anlatılır, ayrıntılara inilmez. 


Araştırmacı (Neden - Nasılcı, Bilimsel) Tarih 
Olayların yer ve zamana göre neden sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesidir. Günümüzdeki bilimsel tarihçilik anlayışı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Olayda etkisi 
olan bütün nedenler, günümüzdeki teknik gelişmelerden de yararlanılarak araştırılır. Herhangi bir tarih olayı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilmek, ancak bilimsel tarihçilikle mümkün olabilir. 


TARİHE YARDIMCI BİLİMLER 


Tarih araştırmalarında kullanılan belge ve kaynakların 
çeşitliliği diğer bilim dallarından yararlanmayı zorunlu 
kılmaktadır. Bu bilimlerin başlıcaları şunlardır: 


Coğrafya (Yer ve iklim bilimi) 

İnsanların Üzerinde yaşadıkları ve olayların gerçekleştiği yerlerin yeryüzü şekilleri, iklim şartları ve bitki 
örtüsü insanlar üzerinde etkilidir. 


Arkeoloji (Kazı bilimi) 

Daha çok tarih öncesi dönemlere ait insanların yaşamış 
oldukları yerleşim yerlerini, kullanmış oldukları araç 
ve gereçleri toprak ve su altından çıkararak inceleyen 
bilimdir. 


Bir Arkeolojik Kazı Çalışması 


Aniropoloji (Irk bilimi) 

Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini 
ve özellikle kafataslarını inceleyerek insan ırklarını sınıflandıran bilimdir. Irkların dünya üzerinde hangi bölgelere göç ettikleri ve kültürlerin birbirleriyle hangi 
coğrafyalarda etkileşime girdikleri bu bilim yardımıyla açıklanabilir. 


Einograiya (Kültür bilimi) 
Toplumların ört, adet ve gelenek gibi öz kültürlerini inceleyen bilimdir. 


Kronoloji (Takvim ve zaman Dilimi) 
Olayların gerçekleşme zamanını bildirerek tarihe yardımcı olur ve olayların meydana geliş sırasını belirler. 


Filoloji (Dil bilimi) 
Filoloji geçmişte var olmuş diller ile günümüzde konuşulan diller arasındaki ilişkileri inceler. Böylece top- 


lumlar arasındaki kültürel etkileşim konusunun aydınlatılmasında da tarihe yardımcı olur. 


(Gİ YayınLaRI 


Epigraiya (Kitabeler bilimi) 


Orhun Abideleri gibi, anıtlar ve taşlar üzerindeki yazıları inceleyen bilimdir. 


Eski Bir Kitabe 


Paleograiya (Yazı bilimi) 

Tarih araştırmalarında kullanılan vesikalar değişik karakterlere sahip yazılarla yazılmıştır. Mısır'ın hiyeroglifleri, Mezopotamya'nın çivi yazısı, Avrupalıların Latin 
Alfabesi, Türklerin Göktürk ve Uygur Alfabeleri gibi. 
Paleograiya, eski yazı ve yazı türlerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bir bilimdir. 


Filoloji (Dil bilimi) 

Filoloji geçmişte var olmuş diller ile günümüzde konuşulan diller arasındaki ilişkileri inceler. Böylece toplumlar arasındaki kültürel etkileşim konusunun aydınlatılmasında da tarihe yardımcı olur. 


Nümizmatik (Meskükâi; Para bilimi) 

Geçmişte basılmış paraları inceler. Eski paralar; devletlerin ekonomik durumu, bağımsızlığı, devlet merkezleri ve hükümdarların yönetimde kaldıkları dönemler 
hakkında bilgi verir. 


Eski Bir Medeniyete Ait Para 


Diplomatik 

Devletlerin iç ve dış yazışmalarını, bu yazışma belgelerinin türlerini, şekillerini, konularını, dillere göre antlaşma metinlerindeki farklılıkları inceler. Bu bilim dalı, 
belgelerin gerçek ya da sahteliğini tespit etmede de 
tarih bilimine yardımcı olur. 


Sosyoloji 


Toplum bilimidir. Toplumların örgütlenmesi, yönetimleri ve sosyal hayatları hakkında bilgi verir. 


Bu bilimlerden başka; felsefe, psikoloji, iktisat, istatistik, 
kimya, heraldik (arma bilimi), sicillografi (mühür bilimi) gibi bilimlerin araştırmalarından da tarih yararlanır. 


TAKVİMLER 


İnsanlar geçmişlerini, yaşadıkları anı ve geleceklerini 
değerlendirmek için bir düzen kurmuşlar ve astronomik gözlemlerle ay ve güneşin hareketlerini inceleyerek, zaman hesaplaması yapmışlardır. Bu hesaplamalarla hazırlanan cetvellere takvim denilmiştir. Takvimler sayesinde olayların zamana göre (kronolojik 
olarak) incelenmesi mümkün olmuştur. 


Ay Yılı: Ay, Dünya etrafında dönüşünü 29,5 günde tamamlar. Ayın, Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle 354 
günlük süre bir ay yılını meydana getirir. Bu takvim ilk 
kez Sümerler tarafından kullanılmıştır. 


Güneş Yılı: Dünya'nın güneş etrafında dönüşüne göre düzenlenmiştir. 1 yıl, 385 gündür. Bu takvim ilk kez 
Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. 


Ay yılı ile Güneş yılı arasında 711 günlük fark vardır. 
Bundan dolayı Ay yılı esaslı takvimin yıl başlangıcı her 
yıl Güneş yılı esaslı takvime göre 11 gün öne gelir. 


TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIK- 
LARI TAKVİMLER 


Oniki Hayvanlı Türk Takvimi 
İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları taratın- 
dan kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan 


bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve 


EREN vavınarı 


her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Bu takvim Türklerden başka Çin, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından da 
kullanılmıştır. ş 


Oniki Hayvanlı Türk Takvimi 


Hicri Takvim (Kameri Takvim) 

Ay yılı esasına göre hazırlanmıştır. Hz. Muhammed'in 
Mekke'den Medine'ye Hicret'i (göç) başlangıç olarak 
kabul edilmiş ve Hz. Ömer döneminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 


Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle bu takvim Türk 
Devletleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. 
Hicri takvim Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 Ocak 1926'da 
yürürlükten kalkmıştır. Günümüzde sadece dini gün, 
gece ve ayların belirlenmesinde kullanılmaktadır. 


Celali Takvimi 


Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında 
mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Güneş yılı 
esasına göre hazırlanan bu takvimde Türkler arasında 
bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz, yılbaşı olarak 
kabul edilmiştir. 


Rumi Takvim 

Mali işlerde kullanılmak üzere eski Bizans takvimi 
esas alınarak hazırlanmıştır. 1839'da bütün resmi ve 
mali işlemlerde Hicri takvimle beraber kullanılmaya 
başlandı. Başlangıç olarak Hicret alınmış ancak Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Rumi takvim 1 
Ocak 1926'da Miladi takvimin yürürlüğe girmesine 
kadar kullanılmıştır. Miladi takvimin kabul edilmesine 
rağmen mali yılbaşı mart ayı olarak kabul edilmiş ve 
bu uygulama 1982'ye kadar devam etmiştir. 


Miladi Takvim 

Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvim ilk defa 
Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Bu takvim; İyonlar, 
Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Miladi Takvim 1 Ocak 1926'dan itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanmıştır. 


«> Hz.İsa'nın doğumu (Milat) başlangıç alınmıştır. 


-» Milattan önceki tarihlerde rakamsal değeri büyük 
olan tarih daha eski bir tarihi gösterir. 


«> Milattan sonraki tarihlerde rakamsal değeri büyük 
olan günümüze daha yakın bir tarihi gösterir. 
Kendine özgü takvim hazırlayan uygarlıklar takvim 
başlangıçlarını ayarlarken kendileri için önemli olan 

olayları dikkate almışlardır. 


TARİH ÇAĞLARI 

İnsanın dünyaya gelmesiyle başlayan tarih, yazının 
icadı esas alınarak, Tarih öncesi devirler ve Tarihi çağlar olmak üzere ikiye ayrılır. 


i. Tarih Öncesi (Prehistorik) Çağlar 

Yazının icadından önceki dönemlerdir. Bu dönemler 
taş-bakır ve maden devirleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 


a) Taş Devirleri (M.Ö. 500.000-10.000) 


Eski Taş(Paleolitik - Kaba Taş) Devri 
(M.Ö. 600.000 - 10.000) 


Bu dönem insanlığın en uzun dönemidir. İlkel hayat 
tarzının yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde; insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişler, mağaralarda 
hayatlarını sürdürmüşlerdir. Antalya çevresinde Karain, Beldibi, Belbaşı ve İstanbul'da Yarımburgaz mağaralarında bulunan bu döneme ait kalıntılar arasında 
mağara duvarlarına yapılan resimlere de rastlanmıştır. 


EMİ YAYINLARI 


iel 
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Mağara Duvarına Çizilmiş Bir Resim 


Orta Taş (Mezolitik - Yonima Taş) Devri 
(M.Ö. 10.000 - 8.000) 


Bu dönemde buzul çağı sona ermiş ve iklim şartları 
yaşamaya daha elverişli hale gelmiştir. Ateş, devrin 
sonlarına doğru Isınma, aydınlanma, yiyecekleri pişirme ve yırtıcı hayvanlara karşı savunma aracı olarak 
kullanılmıştır. 


Yeni Taş (Neolitik - Cilalı Taş) Devri 

(M.Ö. 8.000 - 5500) 

Bu dönemde insanlar ilk yerleşim merkezlerini kurarak yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçişle birlikte, insanlar tarımla uğraşmaya başlamışlardır. Tarımla birlikte üreticiliğe başlayan insanlar topraktan kap-kacaklar yaparak yiyeceklerini saklamışlardır. İlk defa köy kültürü ve toplum içinde iş bölümü 
bu dönemde ortaya çıkmıştır. 


Yerleşik hayat ve tarımla birlikte ilk defa bazı yabani 
hayvanlar bu dönemde evcilleştirilmiştir. İhtiyaç fazlası üretimin ortaya çıkması, ticari faaliyetlerin başlamasına neden olmuştur. Ticari faaliyetler, kültürler arası 
etkileşimi hızlandırmıştır. 


Diyarbakır Çayönü, Türkiye'de ve Güneydoğu Avrupa'da ilk tarım merkezidir. Konya Çatalhöyük ise Dünya'da ilk şehir yerleşmesidir. 


TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR 


İ MADEN DEVİRLERİ 


KALKOLİTİK 

DEVİR 
PALEOLİTİK ER NEOLİTİK BAKIR | TUN DEMİR 
(ESKİTAŞ) | | (ORTATAŞ) etle Ş 


TARİHİ ÇAĞLAR 


İN Ğ İÇAĞ KINÇAĞ 
MÖ. 3500 375 2 1483 1789. e 
Yazının icadı | |Kavimler Göçü| (İstanbul'un Fethi| | Fransız ihtilali 


b) Kalkolitik (Taş-bakır) Devir 


Taş devrinden maden devrine geçiş dönemi olan Kalkolitik dönemde ilk kullanılmaya başlanan maden bakır olmuştur. 


Çanakkale Truva, Burdur Hacılar, Yozgat Alişar, Çorum Alacahöyük, Van Tilkitepe bu döneme ait Anadolu'daki yerleşim merkezleridir. Bu döneme ait Truva'da Priomaos'un altın ve gümüşten yapılmış süs 
eşyalarından hazineleri ve Alacahöyük'te 13 Prens 
mezarında çeşitli süs eşyaları bulunmuştur. 


Altin ve gümüş ilk keşfedilen madenlerden olmasına 
rağmen tabiatta az bulunduğundan alet yapımında 
kullanılmamış, süs eşyası yapımında kullanılmıştır. 


Eş 


em! 


c) Maden Devirleri (M.Ö. 5000-3500) 


Sırasıyla Bakır, Tunç ve Demir devri olarak üç dönemde incelenir. 


Bakır Devri 


İnsanlar bu dönemde bakırdan silah ve kap kacak 
yapmışlar, toplu yerleşim yerleri gelişerek şehircilik 
faaliyetleri başlamıştır. Üretim faaliyetlerinin artmasıyla toplumlararası ticaret gelişmiştir. 


Tunç Devri 


Bakır ve kalay madenlerinin karışımıyla daha dayanıklı 
tunç elde edilmiş; silahlar, araç gereçler çoğunlukla tunçtan yapılmaya başlanmıştır. İlk şehir devletleri kurulmaya 
başlamıştır. Tunç Devri Anadolu'da tarihi devirlere geçiş 
dönemidir. Bu dönemin sonlarında (M.Ö.2000-1800) 
Asurlu tüccarlar tarafından yazı Anadolu'ya getirilmiştir. 
Kayseri Kültepe'de bir pazar yerinde (karum) kilden yapılmış tabletler üzerinde; ticari ve hukuki içerikli Asur çivi 
yazısıyla yazılmış eserler bulunmuştur. 


/REMİ YAYINLARI 


Demir Devri 


Bakır ve tunç madenlerinden sonra daha dayanıklı 
olan demir bulunmuştur. Demir tarımda, günlük hayatta ve silah yapımında kullanılmıştır. 


Bu dönemde sanayi gelişerek ticari hayat canlanmıştır. Şehir devletlerinin yerini büyük devletler almaya 
başlamış, devrin sonlarına doğru yazı bulunarak “Tarihi Devirlere” geçilmiştir. 


Tarih Öncesi Dönemlerin Genel Özellikleri 


«- İnsanlar sırasıyla taş, toprak ve madenden eşya ve aletler yapmışlardır. Bu dönemlerin birbirinden ayrılmasında insanların kullandıkları 
araç ve gereçlerin nitelikleri esas alınmıştır. 


« Tarih öncesi dönemleri bütün toplumlar aynı 
anda veya aynı sıralamayı takip ederek yaşamamışlardır. 


«> Göç, ticaret ve savaşlar sonucunda bazı toplumlar birkaç tarih öncesi dönemi aynı anda 
yaşamışlardır. 


-- Bu dönemlerin uzun sürmesinin en önemli 
nedeni bilgi akışı ve iletişim imkanlarının yetersiz olmasıdır. Tarih öncesi dönemlerde yazıli belge yoktur. 


H. Tarihi Çağlar 


Yazının icadından günümüze kadar geçen dönemi 
kapsar. Farklı toplumlarda tarihi çağların başlangıcı 
olarak farklı olaylar kabul edilmektedir. 


Tarihi çağların birbirinden ayrılmasında insanlık tarihine ve günümüz uygarlığının oluşmasına etki eden 
önemli toplumsal ve siyasal olaylar esas alınmıştır. 


/ 
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İlkçağ (Eskiçağ) 


Çağın başlarında “Site” 
denilen şehir devletleri 
hakimdi. Daha sonra 
merkezi imparatorluklar 
görüldü. 


TARİHİ ÇAĞLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 
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Avrupa'da feodalite rejimi, doğuda ise merkezi 
imparatorluklar vardı. 
Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki en 
önemli siyasi gelişme 


Toplumsal sınıf farklılık- 


ları ortaya çıktı. İnsanlar 


daha çok köylerde yaşarlardı. Kölelik şehirlerde gelişme göstermiştir. 


glkeake lom Lena e e ye 


Genel olarak ekonominin 
temeli tarım ve hayvancılığa 
dayalıydı. Bunun yanında 
kara ve deniz ticareti de 
gelişmeye başlamıştır. 


. En önemli ticaret yolları 


“İpek yolu” ve “Baharat 
yolu" idi. 


Çok tanrılı dinler yaygındı. Fakat Musevilik ve 
Hristiyanlık dinleri de bu 
çağda ortaya çıkmıştır. 


Avrupa'da sınıf farklılıkları görülmüş, Doğu'da 
İslam topluluklarında ise 
sınıf farklılıkları görülmemiştir. 


“Haçlı Seferleri” olmuştur. 


Avrupa'da feodalite güç 
kaybetti ve merkeziyetçi 
krallıklar güç kazandı. 
Sömürge imparatorlukları 
kuruldu. 


rek Orta Avrupa'ya kadar 


hakim olan Osmanlı Devleti, devrin sonlarında gücünü kabetmeye başlamıştır. 


Çağın başlarında güçlene- 


Yakınçağ 


Avrupa'da Fransız ihtilâli 
sonucunda milli devletler kurulmaya başladı. 
Osmanlı Devleti dağılma 
dönemine girdi. 


Dünya'da demokratik 
yönetimler yaygınlaştı. 
Dünya savaşları ortaya 
çıktı. 


Avrupa'da Ortaçağ'daki 
sınıflar arasındaki dengeler değişmeye başla- 


dı. Coğrafi keşiflerle köle ticareti önem kazandı. 


Fransız İhtilali sonucunda eşitlik düşüncesi 
yaygınlaştı. Avrupa'da 
sınıf farklılıkları ortadan 
kalktı. 


Haçlı Seferleri sonucun- 


hine gelişmiştir. İpek ve 
Baharat yolunun önemi 
artmıştır. 


Avrupa'da Hristiyanlık, 
Doğu'da ise İslamiyet 


devletlerin temel politika- 


larını yönlendirmiştir. 


Toplumlararası etkileşim 
sınırlı kalmıştır. Yazı ve 
kağıdın kullanılmasıyla 
kültürel etkileşim hızlanmıştır. Göç, ticaret ve 
savaşlar kültür etkileşimini artırmıştır. 


İslam kültür ve uygarlığı en 
parlak dönemini yaşarken, 
Avrupa'da ise “Skolastik 
Düşünce” hakim olmuştur. 
Haçlı Seferleriyle İslam kültüründen etkilenen Avrupa'da önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. 


da Akdeniz ticareti Venediktiler ve Cenevizliler le- 


Coğrafi Keşifler sonu- 


cunda Avrupa ekonomik 


açıdan güçlendi. 


Avrupa'nın Osmanlı 
Devleti'ne ekonomik 
açıdan bağımlılığı sona 
erdi. Sömürgecilik ortaya çıktı. 


Sanayi İnkılabi nedeniyle hammadde ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. 


Kapitalizm, liberalizm, 
sosyalizm gibi sosyo- 
ekonomik sistemler ortaya çıktı. 


Avrupa'da “Reform” 
hareketleri sonucunda 


dinin etkisi azaldı ve ye- 


ni mezhepler ortaya 
çıktı. 


Avrupa'da kağıt ve matbaanın kullanılmasıyla 
yeni fikirlerin yayılması 
kolaylaştı ve kültür seviyesi yükseldi. Rönesans ve Reform hareketleri ortaya çıktı. 


——— 


Avrupa'da lâik düşünce, 
laik hukuk kuralları ve 
laik yönetimler etkili olmaya başladı. 


Batı kültürü Doğu'ya göre daha üstün bir hale 
geldi. Teknolojik gelişmeler kültür aktarımını 
hızlandırdı. 


TEST - 1 
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Antalya Karain ve Beldibi mağaralarında yapılan 
kazılar sonucunda çakmak taşından baltalar, hayvan heykelcikleri ve kemikten oltalar bulunmuştur. 


Bu bilgilere göre, bölgede yaşayan insanlarla ilgili; 


I. Avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir. 
Il. Güvenlik ve savunma sorunları yaşamışlardır. 
III. Yönetim örgütleri kurmuşlardır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız || 


D) i veli E) il velli 


Tarih Öncesi dönemlerde bazı toplulukların bilgi 
birikiminin daha hızlı artmasının aşağıdakiler- 


, den hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 
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Kültürel kalıntıların benzer özellikler taşımasına 
Uygarlık düzeyinin toplumlara göre farklılık 
göstermesine 

İnsanların farklı ortamlarda dağınık halde yaşamalarına 

Sanata verilen önemin her toplumda aynı olmasına 

Toplumlarda uygarlaşmanın tarihsel gelişmeye uygun olmasına 


2. e 


KU 


Tarihi olaylar hakkında elde edilen ayrıntılı bilgiler tarih araştırmalarını kolaylaştırmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, tarihi olayların araştırılmasının kolaylaşmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkisinin daha cok olduğu savunulabilir? 


A) Yazının kullanılmaya başlanmasının 

B) Tek tanrı inancının yaygınlaşmasının 

C) Merkeziyetçi devletlerin güçlenmesinin 
D) Güçlü orduların kurulmasının 

E) Mülkiyet kavramının önem kazanmasının 


EMİ YayımLarı 


4. 


Uygarlık sürecinin tarihsel gelişime uygun 
olarak yaşandığı eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan; i 


I. yazılı kil tabletler, 

İl. bakırdan yapılmış kap-kacaklar, 
IN. taş baltalar, 
IV. demirden yapılmış silahlar 


kalıntılarının üstten alta doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 


ALIMLI. 
OLM. 


BM, IŞIN. 
DIN 
ENİ 


Tarih Öncesi dönemlerde görülen; 


I. bazı hayvanların evcilleştirilmesi, 
İl. demirin alet yapımında kullanılmaya başlanması, 
NL bitki liflerinden giysilerin yapılması 


gelişmelerinden hangilerinin tarımsal üretimin artmasına katkı sağladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1| C) Yalnız Ili 


D) ii ve İli E) Lil veli 


Aşağıdakilerden hangisinin tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmada daha 
çok etkili olduğu savunulabilir? 


A) İnsanların kullandıkları araç ve gereçlerin yeraltından çıkarılarak incelenmesi 

Tarihi olayların birbirinden bağımsız olarak 
değerlendirilmesi 

Diller arasındaki akrabalık bağlarının ve sözcük- alış verişinin incelenmesi 

Olayın geçtiği yer ve zamanın tespit edilmesi 
İnsan ırklarının fiziksel açıdan incelenerek sınıflandırılması 


B 


© BD 
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TEST - 1 


Neolitik devirde insanlar tahıl saklama kapları ve 
dokuma tezgahları yapmış, kerpiçten evler inşa 
etmişlerdir. 


Bu bilgiye bakılarak, Neolitik devirle ilgili; 


I. toplumlar arası etkileşimin yaşandığı, 
II. mülkiyet anlayışının ortaya çıktığı, 
Ii. üretim faaliyetlerinin yapıldığı 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız lll CO) iveli 


D) ivellli E) Il ve lll 


Tarih, geçmişteki insanların her türlü faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalıdır. 


Bu tanıma bakılarak, aşağıdaki ögelerden 
hangisinin tarih bilimiyle doğrudan ilgili olduğu söylenemez? 


A) Göçler 

B) Savaşlar 

C) Doğal afetler 

D) Kültürel faaliyetler 
E) Şehirler 


Kimse tarihi gerçekliğin mutlak doğru bilgisine 
ulaştığını hiçbir zaman iddia edemez. 


Bu durumun nedeni olarak, tarih olaylarının 
aşağıdaki özelliklerinden hangisi gösterilebilir? 


A) Bulunan yeni belgelerin var olan bilgileri değiştirebilmesi 

B) Neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesi 

C) Geçmişteki olayların günümüz değer yargılarıyla değerlendirilememesi 

D) Belli bir yerde meydana gelmesi 

E) Bazılarının günümüze kadar etkilerinin devam etmesi 


(EMİ YAYINLARI 


10. 


11. 


12. 


Tarih Öncesi dönemlerde diplomatik faaliyetler 
gelişmemiştir. 


Bu durumun nedeni olarak, Tarih Öncesi dönemlerin; 


1. sınıf farklılıklarının oluşması, 
Il. çok tanrılı dinlerin ortaya çıkması, 
Ili. teşkilatlı devletlerin kurulmamış olması 


özelliklerinden hangileri gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli E) Il vellll 


Tarihi olaylarla ilgili yapılan genellemeler her zaman doğru olmayabilir. 


Bu duruma, tarihi olayların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin neden olduğu savunulabilir? 


A) Geçmişte yaşanmış olmasının 

B) Neden-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesinin 
C) Kesin kurallarının olmamasının 

D) Belli bir yer ve zamanda meydana gelmesinin 
E) Belgelere dayanılarak açıklanmasının 


Tarih biliminde yeni belgelerin ortaya çıkması, 
mevcut bilgilerin değişmesine veya kesinleşmesine neden olabilir. 


Bu yargıya göre, aşağıdaki tarihi bilgilerden 
hangisinin değişme ihtimali daha azdır? 


A) Rahip-kral anlayışı ilk kez Hititlerde görülmüştür. 

B) İlkçağ'da site şehir devletleri vardı. 

C) Tarihte para ilk kez Lidyalılar tarafından kullanılmıştır. 

D) İlk yazılı kanunları Sümerler hazırlamıştır. 

E) Türkler ilk defa Uygurlar döneminde yerleşik 
hayata geçmiştir. 


ZE 
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TEST - 2 


1. Son yapılan araştırmalar sonucunda ilk Osman- | 4. 


li parasının Orhan Bey zamanında değil, Osman 
Bey zamanında basıldığı anlaşılmıştır. 


Bu bilgiye göre, tarih bilimiyle ilgili; 


. Ortaya çıkarılan yeni belgeler mevcut bilgileri değiştirebilmektedir. 

li. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. 

Ili. Olayın geçtiği zamanın bilinmesi araştırmacıyı daha doğru sonuca götürür. 


yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız || C) Yalnız Ili 


D) il veli E) Il ve hil 


Cilalı Taş devrinde insanlar yerleşik yaşama geçerek üretici toplum haline gelmişlerdir. 


“Bu durumun aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmeler üzerinde daha çok etkili olduğu savunulabilir? 


A) Askerlik B) Din C) Eğitim 


D) Yönetim E) Ekonomi 


Tarih Öncesi dönemlerde yazının kullanılmaması, bu dönemlerle ilgili araştırma yapan tarihçileri arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan araç ve 
gereçleri incelemeye yöneltmiştir. 


Tarihçileri, böyle bir araştırmaya insanların 
yaptığı araç ve gereçlerin; 


. yaşam biçimleri hakkında bilgi vermesi, 

Ii. insanların ulaştığı gelişmişlik düzeyini göstermesi, 

IN. antika değerlerinin yüksek olması 


özelliklerinden hangilerinin yönlendirdiği savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li C) Yalnız ili 


D) Ii veli E) ii ve İli 


EMİ YAYINLARI 


Kimse tarihi gerçekliğin kesin doğru bilgisine 
ulaştığını hiçbir zaman iddia edemez. 


Bu yargıyı tarihi olayların; 


I. belli bir yer ve zamanda meydana gelmesi, 
Ii. sebep-sonuç ilişkisi doğrultusunda gerçekleşmesi, 
III. geçmişte yaşandığı için üzerinde deney ve 
gözlem yapılamaması 


özelliklerinden hangilerinin destekler nitelikte olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız ill 


D) ivelli E) il veli 


Tarih öncesi dönemlere âit bir yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda, burada yaşayan 
insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinme olasılığı diğerlerine göre 
daha zordur? 


A) Kullanılan araç gereçler 
B) İşlenilen madenler 

C) Üretilen tarımsal ürünler 
D) Yönetim şekilleri 

E) Geçim kaynakları 


Tanım: Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini, yer ve zaman belirterek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelerden yararlanarak inceleyen sosyal bir bilimdir. 


Durum: Konya Çatalhöyük'te yapılan kazılarda 
şehrin etrafını saran duvarlar ortaya çıkarılmıştır. 
Ayrıca ihtiyaç fazlası tarımsal üretim yapılmasının 
ticaretin gelişmesini sağladığı tespit edilmiştir. 


Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında 
yer alan aşağıdaki öğelerden hangisine değinilmemistir? 


A) Yer 

B) İnsan topluluklarının uğraş alanları 
C) Neden-sonuç ilişkisi 

D) İnsan ilişkileri 

E) Zaman 


TESF-2 


Toplumlar, Tarih Öncesi dönemlerde sırasıyla; 
taş, toprak ve madenden araç ve gereçler yapmışlardır. Ancak bazı toplumlardaki tarihsel gelişimin bu sıralamaya uymadığı görülmüştür. 


Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Sosyal örgütlenmelerin 
B) Ticari faaliyetlerin 

GC) Doğal afetlerin 

D) Göçlerin 

E) Savaşların 


Tarihi olaylarla ilgili bazı bilgiler şunlardır: 


I. Tekrarı yoktur. 
Ii. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşmuştur. 
Ii. Belgelere dayandırılarak açıklanır. 


Bunlardan hangilerinin tarihsel bilgi ve kültür 
birikiminin günümüze kadar ulaşmasında etkili olduğu savunulabilir? 

B) Yalnız Il 


A) Yalnız | C) Yalnız İli 


D) Iveli E) Il ve ll 


Tarihi olaylarla ilgili kural koymak veya genelleme yapmak doğru değildir. 


Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez? 


Bazı olayların beklenenden farklı gelişmelere neden olması 

B) Bazı olayların günümüz uygarlığının oluşmasında etkisinin olması 

G) Her olayın kendine âit özelliklerinin bulunması 

D) Yeni bulunan belgelerin var olan bilgileri değiştirebilmesi 

E) Benzer olayların her zaman aynı sonuçları 

ortaya çıkarmaması 


A 


— 


10. Tarihi süreç içerisinde meydana gelen olaylar 


11. 
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bir zincirin halkaları gibidir. 


Tarih olaylarının aşağıdaki özelliklerinden 
hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte olduğu savunulabilir? 


A) Neden - sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmesi 

B) Tekrarının olmaması 

C) Araştırılmasında deney ve gözlem metodu- 
nun uygulanamaması 

D) Birden çok kaynağa dayanılarak araştırılması 

E) Millet bilincinin gelişmesine katkıda bulunması 


— İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından 
fethi bir olaydır. 
— İstanbul'un Türkleşmesi ise bir olgudur. 


Yukarıdaki bilgilere göre, “olay” ile “olgu” tanımlamalarının yapılmasında aşağıdaki öğelerden hangisinin esas alındığı savunulabilir? 


A) Zaman 

B) Mekan 

C) Belgelerden yararlanma 
D) Neden - sonuç ilişkileri 
E) İnsan faaliyetleri 


Tarih olaylarının araştırılıp aydınlatılmasında birçok bilim dalından yararlanılmaktadır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Tarih olaylarının geçmişte meydana geldiğinin 

B) Olayların tüm yönleriyle araştırılmasında tarih biliminin yeterli olmadığının 

GC) Olayların neden - sonuç ilişkisi içerisinde incelendiğinin 

D) Tarih olaylarının birden çok nedene bağlı 
olarak gerçekleştiğinin 

E) Tarih olaylarının sınıflandırılması gerektiğinin 
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İLKÇAĞ UYGARLIKLARI 


ESKİ ÇAĞLARDA ANADOLU 


Anadolu, jeopolitik konumu, uygun iklimi ve verimli 
topraklarıyla yaşamaya elverişli bir bölgedir. Anadolu'daki en eski yerleşim birimlerinin kalıntıları Diyarbakır - Çayönü ve Konya-Çatalhöyük'te ortaya çıkarılmıştır. Daha sonraki dönemlerde Anadolu'da Hacılar, Truva, Alişar ve Alacahöyük önemli yerleşim merkezleri 
olmuştur. Truva'da yapılan kazılarda üst üste dokuz 
kattan oluşan bir yerleşim merkezi ortaya çıkarılmıştır. 


Anadolu'da tarihi devirler, M.Ö. 2000'lerde Asurluların yazıyı getirmesiyle başlamıştır. Anadolu'da Hitit 
lerden önce ilk siyasi birliği kuran ve Hititlere öncülük eden Haiüiler olmuştur. 


M.Ö. 2. BİNDEN M.Ö. 6. YÜZYILA KADAR 
TÜRKİYE 


Hititler (Etiler) (M.Ö. 1700-700) 
Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Hititler, Kızılırmak 


yayı içerisinde kalan Kapadokya bölgesinde devlet 
kurmuşlardır. Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy)'tır. 


Hititler başlangıçta prensliklerden oluşan feodal bir 
yönetime sahipti. Başta bulunan büyük kralların güçlenmesi ile birlikte prensliklere son verilerek, yerlerine 
valiler tayin edilmiş böylece merkeziyetçi bir yönetim 
anlayışı benimsenmiştir. 


Kral; ordu komutanı, dini lider ve adalet işlerinin baş 
sorumlusudur. Ancak kralın yetkileri sınırsız değildir. 
Asillerden oluşan Pankuş Meclisi gerekli gördüğü zaman kralı yargılayarak cezalandırma yetkisine sahip 
olmuştur. Fakat zaman içinde kralların otoritesi arttık- 


ça, Pankuş Meclisi'nin yetkileri azalmıştır. m 


Tavananna adı verilen kraliçeler devletin başına geçemeseler de devlet işlerinde kraldan sonra en yetkili 
kişi olmuştur. Tavananna, kralın seferde olduğu zamanlarda devlet işlerine vekalet eder, devletlerarası 
antlaşmalarda mührü bulunur, ayrıca dini ayinlerde 
ve zafer kutlamalarında kralın yanında yer alırdı. 


Hititler savaşa hazır, düzenli bir orduya sahip olmuşlardır. Düzenli orduya sahip olmaları, demirden dayanıklı silahlar yapmaları Hititlerin kısa zamanda topraklarını genişletmelerini sağlamıştır. 


(MENİ YAYINLARI 
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Hititlerde din çok tanrılıdır. Hitit ülkesine “Bin Tanrı İli” 
denilmiştir. Hitit kanunlarında aile hukukuna ve özel 
mülkiyete önem verilmiştir. 


Hitit kanunları Mezopotomya kanunlarından etkilenmesine rağmen, Babil ve Asur kanunlarına göre daha adil 
ve insancıldır. Genel itibarıyla fidye usulü uygulanmıştır. 


Hitit toplumu, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere 
başlıca iki gruba ayrılmıştır. Köleler isterlerse bedel 
ödeyerek hürler sınıfına geçebilir veya hür bir kadınla 
evlenebilirlerdi. Bu durum Hititlerde katı bir sınıf ayrımı 
olmadığının göstergesidir. Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte ticaret de gelişmiştir. 


Hititler, çivi ve hiyeroglif yazısı olmak üzere iki çeşit yazı kullanmışlardır. Çivi yazısını ticaret yoluyla Asurlulardan öğrenmişler, daha sonraki dönemlerde kendilerine özgü bir hiyeroglif yazısı kullanmışlardır. 


Hititler “tarih yazıcılığına” önem vermişler, hükümdarlar kendi dönemlerindeki önemli olayları kil tabletler 
üzerine yazdırmışlardır. “Anal” adi verilen kral yıllıkları 
tanrılara hesap verme düşüncesiyle yazıldığı için objektif bir kaynak sayılmıştır. 


Hititler ile Mısırlılar arasında M.Ö. 1280'de imzalanan 
Kadeş Antlaşması, bilinen ilk yazılı antlaşma olmuştur. 


Kil Tablet Üzerine Yazılmış Kadeş Anilaşması 


Alacahöyük, Yazılıkaya ve Boğazköy'de bulunan tapınaklar Hitit mimarisinin kendine özgü bir üslubu olduğunu göstermektedir. 


Hititler M.Ö. XIII. yüzyılda Ege göçleri sonunda yıkılmış, 
istiladan sonra kurulan Geç Hitit Şehir Devletleri M.Ö. 
Il. yüzyılda Asurlulara bağlanmıştır. 


Frigler (M.Ö. 750-675) 
Sakarya nehri ve çevresinde devlet kuran Friglerin siyasi merkezi Gordion (Polatlı) dini merkezi Midas'dır. 


Frigler, yaşadıkları coğrafi bölgenin özelliğinden dolayı tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bunun sonucu olarak dokumacılık gelişmiştir. Frigya'nın “Tapates” adı verilen halı ve kilim dokumaları ünlüdür, Tarımı ve hayvancılığı koruyucu kanunlar yapmışlardır. 
Aristokrat sınıfın yönetimde etkili olduğu Firiglerde 
feodal bir yönetim anlayışı hakim olmuştur. 


Frigler maden işlemeciliğinde ve kaya mimarisinde 
gelişmişlerdir. Friglerden günümüze kalan en önemli eser Kral Midas'ın mezarıdır. 


Frigler, çok tanrılı bir dine inanmışlardır. Tarım faaliyetlerine önem veren Friglerin en büyük tanrısı, toprak ve 
bereket tanrıçası olan “Kibele” olmuştur. 


Midas Anıtı 


Lidyalılar (M.Ö. 7. yüzyıl - M.Ö, 545) 


Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes nehirleri 
arasında kalan bölgede devlet kurmuşlardır. Başkentleri Manisa yakınlarındaki Sard şehridir. Topraklarının 
verimli olması ihtiyaçlarının üzerinde üretim gerçekleştirmelerine neden olmuş ve bu durum ticaretin gelişmesi yanısıra paranın icat edilmesini de sağlamıştır 
(M.Ö. 700). Lidyalılar, kara ticaretine önem vermişler 
ve Anadolu'da Efes'ten başlayıp Mezopotamya'daki 
Ninova'ya kadar ulaşan “Kral Yolu'nu yapmışlardır. 
Bu durumun sonucu olarak birçok uygarlıkla etkileşim yaşamışlardır. Fenikelilerden öğrendikleri alfabe, 
bu etkileşimin bir sonucudur. 


Paralı askerlerden oluşan bir orduya sahip olmaları, 
devletin yıkılmasını kolaylaştırmış ve Persler tarafından yıkılmışlardır. 


iyonyalılar (M.G. Xl. vüzyil - M.Ö, Vİ yüzl) 


Yunanistan'dan gelen Akalar Ege kıyılarında, Efes, Milet, Foça ve İzmir'de şehir devletleri kurmuşlardır. 
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İyonyalılar, Akdeniz ve Karadeniz'de de koloniler kurarak bugünkü birçok yerleşim yerinin temelini atmışlardır. İyon kolonilerinin kurulmasında vatan edinme düşüncesi etkili olmuş bu nedenle koloniler İyonların yönetiminde uzun süre kalabilmiştir. 


Şehir devletleri şeklinde örgütlen İyonyalılar siyasi birlik kuramamışlardır. Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olmaması, önce oligarşik daha sonra “demokratik 
yönetim” anlayışının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 


Bu durum İyonyalılarda özgür düşünce ortamının 
doğmasını kolaylaştırmış, bilim ve felsefe alanında 
ilerlemelerine ortam hazırlamıştır. 


İyonların Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının kesişme noktalarında bulunmaları nedeniyle kültürel etkileşim ve bilimsel faaliyetler gelişmiştir. 


Miletli Tales, güneş tutulmasını önceden hesaplamış, 
Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş, matematik ve geometriye bilimsellik kazandırmıştır. Tales dünyanın ana maddesinin su olduğunu 
İleri sürerken, Anaksimenes her şeyin havadan meydana geldiğini söylemiştir. 

İyonyalılar, mimaride “İyon Nizamı” adı verilen bir üslup 
geliştirmişlerdir. Efes'te “Artemis Tapınağı”, Sisam adasındaki “Hera Tapınakları” en önemli sanat eserleri olmuştur. 


Efes Harabeleri 


Urartular (M.Ö. 900-M.Ö. 600) 


Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü ve çevresinde 
Tuşpa merkezli devlet kurmuşlardır. 
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Bölgenin özelliğinden dolayı Urartular tarım, hayvancılık, taş işlemeciliği ve madencilikle uğraşmışlar, tarımı geliştirmek için sulama kanalları yapmışlardır. 


Urartuların mezarlarını ev ve oda şeklinde düzenleyerek içine eşyalar koymaları, ahiret inancına 
sahip olduklarını göstermektedir. 


Mezopotamya'dan öğrendikleri çivi yazısını ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. 


Urartulardan günümüze kalan en önemli eserler, sulama kanalları ve Van Kalesi'ndeki kaya mezarlarıdır. 
Urartular, M.Ö. 600'lerde Med hakimiyetine girmişlerdir. 


Van Kalesi 


M.Ö. 6. YÜZYILDAN M.S. 11. YÜZYILA 
KADAR TÜRKİYE 


Pers İmparatorluğu Dönemi 

Medleri yıkarak İran'da M.Ö. 550'de kurulmuş olan 
Pers İmparatorluğu Lidyalılar ve İyonları yenerek 
M.Ö. 333'e kadar Anadolu'da hakimiyet kurmuştur. 


Persler, Anadolu'yu daha kolay yönetmek için . 
satraplıklara (eyalet) ayırmışlar Ve tarihte ilk defa 
posta teşkilatını kurmuşlardır. 


Zerdüşt (Ateşperesi) dinine inanan Persler, bu dini 
Anadolu'da yaymayı başaramamışlardır. Anadolu'daki kültür düzeyinin Perslerden daha ileri bir düzeyde 
olması nedeniyle Anadolu uygarlıklarının etkisi altında kalmışlardır. 


Perslerin Anadolu'daki hakimiyetleri, Büyük İskender'in doğu seferine çıkması Üzerine sona ermiştir. 
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Büyük iskender imparatorluğu Dönemi 
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M.Ö. VII. yüzyılda kurulan Makedonya Devleti, Il. Filip 
zamanında Balkanların büyük kısmına hakim olmuş 
ve Yunan şehir devletlerinin katılmasıyla da “Helen 
Birliği” kurulmuştur. 


Il. Filip'in oğlu Büyük İskender yaptığı Doğu Seferi ile 
Persleri (M.Ö. 331) ortadan kaldırmış, Mısır'a hakim 
olarak İskenderiye şehrini kurmuş ve Hindistan'a kadar olan toprakları hakimiyet altına almıştır. 


Büyük İskender (M.Ö. 336-323) 


İskender'in seferi sonucunda Doğu ve Batı kültürleri- 
nin kaynaşmasıyla Helenizm Uygarlığı ortaya çıkmıştır. Helenizm Uygarlığı'nın en yoğun izler bıraktığı yer, 
Anadolu olmuştur. 


Helenizm Uygarlığı'nın özellikle sanat ve felsefe alanlarındaki etkisi uzun süreli olmuş ve Büyük İskender 
İmparatorluğu'ndan sonra Anadolu'ya hakim olan 
birçok devlet bu uygarlığın izlerini taşımıştır. 


İskender'in aniden ölmesi üzerine İmparatorluk parçalanma sürecine girmiştir. Anadolu'dan Hindistan'a kadar olan topraklarda Selevkoslar kurulmuş, daha sonra bu devletin de yıkılmasıyla Anadolu'da; Pontus, Kapadokya, Bitinya ve Bergama Krallıkları kurulmuştur. 


Bu krallıkların en ünlüsü olan Bergama Krallığı, kültürel alanda büyük bir gelişme göstererek dünyanın en 
önemli kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bergama'da; 200.000 ciltlik kütüphane kurulmuş, ilk sağlık merkezi olan Asklepion Sağlık Merkezi ile ünlü Zeus Tapınağı yapılmıştır. Deriden yapılan Parşömen kagıdı da ilk kez Bergama Krallığı tarafından üretilmiştir. 


Roma İmparatorluğu Dönemi 


İtalyan Yarımadası'nda M.Ö. 753'de kurulan Roma Devleti'nde önce krallık sonra Cumhuriyet ve en son imparatorluk dönemleri yaşanmıştır. 


Romalılar yaptıkları yollarla şehirleri birbirine bağlamış, ulaşımı kolaylaştırmış ve mekan birliğini sağlamıştır. Kentlere stadyumlar, tiyatrolar, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler ve Agora denilen büyük 
meydanlar yapmışlardır. 


Roma İmparatorluğu, çok geniş sınırlara sahip bir 
devlet olduğu için farklı kültürlerin bir arada yaşamasına da olanak sağlamıştır. 


Sınıf farklılığının olduğu Roma'da halk patrici ve pleb 
olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Sınıf çatışmasını engelleme düşüncesi, hukuk fikrini geliştirmiştir. 


Roma'da hazırlanan “Oniki Levha Kanunları” patrici 
ve plebler arasındaki mücadeleleri sona erdirdiği gibi 
günümüz çağdaş Avrupa hukukunun da temellerini 
oluşturmuştur. 


Romalılar, Mısırlıların kullandığı Güneş yılı esaslı takvimi geliştirerek Jülyen takvimi adıyla Avrupa'da da 
kullanılmasını sağlamışlardır. Fenike alfabesini önce 
Yunanlılar, sonra da Romalılar geliştirmiş ve günümüze Latin alfabesi olarak ulaşmıştır. 


Çok tanrılı dinlere inanan Romalılar, yeni bir din olan 
ve bütün insanların eşit olduğunu savunan Hıristiyanlığa karşı çıkmışlardır. Fakat Hıristiyanlığın yayılmasını engelleyemeyince bu dini M.S. 313 Milano Ferman''yla serbest bırakmışlardır. M.S. 381'de de Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. 


Roma İmparatorluğu 375'de başlayan Kavimler Göçü 
sonucunda 395'de Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış, 476'da Batı Roma yıkılmıştır. Doğu Roma (Bİzans) ise Ortaçağ boyunca varlığını devam ettirmiştir. 


Bizans İmparatorluğu Dönemi 


Bizans, en parlak dönemini, Jüstinyen zamanında yaşamıştır (527-565). Bu dönemde Akdeniz bir Bizans 
gölü haline getirilmiş ve ülkede bayındırlık faaliyetleri 
gelişmiştir. Justinyen, Ayasofya Kilisesi'ni yaptırmış ve 
Roma Hukuku'nu geliştirmiştir. 


XI. yüzyıla kadar gelişmesini sürdüren Bizans, bu yüzyıldan sonra zayıflamaya başlamış ve Türklerin ilerleyişi karşısında 1453'te Fatih tarafından yıkılmıştır. 
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MEZOPOTANIYA MEDENİYETLERİ 

Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denilmiştir. Günümüzde Irak sınırları içerisinde kalan bölge, nehirlerin akış yönüne göre Aşağı ve 
Yukarı Mezopotamya olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 


Verimli topraklara sahip olan Mezopotamya sık sık istilalara uğramış ve dışarıdan birçok kavim buraya gelerek yerleşmiştir. 


Sümerler 


Araştırmalar Sümerlerin, Orta Asya'dan geldiklerini göstermektedir (M. Ö 4. binde). 


Sümerlerde siyasi yapı olarak “Site” denilen şehir 
devletleri görülmüş, bu nedenle Sümerler döneminde Mezopotamya'da siyasi birlik kurulamamıştır. Halk 
hürler, korunanlar ve köleler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Sümerlerde daimi ordu kurulmamış, köleler dışında her erkek asker sayılmıştır. 


Şehir devletlerinin başında Patesi veya Ensi denilen 
Rahip-krallar bulunmuştur. Kralların başlıca görevleri 
arasında ayinlerin idare edilmesi, adaletin sağlanması ve ordunun yönetilmesi yer almıştır. 


Sümerler çok tanrılı dinlere inanmışlar ve Ziggurat adı 
verilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır. 


Ziggurat (Tapınak) 


Sümerlerde Kral Urgakina'nın yaptığı kanunlar dünyada bilinen ilk yazılı kanunlar olmuştur. M.Ö. 2375 
yılında çıkarılan bu kanunlarla kralın baskısına son 
verilerek vatandaşlara bazı haklar verilmiş ve özel 
mülkiyet korunmuştur. 


Mezopotamya'da ekonominin temeli tarıma dayanmakla birlikte tarımın yanısıra hayvancılık da gelişmiştir. Sü- 


merler tarımı geliştirmek için sulama kanalları da yapmışlardır. 


Mezopotamya'da ticaretin gelişmesiyle Sümerler 
Hindistan, Mısır ve Anadolu'yla ticaret yapmışlardır. 


Mabetlere getirilen ürünleri tesbit amacıyla rahipler tarafından kilden tabletler üzerine üçgen uçlu 
bir çubukla çizilen şekiller zamanla yazıya dönüşmüş ve çivi yazısı olarak isimlendirilmiştir 


Sümerler, bilimsel gelişmelerin temellerini atmışlardır. 
Özellikle astronomide ilerlemişler burçları bulmuşlar 
ve ay yılı esaslı bir takvim kullanmışlardır. 


Sümerler Mezopotamya'da tapınak mimarisini geliştirmişlerdir. Ayrıca kabartmacılık, kuyumculuk ve heykeltraşlıkta da ilerlemişlerdir. 


Sümerler, şehir devleileri halinde; Akadlar, Babiller 
ve Asurlular mutlak krallıkla yönetilmişlerdir. 


Akadlar 


Akadlar, bazı Sümer şehir devletlerini yıkarak güçlü 
bir devlet kurmuşlardır. Sami ırkından olan Akadlar, 
güçlü orduları sayesinde, tarihte bilinen ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Akadlar, iç isyanlar ve dış saldırılar 
sonucunda yıkılmışlardır. 


Babiller 


Çok uluslu bir yapıya sahip olan Babiller, merkeziyetçi bir devlet kurmuşlardır. Babiller, tarım ve ticaretle 
uğraşmışlar ve daimi ordular oluşturmuşlardır. 


Mezopotamya'da en gelişmiş kanunları yapan kişi Babil Kralı Hammurabi olmuştur. Hammurabi, kendin- 
den önceki Sümer ve Asur kanunlarını yöniden düzenleyerek daha sistemli bir hale getirmiştir. 


Babil'in Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi en önemli 
sanat eserleridir. Ancak yapı malzemesi olarak taş 
yerine kerpiç kullanıldığı için bu eserler günümüze 
kadar ulaşamamıştır. 


İBEYİ YAYINLARI 
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Asurlular 

Asurlular, Sami ırkındandırlar. Ticaret alanında ilerleyen Asurlular, Anadolu ile yaptıkları ticaret sonucunda Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin birbirlerinden etkilenmelerine katkıda bulunmuşlardır. 


Asurlular, Çivi yazısını ticaret vasıtasıyla Anadolu'ya getirerek Anadolu'da tarihi devirleri başlatmışlardır. 


Asurlular Anadolu içlerine kadar gelerek ticaret yapmışlar ve Anadolu'da “Karum” adı verilen pazar yerleri kurmuşlardır. 


Taş Üzerine Yapılmış Bir Kabarima 


Elamlılar 

M.Ö 3000 yıllarında Sus Sitesi prensi diğer şehir 
devletlerini de egemenliği altına alarak Elam Krallığı'nı 
kurmuştur. Elamlar, Mezopotamya'da Sümer kültürünü devam ettirmişlerdir. 


DOĞU AKDENİZ MEDENİYETLERİ 

Fenikeliler 

Fenikeliler; Lübnan dağları ile Akdeniz sahilleri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir. Arazinin tarıma 
elverişli olmaması ve Mısır ile Anadolu arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunmaları nedeniyle ticaretle 
uğraşmışlardır. 


Şehir devletleri halinde örgütlenen Fenikeliler daha 
çok deniz ticaretiyle uğraşmışlar ve Akdeniz kıyılarında koloniler kurmuşlardır. Ancak bu kolonileri vatanları olarak görmedikleri için kalıcılık sağlayamamışlardır. 


Ticaret alanında ilerleyen Fenikeliler kolonicilik faaliyetleri sonucunda doğu kültürünü batıya taşımışlardır. 


Fenikelilerin icat ettikleri 22 harfli alfabe; İyonlar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilmiş ve günümüzde kullanılan Latin Alfabesi ortaya çıkmıştır. 


İbraniler 
İbraniler, bilinen ilk tek tanrılı dine inanan topluluktur. 


Peygamberleri Hz. Musa olduğu için Museviler olarak 
da bilinirler. 


Günümüzde Kudüs'te bulunan Hz. Süleyman Tapınağı ve Ağlama Duvarı Yahudiler tarafından kutsal sayılmaktadır. Yahudi Devleti'nin Babiller tarafından yıkılmasından sonra Yahudiler, Babil'e sürülerek köle olarak çalıştırılmışlardır. 


Perslerin Babil'i ele geçirmesiyle Kudüs'e geri dönen 
Yahudiler M.S. 70'te Romalılar tarafından dünyanın 
değişik yerlerine sürülmüşlerdir. 


Yahudiler kendi dinlerini ulusal din kabul ettiklerin- 
den dolayı bu din başka toplumlar arasında yayılmamıştır. Ancak yine de bu durum onların milli benliklerini korumalarında önemli bir etken olmuştur. 


MISIR MEDENİYETİ 


ali 


Nil Nehri'nin akış yönüne göre Aşağı ve Yukarı Mısır 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Etrafı çöl ve denizlerle 
çevrili olduğu için jeopolitik konumu itibari ile ilk dönemlerde istilalara uğramamış ve özgün bir medeniyet ortaya çıkmıştır. 


Yönetimde, ilah-kral kabul edilen Firavun unvanlı 
krallar etkili olmuştur. Firavunların kendilerini ilahların 
akrabası olarak görmeleri, dini ve siyasi yetkileri kendilerinde toplamaları Mısır'da özel mülkiyetin sınırlı 
kalmasına ve sosyal devlet anlayışı ile hukukun gelişmemesine neden olmuştur. 


Sosyal sınıf ayrımının yaygın olduğu Mısır medeniyetinde din adamları halktan aldıkları bağışlarla zenginleşmişlerdir. Köylüler tarımla uğraşıyor, köleler ise 
madencilikte ve tapınak hizmetlerinde çalışıyorlardı. 
Hukuk bakımından Mezopotamya ve Anadolu'nun 
gerisinde kalmışlardır. Mısır'da madencilik ve tarım 
gelişmiş Ön Asya ülkeleri ile de ticaret yapmışlardır. 


Mısırlılar tarımı geliştirmek için çalışmalar yapmışlardır. 
Bunun için de Nil Nehri'nin sularının ne zaman taşacağını veya suların ne zaman çekileceğini hesaplamak 
için matematik ve astronomiyle uğraşmışlardır. Nil 
Nehri'nin hareketlerine göre Güneş yılı esaslı takvimi 
yapmışlar ve su altında kalan arazilerin sınırlarının yeniden belirlenmesi için geometriyi geliştirmişlerdir. 


İHEYİ YAYINLARI 


ar 


Mısırlılar hiyeroglif yazısını (resim yazısı) icad etmişler 
ve papirüs denilen bir kağıt yapmışlardır. 


Krallara mezar olarak yapılan Piramitler ve tapınaklar 
Mısırlıların en önemli sanat eserleri olmuştur. 


a 


Sfensk ve Piramit 


Mısırlılar ahiret inancına sahip olmuşlar ve ölülerini 
mumyalamışlardır. Mısırlıların inanç sistemi, mumyacılik, eczacılık ve tıp alanında gelişmelere neden olmuştur. 


Kadeş Savaşı ile Hititlere yenilen Mısırlılar eski güçlerini kaybetmişlerdir. Ege göçleri ile daha da zayıflayan Mısır'ı Persler ve Romalılar istila ederek eyalet haline getirmişlerdir. 


EGE MEDENİYETLERİ 
Girit Medeniyeti 
Ege bölgesinde bilinen en eski uygarlık merkezi Girit 


Adası'dır. Önceleri şehir devletleri halinde örgütlenen 
Giritliler daha sonra tek bir krallık haline gelmiştir. 


Çok tanrılı dinlere inanan Giritlilerin mezarlara ölülerini en sevdikleri eşyalarla birlikte gömmeleri, Giritlilerin ahiret inancına sahip olduklarını gösterir. 


Bir ada medeniyeti olduklarından daha çok deniz ticaretiyle uğraşmışlar, gemi yapımında ve taş işlemeciliğinde ilerlemişlerdir. 


Çivi yazısına benzer bir yazı kullanmışlar, ancak bu 
yazıları henüz okunamamıştır. Knossos Sarayı 
Giritlilerin günümüze kadar ulaşan en önemli sanat 
eserleridir. 


Miken Medeniyeti (Akalar) 


Miken Medeniyeti, Akalar tarafından Mora Yarımadası'nda kurulmuştur. 


Mikenlerin tarihindeki en önemli olayı Çanakkale yakınlarında yaptıkları Truva Savaşları'dır. Bu savaşlar 
Homeros'un “İlyada” adlı eserine konu olmuştur. 


Mikenlerin kuyu mezarları ve günümüze kadar kalan 
Miken şatosu en önemli sanat eserleridir. Miken medeniyetine Dorlar son vermiştir. (M.Ö.XII. yüzyıl) 


Yunan Medeniyeti 

Dorlar tarafından kurulan Yunan medeniyetinde siyasi yapı olarak Polis adı verilen şehir devletleri vardı. 
Polis devletlerinin birbirleriyle mücadeleleri nedeniyle 
Yunanistan'da siyasi birlik sağlanamamıştır. 


Şehir devletlerinin başında krallar (Arhont) bulunmuştur. Bağımsız hareket eden şehir devletlerinin kendilerine ait kanunları olmuştur. Zamanla güçlenen asiller yönetimi ele geçirerek aristokratik bir yönetim kurmuşlardır. 


Sınıf farklılığının olduğu Yunanistan'da sınıf çatışmasına son vermek amacıyla hukuk fikri ortaya 
çıkmış ve kanunlar yapılmıştır. Sırasıyla; Drakon, 
Solon ve Klistenes kanunlar yapmışlardır. 


-> Drakon; asiller ve soyluların haklarını koruyan kanunlar yapmıştır. 


-> Solon; doğuştan gelen sınıf farklılığını ortadan 
kaldırmış ve sınıfları zenginlik derecesine göre belirlemiştir. 


«> Klistenes; halkın yardımlarıyla başa geçmiş ve Sinıf farklılıklarını ortadan kaldırarak eşitlik anlayışı- 
ni getirmeye çalışmıştır. 


Arazinin tarıma elverişli olmaması nedeniyle Yunanlılar deniz ticaretiyle uğraşmışlar Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de koloniler kurmuşlardır.Koloniler vasıtasıyla 
Yunan dili ve kültürü yayılma alanı bulmuştur. 


Çok tanrılı dinlere inanan Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde düşünmüşler ve heykellerini yapmışlardır. Tanrıların yardımını sağlamayı ve öfkelerini dindirmeyi amaç- 


layan Yunanlılar, spor, müzik ve şiir yarışmaları düzen- 


lemişlerdir. 


Olimpiyat adı verilen bu yarışmalar, siyasi birlik Olmamasına rağmen Yunanistan'da kültür birliğinin 
sağlanmasında önemli bir etken olmuştur. 


Yunanlılar; felsefe, tarih, matematik ve tıp gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlamışlardır. Felsefe alanında 
Sokrat, Eflatun ve Aristo ünlü Yunan filozoflardır. 


Çi yayıntLarı 


Homeros'un İlyada ve Odessa destanları Yunanlıların 
milli birlik duygusunu pekiştirmiştir. M.Ö. V. yüzyılda, 
tarih bir bilim dalı olarak ilk defa Yunan medeniyetinde ortaya çıkmış; Herodot, Tukidides ve Ksenefon 
önemli eserler vermiştir. 


Yunanlılar alfabeyi M.Ö. VI. yüzyılda Fenikelilerden 
alarak kullanmışlar ve geliştirmişlerdir. 


ÇİN MEDENİYETİ 

Çin, dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olmuştur. Çinliler; barut, pusula, kağıt, mürekkep ve matbaayı ilk defa kullanmışlardır. Kendilerine özgü yazı ve 
alfabeyi kullanmaları, ipekten kağıt üretmeleri onların 
kültürel alanda ilerlediklerinin göstergesidir. 


Çinliler dokumacılık alanında ve seramik yapımında oldukça ilerlemişlerdir. Çin'de Budizm'in dışında Gök Tanrı inancı, Taoculuk ve Konfüçyüs felsefesi görülmüştür. 


İpek Yolu hakimiyeti için Türklerle mücadele etmişlerdir. Bu mücadelelerin de etkisiyle askerlik alanında 
Türklerden etkilenmişler ve atlı birliklerden oluşan ordular kurmuşlardır. 


HİNT MEDENİYETİ 


Hindistan son derece zengin kaynaklara sahip olduğu için sürekli olarak istilalara ve saldırılara uğramıştır. Bunun sonucunda Hindistan'da çeşitli dinler, diller 
ve kültürler ortaya çıkmıştır. 


Hindistan'ı işgal eden “Ariler” M.Ö. 1200 yıllarında, 
Hinduizm inancının etkisiyle kendilerine özgü “Kast 
Sistemi”ne dayalı bir toplum düzeni kurmuşlar ve halkı sınıflara ayırmışlardır. Kast Sistemi'ne göre meslekler babadan oğula geçerdi. Bu sistemde sınıflar arasında geçiş engellenmiştir. 


Kast Sisiemi'nin etkisi, bölgenin istilalara açık olması, 
farklı dinler ve dillerin varlığı Hindistan'da milli bilincin 
ve siyasi birliğin oluşmasını engellemiştir. 


Hindistan'da dini mimari gelişmiş, Budist ve Brahman tapınakları en önemli eserler olmuştur. 


Verimli topraklara sahip olan Hintliler, Mezopotamya ve Orta Asya ile ticaret yapmışlardır. Hindistan'dan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan Baharat Yolu'nu kullanarak ticareti geliştirmişlerdir. 


1. 


TEST - | 


M. Ö. 4. yüzyıldan itibaren “Anatolia” (Güneşin 
doğduğu yer) adıyla anılan Anadolu, 1071'deki 
Malazgirt Savaşı'ndan sonraki süreçte “Türkiye” 
adını almıştır. 


Bu isim değişikliğine aşağıdakilerden hangisinde verilen alanlardaki gelişmelerin neden 
olduğu söylenebilir? 


A) Dini - Sosyal 

B) Ekonomik - Siyasi 

C) Siyasi - Kültürel 
D) Askeri - Ekonomik 
E) Dini - Hukuki 


İlkçağ'da oluşturulan hukuk kurallarında, toplumlar ve bölgeler arasında önemli farklılıklar 
görülmüştür. 


Bu farklılıkların oluşmasında aşağıdakilerden 


- hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Dini inanışlarının 

B) Uğraş alanlarının 

C) Yaşam koşullarının 

D) Yazının kullanılmasının 
E) Siyasi yapıların 


İlkçağ'da Anadolu uygarlıklarından olan Hititlerden günümüze önemli bilgiler ulaşmıştır. 


Bu duruma Hititlerin; 


I. Anadolu'da ilk kurulan devletlerden olmaları, 

İl. tuttukları kral yıllıklarıyla tarih yazıcılığını başlatmaları, 

NI. tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı yapmaları 


özelliklerinden hangilerinin ortam hazırladığı 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il C) Yalnız ili 


D)ivelli E) ii velli 


ÇEJEMİ vYayınL ARI 


94 


4. 


5. 


Belli bir dine dayalı olarak yönetilen ve hayatın 
her alanında dinsel kuralların geçerli olduğu yönetim şekline “Teokratik Yönetim” denir, 


Buna göre, İlkçağ uygarlıklarında görülen; 


I. Sümerlerin Ziggurat adlı tapınaklar yapması, 
Ii. Mısırlıların Firavun denilen ilah-krallar tarafından yönetilmesi, 
NI. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde 
yaparak içine çeşitli eşyalar koyması 


durumlarından hangileri “Teokratik Yönetim”e 
kanıt olarak gösterilemez? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C) Yalnız lll 


D) Ii veli E) Il veli 


Yazının icadının aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmelere etkisinin daha az olduğu 
söylenebilir? 


A) Bilim B) Hukuk C) Askerlik 


D) Edebiyat E) Ticaret 


Eski Mısır'da; tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematiğin, Nil Nehri'nin taş- 


- ma zamanının hesaplanması astronominin, Nil 


Nehri'nin sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden belirlenmesi ise geometrinin 
gelişmesinde etkili olmuştur. 


Buna göre, Mısır Uygarlığı ile ilgili; 


i. Tarımsal üretim ticari faaliyetleri geliştirmiştir. 
1. İhtiyaçlar bilimsel çalışmaları yönlendirmiştir. 
Nil. Ahiret inancı görülmüştür. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |1 C) Yalnız NI 


D) iveli E)ilveli 


TEST - 1 


Anadolu; Asya ile Avrupa, Akdeniz ile Karadeniz 
arasında bir geçit durumundadır. 


Anadolu'nun bu özelliğinin aşağıdakilerden 
hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Ticari faaliyetlerin gelişmesine 

B) Farklı kültürlerin kaynaşmasına 

C) Çok uluslu bir toplum yapısının oluşmasına 
D) Birçok devlet tarafından istila edilmesine 

E) Sınıf farklılıklarının oluşmasına 


İlkçağ'da Mısırlılar, Nil Nehri'nin taşma zamanını 
hesaplamış ve bazı hastalıkların tedavisi için 
ilaçlar hazırlamışlardır. 


Mısır'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesidir? 


A) Çok tanrılı dinlere inanıldığının 

B) Bilimsel çalışmalar yapıldığının 

C) Dışa kapalı bir toplum yapısının oluştuğunun 
D) Siyasi birliğin olmadığının 

E) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunun 


İlkçağ'da Sümerlerin Gılgamış Destanı, önce Hititçeye ardından da Yunancaya çevrilmiştir. 


Bu duruma; 


I. siyasi, 
II. ekonomik, 
(1. kültürel 


alanlarından hangilerindeki gelişmelerin doğrudan neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l GC) Yalnız lll 


D) iveli E) İl ve İli 
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10. 


11. 


İNİ YAYINLARI 


Bazı İlkçağ uygarlıklarında hukuk kurallarının 
yazılı hale getirilmesiyle; 


I. halkın sosyal sınıflara ayrılması, 
Il. aynı suça farklı cezaların verilmesi, 
Ni. adaletli bir yönetimin kurulması 


durumlarından hangilerinin engellendiği savunulabilir? 
GC) | veli 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


Dj li velli E) Lilvelli 


Mısırlıların tanrılarını insan şeklinde düşündüklerine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Firavunların tanrının oğlu olarak kabul edilmesi 

B) Hükümdarlara geniş yetkiler verilmesi 

GC) Teokratik bir yönetim anlayışının benimsenmesi 

D) Yönetimde saltanat sisteminin uygulanması 

E) Önemli kişilerin öldükten sonra mumyalanması 


. İlkçağ'da Anadolu toplumlarında görülen; 


. işledikleri suçlardan dolayı kölelere hürlerin 
yarısı kadar ceza verilmesi, 
II. bazı suçların cezasının tazminat olarak ödenebilmesi, 
IN. eli silah tutan her erkeğin savaş zamanında 
orduya katılmak zorunda olması 


durumlarından hangilerine bakılarak halk 
arasında eşitlik olmadığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il CO) i veli 


D) ivelli E) il ve li 


TEST - 2 


M.Ö. 6. yüzyılda Anadolu'yu işgal eden Persler, 
Anadolu'nun bilim, kültür ve sanat hayatına herhangi bir katkı sağlamamış, aksine birçok alanda Anadolu'daki toplumlardan etkilenmişlerdir. 


Bu durum, Anadolu'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Kıtalar arası geçiş yolları üzerinde bulunmasıyla 

B) Yüksek bir uygarlık düzeyine sahip olmasıyla 

C) Tarım arazilerinin geniş yer kaplamasıyla 

D) Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından etkilenmesiyle 

E) Farklı toplumların yerleştiği bir bölge olmasıyla 


Mısırlılar, tanrılarını insanlar gibi düşündüklerin- 
den onlara barınacak evler ve tapınaklar yapmışlardır. 


Bu durumun eski Mısır'da aşağıdaki alanlardan hangisi üzerindeki gelişmeleri hızlandırdığı savunulabilir? 

A) Mimari 


B) Ticaret C) Eğitim 


D) Bilim E) Yönetim 


Bir devletin ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerden dolayı, kendi sınırları dışında ele geçirip 
yönettiği ülkeye veya topraklara koloni denir. 


Yukarıdaki bilgilere göre, kolonicilik faaliyetlerinin ortaya çıkmasında; 


i. ihtiyaç fazlası üretim yapılması, 
İl uluslararası rekabetin yaşanması, 
İN. hammadde gereksiniminin artması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız İl 


Dj)ivell E) İL, ilvelli 


AYI YAYINLARI 


4. 


İnsanların büyük bir bölümünün yaşadığı Orta 
kuşakta yer alan Anadolu önemli yerleşim merkezlerine sahip olmuştur. 


Anadolu'da bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Tarihin en eski çağlarından beri yerleşme 
alanı olmasının 

B) Birden çok devletin kurulmasının 

C) Göç yolları üzerinde olmasının 

D) Tarım ve ticaretin gelişmesinin 

E) Halk arasında sınıf farklılıklarının olmasının 


Mısır, coğrafi konumu ve koşulları nedeniyle istilalardan ve göç hareketlerinden fazla etkilenmemiştir. 


Bu durumun Mısır'da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Bilimsel faaliyetlerin gelişmesine 

B) Özgün bir medeniyetin oluşmasına 

C) Çok tanrılı dinlere inanılmasına 

D) Halkın sınıflara ayrılmasına 

E) Yönetimde ilah - kral anlayışının görülmesine 


Anadolu, verimli topraklarının olması ve ticaret 


yolları üzerinde bulunması nedeniyle pekçok 
topluluğun istilasına uğramıştır. 


Bu durumun Anadolu'da; 


I. askeri faaliyetlerin önem kazanması, 
li. çok kültürlü bir yapının oluşması, 
İN. tarımsal üretimin artması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız Hil 


D) i veli E) il veli 


TEST - 2 


Erken Hitit döneminde soylulardan oluşan Pankuş meclisi, kral ve kraliçeyi yargılama gücüne 
sahipken, imparatorluk döneminde bu yetkilerini kaybetmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak, Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Monarşik yönetimin zamanla güç kazandığına 
B) Yargı ile yönetimin tek elde toplandığına 

C) Soyluların etkinliğinin arttığına 

D) Sosyal eşitliğin sağlandığına 

E) Kanun üstünlüğü ilkesinin esas alındığına 


İlkçağ'da Yunanistan'da kanunlar soyluların ayricalıklarını korumak amacıyla hazırlanmıştır. 


10. 


İlkçağ'da, Anadolu'da kurulan devletlerin başında krallar bulunmaktaydı. Krallık babadan oğula geçerdi. Kral aynı zamanda başkomutan, 
başyargıç ve başrahipti. 


Yalnızca bu bilgilere bakılarak, Anadolu'da 
kurulan devletlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Laik yönetimin olmadığına 

B) Saltanat sisteminin uygulandığına 
C) Mutlakiyet yönetiminin olduğuna 
D) Halkın sınıflara ayrıldığına 

E) Yetkilerin tek elde toplandığına 


11. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin yazıyı 
. aa : . kullandıklarına kanıt olarak gösterilebilir? 
Bu durum, Yunanistan'la ilgili aşağıdakilergenmangisinin gesieigpeçile? A) Şehir devletleri halinde örgütlenmeleri 
ivasi birliği al diğ 3 B) Halktan tanrıları adına vergi toplamaları 
pi vi e elek z C) Kanunlar hazırlamaları 
> nee Gia e - D) Askerliğe önem vermeleri 
C) Uluslararası Üzeri ge iştiğinin E) Sulama kanalları yapmaları 
D) Çok uluslu bir yapının olduğunun > 
E) Bağımsızlığa önem verildiğinin 
12. İlkçağ medeniyetlerinden olan Urartuların ölüle- 
Anadolu, tarih boyunca birçok göç dalgalarına rini değerli eşyaları ile birlikte oda şeklindeki 
sahne olmuş ve istilalara uğramıştır. mezarlara gömdükleri görülür. 
Bu durumun Anadolu'da; Buna göre, Urartularla ilgili olarak; 
Il. mimari çeşitliliğin artması, I. Dini inançlarında coğrafi şartlar etkili olmuştur. 
Il. çok uluslu bir yapının oluşması, Il. Ahiret inancına sahiptirler. 
Ii. farklı dinlerin ortaya çıkması IN. İnanç sistemi, mimaride etkili olmuştur. 
IV. Teokratik yönetim tarzı uygulanmıştır. 
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu 
savunulabilir? yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız || GC) iveli A) i veli B) Ivelli O) li ve ili 
D) il ve ill E) ili velil D) ll ve IV E) İN ve IV 
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İSLAMİYET'TEN ÖNCEKİ 
TÜRK TARİHİ 


( İBİBİMİ| YAYINLARI 


TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI 


Türk Adının Anlamı 


Türk kelimesi “türeyen, çoğalan 
lamlarına gelmektedir. 


güçlü, kuvvetli” an- 


“Türk” adına ilk defa Göktürk Kitabeleri'nde rastlanmaktadır. “Türkiye” sözü, ilk kez Bizans kaynaklarında Orta Asya'yı ifade için kullanılmıştır. Bizanslılar IX. 
ve X. yüzyıllarda Asya'nın batısından Orta Avrupa'ya 
kadar olan bölgeye bu adı vermiştir. 


Türklerin Anayurdu 

Türkler'in ilk anayurdu Orta Asya'dır. Orta Asya; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde 
Hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyde ise Altay Dağları ve Baykal Gölü ile çevrili olan bölgedir. 


Üstün bir medeniyet kuran Türklerin yaşadığı ilk kültür çevresine “Andronova kültürü” denilmektedir. Andronova'nın devamı “Karasuk Kültürü”dür. Dünya'da 
demirin işlenerek çeşitli eşyaların yapılması ilk defa 
bu kültür çevresinde görülmüştür. 


İklim şartları ve yeryüzü şekillerine uygun olarak 
Türkler yarı göçebe bir hayat tarzını benimsemişler, 
daha çok hayvancılıkla uğraşmışlardır. 


Türk Çadırları 


Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler 

Orta Asya'da, zaman içinde iklim değişikliklerini yaşanması sonucunda insan topluluklarının ihtiyaç duydukları ürünler azalmış ve dünyanın diğer bölgelerine 
göçler yaşanmıştır. 


Göçlerin Başlıca Nedenleri 
“> Kuraklıkların ortaya çıkması 


»» Kuraklık nedeniyle toprakların veriminin düşmesi ve 
insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi 


İENİ YAYINLARI 


«> Topluluklar arasında iç çekişmelerin yaşanması 


«>» Baskılardan bunalan toplulukların bağımsız yaşamak istemeleri 


»- Salgın hastalıkların ortaya çıkması 


Verimli arazilere sahip olma isteği 


Orta Asya'dan Yapılan Türk Göçlerinin Sonuçlari 


«> Orta Asya'dan göç eden bu kitleler, gittikleri 
bölgelere kendi kültürlerini götürmüşlerdir. 


« Avrupaya göç eden Türk toplumları zamanla 
milli benliklerini kaybetmişlerdir. 


»» Türkler göç ettikleri yerlerdeki toplumlara maden işlemeciliğini öğreterek bu toplulukları taş 
devrinden maden devrine yükseltmişlerdir. 


« Türk tarihini belirli bir coğrafyada ve kronolojik zaman kesiti içinde bir bütün olarak incelemek zorlaşmıştır. 


Tarih öncesi dönemlerde ortaya çıkmış olan bu 
göçler, Orta Asya'da henüz bir devlet kurulmadığı 
dönemlerde gerçekleşmiştir. Bu nedenle 375'ie ortaya çıkan Kavimler Göçü ile karıştırılmamalıdır. 


ERLER LİLİ İLLERİ DERİNE ERME 


İSKİTLER 

M.Ö. VII. yüzyılda Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzey 
bölgelerine, İran'dan Hindistan'a kadar olan geniş 
topraklarda hakimiyet kurmuşlardır. Türkçe adı “Sa- 
ka”lar olup Yunanlılar “İskit” adını vermiştir. 


Atı evcilleştiren ve savaşçı bir toplum olan İskitler'in, 
İranlılarla savaşları Alp Er Tunga (Airasiyab) Destanı'na konu olmuştur. Gelenekleri, hayat tarzları ve töreleri Hunlara benzeyen İskitler, ölülerini atları ve silahlarıyla birlikte gömerlerdi. 


İskitler M.Ö. Il. yüzyıl sonlarında zayıflayarak diğer 
Türk topluluklarının arasına karıştılar. Bugünkü Yakutistandaki Yakut Türkleri, Sakaların torunlarıdır. 


İskitlerin, süslemelerindeki savaş sahneleri ve mücadele halindeki hayvan figürleri işlemelerinden oluşan 
sanat anlayışına “Hayvan Üslubu” denilmiştir. 


İLK TÜRK DEVLETLERİ 
BÜYÜK HUN DEVLETİ (M.Ö. IV. yüzyıl - M.S.216) 
Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı ve İlkçağ'da kurulan 


tek Türk devletidir. Ötüken merkez olmak üzere Orhun ve Selenga ırmakları dolaylarında kurulmuştur. 


Bilinen ilk hükümdarları Teoman'dan sonra devletin 
başına oğlu Mete geçmiştir(M.Ö. 209). Mete Han Orta Asya'da yaşayan bütün Türk boyları ile başta Moğollar olmak üzere diğer kavimleri de hakimiyeti altına almıştır. Böylelikle Hunlar tarihte ilk defa bütün 
Türkleri bir bayrak altında toplayan devlet olmuştur. 


Mete'nin kurduğu devlet ve ordu teşkilatı daha sonra 
kurulan bütün Türk devletlerine örnek olmuştur. 


Türklerle Çinliler arasındaki mücadelelerin en önemli 
nedeni İpek Yolu'na hakim olmaktır. Çin'in yıkıcı faaliyetleri sonucunda M.Ö. 58'de Hunlar'ın Çin karşısındaki üstünlüğü sona ermiş ve Çinliler İpek Yolu'nun 
hakimiyetini ele geçirmişlerdir. 


Asya Hun Devleti M.Ö. 58'de Batı ve Güney Hunları 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Hunları M.Ö. 36'da 
Çin hakimiyetine girmiştir. Güney Hunları ise tekrar 
kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmışlardır (48). Güney 
Hunları Çin hakimiyetine girmiş, Sienpilerin saldırıları 
sonucunda zayıflayan Kuzey Hunları ise başka bir 
milletin egemenliği altına girmek istememişler ve ba- 
ya göç etmişlerdir. Böylece Avrupa'ya kadar göç 
eden Hunlar, Kavimler Göçü'ne neden olmuşlardır. 


Hunlar kendilerinden sonra kurulan Türk devletlerine devlet teşkilatı bakımından örnek olmuşlardır. 


ÇET YAYINLARI 


KAVİMLER GÖÇÜ ve AVRUPA HUN DEVLETİ 


Kavimler Göçü (375) 

Hunlar, Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra (IV. 
yüzyıl) büyük kitleler halinde batıya göç etmişlerdir. 
Türkler'in Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Volga 
nehrini geçerek Doğu Avrupa içlerinde ilerlemesiyle 
birlikte bu bölgede yaşayan Ostrogotlar, Vizigotlar ve 
Vandallar daha batıya göç ederek Roma İmparatorluğu sınırlarına girmek zorunda kalmışlardır.İşte bu büyük göç hareketine “Kavimler Göçü” denir. 


Kavimler Göçü'nün Sonuçları 


“> Göç eden kavimlerin yerli halk ile kaynaşmasıyla 
günümüz Avrupası'nın etnik yapısı oluşmuştur. 


»» Avrupa'da yüzyıl kadar süren karışıklıklar yaşanmıştır. 


«s- Roma İmparatorluğu Doğu (Bizans) ve Batı (Roma) 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 476'da ise Batı Roma 
yıkılmıştır. 


«- İlkçağ sona ermiş ve Ortaçağ başlamıştır. 


«» Roma dışındaki topluluklar arasında Hıristiyanlık 
yayılmıştır. 


« Feodalite (Derebeylik) rejiminin temelleri atılmıştır. 


>» Hunların temsil ettiği Bozkır sanatı Avrupa'da da 
etkili olmuştur. 


«» Almanların Nibelungen destanına konu olmuştur. 


Avrupa Hun Devleti (375 - 469) 
Avrupa'ya göç eden kuzey Hunları tarafından Maca- 


ristan topraklarında kurulmuştur. Avrupa Hunları'nın 
ilk hükümdarı Balamir'dir. 


Avrupa Hunlarının en parlak dönemi Atilla dönemidir. 
Atilla Bizans üzerine seferler düzenleyerek Bizans'ı 
vergiye bağlamıştır. Doğu Roma'dan sonra Batı Roma üzerine sefere çıkan Atilla Batı Roma'yı da vergiye bağlamıştır. 


Atilla, Bizans'la savaşırken, Batı Roma ile iyi geçinerek, aynı anda iki güçlü düşmanla savaş yapmamayı 
amaçlamıştır. Avrupalılar Atilla'ya “Tanrının Kırbacı” 
adını vermişlerdir. 


Atilla'nın ölümünden sona oğulları aynı başarılı yönetimi gösterememişler ve devletin yıkılmasını engelleyememişlerdir. 


M yüzyılın başlarından itibaren Hunlar, Hıristiyanlığı kabul eimeye başlamışlar ve zamanla ulusal kimliklerini Kaybeimişlerdir. 


A a Man 


GÖKTÜRKLER 


|. Gökiürk Devleti (552 — 630, 659) 

Göktürk Devleti, 552'de Orta Asya'daki Avar hakimiyetine son veren Bumin Kağan tarafından Ötüken 
merkez olmak üzere kurulmuştur. 


Bumin Kağan batı bölgelerinin yönetimini kardeşi İstemi Yabgu'ya vermiştir. Mukan Kağan ve İstemi Yabgu dönemlerinde sınırlarını sürekli genişleten Göktürkler bu dönemde Orta Asya'nın en güçlü devleti olmuşlardır. 


Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devleti olan 
Göktürkler Türk adını ilk defa bir devlet adı olarak kullanmışlardır. 


İstemi Yabgu,İpek Yolu hakimiyeti için Sasani Devleü'ne karşı Bizansla ittifak yaparak hakimiyetini devam 
ettirmek istemiştir. Bu dönemde Bizans İmparatoru, genel valisini elçi olarak İstemi Yabgu'ya göndermiştir. 


İç çekişmeler sonucunda Göktürk Devleti 582'de Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Göktürklerinin 630'da, Batı Göktürklerinin ise 659'da Çin 
hakimiyeti altına girmesiyle 1. Göktürk Devleti yıkılmıştır. 


li. Göktürk (Kutluk) Devleti (681-744) 
I. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra yaklaşık 50 
yıl Çin hakimiyeti altında kalan Türkler, Kutluk (İlteriş) 


Kağan önderliğinde Il. Göktürk Devleti'ni kurmuşlardır. 


Vezir Tonyukuk'un çalışmalarıyla devlet kısa sürede 
toparlanmıştır. Çinlilerle dostluk ilişkileri geliştirilerek 
ticaret konusunda ilerlemişlerdir. 


Göktürk hükümdarı Bilge Kağan döneminde Budizm'in benimsenmesi gündeme gelmiş, fakat 
bu dinin Türk töresine ve yaşam şekline uygun 
olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir. 


Bilge Kağan ve Kültigin dönemi Il. Göktürklerin en parlak dönemi olmuştur. 


HEMİ YAYINLARI 


Bu dönemde Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleri 
olan “Orhun Abideleri” yazılmıştır. 


731'de Kültigin'in, 734'de de Bilge Kağan'ın ölümüyle 
devlet taht kavgaları sonucunda zayıflamış ve diğer 
Türk boylarından olan Basmiller, Karluklar ve Uygurlar tarafından 744'de yıkılmış ve yerine Uygur Devleti 
kurulmuştur. 


Çin Seddi 


UYGURLAR (744 - 840) 
Uygurlar; Karluk ve Basmil gibi Türk boylarının yardımıyla Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.Uygurlar başkenti kutsal merkez Ötüken'den Karabalasagun'a taşımışlardır. 


Uygurlar, kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak Çin'in etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir. 


Kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak 
Uygurlar taş üzerine yazılmış belgeler değil, kağıt 
üzerine yazılmış belgeler bırakmışlardır.Bu yüzden 
Uygurlar, askeri ve siyasi başarılarından çok kültürel 
faaliyetleriyle tanınmışlardır. 


Yerleşik hayata geçtikleri için Türk şehirciliği ve 
mimarisine ait ilk eserleri oluşturarak daha sonra kurulan Türk devletlerine örnek olmuşlardır. 


751 yılındaki Talas Savaşı'nda Çinlilerin Araplara yenilmesi, Uygurların Çin saldırılarından kurtulmasını 
sağlamıştır. 


Çinle gelişen ilişkiler Uygurlar arasında iVlaniheizm dininin yayılmasına neden olmuştur.Maniheizm'i kabul eden Uygurlar, bu dine ait tapınaklar 
yapmışlardır. 


Ekonomik zorluklar Uygurlar'ın zayıflamasına neden 
olmuş ve 840'da Kırgız isyanı sonucunda yıkılmıştır. 


Ötüken Uygurları da denen Uygur Devleti'nin yıkılmasından sonra Uygurların bir bölümü Çin'in Kansu Bölgesi'ne (Sarı Uygurlar), bir bölümü ise Doğu Türkistan'da Turfan Bölgesi'ne (Batı Uygurları veya İdikent 
Uygurları) göç ederek varlıklarını sürdürmüşlerdir. 


XI. Yüzyılda Moğol hakimiyetine giren Turfan Uygurları; Alfabe, devlet ve ordu teşkilatı alanlarında 
Moğolları etkilemişler ve Moğol Çağatay Hanlığı'nın Türkleşmesini sağlamışlardır. 


DİĞER TÜRK DEVLETLERİ ve TOPLULUKLARI 


Avarlar 


Orta Asya'da IV. yüzyılda kurdukları devlet 552'de 
Göktürkler tarafından yıkıldıktan sonra Avarlar batıya 
göç etmişlerdir. Bugünkü Romanya ve Macaristan'a 
yerleşerek devlet kurmuşlardır. 


VİL. yüzyıl başlarında Bayan Kağan'ın liderliğinde Sasanilerle anlaşarak Bizans üzerine iki sefer düzenlemiş ve Bizans'ı vergiye bağlamışlardır. 


İstanbul'u kuşatan ilk Türk Devleti olan Avarlar Frank 
saldırıları sonucunda yıkılmıştır.Avarlar zamanla yerli 
topluluklara karışarak ve Hristiyanlığı kabul ederek 
milli benliklerini kaybetmişlerdir. 


Avarlar özellikle, devlet yönetimi ve askerlik alanında Slav toplumları etkilemişler ve Slav toplumlarının 
kabile hayatından devlet düzenine geçmelerinde 
etkili olmuşlardır. 


Bulgarlar 


Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyine göç eden Ogurlar; Bulgarlar olarak anılmaktadır. Bulgarlar İdil ve Tuna Bulgarları olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. 


Müslümanlarla gelişen ilişkiler sonucunda İdil 
Bulgarları resmi din olarak İslamiyet'i kabul etmişlerdir. 


İNEN) YAYINLARI 


Bugünkü Bulgaristan'a yerleşen Tuna Bulgarlar İstanbul'u kuşatan Türk devletlerindendir(923). Daha 
sonra Bizans'ın sınır muhafızlığını üstlenmişlerdir. 


X. yüzyılda Hristiyanlığı kabul eden Tuna Bulgarları 
kalabalık Slav toplulukları arasında asimile olarak milli benliklerini kaybetmişlerdir. 


Hazarlar 


Don - Volga nehirleri arasından Kafkaslar'a kadar uzanan bölgede Vil. yüzyıl başlarında bağımsız bir devlet kuran Hazarlar 956'da Rus saldırıları sonucunda 
yıkılmıştır. 


Hazarlar ticaret yollarına hakim olmuşlar ve ticari 
alanda ilerlemişlerdir. 


Yöneticilerinin etkisiyle Museviliği kabul eden Hazarlar din konusunda oldukça hoşgörülü olmuşlar ve yöneticilerinin Museviliği kabul etmesine rağmen halk 
arasında İslamiyet'e, Hıristiyanlığa ve Şamanizm'e 
inananlar da olmuştur. 


Halk arasındaki davalara Müslüman, Hristiyan, 
Musevi ve Şamanistler'den oluşan bir yargıçlar 
heyetinin bakması Hazarlar'ın tam bir din serbesiliğine sahip olduğunu göstermektedir. 


Hazarlar'ın farklı dinlerin bir arada yaşamasını sağladığı döneme Pax Hazarika (Hazar Barışı) dönemi 
denilmektedir. 


A a a ğ 


Macarlar 


Macarlar Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya göç ederek 
buraya yerleşmişlerdir. Kuzey Avrupa'yı Kırım'a bağlayan ticaret yolları üzerinde yaşayan Macarlar ekonomik yönden güçlü olmuşlardır. 


X. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmelerinin sonucunda 
Macarlar zamanla milli benliklerini kaybetmiştir. 


Peçenekler 
IX. yüzyıl ortalarında Don ve Dinyester nehirleri arasındaki bölgeye ve Kırım'a göç eden Peçenekler X. 


yüzyılda devlet kurmuşlar ve bu bölgelere Türk kültürünü taşımışlardır. 


Peçenekler, Rusların Karadeniz kıyılarına inmesini engellemişlerdir. Doğu'dan gelen Uzların (Oğuzlar) saldırıları karşısında daha batıya göç edip, Bizans topraklarına yerleşmişlerdir. 


xI. yüzyılın ortalarında Hıristiyanlığı kabul etmeye 
başlayan Peçenekler Bizans ordularında görev 
almışlardır. Malazgirt Savaşı'na Bizans ordusu 
içinde katılan Peçenekler savaş sırasında Selçuklu saflarına geçmişlerdir. 


Teşkilatlı bir devlet kuramayan Peçenekler zamanla 
milli benliklerini kaybetmişlerdir. 


Türk Savaşçıları 


Kumanlar (Kıpçaklar) 


Uygurların hakimiyeti altında yaşayan Kıpçaklar, Uygur Devleti'nin yıkılmasından sonra Batıya göç ederek Doğu Avrupa'ya yerleşmişlerdir. 


Kıpçaklar, Rus prenslikleriyle mücadele etmişlerdir. 
Bu mücadeleler Ruslar'ın “İgor Destanı”na konu olmuştur. XIlL. yüzyıl başlarındaki Moğol saldırılarıyla 
devletleri yıkılan Kıpçaklar'ın bir kısmı Moğol hakimiyeti altına girmiş ve Altınorda  devletiniri Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Batıya göç eden Kıpçaklar Hıristiyanlığı benimseyerek Bulgaristan ve Romanya'ya 
yerleşmişlerdir. 


Kıpçak bozkırlarından toplanan Kıpçak gençleri Mısır'daki Eyyubi ve Memlük ordularının temelini oluşturmuştur. 


ÇİZEN vavınLarı 


Oğuzlar (Uzlar) 


Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılmasından 
sonra Oğuzlar batıya göç ederek Sir Derya boylarına 
yerleşmişlerdir. Oğuzlar Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişler ve burada Üz adını almışlardır. 


Uzlar'ın bir bölümü Balkanlar'a göç ederek Romanya'nın kuzeyine yerleşen Uzlar bugün Gagavuzlar, Kiev'in güneyine yerleşen Uzlar ise Karakalpaklar olarak anılmaktadır. Hıristiyanlığı kabul eden Uzlar kısa 
süre içerisinde milli benliklerini kaybetmişlerdir. 


24 boydan oluşan Oğuzlar'ın Avrupa'ya göç etmeyen 
toplulukları ise zamanla İslamiyet'i kabul etmişlerdir. 


“Dede Korkut Hikayeleri” Oguzlarla Kıpçaklar arasındaki mücadeleler sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Oğuzlar; Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devleilerinin kurucuları olmuşlardır. 


Başkırilar (Başkurtilar) 

Başkurtlar, Güney ve Orta Ural Dağları'nın her iki yanındaki bozkırlarda yaşamışlardır. Başkurtlar zamanla Moğolların hakimiyetini kabul etmişlerdir. Bu dönemde İslamiyet'i kabul eden Başkurtlar, Moğol Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan Altınorda Devleti'nin içerisinde kalmışlardır. 


Sabarlar (Sibirler) 


Sabarlar, Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Avarlar'ın baskısıyla Kafkaslar üzerinden Doğu Avrupa'ya 
göç etmişlerdir. Sasanilerle anlaşarak Bizans ile savaşmışlar ve bu savaşlar sonucunda Orta Anadolu bölgesine kadar gelmişlerdir.Sibirya'ya yerleşen Sabarlar, 
bu bölgeye adlarını vermişlerdir. 


Türgeşler 

Batı Göktürk Devleti'nin yıkılması sonucunda kurulmuş ve bu bölgede yaşayan Türk boylarını hakimiyet 
altına alarak 750 yılına kadar yönetmişlerdir. 


Baga Tarkan dönemde Türgeşler göçebe hayatı terkederek şehir hayatına geçmişler ve Türklerde ilk madeni parayı basmışlardır. 


Türgeşler, Emeviler döneminde İslam orduları ile 
savaşmışlar ve Orta Asya Türklerinin Araplaşmasını engeliemişlerdir. 


Kırgızlar 

Yenisey Nehri bölgesinde sırasıyla Hun, Göktürk ve 
Uygurların hakimiyetinde yaşayan Kırgızlar 840'da 
Uygur Devleti'ni yıkarak siyasi bir güç haline gelmişlerdir. 


924'de Moğol kavmi Karahıtaylara yenilen Kırgızlar 
1207'de Cengiz Han'ın hakimiyetini tanımışlardır. 


XIII. yüzyılın başlarından itibaren siyasi varlığını yitiren 
Kırgızlar, uzun süre Rus hakimiyetinde kalmalarına 
rağmen 1990'larda Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla 
birlikte bağımsız Kırgızistan Devleti'ni kurmuşlardır. 


En uzun destan olarak kabul edilen iianas Desianı Kırgızlara aittir. 


Karluklar 
Uygur Devleti içinde yer alan Karluklar Talas Sava- 


şı'nda Müslüman Arapların yanında yer alarak Çin'in 
yenilmesini sağlamışlardır. 


İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olan Karluklar 840'da Karahanlı Devleti'nin kurulmasında 
önemli rol oynamışlardır. 


12. yüzyılda Karahitayların ve Moğollar'ın hakimiyeti altina girmişlerdir. 


Akhunlar 

Asya Hunlarının bir kolunun Afganistan'a göç etmesi 
ile kurulmuşlardır. 6. yüzyılda İpek Yolu hakimiyeti için 
Göktürk ve Sasanilerle yaptıkları mücadeleler sonucunda yıkılmışlardır. 


Kimekler 

Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla bağımsızlığını kazanan Kimekler İrtiş Nehri dolaylarına hakim olmuşlardır. Kimekler, önce Kıpçâkların 12. yüzyılda da Harzemşahların hakimiyetine girmişlerdir. 


Avrupa'ya göç eden Türk boylarının bir kısmı yeniden Orta Asya'ya göç ederek milli benliklerini 
günümüze kadar sürdürebilmişlerdir. 

Avrupa'da kalanlar ise göçlerle beslenememeleri ve Hristiyanlığı kabul etmelerinden dolayı milli 
benliklerini kaybetmişlerdir. 


ÇEEEİYİ YAYINLARI 


İSLAMİYET'TEN ÖNCEKİ TÜRK DEVLETLE- 
RİNDE KÜLTÜR ve MEDENİYET 


Devisi Yönetimi 
Devlet; aile, oba, oymak ve boyların biraraya gelme- 


siyle oluşurdu. Türk devlet teşkilatı Mete Han tarafından kurulmuştur. 


Türk devlet teşkilatının başında Han, Şanyü, Kağan, 
Hakan veya İdikut adı verilen hükümdarlar bulunurdu. Ülke, doğu-batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilirdi. Buna “İkili Teşkilat” adı verilirdi. Bu teşkilata göre kutsal merkez Ötüken'de, Hakan bulunur ve ülke 
haneden üyelerinin ortak malı sayılırdı. 


Ülkenin çeşitli yerlerine hanedan mensubu prensler 
yönetici olarak gönderilirdi. Merkezdeki Hakan'ın ölümü genellikle taht kavgalarına neden olmuştur. Bu 
geleneğin etkisiyle tarihte bir çok Türk devleti kurulmuş ve kısa sürede yıkılmıştır. 


Hakanlara yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından 
verildiğine inanılırdı. Bu inanca “Kut” denirdi. Kut anlayışına göre bu görev kan bağıyla nesilden nesile devam ederdi. 


Devlet yönetiminde rütbece kağandan sonra gelen 
ve ülkenin büyük bir bölümünü idaresi altında bulunduran kişiye “Yabgu”, hükümdar soyundan olan komutanlara ise Şad denilirdi. 


Devlet yönetiminde hükümdar eşleri olan Hatunlar da 
görev alır, kurultay toplantılarına katılır elçi kabullerinde bulunur ve Kağan'a vekillik ederlerdi. 


Devlet yönetiminde hükümdarların yanında boy beylerinden oluşan “Toy” (Kurultay) vardı. Geniş yetkilere 
sahip olan Kurultay, hükümdara danışmanlık yapardı. 


Türklerin kısa sürede devlet kurmalarını kolaylaştıran en önemli fakiöı, teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları (oğuş, urug, boy, bodun ilişkisi) ve bağımsız 
yaşama arzusudur. 


pi 
Ordu 


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde “ordu-millet” geleneği vardır. Askerlik özel bir meslek sayılmaz ve 
paralı askerler bulunmazdı. 


Hayat tarzları o zamanın şartlarında Türklerin asker 
bir millet olmasını sağlamıştır. Savaş zamanında kadın-erkek eli silah tutan herkes asker kabul edilirdi. 


Türk ordu teşkilatının temeli olan “Onlu Sistem” Asya 
Hun Hükümdarı Mete Han tarafından kurulmuştur. 
Türk ordusu atlı birliklerden oluşur ve silah olarak genelde ok ve yay kullanılırdı. 


Türkler'in en yaygın savaş taktiği ani baskınlar şeklinde gerçekleşen “Hilal taktiği”dir. Türk ordu teşkilatı 
Çin, Moğol ve Bizans ordularını da etkilemiştir. 


Dini İnanış 

İslamiyet öncesi Türklerde; Dağ, tepe, su, ağaç, Orman, güneş, ay, yıldızlar ve gök gürültüsü gibi unsurlar kutsal kabul edilmiştir. 


İslamiyet öncesinde Türkler arasındaki en yaygın 
inanç Gök Tanrı dinidir. Bu inanç sistemine göre Gök 
Tanrı tek yaratıcı olarak görülmüştür. Türkler hükümdarlarının Gök Tanrı tarafından görevlendirildiğine 
inanmışlardır. 


Bir dinden çok sihir karakterine sahip Şamanizm de 
Türkler arasında yaygındır. Şamanist din adamlarına 
“Kam” adı verilmektedir. 


Balbal Denilen Mezar Taşı 


Kurgan denilen Türk mezarlarında ölen kimsenin yanına bazı değerli eşyalarını da gömülürdü. İnsan şeklinde yapılan mezar taşlarına “Balbal” denilirdi. Ayrıca 
ölünün arkasından “Ölü Aşı” denilen yemek dağıtılır 
ve “Yuğ” törenleri düzenlenirdi. 


ÇERENİ YAYINLARI 


Bu gelenekler İslamiyet öncesi Türklerde ahiret inancının varlığının göstergesi olarak kabul edilmektedir. 


İslamiyet'ten önceki Türklerde yukarıdaki inanç sistemlerinin haricinde Uygurlar döneminde Maniheizm, Hazarlar'da Musevilik, Avrupa'ya göç eden Türkler arasında ise Hristiyanlık yayılmıştır. 


Mani dini Uygurların yerleşik hayata geçmesi, şehirler 
kurması, bilim, edebiyat ve sanat alanında ilerlemesinde etkili olmuştur. Bu dindeki bazı terimlerin Türkçeleştirildiği görülmüştür. Bu durum Uygurların milli 
bilince sahip olduğunun göstergesidir. 


Türkler, genel olarak din konusunda hoşgörülü 
olmuşlardır. Uygurlar döneminde Maniheist ve 
Budist tapınaklarının yanyana bulunması Türklerdeki bu anlayışın göstergesidir. 


Sosyal ve Ekonomik Hayat 


Uygurlara kadar Türkler tabiat koşullarına bağlı olarak yarı göçebe bir hayat tarzını benimsemişlerdir. 
Yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkler daha çok hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bu hayat tarzına “Bozkir 
kültürü" denilmiştir. 


Orta Asya Bozkırlarından Bir Görünüm 


İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında baharın gelişi (Nevruz) bayram havası içinde festivallerle kutlanırdı. Bu festivallerde at yarışları düzenlenir, şarkılar söylenir, kadın ve erkekler bir arada müzik eşliğinde eğlenirdi. 


Türklerde topraklar, boyun ortak malı olarak 
kabul edilirdi. Bu durum toprağa dayalı zengin 
bir sınıfın oluşmasını engellediği için, sınıf ayrımı görülmemiştir. 
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İslam öncesi Türk devletlerinde ekonominin temeli 
hayvancılık ve ticarete dayanıyordu. At, koyun ve sığır 
besleyen Türkler komşu ülkelere hayvansal ürünler satarak ekonomik kazanç sağlamışlardır.Demircilik konusunda ilerleyen Türkler özellikle yaptıkları at koşum takımlarını ve silahları komşu ülkelere satmışlardır. 


Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar ulaşan “İpek Yolu”da Türkler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. 
Türk - Çin sınırındaki kasabalar iki toplum arasında 
ortak pazar yeri olarak kullanılmıştır. 


Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme ile birlikte ticaret de gelişmiştir. Ticaret kervanlarının geçtiği yollar “İpek Yolu” olarak isimlendirilmiştir. 


İslamiyet'ten önceki Türk devletleri Türgişler'e kadar para yerine daha çok üzeri resmi damgalı ipek 
parçaları kullanmışlardır. 


İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında devlet ve 
halk arasındaki ilişkiler “töre”yle düzenlenmiştir. Töre- 
nin temeli Türk geleneklerine dayanmaktadır. Türkler'de yazılı döneme geç geçildiği için yazılı hukuk 
kuralları gelişmemiştir. 


Hukuk alanında töre kurallarının etkili olmasının nedeni, yaşanılan göçebe hayat tarzıdır. 


Töre üç ana kaynaktan beslenmiştir. Bunlar; halkın 
arasında asırların oluşturduğu gelenek ve adetler, Kurultay'ın aldığı kararlar ve hükümdarların buyruklarıdır. 


Uygurlarda; borç alıp verme, kiralama, alım-satım, 
vasiyeiname ve vakfiye gibi konulara ait yazılı hukuki belgeler de görülmüştür. 


Yazı, Dil ve Edebiyat 

Türk edebiyatının ilk örnekleri sözlü edebiyat ürünleri 
olmuştur. Bunlar; Türkler'in hayat felsefelerini, yaşayış tarzlarını anlatan “Sav”lar ölen büyükler için sevgi 
dolu sözler içeren “Sagu”lar ile avlarda, savaşlarda, 
akınlarda ve şölenlerde musiki ile söylenen şiirlerden 
oluşan “Koşuk”lardır. 


EE YAYINLARI 


Bunlardan başka destanlar da sözlü edebiyatımızın 
en önemli eserleridir. Destanlar İslamiyet'ten önceki 
Türklerin inanç, töre ve hayat tarzını günümüze kadar 
ulaştıran eserlerdir. 


Bu destanlar; Hunların Oğuz Kağan, İskitlerin Alp Er 
Tunga, Göktürklerin Ergenekon, Uygurların Göç ve 
Türeyiş ile Kırgızların Manas destanlarıdır. Dede Korkut Hikayeleri de Oğuzlara aittir. 


Atlı göçebe kültürünü benimseyen Türkler genellikle bilgi ve tecrübelerini sonraki kuşaklara ailede ve sosyal yaşam içinde aktarmışlardır.Bu doğrultuda töre, eğitimin 
yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. 


Türkler İslamiyet öncesinde 38 harfli Gökiürk ve 18 
harfli Uygur alfabelerini kullanmışlardır. 


Uygurların kültürel zenginliği; onların çeşitli Türk ve 
yabancı devletlerin saraylarında kâtiplik, bürokratlık, 
danışmanlık, tercümanlık, öğretmenlik ve kültür elçiliği görevlerinde bulunmalarını sağlamıştır. 


Uygurlar, kitap baskı tekniğini geliştirmişler ve hareketli hari sisteminden oluşan matbaalar yapmışlardır. 
Böylece Türk tarihinde ilk kez kağıt üzerine yazılı 
eserler birakan Türk toplumu Uygurlar olmuştur. 


Türkçe yazılmış en eski metinler kitabelerdir. 
Bunlar içerisinde de en önemlisi 1. Göktürk Devleti'nin yıkılışını ve li. Göktürk Devleti'nin kuruluşunu anlatan Orhun Yazıtları'dır. 


Orhun Yazıtları Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. 


Orhun Yazıtları, devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi ve devlet adamlarının halka hesap vermesi bakımından da önemlidir. 


Yazıtlarda geçen “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması” gibi ifadeler Türk devletlerinde 
“sosyal devlet” anlayışının geliştiğinin göstergesidir. 
Ayrıca Uygurlardan da kalma kitabeler vardır. 


Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler olan Orhun 
Yazıtları 1893 yılında Danimarkalı Türkolog Thomsen tarafından okunmuştur. 


Türkler ilk dönemlerde yaygın olarak Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. Soğd, Arap, Kiril ve 
Latin alfabeleri Türklerin kullandığı diğer alfabeler 
olmuştur. 


İslamiyet'ten önceki Türklerde kopuz en yaygın müzik aleti olarak kullanılmıştır. Destanlar, kahramanlık 
hikayeleri ve efsaneler halk ozanları tarafından kopuz 
eşliğinde söylenirdi. 


Bilim ve Sanat 


İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında bilimsel alanda yapılan en önemli çalışma “Oniki Hayvanlı Türk Takvimi”nin hazırlanmasıdır. 


Bir yılın 365 gün olarak hesaplanması ve on iki aya 
bölünmesi Türklerde astronomi biliminin ilerlediğini 
göstermektedir. 


Göçebe hayat tarzı yaşayan Türkler'de sanat eserleri 
taşınabilir malzemelerden oluşmaktadır. Renkli taş ve 
gümüş kakmacılık, halı ve kilim dokumacılığı ile çadır 
(otağ) sanatı Türk sanatının önemli örneklerindendir. 
Hun sanatının en önemli eseri Altaylardaki Pazırık 
kurganlarında yapılan kazılarla ortaya çıkatilân dünyanın en eski halısıdır (Pazırık halısı). Uygurlarda ise 
yerleşik hayata geçişle birlikte şehir ve tapınak mimarisi gelişmiştir. 


Uygurlar anıt mezarları, çadırdan esinlenerek kubbeli yapmışlardır. Ayrıca Siupa denen kubbeli tapınaklarda duvar ile kubbe arasındaki bağlantıyı sağlamak 
için üçgenler kullanılmıştır. 


Türk resim sanatının temeli Uygurlar döneminde atılmıştır. Uygurların tapınakları süslemek için yaptıkları 
duvar resimlerine iresk denilmiştir. 


İYİ yYAyınNLARI 


Uygurlara Ait Bir Fresk 


İslamiyet'ten önceki Türkler genelikle göçebe hayat 
tarzlarının simgesi olarak süslemelerinde hayvan motiflerini kullanmışlardır. 


Süslemelerdeki savaş sahneleri ve mücadele halindeki hayvan figürleri işlemelerinden oluşan sanat anlayışına “Hayvan Üslubu” denilmiştir. 


mi 


Yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda Kazakistan'ın Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik Kurganı'nda 
Hunlara ait Altın Elbiseli Adam adı verilen bir zırh bulunmuştur. 


Esik Kurganı'nda Bulunan, Hunlara Ait Altını 
Elbiseli Adam Adı Verilen Zırh 


TEST - | 


Hunlar dönemine ait eserlerin bulunduğu Kazakistan'ın Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik Kurganı'nda, bir Türk beyinin altın levhalarla kaplı 
zırh içine konmuş iskeleti bulunmuştur. “Altın Elbiseli Adam” adı verilen bu iskelet ve zırhın yanında, altın işlemeli silahlar da bulunmuştur. 


Bu bilgilere göre, İslamiyet öncesi Türk sanatının gelişmesinde Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) EL! sanatlarında ilerlemiş olmalarının 

B) Ölümden sonra yaşamın sürdüğüne inanmalarının 

C) Savaşçı bir millet olmalarının 

D) Madencilikle uğraşmalarının 

E) Töre hukukunu benimsemiş olmalarının 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde yaylak 
ve kışlak esasına dayalı bir hayat tarzı hakimdi. 


Bu bilgiye bakılarak İslamiyet'ten önceki 
Türklerden günümüze ulaşan kalıntılar arasında aşağıdakilerden hangisine rastlanma 
olasılığı daha azdır? 


A) Çadırlar 
GC) Silahlar 


B) Mezarlar 
D) Şehir surları 


E) Yünlü dokumalar 


İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan 
Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin yarı göçebe yaşam tarzının sonucunda 
ortaya çıktığı savunulamaz? 


A) Sınıf farklılıklarının görülmemesi 

B) Yönetim alanında veraset sisteminin uygulanması 

C) Sosyal dayanışmanın güçlü olması 

D) Toprağa dayalı özel mülkiyet kavramının gelişmemesi 

E) Uzun süreli hapis cezalarının olmaması 


ÇE YAYINLARI 


4. 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde yönetim 
alanında ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır. Hükümdara devleti yönetme yetkisinin 
Gök Tanrı tarafından verildiğine ve bu yetkinin 
babadan oğula geçtiğine inanılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir 
sonucu olduğu savunulamaz? 


A) Hükümdar değişikliklerinde taht kavgalarının yaşanması 

B) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması 

G) Güçlü bir merkeziyetçi yönetimin kurulması 

D) Bazı hanedan üyelerinin yönetim bölgelerinde bağımsızlığını ilan etmesi 

E) Devletin uzun süre aynı hanedan tarafından 
yönetilmesi 


Uygurlar, Çinlilerden öğrendikleri Mani inancını 
benimsemişler, fakat dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır. 


Bu durum, Uygurların aşağıdakilerden hangisiyle ilgili anlayışlarını ortaya koymaktadır? 


A) Ulusçuluk B) Halkçılık 


C) Egemenlik D) Laiklik 


E) Eşitlik 


İslamiyet öncesi Türk tarihine ait bilgilerin 
daha çok Çin kaynaklarında yer alması; 


I. Çinlilerin yazıyı Türklerden daha önce kullanmaları, 
Ii. Türklerle Çinliler arasında sürekli mücadelelerin yaşanması, 
lil. Çinlilerin Türklerden daha önce yerleşik hayata geçmeleri 


durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız Hil 


D) i veli E) Ii veİli 
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Orhun Abideleri Türk kültür tarihi açısından 
önemli bir yere sahiptir. 


Bu duruma, Orhun Abidelerinin; 


i. devlet yönetimiyle ilgili bilgiler içermesi, 
Ii. Göktürk Alfabesi ile yazılması, 
IN. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler olması 


özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D)ilvelil E) ili veli 


Eski Türklerde; bahar mevsimlerinde yapılan törenlerde at yarışları yapılır, toplu halde şarkılar 
söylenir, yemekler yenir ve müzik eşliğinde eğlenilirdi. 


Bu törenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir? 


A) Merkeziyetçi yönetimin güçlenmesini 
B) Güzel sanatlara önem verilmesini 

G). Toplumsal dayanışmanın artmasını 
D) Halkın yönetime katılmasını 

E) Yerleşik hayatın yaygınlaşmasını 


10. yüzyılda Çin İmparatoru tarafından Turfan 
Uygurlarına elçi olarak gönderilen Wang Yen Te; 
Uygurların oturdukları evler, yetiştirdikleri ürünler ve çıkarttıkları madenler hakkında önemli bilgiler vermiştir. ti 


Bu bilgiler Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Yerleşik hayata geçtiklerinin 

B) Sosyal devlet anlayışını uyguladıklarının 
C) Çinlilere üstünlüklerini kabul ettirdiklerini 
D) Eski Türk yaşam tarzını sürdürdüklerinin 
E) Farklı inançları benimsediklerinin 


İLMİ YAYINLARI 


10. 


11. 


12. 


Türklerin Orta Asya dışına göç etmesinin bazı 
nedenleri şunlardır: 


I. Salgın hayvan hastalıklarının görülmesi, 
li. iklim şartlarının değişmesiyle kuraklığın ortaya çıkması, 
II. boylar arası mücadelelerin yaşanması 


Bunlardan hangilerine bakılarak göçlerin siyasi nedenlere dayandığı söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) | veli E)Lilvelli 


İslam öncesi Türk devletlerinde görülen aşağıdaki durumlardan hangisine bakılarak, 
Türklerde “kanun üstünlüğü” ilkesinin benimsendiği söylenebilir? 


A) Taşınabilir malzemelerden eşya yapılması 

B) Hükümdar başta olmak üzere herkesin töreye uymak zorunda olması 

C) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olarak 
kabul edilmesi 

D) Hapis cezalarının süresinin kısa tutulması 

E) Temel geçim kaynağının hayvancılık olması 


İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili bazı bilgiler 
şunlardır: 


I. Hayvancılıkla uğraşmışlardır. 
Ii. Göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. 
I. İklim değişiklikleri sonucunda dünyanın değişik bölgelerine göç etmişlerdir. 


Bunlardan hangilerinin coğrafi etkenlere 
bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yalnız lil 


D) | veli E) Lilveil 


8-C 9-A 
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Türklerde ülke, hükümdar ailesinin ortak malı 
sayılmıştır. 


Bu uygulamanın Türk devletlerinde aşağıdaki durumlardan hangisini zorlaştırdığı savunulabilir? 


A) Merkeziyetçi bir yönetimin kurulmasını 
B) Yönetimde hiyerarşinin esas alınmasını 
C) Yerleşik hayata geçilmesini 

D) Töre kanunlarının uygulanmasını 

E) Farklı inançların benimsenmesini 


Bilge Kağan Göktürk yazıtlarında, “Sarı altınını, 
beyaz gümüşünü, ipekli kumaşını, binek atını, 
aygırını, kara samurunu, mavi sincabını, milletime kazandırdım.” demiştir. 


Buna göre, Bilge Kağan'ın devlet yönetiminde; 


I. sosyal devlet, 
ii. teokratik devlet, 
İİ. ulusçu devlet 


anlayışlarından hangilerini benimsediği savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | velli E) il ve ili 


İslamiyet öncesi Orta Asya'da kurulan Türk 
devletleri hakkında yeterli bilgi ve belgenin 
bulunmaması Türklerin; 


I. yazıyı geç kullanmaları, 
Il göçebe yaşam tarzına sahip olmaları, 
li. Gök Tanrı inancını benimsemeleri 


özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir? 


A) Yalnız | GC) Yalnız 11l 


B) Yalnız |! 


D) i veli E) Ivelli 


İMLİYİ YAYINLARI 


4. 


Halkının ihtiyaçlarını karşılayan ve halkın yararına işler yapan devletler, sosyal devlet olarak tanımlanır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İslamiyet 
öncesi Türk devletlerinde “Sosyal Devlet” anlayışının olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? 


> 


) Eli silah tutan herkesin asker kabul edilmesi 
) Temel geçim kaynağının hayvancılık olması 


O 


) Kut'un kan yoluyla babadan oğula geçmesi 
D) Ülkenin haneden üyelerinin ortak mali kabul 
edilmesi 
Yoksulların ihtiyaçlarının devlet tarafından 
karşılanması 


LU 


Göktürkler ile Çinliler sınır boylarındaki kasabaları ortak pazar yeri olarak kullanmışlardır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? 


A) İki ulus arasındaki kültürel etkileşimin artmasına 

B) Çinlilerin Göktürklerin üstünlüğünü kabul etmesine 

C) İki devlet arasında uzun süreli bir barış döneminin yaşanmasına 

D) Çinlilerle Türkler arasında doğal sınır oluşmasına 

E) İpek Yolu'nun zamanla önemini kaybetmesine 


Çin yıllıklarında Türklerle Çinliler arasındaki mücadelelere geniş yer verilmiştir. 


Bu bilgiye göre; 


i. Çinliler uzun süre Türk egemenliğinde yaşamıştır. 
II. Türklerle, Çinliler etkileşim içinde olmuşlardır. 
IN. Çinliler, Türk kültürünü benimsemişlerdir. 


yargılarından hangileri savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) i veli 


D)ivelil Ey li,ilveli 


TEST - 2 
İslamiyet'ten önceki Türklerde kurgan adı verilen 10. Türk tarihini belirli bir zaman kesitinde ve bir bümezarlara ölen kimsenin bazı değerli eşyaları ko- tün olarak incelemek zordur. 
yulur ve ayrıca ölünün ardından yapılan cenaze 
törenlerinde ölü aşı denilen yemek dağıtılırdı. Bu durumun ortaya çıkmasında, Türklerin 
aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili ol- 
Bu uygulamalara bakılarak Türklerle ilgili; duğu savunulamaz? 
1. Sosyal dayanışma gelişmiştir. A) Yazıyı geç kullanmalarının 
ll. Ahiret inancına sahiptirler. B) Farklı bölgelerde devletler kurmalarının 
IN. Yaşam tarzları inançlarını etkilemiştir. C) Bazı boyların Orta Asya'dan göç etmelerinin 
D) Yönetimde hanedan üyelerine görev vermeyargılarından hangilerine ulaşılabilir? lerinin 
E) Göçebe yaşam tarzına sahip olmalarının 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Ii veli 
D) Ivelli E) Il ve ili 11. İslamiyet öncesi Türkler; bağımsız yaşayabildikleri toprakları kendi vatanları olarak görmüşler, 
başka güçlerin baskısı altında kaldıkları toprakları ise kısa sürede terketmişlerdir. 
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin halk arasında birlik ve Bu durum Türklerle ilgili; 
beraberliği sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz? I. Siyasi nedenlerden dolayı farklı yerlere göç 
3 etmişlerdir. 
A) İnanç özgürlüğünün sağlanması z II. Egemen olabildikleri bölgelerde yaşamışlardır. 
B) Dini ve milli bakımdan önemli günlerin birlik- (ga Ii. Yarı göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. 
te kutlanması p) 
GC) Töreye herkesin uymak zorunda olması yargılarından hangilerini doğrulamaktadır? 
D) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi 
E) Komşu ülkelerle iyi ilişkilerin kurulması A) Yalnız | B) Yalnız Il O) iveli 
D) ivelli E) Lil veli 
Orta Asya'da yarı göçebe yaşam tarzını benim- 12. İslam öncesi Türk devletlerinde görülen aşaseyen Türklerin sık sık savaşmak zorunda kal- ğidaki geleneklerden hangisinin hükümdar 
maları, sürekli savaşa hazır bir ordu bulundur- değişikliklerinde taht kavgalarının yaşanmamalarını zorunlu kılmıştır. sına neden olduğu savunulabilir? 
Bu durumun Türklerde aşağıdaki gelişmeler- A) Hükümdar eşlerinin elçi kabullerinde bulu- 
den hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? nabilmesinin 
B) Ülkenin kağan ailesinin ortak malı sayılmasının 
A) Yerleşik hayata geçilmesine C) Siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin kurultay- 
B) Hukuk kurallarında değişiklikler yapılmasına da görüşülüp karara bağlanmasının 
C) Askerlik bilgisinin ilerlemesine D) Toplumsal hayatın töre kanunlarına göre dü- 
D) Farklı inançların benimsenmesine zenlenmesinin 
E) Çifte hükümdarlık anlayışının benimsenme- E) Devletin başların biraraya gelmesiyle kurulsine masının 
JA 2-D 3-D 4-E 5-A 6-B 7-C 8-E 9g-C 10D o 11-C 12-B) 
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İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hakan, egemenlik hakkını tek başına kullandığı halde yönetimde katı bir monarşi görülmemiştir. 


Bu duruma; 


I. yarı göçebe hayat tarzının benimsenmesi, 
li. alınan kararların töreye uygunluğunun aranması, 
Ii. Hatunun Hakana vekalet edebilmesi 


özelliklerinden hangilerinin ortam oluşturduğu söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) | veli 


D)ivelli E) İli ve lll 


Bizans İmparatorluğu doğudaki etkinliğini artırmak amacıyla Sasanilere karşı aşağıdaki Türk 
devletlerinden hangisiyle ittifak kurmuştur? 

A) Hazarlar 


B) Hunlar C) Uygurlar 


D) Göktürkler E) Avarlar 


I. Hükümdearların eşleri 
Ii. Boy beyleri 
Ii. Hanedan üyeleri 


İslamiyet'ten önceki Türklerde yukarıdakilerden hangileri devlet yönetiminde etkili olmuşlardır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il C) Yalnız lll 


D) Ii ve Ili E)Lilvellli 


Aşağıdakilerden hangisinde Türk devletleri 
veya topluluklarıyla ilgili verilen bilgi yanlıstır? 


A) Türgeşler; Türkler arasında ilk madeni parayı 
kullanmışlardır. 

B) Hazarlar; yöneticileri Musevilik dinini benimsemiştir. 

C) Kutluklar; Türk tarihine ait ilk yazılı eserleri 
oluşturmuşlardır. 

D) Kıpçaklar; İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur. 

E) Uygurlar; özel mülkiyeti koruyan düzenleme- 


ler yapmışlardır. 


HEMİ YAYINLARI 


5. 


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinde kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğini gösterir? 


A) Kurultaya asker ve sivil tüm yöneticilerin, 
boy beylerinin ve bağlı devlet yöneticilerinin 
katılması 

B) Hükümdar dahil, bütün yöneticilerin töre kurallarına uymak zorunda olması 

C) Tahta geçme hakkının öncelikle baş hatunun 
çocuklarına tanınması 

D) Hükümdarlık hakkının hanedan üyelerine ait 
olması 

E) Hatunların protokolde yer alarak, elçileri karşılama görevinin olması 


Uygurlar hakkında bilgi veren kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Seyahatnameler B) Destanlar 


C) Yazılı sözleşmeler D) Kitabeler 


E) Anayasalar 


Aşağıdaki Türk boylarından hangisi teşkilatlı 
bir devlet kuramamıştır? 
A) Peçenekler 


B) Hazarlar C) Avarlar 


D) Türgeşler E) Karluklar 


. Yazıyı geç kullanmışlardır. 

. Yarı göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. 

Ii. Hükümdarlar güçlerini din adamlarına dayandırmışlardır. 

M. Taşınabilir malzemelerden sanat eserleri 

yapmışlardır. 


Yukarıdaki bilgilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgilidir? 
A) i veli 


B) | ve İli C) Ili ve IV 


D) |, Il ve ill E) 1, il ve IV 
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10. 


11. 


12. 


TEST - 3 


İslamiyet'ten önceki Türk toplulukları genellikle 
yarı göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? 


A) Toprağa dayalı sınıf ayrımının olmaması 
B) Halı ve kilim dokumacılığının gelişmesi 
C) Kut anlayışına sahip olunması 

D) Tekerlekli arabaların kullanılması 

E) Atın evcilleştirilmesi 


1. Türgeşler 
Ii. Karluklar 
Ii. Kıpçaklar 


Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri, 
Talas Savaşı'nın kazanılmasında ve Türk- 
Arap ilişkilerinin gelişmesinde etkili olmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız il G) Yalnız Ili 


D) iveli E) li ve ili 


Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk 
devletlerinde siyasi alanda kullanılan bir terim değildir? 
A) Kağan 


B) Balbal G) Yabgu 


D) Kurultay E) Tigin 


Türk topluluklarının siyasi, ekonomik ve kültürel yapılarının zamanla değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Halkın yönetime bağlı olmasının 

B) Geleneklerin önemini korumasının 

C) Toplumsal dayanışmanın sağlanmasının 
D) Orta Asya'dan göç edilmesinin 

E) Milliyetçilik duygularının gelişmiş olmasının 


ÇEİMİ YaYınLAaRI 


15. 


16. 


13. 


14. 


Tarih boyunca Türkler tarafından kullanılan alfabeler şunlardır: 


i. Göktürk Alfabesi, 
II. Uygur Alfabesi, 
IN. Arap Alfabesi, 
MV. Kiril Alfabesi, 

V. Latin Alfabesi. 


Bunlardan hangileri İslamiyet'ten önceki 
Türkler tarafından kullanılmıştır? 
Ajiveli 


B) veli CO) Il ve lll 


D) ill ve V E) İL IV veV 


Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminde, ticari ilişkilerin gelişmesinden dolayı 
taraflar arası anlaşmazlıkları çözümleyecek 
kuralların yazılı hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve Türk hukukunun bir kısmı ilk kez 
yazılı hale getirilmiştir? 

A) Avarlar 


B) Hunlar C) Uygurlar 


D) Türgeşler E) Göktürkler 


Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türklerin yaşam tarzları hakkında bilgi veren destanlar arasında yer almaz? 

A) Manas 


B) Türeyiş C) Tufan 


D) Ergenekon E) Oğuz Kağan 


Slav topluluklarının devlet ve askeri teşkilatlarının oluşmasında; 


|. Avar, 
1. Göktürk, 
IN. Uygur 


devletlerinden hangilerinin etkisi olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız H C) Yalnız Ili 


D)iveli E)ivelli 


TEST - 4 


— Göktürklerin yıkılmasında önemli rol oynadılar. 

— Arapların Talas Savaşı'nı kazanmasında etkili 
oldular. 

- Moğolların hakimiyet altına aldığı ilk Müslüman Türk topluluğudur. 


Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir? 
A) Oğuzlar 


B) Türgeşler C) Karluklar 


D) Uygurlar E) Kırgızlar 


Aşağıdakilerden hangisi yarı göçebe yaşam 
tarzına sahip olan Göktürklere ait eserler arasında gösterilemez? 


A) Yazıtlar B) Tapınaklar C) Heykeller 


D) Demir silahlar (OE) Deri giysiler 


Slav asıllı Rusların, kabile hayatından devlet 
kuran topluluk haline yükselmesinde aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi etkili olmuştur? 

A) Avarlar 


B) Uygurlar GC) Hazarlar 


D) Kırgızlar © E) Göktürkler 


i. Oğuz Kağan Destanı'nı oluşturmuşlardır. 
Ii. Göktürk-Sasani ittifakı sonucunda yıkılmışlardır. 
IN. Kendilerine ait parayı kullanan ilk Türk devletidir. 


Yukarıda özellikleri verilen Türk devletleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
gruplandırılmıştır? 


L II. Hi. 


A) Bulgarlar Macarlar Sabarlar 
B) Hunlar Akhunlar Türgeşler 
C) Uygurlar Kırgızlar - Hazarlar 
D) Göktürkler Avarlar Sabarlar 
E) Hunlar Oğuzlar Türgeşler 


İİİ YayımLarı 


5. 


m. 


Orta Asya'da 6. yüzyılda kurulan Göktürklerin Sasanilere karşı Bizans İmparatorluğu ile 
ittifak yapmasının temel amacı aşağıdakiler. 
den hangisidir? 


A) İran'da Türk kültürünü yaymak 

B) Türk boylarına yeni yerleşim alanları bulmak 

GC) Mecusiliğin Türkler arasında yayılmasını engellemek 

D) Sasanileri siyasi açıdan yalnız birakmak 

E) İpek Yolu'na hakim olmak 


Aşağıdakilerden hangisinde verilen Türk 
devletleri birbirinin devamı niteliğinde kurulmamıştır? 


A) Büyük Hun Devleti - 
B) Göktürk Devleti — - 
GC) Kutluk Devleti - 
D) Hazar Devleti - 
E) Uygur Devleti - 


Avrupa Hun Devleti 
Kutluk Devleti 
Uygur Devleti 

Avar Devleti 
Karahanlı Devleti 


İslam öncesi oluşan sözlü Türk edebiyatında 
“Türklerin hayat felsefeleri ve yaşayış tarzları” 
daha çok aşağıdakilerden hangisinde ortaya 
konulmuştur? 
A) Sagular 


B) Destanlar C) Savlar 


D) Menkıbeler E) Koşuklar 


1. İlk yazılı hukuk kurallarını düzenlemişlerdir. 
Ii. Margus Antlaşması ile Bizans'ı vergiye bağlamışlardır. 
INI. İlk defa İstanbul'u kuşatmışlardır. 


Yukarıda özellikleri verilen İslam öncesi Türk 
devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak gruplandırılmıştır? 


I. TI. 1. 


A) Bulgarlar (o Asya Hunları Avarlar 
B) Uygurlar Avarlar Türgeşler 
C) Hazarlar Avarlar Peçenekler 
D) Uygurlar Avrupa Hunları o Avarlar 
E) Göktürkler oAvrupa Hunları (o Uygurlar 


10. 


11. 


12. 


TEST - 4 


İslamiyet'i kabul etmeden önce Oğuzlar aşağıdakilerden hangisinde verilen Türk devletlerinin egemenliği altında yaşamışlardır? 


A) Hazarlar o — Kıpçaklar 
B) Macarlar — Avarlar 

C) Peçenekler — Başkırtlar 
D) Karluklar o — Kırgızlar 
E) Göktürkler — Uygurlar 


I. Turan taktiği 
11. Onlu sistem 
1. Kut anlayışı 


Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi 
Türklerdeki askeri yapıyla ilgilidir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) i veli 


D) ivelll E) il ve ill 


Hunlar aşağıdaki özelliklerden hangisiyle 
Göktürklerden ayrılır? 


A) Ülkeyi hükümdar ailesinin ortak malı sayma- 


larıyla 

B) Avrupa'nın siyasi ve kültürel yapısını etkilemeleriyle 

C) Yönetimde hiyerarşiyi temel almalarıyla 

D) İkili devlet teşkilatını uygulamalarıyla 

E) Göçebe yaşam tarzına sahip olmalarıyla 


Aşağıdakilerden hangisi İslâm öncesi Türklerin sahip oldukları göçebe yaşam tarzının sonuçlarıyla ilgili değildir? 


A) Madencilikle uğraşılması 

B) Taşınabilir malzemelerden eşya yapılması 

C) Yazılı kültür yerine sözlü kültürün önem kazanması 

D) Binek hayvanlarına sahip olmaları 

E) Dokumacılığın gelişmesi 


ÇEHEMİ YAYyınLaRI 


13. 


14 


15. 


16. 


İslamiyet'ten önceki Türklerde Uygurlara gelinceye kadar mimarinin gelişmemesinde; 


Il. göçebe yaşam tarzının sürdürülmesi, 
Il. ticarete önem verilmesi, 
Ii. geniş topraklara sahip olunması 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli 


D) Ivellll E) 1, il ve lll 


1. Çin yıllıkları 
Ii Orhun yazıtları 
IN. Destanlar 


Yukarıdakilerden hangileri İslam öncesi Türk 
tarihiyle ilgili kesin bilgiler içermektedir? 


A) Yainız | B) Yalnız Il CO) i veli 


D) il velli E) il veli 


İslamiyet'ten önceki Türklerin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinin Orta Asya dışına 
göç etmelerini kolaylaştırdığı savunulamaz? 


A) Yarı göçebe yaşam tarzına sahip olmaları 

B) Tekerleği kullanmaları 

C) Bağımsızlığı esas alan vatan anlayışını benimsemeleri 

D) Cihan hakimiyeti ülküsüne sahip olmaları 

E) İpek Yolu ticaretine önem vermeleri 


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin Çinlilerle mücadeleleri daha çok aşağıdakilerden 
hangisinden kaynaklanmıştır? 


A) Yönetim anlayışlarından 

B) Halk arasındaki etnik farklılıklardan 

C) Türklerin savaşçı bir millet olmasından 

D) İpek Yolu'nu hakimiyeti altına alma çabalarından 

E) Dini inançlarını yayma isteklerinden 


İSLAM TARİHİ 


YAYINLARI 


£ 
i 


İSLAMİYET'İN DOĞUŞU SIRASINDA 
DÜNYANIN GENEL DURUMU 


Avrupa: Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasına ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden olmuştur. Batı Roma İmparatorluğu'nun 
yıkılmasıyla oluşan otorite boşluğu da feodalite (derebeylik) rejimini çıkarmıştır. Kilise, yöneticiler ve halk 
üzerinde otorite sahibi olmuştur. 


Afrika: İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde bu kıtada 
güçlü devletler ve krallıklar yoktu. Kuzey Afrika'da ve 
Akdeniz kıyılarında Bizans hakimiyeti vardı. Diğer bölgelerde ise yerel yönetimler ve krallıklar vardı. 


Berberi denilen Kuzey Afrika'nın yerli halkı, kültür 
ve uygarlık yönüyle zayıf olduğu için İslamiyet'i kabul etmelerinin sonucunda Arap kültürünü de kabul ederek Araplaşmışlardır. 


Asya: Çin ve Göktürkler kıtanın güçlü devletleri olup 
ayrıca Ortadoğu'da Bizans ve Sasani imparatorluklari iki büyük güç idi. 


Bizans İmparatorluğu (395-1453) 


İstanbul merkez olmak üzere Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika topraklarına hakim olan Bizans İmparatorluğu, Ortadoğu'nun en güçlü devletiydi. 


Ortodoks mezhebine mensup olan Bizans aynı zamanda Hristiyanlığın doğudaki temsilcisi olmuştur. Bizans 1453'te Osmanlı Padişahı Il. Mehmet tarafından 
yıkılmıştır. 


NOTU 


ULU 


Uygarlık yönüyle de ileri bir seviyeye ulaşmış olan 
Bizans, İslam kültür ve uygarlığını etkilemiştir. 


Sasaniler (226- 650) 


İran ve Irak'a hakim olan Sasaniler, Ortadoğu'nun 
ikinci büyük gücüydü. Sasaniler bu dönemde Bizans 
ile mücadele halindeydiler. İnanç olarak Zerdüştlük 
dini hakimdi. 


ENİ YAYINLARI 


Hz.Ömer devrinde İran topraklarının tamamına yakını 
alınmış, Hz. Osman döneminde ise Sasani İmparatorluğuna son verilmiştir. Fetihlerle birlikte İranlılar İslamiyet'i kabul etmişlerdir. 


İran, eski ve köklü bir kültüre sahip olduğu için, 
din değişikliği Araplaşmayı beraberinde getirmemiştir. 


İSLAMİYET'İN DOĞUŞU VE YAYILIŞI 
(HZ. MUHAMMED DÖNEMİ) 


İslamivet'ten Önce Arabistan'ın Durumu 

İslâmiyet öncesinde Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yoktu. Araplarda kabilecilik esasına dayanan bir 
yönetim tarzı benimsenmiş, kabileler arasında sık sık 
kan davaları ve kabile savaşları yaşanmıştır. 


Kâbe, Mekke'nin bir din ve ticaret merkezi haline gelmesinde etkili olmuştur. Puta tapıcılık yanında Musevilik, Hıristiyanlık ve Hanif dinine inananlar da vardı. 


Köleciliğin ve puta tapıcılığın yaygın olduğu İslam öncesi döneme “Cahiliye Dönemi” denilmiştir. Bu dönemde kadınlar sosyal hayatta hiçbir hakka sahip olmadıkları gibi bazı Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüşlerdir. 


Araplarda dil ve edebiyat gelişmişti. Araplar arasında 
en saygın kimseler usta şairlerdi. Her yıl panayırlar 
düzenlenir, burada şiir yarışmaları yapılırdı. 


Bu panayırlar Araplar arasında siyasi birlik olmamasına rağmen kültür birliğinin sağlanmasında eikili 
olmuştur. 


Hz. Muhammed'e İlk Vahyin Geldiği Nur Dağı'ndaki 
Hira Mağarası 


İslamiyet'in Doğuşu 

Kureyş Kabilesi'ne mensub olan Hz. Muhammed, 
571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Doğmadan 
önce babasını, küçük yaşlarda annesini kaybeden 
Hz. Muhammed önce dedesi Abdülmuttalib'in onun 
ölümü üzerine de amcası Ebu Talib'in himayesinde 
büyümüştür. 


Gençliğinde söz ve davranışlarıyla Arapların güvenini 
kazanmış ve bu nedenle ona “Muhammed'ül Emin” 
unvanı verilmiştir. 


Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nın Hira mağarasında 
ibadet eden Hz. Muhammed'e 610 yılında Cebrail tarafından peygamberliği bildirildi. 


Milliyet ve sınıf farkı gözetmeyen İslamiyet'in hızla yayılması Arapların İslamiyet'e karşı çıkmasına, Müslümanlara baskı yapmalarına ve Müslümanlara şiddet uygulamalarına neden olmuştur. 


Arapların İslamiyet'e Karşı Çıkmasının Nedenleri 
pe İslamiyet'in sınıf farkı gözetmemesi, kölelere haklar 

tanıması 

»- İslamiyet'in tek tanrı inancını esas alması ve puta 
tapıcılığı reddetmesi 

“» Zengin Arapların ekonomik güçlerini korumak İstemeleri 

«> Arapların hayat tarzları ve alışkanlıklarının İslamiyet'e uymaması 


Filcrei (622) 
Mekke'de Müşriklerin baskı ve tepkisiyle karşılaşan 
Müslümanlar 615 ve 616 yıllarında Habeşistan'a göç 


etmişlerdir. Medineli Müslümanların daveti üzerine, 
Hz. Muhammed, 622'de Medine'ye hicret etmiştir. 


Hicret'in Sonuçları 


“-- Medine'ye göç eden Müslümanlarla Medineli Müslümanlar kardeş ilan edilmiştir. Böylece 
Medine'de ortaya .çıkabilecek ekonomik ve 
sosyal sorunların önüne geçilmiştir. 


-- Medine'de yaşayan Yahudilerle Hz. Muhammed arasında Vatandaşlık Anlaşması (Medine Sözleşmesi) yapılmıştır. Buna göre; Yahudilerle Müslümanlar birlikte yaşayacaklar ve 
bir sorun çıkarsa Hz. Muhammed'e bildireceklerdi. Yahüdiler, inanç ve ibadetlerinde 
serbest olacaklardı. Medine bir saldırıya uğrarsa birlikte savunulacaktı. 


İSEN YAYINLARI 


ss Hz. Muhammed Hicret'le birlikte Site İslam Devleti'ni kurmuş ve devlet başkanı olmuştur. 


“«-- İslamiyet'in yayılması için uygun bir ortam oluşmuştur. 

"> Hz. Ömer döneminde Hicret (622), Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 


He. Muhammed'in Hicret Sırasında 
Sığındığı Sevr Dağı 


Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olaylari 


Bedir Savaşı (624) 


Müslümanlar, Medine yakınlarından geçmekte olan 
Mekke'ye ait bir ticaret kervanını ele geçirerek; Mekke'de bıraktıkları malların Mekkelilerce yağmalanmasının karşılığını almayı ve Mekke'yi ekonomik bakımdan zayıflatmayı amaçlamışlardı. 


Hz. Muhammed komutasındaki İslam ordusu ile Mekke ordusu Bedir kuyuları civarında karşılaştılar. Yapılan savaşı Müslümanlar kazanmıştır. 


Sonuçları 


Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir. 


Müslümanların saygınlığı ve kendilerine olan güvenleri artmıştır. 


i 


Mekkeli esirlerden zengin olanlar para karşılığında, okuma yazma bilenler ise 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır. 


“s Ganimetlerin paylaşılması ve esirlerin serbest 
bırakılması uygulamalarıyla İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır. 


«> Müslümanlarla yaptıkları Medine Sözleşmesi'ne 
uymayan Yahudilerden bir grup, Medine'den çıkarılmıştır. 


aş a yp BANANA İRAN 


Uhut Savaşı (625) 


Nedenleri 
.» Mekkelilerin, Bedir Savaşı'nın intikamını almak istemeleri 


.» Medine'den çıkarılan Yahudilerin Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı savaşa kışkırtması 


.» Mekkelilerin İslamiyet'i tamamen ortadan kaldırmak istemeleri 


Aİ | 


Okçular Tepesi ve Uhud Dağı 
Hz. Muhammed Medine'de kalıp savunma savaşı yap- 


mak istemiş, fakat çoğunluk meydan savaşı yapmak İsteyince ordusuyla Uhut Dağı'na hareket etmiştir. 


Sonuçları 


- Mekkeliler, savaşı kazanmalarına rağmen İslamiyet'i yok etmeyi başaramadılar. 


-- Müslümanlar, Hz. Muhammed'in emirlerine itaatin 
önemini anladılar. 


“-» Mekkelilerle anlaşma yaptığı öğrenilen bir Yahudi 
grubu daha Medine'den çıkarıldı. 


Hendek Savaşı (627) 


Nedenleri 


“> Mekkelilerin gittikçe sayıları artan ve güçlenen Müslümanları kesin olarak ortadan kaldırmak istemeleri 


“-»- Medine'den çıkarılan Yahudilerin, Mekkelileri 
Müslümanlara karşı savaşa teşvik etmeleri 


Mekkelilerin 10 bin kişilik bir orduyla Medine üzerine 
hareket ettiğini haber alan Hz. Muhammed savunma 
savaşına karar vermiştir. Selman-ı Farisi'nin tavsiyesi 
üzerine Medine'nin etrafına hendekler kazdırarak savaşa hazırlanmıştır. 


GM yYayımnLarı 


Bu tavsiyenin Hz. Muhammed tarafından kabul edilmesi İslam peygamberinin yeniliklere ve farklı fikirlere açık olduğunun göstergesidir. 


Gördükleri savunma karşısında başarısız olan Mekkeliler amaçlarına ulaşamayarak geri çekilmişlerdir. 


Sonuçları 


«» Bu savaş Müslümanların son savunma savaşıdır. 


«> İslam Devleti'nin güçlenmesi Araplar arasında İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmıştır. 


-> Mekkelilerle işbirliği yapan Yahudilerin tamamı Medine'den çıkarılmıştır. 


Hudeybiye Antlaşması (628) 

Hz. Muhammed hac için Mekke'ye geleceğini bildirmiş, fakat Mekkeliler hac mevsimi olmasına rağmen 
Müslümanların Mekke'ye girmesine izin vermemişlerdir. Ancak, bir antlaşma yapmayı kabul etmişlerdir. 


Anilaşmaya göre; 
«- Müslümanlar hac yapmadan geri dönecekler ve 
bir yıl sonra üç gün süreyle hac yapabilecekler 


«» Her iki taraf, istediği Arap kabilesiyle anlaşma yapabilecek 


«» Reşit olmayan bir Mekkeli Müslüman Medine'ye 
sığınma talebinde bulunursa kabul edilmeyecek, 
Mekke'ye geri gönderilecek. Ancak, Medine'den 
Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecek. 


«» Antlaşma on yıl süreyle geçerli olacaktı. 


Antlaşmanın Sonuçları 


«» Mekkeliler Müslümanlar'ın bir devlet kurduğunu 
hukuken (resmen) kabul etmişlerdir. 


- Antlaşma sonrasındaki barış ortamında İslamiyet'in yayılması hızlanmıştır. 


» Antlaşmanın- üçüncü maddesinin Müslümanların 
aleyhine gözükmesine rağmen, zamanla Mekkeliler arasında İslamiyet'in yayılması bu maddenin 
Müslümanların lehine olduğunu göstermiştir. 


Hayber'in Feihi (629) 


Medine'den çıkarılan Yahudilerin Hayber kalesine yerleşmesi ve Müslümanlar aleyhinde faaliyetlerde bulunması üzerine Hayber'in fethine karar verilmiş, kuşatma sonucu fetih gerçekleşmiştir. 


Sonuçları 
*> Şam ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır. 


»» Yahudilerden vergi vermeyi kabul edenlerin Hayber'de kalmalarına izin verilmiştir. 


i 


Arabistan'da Yahudi yerleşim yeri kalmamıştır. 


Hayber Kalesi 
Mute Savaşı (629) 


Bir Müslüman keşif kolunun Gassaniler tarafından 
pusuya düşürülmesi üzerine Hz. Muhammed üç bin 
kişilik bir orduyu Suriye üzerine sefere göndermiştir. 
İslam ordusu Bizans kuwvetleriyle Mute'de karşılaşmış taraflar birbirine üstünlük saglayamamıştır.Bu savaş Müslümanların Bizans'la yaptığı ilk savaştır. 


Mekke'nin Fethi (630) 


Mekkelilerin, Müslümanların himayesindeki bir kabileye baskın yapmaları üzerine Hudeybiye Antlaşması 
bozulmuş, Hz. Muhammed 10 bin kişilik bir orduyla 
Mekke üzerine hareket etmiştir. 


Uyguladığı strateji sayesinde Mekke'nin direnme gücünü kıran Hz. Muhammed, ciddi bir direnişle karşılaşmadan Mekke'nin fethedilmesini sağlamıştır. 


Kâbe putlardan temizlenmiş ve Müslümanların ziyaretine açılmıştır. 


Hz. Muhammed, Mekke'de bir konuşma yaparak herkesi affettiğini ve cahiliye adetlerinin kaldırıldığını bildirmiştir. Bu hoşgörü sayesinde Mekkelilerin büyük 
bir kısmı Müslüman olmuştur. 


CEM TENİ YAYINLARI 


riuneyn Savaşı ve Taif Seferi (630) 

Mekke'nin fethi sonrası İslamiyet'i kabul etmemiş 
olan Arap kabilelerinin Huneyn mevkiinde toplanması üzerine buraya sefer düzenlenmiştir. Ancak savunma savaşına hazırlanan putperest Araplar başarılı olamamış ve Taif'e sığınmışlardır. 


İslam ordusu bu şehri kuşatmasına rağmen alamamış, ancak bir yıl sonra Taifliler İslamiyet'i kabul etmişlerdir. 


Bizans'ın İslam dünyası üzerine saldıracağının haber 
alınması üzerine sefere çıkılmıştır. Ancak Tebük mevkine gelindiğinde haberin asılsız olduğu anlaşılmıştır. 
Bunun üzerine çevredeki bazı Arap kabilelerinin İslamiyet'i kabul etmesi sağlanmıştır. 


Tebük Seferi Hz. Muhammed'in son seferi olmuştur. 


Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in Vefatı (532) 
Hz. Muhammed 632'de büyük bir toplulukla “Veda 
Haccı"nı gerçekleştirmiş, burada “Veda Hutbesi”ni 


vermiştir. Hutbesinde Hz. Peygamber Müslümanlara 
son nasihatlarını yapmıştır. 


Veda haccından sonra Medine'ye dönen Hz. Muhammed rahatsızlıklarının artması sonucunda 8 Haziran 
632'de vefat etmiştir. 
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Hz. Muhammed'in İslamiyet'e Davet Mekt 


uplarından Biri ji 
DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632 - 661) 

Halifelerin seçimle belirlenmesinden dolayı bu döneme Cumhuriyet Dönemi de denilmektedir. 

Fiz. Ebubekir Dönemi (632 - 634) 


Hz. Muhammed'in ölümü üzerine Hz. Ebubekir Müslümanların önde gelenleri tarafından halife seçilmiştir. 
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Hz. Ebubekir, yalancı peygamberleri ve zekât vermek 
istemeyenleri itaat altına alarak Arap Yarımadası'nda 
Hz. Peygamberin vefatıyla bozulan dini ve siyasi 
otoriteyi yeniden sağlamıştır. 

Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanmasından 
sonra hazırlanan ordular, Arap Yarımadası dışında fetihlere gönderilmiştir. 

Yapılan savaşlarda hafızların şehit olması üzerine yazılı nüshalar bir araya getirilerek Kur'an-ı Kerim kitap 
haline getirilmiştir. 


Böylece Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar özgün 
halininin korunması sağlanmıştır. 


Hz. Ebubekir döneminde halifeye ve devlet memurlarına maaş bağlanmış, ülke idari birimlere ayrılarak 
illere valiler tayin edilmiştir. Bu valiler, ekonomik, siyasi ve adli işleri yürütmekle görevlendirilmiştir. 


İslam orduları Yermük'te Bizans ordusunu yenerek 
Suriye'nin kapılarını Müslümanlara açmış , zafer haberinin Medine'ye ulaşmasından kısa bir süre sonra 
Hz. Ebubekir vefat etmiştir. 


Hz. Ömer Dönemi (634 - 644) 

Hz. Ömer döneminde Hz. Ebubekir zamanında başlayan fetih hareketleri ve teşkilatlanma çalışmaları devam ettirilmiştir. 

Yermük Savaşı'yla başlanan Suriye'nin fethi tamamlanmış,Ürdün ve Filistin fethedilmiştir. Kuşatılan Kudüs'ün yardımına gelen Bizans ordusu Ecnadin Savaşı'yla mağlup edilerek Kudüs alınmıştır. 


Kadisiye (636), Celula (637) ve Nihavent(642) Savaş- 


ları sonucu Sasaniler mağlup edilerek İran'ın fethi bü- 


yük oranda gerçekleşmiştir. Amr b. As komutasındaki İslam ordusu İskenderiye şehrini alarak Mısır'ı fethetmiş, 644 yıllarında İslam orduları Azerbaycan'ı alarak Hazar Denizi ve Kafkaslara kadar ulaşmıştır.. 


Hz. Ömer zamanında İslam Devleti'nin sınırları İviaveraünnehir'den Trablusgarp'a (Libya) kadar genişlemişiir. 


KİESİ YAYINLARI 


Devletin sınırlarının genişlemesi sonucu idari, adli, 
mali ve askeri teşkilatlar kurulmuştur. 639'dan itibaren 
Hicri Takvim kullanılmaya başlanmıştır. 


Gayrimüslimlerin bağlı olacakları idari ve hukuki esaslar belirlenmiş ve onlara inanç ve ibadet serbestliği tanınmıştır. 


Hz. Osman Dönemi (644 - 656) 

İran'ın fethinin tamamlanmasıyla Türklerle ilk mücadeleler başlamış, Kafkaslar'da Hazarlar ile savaşılmış ve zamanla Kafkaslar doğal sınır olmuştur. 


Anadolu ve Kuzey Afrika'da fetih hareketleri devam 
etmiş ve Libya'nın fethi tamamlanmıştır. 


Suriye'de ilk İslam donanması kurularak Rodos, Malta ve Girit adalarına seferler düzenlenmiş, Kıbrıs'ın 
fethi gerçekleştirilmiştir. 


Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilen Kur'an-ı 
Kerim sınırların genişlemesine bağlı olarak çoğaltılmış ve önemli merkezlere gönderilmiştir. 


Böylece, Kur'an-ı Kerim'in farklı yorumlamalarının 
yapılması ve farklı yazımlarının ortaya çıkması önlern- 


miştir. 
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Hz. Osman döneminde devletin yönetiminde ağırlıklı 
olarak Emevi ailesinin görev alması İslam toplumunda huzursuzluğa neden olmuş ve iç karışıklıklar çıkmıştır. Bu karışıklıklar sonucunda Hz. Osman şehit 
edilmiştir. 


Hiz. Ali Dönemi (656 - 661) 

Müslümanların ileri gelenleri Hz. Ali'yi halife seçmişler 
ancak Hz. Osman devrinde başlayan karışıklıklar bu 
dönemde iç savaşlara yol açmıştır. 


Cemel Vak'ası (656): Hz. Osman'ın katillerinin bulunmasının gecikmesi üzerine Mekkeli Müslümanlardan 
oluşan bir grubun Hz. Ali'nin halifeliğine karşı çıkmasi Cemel Vak'ası'na neden olmuştur. Müslümanlar 
arasındaki bu savaşı Hz. Ali kazanmıştır. Cemel Savaşı'ndan sorra Irak'ı kontrol altına alan Hz. Ali Kufe'yi 
devlet merkezi yapmıştır. 
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Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı (657): Suriye Valisi Muaviye Hz. Ali'nin halifeliğini tanımamıştır. Bunun üzerine Hiz. Ali, Muaviye üzerine sefere çıkmıştır. Şam Valisi Muaviye ve Mısır valisi Amr b. As Müslümanlar 
arasındaki sorunun hakemler aracılığıyla halledilmesini teklif etmiş ve Hz. Ali bu teklifi kabul etmiştir. Ancak Muaviye'nin temsilcisi olan Amr b. As'ın Hakem 
Olayı'nda Muaviye'nin halifeliğini ilan etmesi iç karışıklıkların daha da artmasına neden olmuştur. 


Müslümanlar, Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları 
ve Hariciler olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. 


Cemel Vak'ası, Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların oriaya çıkmasına 
neden olmuş, karışıklıklara geçen bu dönemde feühler durmuştur. 


Hariciler İslam dünyasındaki karışıklıklara son vermek amacıyla Hz. Ali, Muaviye ve Amr bin As'ın öldürülmesine karar vermişler ve Hz. Ali'yi suikast sonucunda öldürmüşlerdir. 


Mescid-i Haram ve Kâbe 
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EMEVİLER (661 - 750) 

Kurucusu Muaviye'nin Ümeyye (Emevi) ailesine mensup olması nedeniyle bu devlete Emevi Devleti denilmiştir. HZ. Ali'nin şehit edilmesiyle Küfe halkı, Hz. Hasan'ı halife ilan etmiştir. Hz. Hasan, Muaviye'nin İslam 
dünyasında karışıklığı sona erdirmesini istemesinden 
dolayı Hz. Muaviye ile bir antlaşma yaparak halifelikten vazgeçmiştir. 


Muaviye'nin halife olmasıyla fetih hareketleri tekrar 
başlamıştır. Bu dönemde Tunus fethedilmiş, İstanbul 
kuşatılmış ancak alınamamıştır. Doğu'da Semerkant 
ve Buhara'nın fethi gerçekleştirilmiştir. 


Emevilerin milliyetçi politikalarından dolayı bu dönemde Türkler arasında İslamiyet yayılmamıştır. 


Muaviye, Hz. Hasan ile yaptığı anlaşmaya uymayarak hayatta iken oğlu Yezit'in halifeliğini ilan etmiş 
ve böylece halifelik saltanata dönüştürülmüştür. 


Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin, Yezit'in halifeliğine karşı 
çıkmış ve Küfe halkının daveti üzerine harekete geç- 
-miştir. Ancak, Kerbela denilen yere gelince Yezit'in ordusu tarafından kuşatılmış ve yanındakilerle birlikte 
şehit edilmiştir. 


Kerbela Olayı Müslümanlar arasında eikisi günümüze kadar devam eden kesin ayrılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 


Yezit döneminde Kuzey Afrika'da Fas'ın alınmasıyla 
Emevi Devleti'nin sınırları Atlas Okyanusu'na kadar 
ulaşmıştır. 

Abdülmelik döneminde ilk İslam parası bastırılmış ve 
Arapça resmi dil ilan edilmiştir. 


İslam Devleti'ne Ait Paralar 


K HEMİ YAYINLARI 


Velid döneminde İslam Devleti'nin sınırları; doğuda Talas Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu ve Fransa içlerine kadar ulaşmıştır. Bu dönemde Maveraünnehir bölgesinde Türgeşlerle Araplar arasında şiddetli savaşlar 
olmuş Belh, Taşkent ve Fergana Müslümanların eline 
geçmiştir. 


711 Kadiks Savaşı'nda Emevi orduları Frankları yenmiş ve İspanya'nın fethini gerçekleştirmiştir. İspanya'daki fetih hareketleri 732 Puvatya Savaşı'na kadar 
devam etmiş bu savaşta Müslümanların Franklara yenilmesiyle Avrupa'da başlayan fetih hareketleri durmuştur. 


Emevilerin Yıkılma Nedenleri 

«» Arap olmayan Müslümanlara, mevali (köle) statüsünün uygulanması ve Arap milliyetçiliği politikasının takip edilmesi, 


> Devlet yönetiminde daha çok Emevi ailesine 
mensup kişilere görev verilmesi, 


«» Sıffın Savaşı, Hakem Olayı ve Kerbela Olayı sonrasında ortaya çıkan karışıklıkların devam etmesi, 


«» Abbasi ailesinin ve Arap olmayan Müslümanların 
Emevilere karşı mücadele etmesi 


Emevilerin miliyetçilik politikaları İslamiyet'in yayılmasını yavaşlamış ve devletin görünümünü İslam 
Devleti'nden çok Arap Devleti haline getirmiştir. 


ABBASİLER (750 - 1258) 

Horasanlı Ebu Müslim'in isyanı sonucu Emevilerin yıkılmasıyla Ebul-Abbas'ın soyundan gelenler tarafından kurulduğu için devlete "Abbasiler" adı verilmiştir. 


Bu dönemde başkentin Şam'dan Bağdat'a taşınmasıyla Bağdat önemli bir bilim, kültür ve sanat merkezi 
olmuştur. 


Siyasi alanda Emeviler kadar güçlü olamayan Abbasiler bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalara 
önem vermişlerdir. 


Devlet teşkilatında İran'ı örnek alan Abbasiler “Vezirlik” kurumunu oluşturmuşlardır. 
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Abbasiler 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Orta Asya'yı 
istila etmek isteyen Çinliler ile karşı karşıya gelmişler 
ve Türklerin yardımıyla Çinlileri yenmişlerdir. 


Harun Reşit döneminde Bağdat bir uygarlık merkezi 
olmuştur. 


Halife Memun döneminde bilime önem verilmiş, Beytül Hikme adıyla akademi seviyesinde bir eğitim kurumu açılmıştır. Beytül Hikme; rasathane, tercüme odası ve eğitim bölümlerinden oluşmuştur. 


Mu'tasım döneminde ise Türkler, Abbasi Devleti'nde 
görev almışlar ve özellikle orduda yüksek mevkilere 
gelmişlerdir. 


Abbasi halifelerinin valilere geniş yetkiler vermeleri 
merkezi otoritenin bozulmasıyla valilerin bağımsızlıklarını ilan etmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda Abbasi toprakları üzerinde “Tevaif-i Mülük” 
adı verilen küçük devletler kurulmuştur. 


Büyük Selçuklu Devleti'nin Abbasi halifelerini himaye 


altına almasıyla Abbasi halifeleri siyasi etkinliklerini 
kaybetmişlerdir. 


Moğol istilası sonucu Abbasi Devleti 1258'de yıkılmıştır. Memlükler Mısır'a sığınan Abbasi hanedanından 
bir kişiyi halife ilan etmişlerdir. Halifelik 1. Selim'in 
1517'de Mısır'ı fethi ile Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. 


Abbasiler Dönemi'nde; 


>» Arap milliyetçiliği politikası yerine İslamcılık politikasının takip edilmesiyle Türkler arasında İslamiyet'in yayılması hızlanmıştır. 


«> Türkler Abbasi Devleti'nin yönetiminde görev almışlardır. 


«> Türk askerleri ve aileleri için Bağdat yakınlarında 
Samarra ordugah şehri kurulmuştur. 


« Askeri amaçla Anadolu sınırlarında Avasım sehirleri kurularak buralara Türkler yerleştirilmiştir. 


» Bilimsel ve kültürel faaliyetlere önem verilerek 
Hellenistik döneme ait eserler Arapça'ya tercüme 
edilmiştir. 


İİBİMİ YAYINLARI 
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ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756 - 1031) 


Emevi Devleti'nin yıkılması ve Abbasilerin yönetimi 
ele geçirmesiyle bazı Emevi ailesi mensupları İspanya'ya geçerek Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuşlardır. 
Böylece İslam dünyasında aynı dönemde iki ayrı İslam devleti ortaya çıkmıştır. 


Endülüs Emevileri döneminde İslam Uygarlığı Avrupa 
kültürünün gelişmesinde etkili olmuştur. Kurtuba bir 
ilim ve kültür merkezi haline getirilmiştir. 


Endülüs Emevilerinde siyasi güç zamanla “Hacib” 
denilen askeri valilerin eline geçmiştir. Haciblerin birbirleriyle mücadeleleri ve Frank saldırıları sonucunda 
devlet yıkılmış ve küçük beylikler kurulmuştur. 


Beni Ahmer (Girnata) Devleti (i 2320-1492) 
İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından 
sonra kurulan devletler içerisinde en uzun süre varlığını devam ettiren Beni Ahmer Devleti olmuştur. 


Bu dönemde İslam kültür ve uygarlığı yeniden canlanmıştır. Beni Ahmer Devleti 1492'de Katolik Hıristiyanlar tarafından ortadan kaldırılmış ve İslam Uygarlığına ait eserler yok edilmiştir. 


EL-Hamra Sarayı (Beni Ahmer Devleti) 


İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 


İlk Müslümanlar fethedilen yerlerin öz kültürlerini İslam anlayışıyla sentezleyerek ileri seviyede bir kültür 
ve uygarlığın doğmasını sağlamışlardır. Müslümanlar 
fetihler sonucu Yunan, Hint, İran ve Hellen kültür ve 
uygarlıklarından etkilenmişlerdir. 


Abbasiler döneminde Yunan kültürüne ait eserler Arapça'ya tercüme edilmiş ve bu faaliyetler sonucunda İslam tarihinde “tercümeler devri” denilen dönem başlamıştır. Yaklaşık 100 yıl kadar devam eden bu faaliyetler sonucunda Bağdat'ta “Beyt'ül Hikme” (Hikmet 
Evi) denilen bir tercüme bürosu, kütüphane ve akademi kurulmuştur. 


Hint kültürü özellikle matematik ve astronomi alanında 
islam medeniyetini etkilemiştir. İran medeniyetinin İslam 
medeniyetine etkisi ise daha çok yönetim, devlet teşkijatı, edebiyat ve güzel sanatlar alanlarında olmuştur. 


Devlet Yönetimi 

Hicret sonrasında Medine'de ilk İslam devleti kurulmuş, Hz. Muhammed bu devletin dini, askeri, idari ve 
adli işlerinin başı olmuştur. 


Dört Halife Devri'nde halifeler seçimle belirlenmiş, 
Emeviler döneminde ise halifelik saltanata dönüştürülmüş ve bu uygulama Abbasiler döneminde de de- 


vam ettirilmiştir. 


Hz. Ebubekir döneminde Arap Yarımadası idari birimlere ayrılırken, HZ. Ömer döneminde büyük iller oluşturulmuştur. Valilerin yanına adalet işlerine bakmaları 
için kadılar tayin edilerek yönetimle yargı birbirinden 
ayrılmıştır. 


Hz. Ömer döneminde gelirlerin artmasıyla “Beyt'ül 
Mal” denilen devlet hazinesi oluşturulmuş, Divan teşkilatı kurularak askeri ve mali işler buradan yürütülmüştür. 


Emeviler döneminde ülke eyaletlere ayrılmıştır. Abbasiler döneminde devlet işlerinde halifeye yardımcı olması için vezirlik teşkilatı kurulmuştur. 


Ordu 
Hz. Muhammed döneminde İslam ordusu gönüllülerden oluşmaktaydı. 


İlk düzenli ordu teşkilatı Hz. Ömer zamanında kurulmuştur. Fetih hareketlerinin daha düzenli bir şekilde 
yapılabilmesi için yine bu dönemde sınır boylarında 
“ordugâh şehirleri” kurulmuştur. Hz. Osman devrinde 
ilk İslam donanması kurulmuştur. 


Emeviler döneminde halifelerin güvenliğini sağlamak. 


için muhafız teşkilatı ve haberleşmeyi sağlamak için 
posta teşkilatı kurulmuştur. 


Abbasiler döneminde ise Türklerin, İslam Devleti'nin 
hizmetinde görev almaya başlamasıyla İslam ordusunda “Onlu Sistem” uygulanmaya başlanmış, Türklerden oluşan Hassa ordusu kurulmuş ve sınır boylarında Avasım şehirleri oluşturulmuştur. 


Dini İnanış 
İslamiyet Müslümanlar için bir inanç sistemi olduğu 
kadar onların dünya hayatlarını düzenleyen hukuk 


İyİ YAYINLARI 


sistemini de beraberinde getirmiştir. Ferdin toplum 
içindeki hayatı ve devletle ilişkilerini düzenlemesi, 
Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarından oluşan sünnet ve hadislere göre yapılmıştır. 
Zaman içerisinde ortaya çıkan problemler ise “Kıyas ve 
İcma” yolu ile çözülmeye çalışılmıştır. 


Sosyal ve Ekonomik Hayat 

İslamiyet'te ırk ayrımı olmamasına rağmen Emeviler, 
Araplar içerisinde Emevi ailesini, İslam Devleti içinde 
ise Arapları üstün tutmuşlardır. Arap olmayan Müslümanlara Mevali (azad edilmiş köle) statüsü uygulamışlar ve halka yönetimde eşit haklar tanımamışlardır. 


Bu milliyetçi uygulamalarda Arap olmayan bilim adamlarının yüksek kültürleriyle Araplardan üstün olduklarını iddia etmelerine neden olmuştur. “Şu'ubiye” denilen bu akım İslam toplumunu oluşturan çeşitli milletlerin kültürleri hakkında orjinal eserler ortaya koymalarına neden olmuştur. 


Abbasiler döneminde mevali uygulamasından vazgeçilmesi farklı milletler arasında özellikle de Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmıştır. 


İslam Devleti'nde Ehli Kitap mensuplarına “zimmi” denilmiştir. Bunlar İslam hukukuna göre İslam Devleti'nin 
koruyuculuğu altında cizye ödemek şartıyla yaşama 
hakkına sahiptiler. Hıristiyan ve Museviler'den oluşan 
bu gruba İslam hukuku uygulanmamış ve böylece kendi hukuk sistemlerine sahip olmaları sağlanmıştır. 


İslamiyet, köle azad etmeyi teşvik etmiş ve kölelerin hukuki haklarını belirleyerek hayat şartlarını düzenlemiştir. 


İslam Devleti'nde ekonominin temeli ticaret, sanayi, 
tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 


Bağdat, Basra, Suriye ve Misir kara ve deniz ticaretinde 
gelişmiştir. Müslüman tüccarlar doğuda Çin ve Hint'ten, 
batıda Fas ve Tunus'a kadar uzanan büyük bir coğrafyada ticaretle uğraşmışlardır. 


Vi. yüzyıl ortalarında Çin'den öğrenilen kâğıt imalatına 
Semerkant, Bağdat, Mısır, Fas ve Endülüs'te başlanmıştır. Böylece kâğıt imalatının Avrupalılar tarafından öğrenilmesi ve kültürel gelişimin artması sağlanmıştır. 


İslam Devleti'nde Nil, Fırat ve Dicle nehirlerinin vadilerinde tarım temel geçim kaynağı olmuştur. 
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Tarımdan sonra insanların en önemli geçim kaynakla- 


Dini ilimler olarak tefsir (Kuran ayetlerinin yorumlanrından biri de hayvancılık olmuştur. 


ması), kıraat (Kur'anın doğru olarak okunması), hadis 
; Hz. Muhammed'in sözleri), fıkıh (İ 
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Cizye: Gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmamala- 


j olarak kullanılmıştır. 
rı karşılığı alınan sosyal güvenlik ve himaye vergisidir. 
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» Hürmüz 


Zekât: Zengin Müslümanların mallarının kırkta biri 
oranında verdikleri vergidir. 


Ganimetler: Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beş- 
te biri devlet hazinesine bırakılmıştır. 


“Taberistan 


Bunlarırı haricinde, yabancı ve yerli tüccarlardan alınan gümrük vergileri ile yabancı devletlerin gönderdi- 
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Hz. Muhammed, Mekke'de haksızlığa uğrayan 
insanların haklarını korumak amacıyla kurulmuş 
olan “Hilfu'l - Fudul Cemiyeti”ne katılmıştır. 


Bu durum Hz. Muhammed'in aşağıdakilerden 
hangisine verdiği önemin göstergesidir? 


A) Halkın desteğinin alınmasına 

B) Adaletin üstün tutulmasına 

C) Allah inancının yayılmasına 

D) Yardımseverliğin yaygınlaştırılmasına 
E) Yeniliklere açık olunmasına 


Abbasiler döneminde halifeler devlet işlerinde 
yetersiz kaldığı için devlet yönetiminde “vezirlik” 
ve “muhtesiplik” gibi makamlar ortaya çıkmıştır. 


Bu durumun Abbasi Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? 


A) Yönetimde ikiliklerin ortaya çıkmasına 

B) Eski kurumların önem kazanmasına 

C) Devlet otoritesinin zayıflamasına 

D) Dinin devlet üzerindeki etkisinin artmasına 
E) Bürokrasi sınıfının güçlenmesine 


İslam Devleti'nde ilk halifeler seçimle işbaşına 
gelirken, Emeviler ve Abbasiler döneminde halifelik babadan oğula geçmiştir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde görülen değişikliği yansıttığı söylenebilir? 


A) İnanç özgürlüğünde 

B) Egemenlik anlayışında 
C) Hukuk sisteminde 

D) Taşra yönetiminde 

E) Sosyal toplum yapısında 


Abbasi Halifesi Me'mun döneminde, Bağdat'ta ilk 
araştırma merkezi olan Beyt'ül Hikme açılmış ve 
Hellenistik dönem eserleri Arapçaya çevrilmiştir. 


Buna göre, Abbasiler döneminde aşağıdaki 
alanlardan hangisindeki gelişmelere önem 
verildiği söylenebilir? 

A) Kültür B) Sanat C) Yönetim 


D) Hukuk E) Ticaret 


BENİ YAYINLARI 
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Hz. Ömer döneminde fethedilen yerlere Müslüman aileler yerleştirilmiş ve sınır boylarında 
“Günd” denilen askeri amaçlı şehirler kurulmuştur, 


Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yapılamaz? 


A) İskan politikasının uygulandığı 

B) Fetihlerin kalıcı olmasının amaçlandığı 

C) Toplumda kültür birliğinin sağlandığı 

D) Teşkilatlanma faaliyetlerinde bulunulduğu 
E) İslam kültürünün yayıldığı 


İslam tarihinin belli dönemlerinin Emeviler, 
Abbasiler gibi hanedan adları ile anılmasının 
temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilebilir? 


A) Yönetimde ulusçuluk anlayışının görülmesi 

B) Halifeliğin saltanat haline gelmesi 

C) Ülke sınırlarının genişlemesi 

D) Devlet başkanlarının uzun süre yönetimde 
kalması 

E) Devlet yönetiminde dini esasların geçerli olması 


İslam Devleti'nin ilk dönemlerinde genellikle Bizans parası kullanılırken, ilk defa Emevi halifesi 
Abdülmelik zamanında İslam parası bastırılmıştır. 


Bu durum, İslam Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 


A) Siyasi yönden bağımsız hale geldiğinin 

B) Halktan alınan vergilerin azaldığının 

C) Ekonomik yönden güçlendiğinin 

D) Bizans'la etkileşiminin sona erdiğinin 

E) Uluslararası ticaretin önemini kaybettiğinin 


Emeviler döneminde sınırların genişlemesinin 
sonucunda posta teşkilatı kurulmuştur. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz? 


A) İstihbarat çalışmalarının yapılmasını 
B) Uluslararası ilişkilerin düzenlenmesini 
C) Ulusal özelliklerin korunmasını 

D) Merkezi otoritenin güçlenmesini 

E) Ülkenin bütünlüğünün korunmasını 


— 
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Hz. Muhammed, Mekke'de yalnızca dinin tebliği ile uğraşırken, Medine'de yargıçlık, komutanlık ve yöneticilik gibi görevleri de yürütmüştür. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Müslümanların Mekkelilerin baskısından 
kurtulmasıyla , 

B) Arap kabileleri arasında siyasi birliğin sağlanmasıyla 

GC) Mekke'nin ekonomik yönden zayıflamasıyla 

D) Medine'de İslam Devleti'nin kurulmasıyla | 

E) Mekkelilere siyasi üstünlüğün kabul ettirilmesiyle 


, Dört Halife döneminde meydana gelen; 


1. halifelerin seçimle belirlenmesi, 
Ii adli teşkilatın kurularak illere kadılar atanması, 
iH. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin dini ve hukuki 
alanlarda birlikteliğin sağlanmasına yönelik 
olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || GC) iveli 


D) ! velli E) Il ve İli 


. Abbasi halifelerinden Me'mun, Bağdat'ta “Bey- 


tül Hikme” adıyla kütüphane, akademi ve tercüme odasından oluşan bir kurum açmıştır. 


Abbasilerin bu faaliyetinin; 


1. farklı kültürlerden yararlanma, 
Ii. bilimsel faaliyetleri geliştirme, 
IN. farklı milletleri yönetime katma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yainız ll C) Yalnız Til 


D) | veli E)Lilvelli 


EEMİ YAYINLARI 


12. Hz. Muhammed, Medine'de Yahudilerin kutsal 
saydıkları mabedlere dokunmazken, Mekke'nin 
fethinden sonra Kâbe'deki putları ortadan kaldırmıştır. 


Uygulamadaki bu farklılığın nedeni olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Yahudilerin devlet ekonomisine katkı sağlamaları 

B) Medine'nin İslam devletinin merkezi olması 

C) Mekkelilerin Müslümanlara daha fazla zarar 
vermeleri | 

D) Medine döneminde devletin yeterince güçlenmemiş olması 

E) Kâbe'nin Müslümanlarca kutsal kabul edilmesi 


13. Hicretten sonra Medine şehir devleti kurulmuş 
ve Hz. Muhammed bu devletin başkanı olmuştur. 


Bu durumun Arabistan'da; 


1. İslamiyet'in yayılmasının hızlanması, 
li. Müslümanların siyasi bir güç haline gelmesi, 
iii. kabilecilik anlayışının güçlenmesi 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız İll 


D) | veli E)ivelli 


14. İslam tarihinde görülen; 


— Hz. Ebubekir döneminde iç ayaklanmaların 
bastırılması, 

— Emeviler döneminde halifeliğin saltanata dönüştürülmesi 


gelişmelerinin öncelikle aşağıdakilerden 
hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Siyasi birliğin korunmasına 

B) Fetih hareketlerinin hızlandırılmasına 
G) Ticaretin geliştirilmesine 

D) Sınırların genişletilmesine 

E) Ekonomik gelirlerin artırılmasına 
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İslam tarihinde Hz. Osman zamanında; Kur'an-ı 
Kerim çoğaltılarak İslamiyet'i yeni benimseyen 
yerlere dil bilimcilerle birlikte gönderilmiştir. 


Hz. Osman'ın bu tutumunun, 


I. Arapçanın kullanımının yaygınlaşması, 
li. Kur'an-ı Kerim'in özgün halinin korunması, 
HI. farklı İslami anlayışların ortaya çıkması 


durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! C) Yalnız lll 


D)ivelil E) li ve lil 


Hz. Muhammed, çocukluk döneminde dedesi 
Abdülmuttalib'le birlikte Mekke'nin idaresiyle ilgili toplantılara katılırdı. Hz. Muhammed bu toplantılarda, Mekke idaresinin inceliklerini öğrenme ve şehirde yaşayan ailelerin başkanlarını yakından tanıma imkanını bulmuştur. 


Bu bilgilere göre, Hz. Muhammed'in yetiştiği 
çevrenin peygamberlik döneminde O'na, 
aşağıdaki alanların hangisinde avantaj sağladığı savunulabilir? 
A) Askerlik 


B) Ticaret C) Kültür 


D) Hukuk E) Yönetim 


Emeviler döneminde halifeleri korumak amacıyla özel muhafız birlikleri oluşturulmuştur. 


Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir? 


A) Din ve devlet işlerinin birlikte yürütülmesin- 
den 

B) Daha önceki birçok halifenin saldırıya uğramasından 

C) Halifeliğin saltanata dönüştürülmesinden 

D) Ülke sınırlarının genişlemesinden 

E) Ordunun Arap kökenli askerlerden oluşmasından 


İHEYİ YAYINLARI 
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İslam tarihinde Hayber'in fethi sonrasında, Müslüman olmayan erkeklerden askerlik yapmamaları 
karşılığında cizye vergisi alınmaya başlanmıştır. 


Bu bilgiye göre, cizye vergisinin alınmasında; 


. İslamiyet'in yeni fethedilen bölgelerde yayılması, 
Il hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesi, 
li. Müslüman olmayanların güvenliğinin devlet 
tarafından sağlanması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C) | veli 


D) ivelll E) Il ve İli 


islam Devleti'nin ilk dönemlerinde bilim ve sanat 
alanında önemli gelişmeler olmazken, Emeviler 
ve Abbasiler bu alanlarda çalışmalar yapmış ve 
önemli eserler vermişlerdir. 


Bu farklılığın temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Farklı kültürlerden yararlanılması 

B) Yönetim merkezlerinin oluşturulması 
C) Güçlü orduların kurulması 

D) Arap kültürünün yayılması 

E) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi 


İslam dünyasında zamanla Abbasi halifeliğin- 
den farklı olarak, Endülüs Emevileri ve Şii Fatımi 
halifelikleri de ortaya çıkmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak İslam dünyası ile ilgili; 


I. Siyasi birlik sağlanamamıştır. 
II. Yönetimde yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. 
HI. İslamiyet yeni yayılma alanları bulmuştur. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) i veli 


D) i veili E) Il ve ii 
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İslamiyet'ten önce Araplar, her yıl her türlü kavga ve çekişmenin yasak olduğu aylarda Mekke 
yakınlarındaki Ukaz panayırında bir araya gelirlerdi. Bu panayırda sanat ürünlerini sergiler, ihtiyaç duydukları malların değişimini yaparlardı. 
Edipler ve şairler ise, halka hitap eder ve şiirleri- 
ni okurlardı. 


Yukarıdaki bilgilere göre, İslamiyet'ten önce 
Arapların aşağıdakilerden hangisinde verilen 
alanlarda faaliyetlerde bulundukları savunulabilir? 


A) Siyasi - Sosyal 
B) Sanat - Askerlik 
GC) Ekonomik - Kültürel 
D) Askerlik o- Sosyal 


E) Ekonomik - Dini 


Emevi halifesi Abdülmelik döneminde; 


— İlk Arap parasının bastırılması, 
— Arapçanın resmi dil ilan edilmesi 


gelişmelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Arapçanın kullanım alanının genişlediğine 

B) Ülkede birlik ve beraberliğin geliştiğine 

G) Emevilerin ulusçu bir devlete dönüştüğüne 

D) Ekonomide dışa bağımlılığın azaldığına 

E) İdari ve ekonomik alanlarda teşkilatlanmaya 
gidildiğine 


Emevilerin ırkçı politikaları, Arap olmayan Müslümanların kendi milletlerinin üstünlüğünü ortaya koymak için çalışmalar yapmalarına neden 
olmuştur. . e 


Bu durumun Emevi Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Merkezi otoritenin güçlenmesine 

B) Ülke bütünlüğünün bozulmasına 

GC) Ulus bilincinin artmasına 

D) Yönetim karşıtlarının güç kazanmasına 
E) İç karışıklıkların artmasına 


10. Abbasiler döneminde idari alandaki işlere İranlılar, askeri alandaki görevlere ise daha çok Türkler atanmıştır. 


Bu bilgiye dayanılarak; 


. İslamiyet'in farklı milletler tarafından benimsendiği, 
II. Abbasilerin yönetim ve askeri alanda güçsüz olduğu, 
ill. İslam medeniyetine farklı kültürlerin katkıda 
bulunduğu 


çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


A) Yalnız | 


D) Ii velli E) il vellil 


. Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesi 


üzerine, ülke toprakları büyük illere ayrılarak valiler tarafından idare edilmeye başlanmıştır. 


Bu değişikliğin aşağıdakilerin hangisinden 
kaynaklanan sorunları çözmeye yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Siyasi kargaşaların doğmasından 

B) Ordudaki asker ihtiyacının artmasından 
C) Merkezden yönetimin zorlaşmasından 
D) Adli sistemin yetersiz kalmasından 

E) Devlet harcamalarının arimasından 


Abbasi Devleti, Emevilerden daha uzun süre 
varlığını devam ettirmesine rağmen, siyasi alanda Emeviler kadar güçlü olamamıştır. 


Bu duruma Abbasilerin; 


1. önemli fetih hareketlerinde bulunmamaları, 
Il. bilimsel faaliyetlere önem vermeleri, 
IN. toprakları üzerinde farklı Müslüman devletlerin kurulması 


özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


B) Yalnız 1! GC) Ii veil 


A) Yalnız | 


D) Ivelli E) veli 
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TÜRK DÜNYASI 


( İEİBİMİ, YAYINLARI 


TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ ve İSLAM 
DÜNYASV'NDAKİ FAALİYETLERİ 

Türklerin İslam dini ve İslam milletleriyle tanışmaları 
belirli bir süreçte ve bir kısım aşamalar yaşanarak gerçekleşmiştir. 


Bu aşamalar: 


.» Hz. Ömer döneminde İran'ın fethi ile ilk defa Müslümanlar ile Türkler sınır komşusu olmuşlardır. 


«> Hz. Osman döneminde İslam ordularının Kafkaslar ve Horasan'da ilerleyişi Türklerle Müslümanları karşı karşıya getirmiş ve ilk savaşlar yapılmıştır. 


«>» Emeviler döneminde Maveraünnehir'in fethiyle 
Türklerle İslam orduları arasında savaşlar meydana gelmiştir. 


Emevilerin, Arap milliyetçiliği politikası takip eimeleri bu dönemde Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerini engellemiştir. 


«- Abbasiler döneminin ilk yıllarında Türkistan'da Çin 
tehlikesinin belirmesi, Türkler ile Müslümanları birbirine yakınlaştırmış ve Müslüman - Türk mücadelesini sona erdirmiştir. Böylece, Talas Savaşı'nda 
Çinlilere karşı aynı cephede savaşmışlardır. 


Talas Savaşı (751) 


Abbasi Devleti'nin yeni kurulmuş olmasından ve 
Türklerin dağınık siyasi yapısından faydalanan Çin, 
Doğu Türkistan'ı ele geçirmiştir. Çin ilerleyişini engellemek isteyen Karluk Türkleri ve Abbasi orduları Talas'ta Çin'i ağır bir yenilgiye uğratmıştır. 


Talas Savaşı'nın Sonuçları 
«> Türklerle, Müslüman Araplar arasındaki savaşlar 
sona ermiştir. 


“> Orta Asya, Çin egemenliği altına girmekten kurtulmuştur. 


«>» Çin'in batıdaki genişleme siyaseti son bulmuştur. 


«> İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmış, İslamiyet'i topyekün kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklar olmuştur. 


“> Türkler, Abbasi Devleti'nin hizmetine girerek görev yapmaya başlamışlardır. 


EHENİ YAYINLARI 


-» Türklerle Müslümanlar arasında ticaret başta olmak üzere ekonomik ve kültürel ilişkiler artarak 
devam etmiştir. 


«» Talas Savaşı, Türk - İslam Tarihi'nin başlangıcı olmuştur. 


j 


Kültür tarihi bakımından önemli bir yere sahip 
olan kağıt, Çin dışında da üretilmeye başlanmış 
ve Müslümanlar Semerkant'ta kağıt imalathanesi 
açmışlardır. 


Türklerin Müslüman Olmasında Etkili Olan Faktörler 


«» İslamiyet'ten önceki dönemde de Türklerde tek 
tanrı inancının olması, 


«> İslam dinindeki ahlak kurallarının Türklerin ahlak 
anlayışına uygun olması, 


“> İslamiyet'teki cennet ve cehennem inancının 
Türklerde de bulunması, 


> Türklerin cihan hakimiyeti düşüncesiyle İslamiyet'in cihat anlayışının benzeşmesi, 


«> Ticaretle uğraşan Türklerin diğer dinleri yakından 
tanımaları, 


«> Abbasilerin, Emevi politikalarını terk ederek ümmetçilik politikası doğrultusunda farklı milletlerden olan Müslümanlara hoşgörülü davranmaları. 


İslam dini genellikle askeri ve siyasi hakimiyeile beraber yayılmıştır. Ancak Türkler; kendilerine İslamiyet'i uygun görerek, baskı altında kalmadan kabul 
etmişlerdir. 
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Türklerin İslam Dünyası'ndaki Faaliyetleri 

"> İslamiyet geniş alanlara yayılmıştır. (Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Anadolu ve Balkanlara İslamiyet Türkler vasıtasıyla yayılmıştır). 


İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenerek İslam 
dünyasını Haçlı saldırılarına karşı korumuşlardır. 


i 
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Halifeliği koruyarak devam ettirmişlerdir. 


«> Dağınık haldeki Müslümanları bir araya getirmiş 
ve İslam dünyasında birliği sağlamışlardır. 


“İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. 


İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 


Tolunoğuliarı (858 - 905) 


Abbasi Devleti içerisinde çeşitli görevlere getirilen 
Türk komutanlardan Ahmed bin Tolun 868 tarihinden 
itibaren emri altında bulunan Türk kuwetlerine güve- 


nerek bağımsız hareket etmeye başlamış ve kendi 
adıyla anılacak devleti kurmuştur. Suriye'de çıkan 
Karmatiler isyanıyla sarsılan devlete Abbasiler son 
vermiştir (905). 


Tolunoğullarının Özellikleri 


»» Türkler tarafından Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. 


«> Misir bayındır hale getirilmiş, sosyal ve dini 
tesislerle donatılmış ve din farkı gözetmeksizin herkese hizmet verilmiştir. 


* Nil Nehri'nin akışını düzenleyici önlemler almışlar, beniler ve su kanalları yaparak tarımı 
geliştirmişlerdir. 


-> Çoğunluğu Türklerden oluşan bir ordu ve donarıma kurmuşlardır. 


Tolunoğlu Ahmet Cami 


Akşitler (ihşidiler) (935 — 969) 

935 yılında Mısır'a Abbasi valisi olarak tayin edilen 
Muhammed bin Toğaç tarafından kurulmuştur. Halife 
kendisine “Meliklerin Meliki” anlamında “el-ihşid” unvanını vermiştir. Bu nedenle, kurduğu devlet “Ihşidiler” adıyla anılmıştır. 


Suriye'yi de kendisine bağlayan Muhammed bin Togaç'ın ölümünden sonra iç karışıklıklar çıkmış ve 
oğulları otoriteyi sağlayamamışlardır. Bu durumdan 
yararlanan Fatımiler, bu devlete son vermişlerdir. 


Gzlzi YAYINLARI 


Tolunoğulları ve Akşitlerin yönetici kadrosu ve orduları Türklerden; hakim oldukları bölge halklarının çoğunluğunun ise Araplardan oluşması bu devletlerin 
kısa sürede yıkılmalarında etkili olmuştur. 
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Karahanlılar (840 - 1211, 1212) 


Uygur Devleti'nin 840 yılında yıkılmasından sonra Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türkleri tarafından Türkistan'da kurulmuştur. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir 
Han'dır. 


Satuk Buğra Han'ın İslamiyet'i kabul etmesi, İslami- 


yet'in Karahanlılar arasında yayılmasını kolaylaştırmıştır. 


Karahanlıların en parlak dönemi Yusuf Kadir Han zamanıdır. Onun ölümünden sonra duraklama sürecine 
giren Karahanlılar, Horasan'a hakim olmak için Gaznelilerle savaşmış, fakat başarılı olamamışlardır. Karahanlılar taht kavgaları sonucu 1046'da Doğu ve Batı 
Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. 


Doğu Karahanlılar, önce Büyük Selçuklulara bağlanmış, daha sonra da Karahitaylar tarafından yıkılmıştır 
(1211). Batı Karahanlılar ise, ilk olarak Büyük Selçuklulara, ardından Karahitaylara bağlanmış ve 1212'de 
Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır. 


Karahanlıların Özellikleri 
> Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam Devleti'dir. 


-- Türk-İslam kültür ve medeniyetinin temelleri- 


ni atmış ve bu alanda ilk yazılı eserleri vermişlerdir. 


“ İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen egemenlik anlayışında, saray, merkez ve taşra ile askeri teşkilatlarında tamamen Türk kültürünü 
yaşatmışlardır. Ancak kadılık, muhtesiplik ve 
benzeri konularda İslami uygulamaları da benimsemişlerdir. 


> Einik yapı olarak milli bir karakter gösteren 
Karahanlılarda yönetici kadro, ordu ve halk 
Türklerden oluşmuştur. 


«» Önceleri askeri, daha sonra ticari amaçlı Ribat adıyla ilk kervansaraylar ile ilk Türk-İslam 
medreselerini inşa etmişlerdir. 
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Gazneliler (963 - 1187) 
Samanoğulları Devleti'nin Horasan valisi Alp Tekin, Gazne şehrine hakim olarak, devleti kurmuştur. 


Gazneliler, Sultan Mahmud devrinde en parlak dönemini yaşamıştır. Hindistan'a seferler düzenleyip bölgeye İslamiyet'i götüren Sultan Mahmud, Abbasilere 
baskı yapan Büveyhoğulları üzerine de başarılı bir sefer düzenlemiştir. Samanoğulları topraklarını Karahanlılar ile paylaşan Gazneli Mahmud, tehlikeli gördüğü Oğuzlara karşı da tedbirler almıştır. 


Sultan Mahmud'un yerine geçen oğlu Mesut, Büyük 
Selçuklularla yaptığı Dandanakan Savaşı'nı kaybetmiştir (1040). Kısa bir süre sonra çıkan bir isyanla da 
öldürülmüştür. 


Zamanla Büyük Selçuklu himayesine giren Gazneliler, bu devletin yıkılmasından bir süre sonra Gurlular 
tarafından ortadan kaldırılmıştır (1187). 


Gaznelilerin Özellikleri 

- Abbasi halifesi tarafından Gazneli Mahmud'a 
“Sular” unvanı verilmiş ve bu unvanı kullanan ilk Türk hükümdarı olmuştur. 


İ 


- Hakim oldukları bölgelerdeki halk çok farklı 
milletlerden oluşmaktaydı. Bu durum yıkılmalarında önemli bir etken olmuştur. 


« Fars ve Arap kültürünün etkisinde kalmışlardır. la 


-> Çok uluslu yapıları nedeniyle milli birlik kurulamamıştır. 


Büyük Seiçuklular (1040 - 1157) 
Oğuzların Üçok Kolu'na bağlı Kınık Boyu, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucuları olmuştur. 


10. yüzyıl başlarında kurulan Oğuz Yabgu Devleti'nde 
subaşı görevinde bulunmuş olan Selçuk Bey, Kınık 
boyunu alarak Cend şehrine yerleşmiştir. Burada Samanoğullarının da etkisiyle Selçuklular İslamiyet'i kabul etmişlerdir. 


(MENİ YAYINLARI 


Selçuk Bey'in ölümünden sonra yerine geçen Arslan 
Yabgu, Selçukluların büyümesinden çekinen Gazneli 
Mahmud tarafından tutsak edilmiştir (1025). 


emi (1025 - 1063) 

Bu dönemde Horasan'a yerleşmek isteyen Selçuklular üzerine Gazneli Hükümdarı Sultan Mesut, bir ordu 
göndermiştir. Bu orduyu mağlub ederek Horasan'ın 
merkezi Nişabur'u alan Tuğrul Bey burada adına hutbe okutup bağımsızlığını ilan etmiştir (1038). 


Tuğrul ve Çağrı Beyler Dön 


Dandanakan Savaşı (1040) 


Horasan'ın büyük bir kısmının Selçukluların eline geçmesi üzerine Gazneli Hükümdarı Sultan Mesut Selçuklular üzerine yürümüş ve yapılan savaşı Selçuklular kazanmıştır. 


Dandanakan Savaşı'nın Sonuçları 
» Horasan tamamıyla Selçuklu hakimiyetine girmiştir. 
«- Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur. 


:- Selçukluların İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır. 


İ 


«> Gazneliler yıkılış sürecine girmiştir. 


«>» Selçuklular Tuğrul Bey önderliğinde yeni fetih hareketlerine girişmişlerdir. 


Dandanakan Savaşı'yla Gazneliler zayıflarken, İs- 


lam dünyasında siyasi bir güç olarak Büyük Selçuklu 
Devleti ortaya çıkmıştır. 


$ amac amana rami ARORA RNA NEM | 


Dandanakan Savaşı'ndan sonra İran ve Azerbaycan'da 
fetihlere devam edilmiştir. Ülke sınırlarının batıya doğru 
genişlemesinden dolayı, fetih bölgesine yakın olmak isteyen Tuğrul Bey, başkenti Nişabur'dan, İran'daki Rey 
şehrine taşımıştır. Bu durum Büyük Selçukluların, İran 
kültüründen etkilenmelerine ortam hazırlamıştır. 


Pasinler Savaşı (1048) 


Çağrı Bey 1018'de Anadolu'ya keşif amacıyla gelmiş 
ve bu sefer sonucunda Anadolu'nun Türkler için yeni 
bir yurt olabileceği anlaşılmıştır. Dandanakan Savaşı 
sonrası batıya yönelen Büyük Selçuklular, Gürcülerle 
takviye edilmiş Bizans ordusunu Erzurum'un Pasinler Ovası'nda yenilğiye uğratmıştır (1048). 


Pasinler Savaşı'nın Önemi ve Sonuçları 


«> Büyük Selçukluların, Anadolu'nun fethi için yaptığı 
ilk savaştır. 


«> Bizans'la ilk defa savaşılmış ve ilk zafer kazanılmıştır. Bizans'la bir antlaşma yapılmış, böylece Bizans 
İmparatorluğu Selçukluları resmen tanımıştır. 


Bağdat Seferleri 


$ii Büveyhoğulları'nın baskısı altına giren Abbasi Halifesi'nin Tuğrul Bey'den yardım istemesi üzerine Bağdat'a 1055 ve 1057 yıllarında iki sefer düzenleyen Tuğrul Bey, Büveyhoğulları'na son vermiş ve halifeyi baskıdan kurtarmıştır. 


Halife,Tuğrul Bey'e “Doğunun ve Batının Sultanı” 
unvanını vermiştir. 


Böylece İslam aleminin siyasi hakimiyeti ve koruyuculuğu Türklere geçmiş, Abbasi halifeleri sade- 
- ce dini otoritenin temsilcisi olarak kalmışlardır. 


Alp Arslan Dönemi (1064 - 1072) 


Horasan Valisi olan Alp Arslan, taht kavgaları sonucunda 1064'te tahta geçmiştir. 


Alp Arslan; isyanları bastırarak içte otoriteyi sağlamış, 
Nizamülmülk'ü vezir tayin etmiş; fetih hareketlerini 
devam ettirerek, Azerbaycan, Kuzey Irak, Suriye ve 
Gürcistan'ı ele geçirmiştir. 


Malazgirt Savaşı (1071) 


Anadolu'ya yapılan Türk akınlarının devam etmesi 
üzerine, Bizans İmparatoru Romen Diyojen, büyük 
bir orduyla Selçuklulara karşı harekete geçmiştir. Malazgirt Ovası'ndaki bu savaşı Alp Arslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu kazanmıştır (1071). Esirler arasında yer alan Bizans İmparatoru ile Alp Arslan 
bir barış antlaşması imzalamıştır. 


Bu antlaşmaya göre; 


«İmparator her yıl Selçuklulara vergi ödeyecek. 


> Bizans gerektiğinde Selçuklulara askeri yardımda 
bulunacak. 


» Doğu Anadolu, Selçuklulara bırakılacaktı. 


- 


İNİ YAYINLARI 


İmparator ülkesine döndüğünde yeni imparator tarafından hapsedilip ardından da öldürülmüş, dolayısıyla 
antlaşma uygulamaya konulamamıştır. 


Malazgirt Savaşı'nın Sonuçları 


«> Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve Anadoluya Türk göçleri başlamıştır. 


# Anadolu'nun fethine hız verilerek fethedilen topraklara yerleşilmiş ve Anadolu yeni yurt olarak kabul edilmiştir. 


»» 1071 tarihi Türkiye Tarihi'nin başlangıcı kabul edilmiştir. 


« İlk Anadolu Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. 


«» İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir. 


«» Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'daki Türk 
ilerleyişini durduramayan Bizans İmparatorluğu'nun kışkırtmalarıyla Haçlı Seferleri başlamıştır. 


Malazgirt Savaşı'nda Bizans Ordusu'nda paralı 
asker olarak görev yapan Peçenekler, savaş sırasında Büyük Selçuklu ordusunun saflarına geçerek savaşın kazanılmasında etkili olmuşlardır. 


Alp Arslan, Maveraünnehir'e yaptığı seferde bir kale 
komutanı tarafından öldürülmüştür (1072). 


Melikşah Dönemi (1072 - 1092) 

Selçuklu Devleti sınırlarının en fazla genişlediği ve en 
parlak dönemin yaşandığı zaman Melikşah devri olmuştur. Tahta çıktığında iç isyanlarla uğraşan Melikşah, devlet merkezini de Rey'den İsfahan'a taşımıştır. 


Bu dönemde Gürcüleri yenerek Kafkaslarda, Fatimileri yenerek Kudüs ve Şam'da hakimiyet kurulmuştur. 
Selçuklu komutanları, Adalar Denizi (Ege Denizi) ve 
Marmara Denizi'ne kadar Anadolu'nun büyük bir kısmını Selçuklu Devleti'ne bağlamışlardır. Hicaz, Yemen ve Aden'in de hakimiyet altına alınmasıyla sınırlar; doğuda Ceyhun Irmağı, batıda Akdeniz, Ege ve 
Marmara Denizi, kuzeyde Kafkas Dağları, güneyde 
ise Mısır ve Basra Körfezi'ne kadar ulaşmıştır. 


Melikşah'ın son zamanlarında faaliyetlerini artıran Batıniler, vezir Nizamülmülk'ü öldürmüştür. Kısa bir süre 
sonra Melikşah'ın ölümüyle de oğulları arasında taht 
kavgaları başlamıştır. 


Vezir Nizamülmülk; devleti teşkilatlandırmış, ikta 
sistemini uygulamış, Melikşah adına “Celali Takvimi” hazırlatmış, Batınileri ortadan kaldırmaya çalışmış ve “Siyaseiname” adlı eseri yazarak Türk-İslam dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. 


Batınilik Hareketleri 

Kur'an Ayetleri'ni kendilerine göre yorumlayan ve her 
ayetin gizli bir manası olduğunu ileri süren, bir tür yeni mezhep oluşturma hareketidir. İslamiyet'e ters düşen ve Büyük Selçuklu Devleti'ni zayıflatmayı amaçlayan Fatimi destekli bu hareket Büyük Selçuklular tarafından “Batın!” olarak isimlendirilmiştir. 


Batınilerin lideri Hasan Sabbah, Kazvin bölgesindeki 
Alamut Kalesi'ni kendisine üs yapmış ve burada terör 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Melikşah döneminde gelişme gösteren bu dini ve siyasi hareket 13. yüzyılın 
ortalarına kadar etkili olmuştur. 


İç Karışıklıklar Dönemi (1092 - 1118) 

Melikşah'ın ölümüyle Mahmud, Berkyaruk ve Mehmed Tapar arasında taht kavgaları başlamıştır.Pek çok 
devlet adamı Berkyaruk'u desteklemiş ve tahta Berkyaruk geçmiştir. Melikşah'ın ölümüyle meydana gelen 
bu kavgalar dönemi Selçuklu Tarihi'nin “Fetret Devri” 
olarak kabul edilir. 


Berkyaruk, devletin zayıflamasını durduramadığı gibi 
bu dönemde Batıni isyanları çok tehlikeli bir hal almış, İslam dünyası üzerine de Haçlı Seferleri başlamıştır. Berkyaruk'tan sonra tahta çikan Mehmed Tapar da kötü gidişi durduramamıştır. 


Sencer Dönemi (1118 - 1157) 
Büyük Selçuklu Devleti'nin son büyük hükümdarı ola- 


rak kabul edilen Sencer, devleti çöküşten kurtarmak - 


için mücadele etmiş, kısmen de başarılı olmuştur. 
Ancak, 1141 yılında Karahitaylarla yaptığı Kaivan Savaşı'nı kaybetmiş ve Büyük Selçuklu topraklarının büyük bir kısmı elden çıkarak, devlet yıkılma sürecine 
girmiştir. 


Büyük Selçuklu Devleti'nin asıl kitlesini oluşturan 
Oğuzlar önemli idari görevlere İranlıların getirilmesine tepki göstererek isyan etmişlerdir. 


İEENİ YAYINLARI 
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Oğuzlar üzerine yaptığı seferde esir düşen Sencer, 
esaretten kurtulmuşsa da, 1157'de ölünce Büyük Selçuklu Devleti sona ermiştir. 


Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte melikler bulundukları bölgelerde devletler kurmuşlardır. 
İlk dönemlerinde Büyük Selçuklulara bağlı olarak yaşayan melikler, Sultan Sencer'in ölümüyle bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 


Kurulan bu devletlerin *Salçukiu” adını taşımalarının nedeni, kurucularının Selçuklu hanedanına 
mensup olmalarıdır. 
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Büyük selcuklulara Bağlı Devletler 


Irak ve Horasan Selçukluları: Merv şehri merkez olmak üzere İrak ve Horasandaki bazı bölgelerde kurulmuştur. 


Kirman Selçukluları: İran'ın güneyinde yer alan Kirman bölgesinde kurulmuştur. 


Suriye Selcukluları: Şam (Dirmaşk) şehri merkez olmak üzere Suriye ve Filistin topraklarında kurulmuştur. 


Anadolu (Türkiye) Selcukluları: Başkentleri önce İznik, daha sonra Konya olmak üzere Anadolu'da kurulmuştur. 


Atabeylikler 

Büyük Selçuklu Devleti'nde ülkenin çeşitli bölgelerine 
yönetici olarak gönderilen küçük yaştaki meliklerin yanina, her konuda meliklere yardımcı olmaları, onları iyi 
bir idareci ve komutan olarak yetiştirmeleri için tecrübeli ve güvenilir kişiler atanırdı. Daha çok rütbeli kornutanlardan oluşan bu kişilere “atabey” denilmekteydi. 


Atabeyler, devletin zayıflamasıyla birlikte, özellikle merkezden uzak bölgelerde iktidarı ele geçirmişler ve bunun sonucunda da bagımsız atabeylikler kurulmuştur. 


Başlıca Atabeylikler şunlardır; Şam Atabeyliği (Böriler), 
Fars Atabeyliği (Salgurlular), Azerbaycan Atabeyliği (İl- 
Denizliler), Musul ve Halep Atabeyliği (Zengiler), Erbil 
Atabeyliği (Beğ-Teginoğulları). 


Beylikler 

Malazgirt savaşından sonra Türk komutanlar tarafından 'feihedilen yerler teihedenin malıdır anlayışından dolayı Anadolu'da kurulmuş ve Selçukluların yıkılmasıyla bağımsız hale gelmişlerdir. Beylikler, Türkiye tarihi adlı konuda işlenecektir. 


Büyük Selçukluların Yıkılma Nedenleri 


«> “Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışının taht kavgalarına neden olması, 


«> Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi, 


“» Devletin asıl kitlesi Türkmenlerin ( Oğuzlar ) yönetime küstürülmesi, 


«> Haçlı Seferlerinin olumsuz etkileri, 
« Batınilerin zararlı faaliyetleri, 


«» Abbasi halifelerinin, Selçuklu himayesinden kurtularak eski güçlerine ulaşmak için çalışmaları, 
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Doğudan gelen Karahitay saldırıları ve Katvan Savaşı'nın etkisi. 


İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE 
KÜLTÜR ve UYGARLIK 


Devleti Yönetimi 
Devleti oluşturan unsurlar ülke, millet, siyasal hakimiyet ve teşkilattır. 


Hakimiyet Anlayışı: İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde hükümdarlara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır (Kut anlayışı). İslamiyet'in kabulüyle bu anlayış hükümdarlığın halife tarafından onaylanması şeklinde devam etmiştir. 


Ancak, Türk hükümdarları siyasi hakimiyetlerini hiçbir 
zaman halifeyle paylaşmamışlardır. Türkler, yönetimleri 
altındaki milletlere adaletli ve hoşğörülü davranmışlardır. 


İlk Türklerdeki Türk cihan hakimiyeti ülküsü "cihat" anlayışıyla birleşerek İslamiyet'in dünyaya hakim olması 
şekline dönüşmüştür. 


Hükümdar: Türk hakimiyet anlayışına göre Tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini Türk hükümdarlarına vermiştir (Kut anlayışı). Bu anlayışa göre ülke, hanedan 
üyelerinin ortak malı sayılmıştır. 


İlk Türk devletlerindeki kut inancı, Türklerin İslamiyet'i 
kabul etmesinden sonra İslami bir anlam kazanarak 
“Allah'ın takdiri veya nasibi” olarak yorumlanmıştır. 


JOT 
Bu durum hanedan üyeleri arasında taht kavgaları- 


na ve Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur. 


EMİ YAYINLARI 


Türk-İslam devletlerinde hükümdar geniş yetkilere 
sahip olmuştur. Saray, hükümet, ordu ve adalet olmak üzere dört müessesenin de başı olarak yasama 
(kanun yapma), yürütme (icra) ve yargı yetkilerini de 
kendi şahsında toplamıştır. Ayrıca sultan "Divan-ı Mezalim"e de başkanlık yapmış ve zulme uğrayan halkın 
doğrudan kendisine ulaşmasını sağlamıştır. 


Türk-İslam hükümdarlarının hakimiyet sembolleri; hut 
be okutma, para bastırma (sikke), tuğra, halifeden menşur alma, çetr, sancak, otağ, nevbet, mühür ve tuğ gibi 
alâmetlerdir. 


Müslüman Türk hükümdarları, ilk Türk devletlerindeki 
hakimiyet sembollerinin yanında yeni unvan ve 
lakaplarla hutbe ve hilat gibi bazı maddi ve manevi 
unsurları hakimiyet ve hükümdarlık sembolleri olarak 
kullanmışlardır. Karahanlı hükümdarları ilk Türk devletlerindeki “ilig', "hakan" ve “han" gibi unvanlarını devam 
ettirmişlerdir. Türk-İslam devletlerinde “Sultan” unvanını 
ilk kez Gazneli Mahmut kullanmıştır. 


Selçuklular, bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak tayin ettikleri “melik” adı verilen şehzadelerin yanına "atabey" unvanlı kimseleri de vermişlerdir. Bunlar 
devlet ve askerlik işlerinde iyi yetişmiş, tecrübeli kimselerden seçilmiştir. Atabeyler şehzadeleri en iyi şekilde yetiştirmişlerdir. Ancak merkezi iktidar gücünü 
kaybettiğinde bu durumdan yararlanan bazı atabeyler, şehzadelere ait toprakları ele geçirerek bağımsız 
devletler kurmuşlardır. 


WMerkez Yönetimi 

Tolunoğulları ve Akşitler: Abbasilerden etkilenen bu 
devletlerde naiblik ve haciblik gibi müesseseler yer 
almıştır. Hükümdarın başkentte olmadığı ve küçük 
yaştaki hükümdarlar döneminde; devlet yönetimini 
üstlenen kişiye “naib” denilmiştir. “Hacib” ise, devlet 
adamlarının ve halkın hükümdarla görüşmesini sağlamıştır. 


Karahanlılar: Devlet üzerinde Arap ve İran etkisi oldukça azdır. Devletin başında Arslan, Buğra, Kara, Kadir, 
İlig, Han, Hakan gibi unvanlar taşıyan hükümdarlar 
bulunmuştur. Devlet “İkili Teşkilat” esas alınarak yönetilmiştir. Buna göre “Büyük Han” devletin “Doğu” 
kısmını, Büyük Han'a bağlı olarakta “Buğra Han” devletin “Batı” kısmını yönetmiştir. 


Gazneliler: Hükümdar “Sultan” unvanıyla devlet yönetiminde mutlak hakim durumundaydı. Devlet teşkilatında daha çok Samanoğullarından etkilenmişlerdir. 


aym e aş RAMA 


Büyük Selçuklular: Eski Türk anlayışı yanında Abbasi, 
Samanoğulları, Gazneliler ve Karahanlıların etkisi 
görülmüştür. Tuğrul Bey'in 1055 Bağdat Seferi'nden 
sonra “Sultan” unvanını kullanmaya başlamışlardır. 


Hükümdarın en büyük yardımcısı idari, mali ve siyasi 
yetkilere sahip olan vezirdir. Devlet yönetiminde hükümdardan sonra en etkili kişi vezirdi. Hükümdar adına devleti yöneten vezir; Karahanlılarda "yuğruş”, 
Gaznelilerde "hâce-i buzurg" unvanını taşırdı. 


İlk Türk - İslam devletlerinde merkez teşkilatını; devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Âli (Büyük Divan) veya Divan-ı Saltanat ve ona bağlı divanlar oluşturmuştur. Büyük Divan'ın başkanı hükümdardı, ancak çoğu 
zaman hükümdar adına vezir devlet işlerini yürütmüştür. Karahanlılarda büyük divana "meclis-i âli", Selçuklular da ise "divan-ı saltanat" adı verilmiştir. 


Önemli Divanlar 

Divan-ı İnşa (Tuğra): Karahanlılarda ve Selcuklularda 
hükümdarın ve devletin bütün iç ve dış yazışmaları bu 
divan tarafından yapılırdı. Bu divanın Gaznelilerdeki 
adı Divan-ı Risalet'tir. 


Divan-ı İstifa: Karahanlılarda ve Selcuklularda devletin mali işlerine bakardı. 


Divan-ı Arz: Askerlik işlerine bakar, maaş defterlerini 
tutar, ordunun her türlü ihtiyaçlarını tespit ederdi. 


Divan-ı İşraf: Devletin idari ve mali işlerini teftiş ederdi. 


Türk - İslam devletlerinde saray görevlileri 
> Devlete karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran görevliye hares emiri, 
e Saraya ait bütün işlerle ilgilenen görevliye vekil-i hass, 


e Hükümdarın silahlarıyla ilgilenen görevliye si- 


lahtar, . irk 

& Hükümdarın temizlik işleri ile ilgilenen görevliye abdâr, 

» Hükümdarın yiyecekleri ile ilgilenen görevliye 
çaşnigir, 

e Ziyafetlerde içecekler ile ilgilenen görevliye 
şarabdâr (Karahanlılarda idişçibaşı), 

«> Hükümdar ve ailesinin elbiseleriyle ilgilenen 
görevliye camedar, 

« Sarayı korumakla yükümlü olan görevliye candar, 

& Savaşlarda bayrak ve sancağı taşıyan görevliye alemdâr, 


YAYINLARI 


İREMİ 


e Atların bakım ve terbiyesi ile ilgilenen görevliye emir-i ahur (Karahanlılarda ilbaşı), 

« Saray mutfağı ve hükümdarın sofrası ile ilgilenen 
görevliye hansalar (Karahanlılarda aşçı başı), 

e Hükümdarın av işlerini düzenleyen görevliye 
emir-i şikar denilmiştir. 


Memleket Yönetimi 

Ülke çeşitli bölge ve eyaletlere bölünmüştü. Eyaletlerin başına “Melik” unvanıyla şehzadeler veya komutanlar vali olarak atanmıştır. Melikler kendi iç işlerinde 
bağımsız hareket ederken dış işlerinde merkeze bağ- 
li kalmışlardır. 


Kazaların başına Şihne denilen valiler atanmaktaydı. 
Karahanlılar dışındaki Türk-İslam devletlerinin devlet 
teşkilatında İranlılar ve Araplar da görev almışlardır. 


Ordu Teşkilatı 

Tolunoğulları ve Akşitlerde Ordu: Türkler ve Sudanlılardan oluşan ordular bulunmaktaydı. Ayrıca, donanmaları da önemli bir güce sahipti. 


Karahanlılarda Ordu: Krahanlılkarda ilk kez satın alınarak eğitilen gençlerden gulam askerleri (paralı asker) oluşturulmuştur. Saray Muhafızları, Hassa Ordusu, Eyalet Ordusu ve Türkmen askerleri ordunun bölümlerini oluşturmuştur. 


Gaznelilerde Ordu: Gulamlaman-ı Saray, Hasa Ordusu, Eyalet Ordusu, ücretli askerler ve gönüllü birliklerden oluşmuştur. Gazne ordusunda başka milletlerden 
de askerler bulunmuştur. Ayrıca, filler de Gazne ordusunda askeri amaçlı olarak kullanılmıştır. 


Büyük Selçuklularda Ordu 

«> Gulaman-ı Saray: Sarayı ve hükümdarı korumakla görevlidirler. Süvarilerin yanında piyadelerinde 
yer aldığı bu sınıf yılda dört kez maaş alırlardır. 


Hassa Ordusu: Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan kişilerden oluşturulurdu. Ordunun savaşçı kısmını oluşturan süvari gruptur. 
Türklerden seçilen bu ordu başka işlerle uğraşamazdı. Bu ordu maaş yerine ikta gelirleri alırdı. 
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«> Eyalet Askerleri: Selçuklularda ikta verilen melik, 
vali ve devlet adamlarının beslemek zorunda oldukları askerlerdir. 


«>» Bağlı Beylik ve Devlet Askerleri: Selçuklu egemenliğini tanımış devlet ve beyliklerin savaş zamanında gönderdikleri birliklerdir. 


»» Türkmen Kuvvetleri: Göçebe Oğuz boylarına ait 
kuwetlerdir. Başlangıçta ordunun temelini oluşturan bu birlikler daha sonra batı sınırlarına akıncı 
olarak yerleştirilmişlerdir. 


Ayrıca Selçuklu ordusunda uzman sınıflar vardı. 
Bu sınıfların en önemlileri şunlardır; 


e Mancınıkçılar: Mancınıkla taş fırlatarak kale 
surlarına zarar veren sınıftır. 

w Nefiçiler: Kale kuşatmalarında surlara tırmanmaya çalışan düşman askerlerinin üzerine 
yağ dökmekle görevli askeri sınıftır. 

e Lağımcılar: Kale kuşatmalarında tünel kazarak 
kaleye girmekle görevli askeri sınıftır. 


Hukuk Sistemi 


İslamiyet'in kabulüyle birlikte İslam Dini'ne ait kurallar 
(Şer'i) Türklerin hukuk sistemine girerken, İslami esaslara ters düşmemek koşuluyla eski Türk töresi (Örti) 
de devam ettirilmiştir. 


Şer'i Yargı Sistemi: Bu yargı sisteminde davalara kadılar bakmış, başkadıya Kâdı'i Kudat (Kadılar kadısı) 
denilmiştir. Kadılar halk arasında dini davalara, miras, 
boşanma, hayır işleri, nafaka ve noterlik gibi işlere 
bakmışlardır. 


Örfi Yargı Sistemi: Bu yargı sistemi, genellikle düzeni 
bozanların ve kanunlara uymayanların davalarıyla ilgilenmiştir. Ayrıca, örfi mahkeme; vergilere, askeri teşkilata, ticari hayata ait davalara da bakmıştır. Örfi yargı sisteminin başında Emir-i Dad (Adalet Bakanı) bulunmuştur. Ordu mensuplarına ait davalara Kadıasker 
(Kadıy-ı Leşker) bakmıştır. 


Haftanın belirli günlerinde halkın şikayetlerinin i 
dinlendiği ve karara bağlandığı Divan-ı Mezalim 
de hukuk sisteminin bir parçasını oluşturmuştur. 


Cengiz Han zamanında, Moğolların hukuk ve askerlik işlerini düzenlemek amacıyla Uygurca yazılan ve 
kaynağını Türk töresinden alan Cengiz Yasası oluşturulmuştur. 


Sosyal ve Ekonomik Hayat 


İlk Türk-İslam devletlerinde halk genellikle eski hayat 
tarzlarını ve sosyal yaşam şekillerini sürdürmüştür. 
Göçebeliğin kısmen devam ettiği bölgeler olmasına 
rağmen yerleşik hayat yaygınlaşmıştır. Halkın bir bölümü şehirlerde yaşarken, bir bölümü de köylerde yaşamıştır. 


ESİNİ YAYINLARI 


Çeşitli ırk ve dinlerin bulunduğu Türk-İslam devletlerinde toplumsal ilişkilerin şekillenmesinde İslam hukuku belirleyici olmuştur. 


Hanedan üyeleri, asker, vali ve din adamları yönetici 
sınıfı oluşturmuştur. Türk-İslam devletlerinde yönetilen halk, ilk Türk devletlerinde olduğu gibi aile, ailelerin birleşmesiyle boy ve boyların birleşmesiyle bodun 
şeklinde teşkilatlanmıştır. Bu dönemde devlet, toplumu Müslüman ve gayrimüslim şeklinde ayırarak hukuki düzenlemeleri bu çerçevede yapmıştır. 


Tolunoğulları ve Akşitlerde yönetici kadro ve ordu 
Türklerden, halk Arap ve Berberilerden oluşmuştur. 
Karahanlılarda; yönetici kadro, ordu ve halk tamamen Türklerden oluşmuştur. 


Gazneliler ve Büyük Selçuklular farklı milletlerden 
oluşan bir etnik yapıya sahip olmuşlardır. Bu durum 
konuşulan dil üzeride etkili olmuştur. 


Orta Asya'da kurulan Karahanlılardan Mısır'da kurulan Tolunoğullarına kadar bütün Türk-İslam devletleri, 
tarım ve hayvancılıkla beraber ticarete de büyük 
önem vermiş, özellikle İpek Yolu ve Baharat Yolunu 
konirol altına almayı ve ticaret yollarını askeri muhafızlar idaresinde emniyetli bir duruma getirmeyi 
amaçlamışlardır. Esnaf ve zanaatkarlar kendi aralarında meslek grublarına göre loncalar oluşturmuşlardır. 
Abbasilerde fütüvvet adıyla kurulan ve Türklerde ahilik adını alan teşkilat, Türk devletlerinin ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır. Müslüman olmayanlara kapalı olan bu teşkilat, Türklerin ekonomik hayata 
katılmalarını kolaylaştırmıştır. 


Türk-İslam devletlerinde uygulanan İslam hukuku, 
vergi sisteminin oluşumunda da etkili olmuş ve vergi 
sistemi, bu doğrultuda şekillenmiştir. İslam vergi hukukunda Öşür Müslüman, haraç ise gayrimüslim halktan yetiştirdiği ürün üzerinden alınmıştır. Cizye ise, 
devletin koruması karşılığında askerlik çağındaki 
gayrimüslim halkın erkeklerinden alınmıştır. Çocuklardan, kadınlardan, ihtiyarlardan ve din adamlarından bu vergi alınmamıştır. 


Tarım, hayvancılık, madencilik, dokumacılık, ticaret, dericilik ve el sanatları başlıca ekonomik faaliyetleri 
oluşturmuştur. 


şeş yememe 
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Karahanlılar ücereti geliştirmek için ticaret yolları üze- 


rine “Ribat” adıyla ilk kervansarayları inşa etmişlerdir. 
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Toprak Sisiemi 
Devlete ait topraklar; has, haraci, ikta ve vakıf topraklarından oluşmuştur. 


Has Topraklar: Vergi gelirleri hükümdara ve hanedan 
üyelerine ayrılan topraklardır. 


Haraci Topraklar: Müslüman olmayanlara ekip biçmeleri karşılığında verilen topraklardır. 


İkta Topraklar: Geliri hizmet ve maaş karşılığı olarak 
komutanlara, askerlere ve devlet adamlarına verilen 
topraklardır. İktalar kişilere görevleri süresince verilmiş, görevinin sona ermesiyle geri alınmıştır. 


Kendisine verilen ikta toprağının vergisini toplayan ikta sahibi, bir kısmını kendisine ayırmış, bir kısmıyla da 
atlı asker beslemiştir. Bu askerler, Büyük Selçuklu ordusunda sipahileri oluşturmuştur. 


İkta Sistemi'nin Yararları 


ss» Devlet hazinesinden para harcanmadan büyük ve 
güçlü bir ordu oluşturulmuştur. 


«» Üretimin denetimi, sürekliliği ve artışı sağlanmıştır. 


« Ülkenin her bölgesinde devletin otorite kurması 
sağlanmıştır. 


-» İkta sahipleri, bulundukları bölgede idare ve güvenliği sağlamışlardır. 


“Göçebe Türkmenlerin yerleşik-halka zarar verme- 


leri önlenmiş ve yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır. 


Vakıf Topraklar: Devlete ait toprakların bir kısmının ilmi 
ve sosyal kurumların ihtiyaçları gibi hayır işleri için ayrılan bölümüdür. Bu topraklar vakfiyede belirtilen şartlara göre (vakfiye) işletilmiştir. 


Mülk Topraklar: Şahıslara ait olan topraklardır. Sahipleri bu toprağı kiralayabilir, satabilir veya istediği gibi 
kullanabilirdi. 


HEMİ YAYINLARI 


Dil ve Edebiyat 

Karahanlılar resmi dil olarak Türkçe'yi kabul ederken; 
çeşitli etnik gruplardan oluşan Gaznelilerde saray ve 
ordu dili Türkçe, resmi dil olarak da Arapça kullanılmıştır. Büyük Selçuklularda ise bilim dili Arapça, resmi dil olarak da Farsça kullanılmıştır. 


Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte Türk-İslam edebiyatı ortaya çıkmış ve bir çok eser yazılmıştır. Bu 
alandaki sözlü eserler arasında Satuk Buğra Han 
Desianı ve Cengiznâme yer almaktadır. Yazılı Türk-İslam eseri olarak ise ilk örnekleri Karahanlılar vermişlerdir. 


Bu eserleri; Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biligii, 
Edib Ahmed'in Atabetü” Hakayık'ı, Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i olarak sıralanabilir. 


Gazne hükümdarları, şairlere sahip çıkmış ve onları 
saraylarında toplamaya çalışmışlardır. Şehname yazarı Firdevsi bunların başında gelmektedir. Bu dönemde tarih yazıcılığı da önemli bir yere sahip olmuştur. 


Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, Siyasetname ad- 
ii eseriyle devlet yönetimiyle ilgili bilgiler vermiştir. 


Kaşgarlı Mahmut'un Çizdiği Harita 


Bilim ve Sanat 


Daha önceleri bir programdan yoksun olan eğitim 
sistemi ilk defa Karahanlılarda bir programa bağlanmış, ilk medreseler inşa edilmiş ve ilk burslu öğrencilik sistemi uygulamaya konulmuştur. 


Karahanlılarda medresenin yöneticilerine "fakih" öğretmenlerine "müderris" denilmiştir. Medrese müderrisinin ve yöneticisinin seçimi Semerkant'taki ilim 
adamlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamayla eğiüm kurumları dış etkilerden uzak tutulmuş, akademik 
alanda özerklik ve özgürlük sağlanmıştır. 


İlk Selçuklu medresesi Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da açılmıştır. Nizamülmülk tarafından ilki Bağdat'ta 
kurulan Nizamiye Medresesi Türk eğitim tarihinde bir 
dönüm noktası olmuştur. Nizamiye Medreseleri'nde 
dini bilimlerin yanında, pozitif bilimler de okutulmuş ve 
bir rasathane kurularak astronomi çalışmaları yapılmıştır. Tıp eğitimi hastane - tıp okulu niteliğindeki “bimarhane" ve “darüşşifa”larda yapılmıştır. 


Nizamiye Medreselerinin Kuruluş Amaçları 


sw Selçuklu topraklarında yıkıcı ve bölücü faaliyetleri 
önlemek için bilim insanı yetiştirerek bu yıkıcı faaliyetlere karşılık vermek, 


& Genişleyen devletin yönetim kademeleri için memur yetiştirmek, 


& Din adamı ihtiyacını karşılamak ve Oğuzların İslam 
inançlarını pekiştirmek, 


e Bilim insanı yetiştirmek ve onların bilgilerinden 
devlet ve ülke yararına faydalanmaktır. 


Ömer Hayyam başkanlığında bir heyet Sultan Melikşah zamanında Celali Takvimi'ni düzenlemiştir. 


Gazneli mimarisinde Hint ve İran tesiri görülürken, 
Selçuklularda İran ve Arap tesiri görülmüştür. Gazneliler döneminde Hint ve İslam sanatları kaynaşmış, bu 
dönemde gelişen Türk sanatı Selçuklularda ve Hindistan'da gelişecek olan Türk-İslam sanatını etkilemiştir, Karahanlı camilerinde kubbe, önemli bir mimari unsur olarak öne çıkmış, Türk üçgeni kullanılmaya 
devam edilmiştir. Büyük Selçuklular'ın türbeleri (kümbet), göçebe Türk yaşantısını yansıtan önemli eserlerdir. Karahanlılar “ribat” adı verilen kervansaraylar 
yapmışlardır. 


Selçuklularda gelişen kümbetler eski Türk göçebe 
yaşam tarzının mimariye yansımasıdır. 


İBNİ YAYINLARI 


“Harekkan Kümbeti 


Bu dönemde birçok bilim adamı yetişmiş bunlardan; 
Türklerde pozitif bilimin kurucusu kabul edilen Farabi; Matematik, Fizik, Astronomi ve Felsefeye ait 160 
kadar eser yazmıştır. İbni Sina Tıpta, Biruni Geometride, İbnül-Esir Tarihte önemli eserler yazmışlardır. 


Karahanlılarda başlatılan Darüşşifa (Hastane) kurma 
faaliyetleri Selçuklularda zirveye ulaşmıştır. Ayrıca cami, kümbet ve kervansaray, han ve hamamlar diğer 
mimari eserleri oluşturmuştur. 


Bunların yanında minyatür, hat, süsleme, çinicilik, kabartma, ağaç işçiliği, dokumacılık, taş işçiliği ve kuyumculuk da gelişmiştir. 


İslam Dini'nin resim ve heykelciliği yasaklaması 
Türk-İslam devletlerinde de hat, tezhip, çini ve nakkaşlık gibi güzel sanatların gelişmesine neden oj- 


muştur. 


A a a m 


DİĞER MÜSLÜMAN 
TÜRK DEVLETLERİ 


Moğol (Cengiz) Devleti (1196 - 1227) 

1196 yılında bütün Moğol reislerinin katıldığı “Kurultay” da “Cengiz” ismini ve “Han” unvanını alan Temu- 
çin, Moğol Devleti'ni kurmuştur. Cengiz Han, Moğolca 
konuşan kabileleri kendi hakimiyetine alarak Moğolları tek bir devlet çatısı altında toplamıştır. 


Çin Seferi'ne çıkarak Pekin'i alan Cengiz Han, devletini daha güçlü hale getirmiş, 1211 yılında ve 
ile Harzemşahlar komşu olmuşlardır. 


pr ye şap yy 


Göngiz Han 


Otrar Olayı (1218): Cengiz Han'ın göndermiş olduğu 
ticaret heyeti Harzemşahların Otrar Valisi İnalcık tarafından alıkonulmuş ve malları yağmalanmıştır. Vali 
İnalcık'ı Harzemşah hükümdarından isteyen Cengiz 
Han, olumsuz yanıt alınca Batı Seferi'ne çıkmaya karar vermiştir. Böylece, Moğol istilası başlamıştır. 


Batı Seferi'ne çıkan Cengiz Han, Harzemşahların topraklarını ele geçirmiş, Hazar Denizi'ni geçerek Orta 
Doğu ve Avrupa'ya girmişlerdir. 


Batı Seferi'nin Sonuçları 
«» Birçok sanatkâr, din ve bilim adamı Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelmiştir. 


Birçok Türk Devleti Moğol hakimiyetine girmiş 
çok sayıda şehir yakılıp yıkılmıştır. 


Cengiz Han'ın ölümünden sonra da Moğol istilası devam etmiş, Moğollar, İran'ı ve Türkiye Selçuklularını 
da hakimiyetleri altına almışlardır. 


İYİ YAYINLARI 


Moğol isülasından kaçan Türkmen boylarının çoğu, 4 


Anadolu'ya yerleşerek Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. 


Moğol Devleti'nin Türkleri tek bayrak altında toplaması ve Moğolların Türk kültüründen etkilenmesi bu devlete Türk-Moğol Devleti denilmesin- 
de etkili olmuştur. 


Cengiz Han hayatta iken devletini oğulları arasında 
paylaştırmış, bu durum Cengiz Han'ın 1227'de ölümüyle devletin parçalanmasına neden olmuştur. 


Cengiz Han'ın ölümüyle Moğol topraklarında; 
Altınorda Hanlığı, İlhanlı Devleti, Çağatay Hanlığı 
ve Kubilay Hanlığı olmak üzere dört yeni devlet 
kurulmuştur. 


Altınorda Devleti (1227 - 1502) 


Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Saray şehri merkez olmak Üzere Batı Sibirya ve Kıpçak Bozkırlarından Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bölgede kurulmuştur. Berke Han döneminde İslamiyet'i kabul eden Altınorda Devleti daha çok Türk - İslam devleti özelliği göstermeye başlamıştır. 


Timur saldırılarıyla parçalanan Altınorda topraklarında; 
Kırım, Kazan, Astarhan, Nogay, Özbek, Buhara, Hive, 
Hokand, Sibir, Kasım gibi Türk hanlıkları kurulmuştur. 


Timurluların saldırılarıyla Altınorda Hanlığı'nın yıkılması Rusların güçlenerek, güneye inmesine 
ortam hazırlamıştır. Bu durum Türk-İslam dünyasında olumsuz gelişmelere neden olmuştur. 


İlhanlılar (1256 - 1336) 


Cengiz Han'ın torunu Hülagü, tarafından Tebriz merkez olarak İran'da kurulmuş Irak, Azerbaycan ve Anadolu'ya hakim olmuştur. 1258'de Bağdat'ı ele geçiren 
Hülagü, Abbasilere son vermiştir. 


İlhanlı Devleti, Ebu Said Bahadır Han'ın 1335'te ölümüyle parçalanmış ve toprakları üzerinde; Akkoyunlu,Karakoyunlu, Celayirliler devletleri kurulurken Anadolu'da Türk beylikleri kurulmuşlardır. 


Çağatay Hanlığı (1227 - 1369) 

Cengiz Han'ın oğlu Çağatay tarafından Doğu ve Batı 
Türkistan'da kurulmuştur. Türklerin çoğunlukta olduğu bir sahada kurulan devlet Tarma - Şirin Han'dan 
itibaren İslamiyet'i kabul etmiş ve Türkleşmiştir. Zamanla devlet, komutanların kontrolü altına girmiş ve 
Timur, 1369'da Çağatay topraklarını ele geçirmiştir. 


Kubilay Hanlığı (1280 - 1368) 

Cengiz Han'ın torunu Kubilay tarafından Pekin merkez olmak üzere Çin'de kurulmuştur. Devletin kuruluşunda Uygur Türkleri etkili olmuştur. İtalyan seyyah 
Marco Polo, Pekin'de Kubilay Han'la görüşmüş ve 
Papa'nın mesajını kendisine iletmiştir. 


Kubilay Han'dan sonra devlet zayıflamış ve Çinliler 
Moğolları Çin dışına çıkarmışlardır (1368). 


Timurlular (1370 - 1507) 


Çağatay Hanlığı'nın yıkılmasıyla Timur tarafından kurulmuştur. Devletin sınırları; doğuda Hindistan, batıda 
Anadolu, güneyde Basra Körfezi, kuzeyde ise Aral 
Gölü ve Ukrayna'ya kadar genişlemiştir. 


1391 ve 1395 yıllarında Altınorda Hanlığı üzerine iki 
sefer düzenleyen Timur, bu devletin yıkılmasına neden olmuştur. Karakoyunlu ve Celayirlilerin topraklarını ele geçiren Timur, bu iki devletin hükümdarının 
Osmanlı Devleti'ne sığınması üzerine Anadolu'ya yönelmiş, Osmanlı Devleti'yle Ankara Savaşı'nı yapmıştir (1402). Osmanlı Devleti'ni yenilgiye uğratan Timur, 
Çin'e sefere çıkmak amacıyla Anadolu'dan ayrılmış 
ancak bu sirada ölmüştür (1405). 


Astronomi alanında çalışmalarıyla tanınan Uluğ Bey 


bu dönemde yaşamışiır. 


Taç Mahal 


Uluğ Bey Wedresesi 


hiarzemsşahiar (1097 - 1231) 

Aral Gölü'nün güneyinde yer alan Harezm bölgesinde 
Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla kurulmuştur. Muhammed Harzemşah döneminde (1200-1220), Cengiz Han ile mücadeleye giren Harzemşahlar, büyük kayba uğramışlar başkent Gürgenç Moğolların eline geçmiştir (1220). 


Muhammed Harzemşah'ın oğlu Celaleddin Harzemşah Tebriz başkenti olmak üzere Azerbaycan'da devleti yeniden kurmuş, Moğollara karşı başarı sağlayamayınca Anadolu'ya yönelmiştir. 
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Anadolu Selçuklu Devleti'yle yapılan Yassıçimen Savaşı'nda Harzemşahlar yenilmiştir (1230). Devlet, Celaleddin Harzemşah'ın 1231'de ölümüyle yıkılmış ve 
toprakları Moğol hakimiyetine girmiştir. 


Eyyubiler (1174-1250) 


Selahaddin Eyyubi Fatımileri ortadan kaldırmış, bir süre Zengiler adına Mısır'ı idare etmiş, Nureddin Zengi'nin ölümüyle Eyyubi Devleti'ni kurmuştur. 


Selahaddin Eyyubi Suriye, Lübnan ve Hicaz'ı kontrolüne aldığı gibi Hıttin Savaşı'yla (1187) Haçlıları yenerek Kudüs'teki Latin Krallığını yıkmıştır. 


Selahaddin Eyyubi ölmeden önce ülkeyi oğulları arasında paylaştırmıştır. Eyyubi ordusundaki Kölemenler 
Aybek liderliğinde harekete geçerek bu devleti yıkmışlardır (1250). 


Memlükler (1250 - 1517) 

Eyyubi ordusunun ileri gelen komutanlarından Aybek, iç çekişmeler ve son hükümdar Turhan Şah'ın 
da öldürülmesinden yararlanarak Eyyubi Devleti'ne 
son vermiş ve Memlükler Devleti'ni kurmuştur. 


Abbasi halifesini himaye eden Memlükler, “Ayn-ı 
Calut Savaşı"yla (1260) Moğolları yenilgiye uğratarak Moğol ilerleyişi durdurmuşlardır. Moğollarla-'mücadeleyi sürdüren Sultan Baybars İlhanları Elbistan'da yenerek Kayseri'ye kadar 
ilerlemiştir (1277). 


Osmanlı Devleti'nin bölgede yeni bir güç olarak ortaya çıkması, Memlüklerin Anadolu'ya yayılma politikası, beylikler üzerindeki hakimiyet mücadelesi, “Hicaz 
su yolları” sorunu ilişkileri bozmuş ve Cem Sultan'ın 
himaye edilmesi Il. Bayezid döneminde iki devlet ara- 


sında ilk savaşlara neden olmuştur. I.Selim, Mercida- 


bik ve Ridaniye Savaşları'yla Memlük Devleti'ne son 
vermiş ve halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. 


Memlüklerde bütün emirlere (ordu komutanı) hü- 


kümdar olma hakkının tanınması sık sık hükümdar 

değişikliklerine ve istikrarın bozulmasına neden olmuştur. 
Emen a a e 
Memlüklerde sarayda ve orduda Türkçe konuşulmuştur. 


ÇİZ varıntarı 


Akkoyunlular (1350 - 1502) 

Diyarbakır çevresinde Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur. Akkoyunlular, Uzun Hasan zamanında İran, 
Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a hakim olmuşlardır. 
Osmanlı Devleti'yle mücadeleye girişen Uzun Hasan 
Otlukbeli Savaşı'nda (1473) Fatih Sultan Mehmed'e 
yenilmiş ve zayıflama sürecine giren devlete Safeviler 
son vermiştir (1502). 


Karakoyunlular (1365 - 1469) 

Oğuz Türkleri tarafından Tebriz şehri merkez olmak 
üzere Erciş, Erzurum ve Azerbaycan'da kurulmuştur. 
Azerbaycan'ın Türkleşmesinde etkili olan Karakoyunlular, Timurlular ile Osmanlı Devleti arasında sorun olmuştur. Zamanla zayıflayan bu devlete Akkoyunlular 
son vermişlerdir. 


Safeviler (1502 - 1736) 

Şah İsmail tarafından İran'da kurulmuştur. Horasan, 
Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Dağıstan, Türkmenistan 
ve Doğu Anadolu'ya hakim olan Safeviler, Şii dünyasının liderliğini üstlenmiş Osmanlı Devleti ile mücadele etmişlerdir. 


Bu mücadeleler Osmanlı Devleti'nin Avrupa seferlerini olumsuz etkilemiştir. Safevileri 1736'da Oğuz Türklerinden Avşarlara mensup Nadirşah yıkmıştır. İran'a 
hakim olan son Türk boyu Kaçarlar 1925 yılına kadar 
İran'da varlıklarını korumuşlardır. 1925 yılında Fars 
asıllı Rıza Han, İrandaki 10 asırlık Türk egemenliğine 
son vermiştir. 


Babürlüler (1526 - 1858) 


Timur hanedanından olan Babür Şah tarafından Hindistan'da kurulmuştur. Uzun süre Hindistan'da hüküm süren bu devlet, İngilizlerin sömürgecilik faaliyetleri sonucu yıkılmıştır. Babürler Hindistan'da İslamiyet'in yerleşmesinde önemli rol oynamışlardır. 


Dünya mimarisinin en güzel örneklerinden birisi 
olan Taç Mahal Türbesi Babürlülere aitür. 
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Türk tarihinde 10. yüzyıldan itibaren kurulan 
devletler, önceki Türk devletlerinden kültür ve 
medeniyet bakımından farklıdır. 


Bu farklılığın nedeni olarak; 


I. güçlü Türk devletlerinin kurulması, 
1. Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesi, 
II. Asya dışına Türk göçlerinin yaşanması 


gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! G) Yalnız Il 


D)iveli E) li vellil 


Asya'da kurulan devletlerin birçoğu İpek Yolu ticareti için birbirleriyle mücadele etmiştir. 


Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yol üzerindeki kervansarayların önem kazanmasına 

B) İpeğin ticari değişim aracı olarak kullanılmasına 

C) Avrupalıların yeni ticaret yolları aramasına 

D) Ticaret yolunun farklı güzergâhlar izlemesine 

E) İpek üretiminin önemini kaybetmesine 


İİENİ YAYINLARI 


Türk İslam devletlerinde bilimsel ve kültürel 
faaliyetlerin gelişmesinde; 


I. Nizamiye medreselerinin açılması, 
Il. kağıt üretim merkezlerinin kurulması, 
NI. valilerin yanına kadıların tayin edilmesi, 
IV. Türk olmayan Müslümanlara da yönetimde 
görev verilmesi 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
Ajiveli 


B) Ii vellli CO) il veli 


Dj) ilveiV E) ili ve IV 


4. 


Türk İslam devletlerinde resim ve heykelcilik, İşlamiyet'in etkisiyle yasaklanmış bu durumun sonucunda; oymacılık, nakkaşlık ve tezhip gibi 
süsleme sanatları gelişmiştir. 


Buna göre; 


1. Din, sanatsal faaliyetleri yönlendirmiştir. 
İl. Sanata bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 
Ili. İslamiyet devlet yönetiminde yeni uygulamalar getirmiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l GC) Yalnız ill 


D) i veli E) 1, ilve ll 


Abbasi halifesi, Bağdat Seferi'nden sonra Tuğrul Bey'e “Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı” unvanı- 
ni vermiştir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Anadolu'nun Türk yurdu olmasını 

B) Halifeliğin Selçuklu ailesine geçmesini 

C) Selçukluların İslam toplumları üzerindeki 
saygınlığının artmasını 

D) Farklı toplumlar arasında İslamiyet'in yayılmasını 

E) Türk veraset anlayışının değişmesini 


Türk İslam devletlerinde “Sultan” ölünce, yeni 
sultan göreve başlayıncaya kadar bu ölüm haberi halka duyurulmamış, önemli devlet görevlilerinin yeni sultana biat (bağlılık) töreni sona erdiğinde eski sultanın ölüm haberi halka duyurulmuştur. 


Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine 
yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesine 
B) Devlet otoritesinin güçlü tutulmasına 

C) Ülke bütünlüğünün korunmasına 

D) Taht kavgalarının engellenmesine 

E) İç karışıklıkların önlenmesine 
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Selçuklular ve Gazneliler döneminde yaşayan 10. 


bilgin ve şairler, eserlerini daha çok Arapça ve 
Farsça olarak vermişlerdir. 


Bu durum Selçukluların ve Gaznelilerin; 


I. Arap ve Fars kültüründen etkilenmeleri, 
Il. İslamiyet'i benimsemeleri, 
lil. Türk hanedanları tarafından yönetilmeleri 


özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll 


D) i veli E) il ve ill 


Karahanlılar döneminde açılan medreselerde 1. 


öğrenciler yatılı ve burslu olarak okurlardı. Bu 
medreselerin giderleri vakıf gelirleri ile karşılanır, 
yönetimlerine de devlet karışmazdı. 


Buna göre, Karahanlılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz? 


İH YAYINLARI 


A) Eğitim ve öğretime önem vermişlerdir. 

B) Özerk bir eğitim anlayışı benimsemişlerdir. 

C) Laik eğitim sistemini uygulamışlardır. 

D) Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir. 

E) Yetenekli bireyleri topluma kazandırmaya 
çalışmışlardır. 


İran'da kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin | 12. 


Anadolu'da bazı Türk boylarını Bizans sınırlarına yerleştirmesinin amaçları arasında 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak 

B) Batı yönünde fetihleri yoğunlaştırmak 

C) Sınırların güvenliğini sağlamak 

D) Türkmenlerin Anadolu'ya düzenli şekilde 
yerleşmesine ortam oluşturmak 

E) Türk İslam birliğini sağlamak 


Moğol hükümdarı Cengiz Han hayatta iken ülkesini yönetmeleri için oğulları arasında paylaştırmıştır. 
Buna göre; büyük oğlu Cuci, Kıpçak ülkesini; Çağatay, Türkistan'ı; Ögeday, doğu bölgelerini almıştır. Küçük oğlu Tuluy da babasının hükümdarlığını 
devam ettirmek üzere başkentte kalmıştır. 


Bu paylaşımın Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğol Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Merkezi otoritenin güçlenmesine 
B) Ülke sınırlarının genişlemesine 

C) Egemenlik anlayışının değişmesine 
D) Devlet gelirlerinin azalmasına 

E) Siyasi birliğin bozulmasına 


Gaznelilerde saray dili olarak Türkçe, bilim ve 
resmi dil olarak Arapça, edebiyat dili olarak 
Farsça kullanılmıştır. 


Bu durumun Gazneli Devleti'nde; 


I. bilimsel çalışmaların azalması, 
II. Türk dilinin gelişiminin yavaşlaması, 
Ii. kültürel birliğin sağlanması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız || C) Yalnız Ili 


D) ivelil E) ii vellii 


Selçuklularda meliklerin yönetim tecrübesi- 
ne sahip atabeylerin gözetiminde vilayetlere 
yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Merkezi otoritenin korunmaya çalışıldığının 

B) Yönetim birimlerinin azaltılmak istendiğinin 

C) Meliklerin eğitimine önem verildiğinin 

D) Halk ile devlet arasında iletişim kopukluğu 
yaşandığının 

E) Atabeylerin hanedan üyesi kabul edildiğinin 
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- Karahanlı Devleti'nde “İkili Teşkilat” anlayışı 
uygulanmıştır. 

- Büyük Selçuklu Devleti, ülkenin çeşitli bölgelerini hanedan üyelerinin yönetimine vermiştir. 


Buna göre, Karahanlılar ve Selçuklularla ilgili olarak; 


I. Eski Türk devlet geleneklerini devam ettirmişlerdir. 
il. Federal yönetim anlayışı uygulanmıştır. 
Ili. Çok uluslu bir yapıya sahiptirler. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) veli E) Il ve İli 


- 1055 yılında Bağdat'a giren Selçuklu Sultanı 
Tuğrul Bey şii Büveyhoğullarını yenerek Ab- 
,  basileri yıkılmaktan kurtarmıştır. 
il. Haçlı Seferlerini Anadolu'da karşılayan ilk 
devlet, Türkiye Selçuklu Devleti olmuştur. 
Ili. Memlük Sultanı Baybars, Moğolları mağlup 
ederek Moğolların Mısır'ı işgalini engellemiştir. 


Yukarıdakilerden hangilerine bakılarak, Türk- 
İslam devletlerinin İslam dünyasının iç veya 
dış saldırılara karşı koruyuculuğunu üstlendiği söylenebilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Yalnız 111 


D) | veli E) Live ll 


İlk Müslüman Türk devletlerinin bir çoğunda 
Arapça ve Farsça kullanılmasına rağmen Karahanlılarda her alanda Türkçe konuşulmuştur. 


Bu durum Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Halkının çoğunluğunun Türk olması 
B) Uzun süre varlığını devam ettirmesi 

C) Türkler arasında İslamiyet'i yayması 
D) Burslu öğrencilik sistemini uygulaması 
E) Ekonomik yönden güçlü olması 


ÇE vavınuarı 


4. 


Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Kir- 


man, Irak, Horosan, Suriye ve Anadolu Sel. * 


çuklu devletlerinin kurulması aşağıdaki durumlardan hangisiyle açıklanabilir? 


A) Yerleşik yaşam biçiminin yaygınlaşmasıyla 

B) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasıyla 

C) Çok uluslu bir yapının oluşmasıyla 

D) Moğollarla mücadele edilmesiyle 

E) Fethedilen yerin yönetiminin fetheden komutana verilmesiyle 


Türk devletlerinde görülen uygulamalardan bazıları şunlardır: 


— Göktürkler, ülkeyi doğu-batı olarak ikiye ayırmışlar ve buralar hanedan mensubu kişiler tarafından yönetilmiştir. 

—Büyük Selçuklu Devleti'nde, merkeze bağlı 
kalmak şartıyla hanedan mensuplarınca bölgesel Selçuklu devletleri kurulmuştur. 


Bu bilgilere göre, Türk devletleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Yönetimde; “Ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malıdır.” anlayışını uygulamışlardır. 

B) Ülke yönetimini kolaylaştırmak istemişlerdir. 

C) Teokratik yönetim anlayışını benimsemişlerdir. 

D) Federatif bir yönetim sistemi uygulamışlardır. 

E) Türk veraset anlayışını sürdürmüşlerdir. 


Türk İslam devletlerinde görülen; 


I. kervansarayların yapılması, 
li. lonca teşkilatının kurulması, 
IN. medreselerin açılması 


gelişmelerinin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz? 
A) Siyasi 


B) Kültür C) Eğitim 


D) Sosyal E) Ticaret 


: 

i 

; 
: 
: 
p 
: 


iiD 2E 3A 4B 


TEST - 2 


Gazneli Devleti'nde yönetimde mutlak hakim 
olan sultan, Abbasi halifesinin kendisine tanıdığı hükümranlık yetkisiyle “İslam'ın yeryüzündeki 
temsilcisi” olarak kabul edilirdi. 


Bu bilgiye bakılarak Gaznelilerde; 


I. teokratik, 
Il. monarşik, 
IN. meşruti 


yönetim anlayışlarından hangilerinin uygulandığı söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) | veli 


D) i velii E)i,ilvelii 


Büyük Selçuklular bilim dili olarak Arapçayı, 
edebiyat dili olarak Farsçayı kullanmışlardır. 


Bu bilgiye dayanılarak Büyük Selçuklularla ilgili; 


I. Türkçenin kullanım alanı sınırlanmıştır. 
Il. Bağımsız devlet olma özelliğini kaybetmiştir. 
ii. Arap ve İran kültüründen etkilenmişlerdir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll 


D) Ive ll E) ivelili 


Orta Asya'da kurulan Karahanlıların “Ribat” 


adı verilen ilk kervansarayları yapmalarında 
aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 


A) Ulusçu özelliklere sahip olmaları 

B) Ticaret yolları üzerinde hakimiyet kurmaları 
C) İslamiyeti benimsemeleri 

D) İkili devlet teşkilatının uygulanması 

E) Halkın çoğunluğunun Türklerden oluşması 


5-C G-A 


ÇESENİ yayını arı 


10. 


11. 


12. 


7-C 


Karahanlılar İslam öncesi Türklerde olduğu gibi, 
hükümdarlarına Tanrı tarafından “kut” dedikleri 
hükümdarlık hakkının verildiğine inanıyorlardı. 
Bu inanışa göre, “kut”, kan yolu ile babadan 
oğula geçerdi. 


Buna göre, Karahanlılarla ilgili olarak; 


I. eski Türk geleneklerini devam ettirdikleri, 
İl. saltanat sistemini benimsedikleri, 
Ii. ülke yönetiminde dini kuralları esas aldıkları 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l GC) | veli 


D) il vellli E) İl vellil 


Memlüklerde genellikle başarılı komutan ve devlet adamları hükümdar olmuştur. 


Memlüklerde görülen bu durumun, diğer Türk 
devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle farklılık gösterdiği söylenebilir? 


A) Etnik yapısıyla 

B) Veraset anlayışıyla 
C) Ordu teşkilatıyla 
D) Dinsel inançlarıyla 
E) Toplumsal yapısıyla 


Karahanlılar İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen, Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaya devam etmişlerdir. 


Bu durum Karahanlıların; 


1. halkının çoğunluğunun Türk olması, 
Il. ulusçu bir politika izlemeleri, 
NI. İslam dinine kendi istekleriyle girmiş olmaları 


özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız || 


D) iveli E) Ive İli 


11-B 
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Türk-İslam devletleriyle ilgili bazı bilgiler şunlardır: 


. Abbasi halifeliğini koruyuculuk altına almışlardır. 

. Malazgirt Savaşı'nda Bizans'ı yenerek Türklere Anadolu'nun kapılarını açmışlardır. 

. Haçlılara karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. 

M. Donanma kurarak deniz aşırı fetihlerde bulunmuşlardır. 


Bunlardan hangileri Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgilidir? 
A) I veli 


B) | velil CO) il ve hil 


D)i,ilveli E) İL ve İV 


Il Harzemşahlar 
li. Oğuzlar 
HI. Karahıtaylar 


Büyük Selçukluların son hükümdarı Sultan 
Sencer yukarıdakilerden hangileri üzerine 
yaptığı seferlerde başarısız olmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Ili C) | veli 


D) ivelll E) Il ve ili 


11. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen; 


- İslam dünyasının koruyuculuğunun Selçuklulara geçmesi, 

- Abbasi halifelerinin sadece dini otoritenin temsilcisi haline gelmesi 


gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? 


A) Pasinler Savaşı 

B) Tuğrul Bey'in Bağdat Seferleri 
C) Malazgirt Savaşı 

D) Dandanakan Savaşı 

E) Kaivan Savaşı 


İHENİ YAYINLARI 
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i TEST -3 
4. Timur, devlet yönetiminde Cengiz Yasası'nı uy- 7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Otrar Olayı 11. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde 
gulamış, bazı alanlarda da Türk geleneklerine | ile batıya doğru başlayan büyük Moğol İstila- hanedan üyeleri arasındaki taht kavgaları ön 
bağlı kalmıştır. Oğlu Şahruh zamanında ise, sı'nın sonuçları arasında yer almaz? plana cıkmamıştır? 
devlette İslam karakteri daha belirgin hale gel. © 
miş ve bazı alanlarda İslam hukuku uygulamaya A) Türk-İslam şehirlerinin yağmalanması A) Safeviler 
lr e | B) Moğolların Türk yurtlarını hakimiyet altına al- B) Selçuklular 
Bu durum Timur Devleti ile ilgili öncelikle || la AE. vi VE 
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? C) Türkmen boylarının Anadolu'ya göçünün D) anl 
i hızlanması E) Gazneliler 
A) Hukuk birliğinin olmadığının D) Türk boylarının tek bayrak altında toplanması 
B) Yöneticilerin yargıya müdahale ettiğinin i E) Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması 
G) Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğinin | 
D) İslam hukukunun egemen duruma geldiğinin n 
E) Yargı bağımsızlığının sağlandığının 12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk-İslam 
| Devletleri arasında yapılmamıştır? 
, 8. Aşağıdakilerden hangisinde verilen Türk 
| devletleri birbirinin devamı niteliğinde kurul- A) Dandanakan Savaşı 
mamıştır? B) Malazgirt Savaşı 
5. İlk Türk - İslam devletlerinden olan Karahan- | LES C) Ridaniye Savaşı 
lılarda İslamiyet'in hızla yayılması aşağıdaki | Bi nn Biti il ii Bi ai De İç aye 
il De 7 ; B) Çağatay Devleti - Timur Devleti E) Ankara Savaşı 
gelişmelerden hangisinden sonra olmuştur? | C) Büyük Selçuklu Devleti | - Harzemşahlar 
e N : D) Gazneliler - Karahanlılar z 
FBE ei Delili E) Anadolu Selçuklu Devleti - Osmanlı Devleti z 
B) Samanoğulları ile siyasi ilişkilere girilmesi : 7 
5 > “ DE Dea E > 
©) Maveraünnehir Bölgesi'nin hakimiyet altına | 5 13. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkielan N mai >. , i li olan aşağıdaki nedenlerden hangisi eski 
D) Satuk Buğra ban ın İslamiyet'i kabul etmesi : li iz Türk gelenekleriyle ilgilidir? 
E) Uygur Devleti'nin yıkılması 9. Türk-İslam tarihinin en önemli bilginlerinden 
olan Hareztnl, aşağıdaki alanlardan hangisin- A) Ordunun yönetimde etkili olması 
de yaptığı çalışmalarla Ün kazanmıştır? B) Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi 
| , : C) Hanedan üyelerinin ülke yönetiminde geniş 
A) Astronomi B) Tıp S Gelebiyal yetkilerle görevlendirilmesi 
6. D) Coğrafya E) Matematik D) Batınilerin zararlı faaliyetlerde bulunması 
1. Hunlar E) Abbasilerin eski güçlerine kavuşmak istemesi 
II Göktürkler i 
IN. Babürler | 
MV. Memlükler | 
10. İlk Türk-İslam devletlerinden Tolunoğulları ve 
Yukarıdaki Türk devletleri, İpek Yolu ve Baha- Gaznelilerin ortak özelliği aşağıdakilerden 14. Büyük Selçuklu Devleti, Abbasi halifeliğini 
rat Yolu üzerinde hakimiyet kuran devletler hangisinde verilmiştir? aşağıdakilerden hangisinde verilen devletle- 
olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerden han- rin baskısından kurtarmıştır? 
gisi doğru olur? A) Güçlü bir donanmaya sahip olmaları 
N i B) Egemen oldukları coğrafyalarda Türklerin A) Büveyhoğulları - Safeviler 
İpek Yolu Baharat Yolu i azınlıkta olması B) Gazneliler - Karahanlılar 
A) Ivelli Ili ve V C) Resmi dil olarak Farsça'yı benimsemeleri C) Fatımiler - Büveyhoğulları 
B) !vell li ve V D) Büyük Selçuklu Devleti ile mücadele etmeleri D) Bizans - Tolunoğulları 
GC) IvelV il ve lil E) Abbasi Devleti'nden ayrılarak kurulmaları E) Samanoğulları - Safeviler 
D) iivelli I ve IV ii Ni İk A an KİL lr a İİ Aa 
E) iiveiV I ve Il : ei 2-E 3-B 4A 5D 6A 7E 8-D SE . ME Lu e 128 is sC 14€ 
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1. 


Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ'daki Türk- 
İslam devletlerinin tamamında görülen bir 
özelliktir? 


A) Türk veraset anlayışını devam ettirmeleri 
B) Yazışmalarda Farsçayı kullanmaları 

C) Haçlılarla mücadele etmeleri 

D) Halifeyi dini lider kabul etmeleri 

E) Aynı coğrafi bölgede kurulmaları 


Moğolları Ayn-ı Calut Savaşı'nda yenerek Misır'ın istilaya uğramasını engelleyen Türk 
devleti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gazneliler B) Karahanlılar 


GC) Memlükler D) Zengiler 


E) Karakoyunlular 


Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu 
Devleti'nin yıkılmasında etkili olmamıstır? 

A) Meliklere geniş yetkiler verilmesi 

B) Batınilik hareketinin ortaya çıkması 

C) Oğuzların devlete vergi vermek istememesi 
D) Sultan Sencer'in Karahitaylara yenilmesi 

E) Anadolu'ya olan Türk göçlerinin artması 


Türk-İslam devletleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi, İslam öncesi kurulan Türk 
devletlerindeki kurultay ile benzer özellikler 
taşır? 

A) Divan 


B) Lonca G) Vakıf 


D) Enderun E) İkta 


Aşağıdakilerden hangisi Gazneli ordusunun 
merkez kuvvetlerine verilen isimdir? 


A) Muhafız Teşkilatı B) Akıncılar 


'D) İkta Ordusu 
E) Sipahiler 


C) Gulaman-ı Saray 


6. 


p 


ÇELEN vavınarı 


10. 


Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi 
diğerlerinden daha sonra yıkılmıştır? 


A) Karahanlılar 

B) Anadolu Selçukluları 
C) Büyük Selçuklular 
D) Harzemşahlar 

E) Gazneliler 


Aşağıdaki devletlerden hangisi 15. yüzyıl 
başlarında Anadolu'nun siyasi yapısı üzerin. 
de etkili olmuştur? 


A) İlhanlılar 

B) Safeviler 

C) Eyyubiler 

D) Türkiye Selçukluları 
E) Timur Devleti 


11. yüzyılda Türk-İslam dünyasında varlığını 
sürdüren devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Tolunoğulları - Selçuklular - Ihşidiler 
B) Harzemşahlar - Tolunoğulları - Osmanlılar 


C) Karahanlılar - Gazneliler (o - Selçuklular 
D) Karahanlılar - Eyyubiler (o - Memlükler 
E) Memlükler (o - Eyyubiler (o - Harzemşahlar 


Aşağıdakilerden hangisi Mısır'a hakim olan 
Türk devletleri arasında yoktur? 


A) Ihşidiler 
C) Memlükler 


B) Eyyubiler 
D) Fatımiler 


E) Tolunoğulları 


Türk-İslam devletlerinde vakıfların aşağıdaki 
alanlardan hangisindeki faaliyetleri doğrudan desteklediği söylenemez? 

A) Sağlık 


B) Askerlik GC) Eğitim 


D) Kültür E) Din 


a ye am 


imi 


; 


11. 


13. 


14. 
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13. yüzyılın ilk yarısında Moğolların önünden kaçan kalabalık Türkmenlerin Doğu ve Güney Doğu Anadolu'ya girmesiyle bu bölgelerde toplumsal huzursuzluklar yaşanmaya başlamıştır. 


Bu huzursuzlukların ortaya çıkardığı gelişme 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Babaliler Ayaklanması 

B) Yassıçimen Savaşı 

C) Kösedağ Savaşı 

D) İlk beyliklerin kurulması 
E) İslam birliğinin bozulması 


. Türk-İslam devletlerinde görülen aşağıdaki 


kurumlardan hangisinin sosyal dayanışmaya 
katkı sağladığı savunulamaz? 
A) Vakıf 


B) Lonca C) Kışla 


D) Kervansaray E) İmarethane 


Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde 
kervansaray mimarisi görülmemistir? 


A) Göktürkler 

B) Karahanlılar 

C) Büyük Selçuklular 
D) Gazneliler 

E) Anadolu Selçukluları 


Aşağıdakilerden hangisinde-1.'de verilen dev- 


letin 1l.'de verileni siyasi ve kültürel yönden 
etkilediği söylenemez? 


A) Eyyubiler Memlükler 
B) Çağataylar Timurlular 
C) Büyük Selçuklular Osmanlılar 
D) Anadolu Selçukluları Babürlüler 
E) Akkoyunlular Safeviler 


HEMİ YAYINLARI 


15. 


16. 


17. 


18. 


Bi ; 
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Denizcilik alanında faaliyetlerde bulunan 
Türk devletleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur? 


A) Tolunoğulları 

B) Türkiye Selçukluları 
C) Memlükler 

D) Karahanlılar 

E) Babürler 


I. Karahanlılar 
Il. Büyük Selçuklular 
II. Memlükler 


Yukarıdaki Türk-İslam devletlerinden hangilerinde halife siyasi bakımdar: sultana, sultan 
da dini bakımdan halifeye bağlı kalmıştır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız |! C) Yalnız ill 


D) Ive E) il veli 


Türkler, İslam dünyasının koruyuculuğunu ilk 
defa aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde üstlenmiştir? 


A) Karahanlılar 
B) Gazneliler 

C) Osmanlılar 
D) Memlükler 
E) Harzemşahlar 


Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin dini 
bakımdan halifeye bağlı olduğu söylenemez? 


A) Akhunlar 
B) Ihşidiler 
C) Eyyubiler 
D) Harzemşahlar 
E) Akkoyunlular 
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ORTAÇAĞ'DA AVRUPA 


İİ YAYINLARI 


DİNİ, SİYASİ ve SOSYAL YAPI 


Kilise ve Papalık 

Roma İmparatorluğu, başlangıçta Hıristiyanlığın yayılmasını engellemeye çalışmış, ancak bir süre sonra Mijano Fermanv'yla Hıristiyanlığı serbest bırakmıştır (313). 
381 yılında da Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu tarafından resmi din olarak kabul edilmiştir. Hz.İsa'nın Havarileri'nden Sen Piyer'in *Papa” denilen vekilleri Roma'da oturmaya başlamışlardır. 


Ortaçağ'da Hıristiyanlık iki mezhebe ayrılmıştı. Bunlardan Katolik Mezhebi'ne bağlı olanlar Roma'daki Papa'yı 
dini lider olarak kabul ederken, Oriodoks WMezhebi'ne 
bağlı olanlar ise İstanbul'daki “Pairik”i dini lider olarak 
kabul etmişlerdir. 


Katolikler, Papaları Allah'ın yeryüzündeki vekili olarak 
görmüşlerdir. Papalar Hıristiyanlığa ve kilisenin düşüncelerine karşı çıkanları “aforoz” etmişlerdir. Papalar'ın bir ülkede dini törenlerin yapılmasını yasakladıkları “enterdi” denilen bir ceza yetkisi de vardı. Ayrica papaların “endülüjans” denilen para ve mal karşılığında günahları bağışlama yetkilerinin olmasi kilisenin ekonomik yönden güçlenmesini sağlamıştır. 


kr a e A a RE EZ 


8. yüzyılın başlarından itibaren krallar Papaların elinden 
taç giymeye başlamışlar bu durum, kralların ve senyörlerin kiliseye ekonomik yardım yapmalarına ve toprak 
bağışlamalarına neden olmuştur. 


Kralların papaların elinden iaç giymesi papaların siyasi yetkilere sahip olduklarının göstergesidir. 


A A a 


Avrupa'da imtiyazlarını kaybetmek istemeyen Hıristiyan din adamlarının etkisiyle doğan “Skolastik Düşünce"ye göre din ile ilgili esaslar değişmez kabul 
edilip, araştırma ve inceleme yasaklanmıştır. Yeni gelişme ve düşüncelere kapalı bu sisteme “doğmatizm” 
denir. Bundan dolayı Ortaçağ'da Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyatta önemli gelişmeler yaşanmamıştır. 


Ortaçağ'da eğilim, kilise ve manasiırlarda din adamlarınca verildiğinden okuma yazma bilenler ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmuştur. 
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Feodal Beylere Ait Bir Şaio 
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Feodalite 


Batı Roma İmparatorluğu'nu yıkılmasıyla ortaya çikan siyasi otorite boşluğu Avrupa'da feodalite (derebeylik) adıyla yeni bir rejim ortaya çıkarmıştır. Bu rejimde ülke kontluklara, kontluklar da daha küçük yönetim birimlerine ayrılmıştır. Kavimler Göçü'yle başlayan otorite boşluğunda büyük toprak sahipleri ve 
halk, hayatlarını güven içerisinde sürdürebilmek için 
askeri güçleri olan beylerin himayesine girmiştir. 


Halkı himaye eden kişilere “süzeren”, himaye edilen 
halka da “vassal” adı verilmiştir. 


Feodalite'nin Genel Özellikleri 


Â 


Feodalite sisteminde siyasi parçalanmışlık ve toplumsal eşitsizlik en önemli yapısal özelliktir. 


«> Senyörler, kendi topraklarında yaşayan halk üzerinde mutlak otorite durumundadır. 


j 


Ekonomi tarıma dayalı olup, zenginliğin kaynağı 
ve ölçüsü topraktır. 


Her feodal bölgede farklı kanunlar uygulanmıştır. 
*» Her senyörün kendine bağlı askeri gücü vardır. 


Feodalite Ortaçağ boyunca Avrupa'da devam eimiş, 
XV yüzyılda barutun ateşli silahlarda kullanılması sonucunda etkinliğini kaybetmiştir. 


Sosyal Yapı 


Asiller: Sadece devlet ve askerlik işleriyle uğraşan ve 
küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim alan bu sınıfının 
en üstünde krallar bulunurdu. Diğer asiller; dük, kont, 
baron, vikont ve şövalyelerdi. Ortaçağ Avrupası'nın 
en ayrıcalıklı sınıfını bunlar oluşturmuştur. 


Din Adamları: Asillerden sonra en imtiyazlı sınıftı. Papa'ya bağlı olarak kilise topraklarında yaşarlardı. 


Devlet ve din işleriyle uğraşan rahipler vergi ve askerlikten muaftı, 


Burjuvalar: Kasaba ve şehirlerde yaşayan senyörlere 
vergi vererek onların himayesinde yaşarlar sanat ve 
ticari faaliyetlerle uğraşırlardı. Burjuvalar zamanla zenginleşmiş ve tam bir serbestlik kazanmışlardır. Ancak 
siyasi yetkileri ve görevleri yoktu. 


İRİEMİ YAYINLARI 


Köylüler: Ekip biçtikleri topraklardan kazandıklarının 


bir kısmını senyöre vergi vererek yaşayan, istedikleri * 


yere gitme hakkı bulunan ve mallarını miras birakabi. 
len köylülere “serbest köylü”, hiç bir hakkı olmayan 
toprak sahipleri için çalışan ve çalıştıkları toprakla bir. 
likte alınıp satılan köylülere de “serf köylü” denilmiştir. 


Fikir Hayatı 
Ortaçağ Avrupası'nda, skolastik düşünce hakimdi. Eği- 


tim öğretim din adamlarının kontrolünde kilise ve manastırlarda yapılmaktaydı. 


Din baskısı ve skolastik sistem Ortaçağ Avrupası'nda 
fikir hayatının canlanmasını engellemiştir. 


Müslümanların hakimiyetindeki Endülüs ve Sicil 
ya'daki medreselere gelen Avrupalı öğrenciler İslam 
dünyasından bilimsel gelişmeleri öğrenmişlerdir. 


Farabi, Ibn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi İslam bilginlerinin 
eserlerinin Avrupa'da okutulması Ortaçağ Avrupasının 
fikir hayatında önemli gelişmelere neden olmustur. 


Sanat 
Ortaçağ Avrupası'nın hakim gücü, asiller ve din adam- 


larıydı. Sanatsal faaliyetler de toplumun bu düzenine 
uygun bir gelişme göstermiştir. 


Asillerin yaşadığı şato ve kaleler ile kilise ve manastırlar sanat alanında önemli bir yer tutmuştur. 


HAÇLI SEFERLERİ 


Avrupalıların XI. yüzyılın sonları ile XII. yüzyılın sonları arasında Müslümanlar üzerine düzenledikleri seferler “Haçlı Seferleri” olarak isimlendirilmiştir. 


Bir Haçlı Şövalyesi 


eman pm amy 
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Haçlı Seferlerinin Nedenleri 


Dini Nedenler 

.» Müslümanların elinde bulunan Kudüs'ün Hıristiyanlarca geri alınmak istenmesi, 

.» Katolik kilisesinin Ortodoks dünyasını egemenlik 
altına almak istemesi, 


.» Papa'nın etkinliğini artırmak istemesi. 


Siyasi Nedenler 

.» Türklerin ilerleyişini durduramayan Bizans'ın Haçlı dünyasını kışkırtmasıyla Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz'den atmak istemesi, 

.» Senyörlerin feodalite sistemini yaygınlaştırmak istemeleri, 

» Kralların eski güçlerine kavuşma istekleri. 


Ekonomik Nedenler 

«> Doğu ticaret yollarının Müslümanların kontrolünde bulunması ve Avrupalıların bu yolları ele geçirmek istemesi, 

-» Avrupa'da toprağı az olan ya da toprağı bulunmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri, 

- Fakir Avrupalıların İslam dünyasının zenginliklerine sahip olmak istemeleri. 


I. Haçlı Seferi (1096 - 1099) 


Bizans'la anlaşma yaparak Anadolu'ya giren haçlılara büyük kayıplar verdiren 1. Kılıç Arslan, haçlıların bir 
kısmının Kudüs'e ulaşmasına engel olamamıştır. 


1. Haçiı Seteri'nin Sonuçlari 

«« İznik ve Batı Anadolu Bizans'ın eline geçti. 

-- Türkiye Selçukluları İznik'in kaybedilmesiyle 
devlet merkezini Konya'ya taşıdı. 


- Kudüs'ü Fatimiler'den alan Haçlılar burada 
bir Latin Krallığı kurdular. 


> Haçlılar tarafından ele geçirilen Antakya, Urfa, Şam, Sur, Yafa ve Nablus'ta feodalite rejimine dayalı dükalık ve kontluklar kuruldu. 


li. Haçlı Seferi (1147 - 1149) 


Musul Atabeyi İmadeddin Zengi'nin önce Urfa'yı ardından Halep ve Şam'ı Haçlılar'dan geri alması Üzerine Kudüs Latin Krallığı Papa'dan yardım istemiştir. 


İYİ YAYINLARI 


İLE 


Papa'nın çağrısı ile Alman İmparatoru |ll. Konrad ve 
Fransa Kralı VII. Lui sefere çıktılar. Ancak, Türkiye Selçukluları tarafından bozguna uğratıldılar. Antalya'ya 
varabilen bir kısım Haçlılar gemilerle Suriye'ye geçmişlerdir. 


IL. Haçlı Seferi (1189 - 1192) 


Selahaddin Eyyübi 1187 yılında Hittin Savaşı'nda 
haçlıları yenerek Kudüs ve Suriye'nin büyük bir kısmını haçlılardan geri almıştır. 


Alman İmparatoru Frederik Barbaros, Fransa Kralı Filip Ogüst, İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişar kara ve 
deniz yoluyla sefere çıkmışlardır. 


Alman İmparatoru Silifke suyunda boğularak ölünce 
ordusunun büyük çoğunluğu dağılmıştır. Deniz yoluyla gelen Fransa ve İngiltere kralları Akka Kalesi'ni 
almalarına karşılık başarılı olamayıp ülkelerine dönmüşlerdir. 


Selahaddin Eyyubi ve Haçlılar 


IV. Haçlı Seferi (1202-1204) 


Eyyübilerin Yafa ve Akdeniz sahilindeki bazı yerleri 
haçlılardan alması üzerine Papa |ll.İnosan'ın çağrısı 
üzerine deniz yoluyla yapılan bu sefer amacından 
sapmış ve haçlılar, İstanbul'u işgal ederek İstanbul'da 
Latin imparatorluğu kurmuşlardır (1204 - 1261). 


İstanbul'dan kaçan Bizans hanedanına mensup kişiler İznik (1204 - 1261) ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nu (1204 - 1461) kurmuşlardır. İznik Rumları İstanbul Latin İmparatorluğu'nu yıkarak Bizans'ı tekrar canlandırmıştır. 


IV. Haçlı Seferinden sonra gerçekleşen diğer Haçlı seferleri deniz yoluyla Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya gerçekleştirilmiştir. 
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Haçlı Seferlerinin Sonuçları 


Dini Sonuçlar 


»» Vaadlerin gerçekleşmemesi Avrupa'da kiliseye ve 
din adamlarına olan güveni sarsmıştır. 


«» Kilisenin halk üzerindeki otoritesi zayıflamıştır. 
>» Katolik Ortodoks rekabeti artmıştır. 


Ayasoiya'da Yer Alan Bir İkona 


Siyasi Sonuçlar 


“> Haçlı seferlerine katılan senyör ve şövalyelerder 
bir çoğunun ölmesi ve borçları karşılığı topraklarını kaybetmesi sonucu feodalite zayıflamıştır. 


«» Merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır. 

“> Türklerin batı yönünde ilerleyişi bir süre durakladığı gibi, İstanbul'un fethi de gecikmiştir. 

«> Bizans Batı Anadolu'daki bir kısım toprakları geri almasına rağmen Haçlı seferlerinden zarar görmüştür. 


“> Haçlı Seferleri İslam dünyasını Moğol saldırılarına 
karşı güçsüz bırakmıştır. 


»» Feodalite anlayışı Ortadoğu'ya taşınmıştır. 
“» Türklerin İslam dünyasındaki siyasi gücü ve öne- 


mi daha da artmıştır. 


Ekonomik Sonuçlar 
» Doğu - Batı ticareti Avrupalılar lehinde gelişmiştir. 
»» Akdeniz limanları önem kazanmıştır. 


“ Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak amacıyla İtalyan bankerlere başvurması bankacılığı geliştirmiştir. 


*> Avrupa'da hayat standardı yükselmeye başlamıştır. 


Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşerek güçlenmiştir. 


Bizans ve İslam dünyası ekonomik bakımdan zarar görmüştür. 


Bilimsel ve Teknik Sonuclar 


«> Pusula, barut, kağıt ve matbaa Avrupalılar tarafın. - 


dan tanınmış, bu durum Avrupa'da bilim ve teknik 
alanında gelişmelere yol açmıştır. 


Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlar ve İslam medeniyetinden faydalanmışlardır, 


Avrupa'da kültür hayatı canlanmıştır. 


AVRUPA'DAKİ DİĞER GELİŞMELER 
Magna Charta (Büyük Şari) (1215) 
Avrupa'da demokrasiye geçişte ilk adım halkın ve soy- 


luların baskısıyla İngiltere kralı Yurisuz Jean tarafından atılmış ve Büyük Şart ilan edilmiştir. 


Buna göre; 
»»- Kral, halkın rızası olmadan zorla vergi almayacak, 


> Özgür kimseler yargılanmadan tutuklanmayacak, 
hapsedilmeyecek ve sürgüne gönderilmeyecek. 


Büyük Şari, kralla halk arasındaki karşılıklı haklari saptayan bir çeşit anayasa niteliğindedir. Bu 
gelişmeler bir süre sonra İngiltere'de parlamento 
yönetiminin kurulmasına yol açmıştır. 


İSYİ YAYINLARI 


Yurtsuz Jean'dan sonra kralların Büyük Şart'a uymaması üzerine soylular ayaklandılar. Ayaklanmalar Kral 
1. Edvard'ın parlamento yönetimini kurmasıyla sona 
ermiştir (1295). 


La 


Yüzyıl Savaşları (1337 - 1453) 


Yüzyıl Savaşlarının temel nedeni İngiltere'nin Fransa 
topraklarında ve tahtında hak iddia etmesidir. 


İngiltere 1346 yılında Kresy Savaşı'nda Fransa'yı ağır 
bir yenilgiye uğratarak topraklarının büyük bir kısmını 
ele geçirdi. Kresy Savaşı'nda İngilizler ilk kez top 
silahını kullanmışlardır. 


Fransa'da milli duyguların gelişmesi sonucu, Fransızlar İngilizler'e karşı topyekün savaşarak İngilizler'i yenmişlerdir. Yüzyıl Savaşları sırasında Fransa'da feodalite zayıflamış ve mutlak krallık kurularak siyasi birlik 
sağlanmıştır. 


Yüzyıl Savaşları, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Balkanlar'da ilerleyişini kolaylaştırmıştır. 


Yüzyıl Savaşları'ndan yenilgiyle çıkan İngiltere'de iç 
savaş çıkmıştır. Çifte Gül adı verilen ve 30 yıl süren iç 
savaşlarda İngiltere'de feodalite zayıflamıştır. 
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TEST - | 


Ortaçağ'da Avrupa'da feodal beyler sahip oldukları topraklarda yaşayan insanlar üzerinde 
mutlak bir egemenliğe sahipti. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Sınıf ayrımının pekişmesine 

B) Özel mülkiyet anlayışının gelişmesinin engellenmesine 

G) Feodalitenin uzun süre varlığını korumasına 

D) Toprağın temel zenginlik kaynağı olmasına 

E) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına 


Magna Charta'yla İngiltere'de kral; 

— hiç kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı, 

— meclisin onayı alınmadan yeni vergilerin konulamayacağı 


ilkelerini kabul etmiştir. 
Bu bilgilere bakılarak İngiltere ile ilgili; 


i. kralın yetkilerinin kısıtlandığı, 
Ii hukuk devleti anlayışının benimsendiği, 
IN. monarşik yönetime son verildiği 


yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) ivelll E) Il veli 


Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde . daha 


çok din adamlarının kışkırtmalarının etkili olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Kilisenin siyasal alanda etkili olmasıyla 

B) Merkezi krallıkların güç kaybetmesiyle 

C) Avrupa'da hak ve özgürlüklerin sınırlı olmasıyla 

D) Soyluların geniş haklar elde etmesiyle 

E) Eğitim kurumlarının kiliseye bağlı bulunmasıyla 


İNEMİ YAYINLARI 
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4. 


Ortaçağ'da Avrupa'da krallar egemenliklerini dine dayandırmışlardır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? 


A) Teokratik yönetimin uygulandığının 

B) Laik yönetimlerin kurulamadığının 

C) Kralların halk üzerindeki etkisinin arttığının 

D) Din adamlarının krallar üzerinde otorite kurduğunun 

E) Kralların dini faaliyetleri yönlendirdiğinin 


Ortaçağ Avrupası'nda görülen; 


I. derebeylerin gücünü din adamlarına dayandırması, 
1. halkın sınıflara ayrılması, 
IN. derebeylerin şatolarının güçlü surlarla çevrili 
olması 


durumlarından hangilerinin feodalite rejiminin uzun süre devam etmesinde etkili olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |! Oiveli 


D) ivelli E) il velli 


1215'te İngiltere'de kral ile soylular arasında imzalanan Magna Charta'da “Hiçbir kimse yürürlükteki kanunlara başvurmadan tutuklanamaz, 
sürgün edilemez, mülkü elinden alınamaz.” 
hükmü yer almıştır. 


Bu bilgiye göre, Magna Charta'nın İngiltere'de aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam oluşturduğu savunulamaz? 


A) Özel mülkiyetin güvence altına alınmasına 
B) Siyasi birliğin bozulmasına 

C) Kralın yetkilerinin kısıtlanmasına 

D) Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesine 
E) Anayasal yönetimin kurulmasına 


TEST - 
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7. Ortaçağ boyunca Avrupa'ya egemen olan feodalite sistemi Haçlı Seferleri ile zayıflamaya 
başlamış, Yüzyıl Savaşlarından sonra ise Al 
manya dışında etkisini kaybetmiştir. 


Bu durumun Almanya'nın aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir? 


A) Alman halkının ekonomik bakımdan zayıf olmasından 

B) Akdeniz'e kıyısının olmamasından 

C) Güçlü prensliklerin bulunmasından 

D) Katolik kilisesinin etkisinden uzak olmasından 

E) Haçlı Seferlerinden etkilenmemesinden 


8. İngiltere'de krala zorla kabul ettirilen Magna 
Gharta'da; “Hiçbir özgür insan, yürürlükteki kanunlara baş vurmaksızın, sürgün edilemez, mallarına el konulamaz.” maddesi yer almıştır. 


Buna göre, Magna Charta'nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgisinin olduğu savunulamaz? 


KER vavınuarı 


ie 


Bireysel özgürlüklerin genişletilmesiyle 
Kanun üstünlüğünün sağlanmasıyla 

C) İnsan haklarının korunmasıyla 

D) Özel mülkiyetin garanti altına alınmasıyla 


2 


E) Merkezi otoritenin korunmasıyla 12 


9. Ortaçağ Avrupası'nda kralların ordularının 
büyük bir bölümünün feodal beylerin beslediği şövalyelerden ve askerlerden oluşması; 


1. merkeziyetçi yönetim anlayışının zayıf olması, 
li. silah teknolojisinin gelişmemiş olması, 
İL. sinif farklılıklarının olması 


durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız til 


D) ivelli E) il velil 


10. Ortaçağ feodal sisteminde köylüler, özgür köy- 


lüler ve serfler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Öz. i 


gür köylüler kendilerine ait topraklarda çalışır, 
derebeyine vergi öderlerdi. Seriler ise hiçbir 
hakları olmaksızın derebeylerin topraklarında 
çalışır, toprakla beraber alınıp satılırlardı. 


Buna göre, Ortaçağ feodal sistemi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulasılamaz? 


A) Özel mülkiyet anlayışının oluştuğuna 

B) Toplumda sosyal tabakalaşmanın olduğuna 

C) Ekonominin tarıma dayalı olduğuna 

D) Sınıf farklılıklarının siyasi çatışmalara ortam 
hazırladığına 

E) Derebeylerin toplum üzerinde haklarının bulunduğuna 


11. Ortaçağ'da Avrupa'da federatif uevletlerin 
görülmesinin Yeniçağ'da öncelikle aşağıdakilerden hangisinde verilen alanda bir değişime neden olduğu söylenebilir? 

A) Sosyal 


B) Siyasal GC) Dinsel 


D) Ekonomik E) Kültürel 


. Ortaçağ'da Avrupa'da asiller ve din adamları 
vergi ödemez ve askerlik yapmazlardı. Vergi veren ve askerlik yapan burjuva ve köylülerin ise 
yönetimde söz hakkı yoktu. 


Bu durum Ortaçağ Avrupası'yla ilgili; 


I. sosyal adaletin sağlanamadığı, 
li. mezhep çatışmalarının yaşandığı, 
Ii. merkeziyetçi yönetimlerin güçlü olduğu 


durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız IN C) Yalnız HI 


D) i velli E) Il ve hi 
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İngiltere'de Magna Charta ile kral; “Kanunlar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamlarıyla, baronlardan oluşan kurula danışmadan 
haciz yoluyla veya zor kullanılarak toplanamaz.” 
şartını kabul etmiştir. 


Buna göre İngiltere ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. 

B) Halkın yönetime katılımı sağlanmıştır. 

C) Laik yönetim anlayışı benimsenmiştir. 

D) Oligarşik bir yönetim anlayışına geçilmiştir. 
E) Feodal yönetimler ortadan kaldırılmıştır. 


Ortaçağ derebeylik sisteminde toprakların sahibi soylulardır. Bu topraklarda çalışan köylüler 
ürettiklerinin çok azını alır, geri kalanını soylulara verirlerdi. 


Bu durum, Ortaçağ Avrupası'nda aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıt olarak gösterilemez? 


A) Sınıf ayrımının 

B) Özel mülkiyetin 

C) Sosyal adaletin 

D) Feodal sistemin 

E) Eşit olmayan gelir dağılımının 


İngiltere'de Magna Charta ile krala kabul ettirilen; 


. mahkeme yapılmadan sanıkların cezalandırılmaması, 

Il. herkesin mal ve mülk sahibi olabilmesi, 

Ii. halkın temsilcilerinin onayı olmadan yeni 

vergi koyulamaması 


şartlarından hangilerinin ülkede bireysel özgürlükleri artırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1I C) Yalnız İli 


D) ivelli E) iii ve ill 


Dİ YAYINLARI 


4. 


1215 yılında krala zorla kabul ettirilen Magna 
Charta, İngiltere'de demokratik yönetime geçişin ilk adımıdır. 


Bu duruma Magna Charta'nın; 


I. halkın yönetime katılmasına ortam hazırlaması, 
II. kralın yetkilerini sınırlandırması, 
IN. özel mülkiyet hakkını garanti altına alması 


özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C) Yalnız İli 


D) I veli E) Il ve lll 


Ortaçağ'da Avrupa'da kralların halk üzerindeki etkisinin zayıf olmasının nedeni olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Kralların Papa'nın elinden tac giymesi 
B) Derebeyliklerin güçlü olması 

C) Mezhep çatışmalarının yaşanması 

D) Ekonominin tarıma dayanması 

E) Halkın sınıflara ayrılması 


Ortaçağ Avrupası'nda siyasal ve askeri gücü 
elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine sahip 
olan senyörler sınıfı ile bu sınıfın hakimiyeti altında bulunan köylüler ve kölelerin oluşturduğu 
düzene feodalite denir. 


Buna göre, feodal sistemin Avrupa'da; 


I. yönetim, 
Ii. din, 
il. ekonomi 


alanlarından hangilerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız hi 


D) i veli E) li vellli 


TEST - 2 


7. Ortaçağ boyunca Avrupa'ya egemen olan fe- 10. Avrupa'da Ortaçağ'da Haçlı Seferlerine ka. 
odalite sistemi Yüzyıl Savaşlarının etkisiyle ilk dar ticaret hayatının gelişmemesinde: i 
olarak Fransa'da sona ermiştir. i 

I. ekonominin tarıma dayalı olması, 
Bu durumun Fransa'da aşağıdakilerden han- İİ. uluslararası etkileşimin zayıf olması, 
gisine ortam hazırladığı savunulabilir? İİ. eğitim ve öğretimin kilisenin denetiminde oj. 
ması 
A) Halkın devlet yönetimine katılmasına 
B) Din adamlarının toplum üzerindeki etkisinin durumlarından hangilerinin etkili olduğu saartmasına vunulabilir? 
C) Merkeziyetçi yönetimin kurulmasına 
D) Kilisenin ekonomik bakımdan zenginleşme- A) Yalnız | B) i veli CO) 1 veli 
sine 
E) Ulusçuluk akımlarının başlamasına D) li ve lll E) ill veli 
8. Ortaçağ Avrupası'nda görülen; 11. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ'da Avrupa 
ile İslam dünyası arasındaki kültürel etkileşi- 
İ. eğitim kurumlarının kilisenin denetiminde ol- me örnek olarak gösterilemez? 
ması, İ 
Ii. bilimsel çalışmalarda Aristo mantığının esas A) Hristiyanların İspanya ve Sici' ,a'daki Müslüalınması, man okullarında eğitim görmesi 
HI. bilim dilinin Latince olması z B) Haçlı Seferleri ile Doğu'dan pozitif bilimlerz deki gelişmeleri öğrenmeleri 
durumlarından hangilerinin özgün bilimsel Ki C) İtalyan liman şehirlerinin ticaretle zenginleşlan yapılmasını engellediği söylene- ğ mesi 
bilir? E) D) Farabi ve İbni Sina'nın eserlerinin Avrupa'da 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili Mn AM 
E) Antik Yunan eserlerinin Arapça'ya çevrilmesi 
D) i veli E) İl ve ill 
12. Ortaçağ Avrupası'nda hakim olan skolastik dü- 
9. Avrupa'da esnaf, tüccar ve sanatçılardan oluşan Ni mi ii ei ağ 
burjuva sınıfı Haçlı Seferlerine kadar etkin bir ko- rında z mi Şi . EM 
e Dar ulunduğunu kabul etmiştir. 
Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kay- A eye m e 
naklandığı savunulabilir? I. inceleme, 
il Il. araştırma, 
A) Ekonominin tarıma dayalı olması Il. deney ve gözlem 
B) Kralların siyasi alandaki etkisinin azalması 
C) Halkın din adamlarına bağlı olması metodlarından hangilerinin kullanılmasını 
D) Eğitim ve öğretimin kilisenin denetiminde ol- engellediği savunulabilir? 
ması 
E) Ordunun asker ihtiyacının feodal beyler tara- di O e 
findan karşılanması D) ivelil Elilivelli 
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13. yüzyılda başarısızlıkla sona eren Haçlı 
saldırıları, 14. yüzyılda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda yeniden başlamıştır? 


A) Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması 
B) Kanuni'nin Macaristan'ı fethetmesi 

C) Fatih'in İstanbul'u alması 

D) Yavuz'un Kudüs ve Mısır'ı ele geçirmesi 
E) Türklerin Rumeli'de ilerlemesi 


Ortaçağ feodal sisteminde ülke büyük kontluklara, kontluklar düklüklere, düklükler de baronluk gibi küçük yönetim birimlerine ayrılmıştır. 


Buna göre, feodal sistem Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? 


A) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına 
B) Siyasi birliğin bozulmasına 

C) Eyalet sisteminin kurulmasına 

D) Laik devlet düzenine geçilmesine 

E) Ulusal monarşilerin yıkılmasına 


Ortaçağ Avrupası'nda kapalı ekonominin dişa açılımını başlatan ve ticarete dayalı ekonomiye geçişin ilk adımını oluşturan gelişme 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Büyük Şart'ın kabul edilmesi 

B) Yüzyıl Savaşlarının yapılması 
C) Feodal sistemin zayıflaması 

D) Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi 
E) Merkezi krallıkların güçlenmesi 


Papanın desteklediği Haçlı Seferleri; Bizans'a yardım etmek, Kudüs'ü geri almak ve doğu ticaret 
yollarını ele geçirmek amacıyla düzenlenmiştir. 


Bu bilgiye göre, Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki alanlardan hangisindeki 
gelişmeler daha az etkili olmuştur? 


A) Siyasi B) Ekonomik GC) Sosyal 


D) Dini E) Askeri 


ÇEHEY vYayınLarı 
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Ortaçağ Avrupası'nda kilise, kralları afaroz etme 
yetkisine sahipti. Aynı zamanda krallar, kilisede 
tac giyerek ülkelerinde tahta çıkarlardı. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir 
göstergesi değildir? 


A) Kilisenin dini yetkilerini siyasi amaçlı kullandığının 

B) Kralların egemenlik hakkını halktan aldığının 

C) Laik yönetim sisteminin uygulanmadığının 

D) Kilisenin krallar üzerinde baskı oluşturduğunun 

E) Yönetme yetkisinin dini otorite tarafından 
onaylandığının 


. Papa'nın krallara tac giydirmesi 
. Papa'nın kralları da aforoz edebilmesi 
. skolastik düşüncenin yaygın olması 


Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Ortaçağ'da Avrupa'da laik yönetim anlayışının olmadığının göstergesidir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız ii GC) Yalnız İli 


D) i veli E)Iivelli 


Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa'da kağıt ve 
matbaanın kullanılması öncelikle hangi alanda 
gelişmelerin görülmesine neden olmuştur? 

B) Siyasi 


A) Düşünce C) Askeri 


D) Ekonomik E) Hukuki 


Ortaçağ'da Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle, dinin dünya görüşündeki belirleyici rolünü bilim almaya 
başlamıştır? 


A) Merkezi krallıkların güçlenmesi 

B) Skolastik düşüncenin zayıflaması 

GC) Haçlı Seferleri'nin başlaması 

D) Feodal sistemin zayıflaması 

E) Akdeniz ticaretinin önem kazanması 


TEST - 3 


9. 


10. 


11. 


Ortaçağ'ın başlarında Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne mensup din adamları; siyasi ve ekonomik 
alanlarda önemli bir güç haline gelmişlerdir. 


Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Roma İmparatorluğu'nun parçalanması ile 
halkın din adamlarına sığınmasının 

B) Kralların din adamlarının elinden tac giymesinin 

C) Kilisenin din adamı yetiştirmesinin 

D) Kilisenin enterdi ve aforoz yetkisine sahip olmasının 

E) Kralların ve soyluların kiliseye topraklar bağışlamasının 


Ortaçağ'da Avrupa'da görülen; 


1. kralların Papa'nın elinden tac giymesi, 
Ii. bazı soyluların ayricalıklarını kaybetmesi, 


İH. Magna Charta'nın imzalanması 


gelişmelerinden hangileri feodal yapının zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız Ili 


D) ivelii E) ilvellli 


Ortaçağ'da Avrupa'da görülen; 


- Fransa'da mutlak krallık rejiminin güçlenmesi, 
- İngiltere'de feodal yönetimlerin yıkılmaya başlaması 


gelişmeleri aşağıdaki olaylardan hangisinin 
sonucunda ortaya çıkmıştır? 


A) Magna Charta'nın ilan edilmesi 
B) Kavimler Göçü'nün yaşanması 
C) Yüzyıl Savaşlarının yapılması 

D) Reform hareketlerinin başlaması 
E) İstanbul'un fethedilmesi 
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Ortaçağ Avrupası'nda derebeyler, halkın can gü- 


venliğini sağlamışlar, bunun karşılığında halkı 


kendilerine ait topraklarda çalıştırmışlardır. 


Bu durum Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur? 


A) Sosyal tabakalaşmanın 
B) İnsan haklarının 

C) Merkeziyetçi yönetimin 
D) İşçi sınıfının 

E) Skolastik düşüncenin 


— Akdeniz limanlarının önem kazanması 
— İznik ve Trabzon Rum İmparatorluklarının kurulması 


— Avrupa'da hayat standardının yükselmesi 


Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? 


A) Kavimler Göçü B) Coğrafi Keşifler 


C) Magna Charta D) Haçlı Seferleri 


E) Yüzyıl Savaşları 


» Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ'da Avru- 


pa'da özel mülkiyet kavramının ve sermaye 
birikiminin oluşmasını engellemistir? 


A) Toprakların mülkiyetinin soylulara ait olması 
B) Ticaret ekonomisinin gelişmemiş olması 

C) Siyasal birliğin kurulamaması 

D) Yüzyıl Savaşlarının başlaması 

E) Kilisenin siyasi yetkilere sahip olması 


Aşağıdakilerden hangisi Yüzyıl Savaşları'nın - 


sonuçları arasında yoktur? 


A) İngiltere'de Çifte Gül Savaşlarının çıkması 

B) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerleyişinin 
kolaylaşması 

C) Fransa'da siyasal birliğin sağlanması 

D) Avrupa'da silah teknolojisinin gelişmeye 
başlaması 

E) Kilisenin dini otoritesini yitirmesi 
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ANADOLU'YA YAPILAN TÜRK AKINLARI 


Anadolu'ya İlk Türk Akınları 

Anadolu'ya ilk Türk akınları 395-398 yılları arasında 
Avrupa Hunları tarafından, daha sonra Sibirler tarafından Vi. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. 


Çağrı Bey, Gaznelilerin ve Karahanlıların baskısı sonucu Selçuklulara yeni bir yurt bulma düşüncesiyle 
keşif amaçlı bir sefer düzenlemiştir (1015). 


Tuğrul Bey zamanında Anadolu'da, fetihler yapılmaya 
başlanmış ve Selçuklular ile Bizans arasında Pasinler 
Savaşı (1048) yapılmıştır. 


Anadolu'ya yapılan Türk akınlarının tehlikeli boyutlara 
ulaşması üzerine Bizans İmparatoru ordusuyla sefere çıkmış ve Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklulara 
yenilmiştir (1071). Bu savaş Anadolu'nun kapılarını 
Türklere açmış ve Türkiye Tarihi'ni başlatmıştır. 


ANADOLU'DA KURULAN İLK BEYLİKLER 
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın emriyle komutanlar “Fethedilen topraklar, fethedenin malıdır.” 
anlayışıyla görevlendirilmiş ve fethedilen topraklar 
komutanlara ikta olarak verilmiştir. 


Bu durum Anadolu'da Büyük Selçuklulara bağlı bey- 


liler kurulmasına ortam hazırlamıştır. Bu beylikler 
Büyük Selçuklu Devleü'nde merkezi otoritenin zayıflamasıyla bağımsız hareket eimeye başlamışlardır. 


RA A a a a 
Danişmenililer (1080 - 1178) 


Danişment Gazi tarafından Sivas merkez olmak Üzere kurulmuş, zamanla Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya'ya kadar genişlemiştir. 

Emir Gazi zamanında Sultan Mesud'un Anadolu Sel- 


çuklu hükümdarı olmasını sağlamışlar ve Anadolu'da 
kurulan en güçlü beylik haline gelmişlerdir. 


Bizans, Ermeni ve Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Il. Kılıç Arslan tarafından bu beyliğe son verilmiştir (1178). 


Saltuklular (1072 - 1202) 


Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum merkez olmak 
üzere kurulmuştur. Haçlılar ve Gürcülerle mücadele et- 


İBNİ YAYINLARI 


mişlerdir. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah bu beyliğe son vermiştir (1202). 


Wengücekliler (1080 - 1228) 

Mengücek Gazi tarafından Kemah ve Erzincan dolaylarında kurulmuştur. Zamanla Divriği ve Şebinkarahisar'ı da hakimiyetleri altına almışlardır. 


Gürcü ve Rumlara karşı başarılı savaşlar yapmışlar, 
Trabzon Rumlarıyla mücadele etmişlerdir. Beylik Anadolu Selçukluları tarafından ortadan kaldırılmıştır. 


Artuklular (1102 - 1409) 


Kudüs'ün Fatımilerin eline geçmesiyle Diyarbakır'a 
gelen Artuk Bey tarafından kurulmuştur. Haçlılara karşı başarılı mücadeleler veren Artuklular; Hasankeyi , 
Harput ve Mardin olmak üzere üç kola ayrılmışlardır. 


Malabadi Köprüsü 


Çaka Beyliği (1081 - 1093) 
Çaka Beyliği, 1081'de İzmir'de kurulmuştur. Çaka Bey, 
Türk tarihinde ilk kez denizcilik faaliyetlerini başlatmıştır. Kurduğu donanma ile Bizans'ı yenerek bazı 
Ege adalarını ele geçirmiştir. 


Çaka Bey, Bizans'a karşı Peçenekler ve Anadolu Selçuklu Devleti ile ittifak kurmuştur. Ancak Bizans'ın kışkırtmaları sonucu, Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Kı- 
Iiç Arslan kayınpederi Çaka Bey'i öldürmüştür. 


Diğer Türk Beylikleri 

Anadolu'da ayrıca; Ahlat ve Van gölü çevresinde Sökmenliler (Ahlatşahlar), Bitlis civarında Dilmaçoğulları, 
Diyarbakır taraflarında İnaloğulları, Harput çevresinde 
Çubukoğulları, Denizli çevresinde İnançoğulları, Efes 
civarında Tanrıvermişoğulları kurulmuştur. 


İlk Türk Beyliklerinin Genel Özellikleri 
- Anadolu'nun fethini, Türkleşmesini ve İslamlaşmasını hızlandırmışlardır. 


»» Bulundukları bölgeleri Bizans, Haçlı, Gürcü, Ermeni ve Rum saldırılarına karşı korumuşlardır. 


»- Anadolu'da yer adlarını Türkçeleştirmişler, Anadolu'da birçok kültür ve sanat eseri bırakmışlardır. 


Aİ. yüzyıldan itibaren Avrupalılar Anadolu'yu “Türkiye” adıyla anmaya başlamışlardır. 
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TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308) 


Süleyman Şah Dönemi (1077 - 1086) 


Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın kardeşi Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Konya ve çevresini Bizans'tan alan 
Süleyman Şah İznik'i de alarak başkent yapmıştır. 


Melikşah, Süleyman Şah'ın başarıları üzerine hükümdarlık unvanı veren bir ferman göndermiş, Abbasi Halifesi de menşur göndererek Süleyman Şah'ın hükümdarlığını onaylamıştır (1077). 


Bizans'taki taht kavgalarından yararlanılarak Güney 
Marmara kıyıları, Kocaeli Yarımadası, Üsküdar ve Kadıköy'ü ele geçiren Süleyman Şah boğazın Anadolu 
yakasını kontrol altına alarak burada bir gümrük idaresi kurarak boğazdan geçen gemilerden vergi almıştır. Süleyman Şah, vergi karşılığı Bizans İmparatorluğu ile bir antlaşma yapmış, bu anlaşmayla Kocaeli 
Yarımadası'ndaki Dragos Çayı sınır kabul edilmiştir. 


EE YAYINLARI 


Süleyman Şah, Çukurova'yı alarak Hristiyanlığın 
önemli merkezlerinden Antakya'yı fethetmiştir. Süleyman Şah'ın Suriye Selçukluları'na ait Halep'i kuşatması üzerine çıkan savaşı Türkiye Selçukluları kaybetmiş 
ve Süleyman Şah savaş alanında ölmüştür (1086). 


Süleyman Şah kısa zamanda yaptığı fetihler sonucu Boğaz'dan Suriye'ye kadar uzanan güçlü bir 
devlet kurmuş, göçebe Oğuzların büyük kitleler helinde Anadoluya gelmesini sağlamış, Bizansın din 
baskısından bıkan Ermeni ve Süryanilere din özgürlüğü vermiştir. Bunlardan dolayı Süleyman Şah Anadolu Fatihi diye kabul edilir, 


Caber Kalesi 


Melikşah, Süleyman Şah'ın ölümü üzerine oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ı başkente getirtmiş, Süleyman Şah'ın yerine bıraktığı Ebul Kasım devletin dağılmasını önlemiştir (1086 - 1092). 
Bu dönem Türkiye Selçuklularında Fetret Devri 
olarak kabul edilmiştir. 


i, Kılıç Arslan Dönemi (1092 - 1107) 


Melikşah'ın ölümü üzerine serbest kalan Kılıç Arslanı 
İznik'e gelerek Türkiye Selçuklu Devleti tahtına oturmuştur. Çaka Bey'in kızıyla evlenen |. Kiliç Arslan Bizans'a karşı Çaka Bey'le ittifak yapmıştır. Ancak, Bizans'ın kışkirimaları sonucu bu beyliği ortadan kaldırmıştır. 


i.Kılıç Arslan Malatya'yı kuşattığı sırada Haçlılar Anadolu'ya saldırmıştır. Kılıç Arslan Haçlılar'a karşı büyük 
başarılar kazanmasına rağmen İznik'i ve Batı Anadolu'yu Bizans'a terketmiş ve devlet merkezini Konya'ya taşımıştır. 


1. Kılıç Arslan'ın Anadolu'daki diğer devlet ve beylikleri kendine bağlayarak Musul'a kadar ilerlemesi üzerine Büyük Selçuklu hükümdarı Muhammed Tapar, 
Emir Çavlı komutasında bir orduyu |. Kılıç Arslan üzerine yollamış yapılan savaşı kaybeden |. Kılıç Arslan, Habur suyunda boğularak ölmüştür (1107). 


I. Kılıç Arslan Haçlılara karşı başarıyla savaşmış ve 


Anadolu'da bozulan birliği tekrar kurarak devleti 
güçlendirmiş, ölümü üzerine tekrar buhranlı bir dönem başlamıştır. 


yeyin goren gym enpara sere 
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1. Kılıç Arslan'ın ölümüyle oğulları Büyük Selçuklular'ın başkentine götürülmüş, Türkiye Selçuklu 
tahtı sahipsiz kalmıştır( 1107-1110 ). 


Bu dönemde Anadolu'da siyasi üstünlük Danişmentlilere geçmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taht kavgalarından yararlanan Şahin Şah |sfahan'dan gelerek Türkiye Selçuklu tahtına çıkmış fakat kardeşi Mesud, Danişmentlilerin yardımıyla Konya'ya gelerek tahtı ele geçirmiştir. 


1. Mesui Dönemi (1116 - 1155) 


Saltanatının ilk yıllarında Danişment Beyi Emir Gazi 
himayesinde hareket eden 1. Mesut onun ölümüyle 
Danişmentlilerin Anadolu'daki siyasi üstünlüğüne son 
vermiştir. 


Il. Haçlı Seferi'ne başarıyla karşı koyan |. Mesut döneminde Batı kaynakları Anadolu için ilk defa Türkiye 
adını kullanmıştır. |. Mesut izlediği siyaset sayesinde 
Türkiye Selçuklularını yok olmaktan kurtarmış ve 
Anadolu'da Türk egemenliğini yeniden kurmuştur. 


Anadolu Selçuklularının —— 
Arması Çift Başlı Karal 


II. Kılıç Arslan Dönemi (1155 - 1192) 


i. Mesut'un ölümü üzerine tahta çıkan ll. Kılıç Arslan 
Bizans İmparatoru Manusi ile bir antlaşma yapmış 
buna göre; karşılıklı yardımlaşma yapılacağı gibi, 
Türkmenler de Bizans'a akınlarda bulunmayacaktı. 


Anadolu'ya yönelen ll. Kılıç Arslan, Ankara, Darende 
ve Kayseri'yi Danişmentlilerden almıştır. 


HEMİ YAYINLARI 
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Miryoketalon Savaşı (1176) 


Nedenleri 

« İl, Kiliç Arslan'ın Anadolu'da büyük bir siyasi güç 
haline gelmesi, 

> Yapılan antlaşmaya aykırı olarak Türkmenlerin Bizans topraklarına sürekli akınlar düzenlemesi, 

«» İmparator Manuel'in Türkleri Anadolu'dan atarak 
Anadolu'da yeniden Bizans hakimiyetini kurmak 
istemesi. 


Bizans kuvvetleri Miryokefalon vadisinde Il. Kılıç Arslan tarafından yenilgiye uğratılmıştır. 


Sonuçları 
«» Bizans'ın, Anadolu'yu Türklerden geri alma Ümitleri tamamen ortadan kalkmıştır. 


> Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. 


Anadolu'da Haçlı seferleriyle Bizans'a geçen Üstünlük tekrar Türkiye Selçuklularına geçmiştir. 
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Bizans savurmaya, Türkler taarruza geçmiştir. 


Yapılan antlaşmayla Bizans ağır bir savaş tazminatı ödemeye mecbur kalmıştır. 


j 


İL. Kılıç Arslan son dönemlerinde ülkeyi on bir oğlu 


arasında paylaşiırmıştır. Bu durum tahi kavgalarının 


başlamasına neden olmuştur. 


Sultan Il. Kılıç Arslan, saltanatı sırasında, Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlamıştır. 


Il. Kılıç Arslan ülkede imar hareketine girişerek 
Türkistan'dan gelen Türkmenleri Anadolu'ya yerleştirmiştir. İl. Kılıçarslan adil ve başarılı yönetimi 
Hristiyanları da memnun etmiştir. 


li. Rükneddin Süleyman Şah Dönemi (1196 - 1204) 


Il. Rükneddin Süleyman Şah, Bizans'ı vergiye bağladığı gibi Erzurum'u da alarak Saltuklular'a son vermiştir. 


i.Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktığında bir taraftan 
kardeşleriyle mücadele ederken bir taraftan da Bizans'la savaşa devam etmiştir. 


Kardeşi Il. Rükneddin Süleyman Şah Konya'yı alarak 
i. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ilk saltanat dönemine son 
vermiştir (1196). Keyhüsrev ise Bizans'a sığınmıştır. 


I.Gıyaseddin Keyhüsrev'in ikinci saltanat döneminde 
Türkiye Selçukluları'nda ekonomik alanda önemli bir 
çok gelişme yaşanmıştır. 


Bunlara; 


> Seferlerin iktisadi ve ticari amaçlara göre düzenlenmesi, 


»- Trabzon Rumlarının mağlup edilerek Karadeniz ticaret yolunun yeniden açılması, 


« Antalya'nın alınarak ithalat ve ihracat şehri haline 
getirilmesi, 


-- Milletlerarası ticareti teşvik ve himaye için Venedikliler ile ticaret antlaşması imzalanması, 


«» Antalya'da donanma inşa edilerek denizcilik faaliyetlerinin başlatılması gösterilebilir. 


Dj Eri ei aa 
i, izzeddin Keykavus Dönemi (1211 


I.Gıyaseddin Keyküsrev'in politikalarını sürdürmüş, Sinop fethedilmiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova Ermenileri ile savaşmış ve bunları vergiye bağlamıştır. 


Bu dönem bayındırlık ve ekonomi alanında çalışmalar 
yapılmış, bilgin ve sanatkârlar korunmuştur. I.İzzeddin 
Keykavus Eyyübiler üzerine çıktığı bir sefer esnasında 
ölmüştür. 


i, Alaeddin Keykubat Dönemi (1220 - 1237) 
ve j 


Moğolların büyük bir istila hareketine başladığı dönemde tahta çıkan |. Alaeddin Keykubat Moğol tehlikesine karşı bazı önlemler almıştır. 


Bu önlemler; 


«> Önemli şehirlerin sur ve kalelerinin tamir ettirilmesi, 


w Doğu'daki kalelere kuvvet yerleştirilmesi, 
»> Eyyüöbiler ile dostluk antlaşması imzalanması, 


» Moğollar ile dostluk kurulmaya çalışılmasıdır. 


i.Alaeddin Keykubat, askeri ve ticari öneme sahip 
Alanya'yı fethederek burada bir tersane kurdurmuştur. 
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Deniz aşırı bir seferle Kırım'ın önemli ticaret limanlarından Suğdak'ın alınması; Türkiye Selçukluları'nın 
hem karada, hem de denizde ulaşmış olduğu gücün 
bir göstergesidir. 
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Anadolu'da siyasi birliği sağlama amacıyla |. Alaeddin Keykubat; Mengüceklere ve Artukoğulları'nın Harput koluna son vermiştir. 


Harzemşahlar'ın Ahlat'ı işgal ederek yağmalaması ve 
Celaleddin Harzemşah'ın Türkiye Selçukluları'na karşı Erzurum Meliki ile ittifak oluşturması üzerine Türkiye Selçukluları ile Harzemşahlar arasında yapılan 


Yassıçimen Savaşı'nı Türkiye Selçukluları kazanmıştır 
(1230). i 


Yassıçimen Savaşı Harzemşahların zayıflamasına ve bir yıl sonra da Moğollar tarafından yıkılmasına neden olmuştur. Moğollar ile, Türkiye 
Selçukluları arasında tampon bölge olan Harzemşahların yıkılmasıyla iki devlet komşu olmuş. 
ve Anadolu Moğol istilasına açık hale gelmiştir. 


I.Alaeddin Keykubat, Moğollar ile dostluk ilişkileri kurmaya çalıştığı ve Moğol tehlikesinin iyice yaklaştığı 
bir zamanda zehirlenmiştir (12597). 


ii. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi(/1237.124ğ 


din Keyhüsrev'in zayıf kişiliği tahta çıkışında yardımı- 


nı gördüğü Saadettin Köpek'i emirliğe ataması, onun 


da kendine yakın olan kişileri göreve getirmesi devleti zayıflatmıştır. 


b 
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Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya gelen ve Ni 


ekonomik sıkıntı çeken göçebe Türkmenler'in ticaret 
kervanlarına saldırmaları devletin buna karşı sert tepki göstermesiyle Baba İshak (Babailer) İsyanı (1 240) 
çıkmıştır. Dini nitelik de taşıyan bu isyan Baba İshak'ın öldürülmesiyle sona ermiştir. 


Baba İshak İsyanı'nın güçlükle bastırılması Türkiye 
Selçuklularının eski gücünde olmadığını ortaya koymuş, bu durumu gören Moğollar Anadolu'ya kuvveti 


göndermeye karar vermişlerdir. 


Yassıçimen Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçukluları'yla mücadeleye girişmekten çekinen Moğollar, Baba İshak İsyanı sonrası Anadolu'ya bir ordu göndermişlerdir. Türkiye Selçuklu ordusu Sivas yakınlarındaki Kösedağ mevkiinde Moğol ordusuyla çatışmaya 
girmeden geri çekilmiş ve savaşı kaybetmiştir( 1243 ). 


“ Kösedağ Savaşı'nın Sonuçları; 
> Moğollar Anadolu'yu istila ederek hakimiyetleri altına almışlardır. 
ss Türkiye Selçukluları Moğollara bağlanmış ve 
vergi ödemeye başlamışlardır. 


mik ve ticari açıdan büyük zarar görmüştür. 

->* Türkiye Selçuklularında merkezi otoritenin 
bozulmasıyla Anadolu'da Türk beylikleri kurulmuştur. 

. Selçuklu sultanları ve devlet adamları Moğollar tarafından atanmaya başlanmıştır. 

“- Türkiye Selçukluları parçalanma ve yıkılma 
sürecine girmiştir. 


Yıkılış Dönemi 


Il. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ölümünden sonra İl. İzzeddin Keykavus'un tahta çıkmasına rağmen Moğollar ülkeyi üç kardeş arasında paylaştırdılar. 


lil. Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollara karşı Memlükler- 
den yardım istemiş, Memlüklü Sultanı Baybars Anadolu'ya gelmiştir. Ancak, vezir Muineddin Pervane'nin 
gerekli ilgiyi göstermemesi üzerine geri dönmüştür. 


ÇE YAYINLARI 
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Moğol baskısının iyice arttığı sosyal, ekonomik, siyasi buhranların çoğaldığı zamanda sırasıyla İli. Alaeddin Keykubat, ardından da ll. Mesut tahta çıkmıştır. 
Türkiye Selçuklu Devleti li. Mesut'un ölümüyle yıkılmıştır (1308). 

Türkiye Selçukluları'nın Yıkılmasının Nedenleri 
-- Baba İshak (Babailer)İsyanı'nın çıkması, 
-- Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesi, 
- Anadolu'nun Moğol hakimiyetine girmesi, 
-- Merkezi otoritenin bozulması, 
-- Anadolu'da bağımsız beyliklerin kurulması. 


UÇ BÖLGELERİNDE HAYAT ve İKİNCİ 
DÖNEM BEYLİKLERİ 


üç Bölgelerinde riayet 

Türk devletlerinde sınırlara ve sınır boylarındaki vilayetler ile sancaklara “Uç” (Vilayat-ı Uç) denilmiştir. Anadolu'da ilk uç teşkilatı XI. yüzyılda Bizans sınırında 
Danişmentliler tarafından oluşturulmuştur. Türkiye 
Selçukluları döneminde Anadolu'da; Güney, Kuzey 
ve Batı bölgelerinde uç teşkilatları kurulmuştur. 


Uç Bölgelerinin Özellikleri 
> Sınırlarda kurulmuşlar, boy beyleri belli ünvanlarla 
bu bölgelere yönetici olarak atanmıştır. 


- Moğol istilası sonucu Anadolu'ya gelen Türkmenler uç beylerine bağlanmışlardır. 


»» Kösedağ Savaşı'ndan sonra yarı bağımsız hale 
gelmişler, Anadolu'da Moğol baskısının azalmasıyla bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 


- Bizans ve Moğollara karşı savaşmışlardır. 


Anadolu'da siyasi birliği sağlamak ve Türkiye Selçukluları'nın yerini almak için birbirleriyle savaşmışlardır. 
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İkinci Dönem Beylikleri 


Karamanoğulları (1256 - 1487) 

> Oğuzlar'ın Bozok koluna bağlı Afşar boyu tarafından Konya, Karaman ve Ermenek'te kurulmuştur. 

«- Kendilerini Türkiye Selçukluları'nın varisi olarak 
görerek Anadolu'da Türk birliğini kurmaya çalışmışlardır. 


"> |, Murat zamanında Osmanlı Devleti'yle mücadeleye girişen bu beyliğe Yıldırım Bayezid son vermiştir. Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulan 
Karamanoğulları Il. Bayezid tarafından kesin olarak yıkılmıştır (1487). 


Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi dil ilan 
eimesiyle Karamanoğulları Anadolu'da Türkçe'yi 
resmi dil kabul eden ilk devlet olmuştur. 


Germiyanoğulları (1299 - 1429) 

«>» Kütahya merkez olmak üzere Emet, Tavşanlı, Simav ve Selçuk'ta kurulmuştur. 

»» İ. Murat döneminde Osmanlı Devleti'yle akrabalık 
kuran Germiyanoğulları Kütahya, Emet, Simav ve 
Tavşanlı'yı Osmanlı Devleti'ne çeyiz olarak vermiştir. 


»» Yıldırım Bayezid bu beyliği ortadan kaldırmış ancak Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulan 


beylik Il. Murat zamanında vasiyet yoluyla Osmanlı Devleti'ne katılmıştır (1429). 

Karesioğulları (1304 - 1345) 

“> Balıkesir merkez olmak üzere Çanakkale ve Bergama'da kurulmuştur. 

“> Güçlü bir donanma oluşturan bu beyliğe Orhan 
Bey son vermiş, Karesi donanması Osmanlıların 
Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmıştır. 

“* Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik olan Karesioğulları Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmamıştır. 

Famitoğulları (1300 - 1423) 

“> İsparta, Eğridir ve Antalya çevresinde kurulmuştur. 

“> Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir toprakları 
I. Murat tarafından satın alınmış, beyliğe Yıldırım 
Bayezid son vermiştir. 

“» Ankara Savaşı sonrası yeniden kurulan bu beyliği 
li. Murat Osmanlı topraklarına katmıştır. 

Aydınoğulları (1308 - 1426) 

“> Aydın, Tire, Efes, Selçuk ve İzmir'de kurulmuş, Umur 
Bey zamanında Ege Adaları ile Yunanistan'a seferler düzenlemişlerdir. 
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»» Beyliğe Yıldırım Bayezid son vermiş ancak Ankara 


Savaşı sonrası yeniden kurulan beylik 11. Murat tara. 


fından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 


Menteşeoğulları (1261 - 1424) 
»> Milas, Muğla, Fethiye ve Söke'de kurulan Mente. 
şeoğulları denizcilikte ilerlemişlerdir. 


»» Yıldırım Bayezid'in son verdiği beylik Ankara Sa. 
vaşı'ndan sonra tekrar kurulmuş, Il. Murat kesin 
olarak Osmanlı Devleti'ne bağlamıştır. 


Saruhanoğulları (1313 - 147 0) 


“> Manisa'da kurulan Saruhanoğulları denizcilik Taaliyetlerinde bulunmuşlardır. 


“> İ. Bayezid, beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlamış 
Ankara Savaşı sonrası yeniden kurulan beyliğe 
Çelebi Mehmet son vermiştir. 

Candaroğulları (1292 - 1461) 

«> Kastamonu ve Sinop'ta kurulmuş, Karadeniz'de 

Venedikliler ve Cenevizliler ile mücadele etmiştir, 


«> Kastamonu koluna Yıldırım Bayezid son vermiş 
Sinop kolu Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'a 
bağlılığını bildirmiştir. 


«> Beyliğe Fatih Sultan Mehmet son vermiştir. 
Ereina Devleti (1335 - 1381) 


«> Sivas, Kayseri, Niğde, Amasya, Erzincan ve Tokat'ta kurulmuştur. 


»» Vezir Kadı Burhaneddin Ahmet F ikümdarlığını ilan 
ederek bu devlete son vermiştir. 


«» Kadı Burhaneddin Devleti'ne de Yıldırım Bayezid 
son vermiştir. 


- Dulkadiroğulları (1337 - 1515) 


»» Elbistan merkez olmak üzere, Maraş, Malatya ve 
Harput'ta kurulmuştur. 


“> Yavuz Sultan Selim tarafından, Turnadağ Savası'yla Osmanlı Devleti'ne katılmış (1515), beyliğin 
Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. 


Ramazanoğulları (1353 - 1608) 


“> Adana ve çevresinde kurulmuştur. 


“- Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'yle Osmanlı 


Devleti'ne bağlanmış ve 1. Ahmet zamanında kesin olarak bu beyliğe son verilmiştir (1608). 
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Beyliklerin Anadolu'nun Türkleşmesine Katkıları 


-- Fethedilen topraklarda Türk kültürünün yerleşmesine ve kökleşmesine katkıda bulunmuşlardır. 

- Moğol baskısından uzak olan beylikler Bizans 

topraklarına akınlarda bulunarak ve bu bölgelerin Türk yurdu olmasını sağlamışlardır. 

İskan politikası sonucu göçebe Türkmenlerin 

yerleşik hayata geçmesini sağlayarak, Uç bölgeleri Türkleştirmişlerdir. 


ş 


» Hakim oldukları bölgeleri imar faaliyetleriyle 
ekonomik yönden canlandırmışlardır. 


TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER 
DÖNEMİNDE KÜLTÜR ve MEDENİYET 


Devlet Yöneümi 

Hâkimiyet Anlayışı: Eski Türk geleneğinden gelen 
“Kut” anlayışı ile “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” uygulaması devam ettirilmiştir. 


Merkez Teşkilatı: Devlet işleri Büyük Divan ve diğer alt 
divanlar tarafından yürütülmüştür. 


Büyük Divan: Sultan başkanlığında toplanır, sultanın 
katılmadığı zamanlarda divana vezir başkanlık ederdi. 
Alınan kararlar Divan Defteri'ne yazılırdı. Üyeleri İnşa, 
Arz, İşraf, İstifa divanlarının başkanları ile pervane olup 
Emiri Şimşir divanın güvenliğini sağlardı. 


Alt divanlar 


Niyabet-i Saltanat Divanı: Naib denilen devlet adamı 
ile komutanlardan oluşur ve hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürütürdü. 


Divan-ı İstifa: Devletin mali işlerinden sorumlu divandı. 


Divan-ı Arz: Savunmayla ilgili işlere bakar, Hassa Or- 


dusunun maaş, techizat ve defter kayıtlarını denetler. 


Divan-ı İnşa (Tuğra): Devletin iç ve dış yazışmalarını 
yapan divandı. 


Divan-ı İşraf: Mali işleri denetleyen divandı. 


Pervanecilik: Arazi defterlerindeki dirliklerle ilgili Büyük Divan'da alınmış olan kararları düzenlerdi. Bununla ilgili hazırlanan berat ve menşurlara pervane 
denilmekteydi. 
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Taşra Teşkilatı 
Türkiye Selçukluları'nda ülke üç ayrı idari yapıda vilayetlere ayrılmıştı. 


Merkeze Vilayetler: Yönetimleri ve gelirleri divana ait 
olup, her bakımdan divana bağlıydılar. Bu vilayetlere 
merkezden valiler atanırdı. 


Meliklerin Yönettiği Vilayetler: Selçuklu ailesinden 
melikler tarafından yönetilirdi. Kendilerine ait divanı, 
askeri ve veziri olan melikler, Büyük Divan'a bağlı olmayıp doğrudan hükümdara bağlı görev yaparlardı. 


Uç Vilayetleri: Sınır boylarında kurulan bu vilayetlerin 
başında vali olarak uç beyi bulunurdu. 


Vilayetlerde, İMuhiesib: belediye , Şihne; genel 
güvenlik ve zabıta işlerini yürütür. Beyliklerde, 
Mirliva; hükümdar adına siyasi otoriteyi, Kadı; ise 
yargıyı temsil etmektedir. 


Ordu ve Donanma 

Türkiye Selçukluları ve beyliklerde askeri teşkilat Büyük Selçuklu askeri teşkilatına benzemektedir. Ordu 
komutanına Emirül Ümera denilirdi. Türkiye Selçuklu 
ordusu şu bölümlerden oluşmuştur. 


Hassa Birlikleri (Kapıkulu Askerleri): Gulamhane denilen kışlalarda yetişen bu askerler tutsak ve köle çocuklarından oluşup doğrudan hükümdara bağlı olarak görev yaparlardı. 


İkta Askerleri (Tımarlı Sipahiler): Türklerden oluşan ve 
ikta topraklarının gelirleriyle yetişen askerler olup ordunun asıl gücünü oluşturmuşlardır. 


Türkmen Kuvvetleri: Uç bölgelerinde sürekli olarak savaşa hazır bulunan kuvvetlerdir. 


Bağlı Beylik ve Devlet Askerleri: Gerektiğinde beylikler ve Türkiye Selçukluları'na bağlı devletlerden alınan askerler. 


Ücretli Askerler: İhtiyaç duyulduğunda komşu devletlerden ücret karşılığı kiralanan askerler. 


Donanma: Sinop, Alanya, Antalya ve Samsun şehirlerinde tersaneler kurulmuştur. Donanma komutanına 
Reisü Bahr veya Melikü's Sevahil denilmiştir. 


Toprak Yönetimi 

Türkiye Selçukluları Bizans'tan alınan toprakları devlet malı haline getirmişler ve bir kısmını da halka dagıtmışlardır. 


Topraklar dört bölüme ayrılmıştır: 


Has Arazi: Geliri hükümdara ait olan topraklardır. Hü- 


kümdarlar bu arazileri istedikleri gibi tasarruf edebilirdi. 


İkta Arazi: Ordu mensupları ile devlet adamlarına hizmetleri karşılığı maaş olarak verilmiştir. İkta sahipleri 
gelirin bir kısmıyla kendi ihtiyaçlarını karşılarken, kalan kısmıyla da atlı asker beslemişlerdir. 


Anadolu Selçuklularında, Büyük Selçuklularda 
olduğu gibi geniş iktalara yer verilmemiş, Subaşılar bulundukları vilayetlerin ve askerlerin efendisi veya sahibi değil, sadece amiri olarak görülmüşlerdir. 


Mülk Arazi: Devlet adamlarına ve kişilere devlet tarafından verilen topraklardır. Her türlü tasarruf hakkı sahiplerine aittir. 


Vakıf Arazi: Miri ve mülk arazilerden gelirleri eğitim ve 
sosyal kurumların masraflarına ayrılan topraklardır. 
Elde edilen gelir vakfiye şartlarına göre harcanmıştır. 


Şer'i Yargı Sisiemi: Bu mahkemlerde kadılar görevliydi. Evlenme, boşanma, miras, nafaka gibi dini (şer'i) 
meselelere bakmışlardır. 


Örfi Yargı Sistemi; Asayiş, güvenlik ve yasaların uygulanmasından Emir-i Dâd sorumluydu. Askeri davalara 
Kadı Asker (Kadıy-ı Leşker) bakmaktaydı. 


Sosyal Hayat 


Anadolu'da Türklerle birlikte, Rum, Ermeni ve Süryaniler bulunmaktaydı. Şehirlerde; devlet memurları, bilim adamları, tüccar, zanaatkar ve sanatkarlar, köylerde ise tarım ve hayvancılık yapanlar yaşamaktaydı. 
Bunların bir bölümü göçebe, bir bölümü de yerleşik 
köylülerden oluşuyordu. 


Ekonomik Hayat 


Tarım ve Hayvancılık: Köylüler ve göçebelerin temel 
uğraş alanı tarım ve hayvancılıktı. Şehirlerde de meyvecilik ve bağcılık yapılırdı. Gerektiğinde devlet halka 
çift hayvanı ve tohum dağıtmıştır. 


Sanayi: Ev eşyaları, dokumacılık ve dericilik önemli 
bir yere sahiptir. Türkmen halısı ve kilimleri, Ankara'nın Soft kumaşı dünyaca ünlüdür. Maden işlemeciliği ile genellikle Rum ve Ermeniler uğraşmışlardır. 


İKEN YAYINLARI 


112 


Ticarei: Anadolu'nun coğrafi konumu ve kıtalararası 


geçiş noktası olması, bunun yanında devletin takip 


ettiği politikalar ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Bu 
durum, Türkiye Selçukluları'nın askeri faaliyetlerde 
bile ticari amaçları dikkate almasını sağlamıştır. 


Anadolu'da Ticaretin Gelişmesinin Nedenleri 
ss Anadolu'nun doğu-batı, kuzey-güney ticaret yol- 


ları üzerinde bulunması ve kıtaları birbirine bağlayan coğrafi konumu, 


> Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar kurulması, 


Kervansaraylar; yolların emniyetini sağlamak, ticari hayatı canlandırmak ve insanların yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla kurulmuşlardır. 


“-- Ticari amaçla anlaşmalar (Venedik,Ceneviz) ve fetihler yapılması (Suğdak, Sinop, Antalya ve Alanya), 


»» Tüccarların can ve mal güvenliğinin teminat altına alınarak zararlarının ödenmesi ( sigortalcılık ), 


«> Düşük gümrük tarifesi uygulanması, 


<> Ticari önemi olan merkezlere Türk ve Müslüman 
tüccarların yerleştirilmesi, 


»> Yabancı tüccarların Anadolu'ya yerleştirilmesi. 


Karatay Hanı 


Ahilik Teşkilatı: Şehirlerde oturan esnafın aralarında 
birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir 
teşkilattır. Ahiler mesleki eğitim, üretimde arz-talep 


dengesi, fiyat istikrarının sağlanması gibi konularda 
etkili olmuşlardır. 


Ahilik teşkilatı ya da Lonca örgütleri adı verilen bu 
kuruluşlar, esnaf ve zanaatkarlar arasında dayanış- 


ma ortamı oluşturmuş ve üretim faaliyeilerini deneilemiştir. 
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Maliye — 

Türkiye Selçuklularında mali işlere pi İstifa Dk 
mıştır. Hazine-i Amire (Devlet hazinesi) e ee 
Hassa (hükümdarın şahsi hazinesi) olarak iki hazine 


vardı. 


Anadolu Selçuklularında ilk para bakır olarak |. Mesut 
zamanında bastırılmış daha sonraki dönemlerde gümüş ve altın para da bastırılmıştır. 


Devletin gelirleri; gümrük vergileri, öşür, haraç, cizye, 
hayvan ve pazar vergileri, ganimetler ve bağlı beylik 
veya devletlerden alınan vergilerden oluşmaktaydı. 


Dil ve Edebiyat 
Türkiye Selçukluları zamanında resmi dil ve edebiyat 
dili Farsça, bilim dili olarak da Arapça kullanılmıştır. 


Anadolu'da Türkçe'nin zamanla gelişip devlet dili olmasında; Türkmen beyleri ve Moğollar'ın payı büyüktür. Moğol istilası nedeniyle batıya göç eden bir çok 
bilim adamı ve edebiyatçı Anadolu'ya gelerek çok 
sayıda eser meydana getirmiştir. 


Bu durumun sonucu olarak XIll. yüzyılda Anadolu'da Türkçe büyük gelişme göstermiş ve Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Türkçe resmi dil ilan 
edilmiştir (1277). 


Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminde Anadolu'da Halk Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı ve Divan 
Edebiyatı gelişmiştir. 


Halk Edebiyatı: Anadolu'da Türklere ait ilk edebiyat 
ürünleri bu alanda verilmiştir. Battal Gazi Destanı, Danişmentname, Nasreddin Hoca Fıkraları ve Garibnâme bu edebiyat türüne örnek olarak verilebilir. 


Tasawut Edebiyatı: Kösedağ Savaşı ve Moğol istilasından sonra ortaya çıkan ümitsiz ortamda, halkın 
kendini Allah'a götürecek manevi otoritelere sığınma 
ihtiyacı hissetmesi sonucu halk, tekkelerin etrafında 
toplanmış ve böylece tasavvuf şairleri ve şiirleri ortaya çıkmıştır. Mevlana Celâleddini Rumi'nin Mesnevi'si, 
Yunus Emre'nin Divan'ı bu türe örnektir. 


Divan Edebiyatı: Anadolu'da klasik Türk şiirinin ilk divan şairi Hoca Dehhani olup Selçuklu Şehnâmesi adll eseri önemli bir yere sahiptir 
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Yunus Emre Türbesi 


Bilim ve Sanai 

Anadolu'da ilk medrese Danişmendliler tarafından Niksar'da açılmıştır. Türkiye Selçukluları'nda ise ilk medreseler Il. Kılıç Arslan tarafından Aksaray ve Konya'da kurulmuştur. Medreselerin sayısı zamanla artırılmış, medreselerde dini ve pozitif ilimler birlikte okutulmuştur. 


Bilim ve sanat alanında en parlak dönem 1. Alaeddin 
Keykubat zamanı olmuştur. Bu dönemde tarih yazıcılığı önem kazanmıştır. Kadı Siraceddin mantık ve kelam, Muvaffakuddin Abdullatif tıp, fizik ve felsefe, Aydınoğullarında Tabip Hacı Paşa tıp alanında eserler 
vermişlerdir. 


Anadolu Türk mimarisi bu dönemde dini, sivil ve askeri mimari olarak üç gruba ayrılmıştır. Dini mimariye; 
cami, medrese, türbe, sivil mimariye; saray, kervansaray, köprüler, askeri mimariye de; kale, sur ve kuleler örnek olarak verilebilir. 


Ayrıca; çinicilik, hat, tezhip, halı ve kilim dokumacılığı, ağaç ve maden işleme ile musiki ve sahne sanatları da önemli bir yere sahiptir. 


Tezhip Sanatı 


TEST - | 
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18. yüzyılda Moğol baskısı yüzünden Anadolu'da yönetim, asayiş ve güvenlik bozulmuştur. 


Bu durumun Anadolu'da aşağıdakilerden 
hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? 


A) Türk siyasi birliğinin bozulması 

B) Can ve mal güvenliğinin sağlanamaması 
C) Yerleşik hayatın yaygınlaşması 

D) Batı bölgelerinde Türk nüfusunun artması 
E) Ticaret yollarının yön değiştirmesi 


>. 


Birinci İzzeddin Keykavus döneminde, 


- ücaret yolları üzerinde bir çok kervansaray 
inşa edilmesi, 

- yeni fethedilen Sinop'a zengin Türk tüccarların yerleştirilmesi, 


- Kıbrıs Krallığı ve Venedik Cumhuriyeti'yle 
karşılıklı ticari anilaşmaların yapılması 


gelişmelerine bakılarak, Anadolu Selçuklu 
Devleti'yle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 


A) Anadolu'nun bayındır hale getirilmek istendiği 

B) Uluslararası ticaretin geliştirilmesinin amaçlandığı 

C) Ekonomik kalkınmaya ağırlık verildiği 

D) Ticari yatırımların devlet politikası haline geldiği 

E) Halka yönetimde eşit haklar tanındığı 


Anadolu Selçuklu Devleti'nde Haçlı Seferleri'nden 
Sonra paranın ayarı düşürülmüştür. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 


A) Ülke ekonomisinin bozulduğunun 

B) Ticari faaliyetlerin sona erdiğinin 

C) Devlet yatırımlarının arttığının 

D) Ekonomik bağımsızlığın kaybedildiğinin 
E) Yönetim anlayışının değiştiğinin 
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Türkiye Selçuklu Devleti, ekonomisini güçlendir. 
meyi bir devlet politikası haline getirmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik faaliyetler arasında gösterilemez? 


A) Sigortacılık sisteminin uygulanması 

B) Ülke topraklarının yönetim birimlerine ayrılması 

C) Yolların güvenliğinin sağlanması 

D) Liman şehirlerinin fethedilmesi 

E) Gümrük vergilerinin düşürülmesi 


Anadolu Selçuklularında resmi yazışmalarda Farsça, eğitim dili olarak Arapça, ordu ve halk arasında Türkçe kullanılmıştır. 


Bu farklılıkların görülmesine Anadolu Selçuklularının; 


i. halkının çoğunluğunun Türklerden oluşması, 
li. medreselerinde dini nitelikli bir eğitimin verilmesi, 
İL. ticari yatırımlara öncelik vermesi, 
IV. İran kültürünün etkisinde kalması 


özelliklerinden hangilerinin ortam hazırladığı 
savunulabilir? 


A)! veli B) ll ve ill CO) il ve IV 


D)i,ivelli E i,livelV 


Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Keyhüsrev, Keykavus ve Keykubat gibi Farsça un- 


vanlar taşımaları aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 


A) İslamiyet'in Türkler tarafından kabul edilmesiyle 

B) İran kültürünün Türkler arasında etkili olmasıyla 

C) Eski Türk geleneklerinin sürdürülmesiyle 

D) Resmi yazışmalarda Farsça'nın kullanılmasıyla 

E) Anadolu'da Türk kültürünün yayılmasıyla 
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1. Kılıçarslan Anadolu'ya giren kalabalık Haçlı ordularına karşı yıpratma taktiğine başvurmuştur. 


Bu duruma, |. Kılıçarslan'ın; 


ı. Kayseri Beyi Emir Hasan ile ittifak yapması, 
Ii. başkenti İznik'ten Konya'ya taşıması, 
ıl. yol güzergahlarındaki su kuyularını kapatıp, 
ekili alanları tahrip etmesi 


faaliyetlerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 
B) Yalnız Il 


A) Yalnız | C) Yalnız Ili 


D) | veli E) li vellli 


Anadolu Selçuklu Devleti'nde resmi dilin 
Farsça olması aşağıdakilerden hangisine kanit olarak gösterilebilir? 


A) Yönetimde yabancı kültürlerin etkili olduğuna 
B) Halk arasında İranlıların çoğunlukta olduğuna 
C) Yöneticilerin Türk kökenli olmadığına 

D) Türkçe'nin zengin bir dil olmadığına 

E) Devletin bağımsız olmadığına 


Anadolu Selçuklu Devleti'nde; fakir halka yemek dağıtan imaretler, tüccarların bir süre Ücretsiz kalabildiği kervansaraylar, halkın ücretsiz tedavi gördüğü darüşşifalar kurulmuş ve giderlerini karşılamak için vakıflar oluşturulmuştur. 


Bu bilgiye dayanarak Anadolu Selçuklu Devleti'yle ilgili; 


1. fetihlerin ekonomik amaçlı yapıldığı, 
II. sosyal devlet anlayışının benimsendiği, 


IN. halkın devlete bağlılığının artırılmak istendiği 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız !l C) Yalnız Il A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 
D) i veli E) il vellii D) i veli E) il veli 
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Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerin; 


|. Ermeni, Gürcü ve Rumlarla savaşmaları, 
I. yer adlarını Türkçeleştirmeleri, 
IN. Anadolu Selçuklularıyla mücadele etmeleri 


faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu'nun 
Türkleşmesini hızlandırdığı söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il CO) | veli 


D) li vellil E)Lilvelli 


. Selçukluların fethedilen toprakları fetheden 
komutanın yönetimine vermesi 
II. Anadolu'da yaşayan halkın çoğunluğunun 
Hristiyan olması 
IN. Doğudan gelen Türkmenlere yeni yurtlar bulunmak istenmesi 


Yukarıdakilerden hangilerinin Türklerin Anadolu'yu fethetmesini kolaylaştırdığı savunutabilir? 

C) Yalnız lil 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! 


D) 1 ve Ili E) Il ve lll 


Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk dönemlerinde 
Konya, Aksaray, Sivas ve Kayseri gibi şehirler ticaret merkezleri iken, Il. Kılıçarslan döneminden 
sonra Antalya, Alanya ve Sinop gibi şehirler de 
önemli ticaret merkezleri arasında yer almıştır. 


Yeni ticaret merkezlerinin ortaya çıkmasında; 
1. liman şehirlerinin ele geçirilmesi, 
Il. uluslararası ticarete önem verilmesi, 


Ili. fethedilen yerlerin küçük iktalara ayrılması 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


1. 
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Karamanoğlu Mehmet Bey, Selçuklu başkenti 
Konya'yı ele geçirdikten sonra bürokratların 
Farsça, ulemanın da Arapça konuşmasını yasaklamış ve artık her alanda Türkçenin konuşulup yazılması için ferman çıkarmıştır. 


Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu uygulamayla ulaşmak istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Ulusal kültür değerlerini korumak 

B) Türkçenin kullanım alanını genişletmek 

©) Halkile yönetim arasındaki iletişimi kolaylaştırmak 

D) Türkçeyi evrensel bir dil haline getirmek 

E) Devletin resmi dilini değiştirmek 


Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra 
Türkler kısa sürede Anadolu'da yaptıkları fetih- 


lerle, Ege ve Marmara kiyilarına kadar ulaşmışlardır. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu durumu ko- 


laylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu savunulamaz? 


A) Haçlı Seferlerinin başlaması 

B) Savaşı kaybeden Bizans'ın direnişinin kırılması 

G) Doğudan gelen Türkmenlerin Anadolu'ya 
yerleştirilmesi 

D) Fethedilen toprakların fetheden komutanların yönetimine verilmesi 

E) Anadolu halkının Bizans'ın yönetiminden 
memnun olmaması 


Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk beyliklerinin 
Anadolu'yu yurt edinmek için yaptıkları faaliyetler arasında gösterilemez? 


A) Yer adlarını Türkçeleştirmeleri 

B) Bizans ve Haçlılara karşı savaşmaları 

©) Doğudan gelen Türkmenler için yerleşim merkezleri kurmaları 

D) Yönetimde veraset sistemini esas almaları 


E) Cami, kervansaray ve medrese gibi eserler 
yapmaları 


İREN YAYINLARI 
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4. 


Anadolu Selçukluları Sinop, Antalya ve Alanya 


gibi limanlarda Avrupalı tüccarlara düşük güm. 


rük tarifesi uygulamışlar ve ticaret yollarının ele 
geçirilmesine önem vermişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklula. 
rındaki bu uygulamanın sonuçları arasında 
gösterilemez? 


A) Kervansaray sayısının artması 

B) Anadolu'da refah seviyesinin yükselmesi 
C) Ülkenin ekonomik öneminin artması 

D) İkta sisteminin uygulanması 

E) Altın para bastırılması 


Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen 
Türkmenlerin büyük çoğunluğu konar-göçer olmasına rağmen, bunların arasında köylüler, şehirliler, tüccarlar, sanatkarlar ve din adamları da 
vardı. 


Bu durumun Anadolu'da; 


I. Moğol kültürünün yaygınlaşması, 
İl. sınıf farklılıklarının oluşması, 


İN. halk arasında farklı yaşam tarzlarının ortaya 
çıkması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Ni C)I veli 


D) Il ve İli 'E)iilvelil 


Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen komutanlar, kısa sürede 
Anadolu'da bir çok beylik kurmuşlardır. 


Bu durumun Anadolu'da aşağıdakilerden 
hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Türk-İslam kültürünün yerleşmesini 

B) Hristiyan halkın İslam dinini benimsemesini 
C) Halkın meslek gruplarına ayrılmasını 

D) Uluslararası ticaretin gelişmesini 

E) Siyasi birliğin sağlanmasını 
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TEST - 2 


Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin aşağıdakilerden 
hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? 


A) Anadolu'nun Bizans'a karşı savunulmasında 

B) Bayındırlık ve imar faaliyetlerinin hızlanmasında 

C) Anadolu'da huzur ve güvenliğin sağlanmasında il 

D) Küçük yerleşim yerlerinin büyük şehirlere dönüşmesinde 

E) İslam birliğinin sağlanmasında 


Anadolu Selçuklu Sultanı Il. Kılıçarslan'ın ölürnü 
üzerine Ermeni ve Süryani Kiliselerinde yas ilan 
edilmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak Anadolu Selçuklu Devleti'yle ilgili; 


I. farklı ulusların birarada yaşadığı, 
Il. inanç serbesiliğinin sağlandığı, 
iH. kültürel birliğin kurulduğu 


çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 


C) | veli 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) Ive lll E) İl ve lll 


Anadolu Selçukluları döneminde Arapça ve 
Farsça yaygın bir şekilde kullanılırken ikinci beylikler döneminde Türkçe'nin kullanım alanı genişlemiştir. 


Türkçe'nin kullanım alanının genişlemesi; 


1. Anadolu'da İran etkisinin artması, 

. medrese eğitimine duyulan ihtiyacın azalması, 

. Türk dili ve kültürüne verilen önemin artması 


durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D) ivell E) ii ve ill 
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İHSİYİ YAYINLARI 


10. Türkiye Selçuklularında İkta ve Hassa sisteminin 


11. 


12. 


askeri teşkilatın temeli olduğu görülür. Ancak, 
Büyük Selçuklular'da olduğu gibi büyük iktalara 
yer verilmemiş, ikta sahipleri, bulundukları vilayetlerin ve oradaki askerlerin sadece amiri olmuşlardır. 


Buna göre Türkiye Selçuklularının, Büyük 
Selçuklu Devleti'nden farklı olarak aşağıdakilerden hangisine daha fazla önem verdikleri 
söylenebilir? 


A) Toprakların düzenli olarak işlenmesine 

B) Sınır güvenliğini arttırmaya 

C) Ekonomik durumu iyileştirmeye 

D) Askeri harcamaları düzenli toplanamaması 
E) Merkeziyetçi yapıyı güçlendirmeye 


Anadolu Selçuklu Devleti'nde siyasi otoritenin zayıfladığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? 


A) Devletin başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması 

B) Ahilerin yöneticilerini kendilerinin seçmesi 

C) Uc beylerinin kendi adlarına para bastırması 

D) Halktan alınan vergilerin düzenli toplanamaması 

E) Ticari hayatın eski canlılığını yitirmesi 


Abbasi halifeleri tahta yeni çıkan Anadolu Selçuklu hükümdarlarına; unvan, hükümdarlığını 
tasdik eden ferman, hil'at (elbise) gibi hediyeler 
göndermişlerdir. 


Bu bilgiye bakılarak Anadolu Selçuklu Sultanlarıyla ilgili; 


I. otoritelerini dine dayandırdıkları, 
II. ülke yönetimini halifelerle birlikte yürüttükleri, 
Ii. Türk veraset sisteminde yeni düzenlemelere 
gittikleri 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! O)i veli 


D) ivelil E)L ii velli 


TEST - 3 


1. 


Anadolu Selçuklularına ait eserlerden bazıları 
şunlardır: 


I. Medreseler 

II. Kütüphaneler 
IN. Zaviyeler 

IV Kervansaraylar 
V. Kümbetler 


Bunlardan hangilerinin Anadolu'da kültürel 
faaliyetlerin artmasında ve bilimsel çalışmaların gelişmesinde etkili olduğu söylenebilir? 
A) veli 


B) ivelil O) il vellil 


D)ilivelli E) LİV ve V 


Anadolu Selçukluları döneminde kurulan 
Ahilik Teşkilatı; 


i. esnaflar arasında dayanışmanın sağlanması, 
Il. medrese eğitimi ve sağlık gibi sosyal hizmetlerin karşılanması, 
IH. üretimde kalite ve standartın korunması 


işlevlerinden hangilerine yönelik hizmet vermiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Ive hil 


Dj) ilvelii EL ilvellli 


Türkiye Selçukluları Anadolu'nun güney, kuzey 
ve batı sınır bölgelerine Orta Asya'dan gelen 
Türkmenleri yerleştirerek uc teşkilatları oluşturmuştur. 


Türkiye Selçuklu Devleti'nin oluşturduğu uc 
teşkilatlarının aşağıdakilerden hangisiyle mücadele ettiği söylenemez? 


A) Gürcüler B) Harzemşahlar 


C) Ermeniler D) Bizans İmparatorluğu 


E) Trabzon Rum İmparatorluğu 


İİİYİ YAYINLARI 
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TEST - 3 


4. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin 


” İş Türkiye Selçuklu Devleti, son dönemlerinde 
Anadolu Türk tarihine olumlu katkıları arasın. " 


aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenli- 


da aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Türk kültürünü yaymaları 


ğini kabul etmiştir? 


B) Yeni yerleşim merkezleri kurmaları 

C) Türkiye Selçuklu Devleti'yle mücadele etme. Gele lü 
leri i E) Akkoyunlular 

D) Anadolu'da ilk Türk-İslam eserlerini oluştur. 
maları 


E) Haçlı, Gürcü ve Bizans kuwvetlerine karşı 


HANİ YAYINLARI 


12. Anadolu'nun siyasi ve kültürel yapısının de- 


13. 


14. 


15. 


ğişmesinde; 


1. İlhanlılar, 
II. Gazneliler, 
11. Büyük Selçuklular 


devletlerinden hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İl 


D) ivelli E) il ve ili 


Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu Selçuklu Devleti'nin ekonomisinin güçlenmesinde 
doğrudan etkili olduğu söylenemez? 


A) Gümrük vergilerinin düşük tutulması 

B) Yabancı tüccarlara ayrıcalıklar tanınması 
C) Liman şehirlerinin fethedilmesi 

D) Kervansarayların yapılması 

E) Hassa ordusunun kurulması 


İlk Anadolu beyliklerinden olan Çaka Beyliği 
Türklerde, aşağıdaki alanlardan hangisindeki 
gelişmelere öncülük etmiştir? 


A) Denizcilik B) Sağlık C) Ticaret 


D) Eğitim E) Tarım 


1102-1408 tarihleri arasında Mardin ve Diyarbakır çevresine egemen olan ve Anadolu 
Türk mimarisine ait önemli örnekler veren 
beylik aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Danişmentliler B) Artuklular 
C) Mengücekliler 


E) Çaka beyliği 


D) Saltuklular 
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egemen oldukları toprakları korumaları g. Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Anado- 
| lu'da kurulan Türk devletlerine ait değildir? 
A) Artuklu Sarayı 
5. Anadolu Selçuklu sultanlarının siyasi otorite. B) Karatay Medresesi 
lerini güçlendirmek için aşağıdaki alanlardan (| C) Divriği Külliyesi 
hangisindeki gelişmelerden daha az yarar. | D) Danişmend Gazi Türbesi 
landıkları söylenebilir? i E) Uluğ Bey Rasathanesi 
A) Kültürel B) Dini C) Askeri | 
D) İdari E) Hukuki ve. 
i 1. Anadolu'nun Batı bölgelerindeki Türk nüfu- 
: sun artması, 
N Mi | Il. Bağımsız Türk beyliklerinin kurulması, 
6. Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi (| IH. Bizans'ın Anadolu'daki otoritesinin sona er- 
Anadolu'ya hakim olmak için mücadele ei || mesi 
memiştir? i 
i , gelişmelerinden hangileri Türkiye Selçuklu 
A) Safeviler B) Timurlular i Devleti'nin zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır? 
; 
C) Akkoyunlular D) Memlükler | 
i A) Yalnız | B) | veli C) | ve lll 
E) Gazneliler : 
D) Il ve |ll E) 1, li ve ill 
| 
7. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde görülen; | 
: 11. Birinci Kılıçarslan döneminde Anadolu. Sel-. 
1. İkinci Kılıçarslan'ın ülkeyi oğulları arasında açanlara lk 
paylaştırması, | ması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda 
Il. Büyük Selçuklu Devleti ile mücadele edilmesi, | ind ai 
IN. Babailer İsyanı'nın çıkması 
İ A) Fetihlerin Batı yönünde yoğunlaşmasının 
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkma- B) Bizans'la yapılan yal kaybedilmesinin 
sında veraset anlayışı etkili olmuştur? C) Birinci Haçlı Seferi'nin düzenlenmesinin 
D) Moğol saldırılarının artmasının 
A) Yalnız | B) Yalnız 1l C) Yalnız Hil : E) Taht kavgalarının başlamasının 
| i 
D) i veli E)1,livelil ir | 2c 
; z amam imla 
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OSMANLI DEYVLETİ'NİN 
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KURULUŞ DÖNEMİ 


Yİ YAYINLARI 
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44. Yüzyü Başlarında Anadolu ve Balkanlar 


Kösedağ Savaşı sonrası dönemde Türkiye Selçukluları yıkılışa geçmiş, İlhanlı Devleti Anadolu'da etkin 
hale gelmiş ve bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur. 


Bizans, Anadolu'da Bursa ve çevresini elinde tutarken, Trabzon ve civarında Pontus Rumları egemen 
olup, Amasra'da ise Ceneviz'e ait ticaret kolonileri kurulmuştur. 


Balkanlar'da Bizans İmparatorluğu, Bulgar ve Macar 
krallıkları, Eflak ve Boğdan Prenslikleri, Sırp ve Rum 
Despotlukları bulunuyordu. 


Osmanlı Devleti'nin Büyümesini Kolaylaştıran Etkenler 
-» Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması, 


-» Osmanlıların coğrafi konum itibariyle Balkanlar, 
Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'e yakın olması, 


- Anadolu'daki siyasi güçler olan; İlhanlılar, Türkiye 
Selçukluları, Ahiler ve Türk Beylikleri ile iyi geçinilerek, önceliğin Bizans'la mücadeleye verilmesi, 


İleri görüşlü iç ve dış politikalar izlenmesi, 


- Bizanslı tekfurlar (valiler) arasındaki mücadeleler 
ve Bizans'taki taht kavgalarından yararlanılması, 


- İyi eğitim görmüş, yetenekli ve ileri görüşlü padişahların iş başına gelmesi, 


« Osmanlı Devleti'nin güçlü bir merkezi yönetime 
sahip olması, 


-» Devlet işlerinin kişisellikten çıkarılarak süreklilik kazanmasının sağlanması, 


“> Osmanlılar'ın Balkanlar'da ilerlediği dönemde İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları'nın olması (1337 - 1453), 


- Fetihlerin işgal ve istila amaçlı 'değil, gaza ve cihad amaçlı gerçekleştirilmesi, 


» Fethedilen bölgelerdeki halka adaletli ve hoşgörülü davranılması, 


> Fetihlerin hızlı ve kalıcı olması için fethedilen bölgelerde Tımar ve İskan siyaseti takip edilmesi. 


Orhan Bey döneminde Balkanlara geçilmesin- 
den sonra, fethedilen yerlere doğudan gelen 
göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi politikasına 
“İskan Siyaseti” denilmiştir. 


ÇEEN YAYINLARI 


İskan Faaliyetlerinin Özellikleri 

- Öncelikle konargöçerler, Tatarlar ve anlaşmazlık 
içinde olan ailelerden biri seçilmiştir. 

- İskan için, iskan yerine yakın yerden aileler seçilmiş, böylece göçü kolaylaştırmak ve göç edilen 
bölgeye uyumu sağlamak amaçlanmıştır. 

«> Göçmen alınırken, o yerin üretim ve sosyal düzeninin bozulmamasına dikkat edilmiştir. 

- Yeni yerleşim yerinde herkese ihtiyacı olan malzeme verilmiş, bir süre bölgeden vergi alınmamıştır. 

«> Geçerli neden olmadıkça eski yerleşim yerine dönmek yasaklanmıştır. 

- Yerli halktan ayaklanma çıkarma olasılığı olanlar, 
başka bir yere yerleştirilmiştir. 


- Bir bölgeye iskan bir seferde yapılmamış, gerektikçe tekrar edilmiştir. 


XIV yüzyilin orialarından başlayıp XVİ. yüzyıl sonlar- 
na kadar yaklaşık 150 yıl süren iskanlar sonunda Balkanların önemli bir kısmı her yönüyle Türkleşmiştir. 


E 


İskan Siyassti'nin Amacları 

- Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlama, 

«- Fetihlerin kalıcı olmasını sağlama, 

» Fethedilen yerlerin siyasi, askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlama, 

»- Doğudan gelen Türkmenleri boş arazilere yerleştirerek tarımsal üretimi artırma, 


» Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek bunların yerleşik halka zarar vermelerini 
önleme, 


- Fethedilen yerlerde sorun çıkarma ihtimali olan 
ailelerin, Anadolu'ya göç ettirilmesini sağlayarak sosyal karışıklık çıkma ihtimalini azalimak. 


İR 


Osmanlı Devleti'nin Bazı Özellikleri 

-» Tek bir hanedanın hüküm sürdüğü en uzun ömürlü devlettir. 

-- Şer'i(dini) ve örfi olmak üzere iki çeşit hukuk sistemi uygulanmış ve padişahların yetkileri şer'i kanunlarla sınırlandırılmıştır. 


> Üç kıtaya yayılan bir dünya devleti olmuş ve yıkılmasiyla toprakları üzerinde elliye yakın devlet kurulmuştur. 

*» Osmanlı Devleti, büyük oranda İslam birliğini sağlamış, yıkılmasıyla bu birlik bozulmuştur. 


Anadolu Türk birliğini kesin olarak sağlamıştır. 


se) 


e 
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I. Selim'den itibaren Osmanlı padişahları “Halife” 
unvanı taşımışlardır. 


ii 


Balkanlarda Türk - İslam kültür ve medeniyetini yaymışlardır, 


Kuruluş Dönemi Padişahları (1299 - 1453) 


> OsmanBey (1281- 1326) 
» OrhanBey o (1326- 1362) 
-» İ. Murat (1362 - 1389) 
“ İ. Bayezid (1389 - 1402) 
> Fetret Devri (1402 - 1413) 
> İL Mehmet ( (1413- 1421) 
>» İl. Murat (1421 - 1451) 
p 


Osmanlı hanedanı, Oğuzların Bozok koluna bağlı 
Gün Han bölümünün Kayı Boyu'ndandır. |. Alaeddin 
Keykubat döneminde Anadolu'ya gelen Kayılar Ankara yakınlarındaki Karacadağ'a yerleştirilmişlerdir. 


Bir süre sonra Kayılara, Söğüt ve Domaniç yöresi 
yaylak ve kışlak olarak verilmiştir. 


Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi'nin yerine Kayı Boyu'nun ileri gelenleri tarafından beyliğin başına getirilmiştir. Osman Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı lll. Alaedeli Keykubat'ın İlhanlılar tarafından gözaltına alınmas! üzerine 1299'da bağımsızlığını ilan etmiştir. 


Osman Bey, Anadolu'da dini, siyasi ve ekonomik gü- 


cü elinde bulunduran Ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin 
kızıyla evlenerek bu t 


Entuğrul Gazi'nin Türbesi 


MiİYİ YAYINLARI 


Osman Bey, Bursa, Bilecik, İzmit gibi yerlerde bulu- 


nan ve merkezi dinlemeyen Bizans tekfurlarından (va-.' 


liler) Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir'i almıştır. 


Bu gelişmeler üzerine Bizans İmparatorunun, Osman 
Bey üzerine yolladığı ordu 1302'de Koyunhisar Sava. 
şı'nda Osmanlı kuvvetlerine yenilmiştir. 


Bu savaşta Osmanlı ve Bizans kuvwveileri ilk defa 
karşı karşıya gelmiş ve o devrin bazı kaynakları Osman Bey'den ilk defa bahsetmiştir. 


Ez 


amm 
Savaştan sonra Bursa'nın üç tarafı Osmanlı hakimiyetine geçmiş ve Bursa kalesi denetim altına alınmıştır. 
Mudanya'nın 1321'de fethi ile Bizans'ın Bursa ile 
bağlantısı kesilmiştir. 


Bizans'tan yardım alma ümidini kesen Bursa tekfuru 
1326'da şehri Osmanlılara teslim etmiştir. Bursa'nın 
alınmasından kısa bir süre önce vefat eden Osman 
Bey, vasiyeti üzerine Bursa'ya defnedilmiştir. 


Osman Bey döneminde fetihler gönüllü Türkmen 


birlikleriyle gerçekleşiirilmiş, ayrıca ilk Osmanlı perası basirılmıştır. 


Osman Bey'in fetih politikasını devam ettiren Orhan 
Bey, babasının vefatından kısa bir süre sonra Bursa'yı 
alarak Osmanlı Devleti'nin başkenti yapmıştır (1326). 


Osmanlı kuvvetlerinin İznik'i kuşatması üzerine Bizans İmparatoru lll. Andronikos; Osmanlı ilerleyişini 
durdurmak ve kaybedilen kaleleri geri almak için 
Anadolu'ya geçmiş, ancak Palekanon (Maltepe) Savaş'nda Osmanlı kuvvetlerine mağlup olmuştur 
(1329). Savaş sonrası İ nik, Gemlik, İzmit alınmış ve 
Kocaeli Yarımadası Osntanlı hakimiyetine girmiştir. 


Orhan Bey, Balıkesir ve çevresine hakim olan Karesioğullarındaki iç karışıklıklardan yararlanarak bu 
beyliğe son vermiştir. 
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Karesioğullarının Osmanlı'ya katılması ile Anadolu 
Türk birliğini sağlama yolunda ilk adım atılmıştır. 


RL 


Karesi Beyliği donanmasının Osmanlı Devleti'ne geçmesi Rumeli'ye geçişi ve Marmara Denizi'ndeki adaların fethini kolaylaştırmıştır. 1354'te Ankara Ahilerden 
alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. 


papaz 


Ankara Kalesi 


Balkanlardaki Gelişmeler 


Bizans İmparatorluğu'ndaki taht kavgalarına karışan 
Orhan Bey Kantakuzen'i desteklemiş ve tahta çıkmasını sağlamıştır. Osmanlı yardımlarının sürekliliğini sağlamak isteyen Kantakuzen Rumeli'deki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara vermiştir (1353). 
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Böylece, Osmanlı Devleti Rumeli'de ilk defa toprak 
sahibi olmuş ve Çimpe Kalesi'ni Rumeli fetihlerinde üs olarak kullanmıştır. 


Bu dönemde Gelibolu, Bolayır, Çorlu, Tekirdağ, Lüleburgaz, Keşan ve Malkara fethedilmiştir. 
Teşkilatlanma Çalışmaları ve Diğer Faaliyetler 
-» Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. 


> İlk divan teşkilatı kurulmuş ve Vezirlik kurumu 
oluşturulmuştur. 


“ İllereilk kez kadılar ve subaşılar gönderilmiştir. 


*- İlk kez donanmaya sahip olunmuş ve Karamürsel'de ilk tersane kurulmuştur. 


İznik'te ilk Osmanlı medreseleri açılmıştır. 


- İskan siyaseti uygulanmaya başlanmıştır. 


TAYI YAYINLARI 


, 


Yapılan teşkilatlanma çalışmaları ile “beylikten' 
“devlet”e geçiş sağlanmıştır. Böylece, devlet işleri 
kişisellikten çıkarılmıştır. 


1. Murat Dönemi (1362-1389) 


I. Murat'ın kardeşleri ile mücadelesinden yararlanan 
Ahiler, Ankara'yı Osmanlı Devleti'nden almışlarsa da, 
1362'de |. Murat, şehri geri almıştır. 


i. Murat, oğlu Bayezid'i Germiyan beyinin kızı ile evlendirmiş, bu evlilik sonucu Germiyanoğulları Kütahya, Simav ve Tavşanlı'yı çeyiz olarak Osmanlı Devletine vermiştir. Hamitoğulları'ndan ise para karşılığı toprak satın alınmıştır. 


Karamanoğulları İle akrabalık ilişkileri kurulmasına rağmen Karamanoğullarının saldırıları üzerine 1387 'de 
Karaman seferine çıkan 1. Murat bu beyliğe üstünlüğünü kabul ettirmiştir. 


Balkanlar'daki Gelişmeler 


I. Murat, Bizans ve Bulgar kuvvetlerini 1363'te Sazlıdere Savaşı'nda yenerek Edirne'yi fethetmiş, Gümülcine ve Filibe'yi alan Osmanlı kuvvetleri Çatalca'ya 
kadar ilerlemiştir. Edirne ve Filibe'nin ele geçirilmesiyle Bizans'ın Balkanlarla bağlantısı kesilmiştir. 


Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanlılara karşı ilk kez Haçlı ordusu oluşturarak Edirne 
üzerine yürümüşlerdir. Osmanlı ordusu bu Haçlı ittifakını Sırp Sındığı Savaşı'nda yenilğiye uğratmıştır 
(1364). 


Savaş sonunda Edirne başkent yapılmış, Balkanlardaki Macar üstünlüğü sona ermiştir. 


Sırp Sındığı Savaşı'ndan sonra Osmanlı ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Bulgarlar, Osmanlı hakimiyetini 
tanıyarak, Osmanlı Devletine vergi vermeyi kabul etmişlerdir (1369). 


1371 Çirmen Savaşı'nda Osmanlı kuvvetlerine yenilen Sırplar Osmanlı egemenliğini tanımış, vergi ve asker vermeyi kabul etmişlerdir. Bu zafer, Osmanlı kuvvetlerine Makedonya yolunu açmıştır. 


Edirne Sarayı'ndan Günümüze Kalan Kule 


Osmanlı Devleti'nin Manastır, Sofya ve Niş'i alması 
üzerine harekete geçen Sirp, Boşnak, Hırvat, Arnavut 
ve Macar kuvvetlerinin Türklere karşı birleşmesini engellemek için 1. Murat'ın Bosna Krallığı üzerine gönderdiği kuvvetler Ploşnik denilen yerde yenilmiştir 
(1388). Bu durumdan cesaret alan Haçlılar, Osmanlı 

— Devleti'ne saldırmışsa da, Anadolu beyliklerinden yardım alan |. Murat, Haçlıları |. Kosova Savaşı'nda mağlup etmiştir (1389). 


Savaşın sonucunda; Tuna'ya kadar olan Balkan toprakları Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş, zaferden 


Sonra savaş alanını gezen 1. Murat bir Sirp askeri tarafından şehit edilmiştir. 


Osmanlı Devleti ilk kez 1. Kosova Savaşı'nda Anadolu beyliklerinden askeri yardım almıştır. 


Ii. Murat'ın Kosova'daki Türbesi 


(ÇGEEYİ YayınLarı 


Teşkilatlanma Çalışmaları ve Diğer Faaliyetler 


- 1. Murat, “ülke toprakları padişah ve'oğullarının malıdır” anlayışını getirerek merkezi otoriteyi kuvvetlendirmiştir. 


-» Balkanlarda sınırların genişlemesi üzerine 
Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. 


> Tımar Sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 


«» “Pencik Sistemi” uygulanarak Yeniceri Ocaği 
kurulmuştur. 


-> Mali teşkilat kurulmuştur. 


«- Veziriazamlık, kazaskerlik ve defterdarlık makamları oluşturularak divan genişletilmiştir. 


I. Bayezid (Yıldırım) Dönemi (1389-1402) 


Ii. Bayezid, 1390'da Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları beyliklerini Osmanlı topraklarına katmış, Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği'ni kurmuştur. 1392'de Hamitoğullarını ve Candaroğulları'nın Kastamonu kolunu ortadan kaldırmiştir. 


Karamanoğulları ile Osmanlı Devleti arasında Karaman Seferi sonucu antlaşma yapılmışsa da, Niğbolu 
Savaşı sırasında Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Yıldırım Bayezid bu beyliğe 
son vermiştir (1397). 


Niğbolu Savaşı sonrası !. Bayezid, Kadı Burhanettin Devleti'ni de ortadan kaldırarak ilk kez 
Anadolu Türk Birliği'ni sağlamıştır (1398). 


1399'da I.Bayezid, Memlüklerin elindeki Malatya, Darende ve Divriği ile Dulkadiroğullarının merkezi Elbistan'ı Osmanlı ülkesine katmış, bu durum Osmanlı - 
Memlük ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur. 


Orta ve Doğu Anadolu'nun Osmanlı egemenliğine 
girmesi Timur ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya 
getirmiştir. 
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Mudurnu Bayezid Hamamı 


İstanbul Kuşatmaları 


i. Bayezid döneminde 1391'de ve 1395'te İstanbul kuşatılmıştır. Bu sırada, Osmanlı topraklarına giren Haçlıların Niğbolu Kalesi'ne saldırması üzerine kuşatma kaldırılmıştır. 


1. Bayezid, 1396'da Niğbolu Savaşı sonrası İstanbul'u 
tekrar kuşatmışsa da, 1401'de Timur'un Anadolu'ya 
girmesi üzerine Bizans ile bir antlaşma yaparak kuşatmayı kaldırmıştır. 


I. Bayezid İstanbul Boğazı'nı konirol altına alma amacıyla Anadolu Hisarı'nı (Güzelcehisar) yapiırmıştır. 


Balkanlardaki Gelişmeler 


.Bayezid, Eflak beyini vergiye bağlamış, Bulgarlar 


üzerine sefer yapmış (1393) ve Selanik'i fethetmiştir 


(1394). | e 


Ii. Bayezid, Bizans'a yardım etmek ve Osmanlıların 
Balkanlar'daki ilerleyişini durdurmak amacıyla Niğbolu Kalesi'ni kuşatan Haçlı ordusunu 1396 Niğbolu Savaşı'nda mağlup etmiş ve Bulgar krallığına son verilmiştir. 


Niğbolu Savaşı sonucu; Abbasi halifesi Yıldırım 
— Bayezid'e *Sulian-ı İklim-i Rum” unvanını vermiş, 
— bu durum Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk birliğini sağlamasını kolaylaştırmıştır. 


ÇİRENİ YayınLAaRI 


Ankara Savaşı (1402) 


Savaşın Nedenleri 


«> Timur'un Doğu (Çin) Seferi öncesinde batıda güçlü devlet bırakmak istememesi, 


“Her iki hükümdarında “Cihan hakimiyeti” idealine 
sahip olması, 


» İki devletin sınır komşusu olması, 


«s Osmanlı topraklarına katılan Anadolu beylerinin 
Timur'a sığınmaları ve Timur'u, |. Bayezid'e karşı 
kışkırtmaları, 


“> Timur'dan kaçan Karakoyunlu hükümdarı Kara 
Yusuf ve Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir'in Osmanlı Devleti'ne sığınmaları ve I.Bayezid'i Timur'a 
karşı kışkırtmaları, 


«» İki hükümdarın birbirine hakaret içeren mektuplar 
göndermesi, 


«s» Timur'un Osmanlı topraklarına girmesi. 


Bu nedenler sonucu çıkan Ankara Savaşı'nda Osmanli ordusundaki beylik askerlerinin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi üzerine Osmanlı Devleti savaşı 
kaybetmiş, Yıldırım Bayezid esir düşmüştür (1402). 


Savaşın Sonuçları 
«> Türk beyliklerinin birçoğu tekrar kurulmuş, Anadolu 
Türk birliği bozulmuştur. 


«> İ.Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları başlamış, Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir. 


«» Avrupa'daki Türk ilerleyişi durmuş, Balkanlarda 
bazı topraklar elden çıkmıştır. 


«» Bizans'ın varlığı bir süre daha devam etmiştir. 


Ankara Savaşı sonrası, Osmanlı Devleti Balkanlarda bir kısım topraklarını kaybetmişse de Balkanlarda varlığını korumayı başarmıştır. 


Bu durumun nedenleri; 
«» Halka hoşgörülü davranılması ve yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olması, 


«» Vergilerin adaletli şekilde toplanması ve bölgede 
Tımar, iskan gibi politikaların uygulanması, 


ss» Bu dönemde Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı ittifakının kurulamamış olması, 


«> İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının 
devam etmesi. 


Feirei Dönemi (1402-1413) 


Sonucu kestirilemeyen karışıklık ve kaos dönemleri- 
ne “Fetret Devri" denir. Osmanlı tarihinde I.Bayezid'in 
Timur'a esir düşmesinden, Mehmet Çelebi'nin hü- 


kümdar olmasına kadar geçen süreye Fetret devri 
denilmiştir. 


Bu dönemde; Süleyman Çelebi Rumeli'de, İsa Çelebi Balıkesir'de, Musa Çelebi Bursa'da ve Mehmet Çelebi Amasya'da hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. Mücadeleler sonucunda kardeşlerini etkisiz hale getiren 
Mehmet Çelebi, Osmanlı padişahı olmuştur. 


Fetret Devri'nde şehzadelerden Musa Çelebi İstanbul'u kuşatmıştır. 


Mehmet Çelebi de 1410'da Saruhanoğulları beyliği- 
ni tekrar Osmanlı topraklarına katmış, böylece Anadolu'da ikinci defa Türk birliğini sağlama çalışmaları başlamıştır. 


i. Mehmet (Çelebi) Dönemi (1413-1421) 


Aydınoğullarından İzmir'i alan Mehmet Çelebi, Karamanoğullarının Bursa'ya saldırması üzerine Karaman 


Seferi'ne çıkarak Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'i almıştır. 


Mehmet Çelebi, 1416'da Candaroğullarına hakimiyetini kabul ettirmiş, Cenevizlilerden Samsun'u almıştır. 


Denizlerdeki ve Balkanlardaki Gelişmeler 


Gelibolu açıklarında Osmanlı Devleti ile Venedikliler 


arasında yapılan ilk deniz savaşını Venedikliler kazanmıştır (1416). 


1416'da çıkan iç karışıklıklardan yararlanan Mehmet 
Çelebi Eflak'ı yeniden Osmanlı topraklarına katmıştır. 


Bosna Osmanlı egemenliği altına alınmış, Bizans ile 
dostluk ilişkileri kurulmuştur. 


İç İsyanlar 


Şeyh Bedrettin İsyanı: İyi bir eğitim görmüş olan 
Şeyh Bedrettin'in görüşleri Osmanlı Devleti'ndeki İslam anlayışına ters düşmüş, önce müritlerinden Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ayaklanmıştır. Şeyh 
Bedrettin bu ayaklanmalar sırasında Balkanlara kaçmış ve Deliorman'a yerleşmiştir. Mehmet Çelebi, 


Şeyh Bedrettin'i yakalatmış ve yargılanan Şeyh Bedretiin idam edilmiştir. 


KE YAYINLARI 


Mustafa Çelebi İsyanı: Ankara Savaşı'nda esir düşen 


ve Semerkant'a götürülen Yıldırım Bayezid'in oğulla- 


rından Mustafa Çelebi, Timur'un ölümünden sonra 
serbesti bırakılmıştır. Bizans'ın yardımını sağlayan 
Mustafa Çelebi Rumeli'ye geçerek isyan etmiş, başarısız olunca da Bizans'a sığınmıştır. Bu gelişme üzeri. 
ne Çelebi Mehmet, Mustafa Çelebi'nin serbest bırakıl. 
maması konusunda Bizans'a bir antlaşma yapmıştır. 


Çelebi Mehmet tahta çıktığında Anadolu'da beylikler yeniden kurulmuş olduğundan asker ihtiyacını karşılamada zorluklar çekmiş ve bu durumu 
da Balkanlardaki Hristiyan ailelerden gençlerin 
askere alınmasıyla çözmüştür. Böylece, ilk devşirme Çelebi Mehmet döneminde yapılmıştır. 


il. Murat Dönemi (1421-1451) 
İç İsyanlar 


Mustafa Çelebi İsyanı: Mehmet Çelebi dönemindeki 
isyanında başarılı olamayarak Bizans'a sığınan Mustafa Çelebi, Bizans'ın yardımları ile Rumeli'de tekrar 
isyan etmiş ve Edirne'ye girerek hükümdarlığını ilan 
etmiştir. Anadolu'ya geçen Mustafa Çelebi, yapılan 
savaşta 1l. Murat'a yenilmiş ve idam edilmiştir (1422). 


İsyanı basiran Il. Murat, isyanda desteği olan Bizans'ın merkezi İstanbul'u kuşaimışsa da başarılı 
olamamıştır. 


Şehzade Mustafa İsyanı: Il. Murat'ın İstanbul kuşatması sırasında Bizans'ın kışkırtmaları ve bazı Anadolu beyliklerinin de yardımı ile kardeşi Şehzade Mustafa ayaklanmışsa da yakalanarak idam edilmiştir (1423). 


Ii. Murat, iç isyanlar sırasında Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetlerde bulunan Candaroğullarına ve-Hamit ilini alarak Karamanoğullarına Osmanlı hakimiyetini kabul ettirmiştir. 


1424'te Menteşe ve Aydınoğulları beylikleri ortadan 
kaldırılmış, ayrıca Germiyan toprakları vasiyet yoluyla Osmanlı Devleti'ne katılmıştır (1428). 
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Muradiye Külliyesi(Bursa) 


Balkanlardaki Gelişmeler 


Ii. Murat döneminde Osmanlı sınırları Makedonya- 
dan Adriyatik Denizi ve Ege kıyılarına uzanmıştır. Bu 
durum Ege adalarını elinde tutan Venedik ile 1425'te 
yeni sâvaşların başlamasına neden olmuştur. 


1430 yılına kadar süren savaşlarda Selanik, Yanya ve 
Serez alınmış, Orta ve Güney Arnavutluk'ta Osmanlı 
yönetimi kurulmuştur. 


Balkanlarda bu dönemde Osmanlı Devleti'ne karşı 
Macar, Sırp, Eflak ve Bosnalılardan oluşan bir Haçlı 
birliği kurulmuştur. Bu birliğe karşı başlangıçta bazı 
başarılar elde eden li. Murat, ilerleyen süreçteki başarisiz sonuçlar üzerine Osmanlı Devleti, 1444 yılında 
Macarlarla Edirne Segedin Anilaşması'nı imzalamıştır. 


Bu antlaşmaya göre; 


$ 


> Bulgaristan Osmanlı toprağı olacak, 


» Sırbistan bağımsız olacak, fakat Osmanlı Devleti'ne vergi verecek, 


> Eflak Macaristan'a bırakılacak, fakat Osmanlı 
Devleti'ne vergi verecek, 


“> Tuna nehri sınır olacak, 


» Antlaşmanın süresi 10 yıl olacaktır. 


Bu antlaşmadan sonra il. Murat tahttan çekilmiş ve 
şehzade li. Mehmet tahta geçmiştir. 


Küçük yaşiaki Il. Mehmet'in tahta çıkması Avrupa'da 


Osmanlı Devleti'ne karşı veni bir Haçlı ordusunun 
kurulmasına neden olmuştur. 


Ka a a a e 


II. Murat devlet adamlarının isteği üzerine tekrar padişah olarak sefere çıkmış ve Varna Savaşı'nda Haçlıları yenilğiye uğratmıştır (1444). Bu zafer ile; Yunanistan 
doğrudan Osmanlı yönetimi altına alınmış, Bulgaristan yeniden Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. 


1447 yılında Macarların öncülüğünde Osmanlılara 
karşı yeni bir haçlı ordusu oluşturulmuştur. Il. Murat, 
Haçlı ordusuna karşı 1448'de Il. Kosova Savaşı'nı kazanmıştır. Avrupalılardan yardım alma ümidi kalmayan Bizans'ın fethi için gerekli ortam oluşmuştur. 


Bu zafer sonucu Avrupalılar savunmaya çekilirken, Avrupa'da Osmanlı ilerleyişi artarak devam 
etmiş ve Osmanlılar Balkanlara kesin olarak yerleşmişlerdir. 


TEST - | 


1. 


Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun Orhan 
Bey zamanında oluşturulmuştur. Birinci Murat 
döneminde ise fetihlerin artması sonucunda divan üyelerinin sayısı artırılarak yeni düzenlemeler yapılmıştır. 


Birinci Murat döneminde yapılan bu değişiklik aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 
gösterilebilir? 


A) Ülke sınırlarının genişlemesinin yönetimi 
zorlaştırdığına 

B) Halk arasında eğitimli kişi sayısının arttığına 

C) Askeri ve siyasi alanda ıslahatlar yapılmaya 
çalışıldığına 

D) Yönetimde veraset anlayışının değiştiğine 

E) Padişahın yetkilerinin azaldığına 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde görülen; 


- yoksullar için imarethanelerin açılması, 

- göçebe Türkmenler için yerleşim merkezlerinin kurulması, 

— eğitim ve sağlık işlerinin yürütülmesi için vakıflar kurulması 


faaliyetlerinin daha cok aşağıdaki alanlardan 
hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Ekonomik B) Dini C) Sosyal 


D) Kültürel E) Askeri 


Bizans sınırında küçük bir beylik olarak kurulan 
Osmanlı Devleti, zamanla üç kıtada toprakları 
bulunan bir dünya devleti haline gelmiştir. 


Bu durumun Osmanlı Devleti'ne aşağıdaki 


özelliklerden hangisini kazandırdığı savunulamaz? 


A) Siratejik bakımdan önemli konumda olma 
B) Çok uluslu bir toplum yapısına sahip olma 
C) Farklı kültürlerle etkileşime girme 

D) Devleti dini kurallara göre yönetme 

E) Önemli ticaret yollarına egemen olma 


BENİ YAYINLARI 


4. 


Osmanlı Devleti'nde Birinci Murat döneminde yönetimde, “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” 
anlayışı yerine “Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır.” anlayışı getirilmiştir. 


Egemenlik anlayışında görülen bu değişiklikle; 


I. yeniçerilerin yönetime karışması, 
Il. padişah kardeşlerinin tahtta hak iddia etmesi, 
Ii. saray kadınlarının yönetime müdahale etmesi 


durumlarından hangilerinin önlenmesinin 
amaçlandığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Yalnız Ili 


D) | veli E) il vellli 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemi hükümdarlarından İ. Murat zamanında Rumeli, I. Bayezid 
zamanında ise Anadolu Eyaleti kurulmuştur. 


Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili; 


I. batı ve doğu yönünde sınırlarını genişlettiği, 
Il. yönetimde kolaylık sağlamak istendiği, 
Iİ. teşkilatlanmaya önem verdiği 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) Ii veli E)Lilvelil 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde fethedilen yerlerde yeni yerleşim yerleri açılarak cami, 
medrese gibi sosyal kurumların oluşturulması 
devletin önemli görevleri arasında sayılmıştır. 


Bu faaliyetlerin amacı olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilebilir? 


A) Bağımsız devlet anlayışını güçlendirmek 
B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak 

C) Yönetim alanındaki ikiliklere son vermek 
D) Hukuk birliğini sağlamak 

E) Sınır bölgelerini güvenlik altına almak 
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7. Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan Fetret döneminde Anadolu'daki toprakla- 
| rının büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen, 
Balkanlardaki toprak bütünlüğünü büyük ölçüde korumuştur. 


Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin ortam 
oluşturduğu savunulamaz? 


A) Batı yönündeki fetihlere öncelik verilmesinin 

B) Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının devam etmesinin 

C) Osmanlı Devleti'nin iskan politikasıyla Bali kanların etnik yapısını değiştirmesinin 

D) Müslüman olmayan halka dini alanda hoşgörülü davranılmasının 

E) Balkanlarda siyasi birliğin olmamasının 


8. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde sınırlar 
batı yönünde daha fazla genişlemiştir. 


Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
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Anadolu'da güçlü Türk beyliklerinin bulunması 

Balkanlardaki fetihlere öncelik vermesi 
Balkanlarda İslamiyet'in yayılmak istenmesi 
Bizans İmparatorluğu'nun eski gücünü kaybetmesi 

Hristiyan birliğinin kurulmasının engellenmek istenmesi 
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9. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletönin kısa sürede büyümesini kolaylaştırıcı 
bir etkisinin olduğu savunulamaz? 


| 
| 
| 
| 


A) Merkeziyetçi yönetimin benimsenmesinin 
B) Fetih politikalarına öncelik verilmesinin 

G) Sosyal adalet anlayışının benimsenmesinin 
D) İskan siyasetinin uygulanmasının 

E) Çok uluslu yapının oluşmasının 


10. 


11. 


CER YAYINLARI 


12. 


Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde askeri 
güç Türklerden oluşurken, daha sonra savaşlarda esir edilen gençlerden ve gayrimüslimlerin 
erkek çocuklarından da orduda yararlanılmıştır. 


Bu durumun oluşmasında; 


I. siyasi gücün artması, 
Ii. Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması, 
IN. Türklerin Balkanlarda iskan edilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) ivelli E) Il veli 


Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, ülkesine dönerken Osmanlı Devleti'nin tekrar güçlenmesini 
önlemek için bazı faaliyetlerde bulunmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi Timur'un bu amaç 
doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetler 
arasında gösterilemez? 


A) Anadolu Türk Beyliklerini yeniden kurması 

B) Bayezid'i ölünceye kadar yanında tutması 

C) Altınorda Devleti'ni parçalaması 

D) Osmanlı Devleti'ni vergiye bağlaması 

E) Osmanlı şehzadelerinin ülkeyi bölüşmesini 
desteklemesi 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin diğerlerinin ortaya çıkmasına ortam hazırladığı 
savunulabilir? 


A) Batı yönünde sınırların genişlemesi 
B) Çok uluslu yapının oluşması 

C) İskan siyasetinin uygulanması 

D) Fetihlere öncelik verilmesi 

E) Başkentin Bursa'ya taşınması 
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Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde gerçekleştirdiği aşağıdaki uygulamalardan hangisi devlet işlerinde Balkan uluslarından da 
yararlandığına kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Gayrimüslimlerin çocuklarının Enderun Mektebi'nde yetiştirilmesi 

B) Balkanlarda yeni yönetim birimlerinin oluşturulması 

GC) Divan kurumunun oluşturulması 

D) Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması 

E) Ortodokslara çeşitli alanlarda serbestlik tanınması 


Ankara Savaşı'ndan sonra Bizans İmparatorluğu Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarına karışmıştır. 


Bizans İmparatorluğu'nun bu girişiminin; 


I. bölgedeki etkinliğini artırmak, 
li. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını sağlamak, 


II. Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarına son 
vermek 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il O)iveli 


D) Ii velil E) il veli 


İkinci Murat döneminde, Osmanlı Devleti'ne karşı Balkanlarda oluşturulan Haçlı ittifakları Varna 
ve İl. Kosova savaşlarıyla bozguna uğratılmıştır. 


İkinci Murat'ın bu başarılarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) İslam dünyasında siyasi birliğin sağlanmasına 

B) Batı yönündeki fetihlerin sona erdirilmesine 

G) Venediklilere ticari imtiyazlar verilmesine 

D) İstanbul'un fethedilmesine 

E) Balkan topraklarında isyanların çıkmasına 


(İREM YAYINLARI 


4. 


Osmanlı Devleti, Balkanlarda Hristiyanları baskı 
ile Müslümanlaştırma siyaseti izlememiştir. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun gg. 
nucunda ortaya çıkan bir gelişme olduğu 
söylenebilir? 


A) Devletin teokratik yapısının zayıflaması 

B) Yerel kültürlerin varlığını devam ettirmesi 

C) Devşirme sisteminin uygulanması 

D) Hristiyanlara bazı konularda İslam hukuku. 
nun uygulanması 

E) Hristiyanlar arasında ayrılıkların görülmesi 


Timur'un yenilgiye uğrattığı Karakoyunlu Hü. 
kümdarı Ahmet Celayir'in, Yıldırım'a; Yıldırım'ın 
Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışırken son 
verdiği beyliklerin beylerinin Timur'a sığınması, 
iki Türk hükümdarı arasında Ankara Savaşı'na 
neden olmuştur. 


Bu bilgilere göre Ankara Savaşı'nın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Anadolu'nun çok uluslu bir yapıya sahip olması 

B) İki hükümdarın sınırlarını genişletmek istemesi 

C) Topraklarını kaybeden beylerin kışkırtıcı faaliyetlerde bulunması 

D) Türk İslam dünyasında siyasi birliğin sağlanmak istenmesi 

E) Yıldırım'la Timur arasındaki cihan hakimiyeti 
mücadelesi 


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde fethedilen Rumeli 
topraklarının elde tutulmasını kolaylaştırdığı 
savunulamaz? 


A) Konar göçer Türk topluluklarının fethedilen 
yerlere yerleştirilmesinin 

B) Yerli halkın inançlarına saygılı olunmasının 

C) Başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınmasının 

D) Eski yönetimlerin aldığı vergiden daha az 
vergi alınmasının 

E) Şehzadelerin, Sancak Beyi olarak görevlendirilmesinin 
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Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde Kantakuzen, Orhan Bey'in yardımıyla Bizans tahtına 
geçmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak; 


, Osmanlı Devleti, Bizans'ın iç işlerine karışmıştır. 

Ii. Bizans'ta taht kavgaları yaşanmıştır. 

111. Osmanlı Devleti'nin, Bizans üzerindeki etkinliği artmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız Il 


D) veli E) Lil veli 


Ankara Savaşı sonrasında görülen; 


I. şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanması, 
II. fetih hareketlerinin kesintiye uğraması, 
ii. Osmanlı Devleti'nin otoritesinin zayıflaması 


gelişmelerinden hangilerinin Anadolu'da karışıklıkların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız lll C)ivelii 


D) il velil E) iL, il velil 


Birinci Murat döneminde egemenlik anlayışında 
yapılan bir değişiklikle, ülke topraklarının padişah ve oğullarına ait olduğu kabul edilmiştir. 


Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisini engellemeye yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Ordunun siyasete karışmasını 

B) Hükümdar kardeşlerinin taht değişikliklerinde hak iddia etmelerini 

C) Ülke yönetiminin tek elde toplanmasını 

D) Haçlıların Balkan topraklarını geri almasını 

E) Anadolu'daki Türk beyliklerinin güçlenmesini 


10. Yıldırım Bayezid, Bizans İmparatoru Yuannes'e 


Hi. 


(GARİ YAYINLARI 


12. 


Haliç'in kuzeyinde bir Türk garnizonunun bulundurulması şartını kabul ettirmiştir. 


Yıldırım Bayezid'in bu girişiminin; 


Il. İstanbul'u denetim altında tutma, 
Il. Bizans'a Avrupa'dan deniz yoluyla yardım 
gelmesini engelleme, 
IN. Hristiyan birliğini bozma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) li veltli Ey) İli veli 


Aşağıdakilerden hangisi Bizans'ın, İstanbul'un fethinden önce Osmanlı Devleti'ne 
bağlı bir devlet haline geldiğine kanıt olarak 
gösterilebilir? 


A) İstanbul'da bir Türk mahallesinin kurulmasını kabul etmesi 

B) Osmanlı Devleti'ne vergi ödemesi 

C) Haliç'in kuzeyinde bir Osmanlı garnizonunun bulunmasına izin vermesi 

D) Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini tanıması 

E) Osmanlı şehzadelerini isyana kışkırtması 


İkinci Murat döneminde, komşu ülkelerden birçok bilim adamı Anadolu'ya getirilmiş, Arapça 
ve Farsça bazı eserler Türkçe'ye çevrilmiştir. 


Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Bilimin gelişmesinde dinin belirleyici olduğuna 

B) Türkçe'nin yabancı dillerin etkisi altında kaldığına 

C) Batıdaki teknik gelişmelerin takip edilmediğine 

D) Eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlere önem 
verildiğine 

E) Bilimsel çalışmaların yöneticiler tarafından 
denetlendiğine 
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- Devlet adamı yetiştirmek için Edirne Sarayı'nda Enderun Mektebi açılmıştır. 

- Kapıkulu Ocaklarına asker yetiştirmek için 
Devşirme Sistemi kanun haline getirilerek uygulanmaya başlanmıştır. 


Yukarıdaki düzenlemeler hangi Osmanlı padişahı döneminde yapılmıştır? 


A) Yıldırım Bayezid 
B) İkinci Murat 

C) Çelebi Mehmet 
D) İkinci Mehmet 
E) Birinci Murat 


I. Birinci Kosava 
Il. Sırpsındığı 

IN. Varna 

IV. İkinci Kosova 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde yapılan yukarıdaki savaşlar, 1. Murat ve Il. Murat 
dönemleri olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


I. Murat 11. Murat 
A) Iveli lil ve İV 
B) İvelli Il ve IV 
C) IvelV II ve Il 
D) Ilvelii Ive V 
E) livelV I ve lll 


Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Türk beyliklerinin çoğu Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? 


A) Anadolu Türk birliğinin kurulması 

B) Osmanlı donanmasının güçlenmesi 

€) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanması 

D) Anadolu'nun ekonomik yapısının değişmesi 

E) Osmanlı Devleti'nin Bizans karşısında güçlenmesi 
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Osmanlı donanmasının kurulmasında; 


I. Balıkesir, 
Il. Çanakkale, 
1. Bursa 


şehirlerinden hangilerinin fethedilmesinin 
katkısı olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız || 


D) iveli E) il ve ill 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 
Balkanlarda uyguladığı iskan politikasının 
yararlarından biri değildir? 


A) Konar göçerlerin yerleşik hayata geçmeleri. 
nin sağlanması 

B) Balkanlarda Türk kültürünün yerleşmesi 

C) Fethedilen toprakların savunulmasının kolaylaşması 

D) Devşirme yasasının uygulanmaya başlanması 

E) Anadolu'ya gelen yurtsuz Türkmenlere yeni 
yurtlar açılması 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 
Kuruluş döneminde gerceklesmemistir? 


A) Devşirme sisteminin uygulanmaya başlanması 

B) Memlük Devleti'ne son verilmesi 

C) Anadolu Türk birliğini kurma çalışmalarının 
başlatılması 

D) İlk deniz savaşının yapılması 

E) Balkanlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi 


Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçisine ortam hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bizans'ın Osmanlı'dan yardım istemesi 

B) Palekanon Savaşı'nın kazanılması 

C) Bursa'nın başkent yapılması 

D) Orhan Bey'in Osmanlıların başına geçmesi 

E) Bizanslı tekfurlar arasında mücadelelerin olması 
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Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemi padişahlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi doğru değildir? 


A) Osman Gazi - Koyunhisar Savaşı 
B) Orhan Gazi - Palekanon Savaşı 
GC) Çelebi Mehmet - |. Kosova Savaşı 
D) İkinci Murat - Varna Savaşı 


g) Yıldırım Bayezid - Niğbolu Savaşı 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 
Kuruluş döneminde görülen olaylar arasında 
gösterilebilir? 


A) Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesi 

B) Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi 
C) İstanbul'un kuşatılması 

D) Hint Deniz Seferleri'nin yapılması 

E) Baharat Yolu'nun denetim altına alınması 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 
Kuruluş devrinde mücadele ettiği devletler 
arasında yoktur? 


A) Macar Krallığı 

B) Sırp Prensliği 

C) Venedikliler 

D) Timur İmparatorluğu 

E) Trabzon Rum İmparatorluğu 


Osmanlı Devleti'nde veziriazamlık, defterdarlık ve kazaskerlik makamları oluşturularak divan üyelerinin sayısının artırılması aşağıdaki 
padişahlardan hangisi döneminde olmuştur? 


A) Birinci Murat 
B) Osman Gazi 
C) İkinci Murat 
D) Orhan Gazi 
E) Yıldırım Bayezid 


ÇE) YAYINLARI 


12. 


13. 


14. 


15. 


Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hakimiyet 
altına alınması Osmanlı donanmasının gelişmesinde etkili olmamıştır? 


A) Karesioğulları 
B) Karamanoğulları 
C) Aydınoğulları 
D) Saruhanoğulları 
E) Menteşeoğulları 


Aşağıdakilerden hangisi Fetret döneminde 
iaht mücadelesi yapan şehzadeler arasında 
yoktur? 


A) Süleyman Çelebi 
B) Mehmet Çelebi 
C) Mustafa Çelebi 
D) Musa Çelebi 

E) İsa Çelebi 


Kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangisinin 
alınmasıyla Osmanlı Devleti'nin sınırları Fırat 
nehrine kadar genişlemiştir? 


A) Candaroğulları 

B) Karamanoğulları 

C) Ramazanoğulları 

D) Hamitoğulları 

E) Kadı Burhanettin Devleti 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemindeki sınır komşuları arasında aşağıdaki devletlerden hangisi yoktur? 


A) Trabzon Rum İmparatorluğu 
B) Bizans İmparatorluğu 

C) Timur İmparatorluğu 

D) Memlükler 

E) Safeviler 
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İstanbul Surları 


YÜKSELME DÖNEMİ (1453 - 1579) 


Dönemin Padişahları 
- İl. Mehmet(Fatih) (o (1451 - 1481) 
> İl. Bayezid (1481 - 1512) 
— 1. Selim (Yavuz) —— (1512-1520) 


-> l. Süleyman (Kanuni) (1520 - 1566) 


İ 


ii. Selim (1566 - 1574) 


> Ili. Murat (1574 - 1595) 


LL MEHMET (FATİH) DÖNEMİ (1451 - 1481) 


II. Mehmet ilk seferini Karamanoğulları üzerine yapmış- 


tır. Karamanoğulları ile bir antlaşma yapan ll. Mehmet, 


Venedik, Sırp Despotluğu ve Macarlarla da bârış antlaşmaları yaparak Avrupa'dan gelebilecek saldırıları önlemiş ve İstanbul'un fethi için hazırlıklara başlamıştır. 


İstanbul'un Fethi (1453) 


- İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri 
— # Hz.Muhammed'in İstanbul'un fethine dair 
— — hadis-i şerifi, 


> İstanbul'un Ortodoks Mezhebi'nin merkezi olması, 


İstanbul'un önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunması, 


- Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu 
beylerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması, 


Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı ittifaklarına önayak olması, 


İstanbul'un Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bulunması ve şehrin alınarak Osmanlı 
Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanmak 
istenmesi. 


İstanbul, Il. Mehmet'ten önce 1. Bayezid ve Il. Murai iaralından kuşatılmış fakat yetersiz silah ieknolojisi nedeniyle alınamamışiır. 


A a m m m aa 


İstanbul'un Feihi İçin Yapılan Hazırlıklar 
«- Karadeniz'den gelecek yardımları engellemek 
için Rumelihisarı yapılmıştır. 


«>» 400 parçalık bir donanma hazırlanmış ve Edirne'de büyük kuşatma topları döktürülmüştür. 


«»- Karamanoğulları, Eflak, Sırbistan, Macaristan ve 
Venedik ile antlaşmalar yapılmıştır. 


»- Mora üzerine akıncılar gönderilmiş, Avrupa'dan 
gelebilecek yardımları önlemek için Balkanlarda 
bir ordu bulundurulmuştur. 


> Bizans'ın elinde bulunan Saray ve Vize kaleleri 
alınmıştır. 


Bizans'ın Aldığı Savunma Önlemleri 


“» Surlar tamir edilerek güçlendirilmiş, Haliç'in girişi 
zincirle kapatılmıştır. 


“ Avrupa'dan yardım istenmiş ve Katolik Kilisesi ile 
birleşme teşebbüsünde bulunulmuştur. 


İstanbul'un Kuşatılması ve Fethi 


Bizans İmparatoru'nun ll. Mehmet'in İstanbul'un teslim edilmesi teklifini reddetmesi üzerine 6 Nisan 


1453'te başlayan kuşatma, 29 Mayıs 1453'te fetihle 
sonuçlanmıştır 


Istanbul'un Fethi'nin Sonucları 
Ti 


Ürk İslam Tarihi Açısından Sonuçları 


“* Osmanlı Devleti, merkeziyetçi mutlak bir imparatorluk haline gelmiştir. 


İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur, 


> Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. 


» Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki prestiji artmıştır. 


> Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'da ilerlemesi kolaylaşmıştır. 


Dünya Tarihi Açısından Sonucları 


> Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. 
» Ortaçağ bitmiş, Yeniçağ başlamıştır. 


> İpek Ticaret Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne 
ekonomik bağımlılığını artırmış, Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olmuştur. 


“s Güçlü surların top silahı ile yıkılabileceğinin 
anlaşılması üzerine Avrupalı krallar silah teknolojisine yönelerek feodal beylikleri ortadan 
kaldırmışlardır. Bu durum Avrupa'nın siyasi 
yapısının değişmesine neden olmuştur. 


İİİ YAYINLARI 
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-- İstanbul'un fethiyle İtalya'ya giden Bizanslı 
bilginler eski Roma'ya ait eserleri inceleyerek 
Rönesansın başlamasında etkili olmuşlardır. 


- Avrupalı devletler, İstanbul'da sürekli elçilikler 
açmaya başlamışlardır. 


> Ortodoks Patrikhanesi, Osmanlı Devleti'nin 
koruyuculuğu altına alınmıştır. 


Osmanlı Devleti Ortodoks Pairikhanesi'ni himaye 
ederek; Hristiyan birliğini önlemeyi, yönetimi alin- 
daki Hristiyanlara karşı hoşgörülü olduğunu göstâr. 
meyi, Katolik Kilisesi'ne karşı bir güç oluşturmayı 
ve Avrupa fetihlerinde Ortodoks nüfusun tepkisini 
önlemeyi amaçlamıştır. 


İstanbul'un Fethinde Kullanılan Şahi Topu 


i 

| 

| 

i 

: 

: 
Fatih, Karadeniz ticaret yolu üzerindeki Osmanlı egemenliğini pekiştirmek ve Anadolu'da siyasi birliği sağlamak için 1461'de Cenevizliler'den Amasre'yı almiş, | 
Candaroğulları ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son | 
vermiştir. i | 
| 

; 

: 


Fatih, İstanbul'un fethi sırasında Venedik ile Osmanlı 
Devleti'ne karşı bir antlaşma yapan Karamanoğulları 
üzerine sefere çıkarak; 1466'da Konya ve Karaman'ı 
almıştır. Karamanoğulları ise Niğde ve Larende taraflarına çekilmişlerdir. 


Akkoyunlu Devleti, Irak ve Azerbaycan'ı almış Karakoyunluları da ortadan kaldırmıştı. Akkoyunlu hüküm: 
darı Uzun Hasan'ın Anadolu'ya da hakim olmak iste 
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mesi, Osmanlı Devleti'ne karşı Venedikle antlaşma 
yapması, Karamanoğullarını himayesine almaya çaışması ve Tokat'ı yakıp yıkması üzerine sefere çıkan 
Fatih, Otlukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlup et- 


miştir (1473). 


Savaştan sonra Akkoyunlular yıkılış sürecine girmiş 


Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu'ya kadar sınırlarını 
genişletmiştir. 


Fatih devrinde; Memlüklerin Anadolu siyasi birliğini 
tehdit etmesi, Dulkadiroğullarını himaye altına almak 
istemesi, Karamanoğullarını desteklemesi ve Hicaz su 
yollarının onarımı konusunda anlaşmazlıklar çıkması 
Osmanlı - Memlük ilişkilerini bozmuş fakat iki devlet 
arasında savaş yaşanmamıştır. 


Fatih Sultan Mehmet 


Balkanlardaki Gelişmeler 


Macarların elindeki Belgrad hariç Sırbistan fethedil- 
MİŞ (1459), Bosna ve Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır (1463). 


Mora halkının yardım istemesi üzerine Mora despotlukları ortadan kaldırılmış (1460), Modon ve Koron limanları ise Venedik'in elinde kalmıştır. 


HEMİ YAYINLARI 


Mora ve Trabzon'un fethi İstanbul'un fethini tamam- 


layıcı bir özellik taşır. Bizans soyundan gelen Trabzon Rum İmparatorları ve Mora despotlarının Osmanlılar tarafından etkisiz hale getirilmesiyle Bizans'ı canlandırma umutları sona ermiştir. 
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Eflak Beyi'nin vergilerini göndermemesi üzerine Fatih, Eflak'ı Osmanlı Devleti'ne bağlamış (1462), Kili ve 
Akkerman kaleleri hariç Boğdan Osmanlı topraklarına katılmıştır(1476). 


İskender Bey'in Osmanlı Devletine isyan etmesi ÜZerine yapılan seferle Arnavutluk Osmanlı topraklarına 
katılmıştır(1479). 


Denizlerdeki Gelişmeler 


Ege Denizi'nde İmroz, Taşoz, Bozcaada ve Midilli, 
Adriyatik Denizi'nde Zenta, Ayamavra ve Kefalonya 
adaları Venedik ve Cenevizliler'den alınmıştır. 


Karadeniz ticaret yolunu tamamen kontrol altına alabilmek amacıyla Cenevizliler'den Kırım'daki Kefe, 
Menküb ve Azak kaleleri alınmış (1475) ve Kırım Hanlığı Osmanlı Devletine bağlanmıştır (1478). 


Böylece; Karadeniz'de Ceneviz kolonisi kalmamış, 
Karadeniz ticaret yollarının denetimi Osmanlı Devleti'ne geçmiş ve Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. 


İstanbul'un ve Ege Adalarının fethi, Venedik'in ekonomik açıdan zarara uğramasına ve Osmanlı - Venedik 
ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur. On altı yıl 
(1463-1479) süren savaşlara 1479 İstanbul Anilaşması ile son verilmiştir. 


Bu antlaşmaya göre; 

«- Venedik ve Osmanlı Devleti (İşkodra ve Kro- 
ya kaleleri hariç) aldıkları yerleri geri verecek. 

»-> Venedik yıllık vergi ödeyecek. 


- Venedik, İstanbul'da sürekli bir elçi bulundurabilecek. Venedik elçisi, Osmanlı ülkesindeki Venediklilerin davalarına bakabilecek. 


-- Venedik bayrağı çeken gemiler Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecek. 
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Osmanlı Devleti, Venediklilere bu ayrıcalıkları vere- 


rek Hıristiyan birliğini engellemeyi amaçlamıştır. 
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İtalya'yı fethetmek amacıyla Napoli Krallığı'nın elindeki Otranto şehri Gedik Ahmet Paşa komutasındaki 
donanma tarafından alınmış, fakat Fatih'in ölümü İtalya Seferi'nin tamamlanmasını engellemiştir (1481). 


Fatih, dönemin en güçlü denizci devletleri Venedik ve 
Cenevizlilerin Ege ve Karadeniz'deki üstünlüklerini sona erdirmiştir. 


Ii. BAYEZİD DÖNEMİ (1481 - 1512) 


Cem Sultan Olayı (1481 - 1495) 


Şehzade Cem, Il. Bayezid'in hükümdarlığını tanımayarak Bursa'yı ele geçirmiş, kendi adına para bastırip, hutbe okutmuş ve hükümdarlığını ilan etmiştir. İl. 
Bayezid ülkenin ikiye bölünmesi teklifini reddetmiş, 


mücadeleyi kaybeden Şehzade Cem, Memlüklere siğınmıştır. 


1482 yılında Karamanoğulları ve Memlükler'in desteği ile Konya yakınlarında yeniden ayaklanan Şehzade 
Cem yenilerek Rodos Şövalyelerine sığınmıştır. Fransa'ya götürülen Şehzade Cem, daha sonra Papa'ya 
teslim edilmiştir. Şehzade Cem 1495'te vefat etmiştir. 


Şehzade Cem Olayı; Osmanlı Devleti'nin bir İÇ sOrunu iken, Şehzade Cem'in Rodos şövalyeleri ve 
Papa'ya sığınmasıyla bir dış soruna dönüşmüştür. 


Fatih devrinde Niğde ve Larende taraflarına çekilerek 
varlıklarını sürdüren Karamanoğulları Il. Bayezid'e kar- 


şi Şehzade Cem'i destekleyince 1483'de tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. 


Memlüklerin Cem Sultan'ı desteklemeleri, Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları topraklarına egemen olmak istemeleri, Karamanoğulları'nı himaye etmeleri 
ve Hicaz su yolları sorununun devam etmesi Osmani-İMemlük savaşına neden olmuş ancak taraflar birbirine üstünlük sağlayamamıştır(1491). 


İBNİ YAYINLARI 
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Venediklilerin Mora halkını Osmanlı Devleti'ne karşı 
kışkırtması üzerine Osmanlı-Venedik Savaşı çıkmıştır; 
Osmanlı Devleti Vodon, Koron, İnebahtı ve Navarin'i 
fethetmiş Venedik'in isteği üzerine alınan yerler Og. 
manlı Devleti'nde kalmak şartıyla barış yapılmıştır. 


Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasıyla Katoliklerin zulmünden kaçan İspanya'daki Müslümanların ve Yahudilerin bir kısmı Osmanlı Devleti'nin gönderdiği gemi. 
lerle kurtarılmıştır. 


Kili ve Akkerman kaleleri alınarak (1484), Boğdan'ın 
fethi tamamlanmış böylece Kırım ile kara bağlantısı 
sağlanmıştır. 


Osmanlı - İran İlişkileri 


Şah İsmail, Akkoyunlu Devleti'ni yıkarak Safevi Deyleti'ni kurmuştur (1502). İran'da Şiilik mezhebinin yayıl- 


masını sağlayan Safeviler kısa sürede güçlenmiştir. 


Şah İsmail taraftarlarının çalışmaları sonucunda Anadolu'da Şahkulu İsyanı (1511) çıkmış, Il. Bayezid yönetimi isyanı güçlükle bastırılabilmiştir. 


Osmanlı - İran ilişkilerinin Osmanlı aleyhine gelişmesi üzerine Trabzon sancakbeyi Şehzade Selim babasına karşı ayaklanmış, Çorlu önlerinde babası ile yaptığı savaşı kaybetmişse de, yeniçeriler ve devlet adamlarının desteğiyle padişah olmuştur (1512). 


Edirne Il. Bayezid Bimarhanesi (Akıl Hastanesi) 


i. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520) 


Yeniçeriler ve devlet adamlarının desteği ile tahta çikan Selim, şehzade Korkut ve Ahmet'i öldürterek taht 
kavgalarını enğellemiştir. 


Yavuz Sultan Selim Anadolu'daki Şiilik sorununu ÇÖZ 


mek için “Doğu Siyaseti”ne ağırlık vermiştir. 
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Yavuz Sultan Selim'in temel amacı Türk ve İslam dün- 


yasında siyasi birliği sağlamak olmuştur. 


EE 
Osmanlı - İran (Safevi) İlişkileri 


Çaldıran Savaşı (1514) 

Anadolu'daki Şiilik propagandası üzerine sefere çıkılmış, teknik bakımdan üstün olan Osmanlı ordusu 
Safevi ordusunu mağlup etmiştir. Şah İsmail ise İran 
içlerine kaçmıştır (1514). 


Çaldıran Savaşı'nın Sonuçlari 
-> Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir. 
-> Safeviler bir süre Osmanlı Devleti için tehlike 
olmaktan çıkmış ve Anadolu'daki Şiilik pro- 
- pagandası geçici olarak engellenmiştir. 


“ - Diyarbakır, Mardin ve Kemah alınmış, bölgedeki aşiret beyleri Osmanlıya bağlılıklarını 
bildirmiştir. 
o Safevi hazinesi ile birlikte Tebriz'den bilim 
- adamı, sanatçı ve tüccarlar İstanbul'a getirilmiştir. 
-s İpek Yolu'nun İran kolunun denetimi Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. 


Dulkadiroğullarının Osmanlı Devleti'ne Katılması 


Dulkadiroğullarının Memlüklerle işbirliği yapması 
üzerine yapılan Turnadağ Savaşı ile bu beylik ortadan 
kaldırılmıştır (1515). 


Dulkadirbeyliğinin alınmasıyla Anadolu Türk siyasi 
birliği kesin olarak sağlanmış Osmanlı - Memlük ilişkileri iyice bozulmuştur. 


Mısır Seferi 


Mısır Seferi'nin Nedenleri 
> Yavuz'un İslam birliğini sağlama düşüncesi, 


>» Memlüklerin Safevilerle anlaşarak Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurması, 


K İHENİ YAYINLARI 


«> Mısır'ın zenginliği ve Baharat Ticaret Yolu'nun bu- 


radan geçmesi, 


«» Yavuz'un Fatih devrinden beri süregelen Memlük 


sorununa kesin bir çözüm bulmak istemesi, 


«- Abbasi halifelerinin ve Hicaz'ın Memlüklerin himayesinde bulunmasından dolayı Memlüklerin İslam 
dünyasında büyük bir otoriteye sahip olması, 


"> Hint Okyanusu'nda Portekizlilerin zarar verdiği Müslümanlara yardım gönderme isteği. 


Mercidabık Savaşı (1516) 


Osmanlı ordusu Mercidabık Ovası'nda Memlükleri 
mağlup etmiştir (1516). Savaşta Memlük Sultanı Kansu Gavri ölmüş yerine oğlu Tomanbay sultan olmuştur. 
Suriye ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 


Ridaniye Savaşı (1517) 


Kışı Şam'da geçiren Yavuz Sultan Selim, Sina Çölü'nü geçerek Kahire yakınlarındaki Ridaniye'de 
Memlükleri bir kez daha yenilgiye uğratmıştır (1517). 


Misir Seteri'nin Sonuçları 


İslam birliği büyük oranda sağlanmış Suriye, 
Filistin ve Misir Osmanlı topraklarına katılmıştır. 


»» Hicaz emirinin Yavuz Sultan Selim'e bağlılığını bildirmesi ile Hicaz himaye altına alınmış 
ve kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiştir. 


- Halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir (Halifeliğin Osmanlılar'a geçmesi ile devletin teokratik yapısı güçlenmiştir). 


-» Venedik, Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlamıştır. 
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Mısır'ın alınmasıyla Kuzey Afrika fetihleri için 
önemli bir üs elde edilmiş, Cezayir'e hakim 
olan Hızır Reis ( Barbaros ) Osmanlı hizmetine girmiştir. 


»-- Baharat Yolu'nun denetimi Osmanlı Devleti'ne geçmiştir 


Coğrafi Keşifler sonucu Ümit Burnu yolunun bulunmasıyla Baharat Yolu eski önemini kaybetmiş ve bu 
yoldan istenilen kazanç elde edilememiştir. 
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|. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ (1520-1568) 
Kanuni Sultan Süleyman'ın erkek kardeşi olmadığın- 


dan dolayı taht kavgaları yaşanmamış ancak bazı iç 
isyanlar görülmüştür. 


İç İsyanlar 


Canberdi Gazali İsyanı: Memlük komutanlarından olan 
ve Osmanlı Devleti'nin hizmetine giren Canberdi Gazali, hükümdar değişikliğinden yararlanarak Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için Suriye'de isyan etmiş isyan 
kısa sürede bastırılmıştır. 


Ahmet Paşa İsyanı: Kanuni, sıradaki vezir olan Ahmet 
Paşa'yı Veziriazam yapmayarak Enderun'dan yetişen 
İbrahim Paşa'yı Veziriazam tayin etmiş, Ahmet Paşa 
da Misir valiliğine tayin edilmiştir. Bir süre sonra Ahmet Paşa Mısır'da ayaklanmış, ayaklanma Mısır'daki 
Yeniçeriler tarafından bastırılmıştır. 


Kalenderoğlu İsyanı: İran'ın etkisiyle Kalenderoğlu 
Maraş ve civarında ayaklanmış, Dulkadirli sipahileri 
de bu isyana katılmıştır. Sipahilere tımarlarının geri 
verileceği sözü verilince başarısız olan Kalenderoğlu 
İran'a kaçmıştır. 


Baba Zünnün İsyanı: Baba Zünnün, vergilerin ağırlığı- 
ni bahane ederek Yozgat (Bozok) civarında ayaklanmış isyan kisa sürede bastırılmıştır. 


Batıdaki Gelişmeler 

Kanuni Devri'nde Kutsal Roma - Germen İmparatoru 
olan Şarlken Avrupa'da Hristiyan birliği kurma amacıyla İspanya ve Macaristan'ı kontrol altına almış, Pa- 


pa'nın desteğini sağlamış ve Fransa'yı tehdit etmeye 
başlamıştır. 


Osmanlı - Macar İlişkileri 


Belgrad'ın Fethi (1521): Macar kralının yıllık vergisini 
göndermemesi ve Osmanlı elçisini öldürtmesi üzerine sefere çıkılarak Belgrat fethedilmiştir. 


Balkanları Orta Avrupa'ya bağlayan Belgrat bundan 
sonra Avrupa seferlerinde Osmanlı ordusunun en 
önemli askeri üslerinden biri olmuştur. 


ÇEHENİ YayınLarı 
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Mohaç Meydan Savaşı (1526): Şarlken'e esir düşen 


Fransa kralı |. Fransuva Kanuni'den yardım istemiştir. 


Kanuni, Macaristan'ı almak ve Fransa'ya destek olmak 
amacıyla Macaristan üzerine sefere çıkmıştır. 


Osmanlı ordusu teknik üstünlüğü nedeniyle Macar 
kuvvetlerini kısa sürede mağlup etmiştir. Savaş sonucunda; 


»» Budin (Budapeşte) fethedilmiş, Macar krallığı Og. 
manlı himayesine alınarak Jan Zapola (Yanoş) 
Macar kralı tayin edilmiştir. 
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Osmanlı Devleti ile Avusturya sınır olmuş ve Og: 
manlı - Avusturya mücadeleleri başlamıştır. 


i 


Fransa kralı esaretten kurtarılmıştır. 


i 
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Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa hakimiyeti başla 
mıştır. 


Osmanlı - Avusturya İlişkileri 


I. Viyana Kuşatması (1529): Osmanlı Devleti'nin Jan 
Zapola'yı Macar kralı tayin etmesinden rahatsız olan 
Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken ile Avusturya Arşidükası Ferdinand yeni bir Macar kralı seçmişler böylece Macaristan'da iki kral ortaya çıkmıştır. 

Ferdinand'ın Budin'i işgali ve kendi seçtiği kişiyi Macar tahtına çıkarması üzerine Kanuni sefer düzenleyerek Budin'i geri almış ve Jan Zapola'yı Macar Krallığı'na getirmiştir. Kanuni, kaçan Ferdinand'ı izleyerek 
Viyana'yı kuşatmış (1529) fakat şehri alamamıştır. 


Viyana'nın alınamamasında; kış mevsiminin yaklaşması ve Osmanlı ordusunun kuşatma hazırlıkları yapmamış olması etkili olmuştur. 


Almanya Seferi (1532): Viyana kuşatmasından sonra 
Ferdinand, Macar kralı olarak tanınmasını istemiştir. 
İsteğin reddedilmesi üzerine Ferdinand Budin'i işgal 
etmiştir. Sefere çıkan Kanuni Budin'i alarak Almanya 
içlerine kadar ilerlemiş, Ferdinand'ın isteğiyle İranla 
gerginleşen ilişkiler de göz önüne alınarak Avusturya 
ile 1533'te İstanbul Anilaşması imzalanmıştır. 


Anilaşmaya göre; 


-- Avusturya Arşidükası protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak, 


«>» Avusturya, Macaristan'ın Osmanlı Devleti'ne ait 


olduğunu kabul edecek ve Jan Zapola'yı Macar 
Kralı olarak tanıyacak, 


rr pa mm mn şamar me neme limen emen MZ 
A DAMA URAL A MER AN DAMME OZAMAN EGG ZE — 


» Avusturya, elinde bulundurduğu Macar toprakları 
için Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecek, 


. Barışın süresi Avusturya'nın isteğine birakılacak. 


Osmanlı Devlei ile Avusturya arasındaki ilk resmi 


anilaşma olan İstanbul Antlaşması ile Avusturya, 
Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul! eimiştir. Bu 
durum Zitvatoruk Anilaşmasına kadar devam eimişdir(1 606). 


— 
er 


Jan Zapola'nın ölümü üzerine Ferdinand, İstanbul 
Antlaşması'nı bozarak Budin'i kuşatmış, Kanuni bir 
kez daha sefere çıktıysa da Ferdinand yine Kanuni'nin karşısına çıkmaya cesaret edememiştir (1541). 
Kanuni bu sefer sonucunda Macaristan'ı üçe bölmüştür; 


“«< Güney Macaristan; Budin Eyaleti kurularak 
“ — Osmanlı Devleti'ne bağlanmış, 


 « Orta Macaristan; Erdel Beyliği adıyla Osman- 
“lı Devleti'ne bağlanmış, 


> Kuzey Macaristan ise Avusturya'ya birakılmıştır. 


Zigetvar Seferi (1566): Osmanlı Devleti ile Avusturya 
arasında 1562 yılında bir antlaşma daha yapılmışsa 
da Avusturya'nın saldırılarını sürdürmesi üzerine Kanuni Zigetvar Seferi'ne çıkarak Zigetvar Kalesi'ni kuşatmış(1566), kuşatma sırasında Kanuni vefat etmiştir (1566). Kanuni'nin vefatı bir süre ordudan gizlenerek kalenin alınması saglanmıştır. 


ivar'daki Türk Macar Dosiluk Parkı 


TY) YAYINLARI 


#*AR 


Osmanlı - Fransız ilişkileri, Fransa Kralı 1. Fransuva'nın 
Kanuni'den yardım istemesiyle başlamıştır. Kanuni 
Fransa'yı destekleyerek Hıristiyan birliğini parçalama- 
yı amaçlamıştır. 


İyi ilişkileri devam ettirmek isteyen Fransa kralı |. 
Fransuva 1535 yılında İstanbul'a elçi göndermiş ve iki 
devlet arasında dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmasını istemiştir. 


Fransa'ya Kapitülasyonların Verilmesinin Nedenleri 
«> Şarlken'in kurmaya çalıştığı Haçlı birliğini bozma, 
-» Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin yanına çekme, 

- Şarlken karşısında Fransa'yı güçlü tutma, 


«- Goğrafi Keşifler ile önemi azalan Akdeniz limanlarını canlandırma. 


1535 Anilaşması ile Fransa'ya Tanınan Ayrıcalıklar 
- Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşabilecek, 


»«- Fransız tüccarlardan, diğer tüccarlara göre daha 
az gümrük vergisi alınacak, 


-- Osmanlı ülkesinde yerleşmiş bulunan Fransızlar 
din ve mezhep hürriyetine sahip olacaklar, 


- Fransız tüccarları arasındaki davalara Fransız mahkemeleri bakacak, 


-- Fransız tüccarlarla Türkler arasındaki davalara 
Türk mahkemeleri bakacak ancak bu mahkemelerde Fransız bir tercüman bulunacak, 


«-- Osmanlı sınırlarında batan bir geminin ya da ölen 
Fransız tüccarların malları Fransa'daki varislerine 
verilecek, 


«» Osmanlı tüccarları da Fransa toprakları ve denizlerinde bu haklardan yararlanacak, 


«- Kapitülasyonlar, antlaşmayı imzalayan hükümdarlar sağ kaldıkları sürece geçerli olacak. 


1535 Ticaret Anilaşması eşit haklar üzerine kurulmuş ve iki hükümdarın sağlığıyla sınırlandırılmıştır. 
Fransızlar her hükümdar değişikliğinde anilaşmayı 
yenileyerek kapitülasyonların süresinin uzatılmasını 
sağlamıştır. 


i 
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Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin Fransa üzerindeki yaptırım gücünü artırmış, Fransa'ya verilen bu haklar 1740'da 1. Mahmut tarafından sürekli hale getirilmiştir. 


Ili. Murat devrinde 1578'de İngiltere'ye 1579'da Hollandaya kapitülasyonlar verilmiştir. 


Kapitülasyonlardan birçok devletin yararlanması ve kapitülasyonların kapsamının genişletilmesi Osmanlı ülkesini Avrupa devletlerinin açık pazarı haline getirmiştir. 


ro 


Mimar Sinan Tarafından Yapılan Mağlova Kemeri 


Doğudaki Gelişmeler (Osmanlı - İran Hişkileri) 


Kanuni, sınırdaki karışıklıklara son vermek için İran 
Üzerine 1534, 1548 ve 1554 yıllarında üç sefer düzenlemiştir. Bu seferler sırasında İran ordusu Osmanlı ordusunun karşısına çıkmamıştır. 


1534 yılındaki Irakeyn Seferi sonunda Tebriz ve Bağdat alınmış, Basra Körfezi'nin batı kıyısındaki Arap 
aşiretleri Osmanlı himayesine girmiştir. 


1555 yılında İran'ın barış istemesi üzerine Osmanlı 
Devleti ile İran arasındaki ilk resmi antlaşma olan 
Amasya Anilaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; Bağdat, Revan, Tebriz ve Doğu Anadolu Osmanlı 
Devleti'ne ait olacaktı. 


İran seferleri ile Osmanlı Devleti doğudaki sınırlarını genişletmiş, Basra Körfezi'ne kadar ulaşarak 
Hint Okyanusu ile bağlantı kurmuştur. Bununla 
beraber İran savaşları Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da daha fazla yayılmasını engellemiştir. 


EHENİ YAYINLARI 


Denizisrdeki Gelişmeler 


Rodos'un Fethi (1522): Rodos Şövalyelerinin Anado. 


lu sahillerine ve Osmanlı gemilerine saldırmaları ÜZE. 
rine kuşatılan ada antlaşma sonucu Osmanlı Devle. 
ti'ne teslim edilmiş, şövalyeler de serbest bırakılmış. 
tır. Şarlken, şövalyeleri Malta adasına yerleştirmiştir. 


Cezayir'in Osmanlı Ülkesine Katılması (1533): Akde. 
niz egemenliğini sağlamak ve Fransa'ya denizden 
yardım göndermek isteyen Kanuni, Yavuz devrinde 
“Osmanlı himayesi altına girmiş bulunan Cezayir Beyi 
Barbaros Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a davet etmiştir. 
Barbaros Hayrettin Paşa'ya Kaptan-ı Deryalık ve Ce. 
zayir Beylerbeyliği verilmiş böylece Cezayir Osmanlı 
ülkesine katılmıştır (1533). 


Kortu Adası'nın Kuşatılması (1537): Venedik'in elinde 
bulunan Korfu Adası Barbaros Hayrettin Paşa tarafın 
dan kuşatılmış ama alınamamıştır. 


Preveze Deniz Savaşı (27 Eylül 1538) 


Savaşın Nedenleri 


Osmanlı Devleti ile Roma Germen İmparatorluğu ve 
Avusturya arasında yaşanan mücadeleler, Osmanlı 
Devleti'nin Akdeniz'de güçlenmesi ve Korfu Adası'nın 
kuşatılması sonucu Akdeniz'de Osmanlı'ya karşı; Venedik, Malta, Ceneviz, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan Andrea Dorya komutasında bir haçlı donanması oluşturulmuştur. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması savaşı kazanmıştır. 


Savaşın Sonuçları 


i 


Akdeniz, Osmanlı egemenliğine girerek Türk gölü 
haline gelmiştir. 


«> Venedik, Mora ve Dalmaçya kıyılarındaki bazı kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır. 


j 


Zaferin kazanıldığı 27 Eylül günü “Türk Denizcilik 
Günü” olarak kutlanmaktadır. 


Preveze yenilgisine tepki gösteren Şarlken bir donanma hazırlayarak Cezayir'e saldırsa da, Hasan Paşa 
idaresindeki kuvvetler haçlı donanmasını yenmiştir. 


Trablusgarp'ın Fethi (1551): Turgut Reis, Saint Jean 
Şövalyelerinin elinde olan Trablusgarp ve Bingazi'yi 
fethetmiş (1551) bu fetihle Akdeniz'in güney kıyıları 
ve Kuzey Afrika'da Osmanlı egemenliği güçlenmiştir. 


Cerbe Deniz Savaşı (1560): Cerbe Deniz Savaşı ile ada 
İspanya'dan alınarak Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika'da 
Osmanli hakimiyeti güçlendirilmiştir. 
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Malta Adası'nın Kuşatılması (1565): Hıristiyanların Kuzey Afrika'daki Osmanlı topraklarına Slklirmek ama 
ayla Malta Adası'nı üs olarak kullanılması üzerine 
ada kuşatıldıysa da Turgut Reis'in şehit olması sonuçu kuşatma kaldırılmıştır. 


Sakız Adası'nın Fethi (1566): Sakız Adası'nın fethi ile 
Batı Anadolu'nun güvenliği sağlanmıştır. 


Hint Deniz Seferleri (1538 - 1553) 
Seferlerin Nedenleri 


.» Portekizlilerin Coğrafi Keşiflerle Hindistan'a ulaşması ve burada Müslümanların ticaret yapmalarına engel olmaları, i 


> Hindistan'daki Gücerat İslam Devleti'nin Kanuni'den yardım isternesi, 


.» Kanuni'nin Hint deniz ticaret yolunu denetim altına alarak Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini gidermek istemesi. 


1538 Hadım Süleyman Paşa, 1551 Piri Reis, 1552 Murrat Reis ve 1553 Seydi Ali Reis komutalarında seferler 
yapılmış fakat istenilen sonuçlar elde edilememiştir. 


Başarısızlığın Nedenleri 


- Hindistan'daki Müslümanların Osmanlı askerleri- 
ne gerekli yardımı yapmamaları, 


> Portekizlilerin ekonomik açıdan önem verdikleri 
bölgeyi iyi savunmaları, 


-» Osmanlı Devleti'nin Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de 
büyük donanma oluşturamaması. 
Hint Deniz Seferlerinin Sonuçları 


- Hint ticaret yolu kontrol altına alınamamıştır. 


- Yemen, Eritre ve Sudan sahilleri ile Habeşistan'ın 
bir kısmı Osmanlı topraklarına katılmıştır. 


«»* Kızıldeniz ve Basra Körfezi Osmanlı denetimine 
alınmıştır. 


-> Arap Yarımadası tamamen Osmanlı Devleti'nin 
denetimine girmiştir. 


Seferler sonucu Piri Reis; Kitab-ı Bahriye, Seydi Ali 
Reis; Miratü'l Memalik adlı eserleri yazmıştır. 


İBEMİ YAYINLARI 


Piri Reis'in Dünya Haritası 


SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ(1566-1579) 


Sokullu Mehmet Paşa, Enderun'dan yetişmiş bir devşirme devlet adamıdır. Kanuni'nin son dönemlerinden 
itibaren devlet işlerinde etkili olmaya başlayan Sokullu Mehmet Paşa Sadrazam olarak; li. Selim devrinin 
tamamı ve Ili. Murat devrinin ilk beş yılında etkinliğini sürdürmüştür. 


AN ASP 
NOT 


Sokullu Mehmet Paşa'nın devlet işlerinde ön plana 
çıkmasından dolayı 1564-1579 yılları arasındaki döneme Sokullu dönemi denilmiştir. 


Yemen'in Feihi (1568) 

Hint Deniz Seferleri sırasında alınan Yemen'de çikan 
isyanlar üzerine bölgeye giden Osmanlı kuvvetleri Yemen'i tekrar Osmanlı Devleti'ne bağlamış, Habeşistan ve Yemen tek eyalet haline getirilmiştir. 


Sumaira Seferi (1569) 
Portekiz baskısı karşısında yardım isteyen Açe Sultanlığı'na askeri ve teknik yardım yapılmıştır. 


ikibris'ın Fethi (1570) 


TEST - | 


z 
Portekiz, Vadi's Seyl Savaşı sonrası Hint Ticaret Yolu | Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un fethinden son- 4. İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedil- 

Nedenleri egemenliğini İngiltere ve Hollanda'ya kaptırmıştır. ra başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır. mesinden sonra Papalık, Osmanlı Devleti'nden 
| > Kıbrıs'ın jeopolitik konumu, | hammadde alınmasını yasaklamış ve ihtiyaç du- 
| z 0 Don - Volga Kanalı Projesi i Bu duruma İstanbul'un; yulan hammaddelerin kiliseye ait topraklardan 
| > Doğu Akdeniz'in güvenliğinin sağlanmak istenmesi, giderilmesini istemiştir. 
EM Proje'nin Amaçları ibi i ; 
| «>» Kıbrıs'taki korsanların Osmanlı gemilerine saldırması, i e mekik i, seklbir yerleşim HE GİMEE; ğ . ——. 
| e s» Orta Asya Türk dünyası ile ilişki kurmak, | Ii. uzun süre Bizans'ın hakimiyetinde kalması, Papalığın bu uygulama ile aşağıdaki amaçlar- 
| rs için ödemeleri gereken vergi- ğ im bir k dan hangisine ulaşmak istediği savunulamaz? 
| yi ödememesi, - İran savaşlarında donanmadan yararlanmak, lk Eğ ar RK KORUNUR A si iz 
| Vezir Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlıdonan- | Oo“ » Rusya'nın güneye inmesini ve büyümesini özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu sa- A) Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini engellemek 
ması adayı fethetmiştir. engellemek, vunulabilir? B) Kilisenin ekonomik gücünü artırmak 
| «> İpek Yolu'nun bu bölgedeki kısmına eski can- ©) e elemi ek Ohogil Yeli Yl 
| Kıbrıs'ın Fethinin Sonuçları lılığını kazandırmak. | A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız 1ll birakmak 

” N D) Akdeniz ticaretini canlandırmak 
| »» Doğu Akdeniz'de Os iği kesi EE | 
rak sağlanmıştı manlı egemenliği kesin ola- Projenin gerçekleşmesi için çalışmalar 1569'da baş. | Bra e) ive il E) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı 
| i latılmışsa da Kırım Hanı'nın projeye taraftar olmama. ortak hareket etmesini sağlamak 
| “» Anadolu'nun güney sahilleri, Mısır ve Suriye deniz sı, gönderilen askerin yetersizliği ve Rus saldırıları so. Z : il 
| yollarının güvenliği sağlanmıştır. nucu proje tamamlanamamıştır. i iz 
: ji , en'e - 

| »» Kıbrıs'ın fethi İnebahtı Deniz Savaşı'na neden ol- tan Alman prenslerine yardım göndermiştir. 
muştur. Süveyş Kanalı Projes 
| »» Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Bozok san- Projeye göre Süveyş'te Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbir. Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti'yle ilgili; 5. İstanbul surlarının büyük toplarla yıkılarak 


tethedilmesi, Avrupa'da aşağıdakilerden 
hangisinin sona ermesini kolaylaştırmıştır? 


caklarından getirilen aileler buraya yerleştirilmiştir. he bağlayacak. Bir Kanal açılacakdı 


. Alman İmparatorluğu'nun güçlenmesini engellemeye çalıştığı, 

II. Avrupa'da İslamiyet'i yaydığı, 

ih. Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini azaltmak istediği 


İnebobi Projenin Amaçları 
e A) Skolastik düşüncenin 

B) Derebeylik rejiminin 

C) Kilisenin siyasi etkinliğinin 
D) Merkeziyetçi yönetimlerin 
E) Mutlak krallıkların 


«» Akdeniz ticaretini canlandırmak, 


MİEİNİ YAYINLARI 


Kıbrıs Adası'nın fethi sonrası papanın öncülüğünde Venedik, İspanya ve Malta'dan oluşan Haçlı donanması, 
İnebahtı'da Osmanlı donanmasını mağlup etmiştir. Fakat Osmanlı Devleti'nin altı ay içinde kuvvetli bir donanma hazırlayarak Akdeniz'e indirmesinden dolayı Avrupalılar bu başarıdan istedikleri sonucu alamamıştır. 


ÇESESİ YAYINLARI 


« Güney Asya Müslümanları üzerindeki Avrupa- 


lılar'ın baskısına son vermek, 
il i yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
-- Hint Deniz Yolunu kontrol altına almak. 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


İlk kez Yavuz Sultan Selim devrinde gündeme gelen 
proje Sokullu devrinde tekrar gündeme alınmış fakat 
gerçekleştirilememiştir. 


D) i veli E) ili veli 


Tunus'un Fethi (1574) 
Ispanyollar'ın elinde bulunan Tunus'un fethedilmesi 


EM 6. İstanbul'un fethinden sonra bazı Avrupalı devlet- 
Kuzey Afrika'daki Osmanlı egemenliği pekiştirmiştir. 


3. İstanbul'un fethinin aşağıdaki sonuçlarından ler, burada elçiler bulundurmaya başlamışlardır. 


hangisinin Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne bağımlılığının artmasına neden olduğu 
savunulabilir? 


Karadeniz - Viarmara Projesi 
Projeye göre İznik Gölü, Sakarya Nehri, Sapanca Gölü ve Marmara Denizi arasında bir deniz yolu açılacaktı. Bölgedeki ormanlardan yararlanmak amacıyla 
gündeme gelen ve Mimar Sinan'ın görevlendirildiği 
bu proje de sonuçsuz kalmıştır. 


Lehistan'ın Himaye Altına Alınması (1575) 


Lehistan kralının veliaht bırakmadan ölümü üzerine, 
Osmanlı Devleti, Erdel Prensi'ni Lehistan Kralı seçtirerek bu devleti himaye altına almış, Osmanlı Devleti'- 
nin hakimiyet alanı Baltık Denizi'ne kadar ulaşmıştır. 


Lehistan üzerindeki Osmanlı himayesi 1587'ye kadar 
devam etmiştir. 


Avrupalı devletlerin bu uygulaması; 


I. Fener Rum Patrikhanesi'ne dokunulmaması, 

A) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağ- Il. Osmanlı Devleti'nin stratejik bakımdan öne- 
e minin artması, 

B) Bölge ticaret yollarının konirolü Osmanlı Ii. Osmanlı Devleti'ndeki siyasi gelişmelerin ta- 


Devleti'ne geçmiştir. , kip edilmek istenmesi 
C) Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'den İs- 


tanbul'a taşınmıştır. 
D) Fener Rum Patrikhanesi varlığını sürdürmüş- 


Sokullu'nun Ölümü (1579) 


MM a m 


IN. Murat devrinde eski itibarını kaybeden Sokullu 


Mehmet Paşa, bir suikast sonucunda öldürülmüştür. durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


Fas'ın Himaye Altına Alınması (1577) 


kli ordusu Vadi's Sebil (Vadi's Sey) Savaşı'nı Sokullu'nun ölümüyle, Osmanlı Devleti'nin Yükselme tür. A) Yalnız | B) Yalnız İl C) Yalnız lil 
azanarak Portekiz'i Fas'tan çıkararak bölgeyi hima- Devri'nin sona erdiği ve Duraklama Devri'nin başladı- E) Güçlü surları yıkabilecek silah teknolojisine 
ye altına almıştır. ğı kabul edilmiştir. | ulaşılmıştır. D) Ivetlli E) live hil 


TEST - | 


İkinci Mehmet, İstanbul'da bilim adamlarına çok 
geniş imkanlar sağlamış ve İslam ülkelerinden 
bir çok bilim adamını medreselerde ders vermek üzere İstanbul'a davet etmiştir. 


Bu durumun; 


. İstanbul'un önemli bir bilim merkezi haline 
gelmesi, 

li. eğitim ve öğretime verilen önemin artması, 

Ii. eğitim alanında fırsat eşitliğinin sağlanması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) ivelli 


D)ivelil E)ilvelil 


İkinci Mehmet döneminde Anadolu ile Balkanlar, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki önemli ticaret yolları Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştır. 


Bu duruma aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanmasının 

B) Kuzey Anadolu kıyılarının hakimiyet altına 
alınmasının 

C) İstanbul'un fethedilmesinin 

D) Devlet yönetiminde daha çok devşirmelere 
görev verilmesinin 

E) Venedik ve Cenevizlilere karşı üstünlük sağlanmasının . 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Balkanlarda Türk kültürünün yayılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) İskan siyasetinin uygulanmasının 

B) Yazışmalarda Türkçe'nin kullanılmasının 

GC) Bazı milletlerin İslamiyet'i kabul etmesinin 

D) İmar çalışmalarının yapılmasının 

E) Gayrimüslimlerden cizye vergisinin alınmasının i 
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YAYINLARI 


EN 


iz 


10. Şehzade Cem'in İkinci Bayezid'e karşı ayak. 


lanmasında aşağıdaki durumlardan hangisi. 
nin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Türk veraset geleneğinde ölen hükümdarın 
yerine hanedan üyelerinden kimin geçece. 
ğinin belli olmaması 

B) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sa. 
hip olması 

C) İkinci Bayezid'in devşirme kökenli devlet 
adamları tarafından desteklenmesi 

D) Teokratik yönetim anlayışının benimsenmeşi 

E) Safevilerin Anadolu'da şiilik propagandasi 
yürütmesi 


. Fatih Sultan Mehmet'in; 


I. kardeş katlini yasal hale getirmesi, 
İL. divan üyelerinin sayısını artırması, 
Hİ. devlet yönetiminde devşirme kökenli yöneticilere öncelik vermesi 


uygulamalarından hangilerinin padişahın ki- 


şisel otoritesini artırmaya yönelik olduğu Ssavunulabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il GC) | veli 


D) i veli E) ill veli 


. İkinci Bayezid dönemi diğer Yükselme dönemi 


padişahlarına göre sönük geçmiştir. 


Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilebilir? 


A) İspanya'daki Müslümanlara ve Yahudilere 
yardım edilmesi 

B) Karamanoğulları Beyliği'ne son verilmesi 

C) Şehzade Cem'in Avrupalılara sığınması 

D) Memlüklerle savaşların yapılması 

E) Doğuda Safevi Devleti'nin kurulması 


AB. “id 
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TESİ 42 


yükselme döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar zamanla Osmanlı Devleti'ni olumsuz 
yönde etkilemiştir. 


Bu durumun öncelikli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


Her padişah değişikliğinde kapitülasyonların 
süresinin uzatılması 

B) Osmanlı ekonomisinin tarıma dayalı olması 
G) Yeni ticaret yollarının bulunması 

D) Fransa'nın Osmanlı topraklarını işgal etmeye 
başlaması 

Kapitülasyonların ticari alanla sınırlı tutulmaması 


A 


X—>  —>» 


E 


— 


Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da siyasi birliği 
sağlamada Karamanoğullarını en önemli engel olarak görmesinde bu beyliğin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Osmanlı Devleti'ne karşı ittilaklar kurması 

B) Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirası üzerinde kurulması 

G) En güçlü Türk beyliklerinden olması 

D) Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarına karışması 

E) Halkının çoğunluğunun Türklerden oluşması 


İkinci Mehmet döneminde, Sahn-ı Seman Medreselerinde ders vermeleri için birçok bilim adamı İstanbul'a davet edilmiştir. 


Bu bilgiye göre, Osmanlı Devleti ile ilgili; 


Ii. kültürel hayatın canlandırılmaya çalışıldığı, 
Ii. devlet yönetiminde bilim adamlarından faydalanıldığı, 
li. bilimsel çalışmalara önem verildiği 


çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! C) Yalnız Ili 


D) ivelili E) ii veli 


YAYINLARI 


azl 


5 


Nİ 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde görülen; 


I. Anadolu'daki Türk beyliklerine son verilmesi, 
II. başkenite güçlü bir ordunun bulundurulması, 
ili. eyaletlere beylerbeylerinin atanması 


faaliyetlerinden hangilerinin merkeziyetçi yönetimin gereği olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) Ive lll E) il vel İll 


Yükselme döneminde Alman İmparatorluğu ve 
Avusturya krallığı, Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'da genişlemesini önlemeye çalışmışlar, fakat başarılı olamamışlardır. 


Bu girişimlerin sonuçsuz kalmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Osmanlı Devleti'nin Katoliklere karşı Protestanları desteklemesinin 

B) Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya kapitülasyonlar vermesinin 

C) Coğrafi Keşiflerin başlamasının 

D) Avrupa'da Mezhep Savaşlarının çıkmasının 

E) Avrupa'da Hristiyan birliğinin kurulamamış 
olmasının 


İstanbul'un fethinden sonra, dinleri ne olursa olsun Osmanlı yönetimini tanıdıkları sürece şehir 
halkının can ve mallarına dokunulmayacağına 
dair güvence verilmiştir. 


Böyle bir güvencenin verilmesinin amaçları 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Şehir dışına olabilecek kitlesel göçlerin öÖnü- 
ne geçmek 

B) Halkın devlete bağlılığını artırmak 

C) Hristiyanlara İslam'ın hoşgörüsünü göstermek 

D) Ortodoksları denetim altında tutmak 

E) İstanbul'u başkeni yapmak 


TEST - 2 


İkinci Mehmet'in ölümünden sonra oğlu İkinci 
Bayezid tahta çıkmış, fakat Şehzade Cem taht 
üzerinde hak iddia ederek Anadolu topraklarının 
kendisine bırakılmasını istemiştir. 


Bu bilgiye bakılarak Şehzade Cem'in eski 
Türk devletlerinde görülen; 


I. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, 
II. ülkenin iki bölgeye ayrılarak yönetilmesi, 
İH. kurultayın yönetimde etkili olması 


geleneklerinden hangilerini devam ettirmek 
istediği savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız | C)I veli 


D) ivelli E) il ve ill 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde Divan 
üyesi olmayan Kaptan-ı Derya, 16. yüzyıldan itibaren Divan toplantılarına katılmıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Çok uluslu yapının güçlenmesiyle 

B) Denizlerdeki hakimiyet alanının genişlemesiyle 

C) Padişahın Divan toplantılarına katılmamasıyla 

D) Sadrazamın Divan başkanı olmasıyla 

E) Eyalet sayısının artmasıyla 


Kanuni döneminde Avusturya üzerine seferler 
düzenlenmesine rağmen Avusturya ile meydan 
savaşı yapılamamıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt 
olarak gösterilebilir? 


A) Osmanlı Devleti'nin seferlerde başarısız olduğuna 

B) Avusturya'nın Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden çekindiğine 

GC) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısının zayıfladığına 

D) Avusturya'nın ittifak arayışı içine girdiğine 

E) Avusturya'nın barışçı bir politika izlediğine 


KEZ YAYINLARI 


. Osmanlı Devleti'nde İslam dini bir baskı UNSUrU 
olarak değil, sevgi, hoşgörü ve adalet sembolü 


olarak görülmüştür. 


Buna göre, Osmanlı Devleti'nin Yükselme 
döneminde görülen; 


. İspanya'da baskı altında kalan Müslüman ve 

Yahudilerin Osmanlı topraklarına getirilmesi, 

Il. İstanbul'un fethinden sonra Ortodoks Kilise. 
sinin himaye altına alınması, 

Ili. Avrupalı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin bu anlayışın sonucu olduğu söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız lı 


D) Ivelll E) 1, ilvellii 


. Yavuz Sultan Selim'in Misir Seferi sonucunda 


Halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir. 


Bu durumun Osmanlı Devleti'ne sağladığı ya- 


rarlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) İslam dünyasında saygınlığının artması 

B) Teokratik yapısının güç kazanması 

C) Vergi gelirlerinin artması 

D) Monarşik yönetimin güçlenmesi 

E) Müslüman halkın devlete bağlılığının artması 


. Fatih döneminde açılan Sahn-ı Seman Medresele- 


ri sekiz bölümden oluşmuş, her bölüme biri dini di- 
geri pozitif bilimlerden sorumlu ikişer müderris 
atanmış, dönemin bilim adamlarının da ders verdiği medresenin giderleri Fatih Vakfiyesi'nce karşılanmış, öğrenciler Ücretsiz olarak eğitim görmüşlerdir. 


Bu bilgilere bakılarak, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulasılamaz? 


A) Eğitim giderlerinin devlet tarafından karşilandığına 

B) Burslu eğitim sisteminin uygulandığına 

C) Halkın yararına düzenlemeler yapıldığına 

D) Bilimsel faaliyetlerin desteklendiğine 

E) Laik eğitim anlayışının olmadığına 
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TEST - 3 


Aşağıdaki devletlerden hangisiyle Fatih Sultan Mehmet döneminde mücadele edilmemiştir? 


A) Eflak Beyliği 

B) Sırbistan Krallığı 
C) Safeviler 

D) Macar Krallığı 

E) Akkoyunlu Devleti 


Osmanlı Devleti'nin; 


1. İslam birliğini sağlama, 

II. ticaret yollarına hakim olma, 
IN. Akdeniz'i Türk gölü haline getirme, 
IV merkeziyetçi bir yönetim kurma 


girişimlerinden hangileri Avrupalılar üzerindeki etkinliğinin artmasında daha çok etkili 
olmuştur? 


Ajiveli B) | vellil O) ii vellil 


D) il ve IV E) ill ve V 


Osmanlı Devleti'nin Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini azaltmak için aldığı önlemler 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Kapıkulu ordusunun asker sayısının artırılması 
B) Hint Deniz Seferlerinin düzenlenmesi 

C) Kanal projelerinin hazırlanması 

D) Avrupalı devletlere kapitülasyonların verilmesi 
E) Gümrük vergilerinin düşürülmesi .. 


16. yüzyılda Osmanlı Devleti, Akdeniz ve çevresinde aşağıdaki devletlerin hangisinden 
toprak almamıştır? 

A) Fransa B) Venedik 
C) Memlük D) İspanya 


E) Ceneviz 


ÇIEERİ yavınuarı 


Fatih Sultan Mehmet döneminde görülen 
aşağıdaki gelişmelerden hangisi devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik değildir? 


A) Türk kökenli devlet adamları yerine devşirmelere görev verilmesi 

B) Bazı toprakların kamulaştırılması 

C) Yöneticilerin yetkilerinin kanunlarla belirlenmesi 

D) Yönetimde, “Ülke, padişahın malıdır.” anlayışının kabul edilmesi 

E) Fetih hareketlerine öncelik verilmesi 


Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devletinin uluslararası siyasette bir süre gtkisiz 
kalmasına neden olmuştur? 


A) İstanbul'un fethi 

B) Cem Sultan Olayı 

C) Mısır'ın alınması 

D) Birinci Viyana Kuşatması 

E) Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi 


Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleymanr'ın padişahlıkları döneminde gerçekleştirdikleri ortak faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Doğu'da ve Batı'da seferlere çıkılması 

B) Avrupa devletlerine ticari ayrıcalıklar verilmesi 

C) Kanunnameler hazırlanması 

D) Hristiyan birliğini bozmaya yönelik çalışmalar yapılması 

E) Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına çalışılması 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 
Yükselme döneminde ticari ayrıcalık tanıdığı 
devletlerden biri değildir? 


A) İngiltere B) Venedik 
C) Fransa D) Portekiz 
E) Hollanda 


TEST - 8 
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9. 


10. 


Yükselme Dönemi'nde aşağıdaki yerlerden 
hangisinin ele geçirilmesi Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısını güçlendirmiştir? 


A) İstanbul B) Kırım G) Kıbrıs 


D) Belgrad E) Mısır 


Osmanlı Devleti'nin Coğrafi Keşiflerle bulunan 
yeni deniz ticaret yollarına ortak olmasını; 


» donanmanın açık denizlere doğrudan ulaşamaması, 

Ii. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi, 

Ii. gemi yapım tekniğinde Avrupa'nın gerisinde 

kalınması 


durumlarından hangileri engellemistir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il C) Yalnız Ili 


D) ivelii E) il ve lil 


İBNİ YAYINLARI 


13. 


14. 


Osmanlı Devleti, Katolik Saint Jean Şövalye. 
leri ile; 


I. Rodos'un fethi, 
Il. Kıbrıs'ın fethi, 
IN. Malta kuşatması 


olaylarından hangilerinde karşı karşıya gel. 
miştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız || 


D) | velli E) Il ve hil 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı 
Devleti'yle başka bir devlet arasında savaş 
nedeni olmamıstır? 


A) Ortodoks Patrikhanesi'nin İstanbul'da vari. 
ğını devam ettirmesi 

B) Şehzade Cem'in isyan etmesi 

C) Hicaz su yolları sorununun ortaya çıkması 

D) Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu'daki 
topraklarını birleştirmek istemesi 

E) Anadolu'da Şahkulu İsyanı'nın çıkması 


11. - Suriye, Filistin ve Mısır'ın Osmanlı egemenliği- 
Haa 15. Fatihd de kuşatıldığı hal 
| - Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi 5. Fatih döneminde kuşatıldığı halde ancak Ka- e i 
| : m nuni döneminde alınabilen yerler aşağıdaki- YENİÇAG'DA AVRU PA 
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinde veri- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
| len savaşların sonuçları arasındadır? 
A) Kırım o- Trabzon 
| A) Çaldıran (o — Turnadağ B) Kıbrıs - Boğdan 
B) Mercidabık — Ridaniye ©) Belgrad - Rodos 
C) Ankara (o — Kösedağ D) Malta - Eflak 
D) Otlukbeli (o — Çaldıran E) Mısır o - Bağdat 
E) Ridaniye (— Turnadağ 
16. Yavuz Sultan Selim döneminde, Halifeliğin 
Osmanlı Devleti'ne geçmesi aşağıdakilerden 
12. Osmanlı Devleti ile Memlüklerin arasının açıl- hangisine ortam hazırlamamıştır? 


masında aşağıdaki beyliklerin hangisi üzerindeki hakimiyet mücadelesi etkili olmuştur? 


A) Hamitoğulları B) Ramazanoğulları 


C) Aydınoğulları D) Germiyanoğulları 


E) Candaroğulları 


A) Padişahların mutlak otoritesinin artmasına 

B) Teokratik yönetimin güçlenmesine 

C) İslam toplumları arasındaki kültürel farklılıkların sona ermesine 

D) Devletin saygınlığının artmasına 

E) İstanbul'un hilafet merkezi olmasına 


YAYINLARI 
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GELİSMELER 


yeniçağın başlarında yani XV. yüzyılın ortalarında Ortaçağ'ın siyasi, sosyal ve ekonomik çehresini bütünüyle değiştirecek bir sürece girilmiştir. 


Bireyin bütün özellikleriyle kendini göstermesi, feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkması ve milli 
monarşilerin kurulması, Papa - Krallar mücadelesinin 
kralların lehine sonuçlanması, iktisadi faaliyetlerin gelişerek önce Avrupa'ya, daha sonra dünyaya yayılması, Hümanizma ve Rönesans hareketleriyle günümüz Avrupa düşüncesinin temellerinin atılması, Reform hareketleriyle Katolik kilisesinin etkinliğini kaybetmesi ve yeni mezheplerin ortaya çıkması, Katolik 
kilisesinin kendini yeniden düzenlemesi vb. gelişmeler Avrupa'nın her yönden yenilenmesini sağlamıştır. 


Fransa: Feodal beylerin Yüzyıl Savaşlarından (1337 - 
1453) büyük kayıplarla çıkmalarından yararlanan 
Fransa Kralı XI. Lui feodal beylikleri ortadan kaldırmış 
ve merkezi otoriteyi sağlamıştır. 


İngiltere: İngiltere, Yeniçağ başlarında Fransa ile yaptığı Yüzyıl Savaşlarından yenilerek çıkarak Avrupa'daki üstünlüğünü kaybetmiştir. İngiltere Kralı “Çifte Gül 
Savaşları” (1455 - 1485) adı verilen iç savaşlarda derebeylerin bir çoğunun topraklarını ele geçirerek mutlak krallığını güçlendirmiştir. 


Almanya: Ortaçağ'da Avrupa'nın tamamına yakını 
üzerinde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu egemendi. Birçok Alman prensliğinden meydana gelen 
bu imparatorluk sınırlarında Yeniçağ'da merkeziyetçi 
bir yönetim kurulamamıştır. 


İtalya: Yeniçağ başlarında İtalya'da ülke içinde ayrı 
ayrı yönetimler olduğu için siyasi birlik yoktu.İtalya; 
Venedik, Ceneviz, Milano, Napoli, Floransa, Sicilya 
ve Papalık gibi şehir devletlerinden oluşmaktaydı. 


Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması: Avrupalıların 
barutu tanımaları Haçlı Seferleri sırasında olmuştur. 
Barut, XIV, yüzyılda ateşli silahlarda kullanılmasıyla, 
özellikle de topun bulunmasıyla büyük önem kazanmıştır. 


ETEM YAYINLARI 


«> Krallar, topu feodal beylerin sağlam şatolarına karşı 
kullandılar. Ve böylece Avrupa'da feodalite (derebeylik) rejimi yıkılarak mutlak krallıklar güçlenmiştir. 


- Barutun ateşli silahlarda kullanılması ile Avrupa'nın 
siyasi yapısı ve haritası değişikliğe uğramıştır. 


Pusulanın İcadı ve Gemicilik Sanatının İlerlemesi 


İlk kez Çinliler'in kullandığı pusulanın, Avrupa'da yaygın olarak kullanılması Haçlı Seferleri sonrasında olmuştur. Gemicilik sanatının gelişmesiyle de İspanyol 
ve Portekizliler okyanuslara dayanıklı büyük gemiler 
yapmışlardır. 


Pusulanın icadı ve gemicilik sanatının İlerlemesi; 


- Coğrafi Keşiflerin başlamasına, 


> Avrupa'nın ekonomik yapısının güçlenmesine, 


- Dünya ticaret hacminin artmasına ortam hazırladı. 


Pusula 


Kağıt ve Matbaanın Geliştirilmesi 

Avrupalılar, Haçlı Seferleri ve Endülüs Müslümanları yoluyla kağıt yapımını öğrenmişlerdir. Avrupalıların paçavradan ve selülozdan (ağaçtan) kağıt yapmalarıyla 
kağıt bollaşmış ve ucuzlamıştır. 


İlk matbaa Çinliler ve Uygurlularda görülmekle birlikte 
modern matbaanın temeli Avrupa'da atılmıştır. 
1450'de Alman Jan Gutenberg, antimon-kurşun karışımından kolay aşınmayan matbaayı yapmıştır. 


Matbaa ve kağıdın geliştirilmesiyle; 


:- Kağıtın maliyetinin ucuzlamasıyla çok sayıda kitap basıldı. 


» Okuma yazma bilmek ayrıcalık olmaktarı çıktı. 


s- Bilim, teknik ve edebiyat alanındaki buluşlar ve fikirler daha hızlı yayılmaya başladı. 
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«> Avrupa'da fikir hayatı gelişti ve bu durum Hümanizm, Rönesans ve Reform Hareketlerinin başlamasına neden oldu. 


«> Kağıt ve Matbaa'nın yaygınlaşması, eğitim, düşünce, bilim, sanat ve din alanlarında yeni gelişmelere neden oldu. 


Hüraanizm Akımı 


Hümanizm, XIV. yüzyılda İlkçağ Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bir düşünce akımıdır. İnsanın kendi doğasını tanımasını, 
kendi yasalarını yapmasını, kendi haklarına sahip çıkmasını, özgür düşünceye sahip olmasını, akıl ve bilimi herşeyin önünde tutmasını savunmuştur. 


Bu düşünce, skolastik düşüncenin zayıflamasına 


Rönesans ve Reform Hareketleri'nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 


COĞRAFİ KEŞİFLER 
XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, 


kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir. 


Öncelikle merak ve keşif amaçlarıyla başlayan bu hareketler XV. yüzyılın ikinci yarısında ekonomik gayelere yönelmiştir. 


Keşiflerin Nedenleri 


»» Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalıların buralara gitmek için yeni yollar aramaları, 


»- Türklerin İpek ve Baharat yollarına hakim olmaları, 


"> İstanbul'un fethiyle Doğu Avrupa ticaret yollarının 
Türklerin kontrolüne geçmesiyle Batı Avrupa kıyısındaki ülkelerin açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri, 


“> Hıristiyanlığı yayma düşüncesi, 
"> Avrupa'da değerli madenlerin azlığı, 
“» Avrupa'da bazı kralların gemicileri desteklemesi, 


«» Doğudan Avrupa'ya gelen malların pahalıya mal 
olması. 
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- GEMİ YAYINLARI 
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> Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler 


Yapılan Önemli Keşifler 


Portekizli bir denizci olan Bartelmi Diaz, 1487'de Ay. 


rupa için yeni bir ümit kaynağı olan “Ümit Burnu”nu 
keşfetmiştir. 1498'de Portekizli denizci olan Vasko dö 
Gama, Hindistan'a ulaşmayı başarmış, böylece Hint 
ticaret yolu Portekizlilerin eline geçmiştir. 


Ümit Burnu 


İspanyol denizci Kristof Kolomb, 1492'de Hindistan 
sandığı Amerika kıtasına ulaşmıştır. Fakat buranın yeni bir kıta olduğunu, Portekizli denizci Americo Vespuçi ispatlamış ve bu kıtaya “Amerika” adı verilmiştir. 


Portekizli Macellan, Dünya'nın yuvarlaklığını ispat etmek için sürekli olarak batıya doğru hareket etmiş, Filipinler'de hayatını kaybedince bu seyahati yardımcısı Del Kano tamamlamıştır. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmıştır (1519-1 522). 


Keşiflerin Sonuçları 


Siyasi Sonuçları 


»» Osmanlı Devleti Hint Ticaret Yolu'nun hakimiyeti 
için Portekizliler ile, Akdeniz hakimiyeti için ise İspanyollar ile mücadele etti. 


»» Yeni ada ve kıtaların keşfi gerçekleşti. 
“Avrupa'dan yeni bölgelere göçler oldu. 


«> Avrupa kültürü ve Hristiyanlık göçlerle keşfedilen 
yerlerde yayıldı. 


» İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek 
ilk sömürge imparatorluklarını kurdu. 


Ekonomik Sonuçları 


-- Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla, Baharat ve 


İpek Yolları önemini kaybetti. Bu durumdan İslam 
ülkeleri ve Osmanlı Devleti olumsuz etkilendi. 


«> Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti At- 


las Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandi. 


Avrupa'ya taşındı. 


Ozamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken, 
bundan sonra “alın ve gümüş” temel zenginlik kaynağı oldu (i werkenilizm). 


» Ticaret sonucu Burjuva sınıfı güçlendi. Bu durum, 
Avrupa'nın siyasi ve sosyal yapısında değişimlere ortam hazırladı. 


Bilimsel Sonuçları 
> Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar ve bitkiler keşfedildi. 


- Düşünce alanında önemli gelişmeler meydana 
geldi. 
.- Rönesans ve Reform Hareketlerine zemin hazırlandı. 


-> Avrupa'da sanattan zevk alan ve sanatçıları koruyan “Mesen" sınıfı ortaya çıktı. 


Dini Sonuçları 
» Kiliseye olan güvenin azalmasıyla Hıristiyanlığa 
ait inançlar temelinden sarsıldı. 


» Avrupa'da dünya görüşü değişmeye başladı. 


Coğrafi Keşifler bütün insanlığı etkilemiştir. Bu 

| yönüyle “evrensel” bir özelliğe sahiptir. Coğrafi 
Keşifler Avrupa'da daha sonra ortaya çıkacak 
olan gelişmelere ortam hazırlamıştır. 


Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ndeki Eikileri 


» Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne olan ekonomik bağımlılığı azaldı. 


- Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı 
Devleti'nin ticari gelirlerini azalttı. 


KEFEN YAYINLARI 


Osmanlı Devleti'nin, Coğrafi Keşiflerin Olumsuz 
Etkilerini Önleme Çabaları 


«> Süveyş Kanalı Projesi gerçekleştirilmek istendi. 


« Hint Okyanusu'nda Portekizliler ile savaşlar yapıldı fakat üstünlük kurulamadı. 


-- Don - Volga Kanalı Projesi'ni gerçekleştirerek İpek 
Yolu'nu tekrar canlandırmak istedi. 


«»- Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi. 


Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı Devleti zamanla Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir. 


Ez 


RÖNESANS HAREKETLERİ 
XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'da antik kültürün etkisiyle edebiyatta, sanatta ve bilimde meydana gelen 
değişmelere ve gelişmelere yeniden doğuş manası- 
na gelen “Rönesans” denilmiştir. 


Rönesans önce İtalya'da başlamış daha sonra Frar- 
sa, Almanya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. 


Rönesans'ın Nedenleri 


> Avrupa'da Eski Yunan ve Roma kültürüne ait edebiyat, felsefe ve sanat eserlerinin incelenmesi, 


«> Matbaanın ve kağıdın yaygın olarak kullanılması, 
«> Coğrafi Keşifler ile yeni kültürlerin tanınması, 


> Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alan “mesen” sınıfının sanatkârları desteklemesi, 


» Ortaçağ'da gelişen İslam uygarlığının etkisi, 


«- İstanbul'un fethinden sonra bazı Bizanslı bilginlerin İtalya'ya giderek eski Yunanca'yı Avrupalılara 
öğretmeleri ve antik eserleri onlara tanıtmaları. 


Rönesans'ın İtalya'da Başlamasının Nedenleri 


Coğrafi Konum: İtalya'nın Akdeniz'in ortasında bulunması İtalya'nın antik çağ kültürü ve İslam uygarlığı ile 
ilgilenmesini sağlamıştır. Bu durum İtalya'nın diğer 
Avrupa ülkelerine göre kültür ve uygarlıkta ileri gitmesine neden olmuştur. 
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Ekonomik Durum: Coğrafi konumu nedeniyle İtalya'yı oluşturan Venedik, Ceneviz, Napoli ve Floransa 
gibi şehir devletleri denizciliğe büyük önem vermiş 
ve deniz ticareti sayesinde zenginleşmiştir. Bu durum 
halkta güzel sanatlara karşı büyük bir ilginin oluşmasına neden olmuştur. 


Siyasi Durum: Ortaçağ'da İtalya'da şehir devletlerinden dolayı siyasi birlik yoktu. Bu devletlerden çoğu 
diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha demokratik bir 
şekilde idare ediliyordu. Bu durum fikir ve sanat hareketlerinin gelişmesine ortam hazırlamıştır. 


Dinin Etkisi: Merkezi Roma'da olan Katolik kilisesinin 
bütün Avrupa'da etkisi vardı. Roma'yı ziyaret edenler 
kiliseye bağışlarda bulunuyor ve böylece zenginleşen kilise sanatkârları koruyordu. 


İtalya'nın Tarihi Önemi: İlkçağ'dan itibaren İtalya büyük bir kültür ve uygarlık merkezi idi. Roma İmparatorluğu'nun kültür mirasını devralmıştı. Dolayısı ile Eski Yunan ve Hellenizm uygarlıklarının izlerine rastlanmaktaydı. Italyanlar bu medeniyetlerden kalan eser- 


lerden yararlanmışlar ve yeni gelişmeler ortaya koymuşlardır. 


Islam Medeniyeti'nin Etkisi: Eski Yunan ve Hellenizm 
dönemine ait eserleri daha önce incelemiş olan Müslümanların Endülüs (İspanya) ve Sicilya'daki medreselerine Avrupalılar öğrenci göndermişler ve antik 
eserleri Müslüman Araplardan öğrenmişlerdir. 


İialya'da Rönesans 


İtalya'da Rönesans, XIV, yüzyılın sonlarında Hümanizma ile edebiyat alanında başlamış ve XV. yüzyılın 
ortalarına doğru her türlü fikri faaliyetleri kapsamıştır. 
Leonardo da Vinci gibi meşhur sanatçılar yetişmiştir. 


Eğitim, ticaret veya Papa'yı ziyaret etmek için İtalya'ya 
gelenlerin burada gördükleri yenilikleri kendi ülkelerine taşımaları sonucunda Rönesans diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. 


Rönesans'ın Sonuçları 

»» Ortaçağ'ın skolastik düşüncesi yıkılarak yerini 
deney ve gözleme dayanan pozitif düşünceye 
bıraktı. 

> Kilise ve Papalığa duyulan güven azaldı. 

»» Reform hareketlerine ortam hazırladı. 

- Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı. 


İRENİ YayınLaRı 


Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında İslam ülkeleri öncülük yaparken, Rönesanş 
hareketleriyle Avrupa ülkeleri ön plana çıkmıştır. 


REFORM HAREKETLERİ 


Reform'un sözlük anlamı; ıslahat, yeniden şekil ver. 
iz ve düzenlemedir. Katolik kilisesinin bozulması ve 
dini amaçlarından uzaklaşması üzerine XVI. yüzyılda 
Almanya'da başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayilan dini alandaki yeniliklerdir. 


Reform'un Nedenleri 


Katolik Kilisesi'nin Bozulması: Kilise'nin, halktan gü. 
nahların bağışlanması karşılığında para toplamasına 
“Endülijans” denilmekteydi. Endülijans uygulaması 
zamanla kilisenin zenginleşmesine halkın fakirleşme. 
sine ve kiliseye karşı tepkilere neden olmuştur. 


Rönesans'ın Etkisi: Skolastik düşüncenin yıkılmasıyla 
dini konuları ele alan hümanistler, bunlar hakkında 
birçok yazılar yazarak kiliseyi ve papazların yaşantısını şiddetle eleştirmişlerdir. 


Matbaanın Etkisi: Matbaanın geliştirilmesi birçok kitabın basılmasına, Hümanizm düşüncesinin geniş kitleler arasında yayılmasına neden olmuştur. 


Ekonomik Durumun Etkisi: Kilisenin zenginleşirken hal- 


kın giderek fakirleşmesi kiliseye karşı tepki doğmasına 
neden olmuştur. 


Siyasi Durumun Etkisi: Kilisenin, siyasi kurumlar üzerindeki etkisinin artması, yenilik taraftarı olan kralların 
ve prenslerin Katolik Kilisesi'ne karşı ayaklanmalarına 
neden olmuştur. 


Martin Luther 


AA LALA MY AYAN 


Reform'un Doğuşu 

Reform düşüncesi önce Almanya'da Martin Luther taatından ortaya atılmıştır. Martin Luther 1517 yılında 
Almanya'da Wittenberg Kilisesi'nin kapısına astığı bilgirisinde şu görüşleri ileri sürmüştür. 


> Tanrı ile kul arasına kimse giremez. 


> Papalık tarafından affedilen günahların değeri 
yoktur. Günahları ancak tanrı bağışlar. 


» Endülijansa (para ile günah çıkarma) aracılık yapan rahipler suçludur. 


Luther'in görüşlerinin halk arasında yayılmasıyla Protestan mezhebi doğdu. Katolikler ve Protestanlar arasında mezhep savaşları başladı. Bu mücadeleler Ogsburg Anilaşması ile sona erdi (1555). 


Bu antlaşmayla; 
» Protestan mezhebi ve kilisesi resmen tanındı. 


> Alman prenslere, istedikleri mezhebi seçme ve 
seçtikleri mezhebi kendi yönetimleri altındakilere 
de kabul ettirme hakkı tanındı. 


 Prensler, kendi toprakları üzerindeki dini işlerin 
mutlak hakimi oldu. 


- Prenslerin mezheplerini kabul etmek istemeyen 
halkın başka ülkelere göç etmelerine izin verildi. 


Reform Hareketlerinin Yayılması 


Almanya'da başlayan Reform Hareketleri zamanla bütün katolik dünyasını etkiledi. 


Fransa'da Reform hareketlerinin öncülüğünü Luther'in 
fikirlerini benimseyen Kalven yaptı. Onun taraftarlarının oluşturduğu mezhebe Kalvenizm denilmiştir. Kral 
MW. Henri 1598 yılında Nani Fermanı ile Kalvenizm 
mezhebine inanç serbestiyeti vermiştir. 


Fransa ve Almanya'da halktan gelen, dinde Reform 
isteği İngiltere'de Kral VIll. Henri (1509 - 1547) tarafından ortaya atıldı. Kral, İngiliz kilisesini kendine bağlayarak reformları halka zorla kabul ettirdi ve İngiltere'de Anglikan Kilisesi'ni kurdu. 


FES YAYINLARI 


İskoçya'da Kalvenizm mezhebi kabul edildi ve bu 
mezhebe Presbiteriyen adı verildi. İsveç, Norveç ve 
Danimarka'da ise Protestan mezhebi benimsendi. 


Retorm'un Sonuçları 

«- Yeni mezheplerin ortaya çıkmasıyla Avrupa'da 
mezhep birliği parçalandı. 

«» Hıristiyanlık dünyasında papaya duyulan sevgi ve 
bağlılık azaldı. 


Katolik kilisesi kendisini yenilemek zorunda kaldı. 
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- Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınmasıyla laik eğitim sistemi kuruldu. 


A 
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Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin 
malları ve topraklarına el konuldu. 


» Protestan krallar ve prensler ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi oldular. 
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> Reform Hareketleri Avrupa'yı siyasi yönden olumsuz etkiledi. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine 
yapmayı planladığı Haçlı Seferi gerçekleşmedi. 
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Avrupa'daki Mezhep Savaşları, Osmanlı Devleti'nin 


Avrupa'da ilerlemesini kolaylaşüırmıştır. 
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Rönesans ve Reform hareketleri, Avrupa'da her 
alanda gelişmeyi önleyen engellerin ortadan 
kalkmasını sağlamıştır. 


Avrupa'da yeni çıkan mezhepler nedeniyle karışıklıklar meydana gelmesi, Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına 
uygun olduğu için, Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
yeni çıkan Hristiyanlık mezhepleri desteklenmiştir. 


Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ortodoks Hristiyanlara inanç konusunda serbesilik tanınmış ve geniş 
haklar verilmiştir. Bu yüzden Osmanlı Devletin'deki 
Hırisiyanlar Avrupa'daki mezhep kavgalarından ve 
Reform Hareketleri'nden etkilenmemişlerdir. 


Kazanmamız 


Giuzyıl Savaşları (1618 - 16ağ) 

Otuzyıl Savaşları, Kutsal Roma - Germen İmparatoru 
Il. Ferdinand'ın Almanya'da mezhep birliğini sağlamak amacıyla Protestan Alman prenslere saldırmasıyla çıkmış ve siyasi bir nitelik kazanmıştır. 


Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun savaşı ka- 


zanmasından çekinen Fransa Katolik mezhebinden 
olmasına rağmen İsveç ve Hollanda ile anlaşarak Katolik mezhebinden olan Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu'na (Almanya'ya) karşı savaş açmıştır. 


Almanya - Fransa savaşına dönüşen Otuzyıl Savaşları Almanya'nın yenilgisiyle sona ermiş ve Westifalya 
Antlaşması yapılmıştır (1648) 


Bu anilaşmaya göre; 


> Almanya İmparatoru, Protestan Alman prensleri- 
nin siyasal ve dinsel özgürlüklerini kabul etti. 


- Hollanda'nın bağımsızlığı tanındı. 


«> Almanya'da yeni ve güçlü prenslikler ortaya çıktı. 
Bunların en güçlüsü Prusya idi. 


“> Fransa'ya Alsas-Loren Bölgesi verildi. 


Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisiyle Avrupa'da düşünce sisteminin değişmesiyle pozitif 
bilimler gelişmiştir. XVII. yüzyıl Avrupası'na akılilik ve bilimsellik hakim olmuş ve bu döneme 


Avrupa'da “Aydıntanma yağı” denilmiştir. 


İngiltere ve Fransa'nın üstünlük mücadelesi sonucunda çıkan Savaşlarda Avusturya ve Rusya, Fransa'nın yanında İngiltere'ye karşı savaşa girdi. Prusya 
ise İngiltere'nin yanında savaşa katıldı. 


Fakat daha sonra Rusya taraf değiştirerek İngiltere'nin yanında yer aldı. Denizlerde güçlü olan İngiltere, Rusya ve Prusya ittifakı savaşı kazandı. Savaş sonunda 1763 Paris Anilaşması imzalandı. 


Bu antlaşmaya göre; 


“ Avrupa'daki sınırlar savaş öncesindeki durumuna 
getirildi. 


> Fransa, Amerika kıtasındaki ve Hindistan'daki sömürgelerini İngiltere'ye bıraktı. 


ÇEENİ YAYINLARI 
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ABD'nin Kurulması 


1756 - 1763 yılları arasında meydana gelen Yedi Yıl 
Savaşların İngiltere kazanmasına rağmen İngiliz eko: 
nomisi bozulmuştu. 


İngiltere, uğradığı ekonomik zararları gidermek İçin 
Amerika'daki kolonilerinden yeni vergiler alma Yolu. 


na gidince Amerika'daki koloniler bu duruma tepki 
göstermiştir. 


İngiltere'nin bu tutumu karşısında Amerika'daki İngiliz kolonileri temsilcileri 1774 yılında |. Filedelfiya Kon. 
gresi'ni toplamışlardır. 
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Bu kongrede; 


»» Koloni meclislerinin onayı olmadan vergi konul 
maması, 


e) 


TİCARET YOLLARI ve YAPILAN ÖNEMLİ COĞRAFİ KEŞİFL 


»- Ticareti engelleyici yasaların kaldırılması kararları 
alınmıştır. 


İngiltere bu kararları reddedince İngiltere ve koloniler arasında savaş çıkmıştır. Bu durum üzerine Filadelfiya'da toplanan ikinci kongrede on üç koloninin 
bağımsızlığı ilan edilerek İngiltere ile savaşa karar ve- 


rilmiş ve İnsan Hakları Beyannamesi kabul edilmiştir 
(1776). 


İnsan Hakları Beyannamesi'ne göre “İnsanların doğuştan birtakım hakları vardır. Bunlar devredilemez 
ve vazgeçilemez. Bu haklar; yaşama hakkı, özgürlük 
hakkı ve mutluluğu arama hakkıdır.” Bu hakları gücünü halktan alan hükümetler korur. Hükümetler bu 
hakları çiğnerse onu değiştirip yerine yeni hükümet 
koymak milletin hakkı ve görevidir.” 


Yediyıl Savaşlarında İngiltere'ye yenilen Fransa'nın her 


türlü yardım yaptığı on üç koloni İngiltere'yi yenilgiye 
uğratmıştır. 


1783'te imzalanan Versay Antlaşması ile İngilizler, on 
üç koloninin bağımsızlığını tanımıştır. 
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ABD'nin kurulması Avrupa'da demokratikleşme çalışmalarının arimasına neden olmuştur. 
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1. 


TEST - 1 


Yeniçağ'da Avrupa'da Coğrafi Keşifler, Rönesans'ın; Rönesans da Reform'un doğmasına ortam hazırlamıştır. 


Buna göre Avrupa'da; 


I. bilim, 
II. din, 
Ili. ekonomi 


alanlarındaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
ALILINI. 


B)U., IÇ A. bii 


DUL, IN EMİL. 


Nant Fermanı ile Fransa'da Kalvenizm mezhebi 


mensuplarına, inanç ve ibadet özgürlüğü tanınmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, Fransa ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Merkezi otorite güçlendirilmiştir. 

B) Katolik Kilisesi'nin etki alanı daralmıştır. 
C) Dini alanda fikir ayrılıkları olmuştur. 

D) Bireysel özgürlükler genişletilmiştir. 

E) Mezhep birliği bozulmuştur. 


Kağıt, Doğu dünyasında ipek ve pamuktan pahalı bir şekilde elde edilirken, Avrupa'da 15. yüz- 


yılda paçavra ve selülozdan ucuza imal edilmiştir. 


Bu gelişmenin Avrupa'da aşağıdaki alanlardan hangisinde, Doğu dünyasından ileriye 
gidilmesinde etkili olduğu savunulamaz? 


A) Eğitim B) Bilim C) Kültür 


D) Sanat E) Ticaret 


İEENİ YAYINLARI 


4. 


16. yüzyılda Reform hareketleri sonucunda Kili. 


se ve papalığın dini ve siyasi yetkileri azaltılma. 


sına karşın, ll. Viyana Kuşatması sırasında Avug. 
turya Arşidükü Papa'dan yardım istemiştir. Bu. 
nun üzerine Avrupa devletleri, Papa'nın teşvikle. 
riyle Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal İttifak' 
muştur. 


I kur- 


Bu duruma bakılarak; 


I. Reform hareketleri başarısız olmuştur. 
Il. Avusturya Arşidükü siyasi yönden Papa'ya 
bağlıdır. 
NI. Kilisenin Hristiyan devletler üzerindeki etkisi 
sürmektedir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il G) Yalnız Hi 


D) i veli E) il veiil 


Türklerin ve Müslümanların İpek ve Baharat 
yollarının son bulduğu Karadeniz ve Akdeniz 
limanlarını denetim altına almaları Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir? 


A) Antik çağlardaki eserleri incelemeye 

B) Yeni ticaret yolları aramaya 

C) Tarımsal yatırımları artırmaya 

D) Doğudaki bilimsel gelişmeleri takip etmeye 

E) Profesyonel askerlerden oluşan ordular kurmaya 


Coğrafi Keşifler sonucunda Amerika'dan bol 
miktarda getirilen altın ve gümüşün Avrupa'da aşağıdaki durumlardan hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Ekonomik canlılığın artması 

B) Hayat standardının yükselmesi 

C) Toprağın zenginlik ölçüsü olmaktan çıkması 
D) Altın ve gümüşün değer kazanması 

E) Halkın alım gücünün yükselmesi 


z 


egale ep eek te e e a imge mm mmm 


TEST - | 


Reform hareketlerinin öncüsü olan Martin Luther, 
yayımladığı bildiride, “Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini ve günahları Papa'nın değil 
ancak Tanrı'nın bağışlayabileceğini” belirimiştir. 


Buna göre Martin Luther'in; 


1. din adamlarının dini ayin ve törenleri yönetmesi, 
il. din adamlarının para karşılığında günahları 
bağışlaması, 
(1. eğitim kurumlarının kiliseye bağlı bulunması 


durumlarından hangilerine tepki gösterdiği 
savunulabilir? 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


A) Yalnız | 


D) i vellli E) li velil 


16. yüzyılda Amerika'da koloniler kuran İspanyollar, kıtanın yerlilerini madenlerde ve tarlalarda 
çalıştırmışlar ve onlara dillerini öğretmişlerdir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulabilir? 


A) Avrupa kültürünün kıta dışına yayılmasında 

B) Sömürgelerde bağımsızlık mücadelesinin 
başlamasında 

G) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesinde 

D) Amerika'da yerli sanayinin gelişmesinde 

E) Kolonicilik faaliyetlerinin sona ermesinde 


Hümanist düşüncenin öncüleri, kilisenin sorgulanması gerektiğini söyleyerek, insanın kendi 
doğasını tanıyıp, haklarına sahip çıkmasını savunmuşlardır. 


Buna göre, Avrupa'da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Hümanizm akımının 
sonucunda ortaya çıktığı söylenemez? 


A) Skolastik düşüncenin zayıflaması 

B) Reform hareketlerinin ortaya çıkması 

C) Bilimsel çalışmalarda pozitif düşüncenin 
egemen olması 

D) Düşüncenin önündeki engellerin kaldırılması 

E) Mutlak monarşilerin güç kazanması 


(GEMİ YAYINLARI 


10. 


11. 


12. 


16. yüzyıl başlarında Avrupa'da ortaya çıkan Reform hareketleri ile din alanında düzenlemeler 
yapılmış ve bazı ülkelerde eğitim kilisenin elinden alınmıştır. 


Buna göre, Reform hareketlerinin Avrupa'da; 


I. eğitimin laikleşmesi, 
1. bilimsel gelişmelerin hızlanması, 
lil. feodal yönetimlerin zayıflaması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


G) i veli 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) ii ve İli E) iL, ll ve İİ 


Coğrafi Keşiflere öncülük eden Avrupalı devletler, sömürge imparatorlukları kurmuşlardır. 


Buna göre, Avrupalı devletlerin; 


I. siyasi, 
Il ekonomik, 
Ii. bilimsel 


alanlarından hangilerinde güçlendikleri savunulabilir? 


C) Yalnız till 


A) Yalnız | B) Yalnız !i 


D) Ii veli E) H veli 


Yeniçağ'da Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır: 


I. Derebeylik rejimi yıkılmıştır. 

Il. Yeni kıta ve ülkeler keşfedilmiştir. 
ii. Toprak zenginlik ölçüsü olmaktan çıkmıştır. 
IV. Kilisenin devlet işlerine karışması önlenmiştir. 


Bu gelişmelerden hangilerinin kralların ülkelerinde siyasal birliği kurmalarını kolaylaştırdığı savunulabilir? 


C) i ve iV 


A) ivell B) Ive Il 


D) il ve IV E) ili ve IV 


1-D 2-A 3-E 4-C 5-B 6-D 
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TEST - 2 


1. İngiltere'de 1689'da yapılan seçimlerle parlamenter sisteme geçilerek; kanun yapma, vergileri belirleme ve ordu ile ilgili kararnameler çikarma yetkileri parlamentoya verilmiştir. 


Bu durumun İngiltere'de; 


. halkın demokratik haklarını kullanmaya başlaması, 


İl. kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi, 
lil. askerlerin yönetime katılması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız Ili 


D) Ive E) Il ve İli 


2. Reform, Avrupa'da Katolik Kilisesi'nde görülen 
bozulmalar nedeniyle din alanında yapılan dü- 


zenlemeleri ve yenilikleri kapsar. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Reform 
hareketleriyle ilgili olduğu savunulamaz? 


İNEN YAYINLARI 


A) Kilise dışında eğitim veren okulların açılması 
B) Yeni mezheplerin ortaya çıkması 

C) Feodal yönetimlerin zayıflaması 

D) Mezhep Savaşları'nın yapılması 

E) Kilise mallarının yağmalanması 


3. Avrupa'da Rönesans döneminde edebiyat ve 
güzel sanatlarda akla, gündelik hayata ve güzelliğe öncelik verilmiş, doğaya yöneliş başlamıştır. 


Bu bilgiye bakılarak; 


i. Kilisenin bilim ve sanat üzerindeki baskısı azalmıştır. 


İl. Sanatçılar yeni tarzlar geliştirmişlerdir. 
II. İnsana verilen değer artmıştır. 


yorumlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) ivelil E)Lilvelli 


> 166 


A) Ekonomik-Kültürel 
C) Siyasi-Ekonomik 


Coğrafi Keşiflerden sonra Avrupa'da toprak te. 
mel zenginlik ölçüsü olmaktan çıkmıştır. 


Bu duruma; 


. keşfedilen yerlerin değerli madenlerinin Avrupa'ya taşınması, 

il. Avrupa dışına göçlerin yaşanması, 

IN. Osmanlı Devleti'ne ekonomik bağımlılığın 

azalması 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladı. 
ğı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız | 


D) ivelli E) veli 


1776'da Amerika'da ilan edilen İnsan Hakları 
Bildirisi'nde “İnsanların doğuştan gelen devredilemez ve vazgeçilmez hakları vardır. Hükümetler 
bu hakları çiğnerse onu değiştirip yerine yeni 
hükümet koymak milletin hakkı ve görevidir.” gibi maddeler yer almıştır. 


Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 


A) Milletin hak ve görevleri belirtilmiştir. 

B) Halkın yönetime katılması esası benimsenmiştir. 

C) Kişi hak ve özgürlükleri koruma altına alın. 
mıştır. 

D) Ulusal devletlerin kurulması savunulmuştur. 

E) Yöneticilerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 


Avrupa'da Mezhep Savaşları sonucunda imzalanan Westfalya Barışı ile İsveç ve Hollanda bağımsız olmuş, protestanlar diğer mezhep mensuplarıyla eşit haklara sahip olmuştur. 


Bu bilgilere göre Avrupa'da, aşağıdakilerden 
hangisinde verilen alanlarla ilgili gelişmelerin yaşandığı savunulabilir? 


B) Siyasi-Dini 
D) Siyasi-Askeri 
E) Dini-Kültürel 


TEST - 2 


Yeniçağ başlarında Avrupa'da, din adamlarının 
söyledikleri ile İncil'deki bilgilerin birbirini tutmadığı anlaşılmıştır. 


Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Katolik kilisesinin etkinliğinin azalması 

B) Yeni mezheplerin ortaya çıkması 

G) Din adamlarına duyulan güvenin azalması 

D) Kilise dışında eğitim veren okulların açılması 

E) Hristiyanlığın yeni keşfedilen yerlerde yayılması 


Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren Avrupalılar, sömürgeleştirdikleri yerlerin zenginlik kaynaklarını 
ülkelerine taşımışlardır. 


Bu durumun Avrupa'da aşağıdaki alanlardan 
hangisindeki gelişmeleri daha cok etkilediği 
savunulabilir? 


A) Siyasi B) Sosyal 
C) Ekonomik D) Askeri 
E) Kültürel 


XVI. yüzyılda Almanya'da başlayan ve daha 
sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan Reform 
hareketi sonunda; 


- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kilisenin elinden alınması, 

— Mezhep birliğinin bozulması, 

— Papaların eski itibarlarını kaybetmesi 


gibi gelişmeler meydana gelmiştir. 


Buna göre Avrupa ile ilgili aşağıdaki yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 


A Laik eğitim sisteminin temelleri atılmıştır. 

B) Merkeziyetçi yönetimler kurulmuştur. 

C) Katolik Kilisesi'nin etkinliği azalmıştır. 

D) İnanç özgürlüğü sağlanmıştır. 

E) Bilimsel çalışmaların önündeki engeller kalkmıştır. 


Agi) YAYINLARI 


RE 


(GE 


10. Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından bazıları şunlar- 


dır: 


i. Sömürge imparatorlukları kurulmuştur. 
II. Keşfedilen yerlerin değerli madenleri Avrupa' 
ya taşınmıştır. 
Ili. Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler yaşanmıştır. 


Bunlar siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarla 
ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplanmıştır? 


Siyasi Ekonomik Sosyal 


A) | İ Tİ 
B) | tl İl 
©. “il rl | 
5) | nl 
Ey nl İl | 


. Avrupa'da din adamlarının görevlerinden bazıla- 


rı şunlardır: 


i. krallara tac giydirmek, 
H. ayinler düzenlemek, 
IN. günahları bağışlamak, 
IV. kilise topraklarını yönetmektir. 


Bunlar, dini ve dünyevi görevler olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru 


olur? 


Dini görevler Dünyevi görevler 


A) I veli ill ve IV 
B) I ve İli Il ve IV 
Cc) I ve IV li ve hil 
D)  İlvelil I ve IV 
E) ill ve IV i ve Il 


. Avrupa'da eğitim alanındaki laikleşmenin aşa- 


ğıdakilerden hangisiyle sağlandığı savunulabilir? 


A) Mezhep birliğinin bozulmasıyla 

B) Kilisenin mallarına el konulmasıyla 

C) İncil'in ulusal dillere çevrilmesiyle 

D) Matbaanın kullanımının yaygınlaşmasıyla 

E) Okulların kilisenin denetiminden çıkarılmasıyla 


8C SB 10-A 11-D 12-E 


1. oYeniçağ'da Rusya'nın; 


— açık denizlere ulaşma, 
— Ortodoksları himaye etme 


politikalarını uygulamaya çalışması; 


1. İsveç, 
İl. Avusturya, 
IN. Osmanlı 


devletlerinden hangileri ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız || C) Yalnız lll 


D) li veli E)İ, Hi veli 


Martin Luther'in 1517'de Almanya'da Wittenberg Kilisesi'ne astığı bir bildiriyle Katolik Kilisesi'ni eleştirmesi, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıstır? 


A) Sınıf ayrımının sona ermesine 

B) Yeni mezheplerin ortaya çıkmasına 
C) İnanç özgürlüğünün sağlanmasına 
D) Mezhep Savaşlarının yaşanmasına 
E) Bireye verilen önemin artmasına 


GE YAYINLARI 


Rönesans hareketleri sonucunda, skolastik düşünce yerini pozitif düşünceye bırakmıştır. 


Bu durumun Avrupa'da; 


I. özgün sanat eserlerinin ortaya çıkması, 
ii. bilim, edebiyat ve sanat alanındaki çalışmaların artması, 
IN. kilisenin yeniliklere öncülük etmesi 


gelişmelerinden hangilerine neden olduğu 
savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 11 CO) iveli 


D) i ve ill E) Il ve ill 


Yeniçağ Avrupası'nda aşağıdakilerden hangi... 


si diğerlerine ortam hazırlamıştır?. 


A) Kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaş. 
ması 

B) Okur-yazarlığın imtiyaz olmaktan çıkması 

C) Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi 

D) Skolastik düşüncenin önemini yitirmesi 

E) Düşünce özgürlüğünün sağlanması 


Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışı. 
na diğerlerinden daha sonra katılmıştır? 
A) Portekiz B) İspanya 


C) Fransa D) Hollanda 


E) Almanya 


Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Akdeniz ticaretinin önem kazanması 
B) Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi 

C) Eski ticaret yollarının değişmesi 

D) Derebeylik rejiminin yaygınlaşması 
E) Kilise'nin siyasi etkinliğinin artması 


Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketlerinin öncüleri arasında yer almaz? 


A) Kopernik 
C) Mikelanj 


B) Martin Luther 
D) Meternik 


E) Leonardo Da Vinci 


Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifler sonucunda keşfedilen yerler arasında yoktur? 


A) Avustralya B) Filipinler 


C) Hindistan D) Kolombiya 


E) Yeni Zellanda 


10. 


TEST - 3 


Yeniçağ'da Avrupa'da görülen; 


, bireyin girişimciliğinin ön plana çıkmaya 
başlaması, 

Iı. yeni mezheplerin ortaya çıkması, 

ıl. Almanya'da prenslerin halkın mezheplerini 

belirlemeye başlaması 


gelişmelerinden hangileri Katolik kilisesinin 
etkinliğinin azalmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1| C) Yalnız 1ll 


D)i veli Ey Lil veli 


Venedikli ve Cenevizli tüccarlar, Avrupa piyasasında Ortaçağ'da elde ettikleri ticari üstünlüklerini Yeniçağ başlarından kaybetmeye başlamışlardır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinin etkisinin olduğu 


söylenemez? 


A) Portekizlilerin Hint Deniz Yolu'nu keşfetmesi- 
nin 

B) Karadenizin bir Türk gölü haline getirilmesinin 

C) Atlas Okyanusu'ndaki limanların önem kazanmasının 

D) Avrupa'da Mezhep Savaşlarının olmasının 

E) Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'nın Osmanlı 
hakimiyetine girmesinin 


1. İsveç 
I1. Fransa 
NI. İngiltere 


Yukarıdakilerden hangileri güçlü bir Alman 
İmparatorluğu'nun kurulmasını engellemek 
için Alman kralına karşı Mezhep Savaşlarına 
katılmışlardır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Ili C) i veli 


D) i veli E) il ve İli 


7 


YAYINLARI 


EE 


12. Avrupa'da meydana gelen; 


— Coğrafya Keşifleri sonunda yeni ticaret yollarının bulunması, 

— Refah düzeyinin yükselmesi, 

— Rönesans hareketleri sonucunda bilimsel ve 
teknik gelişmelerin görülmesi 


gelişmelerinin Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili 
olduğu savunulamaz? 


A) Avrupa'nın örnek alınarak ıslahatların yapılmasında 

B) Katoliklere karşı Protestanların desteklenmesinde 

C) Ekonominin bozulmasında 

D) Avrupa tarzı eğitimin yaygınlaşmasında 

E) Avrupa siyasetindeki etkinliğinin azalmasında 


13. Coğrafi Keşiflerin İslam dünyasına etkileri 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirlerinin azalması 

B) Müslüman topraklarda sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması 

GC) Baharat Yolu'nun önemini kaybetmesi 

D) Avrupa kültürünün Amerika'da yayılması 

E) Müslümanların Hint Okyanusu'nda Avrupalılarla mücadele etmesi 


14. Coğrafya Keşiflerinin yapılmasında denizcilere 
en büyük desteği İspanya ve Portekiz vermiştir. 


İspanya ve Portekiz'in Coğrafya Keşiflerini 


e desteklemelerinde aşağıdakilerden hangisi- 


nin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Akdeniz ticaretinden yeterince gelir elde edememelerinin 

B) Kilisenin Hristiyanlığı yayma isteğinin 

GC) Millet ve vatandaşlık bilincinin gelişmesinin 

D) Güçlü ordulara sahip olmalarının 

E) Müslümanlarla savaşlar yapmalarının 
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YAKINÇAĞ'DA AVRUPA (1789 — ---) 
FRANSIZ İHTİLALİ (1789) 


İhtilalin Nedenleri 


Siyasi Nedenler: XVI. yüzyıldan itibaren krallar ile halk 
arasındaki anlaşmazlıklar giderek artmış, kralların 
baskısı halkı bunaltmış, XVII. yüzyılın sonlarına doğru yönetim ile halk arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Ayrıca krallık yönetiminin dış siyasette ki 
başarısızlıkları rejime karşı tepkileri artırmıştır. 


Versay Sarayı 


Sosyal Nedenler: Fransa'da halk soylular, din adamları, burjuvalar ve köylülerden oluşuyordu. Soylular 
ve din adamları ülkeyi yönetir, vergi vermez ve askerlik yapmazlardı. Burjuvalar ve köylüler ise ülke yönetiminde söz sahibi olmayıp, vergi verir ve askerlik yaparlardı. 


Fransız Aydınlarının Etkileri: Akılcı düşünceyi savunan Fransız aydınları (Monteskiyö, Jan Jak Russo, 
Voltaire) Fransa'nın rejimini eleştirmişler ve yeni çözüm yolları ileri sürmüşlerdir. 


Ekonomik Nedenler: XVIII. yüzyıl boyunca.süren sa- 
Vaşlar ve israf, Fransa'nın ekonomik durumunu bozmuş, ekonomik zorluklar ve ağır vergiler halkı zor durumda bırakmıştır. 


Coğrafi Keşiflerle zenginleşen burjuva sınıfının si- 


yasi haklar kazanmak istemesi de ihtilalin bir diğer 
nedenini oluşturmuştur. 


Kam 
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İngiltere ve Amerika'nın Etkisi: Fransız halkı, İngiltere 
ve Amerika'da tanınan hak ve özgürlüklerin kendilerine de tanınmasını istemişlerdir. 


İhtilalin Ortaya Çıkması 


Fransa'da XVI. Lui maliyeyi düzeltmek için; rahipler 
ve halk temsilcilerinden oluşan “Etejenero” meclisini 
toplamıştır (1789). Halk temsilcileri Etejenero'yu Milli 
Meclis ilan ederek meclisin onayı olmadan vergilerin 
toplanmaması konusunda karar almışlardır. 


Bunu tanımayan kral meclisi dağıtmaya çalışınca 
ayaklanan halk Bastil Hapishanesi'ni basarak, siyasi 
suçluları serbest bırakmışlardır. İsyanın yayılmasıyla 
da krallık rejimi yıkılmıştır (1789). 


Kurucu meclis ilk olarak soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırarak “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi"ni ilan etmiştir. 
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Fransa'da mutlak monarşi yıkılarak halk egemenliğine dayalı bir yönetim kurulmuştur. 


“> Adalet, hürriyet, eşitlik, miliyetçilik (ulusçuluk), 
ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet gibi düşünce akımları önem kazanmış 
ve yayılmıştır. 


i 


Milliyetçilik akımı imparatorlukları parçalamış, 
milli devletlerin kurulmasına neden olmuştur. 


İ 


» Fransız İhtilali Yeniçağ'ın sonu, Yakınçağ'ın 
başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 


«> İnsan haklarına verilen önem artmış, anayasacılık ve demokratikleşme çalışmaları hızlarmıştır. 


İhtilalin Osmanlı Devleti'ne Etkileri 


Olumlu Etkisi: Osmanlı Devleti'nde anayasacılık ve 
demokratikleşme hareketleri başlamıştır(Tanzimat 
Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet'in ilanı gibi). 


Olumsuz Etkisi: Milliyetçilik fikri çok uluslu Osmanlı 
Devleti'nde azınlık isyanlarına ve Avrupalı devletlerin 
Osmanlı içişlerine karışmasına neden olmuştur. Bu 
gelişmeler devletin parçalanma sürecini hızlandırmıştır. 
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AVRUPA'DA ESKİ DÜZENE DÖNME 
ÇABALARI VE TEPKİLER (1815 - 1870) 


Viyana Kongresi (1815) 

Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları (İhtilal Savaşları - Koalisyon Savaşları) sonucunda, 1789 yılı öncesi- 
ne göre Avrupa'nın siyasi haritası değişmiş, güçler 
dengesi bozulmuş ve otorite boşluğu gibi pek çok 
sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunları çözümlemek 
amacıyla Viyana Kongresi toplanmıştır. 


Osmanlı Devleti'nin katılmadığı kongreye Fransa'ya karşı savaşan İngiltere, Rusya, Avusturya 
ve Prusya yön vermiş ve alınan kararları bu 
devletler çıkarları doğrultusunda şekillendirmişlerdir. 


A 
# 
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Napolyon Bonapart 


Kongrede Alınan Kararlar ve Sonuçları 


» Büyük devletlerin istekleri doğrultusunda Avrupa 
devletlerinin sınırları yeniden çizilmiştir. 


- İhtilal fikirleri göz önüne alınmamıştır. 


“- İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya kurdukları 


düzeni koruyabilmek için aralarında bazı antlaşmalar yapmışlardır ( Dörtlü İttifak ). 
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-> “Şark Meselesi” ilk defa ortaya çıkmıştır. 


»» Rusya, Osmanlı topraklarının paylaşılmasını İste. 
mişse de İngiltere, çıkarlarına ters düştüğü için bu 
teklifi kabul etmemiştir. 


>» Mutlak krallık sistemi devam ettirilmeye çalışılmış 
Belçika ile Hollanda ve İsveç ile Norveç birleşti. 
rilmiştir. 


» Fransa, ihtilalden önceki sınırlarına çekilmiştir, 


Sınırlar çizilirken milliyet, din ve dil faktörleri göz 
önüne alınmadığı için Avrupa'da barış ve huzur sağlanamamış yeni azınlık sorunları ortaya çıkmıştır 
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Viyana Kongresi'nden Sonra Avrupa 


Viyana Kongresi'nden (1815) Navarin Olayı'na (1827) 
kadar geçen döneme Avrupa'da “Yeniden kurmak, 


düzenlemek” anlamına gelen Restorasyon Devri denilmiştir. 


Bu dönemde Avrupa'nın büyük devletleri Viyana Kongresi kararlarını uygulayabilmek ve mutlakiyet yönetimlerini devam ettirebilmek için kendi aralarında ba 
zı ittifaklar kurmuşlardır. i 


Kutsal İttifak; Rusya, Avusturya, Prusya ve Fransa. 
Dörtlü İttifak; Rusya, Avusturya, Prusya ve İngiltere. 
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1830 İhtilelleri 


Viyana Kongresi'nin getirdiği düzene ilk tepki Fransa'da 
olmuştur. Halk isyanı sonucu demokratik hakları kısıtlayan kral X. Şarl tahttan indirilerek yerine libefal görüşleri benimseyen Lui Filip tahta çıkarılmıştır. 


1830 İhtilallerinin Sonuçları 
*> Fransa'da meşruti krallık kurulmuş, Fransa'da başlayan ihtilaller diğer Avrupa ülkelerini de etkilemiştir. 


> Avrupa ülkelerinde liberal demokrasiler güçlenmiş ve parlamenter sisteme geçiş hızlanmıştır. 


1848 İhtilalleri 
1830 İhtilalleri ile Avrupa'da Viyana Kongresi ile kurulmuş olan statükocu (baskıcı) düzene karşı tepkiler 
artmıştır. Sanayi İnkılabı'yla ortaya çıkan işçi sınıfı bir 
takım haklar elde etmek amacıyla ayaklanmıştır. 


1848'de Fransa'da başlayan ihtilaller bir süre sonra 
diğer Avrupa ülkelerinde de etkisini göstermiş; Italya, 
Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Prusya'da 
ayaklanmalar çıkmıştır. 


1848 İhtilallerinin Sonuçları 


-» Fransa'da cumhuriyet ilan edilerek halka seçim 
hakkı tanınmıştır. 


- Sosyal hukuk devleti kavramı doğmuş, ölüm cezası kaldırılmış ve esir ticareti yasaklanmıştır. 


- İtalya ve Almanya'da siyasi birliğin kurulmasına 
ortam hazırlanmıştır. 


-» Avrupa'da krallar, halklarına yeni haklar vermiş ve 
liberalizm akımı güçlenmiştir. 


> İşçi sınıfına yeni haklar verilmiş, sosyalist akımlar 
güçlenmiş ve sosyalist partiler kurulmuştur. 


Avusiurya ve Rusya'nın baskısından kaçan Macar 
milliyetçilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınması “Macar Mültecileri” sorununu ortaya çıkarmıştır. 
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İTALYA ve ALMANYA'NIN SİYASİ 
BİRLİKLERİNİ KURMALARI 


İtalya'da Siyasi Birliğin Kurulması 

Viyana Kongresi ile İtalya yedi hükümete ayrılmıştı. 
Fransız İhtilali İtalya'da milliyetçilik fikrini uyandırmış, 
İtalyan aydınlar siyasi birliği kurmak amacıyla çalışmalara başlamışlardır. 


1859'da Avusturya işgalindeki İtalyan topraklarını kurtarmak amacıyla yapılan savaşı İtalyanların kazanma- 
Sı siyasi birliği kurma yolunda önemli bir adım olmuş 
ve 1870'de Piyemonte krallığı öncülüğünde İtalya'da 
siyasi birlik kurulmuştur. 


KE YAYINLARI 


İtalya'da siyasi birliğin kurulmasıyla Papalık siyasi 
gücünü kaybederken dini gücünü korumuştur. 


Almanya'da Siyasi Birliğin Kurulması 

Almanya bir çok prenslikten meydana gelmekteydi. 
Viyana Kongresi'nde Avusturya Konfederasyonunun 
dışında kalacak bir Germen Konfederasyonu kurulmasına karar verilmiş, böylece Prusya ve Avusturya 
birbirlerine rakip hale gelmiştir. 


Prusya'nın Fransa'yı Sedan Savaşı'nda mağlup etmesiyle 1871'de Almanya'da siyasi birlik kurulmuştur. 


Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini kurması Viyana Kongresi sonrası oluşturulan Avrupa güç dengesini bozmuştur. Fransa ve Avusturya etkinliklerini kaybederken Almanya Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. 


Almanya ve İtalya siyasi birliklerini kurduktan sonra 
hızla sanayileşerek sömürgecilik yarışına girişmiştir. 


SANAYİ İNKILABI VE SÖMÜRGECİLİK 


Sanayi (Endüstri) İnkılabı 

Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücünün hakim olduğu üretim 
tarzına geçiştir. 


Bu tarz üretim XVII. yüzyılda pozitif bilimlerin üretim 
alanında uygulanmasıyla İngiltere'de dokuma sektöründe ortaya çıkmıştır. 


Bilimsel icatların üretime uygulanması ve buhar gücüyle çalışan makinaların kullanılması Endüstri İnkilabını ortaya çıkarmıştır. 


Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları 


«» Bol, ucuz ve kaliteli üretim sağlanmış, ticaret ve 
pazarlama teknikleri gelişmiştir. 


»» Hammadde ve pazar arayışı sömürgecilik hareketlerini hızlandırmış ve devletler arasında rekabet artmıştır ( i.Dünya Savaşı ). 
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atölyeler kapanmıştır. 


lar doğmuştur. 


kirdek aile yapısı ortaya çıkmıştır. 


muş ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. 


Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde 
etkilemiştir: Ucuz Avrupa malları karşısında küçük 
atölyeler rekabet edemeyerek kapanmaya başlamış, İşsizlik arimış ve dış ticaret dengesi bozulmuştur. 


Osmanlı ülkesi XIX. yüzyılın ortalarından itibaren 
Avrupa mallarının istilasına uğramış, Osmanlı Devleti, dışarıya hammadde satan ve dışarıdan ma- 


Fabrikaların kurulmasıyla el tezgahları ve küçük 


Kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi akım- 


Fabrikaların kurulmasıyla büyük sanayi şehirleri 
ortaya çıkmış, köyden kente göç hızlanmış ve çe- 


Sermaye birikimi sonucu büyük fabrikalar kurul- 


mül madde alanı bir ülke haline gelmiştir. 


Buharlı Tren 


Sömürgecilik Faaliyetlerinin Hızlanması 


Bir devletin, ülke sınırları dışına çıkarak kendisine ait 
olmayan bölgeleri ekonomik ve siyasi çıkarlar sağlamak amacıyla işgal etmesine sömürgecilik denir. 


SN 
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İlk kez Coğrafi Keşifler ile başlayan sömürgecilik 
faaliyetleri, Sanayi İnkılabı'yla hızlanmış ve bu durum devleiler arası bloklaşmaları hızlandırmıştır. 


ÇİSEM YAYINLARI 
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İngiltere; Hindistan, Birmanya, Belücistan, Kıbrıs, Mal. 


ta, Avustralya, Yeni Zelanda, Uzak Doğu Ada ülkele.. 


rinin bir kısmını ve Mısır'ı sömürgeleştirmiştir. Böylece 
İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuş. 
tur. 


Fransa; Cezayir, Tunus ve Sudan'ın bazı bölgeleri ile 
Madagaskar'ı, Fas'ı ve Çin Hindi'nin doğu kısmını ele 
geçirmiştir. 


Eyfel Kulesi 


Almanya; Güneybatı Afrika, Uganda, Kenya ve Kamerun ile Uzak Doğu'da sömürgeler elde etmiştir. 


İtalya; Sömürgecilikte fazla başarılı olamamış, Eritre 
ve Trablusgarb'ı ele geçirmiştir. 


Rusya; Önceden Sibirya ve Japon denizi kıyılarına 
yerleşen Ruslar, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türkis- 


tan'ı ele geçirmiştir. 


Rönesans ve Reform harekeileri sonrası bilim ve 
felsefe alanlarında yaşanan gelişmeler nedeniyle 
AVIL yüzyıla “Akıl Çağı”, XVII. yüzyıla “Aydınlanma 


Çağı” denilmiştir. 
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Sanayi İnkılabı'nın sonucunda yüksek bütçeli 
uluslararası şirketlerin kurulması, ticaret hacmi- 
ni artırmış ve rekabet ortamına neden olmuştur. 


Bu durumun; 


|. ulaşım, 
Il. haberleşme, 
IN. üretim 


alanlarından hangilerindeki gelişmeleri hızlandırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yainız Il C) Yalnız İl 


D) ivelili E) Lil veli 


Fransız ihtilali sonucunda önem kazanan; 


I. milliyetçilik, 
Il ulusal egemenlik, 
IN. adalet 


ilkelerinden hangilerinin siyasal alandaki gelişmeler üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yainız Il C) Yalnız Ili 


D) ivell E) il ve ili 


19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da, 
İtalya ve Almanya siyasi birliklerini sağlayarak 
güçlü devletler haline gelmişlerdir. 


Bu durumun Avrupa'da; 


|. uluslararası ittifakların kurulması, 
Il. siyasi dengelerin değişmesi, 
II. sömürgeciliğin önemini kaybetmesi 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız| B) Yalnız |l C) Yalnız til 


D) iveli E) il veli 


TEST - | 


KEE YAYINLARI 


1830 İhtilalleri sonucunda kabul edilen yeni 
anayasaya göre Lui Filip; Fransa Kralı yerine, 
Fransızların Kralı unvanı ile hükümdar olmuştur. 


Bu durum Fransa'da aşağıdakilerden hangisinin geliştiğini gösterir? 


A) Ulusçu devlet anlayışının 
B) Meşrutiyet rejiminin 

C) Laik yönetimin 

D) Sosyal adaletin 

E) Yargı bağımsızlığının 


Fransız İhtilali'nin sonucunda hızla yayılan 
“ulusçuluk” akımı çok uluslu imparatorlukların 
parçalanmasına neden olmuştur. 


Bu durum ulusçuluk akımının aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bütünleştiğini gösterir? 


A) Kanun üstünlüğü B) Sosyal adalet 


GC) Bağımsızlık D) Anayasal düzen 


E) Siyasi birlik 


19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da siyasi yapı ve 
güçler dengesinde bazı değişiklikler olmuştur. 


Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Devletlerin bloklara ayrılması 

B) Bazı ulusların siyasi birliklerini kurmaları 
C) Halkın gelir seviyesinin artması 

D) Bağımsızlık isyanlarının başarıya ulaşması 
E) Silahlanma yarışının hız kazanması 


| 
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Avrupa tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde 1.'de verilenin Il.'ye neden olduğu savunulamaz? 


. 11. 


Feodalite'nin yıkılması Ulus devletlerin kurulması 


z 


e 


Okyanuslara dayanıklı Yeni ticaret yollarıgemilerin yapılması nın keşfedilmesi 
GC) Matbaanın kullanımının yaygınlaşması 


Okur-yazarlığın 
önem kazanması 


2 


Skolastik düşüncenin 
yıkılması 


Din adamlarının etkinliğinin azalması 
E 
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Barutun ateşli silahlarda kullanılması 


Modern orduların 
kurulması 


Fransız İhtilali'nden sonra yaygınlaşan aşağı- 


10. Fransa'nın Napolyon Savaşları'nda yenilmesin. 
den sonra toplanan 1815 Viyana Kongresi'nde 


imparatorlukların korunması ve mutlak krallıkla. 
rın güçlendirilmesine yönelik kararlar alınmıştır, 


Bu kararların Fransız İhtilali'nin getirdiği; 


I. laiklik, 
İl. Ulusçuluk, 
Ili. demokrasi 


anlayışlarından hangilerine tepki niteliğinde 
olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |! C) Yalnız || 


D) veli E) Il veli 


daki ilkelerden hangisi demokrasi kavramıy- 11. Avrupa'da Fransız İhtilali'nden sonra önem 
la doğrudan ilgili değildir? kazanan laiklik anlayışının aşağıdaki alanlarz dan hangisinde etkili olduğu savunulamaz? 
“ A) Halkçılık B) Anayasal yönetim : 
b A) Ekonomi B) Din C) Huk 
C) Milliyetçilik D) Eşitlik N i > 
z D) Eğitim E) Yönetim 
E) Ulusal egemenlik z 
Fransız İhtilali sonrasında Avrupalı devletler We el Vi ia el dl işgi ais 
Fransa'da kurulan yeni hükümete cephe almış- De Gy ve ? bi > Si baş li 
lar ve diplomatik ilişkileri kesmişlerdir. Osmanlı ii e 2 leme eee 
Devleti ise bu hükümeti tanımış ve ihtilali Fran- kd e e 
sa'nın bir iç sorunu olarak kabul etmiştir. 
$ e Bu bilgiye bakılarak; 
Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakiler- e | an > 
den hangisiyle açıklanabilir? i içi lal inni genele e 
Iİ. işçi haklarının işverenlerin görüşlerine göre 
A) Ülke içindeki azınlıklara yeni haklar vermek nl e hak 
istemesiyle : ipi a işçi l ve sorumluluklarının ka- 
B) İhtilalin kendi ülkesinde yol açacağı tehlikeyi lk, 
farkedememiş olmasıyla larından hangileri -İl9 
C) Çok uluslu bir yapıya sahip olmasıyla e aye eli Valle 
D) Denge politikasına önem vermesiyle 
E) Fransa'nın Mısır'a saldırmasını önlemek iste- Ay e ei 
mesiyle D) ivelli E) ii veli 
2-D 3-D 4-A 5-C 6-C 7-A 8-C 9-B 10-E M-A 12-D 
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TEST «2 


Avrupa'da 19. yüzyılda sanayide görülen gelişmeler sonucunda, İşçi sayısı artmış ve kötü şartlarda çalışan işçiler hak arayışına girmişlerdir. 


Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine 
ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Teknik eğitime verilen önemin artmasına 
B) Sendikaların kurulmasına 

C) Parlamenter yönetime geçilmesine 

D) Ulusal devletlerin kurulmasına 

E) Uluslararası ittifakların oluşmasına 


Avrupa'da, yeni mezheplerin ortaya çıkmasıyla 
bilim, sanat ve edebiyat alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 


Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Dinin toplum üzerindeki etkisinin azalmasına 

B) Laik eğitim sistemine geçilmesine 

C) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlanmasına 

D) Mutlakiyet yönetimlerinin güçlenmesine 

E) Bireyin önem kazanmasına 


Sanayi İnkılabı, 19. yüzyılda Avrupa'da hammadde, pazar ve işgücü ihtiyacını artırmıştır. 


Bu durumun; 


I. sömürgeciliğin yaygınlaşması, 
İl. köylerden şehirlere göçlerin artması, 
İl. teknik eğitimin önem kazanması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) | veli 


D) Ive lll EL, ii veli 


İMEYİ YAYINLARI 


4. 


Fransız İhtilali'nin en önemli nedenlerinden biri 
de kendini Tanrı'nın elçisi olarak gören kralın 
halkı baskı altında tutmasıdır. 


Bu bilgiye bakılarak, Fransız İhtilali sonucunda aşağıdaki ilkelerden hangisinin önem ka- 


zandığı söylenemez? 


A) Ulusal egemenlik B) Eşitlik 


C) Ulusal bağımsızlık D) Laiklik 


E) Adalet 


Fransa'da ihtilal sonucunda oluşturulan Kurucu 
Meclis, soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarına 
son vererek “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi"ni kabul etmiştir. 


Bu bilgiye göre, Fransız İhtilali sonucunda 
aşağıdaki kavramlardan hangisinin önem kazandığı savunulamaz? 


A) Eşitlik 

B) Adalet 

C) Mülkiyet 

D) Hürriyet 

E) Emperyalizm 


1789'daki ihtilal sonucunda Fransız halkı millet 
olma bilincine kavuşmuştur. 


Bu duruma ihtilal sonrasında Fransa'da görülen; 


Ii ulusal egemenliğin sağlanması, 
II. laik hukuk sistemine geçilmesi, 
İN. sınıf farklılıklarının sona ermesi 


gelişmelerinden hangilerinin ortam oluşturduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Ii G) Yalnız INI 


D) | veli E) il veli 


TEST - 2 


8. Amerika'nın keşfinden sonra Avrupalı denizciler 


7. o Avrupa devletlerinin genel olarak politikalarında, 10. 


endüstrileşme dönemine kadar askeri ve siyasi 
etkenler ön planda iken sanayi devrimi ile birlikte ekonomik etkenler ilk sırayı almıştır. 


Bu değişikliklerin meydana gelmesinde; 


I. hammadde ve pazar sorununun ortaya çıkması, 
li. krallık yerine ulusal egemenliğe dayalı yönetimlerin kurulması, 
İli. azınlık sorunlarının ortaya çıkması 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu 
söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız | C) Yalnız li 


D)iveli E) İl ve İli 


11. 


Amerika'dan elde ettikleri altın ve gümüş madenlerini Avrupa'ya taşımışlardır. 


ç EYİ YAYINLARI 


Bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? 


A) Tarımsal üretimin artmasına 

B) Ticari faaliyetlerin gelişmesine 

C) Merkezi krallıkların güç kaybetmesine 

D) Kilisenin siyasi alanda etkinlik kazanmasına 
E) Hammadde fiyatlarının azalmasına 


12. 


9. Sanayi İnkılabı'yla aşağıdakilerden hangisi 


arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz? 


A) Sendikacılık B) Milliyetçilik 


C) Reklamcılık D) Sömürgecilik 


E) Bankacılık 


Prusya'nın Sedan Savaşı'yla Fransa'yı yenerek 


Alsas Loren Bölgesi'ni alması sonucunda Aj.. 


man prensleri Prusya'nın öncülüğünde birleşa: 
rek Alman birliğini kurmuşlardır. 


Bu durumun Avrupa'da; 


I. güç dengelerinin bozulması, 
li. etnik yapının değişmesi, 
IN. ulusçu isyanların artması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladı. 
ğı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il 6) Yalnız Ili 


D) ivelli E) İl ve ili 


Avrupa'da Fransız İhtilali'nden sonra önem 
kazanan İaiklik anlayışının; 


I. eğitim, 
Ii hukuk, 
IN ekonomi 


alanlarından hangilerindeki gelişmeler üzerinde etkili olduğu savunulamaz? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Hi 


D) | veli E) Il ve lll 


Fransız İhtilali'nin; 


Il. monarşik, 
İl. cumhuriyet, 
Ili. teokratik 


yönetim anlayışlarından hangilerini olumsuz 
yönde etkilediği söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il G) Yalnız Il 


D) ivell E) Ivelli 
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TEST -S 


Fransa'nın 1798'de Osmanlı toprağı olan Mısırı işgal etme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Ekonomik kazanç elde etmek 

B) Akdeniz'deki etkinliğini artırmak 

C) İngiltere'nin Hindistan ve Uzak Doğu'daki etkinliğini azaltmak 

D) Kuzey Airika'da hakimiyet kurmak 

E) Petrol bölgelerini ele geçirmek 


Avrupa'da; 


— İşveren-işçi haklarının karşılıklı olarak düzenlenmesi, 

— Sendika haklarının ülke anayasalarında yer alması 


gelişmelerinin ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur? 


A) Fransız İhtilali 
B) Coğrafi Keşifler 
G) Viyana Kongresi 
D) 1848 İhtilalleri 
E) Sanayi İnkılabı 


Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Avrupa'da “Restorasyon Dönemi” başlamıştır? 


A) Fransız İhtilali 

B) Otuzyıl Savaşları 

C) Sanayi Devrimi 

D) Rönesans Hareketleri 
E) Viyana Kongresi 


Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesinde 
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? 


A) Haçlı Seferleri 

B) Rönesans Hareketleri 
C) Mezhep Savaşları 

D) Yüzyıl Savaşları 

E) Fransız İhtilali 


(GENİ yayınuarı 


5. 


Yakınçağ'da Papalık Avrupa devletleri üzerindeki 
siyasi otoritesini kaybetmiş, sadece dini otoriteyi temsil eder hale gelmiştir. 


Bu duruma aşağıdakilerden hangisine ortam 
hazırladığı savunulabilir? 


A) Sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazanması 

B) İtalya'da siyasi birliğin geç kurulması 

C) Avrupa'da anayasal yönetimlerin güçlenmesi 

D) Avrupa'dan Amerika'ya göçler yapılması 

E) Keşfedilen kıtalarda Hristiyan inancının yayılması 


Piyemonte Hükümeti'nin Kırım Savaşı'nda 
Fransa ve İngiltere'nin yanında yer alarak Osmanlı Devleti'ne yardım etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Karadeniz'de ticaretle uğraşan İtalyanların 
haklarını korumak 

B) Bosna-Hersek ve Sırbistan'a bağımsızlık verilmesini engellemek 

Boğazların statüsünde yapılacak düzenlemelerde söz sahibi olmak 

İtalyan birliğini kurmak için bazı büyük devletlerin desteğini almak 

Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkların koruyuculuğunu üstlenmek 


e © 


AL 


I. Reform 
Il. Rönesans 
Ii. Sanayi İnkılabı 


Yukarıdaki gelişmelerin ilk kez ortaya çıktığı 
ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak sıralanmıştır? 


i. Il. UN 
A) Almanya İtalya 


) İngiltere 
B) Fransa İngiltere İtalya 
C) İtalya Almanya Fransa 
D) Almanya Fransa İngiltere 
E) Fransa İngiltere İtalya 


TEST - 5 


8. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa'da burjuva 12. 
sınıfının ekonomik ve siyasi alanda güçlenmesini sağlayan gelişmeler arasında gösteri- 


lemez? 
A) Haçlı Seferleri B) Coğrafi Keşifler 
C) Fransız İhtilali D) Viyana Kongresi 


E) Sanayi İnkılabı 


9. 
13. 
I. Amerikadaki kolonileri kaybetmesi 
Il. Süveyş Kanalı'nın açılması 
IN. Hammadde ve pazar ihtiyacının artması 
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İngiltere'nin Uzakdoğu ve Ortadoğu'ya yönelmesin- 
de etkili olmuştur? 
A) Yalnız 11l B) i veli G)iveli 
D) Il ve lll E) Lil veli z 
z 
pa 
N 
|, Fransız İhtilali dd 
II. Rönesans Hareketleri i 
Il. Sanayi İnkılabı 
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin stratejik önemini artırdığı söylenebilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
.D)ivelli E)iilvelii 
15. 


11. İngiltere, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle 
Fransa'yı yenerek Amerika'daki sömürgelerini ele geçirmiştir? 

A) Otuzyıl Savaşları B) Yediyıl Savaşları 
C) İhtilal Savaşları D) Yüzyıl Savaşları 
E) Birinci Dünya Savaşı 


Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinde veri. 


lenlerin neden-sonuç ilişkisi GİLRi gerçek.. 


leştiği söylenebilir? 


A) Rönesans - Reform 

B) Haçlı Seferleri - Yediyıl Savaşları 
C) Fransız İhtilali - Sanayi İnkılabı 

D) Yüzyıl Savaşları - Coğrafi Keşifler 
E) Fransız İhtilali - Magna Charta 


I. Reform Hareketleri 
Ii Rönesans Hareketleri 
IN. Sanayi İnkılabı 

IM. Fransız İhtilali 


Yukarıdaki olaylardan hangilerine Avrupa 
devletleri, iç dengelerini bozduğu gerekçesiyle tepki göstermişlerdir? 


A) iveli B) i velil GC) ivelv 


D) il vellli E) ill ve IV 


Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Fransız İhtilali'nin ortaya 
çıkardığı fikirlere karşı bir tepkidir? 


A) Viyana Kongresi B) Londra Konferansı 
C) Çifte Gül Savaşları D) 1848 İhtilalleri 


E) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 


Avrupa'da hukuk alanında laikleşme aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? 


A) Engizisyon mahkemelerinin kurulmasıyla 

B) Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılmasıyla 

G) Kralların din işlerini denetim altına almasıyla 

D) Anayasal düzene geçilmesiyle 

E) Sınıfsal ayrıcalıkların kaldırılmasıyla 


İTE 2D SE 4B 5C 6D 7A &D SE 


— —————— 
10-C 11-B 12-A 13C 14A 15B| 
EN 


17. YÜZYILDA 
OSMANLI DEVLETİ 
(DURAKLAMA DÖNEMİ)| 


İ YAYINLARI 


17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 
(DURAKLAMA DÖNEMİ) 
(1579 - 1699) 


Dönemin Padişahları 


> Il. Murat (1574 - 1595) 
> li. Mehmet (1595 - 1603) 
> 1 Ahmet (1603 - 1617) 
> 1, Mustafa (1617 - 1618) 


- İl. Osman (Genç) (1618 - 1622) 
> |. Mustafa (1622 - 1623) 
x» İV Murat (1623 - 1640) 
- Sultan İbrahim © (1640 - 1648) 
> İM Mehmet (1648 - 1687) 
İl. Süleyman (1687 - 1691) 
İl Ahmet (1691 - 1695) 
» İl. Mustafa (1695 - 1703) 


Osmanlı Devleti'nde Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden (1579) Karlofça Antlaşması'na(1699) kadar 
geçen döneme Duraklama dönemi denir. 


DURAKLAMANIN NEDENLERİ 
İç Nedenler 


Merkezi Yönetimin Bozulması: Mutlakiyetle yönetilen 
Osmanlı Devleti'nde yönetimde padişahlar etkili ololduğundan devletin gücü ve otoritesi padişahla özdeşleşmiştir. Padişahların yetersiz olması merkezi yönetiminin bozulmasına neden olmuştur. 


Il.Mehmet döneminde sancağa çıkma usulü kaldırılmış, |, Ahmet döneminde de “Ekber ve Erşed Sisiemi" uygulamaya konulmuştu. Bu dürumun sonucu 
olarak şehzadeler yönetim tecrübesi kazanamadan, 
ülkeyi ve halkı tanımadan tahta çıkmışlardır. 


AVIL. yüzyıl boyunca sık sık padişah değişiklikleri olması ve çocuk yaşta şehzadelerin tahta çıkması 
devlet yönetiminde saray kadınlarının ve devlet 
adamlarının etkili olmasına ortam hazırlamıştır. 


J 


ÇEHEY vAvınLaRı 


Toplum Yapısının Bozulması: Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanamaması, adaletin sağlanamaması 
ve ekonominin bozulması halkın hoşnutsuzluğuna ve 
ülkede çeşitli isyanların çıkmasına neden olmuştur. 


Ordu ve Donanmanın Bozulması: Yeniçeri Ocağı'na 
usulsüz asker alınması ile Kapıkulu Ordusu'nun asker sayısının artması ve Yeniçeri Ocağı'nda “Ocak 
devlet içindir” anlayışının “Devlet ocak içindir” anlayışına dönüşmesiyle Yeniçerilerin devlet üzerindeki etkinliği artmıştır. 


Tımar sisteminin bozulması ve savaşlarda ateşli silahların kullanılmasıyla Eyalet ordusu önemini kaybeimiş Kapıkulu Ordusu önem kazanmıştır. 


E mama e 


Maliyenin Bozulması: Asker sayısının artması, askerlere dağıtılan maaşların hazine üzerindeki yükünü artırmıştır. Celali isyanları sonucu köylünün toprağını 
terkederek şehirlere göç etmesi üretimin düşmesine 
neden olmuştur. Coğrafi Keşifler sonucu yeni ticaret 
yollarının bulunmasıyla Akdeniz ticareti önemini kaybetmiş gümrük gelirleri azalmıştır. Devlet gelirlerinin 
azalmasına rağmen saray masrafları ve savaş giderlerinin ariması bütçe açıklarına yol açmıştır. 


Eğitim Sisteminin Bozulması: Duraklama döneminde 
fen bilimlerine verilen önem azalmış, din ilimlerine verilen önem artmıştır. Bu durum dogmatik bir anlayışın 
ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. 


İlmiye sınıfında rüşvet ve adam kayırmanın yaygınlaşmasıyla “Beşik Uleması” uygulaması başlamıştır. Avrupa'daki bilimsel gelişmelerin takip edilememesi eğitim sistemindeki bozulmayı hızlandırmıştır. 


Dış Nedenler 


Doğal Sınırlara Ulaşılması: XVI. yüzyılın sonlarında 
Osmanlı sınırları; Doğuda; İran içleri, Azerbaycan ve 
Hazar Denizi'ne, Batıda; Adriyatik Denizi ve Viyana 
önlerine, Kuzey Afrika'da; Atlas Okyanusu'na, Güneyde; Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Afrika içlerine, Kuzeyde; bütün Karadeniz kıyıları, Kırım, Ukrayna ve 
Baltık Denizi'ne ulaşmıştır. Bu durum devletin büyüme imkanını sona erdirmiştir. 


Avrupa'nın Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik Alanda 
İlerlemesi: Rönesans ve Reform Hareketleri sonucu 
Avrupa'da gelişmeyi engelleyici etkenler ortadan 
kalkmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda Avrupa bilim 
ve teknik alanlarında ilerlemiş, sosyo-kültürel açıdan 
güçlenmiştir. Ayrıca Coğrafi Keşifler Avrupa'nın ekonomik yönden güçlenmesine ortam hazırlamıştır. 


.. . : 


17. YUZYIR SIYASI OLAYLARI 
Osmanlı - İran İlişkileri 
Osmanlı-İran Savaşlarının Nedenleri 


- İran'daki taht kavgalarından Osmanlı Devleti'nin 
yararlanmak istemesi, 


- İran'ın Anadolu'da Şiilik propagandası yapması, 
> İki devlet arasında sınır anlaşmazlıklarının olması, 
“> İran'ın Sünni Müslümanlara baskı yapması, 


- Osmanlı Devleti'nin batıda Avusturya ile savaşması ve Anadolu'daki Celali İsyanlarıyla uğraşmasın- 
dan İran'ın yararlanmak istemesi. 


1577 - 1590 Osmanlı - İran Savaşları 


Osmanlı Devleti savaşı kazanmış ve 1590'da Ferhat 
Paşa ( İstanbul )Anilaşması imzalanmıştır. 


Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti İran'dan aldığı 
yerlerle sınırlarını Hazar Denizi'ne kadar genişleterek “doğuda en geniş sınırları”na ulaşmıştır. 


1603 - 1611 Osmanlı - İran Savaşları 


Osmanlı Devleti bu sırada batıda Avusturya ile savaşırken, Anadolu'da da Celali İsyanlarıyla uğraştığı için 
İran karşısında başarılı olamamıştır. 1611 yılında Nasuh Paşa Anilaşması yapılmış, bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri 
İran'a geri vermiştir. 


1617 - 1618 Osmanlı - İran Savaşları 


İran'ın Nasuh Paşa Antlaşması'nın şartlarını yerine 
getirmemesi (vergi vermemesi) nedeniyle Osmanlı 
Devleti İran'a savaş açmış, savaş sonunda yapılan 
Serav Anilaşması (1618) ile İran, Nasuh Paşa Antlaşması'nın şartlarını yerine getirmeyi kabul etmiştir. 
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1622 - 1639 Osmanlı - İran Savaşları 


İran'ın Anadolu'da, Şiilik propagandası yapması ve 
Bağdat'ı işgal etmesi üzerine IV. Murat Revan ve Bağ. 
dat Seferlerini düzenlemiş ve başarılı olmuştur. 


Bu seferler sonucunda yapılan 1639 Kasr-ı Şirin Ant 
laşması ile Revan ve Azerbaycan İran'a, Bağdat Og. 
manlı Devleti'ne bırakılmıştır. Zağros Dağları esaş alı 
narak sınır çizilmiştir. 


Kasrı Şirin Anilaşması ile çizilen sınır günümüzde 


geçerli olan Türk - İran sınırının temelini oluşturur. 


Aş 


Osmanlı Devleti Ege ve Akdeniz'in güvenliği için Venedik tarafından üs olarak kullanılan Girit Adası'nın 
fethine karar vermiş, 1645'de kuşatılan ada ancak 
1669'da Fazıl Ahmet Paşa döneminde fethedilebilmiştir. Fethin 24 yıl sürmesi Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında gücünü kaybettiğini gösterir. : 


Girit'in alınmasından sonra Osmanlı donanmas 
ihmale uğramış, gemicilikte Avrupa'daki gelişmeler de takip edilemeyince çağın gerisinde kalınmıştır. 


Osmanlı Devleii ile Venedik ilişkileri, Il. Viyana boz: 
gunundan sonraki Kutsal İttifak Savaşlarında da 
olumsuz bir biçimde devam etmiştir. 


Lehistan, Sokullu Mehmet Paşa döneminde himaye 
altına alınmış (1575) fakat Il. Murat döneminde Osmanlı himayesinden çıkmıştır (1587). 


11. Osman ve Hotin Seferi (1620-1621) 


Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın içişlerine karışması 
sonucu Il. Osman Lehistan Üzerine sefer düzenlemiş, 
Hotin Kalesi'ni kuşatan Il. Osman Yeniçerilerin disiplinsiz hareketlerinden dolayı istediği sonucu alama: 
mış ve Hotin Antlaşması'nı yaparak geri çekilmiştir. 


Hotin Anilaşması (1621) 


> Lehistan Osmanlı içişlerine karışmayacak, 


» Boğdan Osmanlı himayesinde kalacak, 


» Hotin Kalesi Osmanlı Devleti'ne verilecek, 


» Lehistan Kırım'a vergi vermeye devam edecekti. 


Ii Osman, Hotin Seferinde disiplinsiz hareketlerde 
bulunan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya karar vermiştir. 


am LLM İLLE 


iv Mehmet Devri Savaşları (1672 - 1676) 


: 

: 
Lehistan'ın Osmanlı himayesindeki Ukrayna Kazaklarına saldırması sonucu Hotin Antlaşması bozulmuştur. Fazıl Ahmet Paşa komutasında düzenlenen sefer 
üzerine Lehistan antlaşma teklifinde bulunmuş ve Bu- 

| ceş Antlaşması'yla savaşa son verilmiştir. 

| 

| 
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Bucaş Anilaşması (1672) 


-> Lehistan Podolya'yı Osmanlı Devleti'ne verecek 


> Lehistan Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecekti. 


- Lehistan Diyet Meclisi'nin vergi maddesini red- 

- detmesiyle savaşlar yeniden başlamış, Osmanlı 
Devleti'nin vergi maddesi olmaksızın anlaşmayı 

- kabul etmesi üzerine 1676'da yapılan bir antlaşmayla savaşlar kesin olarak sona ermiştir. 


Bucaş Anilaşması Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da 
en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. 


: 
! 
i 
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Osmanlı - Rusya İlişkileri 

Rusya'nın Osmanlı himayesindeki Kazaklara saldırması üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkarak 1678'de Çehrin Kalesi'ni almıştır. Rusya'nın isteğiyle 1681 Bahçesaray Antlaşması yapılmıştır. 


i 


Bahçesaray Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya 
arasında yapılar ilk antlaşmadır. 


(EE YAYINLARI 


Osmanlı - Avusturya İlişkileri 
1593 - 1606 Osmanlı - Avusturya Savaşları 


Osmanlı Devleti sınır olaylarından dolayı Avusturya'ya savaş ilan etmiş, padişah 111. Mehmet ordunun 
başında sefere çıkmıştır. Eğri Kalesi'ni alan ll. Mehmet Haçova Meydan Savaşı'nda (1596) Avusturya ordusunu mağlup etmiştir. 


1606'ya kadar savaşlar sürmüş ancak Osmanlı Devleti Celali İsyanları ve İran saldırılarıyla uğraştığı için 
1606'da Zitvatoruk Antlaşması'nı yaparak savaşlara 
son vermiştir. 


Bu antlaşma ile; 


«» Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devletine bırakılacak, 


«>» Avusturya'nın ödediği vergi kaldırılacak ve bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek, 


«- Avusturya İmparatoru, protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit kabul edilecek. 


Avusturya, devletlerarası ilişkilerde Osmanlı Devleti ile hukuki açıdan eşit statüye sahip olmuştur. 


NOT 
Bu anilaşma ile Osmanlı Devleti'nin 1533 İstanbul 


Antlaşması'yla Avusturya karşısında elde ettiği üstünlük ve yaptırım gücü sona ermiştir. 


,Çcç>çc00 -İ 


1662 - 1664 Osmanlı - Avusturya Savaşları 


Zitvatorok Antlaşması, Avusturya'nın Erdel Beyliği'nin 
içişlerine karışması ve Erdel Beyi'nin Avusturya'ya sığınması ile bozulmuştur. Fazıl Ahmet Paşa Avusturya 
üzerine sefere çıkarak Uyvar Kalesi'ni fethetmiştir. 
Avusturya'nın isteğiyle 1664'te Vasvar Antlaşması yapılmıştır. 


Bu anilaşma ile; 
“> Erdel Osmanlı Devleti'ne bağlı olacak, 


» Uyvar ve Novigrad kaleleri Osmanlı Devleti'ne, 
Zerinvar kalesi Avusturya'ya bırakılacak. 


Bu anilaşma Duraklama devrinde Osmanlı Devleif'nin Avusturya karşısında yeni topraklar ve tazminai aldığı son antlaşmadır. 


Ea EE ei 


I. Viyana Kuşatması (1683) 


Avusturya yönetiminin, baskı yapması üzerine Protestan Macarlar, ayaklanmış ve Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa; Macarlara yardım etmek ve Viyana'yı fethetmek 
amacıyla Avusturya seferine çıkmıştır. Avusturya İmparatoru kuşatılan Viyana'yı terkederek batıya çekilmiş ve 
Avrupa'dan yardım istemiştir. 


Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'nın zarar görme- 
den fethini amaçladığı için taarruzu geciktirmiş, Kırım 
Hanı'nın görev yerini terk etmesi üzerine Lehistan ordusu Viyana'nın yardımına gelmiştir. 


Osmanlı ordusunun iki ateş arasında kalması “Viyana Bozgunu”na neden olmuş ve Osmanlı kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıştır. Başarısızlık 
üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Belgrat'ta 
idam edilmiştir. 


Kutsal İttifak Savaşları 

Il. Viyana Kuşatması'nın başarısız olması üzerine Papalık'ın teşvikiyle Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya 
ve Malta Osmanlı Devleti'ne karşı “Kutsal İttifak” oluşturarak savaşa devam etmişlerdir. Osmanlı Devleti bu 
devletlerle 16 yıl savaşmış, başarısızlık üzerine Sultan 
Il. Mustafa antlaşma yaparak savaşlara son vermiştir. 


İZİNİ YAYINLARI 
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Karlofça Antlaşması (1699) 
Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan 
arasında imzalanmıştır. i 

Bu antlaşma ile; 


«» Banat ve Temeşvar dışındaki tüm Macaristan ve 
Erdel, Avusturya'ya bırakılacak, 


"> Podolya ve Ukrayna, Lehistan'a verilecek, 


«> Mora yarımadası ile Dalmaçya kıyıları Venedik'e 
bırakılacak, 


»- Antlaşma 25 yıl süreyle geçerli olacak ve Avustur- 


ya'nın garantisi altında olacaktı. 


İstanbul Antlaşması (1700) 


Osmanlı Devleti ile Karlofça Antlaşması'na katılma. 
yan Rusya arasında imzalanmıştır. 

Bu antlaşma ile; 

«> Azak kalesi Rusya'ya bırakılacak, 

>» Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek, 


»> Ruslar Kudüs'ü serbestçe ziyaret edebileceklerdi. 


Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarının Sonuçlari 


«> Büyük çapta toprak kaybeden Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki hakimiyeti sona ermiştir. 

s- İstanbul Antlaşması ile Rusya Karadeniz'e 


çıkma imkanı elde etmiştir. 


“ Avrupa'nın askeri bakımdan Osmanlı'dan üstün olduğu ortaya çıkmıştır. 


» Osmanlı Devleti, kaybettiği yerleri geri almak 
için XVİlİ. yüzyılda Avusturya, Rusya ve Venedik ile savaşlar yapmıştır. i 


> Osmanlı Devleti'nin Duraklama dönemi sona 
ermiş, Gerileme dönemi başlamıştır. 


Türk ordusunun 1683'te Viyana Bozgunu'yla başlayan Avrupalılar karşısındaki geri çekilme süreci 
1921'deki Sakarya Savaşı'na kadar sürmüştür. 


Bzz 


17. YÜZYIL İSYANLARI 


Duraklama döneminde merkezi otoritenin bozulmasına bağlı olarak yönetimde aksaklıklar başlamıştır. Osmanlı ordusunda ve ekonomisinde etkisini gösteren 
pu durum başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde 
isyanların çıkmasına neden olmuştur. 


istanbul (Merkez) İsyanları 

istanbul'da Kapıkulu Askerleri (özellikle Yeniçeriler) 
tarafından çıkarılan isyanlardır. Bu isyanlara bazen 
ulema, halk ve medrese öğrencileri de katılmıştır. 


istanbul İsyanları'nın Nedenleri 


» Devlet otoritesinin bozulması, 


5 Yeniçeri Ocağı'na kanunlara aykırı olarak asker 
alınması ve asker sayısının ariması, 


- Yeniçeri Ocağı'nda “Ocak, devlet içindir” anlayışının yerine “Devlet, ocak içindir” anlayışının ortaya 
çıkması, 


> Ayarı düşük akçe ile maaş (ulufe) verilmesi, 
-> Ulufe ve Cülus bahşişlerinin aksaması, 


Devlet adamlarının çıkarları için Yeniçeri Ocağı'nı 
— kullanmaları. 


17: Yüzyıldaki İstanbul İsyanları 


il. Murat döneminde Yeniçeriler, maaşların ayarı düşük akçeyle verileceğini duyunca ayaklanmış ve İstekleri kabul edilince isyan sona ermiştir. 


Il Osman Hotin Seferi dönüşünde Yeniçeri ocağını 
kaldırmayı düşünmüştür. Ancak Il. Osman'ın düşüncesinin öğrenilmesi üzerine Yeniçeriler isyan ederek 
Il Osman'ı öldürmüşlerdir. 


İlk defa bir Osmanlı padişahı isyan eden askerler 

tarafından öldürülmüştür. Ni 
IV. Murat'ın padişahlığının ilk yıllarında saray kadınları ve devlet adamlarının etkisiyle Yeniçeriler isyan et- 
MİŞ, ancak IV. Murat'ın otoriteyi ele geçirmesinin sonucu aldığı sert önlemler, Yeniçeri Ocağı'nda disiplini 
yeniden sağlamıştır. 


İV. Mehmet dönemdeki en büyük isyan, Vakay-ı Vakvakiye (Çınar Vak'ası-1656) olarak tarihe geçen İs- 


o Yandı. Bu olayda Yeniçeriler tarafından istenmeyen 


otuza yakın devlet adamı idam edilmiştir. 


İMANI YAYINLARI 


İstanbul İsyanları'nın Sonuçları 
«- İsyanlar sonucu istediklerini elde eden Yeniçerilerin yönetimdeki etkinlikleri artmış, 


- İsyanlar merkezi otoriteyi zayıflatmış ve devletin saygınlığı azalmıştır. 


Celali (Anadolu) İsyanları 
XVII. yüzyılda Anadolu'da çıkan isyanlara genel olarak Celali İsyanları denilmiştir. 


Celali İsyanları'nın Nedenleri 


"» Merkezi otoritenin bozulması, devlet adamlarının 
yetersizliği ve devlete olan güvenin azalması, 


»> Devşirme kökenli devlet adamlarının Anadolu halkıyla kaynaşamaması, 


Tımar sisteminin bozulmasıyla, Anadolu halkının 
geçim kaynağı olan tarım hayatının bozulması, 


i 


«- Vergilerin artırılması, İltizam Sistemi'nin yaygınlaşması ve köylülerin topraklarını terketmesi, 


»» Uzun süren savaşların orduyu yıpratması ve trmarlı sipahilerin uzun süren savaşlardan dolayı 
görev bölgelerinde bulunamaması, 


«» Anadolu'da rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, 


Ordudan kaçan askerlerin Anadolu'da eşkiyalık 
yapması. 


XVİL. yüzyılda çıkan önemli Celali İsyanları; Karayazıcı, Deli Hasan, Canbolatoğlu, Uzun Ahmet ve Abaza Mehmet Paşa isyanlarıdır. 


Celali İsyanları'nın Sonuçları 


s- Anadolu'da huzur ve güvenlik bozulmuştur. 


»«» Tımar Sistemi'nin bozulması ve köylünün toprağını terketmesi nedeniyle tarımsal üretim 
azalmıştır. 


«» Devletin halk üzerindeki saygınlığı azalmıştır. 


- Üretimin durması ve vergilerin düzenli olarak 
toplanamaması devlet gelirlerini azaltmıştır. 


| 
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İstanbul İsyanları ve Celali İsyanlarının dini bir özel- 


liği yoktur. İsyanlar devlet adamlarına, padişaha, 
adaletsizliğe karşı çıkmış, bu isyanlarda devlet düzeninin değişürilmesi amaçlanmamıştır. 
aa mmm m 
Eyelet İsyanları 
XVIL. yüzyılda otoritenin bozulmasıyla Erdel, Eflak, 
Boğdan, Kırım, Yemen ve Bağdat'ta çıkan isyanlardır. 


Merkezi otoritenin bozulması, eyaletlerdeki devşirme 
kökenli devlet adamlarının halka baskı yapması, vergilerin artırılması ve bağlı beyliklerin Osmanlı yönetiminden ayrılmak istemeleri nedenleriyle çıkmıştır. 


Bu ayaklanmalar İstanbul ve Celali İsyanları kadar 
otoriteyi sarsmamıştır. 


Bu dönemde milliyetçilik fikrinin gelişmemesinden do- 


layı evelei isyanaları bağımsızlıkla sonuçlanmamıştır. 


17. YÜZYIL ISLAHATLARI 


XVİL. yüzyıldan itibaren devlet, ordu ve toplum yapısında ortaya çıkan düzensizlikler ıslahatlarla önlenmeye çalışılmıştır. 


17. Yüzyıl Islahatçıları ve Islahatları 


i Ahmet 

Bu dönemde taht kavgalarını engellemek ve merkezi 
otoriteyi güçlendirmek amacıyla “Ekber ve Erşed” 
sistemi kabul edilerek hanedanın en büyük ve olgun 
erkek bireyinin tahta geçmesi uygulaması başlatılmıştır. Ancak bu durum şehzadelerin devlet tecrübesi kazanmadan tahta geçmelerine neden olmuştur. 


Kuyucu Vur 
Y 


I. Ahmet dönemde sadrazamlık yapmıştır. Özellikle 
Celali İsyanları'na karşı sert tedbirler almış, baskı ve 
şiddet politikası ile devlet otoritesini sağlamıştır. 


li. Osman hükümdar olduktan sonra yönetim ve askerlik alanlarında köklü yenilikler yapmak istemiştir. 


KEİ YAYINLARI 
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II. Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesi Osmanlı Devleti'nde ilk önemli ıslahat girişimi 
olmuştur. 


ap 


“> Saray dışından evlenme geleneğini başlatmıştır. 


> Şeyhülislamın fetva verme dışındaki yetkilerine 


*» Hotin Seferi sırasında disiplinsiz davranışlarını gör. 


: i 
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son vererek ilmiye sınıfının devlet yönetimine ka. 
rışmasını önlemeye çalışmıştır. 


düğü Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür, 


IV. Murat 


IV. Murat, sorunların nedenlerini tespit edebilmek 
için devrin önemli devlet adamları ve aydınlarına 
- yapılacak ıslahatlarla ilgili raporlar hazırlatmıştır 
- (Koçi Bey Risalesi gibi). 


— Tarhuncu Ahmet Paşa 


IM Mehmet döneminin sadrazamıdır. Girit kuşatması 
nedeniyle askeri harcamalar artmış, ekonomik durum 
bozulmuştur. Bu nedenle Tarhuncu Ahmet Paşa; 
ekonomik alandaki ıslahatlara öncelik vermiştir. 


Bu amaçla; Devlete borcu olan kişilerden borçlaon tahsil edilmiş, bazı sancakların gelirleri iltizama 
- verilmiş, dirlik gelirlerinin bir kısmı hazineye akta- 
- rılmıştır. Saray harcamaları kısıtlanmış ve ilk defa 


. Murat 


- denk bütçe hazırlanmıştır. 
1 Osman 


Tarhuncu Ahmet Paşa'nın uygulamaları çıkar çev- 


relerinin tepkisini çekmiş, bu durum görevinden 
alınmasına ve idam edilmesine neden olmuştur. 


Saray kadınlarının devlet yönetimine karışmasını 
engellemiştir. i 


Köprülü Viehmet Paşa 


IV. Mehmet'in annesi Valide Turhan Sultan tarafından 
sadrazamlık görevi teklif edilen Köprülü Mehmet Pa- 
Şa “uygun bir çalışma ortamı” oluşturmak amacıyla; 


Yeniçeri ve Sipahi zorbalarını ortadan kaldırarak 
Kapıkulu Ocaklarını itaat altına almıştır. 


Baskı ve şiddet politikasıyla İstanbul'un güvenliği- e Giselle kansmayacsk 
ni sağlamaya çalışmıştır. : iy e 


ai ; > Saraya sunacağı her teklif kabul edilecek, 
İçki ve tütün yasağı getirmiş, İstanbul'da gece fe- A 


nersiz sokağa çıkmayı yasaklamıştır. - > İstediği kişileri devlet memurluklarına tayin edebi- 


lecek ve görevden alabilecek, 


Anadolu'daki Celali İsyanları bastırılarak devlet 


> Kendisi hakkında bir şikayet olursa önce savunotoritesi sağlanmıştır. 


ması alınacak ve sonra karar verilecek. 


KEM YAYINLARI 


şartlarını ileri sürmüş, isteklerinin kabul edilmesi üzerine Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olmuş (1656 - 
1661) böylece Osmanlı tarihinde “Köprülüler” devri 
başlamıştır. 


Köprülü Mehmet Paşa; 


- İstanbul uleması arasındaki dini tartışmalara ve 
kargaşaya son vermiştir. 


«> Ordu ve donanmada düzenlemeler yaparak, Çanakkale Boğazı'nı ablukaya alan Venedik donanmasını uzaklaştırmıştır. Venedik tarafından işgal edilen Limni, Bozcaada ve Gökçeada'yı geri 
almıştır. 


«» Erdel isyanını bastırarak otoriteyi sağlamıştır. 


Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 


Babası Köprülü Mehmet Paşa'nın ölümü üzerine sadrazamlık görevine getirilen Fazıl Ahmet Paşa; 


“ Avusturya savaşını kazanmış ve Vasvar Antlaşması'yla Avusturya'dan toprak alınmasını sağlamıştır. 


«» Girit'in fethini gerçekleştirmiştir (1669). 


> Bucaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin batıda 
en geniş sınırlara ulaşmasını sağlamıştır. 


Fazıl Ahmet Paşa'dan sonra Köprülü ailesinden; Merzitonlu Kara Mustafa Paşa (1676-1683), Fazıl Mustafa 
Paşa (1683-1691) ve Amcazade Hüseyin Paşa (1691- 
1699) sadrazamlık makamına getirilmiştir. 


17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri 


«Bu dönem ıslahatlarında Yükselme döneminin uygulamaları örnek alınmıştır. 


«» İslahatlar daha çok düşünce safhasında kalmış uygulama ve başarıya ulaşma imkanı bulamamıştır. 


“> İslahatlardaki temel amaç isyanları bastırmak, 
otorite ve güvenliği sağlamak olmuştur. 


«> Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmaya çalışılmıştır. 


«> Sorunların nedenleri araştırlmadığından ve sorunlara köklü çözümler getirilemediğinden ıslahatlar başarılı olamamıştır. 


«> İslahatlar; padişahların yetersizliği, yenilik karşıtı 
olan Yeniçeri Ocağı ve ulemanın tepkisinden dolayı başarıya ulaşamamıştır. 


“> İslahatlar halka maledilememiştir. 


TEST - | 


1. 


Osmanlı Devleti'nin Duraklama dönemine 
girmesinde etkili olan; 


1. pozitif bilimlere verilen önemin azalması, 
Il. yüksek enflasyonun yaşanması, 
Ili. devşirme sisteminin bozulması 


gelişmelerinin, ekonomi, eğitim ve askerlik 
alanlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Ekonomi Eğitim Askerlik 
A) l Il ll 
B) Il I 1 
C) Il 11 I 
D) 11 İl il 
E) IN | Il 


17. yüzyılda Osmanlı Devleti, Celali isyanları nedeniyle Avusturya ve İran gibi devletlerle yapılan 
savaşlara gereken önemi verememiştir. 


Buna göre Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak; 


İ. askeri gücünü etkili olarak kullanamadığı, 
Ii. halkın savaşlara karşı olduğu, 
IN. iç huzursuzlukların dış politikayı olumsuz etkilediği 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D) ivelli E) Il ve hil 


Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın sonlarından itibaren tımar sistemi bozulmaya başlamış ve timarlı sipahiler önemini kaybetmiştir. 


Bu durumun neden olduğu olumsuzluklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Eyaletlerde güvenliğin bozulması 
B) Tarımsal üretimin azalması 

GC) Askeri gücün zayıflaması 

D) Celali isyanlarının artması 

E) Özel mülkiyetin önem kazanması 


MENİ YAYINLARI 


4. 
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Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde Koçi 
Bey tarafından hazırlanan raporda, duraklama. 
nın nedeni olarak kanunlara uyulmaması ve or. 
dudaki eski disiplinin bozulması gösterilmiştir. 


Bu raporu dikkate alan IV. Murat'ın; 
I. merkezi otoriteyi güçlendirme, 
Il. yönetimde bilim adamlarına da yetki verme 


NI. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanma 


amaçlarından hangilerine yönelik ıslahatlara 
öncelik verdiği söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnızili 


D) | veli E) İl ve İl 


Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı ile ilgili olarak Kuruluş döneminde “Ocak, devlet içindir.” 
anlayışı geçerliyken, Duraklama döneminde 
“Devlet, ocak içindir.” anlayışı egemen olmuştur. 


Yeniçeri Ocağı'ndaki bu anlayış değişikliği- 
nin Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden 
hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Devletler arasındaki saygınlığının azalmasına 
B) Merkezi otoritenin zayıflamasına 

C) Yönetim şeklinin değişmesine 

D) Devlete olan güvenin sarsılmasına 

E) Askerlerin yönetimdeki etkisinin artmasına 


Osmanlı Devleti, Mezhep Savaşları (1618-1648) 
ile uğraşan Almanya ve Avusturya'ya karşı herhangi bir sefer girişiminde bulunmamıştır. 


Osmanlı Devleti'nin bu tutumunun nedenleri 


arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Doğuda Safevilerle savaşılması 

B) Anadolu'da Celali isyanlarının çıkması 

C) Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların 
devam ettirilmesi 

D) Barış antlaşmalarını bozmayan devletlerle iyi 
ilişkilerin devamına önem verilmesi 

E) Devletin eski gücünü kaybetmesi 


m emme makam meme m ya ae em tem m em ee mm 


7. 


TEST - 1 


17. yüzyıl islahatçı devlet adamlarından olan 
Tarhuncu Ahmet Paşa, yaptığı çalışma sonucu 
devletin giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğunu belirlemiştir. 


Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Savaş harcamalarının ariması 

B) Bazı devletlerden savaş tazminatı alınması 
G) Vakıf gelirleri için topraklar ayrılması 

D) İltizam sisteminin yaygınlaştırılması 

E) Sınırların genişlemesi 


Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde 
görülen; 


1. iltizam sisteminin yaygınlaştırılması, 
Ii halktan alınan vergilerin artırılması, 
Ii. köyden kente göçlerin yoğunlaşması 


gelişmelerinden hangilerinin üretim-tüketim 
dengesinin bozulmasına neden olduğu savunulabilir? 

B) Yalnız Il 


A) Yalnız | C) Yalnız il 


D) | vellli E) ii velili 


Osmanlı Devleti'nin yaptığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin karşısında verilen gelişmeye ortam oluşturduğu söylenebilir? 


Gelişme 
Avrupalılara üstünlüğün 
kabul ettirilmesi - 


Antlaşma 
A) Zitvatoruk 


İran'la diplomatik 
ilişkilerin başlaması 


B) Ferhat Paşa 


C) Kasr-ı Şirin İran savaşlarının kesin olarak sona ermesi 

D) Bucaş Azınlıklara ilk kez imtiyaz 
verilmesi 
İlk kez büyük ölçüde 


E) Karlofça 
toprak kaybedilmesi 


(ÇGEENİ YAYINLARI 


10. 


11. 


12. 


ii. Mehmet döneminde şehzadelerin sancaklar- 
da görevlendirme uygulaması kaldırılmıştır. Bunun yerine şehzadelere sarayda teorik eğitim 
verilmeye başlanmıştır. 


Bu durumun neden olduğu olumsuzluklar 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Yönetime değişik çevrelerin karışması 

B) Devletin saygınlığının azalması 

C) Merkezi otoritenin zayıflaması 

D) Kapitülasyonların yaygınlaştırılması 

E) Şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanamaması 


17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yönetim, 
maliye, ordu ve toprak sisteminde görülen 
bozulmaların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? 


A) Egemenliğin kaynağının değişmesine 

B) Islahat düşüncesinin ortaya çıkmasına 
GC) Kapitülasyonların yaygınlaştırılmasına 

D) Şehzadelerin sancağa gönderilmesine 
E) Vergi oranlarının düşürülmesine 


16. yüzyıl sonlarında Osmanlı parası önemli oranda değer kaybına uğramıştır. 


Bu duruma; 


I. üretimin tüketimi karşılayamaması, 
11. Osmanlı piyasalarına Avrupa'dan bol miktarda altın ve gümüşün girmesi, 
IN. devlete ekonomik kaynak oluşturmak amacıyla iltizam sisteminin yaygınlaştırılması 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il CO) i veli 


D) Ive ili E) Il ve lll 
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TEST - 2 


1. 


Osmanlı Devleti'nde |. Ahmet dönemine kadar padişahlık babadan oğula geçerken, 1. Ahmet'ten 
sonra yerine kardeşi 1. Mustafa tahta çıkmıştır. 


Bu duruma bakılarak Osmanlı Devleti'nde 
aşağıdakilerden hangisinde bir değişikliğin 
olduğu savunulabilir? 


A) Devletin teokratik yapısında 

B) Divan kurulu üyelerinde 

C) Taşra yönetiminde 

D) Padişahların yönetimdeki etkisinde 
E) Veraset anlayışında 


17. yüzyılın ıslahatçı devlet adamları bozulan 
otoriteyi yeniden kurabilmek için baskı ve şiddet 
yöntemine başvurmuşlardır. Fakat bu yöneticiler 
görevden ayrılınca yönetimdeki aksaklıklar ve 
bozukluklar yeniden ortaya çıkmıştır. 


Bu durum 17. yüzyıl ıslahatları ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 


A) Farklı alanlarda yapıldığının 

B) Yönetim alanında ikiliklere neden olduğunun 
C) Rejimin değiştirilmesine yönelik olduğunun 
D) Sürekliliğin sağlanamadığının 

E) Yabancılar tarafından yönlendirildiğinin 


Osmanlı kültürü 17. yüzyılın sonlarından itibaren 
etkileyen değil, etkilenen bir kültür haline gelmiştir. 


Bu durumun oluşmasında; 


. Osmanlı padişahlarının yetkilerinin kısıtlanması, 

Il. Avrupa'nın bilim ve teknikte ilerlemesi, 

Ni. Osmanlı medreselerinin eski önemini kaybetmesi 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl G) Yalnız ill 


D) i veli E) | veli 


EYİ YAYINLARI 
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4. 


17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Asya'daki dey. 
letlerle yaptığı ticaret durma noktasına gelmiş, 
Akdeniz'e ulaşan ticaret yolları eski Önemini 
kaybetmiştir. 


Bu duruma; 


I. kapitülasyonların yaygınlaştırılması, 
Ii. Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması 
li. Baharat Yolu'nun güzergahının değişmesi 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladı. 
ğı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


C)I vel 


D) li veli E) Lil ve ll 


17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde şehzadeler, yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmadan 
tahta çıkmışlardır. 


Bu duruma Osmanlı Devleti'ndeki; 


I. çocuk yaştaki şehzadelerin padişah olması, 
İl. sancağa çıkma usulünün kaldırılması, 
Ii. valide sultanların yönetime müdahale etmesi 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) i veli 


D) I vel ili E) li ve lll 


14. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nde iki 
beylerbeyliği varken, bu sayı 17. yüzyılda otuzdörde ulaşmıştır. 


Bu duruma aşağıdakilerden hangisiniri neden olduğu savunulabilir? 


A) Tımar sisteminin uygulanmasının 

B) Ülke sınırlarının genişlemesinin 

C) Ekonomik gelirlerin artmasının 

D) Osmanlı ülkesinin dışarıdan göçler almasi- 
nın i 

Veraset sisteminde düzenlemeler yapılmasi- 

nın 


— 22 > 


E 


— 


FESİ 27 
— Ii. Murat zamanında isyan eden kapıkulu as- 10. Girit 24 yıl devam eden kuşatma sonucunda fetkerleri, defterdarın öldürülmesini istemişlerdir. hedilmiştir. Yapılan antlaşma ile Venedik, Girit'in 
-IM Murat zamanında yeniçeri ve sipahiler cü- Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu kabul etmiştir. 
lus bahşişi alamadıkları için ayaklanmışlardır. Ancak bu antlaşma, Venedik'in Il. Viyana Boz- 
-IM Mehmet zamanında, kapıkulu askerleri, gunu sonrasında Osmanlı Devleti'ne karşı kurumaaşlarının düşük ayarlı akçeyle verilmesini lan Kutsal İttifak'a katılmasıyla bozulmuştur. 
gerekçe göstererek ayaklanmışlardır. 
Bu bilgilere göre, Osmanlı-Venedik ilişkileri- 
Bu bilgilere bakılarak, Osmanlı Devleti'nde nin bozulmasında; 
duraklama döneminde çıkan isyanların aşağıdaki alanlardan hangisindeki yetersizlikten I. Venedik'in Osmanlı Devleti aleyhindeki olukaynaklandığı savunulabilir? şumlara katılması, 
Ii. Osmanlı Devleti'nin askeri faaliyetlerde ba- 
A) Hukuki B) Ekonomik C) Eğitim şarısız olması, 
IN. Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarının dış soru- 
D) Sosyal E) Dini na dönüşmesi 
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu sa- 
Duraklama döneminde Osmanlı Devleti'nde kü- YÖRE 
çük yaşta veya deneyimsiz olan şehzadeler pa- A) Yalnız | B) Yalnız il o) Iveli 
dişah olmuştur. 
D) ivellii E) ivelli 
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine doğrudan neden olduğu savunulamaz? E 
J 
z 
A) Merkez yönetiminin bozulmasına z 11. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülen 1s- 
B) Padişah annelerinin yönetime karışmasına si lahat hareketlerine aşağıdakilerden hangisi- 
C) İç sorunların dış soruna dönüşmesine nin gerekçe oluşturduğu söylenemez? 
D) Devlet adamlarının yönetimdeki etkinliğinin 
artmasına A) Ülkede güvenlik ve asayişin bozulması 
E) Padişahın otoritesinin azalmasına B) Devlet otoritesinin zayıflaması 
C) Tımar sisteminin bozulması 
D) Din adamlarının hukuk alanında etkili olması 
a E) Ordudaki disiplinin bozulması 
Yargı: (Devletler arasında yapılan askeri mücadelelerden sonra barış antlaşması 
imzalanır. 
Durum: Osmanlı Devleti 17. yüzyılda, doğuda 
ve batıdaki devletlerle birçok antlaşma 12. Il. Osman, şeyhülislamın fetva vermenin dışınimzalamıştır. daki devlet işlerine karışmasını engellemiştir. 
Yargı ile durum birlikte düşünüldüğünde Os- Buna göre, Il. Osman'ın aşağıdakilerden hangimanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisine karşı önlem almaya çalıştığı savunulabilir? 
sine ulaşılabilir? 
A) Devletile halk arasındaki kopukluğun artma- 
A) Birden çok devletle savaştığına sına 
B) Askeri faaliyetlerde başarılı olduğuna B) Saray kadınlarının devlet işlerine karışmasına 
C) Diplomatik faaliyetlere öncelik verdiğine C) Askeri ıslahatların engellenmesine 
D) Avrupa'daki gelişmelerden faydalandığına D) Medreselerin yaygınlaştırılmasına 
E) Ekonomik yapısının bozulduğuna E) Siyasi gücün etki altında kalmasına 
2-D 3-A 4-D 5-C 6-B 7-B 8-C g-A 10-C 11-D 1 2E 
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TEST - 8 


1. 


Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda gerçekleştirilmek istenen yenilik hareketlerinde başarısız 
olunmuştur. 


Yenilik hareketlerinin basarısız olmasında 
aşağıdakilerden hangisinde verilen zümre 
daha çok etkili olmuştur? 


A) Kapıkulu Askerleri B) Hanedan üyeleri 


C) Divan üyeleri D) Valide sultanlar 


E) Medrese öğrencileri 


Osmanlı Devleti, doğuda ve batıda aşağıdakilerden hangisindeki devletlerden toprak 
alarak en geniş sınırlarına ulaşmıştır? 


A) İran — Avusturya 
B) Rusya — Lehistan 
C) Rusya — Venedik 
D) İran o— Lehistan 
E) İran o— Venedik 


Osmanlı Devleti, 17. yüzyıl sonlarındaki savaşlarda uğradığı ekonomik kayıpları karşılamak amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisini uygulamaya koymuştur? 


A) Gümrük vergilerinin indirilmesini 

B) Kapitülasyonların yaygınlaştırılmasını 

GC) İltizam topraklarının ömür boyu şahıslara ihale edilmesini 

D) Hazine arazilerin tarıma açılmasını 

E) Redif birliklerinin kurulmasını 


- Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki yaptırm gücünün sona ermesi, 

— Avusturya İmparatoru'nun Osmanlı padişahına eşit sayılması 


durumları aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasında yer almıştır? 
A) Vasvar 


B) Zitvatoruk C) Serav 


D) Bucaş E) İstanbul 


İNİ YAYINLARI 


5. 


i. Lehistan 

Il. Venedik 

IN. Malta 

IV. Avusturya 


Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması ile Yu. 
karıdaki devletlerden hangilerine toprak ver. 
miştir? 

A) i veli 


B) İl ve İli C) Il ve iy 


D)i,ilve IV E) İL ve IV 


Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle diğerlerinden daha sonra savaşmış. 
tir? 


A) Venedikliler 

B) Akkoyunlular 

C) Rus Çarlığı 

D) Cenevizliler 

E) Bizans İmparatorluğu 


- Ferhat Paşa 
- Bucaş 


Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda imzaladığı 
yukarıdaki antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Avusturya ile imzalanmış olmaları 

B) Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaşması 

C) Osmanlı-İran savaşlarını sona erdirmeleri 

D) Toprak kayıplarına neden olmaları 

E) Lehistan'ın Osmanlı himayesine alınması 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 
Duraklama dönemiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? 


A) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılmıştır. 

B) Anadolu'da Celali isyanları çıkmıştır. 

C) Küçük yaştaki tecrübesiz şehzadeler padişah olmuştur. 

D) Gelir-gider dengesi bozulmuştur. 

E) Nizam-ı cedit ordusu kurulmuştur. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


10. 


1. 


12. 


TEST - 3 


Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti, Venedik'e Mora Yarımadası'nı ve Dalmaçya kıyılarını 
vermiştir. 


Bu durum Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Ortodokslar üzerindeki yaptırım gücünü 
kaybettiğinin 

B) Denge politikasına yöneldiğinin 

GC) Balkanlardaki etkinliğinin sona erdiğinin 

D) Devletler arası ilişkilere önem verdiğinin 

E) Denizlerdeki etkinliğinin azaldığının 


Aşağıdaki devletlerden hangisi, 1683-1699 
yılları arasında süren Kutsal İttifak Savaşlarına katılmış olmasına rağmen Osmanlı Devlet##nden toprak almamıştır? 

B) Malta 


A) Avusturya C) Rusya 


D) Lehistan E) Venedik 


Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda, devletin bozulan kurumlarında Yükselme dönemindeki 
ihtişama ulaşmak için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ekber ve erşed sistemine geçilmesi 

B) Avrupa tarzı ıslahatların yapılması 

C) Islahatlarda gelenekçi bir politikanın izlenmesi 

D) Sancağa çıkma usulünün kaldırılması 

E) Yöneticilerin sık sık değiştirilmesi 


Köprülü Mehmet Paşa'nın kendisine teklif 


edilen sadrazamlık görevini bazı şartlar öne 
sürerek kabul etmesinde, dönemin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Yetkisiz kişilerin devlet işlerine karışması 

B) Taşrada asayiş ve güvenliğin bozulması 

C) Rüşvet ve adam kayırmanın artması 

D) Küçük yaştaki padişahların etki altında kalması 
E) Devlet adamlarının sık sık görevden alınması 


İBEMİ YAYINLARI 


13. 


14. 


15. 


16. 


Osmanlı Devleti 17. yüzyılda; 


i. Malta, 
Ii. Venedik, 
ill. Lehistan, 
IV. Rusya 


devletlerinden hangileriyle daha çok denizlerde mücadele etmiştir? 
A) i veli 


B) Ive lll C) Il ve IV 


D)ilivelli E) Lil ve lV 


Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasiyla Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı 
arasında diplomatik ilişkiler başlamıştır? 

GC) İstanbul 


A) Karlofça B) Belgrad 


D) Bahçesaray E) İstanbul 


Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda adaletnamelerin yayımlanması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir? 


A) Toplumsal düzenin korunmasına 

B) Yeniliklerin halka maledilmesine 

C) Vergi gelirlerinin artırılmasına 

D) Bağımsız devlet anlayışının güçlendirilmesine 

E) Halk arasındaki ayrıcalıkların sona erdirilmesine 


- Dalmaçya Kıyıları, 
- Mora Yarımadası, 
- Podolya 


Yukarıdaki yerleri Osmanlı Devleti aşağıdaki 
hangi antlaşmayla kaybetmiştir? 
A) Hotin 


B) Bucaş C) Prut 


D) Pasarofça E) Karlofça 
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18. YÜZYILDA 
OSMANLI DEVLETİ 
(GERİLEME DÖNENİ) 


İYİ) YAYINLARI 
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18. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 
(GERİLEME DÖNEMİ / 1699 — 1792) 


pönemin Padişahları 


> Ii. Mustafa (1695 - 1703) 
Il, Ahmet (1703 - 1730) 
> | Mahmut (1730 - 1754) 
Ii Osman (1754 - 1757) 
Wi. Mustafa (1757 - 1774) 
> |, Abdülhamit (1774 - 1789) 
> İl, Selim (1789 - 1807) 


Osmanlı Devisii'nin 18. Yüzyıl Politikaları 

» Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği 
toprakları geri alma. Bu amaçla Rusya, Avusturya 
ve Venedikle savaşlar yapılmıştır. 


& Devlet kurumlarındaki bozulmaları Batı tarzı ıslahatlar yaparak düzelimek ve devleti eski gücüne 
ulaştırmak. 


1718 Pasarofça Anilaşması sonrası Osmanlı Devleü kaybettiği yerleri geri alma siyasetini terkederek 
mevcut sınırları koruma siyasetine yönelmiştir. 


a a m a 


18. YÜZYIL SİYASİ OLAYLARI 


Edirne Olayı (1703) 


Karlofça Antlaşması sonrası Padişah 11. Mustafa'nın 
devlet işlerinden uzaklaşarak, Edirne'ye çekilmesi ve 


LEMİ YAYINLARI 


Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin yönetimde etkili 


hale gelmesi üzerine İstanbul'da isyan Çıkmış, isyancılar Edirne'ye yürüyerek li. Mustafa'yı tahttan 
indirip yerine lil. Ahmet'i çıkarmışlardır. 


Osmanlı - Rus İlişkileri 


Ii. Petro Rusya'yı büyük bir devlet haline getirmek için; 


Rusya'yı bir Avrupa devleti yapma, Kırım'a yerle- 
- şerek Karadeniz'e çıkma, açık denizlere ulaşarak 
- dünya ticaretinde etkili hale gelme ve Ortodoksları himaye altına alma hedeflerini benimsemiştir. 


Petro'nun bu hedeileri daha sonra Rusya'nın geleneksel siyaseii haline gelmiştir. 


Car 1. Peiro 


Prut Seferi (1711) 

Baltık Denizi'ne çıkmayı amaçlayan Çar |. Petro, 
1709'da Poltova Savası'yla İsveç Kralı Demirbaş 
Şarl'ı yenilgiye uğratmıştır. Osmanlı Devleti'ne sığınan 
İsveç Kralı ile Osmanlı Devleti ittifak antlaşması yapmıştır. Rusya'nın Osmanlı topraklarına girmesi ve Balkanlardaki Ortodoks halkı Osmanlı'ya karşı kışkıriması üzerine Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş açmıştır. 


Rus ordusu Prut Nehri yakınlarında Sadrazam Baltacı 
Mehmet Paşa tarafından kuşatılmıştır. Çar 1. Petro'nun 
barış teklifi, Yeniçerilerin disiplinsiz tutumu nedeniyle 
kabul edilmiş ve Prut Anilaşması yapılmıştır (1711). 
Bu anilaşmaya göre; 

«> Azak Kalesi Osmanlı Devleti'ne geri verilecek, 


«» Rusya İstanbul'da elçi bulundurmayacak, 


.- Rusya Lehistan'dan çekilecek ve Lehistan'ın İçiŞlerine karışmayacak, 


- Rusya, Kırım Hanlığı'na ve Lehistan'a bağlı Kazaklara saldırmayacak, 


> İsveç Kralı ülkesine serbestçe dönebilecekti. 


RAFA 
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Osmanlı Devleti'nin Prut Antlaşması'yla; Azak Kalesini geri alması Karlofça Antlaşması'yla kaybettiği 
toprakları da geri alabileceği ümidini artırmış, Venedik ve Avusturya ile yeni savaşlara girilmesine 
neden olmuştur. 


1715-1718 Osmanlı - Venedik ve Avusturya Savaşları 


Karlofça Antlaşması'yla (1699) kaybetiiği toprakları 
geri almak isteyen Osmanlı Devleti önce Venedik, ardından da Avusturya ile savaşa girmiştir. 


Osmanlı - Venedik Savaşı'nın nedenleri; 


«s» Venedik'in baskı kurduğu Mora halkının Osmanlı 
Devleti'nden yardım istemesi, 


«e» Venedik'in kışkırtmasıyla Karadağ'da Osmanlı 
Devleti'ne karşı isyan çıkması, 


«> Venediklilerin Osmanlı gemilerine zarar vermesi. 


Osmanlı ordusunun Venedik'e üstünlük kurarak Mora Yarımadası'nı geri alması üzerine Karlofça Antlaşması'nın bozulduğunu ileri süren Avusturya, Osmanlı 
Devleti'ne karşı savaşa girmiş ve Peter Varadin Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yenerek Temeşvar ile Belgrat'ı ele geçirmiştir. 


İAİYİ YAYINLARI — ——ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ——— m <—— 


İngiltere ve Hollanda'nın da aracılığıyla Venedik ve 
Avusturya ile Pasarofça Antlaşması yapılmıştır. 


Bu antlaşmaya göre; 


“> Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'ne geri verilecek, 


«> Belgrat, Temeşvar, Küçük Eflak, Banat Yaylası ve 
Kuzey Sırbistan Avusturya'ya bırakılacak, 


«>» Dalmaçya ve Hersek kıyılarındaki bazı kaleler Venedik'e verilecekti. 


Belgrat'ın kaybedilmesiyle Avusturya'nın Balkanlardaki etkinliği artmış, bunun üzerine Osmanlı Devleti şu önlemleri almıştır: 


Eflak ve Boğdan'a Fenerli Rumların ileri gelenleri 
yönetici olarak atanmış, 


Balkan halkı üzerindeki vergi yükü azaltılmış, 


Savunmaya ağırlık verilerek kaleler tamir edilmiş 
ve sınır güvenliği artırılmıştır. 


Ahmet Paşa Antlaşması'nı tanımayan Afşarların lideri 
Nadir Han ayaklanarak tahtı ele geçirince savaşlar 
yeniden başlamıştır. Savaşın uzaması yıpratıcı olunca 
Kerden (ll. Kasr-ı Şirin) Antlaşması imzalanarak (1746) 
savaşlara son verilmiştir. Bu antlaşmada 1639 Kasr-ı 
Şirin Antlaşmasının sınırları esas alınmıştır. 


Pasarofça Anilaşması sonrası oluşan barış ortamı 
Lâle Devri'nin başlangıcı olmuştur. 
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1746'dan sonra Osmanlı Devleti ile İran arasında 
önemli sorunlar yaşanmamış ve bu barış dönemi 
günümüze kadar devam etmiştir. 


Osmanlı - İran İlişkileri 


XVII. yüzyılın başlarında İran'da Safevi hakimiyeti 2a. 
yıflamakla beraber Şah Hüseyin Sünni halka baskı 
yapmaktaydı. 


Batı yönünde meydana gelen kayıpları doğuda 
telafi etme, Rusların Kafkaslarda ilerlemesine engel olma ve İran'da yaşayan sünni Müslümanlara 
yardım etme amacıyla Osmanlı Devleti İran'a sefer 
düzenlemiştir. 


1736-1739 Osmanlı - Rus ve Avusturya Savaşları 


Rusya'nın Kafkaslardaki sınır olaylarını bahane ederek Osmanlı Devleti'ne saldırmasıyla, Bosna-Hersek 
ve Sırbistan'ı almak isteyen Avusturya'da savaşa katılmıştır (1736). 


Osmanlı ve Rus kuvvetlerinin Kafkaslar'da karşı karşı. Osmanlı - Rus ve Avusturya Savaşları'nın Nedenleri: 
ya gelmesi, Rusya'nın Şah Hüseyin'in oğlu Tahmasb'ı himayesine alması iki devlet arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuş, Fransa'nın araya 
girmesiyle Osmanli Devleti ile Rusya arasında İstan- 


bul Anilaşması imzalanmıştır (1724). 


xw İran Savaşlarında Rusya'nın Kırım kuvvetlerine 
geçiş izni vermemesi, 


- Rusya'nın Lehistan içişlerine karışması 


- Balkanlardaki Ortodoks Osmanlı halkının Rusya 


tarafından kışkırtılması, 


Bu anilaşmaya göre; EN : R 
e -> Rusların Karadeniz'e inmek istemesi, 
«>» Hazar Denizi kıyıları ve Dağıstan Rusya'ya bırakı- 


lacak, - Osmanlı Devleti'nin Pasarofça Antlaşması'yla 


Avusturya'ya bıraktığı yerleri geri almak istemesi. 
«> Azerbaycan, Tebriz, Karabağ ve Revan Osmanlı : 


Devleti'ne kalacaktı. Kırım Hanı Rusları yenerek Kırım'dan çıkarmış, Kara- 


deniz'de bulunan Rus donanması da imha edilmiştir. 
Avusturya'ya da üstünlük kuran Osmanlı Devleti Belgrad'ı kuşatmış, Fransa'nın aracılığıyla, Avusturya ve 
Rusya ile Belgrad Antlaşmaları imzalanmıştır (1739). 


İstanbul Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ilk ittifak anilaşması olup İran toprakları iki devlet tarafından paylaşılmıştır. 


Bu antlaşmalara göre; 


İran'da yaşanan taht değişikliği sonrası savaşlar bir Belgrat dahil geri verecek, o 


süre daha devam etmiştir. 1. Mahmut'un tahta çıkmasıyla etkinliğini artıran Osmanlı ordusu İran'ın eline g&- 
çen Tebriz ve Hemedan'ı geri alınca Ahmet Paşa Anilaşması imzalanmıştır (1732). 


» Rusya Azak Denizi ve Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak, 


» Azak Kalesi yıkılacak fakat bu bölgenin idaresi 
Rusya'ya ait olacak, 


e mm nn lama em eleyen mahe Anket emilme 


Bu antlaşmaya göre; > Rus Çarı protokol bakımından Osmanlı padişahına, Fransa kralına ve Avusturya imparatoruna 


denk sayılacaktı. 


«>» Gence, Tiflis ve Dağıstan Osmanlı Devleti'nde kalacak, 


«> Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah İran'a verilecek. 


-* Avusturya, Pasarofça Antlaşması'yla aldığı yerleri i 


MENİ YAYINLARI 
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Aniaşmanın Sonuçları 
Osmanlı Devleti'nin XVİ. yüzyılda imzaladığı 
son kazançlı antlaşmadır. 


Osmanlı Devleti, Karadeniz'i yeniden Türk gölü 
haline getirmiştir. 


Bu savaşlarda Humbaracı Ahmet Paşa'nın askeri alanda yaptığı Avrupa tarzı ıslahatların faydaları görülmüştür. 


NOT 
Belgrad Anilaşmalarının imzalanmasında Osmanlı 
Devleii lehine akit rol oynayan Fransa için 1740'ia 
kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir(i.Mahmui). 


1768 - 1774 Osmanlı - Rus Savaşı 

Lehistan'ın Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tampon devlet özelliği taşıması ve Rusya'nın Lehistan'ı 
nüfuzu altına almak istemesi Osmanlı - Rus ilişkilerini 
savaşa dönüştürmüştür. 


Rusya'nın Lehistan'a asker göndererek kendi tarattarını Leh kralı seçtirmesine karşı gelen Lehliler Rusya'nın baskısından kaçarak Osmanlı'ya sığınmış, onları takip eden Rus kuvvetleri Osmanlı sınırlarını geçerek Türk köylerine baskınlar yapmışlardır. Bunun Üzerine lll. Mustafa Rusya'ya savaş ilan etmiştir (1768). 


Hİ. Mustafa 


i 
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Ruslar Ukrayna'dan Tuna'ya doğru ilerleyerek kısa 
sürede Eflak ve Boğdan'ı ele geçirip, Kırım'ı işgal etmiştir. Rusya, 1770'de İzmir Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakmıştır. Osmanlı Devleti'nin büyük kayıplar vermesi üzerine Ill. Mustafa'nın yerine hükümdar olan |. Abdülhamit, Prusya'nın arabuluculuğuyla 
Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzalamıştır (1774). 


Küçük Kaynarca Antlaşması'nın Maddeleri 


«Kırım bağımsız olacak, din işlerinde Osmanlı halifesine bağlı kalacak, 


» Azak Kalesi, Kabartay bölgesi, Yenikale, Kerç, Kılburun Rusya'ya bırakılacak, 


«»- Besarabya, Eflak, Boğdan ve Ege Adaları Osmanlı Devleti'nde kalacak, 


«>» Rusya, İstanbul'da sürekli elçi bulunduracak ve gerekli gördüğü yerlerde konsolosluk açılabilecek, 


“» Kapitülasyonlardan Rusya da yararlanacak, 


> Rusya, Osmanlı Ortodoksları ile, Eflak ve Boğdan 
beylerinin haklarını koruyabilecek, 


«» Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurabilecek 
ve serbestçe ticaret yapabilecek, 


“> Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. 


Antlaşmanın Sonuçları 


İlk defa halkı Türk ve Müslüman olan bir yer kaybedilmiştir. 


i 


Osmanlı Devleti siyasi ilişkilerinde ilk defa halifeliğin gücünden yararlanmıştır. 


»> Kırım halkı ile dini ve kültürel bağlar devam ettirilerek bölgedeki etkinlik sürdürülmek istenmiştir. 

»s Karadeniz'in Türk gölü olma özelliği sona ermiş, 
Rusların güneye inmesine zemin hazırlanmıştır. 


«Ruslar Balkanlardaki azınlıkları kışkırtarak Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışma fırsatı elde etmiştir. 
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Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödemiştir. 


Aynalıkavak Tenkihnamesi (1779): Rusya, Kırım Hanlığı'nın içişlerine karışarak kendi taraftarı Şahin Giray'ın Kırım Hanı seçilmesini sağlamıştır. Kırım halkının Şahin Giray'a karşı Osmanlı Devleti'nden yardım 
istemesi üzerine Şahin Giray'a yardım için Rus ordusu Kırım'a girmiştir. Bu gelişmelerle yeni bir savaş 
gündeme gelmiş ancak Fransa'nın arabuluculuk yapmasıyla Osmanlı ve Rus temsilcileri Aynalıkavak Tenkihnamesi'ni imzalamışlardır (1779). 


HES YAYINLARI 


Buna göre; 
»> Rusya, Kırım'daki askerlerini geri çekecek, 


«>» Osmanlı Devleti, Şahin Giray'ın Kırım Hanlığını ta 
niyacak. 


Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı Kırım halkı tarafından tep. 
kiyle karşılanmıştır. Halkın isyanı üzerine Şahin Giray 
Rusya'ya sığınmış ve bunu bahane eden Rusya, Kırım'ı 
işgal etmiştir (1783). 


Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları (1787-1793) 
Savaşın Nedenleri 


«> Rusların Kırım'ı işgal etmesi, 


ss» Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın genişlemesine en. 
gel olmak istemesi, 


“> Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı topraklarını ken. 
di aralarında paylaşmaları ve Bizans İmparatorluğu'nu İstanbul merkezli olarak yeniden canlandırmak istemeleri (Grek Projesi). : 


Osmanlı Devleti, İngiltere ve Prusya'nın kışkırtmasıyia Rusya'ya savaş açmıştır. Rusların; Yaş, Hotin ve 
Özi'deki Müslüman halkı katletmesine üzülen |. Ab: 
dülhamit hastalanarak vefat etmiştir. Tahta çıkan Il. 
Selim, devletin yeniden yapılanması için ıslahat yapılmasının gerekliliğine inandığı için uygun bir barış ortamı sağlamaya çalışmıştır. Prusya'nın Osmanlı Devleti'ne yaklaşması ve Fransız İhtilali'nin olumsuz etkilerinin ortaya çıkması üzerine Avusturya, Osmanlı 
Devleti ile Ziştovi Anilaşması'nı imzalamıştır (1791). 


Bu antlaşmaya göre; 
“» Avusturya savaş öncesi sınırlarına çekilecek. 
«>» Osmanlı-Rus Savaşlarında Avusturya tarafsız ka- 


lacak. 


Ziştovi Antlaşması (1791) ile Osmanlı-Avusturya 
savaşları sona ermiştir. 


Osmanlı Devleti, Rusya ile de Yaş'Antlaşması'nı imzalamıştır (1792). 


Bu antlaşmaya göre; 


«» Osmanlı Devleti, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu 
kabul edecek, i 


« Dinyester Nehri iki devlet arasında sınır olacak. 


Yaş Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alma 
ümidini tamamen yitiren Osmanlı Devleti “Dağık- 


ma Dönemi”ne girmiştir. 


osmanlı - Fransa Savaşı ve Misir'in işgali 

(1798 - 4802) 

1797'de Fransa ile Avusturya Campo Formia Anilaşması'yla Venedik topraklarını paylaşmışlardır. Fransa- 
nın Arnavutluk kıyıları ve Yedi Ada'ya yerleşmesiyle 
FransıZ İhtilali fikirlerinin Balkanlarda yayılması hızlanmıştır. Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesiyle Gsimeli - 
Fransa ilişkileri tamamen bozulmuş ve savaşa dönüş- 


müştür. 
Fransa'nın iMlsır'ı İşgalinin Nedenleri; 


» Akdeniz'e hakim olarak İngiltere'nin Hindistan'a 
giden sömürge yollarını kontrol etmek, 


» Yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nden pay almak. 


Fransa, Napolyon Bonapart idaresindeki bir orduyla 
Mısır'ı işgal etmiştir (1798). 


Osmanlı Devleti, Fransa'nın Akdeniz'de yerleşmesini 
çıkarlarına ters bulan Rusya ve İngiltere ile ittifak yapmıştır. Rusya'nın yardımıyla Fransa Dalmaçya kıyılatindan çıkarılırken, Fransız donanması da Abukiır Limanında İngiliz donanması tarafından yakılmıştır. 
Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cedit ordusu Fransız ordusunu Akka'da yenmiş, Fransa'da 
meydana gelen iç karışıklıklar ve yaşanan başarısıziiklar üzerine Napolyon Bonapart Fransa'ya geri dönmüştür. Fransa'nın teklifiyle EI-Ariş Antlaşması imzalanmıştır (1801). Bu antlaşma ile Mısır Osmanlı Devlet'ne geri verilmiştir. 


Nizam-ı Cedit ordusunun Fransızlara karşı Akka'da 
başarılı olması, Batı tarzı ıslahatların devam ettiril- 
“ mesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. 


Akka Wadalyonu 


HEMİ YAYINLARI 


Bu savas sırasında Rus donanması ilk defa boğazlardan geçerek Akdeniz'e inmiştir. 


Topraklarını tek başına koruyamayacağını anlayan 
Osmanlı Devleti, büyük devletlerin toprakları Üzerindeki çıkar çatışmalarından faydalanarak denge 
politikası takip etmeye başlamıştır. 


18. YÜZYIL ISLAHATLARI 
17. yüzyılın sonlarındaki gelişmelerle Avrupa'nın gerisinde kalındığını farkeden Osmanlı devlet adamları, bu 
dönemde devleti ve orduyu güçlendirmek için Avrupa 
tarzında yenilikler yapmışlardır. 


Lâle Devri Islahatları 

1718 Pasarofça Antlaşması sonrası Avrupa tarzı ıslahatlar yapılmış, ayrıca dünya güzelliklerinden yararlanma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Sarayların ve köşklerin lâlelerle süslenmesi ve lâlenin çokça yetiştiri!- 
mesi bu döneme sonradan Lâle Devri denilmesine 
neden olmuştur. 


Lâle devrinin Padişahı lll. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa'dır. 


Bu değişim ve gelişmelere tepki olarak ortaya çıkan 
Patrona Halil İsyanı'yla Lâle devri sona ermiştir (1730). 
Bu dönemde; 


«> Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmesi amacıyla 
önemli merkezlerde geçici elçilikler açılmıştır. 


«5 Osmanlı Devleti'nde ilk Türk matbaası Sait Mehmet 

tendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kurulmuş, matbaada bazı dini kitapların dışında, 

bilimsel, felsefi, edebi ve teknik alanlarla ilgili kitapların basılmasına izin verilmiştir. 


İlk basılan eser Vankulu Lügatı'dır. Bunun yanında Katip Çelebi'nin Tuhfetü'i Kibar ve Cihannüma adlı eserleri ile Naima tarihi de basılan diğer eserler arasında yer almıştır. 
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“> 1720 yılında İstanbul'da Yeniçeri Ocağı'na bağlı 
olarak itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 


Kr 
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Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş ve çini imalathanesi açılmıştır. 


«> Tıp alanında çiçek aşısı ilk kez bu dönemde uygulanmıştır. 


»s» Doğu klasiklerinden ve batı dillerinden bir çok 
eser Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 


“> Avrupa etkisinde Rokoko ve Barok tarzında mimari eserler inşa edilmiştir. 


“» Topkapı Sarayı'nda; Ill. Ahmet tarafından Enderun 
ve Yeni Cami kütüphaneleri ile Nevşehirli İbrahim 
Paşa kütüphanesi açılmıştır. 
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Lâle devrinde askeri alandaki ıslahatlar önemli bir 
yer tutmamıştır. Bununla birlikte sınırlarda bazı kaleler inşa ettirilmiş ve İstanbul surları onarılmıştır. 


Lâle Devri Islahatlarının Önemi 


»- Bilim, teknik, sanat ve kültürel ıslahatlar başta 


olmak üzere yapılan yeniliklerde ilk defa Avrupa etkisi görülmüştür. 


»- Batı tarzı ilk teknik yenilik matbaanın açılması 
olmuştur. 


«> Osmanlı Devleti'nde, batı tarzı sivil mimari ön : 
plana çıkmıştır(IlI.Ahmet Çeşmesi). 


İÇE 
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Il. Ahmet Çeşmesi 
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1, Mahmut Dönemi Islahatları 

patrona Halil İsyanı sonrası tahta çıkan |. Mahmut 
patrona Halil ve arkadaşlarını ortadan kaldırdıktan 
gonra Islahat çalışmalarına başlamıştır. 


ibrahim Müteferrika |. Mahmut'a takdim ettiği “Usüü'-hikem fi-nizâmi'i-ümem” adlı eserinde, Avrupa 
devletlerinin siyasi sistemleri, ordularının teknik özellikleri ve Avrupa'nın örnek alınmasının Osmanlı Devleti'ne faydalarından bahsetmiştir. 


1. Mahmut 
Bu dönemde; 


«» Humbaracı Ahmet Paşa ( Kont dö Bonneval ) Osmanlı ordusundaki Humbaracı ve Topçu ocaklarını Avrupa usulüne göre yeniden düzenlemiştir. 


-> Osmanlı ordusunda yapılacak ıslahatlarla ilgili raporlar hazırlanarak padişaha sunulmuştur. 


-» Ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 


1734'te Hendesehane açılmıştır (Avrupa tarzi açı- 


lan ilk okul). 


Osmanlı orduları bölük, tabur ve alay sistemine 
göre yeniden düzenlenmiştir. 


“ Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir. 


- Osmanlı Devleti'nde ilk defa Avrupa tarzı askeri 
- ıslahat |. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bu ısla- 
— hatların olumlu etkisi 1736 - 1739 Osmanlı - Rus 
- Ve Avusturya Savaşlarında görülmüştür. 


ÇEİYİ YAYINLARI 


Taya a 


IN. Mustafa döneminde Sadrazam Koca Ragıb Paşa 
ve Macar asıllı Baron dö Tot'un çalışmaları önemli 1slahatların yapılmasını sağlamıştır. 


Bu dönemde; 

«- Topçu ocağı ıslah edilerek, ağır toplar yerine hafif 
toplar dökülmüştür. 

» Avrupa tarzı Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur. 


- Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Deniz ivühendishanesi açılmıştır. 


Tersaneler ıslah edilerek gemi inşasına hız verilmiştir. Çeşme Olayı'nda kaybedilen deniz gücünün yerine yeni bir donanma inşa edilmiştir. 


> Fransızca yazılmış matematik ve astronomi ile ilgili eserler tercüme edilmiştir. 


ğ 


«> Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir. 


Bu dönemde lüks ve israftan kaçınılmış, mali 
alanda temeli iç borçlanma esasına dayanan 
“Esham Sistemi” uygulanmıştır. 


i, Abdülnamit Dönemi islahatları 

i. Abdülhamit, yapılan ıslahatların 1768 - 1774 Osmanlı - Rus Savaşı'nda yetersizliğinin ortaya çıkması 
üzerine yenilikçi politikaların sürdürülmesini benimsemiş, bu amaçla Avrupa'dan uzman ve danışmanlar 
getirimiştir. 


I. Abdülhamit döneminde; Sadrazam Halil Hamili Paşa, Cezayir'li Gazi Hasan Paşa ile Baron dö Toi ıslahatları yönlendirmiştir. 


Bu dönemde; 
«»- Sürat Topçuları, Lağımcı ve Humbaracı ocakları 
ıslah edilmiş, İstihkam Okulu açılmıştır. 


- Yeni tersaneler kurularak, İngiliz ve Fransız gemileri tarzında yeni gemiler inşa edilmiştir. 


-- Kapıkulu askerlerinin gerçek sayısı belirlenmiş ve 
ulufe alım satımı yasaklanmıştır. 


»»- Levent teşkilatı kaldırılarak Anadolu'dan denizci 
asker yazımına son verilmiştir. 


Yerli mali kullanımına önem verilerek, kapitülasyonların olumsuz etkisi önlenmeye çalışılmıştır. 


i 


ij 


HI. Selim Dönemi Islahatları 


IN. Selim'in yapacağı ıslahatlarda Batıyı ölçü ve temel 
alması, Avrupa'nın yakından tanınmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla Viyana'ya gönderilen Ebubekir Ratıp 


Efendi, incelemeler yaparak hazırladığı raporu lll. Selim'e sunmuştur. 


Ayrıca ileri gelen devlet adamları ve bürokratlar yapılabilecek ıslahatlarla ilgili görüş ve tespitlerini raporlar 
şeklinde padişaha sunmuşlardır. 


IN. Selim'in devleti adamlarından raporlar alarak 1slahaiları yönlendirmesi, yapılacak ıslahatların kişisellikteri çıkarılıp desteklenmesi amacına yöneliktir. 


fn m 


— z z —— z N . iğ .. 


ili. Selim dönemi ıslahatlarının tamamına genel anlamda Nizam-ı Cedit Islahatları adı verilmiştir. 


i 
i 
i 
i 


GER HAR UR Sü ELA MATTE SUR VEE SENESİ GA İSE SEÇER 


LE ASE Sİ SOK SETTER 
FEee sat Male sa Gazi sre na 


ESTE GAS er SELE 


EE İRİ erin 


lez 


Selimiye Kışlası 
Bu dönemde; 


»» Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit Ordusu kurulmuş, ordunun eğitimi için Levent ve Selimiye Kışlaları inşa 
edilmiştir. 

“> Askeri ıslahatların masraflarını karşılamak için İrad-ı 
Cedit adıyla özel bir hazine kurulmuştur. 


«> Tersaneler büyütülmüş ve modem gemiler inşa 
edilmiştir. 
“> Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendis- 


hanesi) açılmış ve Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) okulu geliştirilmiştir. 


«> Yabancı dillerden Türkçeye tercümeler yapılmıştır. 


“> Fransızca, devletin ilk resmi yabancı dili haline getiril 
miştir. 


»» Üsküdür'da Dârü'ttıbâati'l-âmire adıyla resmi 


devlet matbabası kurulmuştur. 


“» Avrupa başkenilerinde daimi elçilikler açılmıştır. 
“> Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir. 


HEMİ YarımLarı 


Nizam-ı Cedit Islahatları; Yeniçerilerin tepkileri, 
İrad-ı Cedit Hazinesi'nin halka yeni vergiler getir. 
mesi, lüks ve israfın artması, ilmiye sınıfının Avrüz 
pa tarzı ıslahatları hoş karşılamaması gibi nede. 
nlerle amacına ulaşamamış ve ıslahatlara karşı 
Kabakçı Viustafa İsyanı çıkmıştır (1807). 


İsyancılar yapılan yenilikleri ortadan kaldırarak III. Selim'i tahttan indirmiş yerine IV. Mustafa'yı tahta çıkarmışlardır (1807). 


HE. Seli © 


18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri 


*» Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa'nın üstünlüğünü 
kabul etmiş ve batıdaki gelişmelerden yararlanma 
yoluna gitmiştir. 


“» İslahatlar askeri alanda yoğunlaşmıştır. 


-» XVİL yüzyıl ıslahatlarına göre daha sistemli olmalarına rağmen özellikle Yeniçerilerin tepkisiyle karşılaşılmış bu nedenle yeniliklerramacına ulaşamâmıştır. 


“> İslahatlarda padişah ve devlet adamları etkili olmuş, halkın istekleri dikkate alınmamıştır. 


NOT 


Bu durum, ıslahatlara yeterli desteğin sağlanameâmasına neden olmuştur. 


A A a a ak ELM BA DANGER UNİ) ARAMADA BARAKA ERİ 
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18. yüzyılda padişah Birinci Abdülhamit, ıslahat 
çalışmalarını hızlandırmak amacıyla bazı uygulamalar yapmıştır. 


Bu uygulamalara; 


1. yabancı uzmanların Müslüman olma şartının 
kaldırılması, 
Il. yerli malı kullanımının teşvik edilmesi, 
IN. ulufe alım-satımının yasaklanması 


gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Yalnız İl 


D) | veili E) Il ve İli 


Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda askeri alandaki ıslahatlara ağırlık vermiştir. 


Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden 
hangisi daha az etkili olmuştur? 


A) Avrupa'da silah teknolojisinin gelişmesi 

B) Kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi 
C) Halkın devlete olan güveninin sarsılması 

D) Savaşlarda başarısız olunması 

E) Yeniçeri Ocağı'nın bozulması 


Osmanlı Devleti, 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Avusturya sınırına yakın olan Eflak ve Boğdan'a yerel idareciler yerine, İstanbul'dan Fenerli Rumların ileri gelenlerini yönetici olarak tayin etmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin bu uygulamasının; - 


I. merkezi otoriteyi güçlendirmek, 
Ii. halkın yönetime katılmasını sağlamak, 
IN. toprak kayıplarının önüne geçmek 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yalnız til 


D) i veli E)ivelli 
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Osmanlı Devleti'nin Venedik'ten Mora Yarımadası'nı geri alması Üzerine Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş açarak Belgrad ve Temeşvar'ı ele geçirmiştir. Bunun üzerine İngiltere ve Hollanda'nın 
girişimleriyle Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. 


İngiltere ve Hollanda'nın bu antlaşmada arabuluculuk yapmaları; 


Ii. Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını 
korumaya çalışmaları, 

1. Osmanlı Devleti'nden elde ettikleri ekonomik ayrıcalıkları korumak istemeleri, 

IN. Balkan uluslarının bağımsız olmalarından 
çekinmeleri 


durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız Hi 


D) ivell E) li velili 


Birinci Mahmut döneminde Üsküdar'da subay 
yetiştirmek amacıyla Batı tarzı eğitim veren hendesehane adıyla bir okul açılmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde bu okulun açılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Toplum yapısının bozulmasıyla 

B) Egemenlik anlayışının değişmesiyle 

C) Ülkede eğitimin yaygınlaştırılmak istenmesiyle 
D) Çok uluslu yapının korunmak istenmesiyle 
E) Askeri eğitim anlayışının değişmesiyle 


Osmanlı Devleti, 1739 Belgrad Antlaşması'yla 
Azak Kalesi'ni, yıkılması ve Karadeniz'de donanma bulundurmaması koşuluyla Rusya'ya birakmıştır. 


Bu bilgiye göre, Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? 


A) Azınlık isyanlarının önlenmesini 

B) Ticari ilişkilerin geliştirilmesini 

C) Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasını 
D) İçişlerine karışılmasının engellenmesini 
E) Toprak bütünlüğünün korunmasını 
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7. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde askeri alanda 10. Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda kara ve deniz kuy. 
ıslahat yapan Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Pa- vetlerinde ıslahat yapmak amacıyla Avrupa'da 
şa; “ordu için cesaret ve kahramanlığın yeterli ol- askeri uzmanlar getirmiştir. i 
madığını, çağdaş askerlikte eğitimin, disiplinin 
ve asker maaşlarını düzenli ödemenin de önem- Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisin 
li olduğunu” belirten bir rapor hazırlamıştır. yönelik olduğu savunulabilir? 
Humbaracı Ahmet Paşa'nın bu önerilerine A) Yeniçerilerin ıslahatlara tepkisinin azaltılmasına 
bakılarak Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki B) Askeri başarısızlıkların önlenmesine 
çıkarımlarından hangileri yapılabilir? C) Ticari gelirlerin arttırılmasına 
D) Siyasi ittifakların kurulmasına 
A) Askeri eğitimin yeterli olmadığı E) Ayrılıkçı isyanların bastırılmasına 
B) Savaşları askerlerin cesaretiyle kazandığı 
C) Yönetimde ordunun etkinliğinin önlenemediği ” 
D) Savunma harcamalarının kısıtlandığı 11. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen, 
E) Hazinenin nakit sıkıntısı çektiği 
— Saray masraflarını kısmak isteyen Sadrazam 
Halil Hamit Paşa'nın tepkiyle karşılaşması, 
— Yeniçeri Ocağı'nın yanında Avrupa tarzı Ni- 
i zam-ı Cedit ordusunu kuran İli. Selim'in taht- 
i | z NM tan indirilmesi 
i. Yerli malı kullanımının özendirilmesi 
Il. Askeri ıslahatlara ağırlık verilmesi i i 
/ eli l v 
ib lee a erine bakılarak Osmanlı Devleti'yle 
Osmanl D .. » . .. . öğ. z N Ni 
> i evleti'nin Gerileme döneminde gö 3 I. devletin giderlerinin fazla olduğu, 
ilen yukarıdaki uygulamalarından hangileri. |; Il. yeniliklerin tepkiyle karşılandığı 
nin ekonomik sorunları gidermeye yönelik ol- | * HI. yönetim şeklinin değiştirildiği 
duğu savunulabilir? i in © 
izi 
orumlarından hangileri ilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız |l GC) Yalnız |ll - lo 
D) Ive E)ilvelil A) Yalnız | B) Yainız Il G) Yalnız Ili 
D) i veli E) il ve İİ 
9. Padişah ill. Mustafa, “Esham Senedi” adı verilen 12. Karlofça Antlaşması'ndan sonra devlet işlerini 
resmi bir kağıdı, vergi gelirleri karşılığında piya- Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye bırakarak Edirsaya sürerek iç borçlanmaya gitmiştir. ne'ye çekilen il. Mustafa, ulema ve yeniçerilerin 
| ayaklanması sonucunda tahttan indirilmiş, yeri- 
Padişah lll. Mustafa'nın bu uygulamasının; ne İll. Ahmet padişah yapılmıştır. 
bütçe açığını kapatma, Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden han- 
Iİ. hazinenin nakit ihtiyacını karşılama, gisine ulaşılamaz? 
MN. ithalat ihracat dengesini sağlama 
A) Devlet otoritesinin sarsıldığına 
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu sa- B) Yenilik taraftarlarının güç kazandığına 
vunulabilir? C) Bilim adamları ve askerlerin birlikte hareket 
ettiğine 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Il D) İsyanın yönetime değil, kişilere karşı yapıldığına 
D) i veli i 
) Eyi e il E) Padişahın uygulamalarının kabul görmediğine 
(4. p Z | 
(İ A 2-C 3-E 4-B 5-E 6-C 7-A 8-D 9-D 10-B 11-D 12-B 
am im 
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Birinci Abdülhamit Avrupa'dan getirilen askeri 
danışmanların Müslüman olmaları ve Osmanlı kıyafeti giymeleri zorunluluğunu kaldırmıştır. 


Birinci Abdülhamit'in bu uygulama ile; 


1. azınlıkların ıslahatlara tepki göstermesini öÖnleme, 
I1. dinin devlet yönetimindeki etkisini azaltma, 
il. Avrupalı danışmanların Osmanlı ülkesine 
gelmesini kolaylaştırma 


amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği 
savunulabilir? 
A) Yainız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız 11I 


D) | vel ill E) Il velili 


18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlarla savaşlardaki başarısızlıklara son verilmek istenmiştir. 


Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisindeki ıslahatlara öncelik verildiği savunulabilir? 


A) Yönetim B) Askeri 


C) Hukuk D) Sanayi 


E) Eğitim 


Osmanlı Devleti, 18. yüzyılın başlarında Avrupa'da kaybettiği toprakları geri almaya çalışmış, 
ancak başarılı olamamıştır. 


Bu durumun Osmanlı Devleti'ni; 


Ii. uluslararası sorunlarıni barış yoluyla çözmeye çalışma, 

Il. Avrupa'daki gelişmelere uygun ıslahatlar 
yapma, 

Ii. elindeki toprakları koruma 


politikalarından hangilerine yönelttiği savunulabilir? 
B) Yalnız il 


A) Yalnız | GC) Yalnız İli 


D) i veli E)yi,li veli 


: 
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Osmanlı Devleti, Avusturya'nın Balkanlara inme- 
ye başlaması üzerine, sınırdaki kaleleri güçlendirmiş, Eflak ve Boğdan'a İstanbul Rumlarından 
yöneticiler atamış ve Balkanlardaki halkın vergi 
yükünü azaltmıştır. 


Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti ile ilgili; 


I. Merkeziyetçi yapısını korumaya çalışmıştır. 
I. Savunmaya yönelik önlemler almıştır. 
Ili. Siyasi çıkarlarını ekonomik kazançlara tercih 
etmiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Ili GC) | ve il 


D) ii velil EYİ, ll ve İİ 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin 18. yüzyılda Avrupa'dan getirilen uzmanlardan yararlanılmasının bir sonucu olduğu söylenemez? 


A) Modem orduların kurulması 

B) Dağılma dönemine girilmesi 

C) Batı kültürünün yayılması 

D) Devlet memurluğunda Müslüman olma zorunluluğunun kaldırılması 

E) Teknik gelişmelerin hızlanması 


Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması'ndan sonra Gerileme dönemine girmesine rağmen devlet 
uzun bir süre daha ayakta kalmayı başarmıştır. 


Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden 
hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir? 


A) Devlet ekonomisinin iç borçlanmaya gidilerek düzeltilmesi 

B) Anadolu ve İstanbul'da çıkan isyanların bastırılması 

C) Çok uluslu yapının zayıflaması 

D) Askeri ıslahatlarda Avrupa'daki gelişmelerin 
örnek alınması 

E) Sarayın gereksiz harcamalarının kısılması 


TEST - 2 


7. Üçüncü Selim döneminde Avrupa başkentlerine 
gönderilen daimi elçilerden, izlenimlerini raportar halinde bildirmeleri istenmiştir. 


Osmanlı Devleti yöneticilerinin bu tutumunun 
temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilebilir? 


A) Avrupa'da ulusçuluk akımının yaygınlaşması 

B) Denge politikasının uygulanması 

C) Halkın yönetime katılmak istenmesi 

D) Ekonomik gelirlerin artırılmaya çalışılması 

E) Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmek istenmesi 


8. Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Rusya, Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoks halk ile Eflak ve 
Boğdan beylerinin haklarını koruyabilecekti. 


Bu bilgiye bakılarak; 


» Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde dini ve 
siyasi etkinliğinin arttığı, 
Ii. Osmanlı ülkesindeki Hristiyanlar arasında 
kültürel birliğin sağlandığı, 
IN. Osmanlı Devleti'nin ıslahat hareketlerinde 
Rusya ile beraber hareket ettiği 


DİYİ YAYINLARI 


çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D)i veli Ej)ivelli 


9. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde Doğu klasiklerinden Arapça ve Farsça bazı eserler ile batı dillerinden birçok eser Türkçeye tercüme edilmiştir. 


Yalnızca bu bilgiye dayanılarak Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Kültürel faaliyetlere verilen önem artmıştır. 
B) Toplumda kültür birliği sağlanmıştır. i 
C) Yabancı dil kullanımı engellenmiştir. 

D) Okur yazar oranı artmıştır. 

E) Dil eğitimi veren kurumlar açılmıştır. 


10. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'ya ilgi Lale Dev. 
rinde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Pariş 


gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. 
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili; 


İ. Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek istemiş 
tir. 


Il. Batı kültürünün etkisine açık hale gelmiştir. 
Ii. Fransa ve Avusturya'ya ayrıcalıklar vermiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)iveji 


D) ivelli E) İl ve hil 


- Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde açılan ilk 


Türk matbaasında tarih, coğrafya ve edebiyata 
dair eserler basılmış ancak dini eserler bunun 
dışında tutulmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu savunulabilir? 


A) Eğitimin medreselerde sürdürülmesi 

B) Halkın eğitim seviyesinin yükseltilmek istenmesi 

C) Batı kültürünün etkisinin artması 

D) Bazı kesimlerin tepkisinden çekinilmesi 

E) Dini eserlerin özgün halinin korunmak istenmesi 


» Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılın sonlarında Av- 


rupa tarzında oluşturulan Nizam-ı Cedit Ordusu, 
Akka'da Fransız ordusunu yenilgiye uğratmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili 
aşağıdaki yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Askeri başarılarda ıslahatlar etkili olmuştur. 

B) İç sorunlar dış soruna dönüşmüştür. 

C) Yapılan ıslahatlar devletin hakimiyet alanını 
genişletmiştir. | 

D) Askeri ıslahatlara ağırlık verilmiştir. 

E) Ayrılıkçı isyanların çıkması engellenmiştir. 


e 
1 1-C 2-B 3-E 4-E 5-B 6-D 7-E 
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Osmanlı Devleti 18. yüzyılda; 


1. Venedik, 
ii. Rusya, 
ii. Lehistan 


devletlerinden hangileriyle kaybettiği toprakları geri almak amacıyla savaşmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız İli 


D) | vellll E) il ve ili 


Osmanlı Devleti, Gerileme döneminde uluslararası alanda kazandığı başarılarla güçlü bir devlet olma özelliğini koruduğunu göstermiştir. 


Bu duruma, Gerileme döneminde imzalanan; 


|. Prut, 
II. Pasarofça, 
Ii. Belgrad 


antlaşmalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


GC) iveli 


A) Yalnız | B) Yalnız |! 


D) ve lll E) li ve İli 


18. yüzyılda Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerin hangisinde I.'de verilenin li.'ye ortam hazırladığı savunulamaz? 


I. 1. 
A) Fransa'nın Mısırı o Denge siyasetinin uy- 
işgal etmesi 
Hilafetin siyasi gücünden yararlanılması 


B) Kırım'ın elden 
çıkması 

C) Pasarofça Antlaşma-Lale Devri'nin başlasının imzalanması oması 

Osmanlı ülkesinde 

milliyetçi isyanların 

başlaması 


D) Kapitülasyonların 
sürekli hale getirilmesi 

Avrupa'daki yeniliklerden yararlanılması 


E) Avrupa'da elçiliklerin açılması 


gulanmaya başlanması 


EMİ YAYINLARI 
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Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatların çoğunluğu askeri alanda olmuştur. 


Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinin daha cok etkili olduğu söylenebilir? 


A) Sosyal devlet anlayışının uygulanmasının 
B) Ekonominin bozulmasının 

C) Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesinin 
D) Ticari gelirlerin artırılmak istenmesinin 

E) Devletin saygınlığının azalmasının 


Rusya'nın, 18. yüzyılın sonlarından itibaren 
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ortodoksları 
koruma hakkını elde etmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Açık denizlere çıkmak 

B) Balkanlara hakim olmak 

C) Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak 

D) Boğazlara hakim olmak 

E) Avrupalı devletlerin dostluğunu kazanmak 


Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı 
aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Kırım 
Hanlığı ile ilgili bir düzenleme yoktur? 


A) Yaş B) Pasarofça 


C) Belgrad D) Aynalıkavak 


E) Küçük Kaynarca 


18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen 
aşağıdaki gelişmelerden hangisinin diğerleri 
üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 


A) Denge politikasının uygulanması 

B) Toprak kayıplarının yaşanması 

C) Halk üzerindeki vergi yükünün artması 
D) Devletin saygınlığının azalması 

E) Yeni askeri kurumların oluşturulması 


TESİ -5 


10. 


11. 


Osmanlı Devleti'nin Duraklama ve Gerileme 
dönemlerinde ekonominin bozulmasıyla 
önem kazanan sistem aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Lonca B) Tımar C) Pençik 


D) İltizam E) Devşirme 


Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıldan itibaren 
Osmanlı Hükümeti anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Payitaht B) Paşa Kapısı 


C) Sadaret D) Haiti Hümayun 


E) Babıali 


Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın örnek alınmaya başlandığı Lale Devri'ni başlatan ve bitiren olaylar aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 


A) Karlofça Antlaşması - Kabakçı Mustafa İsyanı 

B) İH. Ahmet'in tahta çıkması — Çınar Vakası 

C) Pasarofça Antlaşması — Partrona Halil İsyanı 

D) Edirne Olayı — Vaka-yı Hayriye 

E) Küçük Kaynarca Antlaşması — Vaka-yı Vakvakiye 


i. Kırım 
I. Mora 
IK Erdel 


Yukarıdaki yerlerden hangilerinin kaybedilmesiyle Osmanlı ülkesinde yaşayan Müslüman nüfus oranı azalmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız 11 C) Yalnız Ii 


D) | veli E) ivelll 


MAYI vayınLarı 


12. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Viyana, Paris, Var. 


şova, Moskova gibi önemli başkenilere ilk defa 


geçici elçiler gönderdi. Osmanlı elçilerinin bura." 


lardaki siyasi ve kültürel gözlemleri daha Sonra 
Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketle. 
rinde etkili oldu. 


Yalnızca bu bilgi, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşa. 
ğıdakilerden hangisinin kanıtıdır? 


A) Avrupa devletleriyle siyasi ilişkilerinin zayıfladığının 

B) Islahatlarda Avrupa'yı örnek aldığının 

C) Avrupalı devletlere yeni ayrıcalıklar verdiğinin 

D) Avrupa'da kurulan ittifaklara katıldığının 

E) Geleneksel kurumların varlığına son verdiğinin 


. Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık görevine 18; 


yüzyıla kadar askeriyeden yetişenler getirilirken, 
bu yüzyılın başlarından itibaren kalemiyeden 
yetişenler getirilmeye başlanmıştır. 


Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Diplomasinin önem kazanması 

B) Avrupa tarzı ıslahatlara öncelik verilmesi 

C) Padişahların yönetimdeki etkinliğinin azalması 

D) Devşirme sisteminin bozulması 

E) Yeniçerilerin yönetime karşı tepkilerinin azaltılmak istenmesi 


. Osmanlı Devleti; 


I. yeni topraklar kazanma, 
Ii. kaybettiği toprakları geri alma, 
lil. var olan sınırları koruma 


politikalarını kronolojik olarak aşağıdakilerin 
hangisinde verilen sıralamayla uygulamıştır? 
AYLIK 


B)IL,I,aI. O)IL, HI. 1. 


DIM. ENE. 


8-D 
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19. YÜZYILDA 
OSMANLI DEVLETİ 
(DAĞILMA DÖNEMİ) 


YAYINLARI 
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19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 
(DAĞILMA DÖNEMİ/1792-1922) 


Dağılma Dönemi Padişahları 


Ili, Selim (1787 - 1807) 
> MM Mustafa (1807 - 1808) 
> İL Mahmut (1808 - 1839) 


> Abdülmecit 


(1839 - 1861) 


>» Abdülaziz (1861 - 1876) 
> V. Murat (1876 - 1876) 
2 Il Abdülhamit (1876 - 1909) 


- V Mehmet Reşat (1909 - 1918) 
> Mehmet Vahdettin o (1918 - 1922) 


19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Geneli Siyaseti 


- Askeri, hukuk, ekonomi, yönetim, eğitim ve toplum alanlarında Avrupa tarzı ıslahatlar yapma. 


- Toprak bütünlüğünü koruma ve Osmanlı Devleti'nin etkinliğini sürdürme amacıyla, devletlerarası 
ilişkilerde “Denge Siyaseti” izlenmiştir. 


© Bu politikalar, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını en- 
. gelleyememiş ancak devletin ömrünü uzatmıştır. 


19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ni, Fransız İhtilali sonrasında yaygınlaşan milliyetçilik akımı ve Sanayi İnkılabı sonucu büyük devletlerin sömürge ve pazar 
arayışlarının ariması zor durumda bırakmıştır. 


19. YÜZYIL SİYASİ OLAYLARI . 


1806 - 1812 Osmanlı - Rus Savaşı 


Osmanlı Devleti, Fransa ile yakınlaşmanın verdiği güvenceyle, Rusya yanlısı politikalar izleyen Eflak ve 
Boğdan beylerini görevden alınca, Rusya, Osmanlı 
Devleti'ne savaş açmıştır (1806). Ruslar, kısa zamanda Eflak ve Boğdan'ı işgal etmiş, bu durumdan yararlanmak amacıyla, İskenderiye'ye saldıran İngiliz donanması Misir valisi Mehmet Ali Paşa'nın karşı koyması sonucunda çekilmek zorunda kalmıştır (1807). 


KEEM YAYINLARI 


Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu İli. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa padişah ilan edilmiştir. HI. 
Selim'i yeniden tahta geçirmek isteyen Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul'a gelmiş fakat Ill. Selim öldürülünce, Il. Mahmut'un tahta çıkmasını sağlamıştır (1808). 


Osmanlı başkentinde bu gelişmeler yaşanırken Fransa, Rusya ile anlaşarak Rusya'nın Eflak ve Boğdan 
üzerindeki isteklerini tanımış. Böylece Rusya, Fransa 
savaşı sona ermiştir( Tilsit Antlaşması ). 


Bu gelişmeler üzerine İngiltere ile Osmanlı Devleti 
arasında, Fransa ve Rusya'ya karşı Kale-i Sultaniye 
Antlaşması (1809) imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre 
barış zamanında boğazlardan savaş gemilerinin 
geçmesi yasaklanmıştır. 


Osmanlı ordusunun yetersizliği, Fransa'nın ise taraf 
değiştirmesi sonucu Osmanlı Devleti 1812'de yenilgiyi kabul ederek Rusya ile Bükreş Antlaşması'nı imzalamıştır. 


Bükreş Anilaşması (1812) 


-- Besarabya Rusya'ya bırakılacak, 

-- Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'ne geri verilecek, 
- Prut Nehri iki devlet arasında sınır olacak, 

«» Sırplara imtiyaz (ayrıcalıklar) tanınacak, 


-» Osmanlı Devleti Bosna'dan ve Etflak'tan iki yıl boyunca vergi almayacak. 


Osmanlı Devleti ilk kez bu antlaşmayla azınlıklara ayrıcalıklar vermiş ve Osmanlı Devleti'nden ilk 
ayrıcalık elde eden toplum Sırplar olmuştur. 


Osmanlı Devleti'nde Milliyetçilik Hareketleri 
Osmanlı Devleti'ndeki Milliyetçi İsyanlara Ortam 


Hazırlayan Etkenler 


"» Fransız İhtilali ile yaygınlaşan milliyetçilik düşüncesi, 


i 


Rusya'nın Panslavizm politikasıyla Balkan toplumlarını kışkırtması, 


i 


> Merkezi otoritenin bozulması, 


j 


Balkan topraklarının savaşlarda sürekli el değiştirmesi, 


i 


> Bazı yöneticilerin halka baskı yapmaları. 


| 
i 
i 
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Sırp İsyanı (1804-1817) 


Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik düşüncesiyle isyan 
eden ilk topluluk Sırplardır. 


Sırplar 1804'te Kara Yorgi önderliğinde ayaklanmış, 
Osmanlı Devleti isyana 1806 - 1812 Rus Savaşı nedeniyle müdahale etmekte gecikmiştir. 1812 Bükreş Antlaşması ile Sırplara ayrıcalıklar tanınarak isyan geçici 
olarak bastırılmıştır. 


Sırplar, Miloş Obronoviç liderliğinde yeniden ayaklanınca Osmanlı Devleti, Miloş Obronoviç'i Sırp prensi 
olarak ilan ederek (1815) Rusya'nın Osmanlı içişlerine müdahele etmesinin önüne geçmek istemiştir. 


1829 Edirne Antlaşması'yla Sırplara özerklik verilmiş, 
1878 Berlin Antlaşması'yla ise Sırplar bağımsız olmuşlardır. 


Yunan ( Rum ) İsyanı (1820-1829) 


Ticaretle zenginleşen Rumların, Osmanlı Devleti'ne 
ekonomik bağımlılıklarının kalmaması, Etnik-i Eterya 
Cemiyeti'nin çalışmaları, Avrupalı devletlerin Yunan 
kültürüne yakınlık duymaları ve Rumlari desteklemeleri Rum isyanının çıkmasında etkili olmuştur. 


Rumlar ilk olarak 1820'de Rusya'nın desteğini almak 
amacıyla Rum Voyvodaların yönettiği Eflak ve Boğdan'da ayaklanmış ancak, Eflak halkından gerekli 
yardımı alamadıkları için isyan Osmanlı Devleti tarafından kisa sürede bastırılmıştır. 


1821'de Rumlar Mora'da yeniden isyan çıkarmıştır. 
II. Mahmut isyanı bastırabilmek için, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir. Bunun 
üzerine Rusya, Fransa ve İngiltere, Osmanlı Devleti'nin Mora'dan çekilmesini ve Yunanistan'a özerklik 
verilmesini istemiştir. 


Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmeyince İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte 
harekete geçmiş, Navarin Limanı'nda(1827) bulunan 
Osmanlı ve Misir donanmalarını yakmışlardır. Osmanlı 
Devleti, tazminat isteyince Fransızlar, Mora'ya asker çıkarmış, Ruslar ise Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. 


1828 - 1829 Osmanlı - Rus Savaşı 


Rus ordusunun doğuda Erzurum'a, batıda ise Edirne'ye kadar ilerlemesi üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1829'da Edirne Antlaşması imzalanmıştır. 
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Muhammediye ordusunun henüz savasa hazır ol. 
maması savaşın kaybedilmesinde eikili olmustur. 


e 


Edirne Antlaşması (1829) 
»- Mora'da bağımsız bir Yunan Devleti kurulacak 
»» Eflak ve Boğdan'a imtiyazlar verilecek, 


- Sırbistan'a özerklik tanınacak, 


“» Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecek, 


“ Tuna Nehri ağzındaki adalar Rusya'ya bırakılacak, 


Milliyeiçi isyanlar sonucu bağımsız olan ilk azınlık 
toplum Rumlardır. Rumların diğer azınlıklara göre 
daha kısa sürede bağımsız olmalarında, Avrupalı 
devletlerin Rumları desteklemeleri etkili olmuştur. 


Mora'nın kaybedilmesi, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa'nın isyan etmesine ortam hazırlamıştır. 


Cezayir'in Fransa Tarafından İşgal Edilmesi 


Mora İsyanı sırasında Osmanlı donanmasının yetersizliği açıkça ortaya çıkınca Fransa, 1830'da Cezayir'i 
işgale başlamış, işgal 1847 yılında tamamlanmıştır. 
Osmanlı Devleti ise bu durumu kabul etmek zorunda 
kalmıştır. 


Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk 
toprak parçası Cezayir olmuştur. 


Vi 


Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı 


Mehmet Ali Paşa, Fransa ile yakın ilişki içine girerek 
Mısır'ın ekonomik ve askeri açıdan güçlenmesini sağlamıştır. 1821'de çıkan Rum İsyanı'nda Mısır valiliğine 
ek olarak Mora ve Girit valiliklerinin kendine verilmesi 
karşılığında Il. Mahmut'a yardım göndermiş, Mora'nın 
kaybedilmesi üzerine Suriye valiliğini istemiştir. Il. Mahmut'un bunu reddetmesiyle Mehmet Ali Paşa, Osmanlı 
Devleti'ne karşı isyan etmiştir. 


Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan Asakir-i Mansure-j 


Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu Osmanlı ordularını yenerek Kütahya'ya kadar ulaşmıştır (1831). İngiltere ve Fransa'dan 


yardım alamayan Osmanlı Devleti, Rusya'dan yardım 
istemiş, Rusların İstanbul'a donanma göndermesi 
üzerine İngiltere ve Fransa'nın arabuluculuğuyla 
Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında Kütahya Anilaşması (1833) imzalanmıştır. 


Bu antlaşmayla; Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit vailiklerine ek olarak Suriye valiliği, Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek 
olarak Adana valiliği verilmiştir. 


Antlaşmanın Önemi; 
-» Misir sorunu geçici olarak çözümlenmiştir. 


> Mehmet Ali Paşa, Fransa'nın da desteğini 
alarak bağımsızlık amacıyla isyan etmenin 
yollarını aramaya başlamıştır. 


—# İl. Mahmut bu antlaşmayı istemeyerek de ol- 
“sa kabul etmek zorunda kalmış, yeni bir ittifak arayışına girmiştir. 


5 İngiltere ve Fransa, Rusya'nın boğazlar Üzerinde ayrıcalık kazanmasını istemedikleri için 
antlaşmaya arabuluculuk yapmışlardır. 


- Osmanlı Devleti'nin iç sorunu olan Mısır So- 
“runu, Avrupalı devletlerin karışmasıyla Avru- 
-“ pa sorunu haline gelmiştir. 


Ii. Mahmut 
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1833 Hünkar İskelesi Antlaşması 
1. Mahmut, Mısır isyanı sırasında İngiltere ve Fransa'nın çıkarcı tutumları ve Osmanlı ordusunun içinde 
bulunduğu zor durum nedeniyle Rusya ile ittifak yaparak Hünkar İskelesi Antlaşması'nı imzalanmıştır. 


«> Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa, Rusya yardım amacıyla ordu gönderecek, ancak masraflar 
Osmanlı Devleti tarafından karşılanacak, 


«» Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı Devleti boğazları kapayacak, 


«> Antlaşma 8 yıl yürürlükte kalacaktı. 


Antlaşmanın Önemi 
«sw Rusya'nın Karadeniz'deki güvenliği artmış, 


«> Osmanlı Devleti, saldırılara karşı sınırlarını 
güvence altına almış, 


-- “Boğazlar Sorunu” ortaya çıkmış, 


- Osmanlı Devleti son kez Boğazlar üzerindeki 
egemenlik hakkını tek başına kullanmış, 


-- İngiltere ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki çıkarları tehlikeye düşmüştür. 


1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması 


İngiltere, Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesini 
çıkarları için gerekli görmüş, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor durumu da kullanarak 1838'de Osmanlı Devleti ile Baltalimanı Ticaret Antlaşması'nı imzalamıştır. 


Bu antlaşmayla, Avrupa mallarının Osmanlı pazarına 
girmesi kolaylaşmış ve Osmanlı toprakları Avrupalı | 
devletler için bir açık pazar haline gelmiştir. 


Osmanlı Devleti, İngiltere'ye ekonomik ayrıcalıklar vererek herhangi bir sorun karşısında İngiltere'nin desteğini almayı amaçlamıştır. | 


1840 Londra Konferansı 


Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransa'ya güvenerek 
1839'da bağımsızlığını ilan etmiş, Nizip Savaşı'nda 
Osmanlı ordusunu yenmiştir. Bu durum, Hünkâr İskelesi Antlaşması gereğince, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yardım göndermesine imkan sağlamıştır. İngiltere bunu engellemek ve Mısır Sorunu'nu çözümlemek 
için Avrupalı devletlerin katılacağı uluslararası bir 
konferans toplanmasını sağlamıştır. 


Fransa'nın katılmadığı 1840 Londra Konferansı'na İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti 
katılmıştır. 


Antlaşmanın Maddeleri 


«» Misir valiliği, babadan oğula geçmek kaydıyla 
Mehmet Ali Paşa ve oğullarına verilecek, 


»» Adana ve Suriye valilikleri Mehmet Ali Paşa ve İbrahim Paşa'dan geri alınacak, 


Mısır'da vergiler Osmanlı padişahı adına toplanacak ve dörtte biri İstanbul'a gönderilecek. 


Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransa'ya güvenerek antlaşmayı tanımak istememiş, İngiliz ve Osmanlı donanmalarının Mısır'ı ablukaya alması üzerine antlaşmayı kabullenmek zorunda kalmıştır. 


Anilaşmanın Önemi 


»* “Misir Sorunu" kesin olarak çözümlenmiş, 
Mısır Valiliği özerk bir duruma gelmiştir. 


»- İngiltere, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumayı başarmıştır. 


j 


Rusya'nın Boğazlar üzerinde yeni ayrıcalıklar 
kazanması önlenmiştir. 


«> Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tek 
başına koruyamayacağının görülmesi Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine 
karışmasını kolaylaştırmıştır. 


EMİ YAYINLARI 


Osmanlı Devleti, Mısır Sorununun çözümünde Avrupalı devletlerin yardımını sağlamak amacıyla 
1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiştir. 


Boğazlar Sorunu 


“Boğazlar Sorunu”nun ortaya çıkmasına 1833'te imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması neden olmuştur. 
Hünkâr İskelesi Antlaşması'nın 1841'de süresinin dolması Üzerine İngiltere ve Fransa'nın çalışmaları sonucu Londra'da uluslararası bir konferans toplanmıştır. 


Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841) 


Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve 
Avusturya'nın katıldığı konferansta boğazlardan geçişleri düzenleyen bir sözleşme imzalanmıştır. 


Ee: 


«» Rus elçisi Prens Mençikof'un Osmanlı Devleti'ni 


«> Boğazlar, Osmanlı egemenliğinde olacak, 


«> Barış zamanında Boğazlar yabancı savaş gemile. 


rinin geçişine kapatılacak, 


«> Boğazların bu statüsü Avrupalı devletlerin garantisi altında bulunacak. 


Bu antlaşma ile; 


Boğazlar, uluslararası bir statü kazanmış, Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki mutlak eğe. 
menliği sona ermiştir. 


Rusya, Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla elde ettiği 
üstünlükleri kaybetmiş, İngiltere ve Fransa'nın çikarlari korunmuştur. 


Macar Mültecileri Sorunu 


1848 İhtilallerinin etkisiyle Avusturya sınırları içinde 
yaşayan Macarlar, Avusturya yönetimine karşı isyan 
etmiştir. Ayrıca Leh milliyetçileri de Rusya'ya karşı 
ayaklanmıştır. Avusturya ve Rusya'nın baskısından 
kaçan Macar ve Leh milliyetçiler Osmanlı Devleti'ne 
sığınmıştır. 


Avusturya ve Rusya, Osmanlı Devleti'ne sığınan mülk 
tecilerin iadesini istemişse de Osmanlı Devleti buna 
karşı çıkmış ve mültecilerin durumunu bir raporla Avrupa kamuoyuna duyurmuştur. 


Osmanlı Devleti'nin bu tavrı Avrupa kamuoyunun sempatisini kazandırmıştır. İngiltere ve Fransa'nın, Osmanlı Devleti lehine tavır koymasıyla Rusya ve Avusturya isteklerinden vazgeçmiştir. 


Macar Mültecileri sorununda Osmanlı Devleti'nin 


sergilediği tavır, 1853'te başlayan Kırım Savaşı'nda 
İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti yanında yer 
almasında etkili olmuştur. 


/ 


Kırım Savaşı (1853 - 1856) 
Savaşın Nedenleri 


«» Rusya'nın, Boğazlardaki .etkinliğini artırmak ve 
açık denizlere ulaşmak istemesi, 


> Rusya'nın, “Kutsal Yerler Sorunu” çıkararak Osmanlı Devleti üzerinde yaptırım uygulamak istemesi, 


küçük düşürücü davranışlarda bulunması. 


ortodokslara ayrıcalıklar verilmesi gibi isteklerin Osmanlı tarafından reddedilmesi üzerine Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır (1853). ingiliz ve 
Fransız donanmaları Osmanlı Devleti'ne destek için 
istanbul Boğazı'na gelmiş, Rusya buna misilleme 
olarak Sinop Limanı'nda bulunan Osmanlı filosunu 
yakmıştır (Sinop Baskını 1854). 


Sinop baskını sonrası İngiltere ve Fransa, hemen ardından Avusturya ve Piyemonte (Italya) Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa katılmıştır. Müttefikler, Kırım'a 
asker çıkarmış yenilgiyi kabul eden Rusya barış İstemiştir. Osmanlı Devleti, İngiltere, Avusturya, Prusya, 
Piyemonte ve Rusya'nın katılımıyla Paris Konferansı 
toplanarak Paris Antlaşması imzalanmıştır. 


Osmanlı Devlei Avrupalı devletlerin isteğiyle konferans öncesi Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir. 


Dolmabahçe Sarayı 


Paris Antlaşması (1856) 


- Osmanlı Devleti, Avrupa Devleti sayılacak ve Avrupa devletler hukukundan yararlanacak. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin 
garantisi altında olacak. 


Osmanlı Devleti'nin topraklarını tek başına koruyamayacağı anlaşılmış, İngiltere ve Fransa, böl- . 
gedeki çıkarlarını korumüş, Rusya'nın Osmanlı 
Devleti'ne saldırması önlenmiştir. 


»» Karadeniz tarafsız hale getirilerek, sadece ticaret gemilerine açık olacak, Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacak. 


Osmanlı Devleti savaşta galip gelmiş olmasına 
- Tağmen askeri sınırlamaları kabul ederek yenik 
bir statüye düşmüş, Karadeniz'de İngiltere ve 
— Fransa lehine düzenlemeler yapılmıştır. 


İsi) YAYINLARI 
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«> İki taraf savaşta aldıkları yerleri geri verecek. 


»» Boğazlar konusunda 1841'deki Londra Boğazlar 
Sözleşmesi'nin hükümleri yürürlükte kalacak. 


«» Eflak ve Boğdan'a yeni ayrıcalıklar tanınacak, bu 
eyaletin ve Sırpların hakları Avrupalı devletlerin 
garantisi altında olacak. 


Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine 
karışması egemenlik haklarına müdahele edildiğini gösterir. 


»» Tuna Nehri'nde ulaşım serbest olacak. 


»» Osmanlı Devleti'nin ilan ettiği Islahat Fermanı, bir 
iyi niyet göstergesi olarak görülecek ve Osmanlı 
Devleti'nin içişlerine karışılmayacak. 


islahat Fermanı'nın antlaşmada yer alması, Osmanlı Devleti'ni bu konuda yükümlülük altında 
bırakmıştır. 


Kirım Savaşı'nın Sonuçları 
-» Rusya, doğuya yönelerek Orta Asya'daki Türk illerinde genişleme siyaseti izlemeye başlamıştır. 


«> İslahat Fermanı'yla Rusya, Osmanlı Devleti'nde 
yaşayan Ortodokslarla ilgili söz söyleme hakkını 
kaybetmiştir. 


«> Osmanlı Devleti, ilk kez bu savaş sırasında İngiltere ve Fransa'dan dış borç almıştır. 


- Piyemonte, İngiltere ve Fransa'nın yanında yer 
alarak bu devletlerin desteğini kazanmış ve İtalya'da siyasi birliği sağlamayı başarmıştır (1870). 


«» Osmanlı Devleti kapitülasyonların kaldırılmasını 
gündeme getirmiş fakat sonuç alamamıştır. 


Londra Konferansı (1871) 


1870'te İtalya'nın, 1871'de de Almanya'nın milli birliklerini kurmaları, Avrupa'da siyasi dengelerin bozulmasına neden olmuştur. Fransa, Alsas-Loren'i Almanya'ya, Avusturya ise bazı topraklarını İtalya'ya birakmak zorunda kalmıştır. 


Almanya, İngiltere ve Fransa ile her alanda rekabet 
etmeye başlamıştır. Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki bu çekişmelerinden yararlanan Rusya, Karadeniz'in “tarafsız olma” durumunu tanımadığını ilan 
ederek bir konferans toplanmasını sağlamış, 1871'de 
toplanan Londra Konferansı'nda; 


i 
| 
li 


«> Paris Antlaşması'nın, Rusya'nın Karadeniz'de tersane ve donanma bulundurmasını yasaklayan 
hükümleri ortadan kaldırılacak, 


»» Boğazların barış zamanında savaş gemilerine kapalı olması durumu devam edecek, 


»« Karadeniz, bütün devletlerin ticaret gemilerine açık 
olacak kararları alınmıştır. 


Pansiavizm Hareketleri 


Panslavizm, Avrupa'da ve Balkanlarda yaşayan Slavların Rusya'nın liderliğinde bağımsız devletler kurması düşüncesidir. 


Rusya bu amaçla Avusturya - Macaristan ve Osmanli topraklarında yaşayan Slavları kışkırtmıştır. Özellikle 
1870'lerde Avrupa'da siyasi dengelerin değişmesi 
Rusya'nın daha rahat hareket etmesini sağlamıştır. 


Balkan Bunalımı 


Rusya'nın desteğiyle 1875'te Hersek'te başlayan ve 
kısa sürede bütün Balkan topraklarına yayılan bu isyanlara Balkan Bunalımı denilmiştir. 


Balkanlardaki isyanlar devam ederken Abdülaziz'in 
yerine V. Murat padişah olmuş fakat sağlık sorunları 
nedeniyle 1876'da li. Abdülhamit tahta çıkmıştır. Yönetimdeki bu değişimler sırasında Balkan Bunalımı 
şiddetlenmiştir. 


li. Abdülhamit'in, isyanları bastırması üzerine Avrupalı devletler Balkan Bunalımı'na çözüm bulmak için sırasıyla Berlin, İstanbul ve Londra Konferansları'nı toplayarak Osmanlı Devleti'nin bölgede ıslahatlar yapmasını, bazı bölgelere özerklik tanımasını, ayrıca 
Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da hakimlerin ve valilerin belirlenmesi gibi yetkilerin kendilerine verilmesini 
istemişlerdir. Osmanlı Devleti, içişlerine karışılmasına 
izin vermeyeceğini belirterek alınan kararları dikkate 
almamıştır. 


Tüm bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti'nde 
Meşrutiyet yönetimine geçilerek Kanun-ı Esasi ilan 
edilmiştir. Böylece isyanların sona erdirilmesi ve 


Avrupalı devleilerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine 


karışmasının önlenmesi amaçlanmıştır. 


LHİYİ YAYINLARI 
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«> Girit'te ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahat 


“> Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeye- 


1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı 


Balkan Bunalımı için toplanan konferanslarda alınan 


kararlara uymaması üzerine Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. 


Osmanlı Devleti 1856 Paris Antlaşması'na dayanarak 
Avrupalı devletlerden yardım istemiş ancak İngiltere, 
Rusya'nın Boğazları işgal etmeyeceği garantisini aldığı için yardım etmemiştir. 


Kafkaslar'da Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın, Balkanlar'da ise Gazi Osman Paşa'nın başarılı savunma savaşlarına rağmen Osmanlı orduları yenilmiştir. Rusların doğuda Erzurum'a, batıda İstanbul Yeşilköy'e 
(Ayastefanos) kadar ilerlemesi üzerine |l. Abdülhamit 
barış istemek zorunda kalmış ve Ayastefanos Antlaş. 
ması imzalanmıştır. 


II. Abdülhamit 


Ayastefanos Antlaşması (1878) 
“» Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak, 


«» Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak, 


«» Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Bayezıt Rusya'ya 
bırakılacak, 
“> Bosna - Hersek'e muhtariyet verilecek, 


lar yapılacak, 


cek (30 milyon altın). 


antlaşmanın Önemi 


» Bulgaristan'ın bağımsız olmasıyla Rusya'nın etki 
alanı Ege Denizi'ne kadar ulaşmıştır. 


> Ermeni sorunu ilk kez bir antlaşmada yer almıştır. 


ıl, Abdülhamit, savaş sırasında Mebuslar Meclisi'ni 
kapatmış ve İMeşrutiyet yönetimine son vermiştir. 


Savaş sırasında Osmanlı Devleti'ne yardım etmeyen 
Avrupalı devletler, Rusya'nın Balkanlar ve Ortadoğu'daki etkinliğinin artmasını çıkarlarına ters buldukları için Ayastefanos Antlaşması'na karşı çıkarak Berlin Konferansı'nı toplamışlardır. Rusya, bu devletlerle 
savaşı göze alamadığı için Osmanlı Devleti, İngiltere, 
Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya'nın katıldığı 
konferans sonucu Berlin Antlaşması'nı imzalamıştır. 


Berlin Antlaşması (1878) 


- Bulgaristan üçe ayrılacak: 


Asıl Bulgaristan, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir prenslik olacak, 


ii Doğu Rumeli Osmanlı Devleti'nde kalacak, 


-> Makedonya, ıslahat yapılması kaydıyla Osmanlı 
Devleti'ne bırakılacak, 


> Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak, 


ij 


Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya verilecek, Doğu Bayezit ise Osmanlı Devleti'nde kalacak, 


j 


Girit'te ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar 
yapılacak, 


i 


> Bosna - Hersek Osmanlı toprağı sayılacak fakat 


geçici olarak Avusturya tarafından yönetilecek,. ... . 


> Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek (60 milyon altın). 


Anilaşmanın Önemi 


“> Osmanlı Devleti Ayastefanos Antlaşması'yla 
kaybettiği yerlerden Doğu Bayezit, Makedonya ve Doğu Rumeli'yi geri almıştır. 


-» Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin otoritesi göstermelik olarak devam ettirilerek, Rusya'nın 
Balkanlardaki etkinliği azaltılmıştır. 


i 


İHSNİ YAYINLARI 


«s- Ermeni sorunu uluslararası boyut kazanmıştır. 


«» Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarının parçalanması girişimlerine katılmaları Osmanlı 
Devleti'nin dağılma sürecini hızlandırmıştır. 


İshak Paşa Sarayı (Doğu Bayezit) 


Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler 


Kıbrıs'ın Kaybedilmesi (1878) 

Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engelleme ve Süveyş 
Kanalı'nı kontrol altında tutma amacıyla İngiltere, 
Ayastefanos Antlaşması'na itiraz ederek Berlin Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır. Bunun karşılığında Osmanlı Devleti'ne Kıbrıs'ın kendisine üs olarak 
verilmesini teklif etmiştir. 


Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan antlaşmayla Kıbrıs, İngiltere'ye; Rusya Osmanlı Devleti'ne karşı tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar Üs 
olarak verilmiştir. 


1914'te Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye karşı 1. Dünya 
Savaşı'na girmesi üzerine, Ada İngiltere tarafından işgal edilmiştir. 


Tunus'un Fransızlar Tarafından İşgal Edilmesi (1881) 


Fransa, hammadde ve pazar ihtiyacı nedeniyle 
1881'de Tunus'u işgal etmiş, Tunusla kara bağlantısı 
olmayan Osmanlı Devleti, Avrupalı devletler nezdinde 
girişimlerde bulunduysa da başarılı olamamıştır. 


Mısır'ın İngilizler Tarafından İşgal Edilmesi (1882) 


1869'da Fransızlar tarafından Süveyş Kanalı'nın 
açılması, Mısır'ın ekonomik ve siyasi önemini artırmıştır. Kanalın borç alınarak yapılması, Mısır maliyesi- 
nin bozulmasına ve ülkede karışıklıklar çıkmasına 
neden olmuştur. Karışıklıkları bahane eden İngiltere, 
Mısır'ı işgal etmiş (1882), Osmanlı Devleti bu durumu 
kabullenmek zorunda kalmıştır. 


Girit Sorunu ve Osmanlı - Yunan Savaşı 


1866'da, Yunanistan'ın desteğiyle ayaklanan Giritli 
Rumlar Yunanistan'a bağlanmak istediklerini açıklamışlardır. Avrupalı devletlerin olaya karışmasını istemeyen Osmanlı Devleti, 1878'de Halepa Fermanı'nı 
yayınlayarak Girit'li Rumlara ayrıcalıklar vererek isyanı geçici olarak bastırmıştır. 


Yunan subaylarının kurduğu Etnik-i Eterya Cemiyet'nin kışkırtmaları sonucu 1896'da Girit'te yeniden isyan çıkmış, Yunanistan'ın isyana yardım ettiği açıkça 
ortaya çıkınca Osmanlı - Yunan Savaşı başlamıştır 
(1897). Osmanlı ordularının Dömeke Meydan Savaşı'nı kazanarak Mora'ya girmesi üzerine Avrupalı devletler müdahale edip savaşı bitirmişlerdir. Savaş sonrasında İstanbul Anilaşması imzalanmıştır. 


Antlaşmaya göre; 
«» Yunanistan, Girit'teki askerlerini geri çekecek, 


«> Girit'e özerklik verilecek, Yunan kraliyet ailesinden 
.bir prens Girit'i yönetecekli. 


İstanbul Antlaşması'yla Girit, fiilen Osmanlı yönetiminden çıkmış, 1908'de Il. Meşrutiyet'in ilanı sırasındaki karışıklıklardan yararlanan Girit halkı isyan ederek Yunanistan'a bağlandıklarını ilan etmişlerdir. Balkan Savaşları sonucunda da Girit'in 
Yunanistan'a ait olduğu kabul edilmiştir. 


Avusturya'nın Bosna - Hersek'i İşgal Etmesi ve 
Bulgaristan'ın Bağımsız Olması (1908) 


II. Meşrutiyet'in ilanı sırasında çıkan karışıklıklardan 
yararlanan Avusturya, 1878'deki Berlin Antlaşması'yla 
yönetimi kendisine bırakılan Bosna - Hersek'i topraklarına kattığını ilan etmiş (1908) ve yine otorite boşluğundan yararlanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir (1908). 


19. YÜZYIL ISLAHATLARI 


XIX. yüzyılda milliyetçi isyanlar ve özgür düşünceye 
dayalı hareketlerin yaygınlaşması, Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatları yönlendirmiştir. Bu dönemde 
askeri, hukuki, ekonomik, sosyal, eğitim ve yönetim 
alanlarında Avrupa tarzı ıslahatlar yapılmıştır. 


ÇE YaYınLARI 


Il. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839) 
Sened-i İttifak Sözleşmesi (1808) 


Osmanlı Devleti'nde, taşradaki yerleşim birimlerinde 
yaşayan tanınmış, köklü ailelere “Ayan” denilmiştir, 
XVII. yüzyıl başlarından itibaren merkezi otoritenin 
zayıflaması ayanların resmiyet kazanmasına ortam 
hazırlamıştır. XIX. yüzyılda halk tarafından seçilen ve 
kendilerine padişah tarafından berat verilen ayanlar 
yerleşim birimlerini yönetmişlerdir. 


11. Mahmut döneminde Sadrazam Alemdar Mustafa 
Paşa'nın çalışmaları sonucunda Anadolu ve Rume. 
li'deki ayanlar ile Il. Mahmut arasında Senedi İttifak 
imzalanmıştır. 


Sened-i İttifak'ın Bazı Maddeleri 
»» Ayanlar, padişahın emirlerini yerine getirecektir. 


«> Sadrazamın kanunlara uygun olarak vereceği emir- 


lere uyulacak, uygun olmayanlara karşı konulacaktır. 


“> Ayanlar, devletin eyaletlerden asker almasına karşi gelmeyecek ve hazine gelirlerinin kanunlara uygun olarak toplanması sağlanacaktır. 


«> Ayanlar da devlet adamları gibi anlaşmaya uyacaklar, uymayanlara karşı birlikte hareket edilecektir. 


»» Padişah, aşırı vergi koymayacak, eşit ve adaletli 
vergilendirme yapılacaktır. 


«> İstanbul'da bir isyan çıktığında ayanlar emir beklemeden İstanbul'a gelerek padişaha yardım edecektir. 


Sened-i İttifak Sözleşmesiyle; Ayanlar güçlerini 
artırmış, padişahın bazı yetkileri kısıtlanmış ve 
vergi adaleti sağlanmaya çalışılmıştır. 


Sened-i İttifak, padişahın seçkin bir grupla imzaladığı bir antlaşma olması ve padişahın bazı yetkilerini kısıtlaması nedeniyle İngiltere'de hazırlanan Magna Charta'ya benzetilir. 


Sene-i İttifak Sözleşmesiyle ayanların Yeniçerilere 
karşı bir denge unsuru olması amaçlanmış, fakat 
merkezi oioriteye karşı yeni bir güç odağının orla- 
ya çıkmasına ortam hazırlanmıştır. 
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Sened-i İttifak'ın yönetimde yeni sorunlara neden olaçağını fark eden Il. Mahmut, Alemdar Mustafa Paşa'nın öldürülmesiyle sonuçlanan Yeniçeri isyanında, 
ayanların yardıma gelmemesini bahane ederek Sened-i İttifak'ı yürürlükten kaldırmıştır. 


Askeri Alanda Yapılan Islahatlar 


Alemdar Mustafa Paşa'nın çalışmalarıyla, Yeniçeri 
Ocağı'nın yanında Sekban-ı Cedit adıyla Avrupa tarzında bir ordu kurulmuştur. 1809'da isyan eden Yeniçeriler, Alemdar Mustafa Paşa'yı öldürmüşler ve Sekban-ı Cedit'in kaldırılmasını sağlamışlardır. 


ıl. Mahmut, Sekban-ı Cedit Ocağı yerine Eşkinci Ocağı adıyla Avrupa tarzında yeni bir ordu kurmuş, Yeniçeriler bu ocağın da kapanması için isyan etmiştir. 
Halk, ulema ve diğer ocakların padişaha destek vermesiyle Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır (1826). 


Vakay-ı Hayriye (Hayırlı Olay) adı verilen bu olayla, 
yeniliklerin önündeki en büyük engel oriadan kaldı- 


nlmış, padişahın yönetimdeki otoritesi arimıştır. 


Yeniçeri Ocağı'nın yerine, Avrupa tarzı Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. Bu ordu bölük, tabur, alay şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 


I.Mahmut döneminde tımar sisteminin kaldırılması 
nedeniyle, tımarlı sipahilerin yerine eyaletlerde Redif 
birlikleri kurulmuştur(1834). Bu birlikler, idari ve askeri yetkilerle donatılan Müşirliklere bağlanmıştır (1836). 


Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar 


-> Divan-ı Hümayun kaldırılarak Batı tarzında nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur... - - 


> Dirlik sistemi kaldırılarak memurlara maaş veril- 


meye başlanmış, rütbe ve nişan verilmesi yoluyla 
memurların terfi etmeleri sağlanmıştır. 


Askeri, idari ve hukuki işlerde danışma niteliğinde 
kararlar almak için çeşitli meclisler kurulmuştur. 
( Askeri işler için Dar-ı Şurayı Askeri, idari işler için 
Dar-ı Şurayı Bab-ı Âli ve hukuki işler için Meclis-i 
Valâyı Ahkâmı Adliye kurulmuştur ). 


> Müsadere sistemi kaldırılmış, böylece özel mülkiyet hakkı garanti altına alınmıştır. 


BENİ YAYINLARI 


«>» Mahalle ve köylerde muhtarlık sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 


“» Posta ve karantina teşkilatları kurulmuştur. 


-» Memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirilmiştir. 

«» Yurtdışı seyahatlerinde pasaport uygulaması başlatılmıştır. 


- Anadolu ve Rumeli'de askeri amaçlı nüfus sayımı 
yapılmıştır (1831) 
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar 


«>» Medreselerin yanında, Avrupa tarzında eğitim veren okullar açılmıştır. 


Bu uygulama eğitimde ikilikler yaşanmasına ve 
toplumda kültür çatışmasına neden olmuştur. 


-> Avrupa'ya devlet imkanlarıyla öğrenciler gönderilmiştir. 

-> Okur yazar oranı ve kültür düzeyinin artırılması amacıyla İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. 

«>» Mekteb-i Maarif-i Adliye, Mekteb-i Tıbbiye (tıp okulu), Mekteb-i Harbiye gibi okullar açılmıştır. 


«> Yapılan yeniliklerin halka anlatılması amacıyla Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarılmıştır. 


II. Mahmut Bendi 


Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler 


«> Osmanlı tüccarlarının yabancı tüccarlarla rekabet 
edebilmesi için gümrük vergilerinde düzenlemeler 
yapılmıştır. Yerli malı kullanımı teşvik edilmiş ve kumaş üretimi için yeni fabrikalar açılmıştır. 


«> Üretilen malların satışının kolaylaşması ve ithal mallarla rekabet gücünün artırılması amacıyla önemli 
merkezlere yeni yollar yapılmıştır. 
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« İngiltere'ye Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile bir 
çok ayrıcalık tanınması ve Fransa'yla da benzer 
ayrıcalıklar içeren bir antlaşma imzalanması Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı hale getirmiştir. 


Verilen ayrıcalıklarla Osmanlı ülkesi Avrupa mallarının istilasına uğramış, küçük atölyeler kapanmış 
ve işsizlik sorunu ortaya çıkmışiır. 


Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876) 
Tanzimat Fermanı (1839) 
i. Abdülmecid döneminde Sadrazam Mustafa Reşit 


Paşa tarafından hazırlanarak Gülhane Parkı'nda halka duyurulan bu fermanla şunlar amaçlanmıştır: 


«» Osmanlı toprak bütünlüğünde Avrupalı devletlerin 
desteğini sağlamak. 


“> Mehmet Ali Paşa isyanında Avrupalı devletlerden 
yardım alabilmek. 


» Azınlıkların kanun önünde Müslümanlarla eşit olduğunu göstererek azınlık isyanlarını önlemek. 


“> Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmasını 
engellemek. 


Tanzimat Fermanı'nın Maddeleri 


«>» Müslüman ve gayrimüslim halkın canı ve malı devlet güvencesindedir. 


»» Kanun önünde herkes eşittir. 
»» Rüşvet ve iltimas önlenecek. 


»- Vergiler herkesin gelirine göre, düzenli bir şekilde 
toplanacak. 

«> Müsadere kaldırılacak, herkes malına ve mülküne 
sahip olacak ve miras bırakabilecek. 


» Mahkemeler herkese açık olacak ve hiç kimse haksız yere cezalandırılmayacak. 


“> Askerlik işleri düzene konulacak. 
Tanzimat Fermanı'nın Önemi 


Devletin ve toplumun karşılıklı hakları ele alındığı 
için Tanzimat Fermanı, bir çeşit vatandaş hakları 
beyannamesidir. 


Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden halk arasında 
eşitlik sağlanması amaçlanmıştır. 


İSİNİ YAYINLARI 


natal 


Padişahın yetkileri kanunlarla sınırlandırılmıştır, 


Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi Os: 
manlı Devleti'nde anayasacılık ve demokratik. 


leşme sürecinin başlangıcı kabul edilir. 


Vergilerin toplanmasındaki adaletsizliklerin gide. 


rilmek istenmesi ve özel mülkiyet hakkının devlet 
garantisi altına alınması halkın devlete olan güveni ve bağlılığını artırmaya yöneliktir. 


Batılılaşma hareketleri hızlanmış, Avrupa tarzı hukuk kuralları Osmanlı ülkesinde geçerli olmaya 
başlamıştır. 


Askerlik vatan görevi sayılarak gayrimüslimlere 


de askerlik yükümlülüğü getirilmiştir. 


Tanzimat Fermanı, halkın istekleriyle değil, padişah 
ve devlet adamlarının isteğiyle hazırlanmış, halka 
benimsetilmesi için çalışmalar yapılsa da başarılı 
olunamamıştır. 
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İlk Kağıt Para (Kaime) 
islahai Fermanı (1856) 
Paris Antlaşması öncesi gayrimüslimlere verilecek hak- 


ları barışın ön koşulu olarak kabul eden Avrupalı devletlerin isteği doğrultusunda yayımlanmıştır. 


Islahat Fermanı'nın Maddeleri 


«» Gayrimüslimler okul, kilise, hastane gibi binalarını 
tamir veya yeniden inşa edilebilecektir. 


t kii 


> Gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü sözler kul- 


lanılmayacaktır. 


- Gayrimüslimler, devlet memuru olabilecekler ve 


istedikleri okula girebileceklerdir. 


- İşkence, dayak ve kötü muamele kaldırılacaktır. 
> İltizam usulü kaldırılacaktır. 
.x Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır. 


> Cizye kaldırılacak, askerlik yükümlülüğü karşılı- 


ğında gayrimüslimlerden bir detaya mahsus, nakdi bedel alınacaktır. 


> Gayrimüslimler il meclislerine üye olabilecektir. 


> Yabancı uyruklular vergilerini ödemek şartıyla, 


Osmanlı ülkesinde mal ve mülk sahibi olabileceklerdir. 


> Mahkemeler herkese açık olarak yapılacak, her- 


kes kendi dinine göre yemin edebilecektir. 


- Patrikhane meclislerinin aldığı kararlar, Bab-ı Âli 
- tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gire- 


cektir. 


- Tarım ve ticaret işleri yeniden düzenlenecek, gay- 


rimüslimler de şirket, banka gibi ticari kurumlar 
açabilecektir. 


Islahat Fermanı'nın Önemi 


Tanınan ayrıcalıklar gayrimüslimleri özellikle ekonomik alanda Müslümanlardan daha üstün hale 


getirmiş, bu durum toplumsal huzursuzlukları da- 


ha da artırmıştır. 


- Gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu yerlerin yö- 
, netiminin gayrimüslimlerin denetimine geçmesi 


azınlık isyanlarını artırmış ve bu durum Osmanlı 


Devleti'nin parçalanma sürecini hızlandırmıştır.” “© 


Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine 


— daha fazla karışmasına imkan sağlanmıştır. 


Meşrutiyei Dönemi Islahatları (1876 -1918) 


Meşrutiyet; ülke yönetiminde padişahın yanında, seçimle belirlenen bir meclisin bulunduğu anayasal yönetim şeklidir. Avrupa'da ve Osmanlı ülkesinde ortaya çi- 
— kangelişmelerin etkisiyle 1876 yılında Meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. 


T 


ÇELEN yYarınL ARI 


I. Meşrutiyet'in İlanı ve Kanun-ı Esasi 


Meşrutiyet'in İlan Edilmesinin Nedenleri 


ep 


Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin, N.Abdülhamit'e 
Meşrutiyet'in ilan edilmesi için baskı yapması, 


İstanbul Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin aleyhine kararlar alınmasını engelleme düşüncesi, 


Azınlıklara yönetim alanında haklar tanıyarak Osmanlı Devleti'nin dağılmasının önlenmek istenmesi, 


Balkan Bunalımı'nı sona erdirme düşüncesi. 


23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyet ilan edilerek seçimler 
yapılmıştır. 20 Mart 1877'de toplanan Mebuslar Meclisi'nde azınlık milletvekilleri de yer almıştır. 


Azınlıkların dış baskılara göre hareket etmesi, einik 


ve kültürel farklılıklar Osmanlı toplumunu tek çatı 


altında birleştirme düşüncesinde başarılı olunması- 


nı engellemiştir. 
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Meşrutiyet Dönemi'nde meclisin çalışma şekli ve padişahın yetkileri, Prusya ve Belçika anayasaları örnek 
alınarak hazırlanan Kanun-ı Esasi ile belirlenmiştir. 


Kanun-ı Esasi'nin Bazı Maddeleri 


mp 
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Yasama görevi, Ayan Meclisi ve Mebuslar Meclisi'ne aittir. 


Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından belirlenir. 
Mebuslar Meclisi üyeleri ise dört yılda bir yapılan 
seçimlerle halk tarafından seçilir. 


Yürütme (hükümet) yetkisi, başında padişahın 
bulunduğu Bakanlar Kurulu'na âittir. 


Kanun teklifi sadece hükümet tarafından verilir. 
Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha âittir. 
Hükümet icraatlarında padişaha karşı sorumludur. 


Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 
polis araştırması yaptırabilir ve suçlu gördüğü kişileri sürgüne gönderebilir. 

Kişinin eğitim, öğretim, basın özgürlüğü, mülkiyet 
hakkı, yasal eşitlik ve vergi eşitliği gibi temel hakları devletin garantisi altındadır. 


Kanun-ı Esasi'nin Önemi 
»» Osmanlı halkı ilk kez seçme seçilme hakkını 
kullanarak yönetime ortak olmuştur. 


»» Kanun-ı Esasi, Türk tarihinin ilk anayasası olup 
bu anayasayla parlamenter sisteme geçilmiştir. 


«-» Mebuslar Meclisi'nin yetkileri kısıtlı tutulmuş 
ve danışma meclisi durumuna düşürülmüştür. 


1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı nedeniyle II. Abdülhamit, Kanun-ı Esasi'ye dayanarak Meşrutiyet 
yönelimine son vermiş, ancak Kanun-ı Esasi'nin 
meclisin işleme şekliyle ilgili maddelerinin dışındaki hükümleri yürürlükte kalmıştır. 


I. Meşrutiyet Dönemi'ndeki Diğer Gelişmeler 


» 1881'de dış borçların ödenemeyecek duruma gelmesi üzerine Düyun-ı Umumiye İdaresi (Genel 
Borçlar İdaresi) kurulmuş bu durum Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını zedelemiştir. 


Ülkede yabancı sermayenin etkisinin artması ve 
bu şirketlere tanınan ayrıcalıklar Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlılığını artmıştır. 


«» 1881'de Osman Hamdi Bey'in çalışmalarıyla Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Okulu) açılmıştır. 


«> Kızlar için yüksek öğrenim kurumları açılmıştır. 


» Osmanlı medeni kanunu olarak kabul edilen Mecelle uygulamaya konulmuştur. 


Düyun-u Umumiye Binası 


ÇERENİ YAYINLARI 


Ji. Meşrutiyei Dönemi 


li. Abdülhamit 1878'den 1908'e kadar ülkeyi muti. 


yetle yönetmiştir. Bu dönemde çoğunluğu subaylar. 
dan oluşan İttihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyet yö. 
netimine tekrar geçilmesi için çalışmalar başlatmıştır. 
Bu cemiyet Meşrutiyet yönetimine yeniden geçilmesi 
amacıyla isyanlar çıkarmış, bu isyanların engellene. 
memesi üzerine li. Abdülhamit 23 Temmuz 1908'de 
Il. Meşrutiyet'i ilan etmiştir. 


11. Meşrutiyet döneminde ilk kez çok partili siyasi ha. 
yata geçilmiştir. Meşrutiyet yönetimine karşı 13 Nisan 
1909'da ayaklanma çıkmış, 31 Mart Vak'ası denilen bu 
isyanı, Selanik'ten gelen Hareket Ordusu bastırmıştır. 


31 Mart Vak'ası Osmanlı tarihinde yönetim (rejim) 
şekline karşı çıkan tek isyandır. 


Mebuslar Meclisi, bu olay sonrasında Kanun-ı Esasi'de değişiklikler yaparak li. Abdülhamit'i tahttan indirmiş yerine V. Mehmet Reşat'ı padişah yapmıştır. 


Kanun-ı Esasi'deki Değişiklikler 
«> Hükümet padişaha karşı değil, Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumlu hale getirilmiştir. 
Böylece, Meclis'in hükümeti denetleyebilmesi 
sağlanmış ve padişahın yetkileri sınırlandırılmiştır. 


- Mebuslar Meclisi'ne padişahı değiştirebilme yetkisi verilmiştir. 
>» Kanun çıkarmada Mebuslar Meclisi son yetkili kü- 


rum haline getirilmiştir. 


«» Basın özgürlüğü sağlanmış sansür kaldırılmıştır. 


-- Padişahın meclisi açma kapama, kişileri sürgüne 
gönderme, savaş ve barış kararı alma yetkilerine 
sınırlandırmalar getirilmiştir. 


“» Siyasi partilerin kurulmasına izin verilmiştir. 


»-» Hükümet üyelerini sadrazam atamaya başlamıştır. 


“«» Padişahın veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden 


mecliste tekrar kabul edilirse padişah yasayı onaylamak zorundadır. > 
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İkinci Abdülhamit, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşi sırasında azınlık milletvekillerinin olumsuz tavırları yüzünden Mebuslar Meclisi'ni kapatmıştır. 


Buna göre İkinci Abdülhamit'in aşağıdakilerden hangisinden kaygı duyduğu savunulabilir? 


A) Saltanat sisteminin sona ermesinden 

B) Halkın yönetime katılmasından 

C) Mecliste devletin çıkarlarına aykırı kararlar 
alınmasından 

D) Ordunun siyasete karışmasından 

E) Aydınların yönetimdeki etkinliğinin artmasından 


Osmanlı Devleti'nde halkın; 


— devlete olan bağlılığını artırmak, 
— ülke yönetimine katılımını sağlamak 


amaçlarına yönelik; 


i. padişahın ayanların varlığını tanıması, 
II. Osmanlıcılık görüşünün devlet politikası haline getirilmesi, 
IN. meşrutiyetin ilan edilmesi 


çalışmalarından hangilerinin yapıldığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1li CO) i veli 


D) ivelli E) il velli 


Osmanlı Devleti'nde görülen Tanzimat ve 
Meşrutiyet gibi özgürlükçü hareketlerin Rusya tarafından olumlu karşılanmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Avrupalı devletlerle ekonomik rekabet halinde olması 

B) Ulusçu ayaklanmaların kendi ülkesine sıçramasından endişe etmesi 

G) Sınırları içinde kalabalık Türk nüfusunun olması 

D) Osmanlı Devleti'nden elde ettiği ticari ayrıcalıkları sürdürmek istemesi 

E) Osmanlı Devleti'ne yönelik yayılma politikasını azınlık hakları üzerinden yürütmesi 


SYİ YAYINLARI 


4. 


Osmanlı Devleti'nde bazı alanlarda oluşan bozulmaların sonucu olarak 17. yüzyılda başlayan 
ıslahat hareketleri, 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupalı devletlerin gerisinde kalındığının anlaşılması 
üzerine genişletilerek devletin bütün kurumları- 
na yayılmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, ısiahatların temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? 


A) Modern devlet yönetimine geçmek 

B) Hoşgörülü yönetim anlayışını sürdürmek 
C) Padişahın yetkilerini kısıtlamak 

D) Halkın yönetime katılımını sağlamak 

E) Ticari gelirleri artırmak 


Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar tarımsal 
üretim miktarı ihtiyaca göre belirlenmiştir. 19. 
yüzyılın başlarından itibaren ise pamuk ve tütün 
gibi tarımsal hammaddelerin yetiştirilmesine daha fazla önem verilmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin tarımsal üretim anlayışında meydana gelen bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) El tezgahlarının önemini kaybetmesi 

B) Sanayi İnkılabı sonrasında endüstriyel ürünlere duyulan ihtiyacın artması 

C) Bazı ulusların imparatorluktan ayrılması 

D) Köyden şehire göçlerin artması 

E) Ekonominin dışa bağımlı hale gelmesi 


19. yüzyılda görülen Osmanlı-Rus Savaşları, 
Rusya tarafından başlatılmıştır. 


Bu duruma bakılarak; 


i. Rusya'nın yayılmacı bir politika izlediği, 
1. Osmanlı Devleti'nde egemen gücün değiştiği, 
ii. Osmanlı Devleti'nin güçlü devlet olma özelliğini kaybettiği 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


D) ivelil E) İl veli 


TEST - | 


Osmanlı Devleti, Paris Konferansı'nda azınlıklarla ilgili kararlar alınmasını engellemek amacıyla 
Islahat Fermanı'nı ilan ederek, yeni düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt 
olarak gösterilebilir? 


A) Yenilikler yapılırken halkın gereksinimlerinin 
dikkate alındığına 

B) Azınlıklara gösterilen dinsel hoşgörünün 
azaldığına 

C) Büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatlara karşı olduğuna 

D) Yeniliklerde dış güçlerin etkisinin olduğuna 

E) Osmanlı ülkesindeki iç ayaklanmaların sona 
erdiğine 


Osmanlı ülkesinde XIX. yüzyılın sonlarından itibaren demiryolları, limanlar, vapur işletmeleri gi- 


10. 


Osmanlı Devleti, 1856 yılındaki Paris Barış Kon. 
feransı'nda kapitülasyonların kaldırılmasını gün. 
deme getirmiştir. 7 


Osmanlı Devleti'nin bu girişimi; 


I. yerli sanayinin korunması, 
Ii. ekonomik gelişmelerin önündeki engellerin 
kaldırılması, 
IN. dış borçların ödenmesi için kaynak bulunması 


sorunlarından hangilerine çözüm arandığının 
göstergesidir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


GC) 1 veli 


D) Ii vellll E) İl ve ill 


bi yatırımların işletme hakkı, bunları yapan ya- 11. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının Osbancılara verilmiştir. manlı Devleti'nde; 
z 
Bu durumun Osmanlı Devleti'ni; : I. ıslahat taraftarlarının güçlenmesi, 
; li. çok uluslu yapının zayıflaması 
1. ekonomik, Iİ. teokratik yapının sürdürülmesi 
Ii. dini, i 
iN. kültürel durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
alanlarından hangilerinde olumsuz etkilediği 
savunulabilir? A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız Ili 
i D) ivelll Eyi 
A) Yalnız | B) Yalnız |i C) Yalnız ill yeli Ml 
D) i veli E) Hi velli 
12. Sened-i İttifak ile padişah kendi gücünün dışın- 
li. Mahmut, eyaletlerde görevlendirilen mütesel- da taşrada ayanların varlığını tanımış, ayanlar 
lim ve diğer görevlilerin ayanlardan olmamasına da padişahın kanunlara uygun emirlerini yerine 
dikkat etmiştir. getireceklerine dair söz vermişlerdir. 
11. Mahmut'un bu tutumunun aşağıdakilerden Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonu- 
hangisine yönelik olduğu savunulabilir? cu olarak gösterilemez? 
A) Ekonomik gelirlerin artırılmasına A) Ayanlığın resmiyet kazanması 
B) Merkezi otoritenin korunmasına B) Merkezi otoritenin zayıflaması 
C) İltizam sisteminin kaldırılmasına C) Yerel güçlerin öneminin artması 
D) Eyaletlere özerklik kazandırılmasına D) Yeni bir güç odağının ortaya çıkması 
E) Yeniçeri isyanlarının önlenmesine E) Veraset anlayışının değişmesi 
2E 3E 4A 5B &D 7D BA SB ic MA 
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19. yüzyıl padişahları Osmanlı Devleti'nde yerli 
mali kullanımını teşvik etmiş, ayrıca devlet sermayesiyle çeşitli alanlarda üretim yapan imalathaneler açmışlardır. 


Padişahların bu tutumunun; 


I. ithalat-ihracat dengesini koruma, 
11. küçük işletmeleri ortadan kaldırma, 
Ili. devletin dışa bağımlılığını azaltma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1| G) Yalnız lll 


D) | vel E) ivelill 


Sultan Abdülmecit, Tanzimat Fermanı'nı ilan 
ederek tüm halka çeşitli haklar tanımıştır. Padişah aynı zamanda bu fermandaki kararlara kendisinin de uyacağına dair yemin etmiştir. 


Buna göre, Sultan Abdülmecit'in aşağıdakilerden hangisini kabul ettiği söylenebilir? 


A) Hukukun üstünlüğünü 

B) Halkın yönetime katılmasını 
GC) Laik devlet anlayışını 

D) Azınlıkların bağımsızlık isteğini 
E) Yönetim şeklinin değişmesini 


Osmanlı Devleti'nde 1847 yılında Bank-ı Dersaadet adıyla ilk devlet bankası kurulmuştur. Hükümet bu bankaya biri Fransız diğeri İtalyan olmak üzere iki yönetici tayin etmiştir. 


Bu uygulamanın; 


I. ulusal egemenlik, 
İl. halkçılık, 
IN. bağımsız devlet 


anlayışlarından hangilerine ters düştüğü 
söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D) veli E) Il veli 


FİNİ YAYINLARI 


Osmanlı Devleti, 1853-1856 Kırım Savaşı'nda 
Avrupalı devletlerden Rusya'ya karşı yardım alırken, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda yardım alamamıştır. 


Bu bilgiye bakılarak; 


. Avrupalı devletlerin Osmanlı politikası değişmiştir. 
Il. 1877-1878 Savaşı'nda Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı yalnız kalmıştır. 
ili. Osmanlı Devleti uluslararası ilişkilerde Denge Politikası'nı terketmiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız INI 


D) i veli E) İl ve İli 


1876'da ilan edilen Kanun-ı Esasi'de “Padişahın 
atadığı Ayan Meclisi üyeleri halkın seçtiği Mebusan Meclisi üyelerinin üçte birini geçemez.” 
maddesi yer almıştır. 


Bu maddenin aşağıdakilerden hangisi Üüzerinde etkili olduğu savunulabilir? 


A) Halkın isteklerinin yönetime yansıması 

B) Meclis içerisinde gruplaşmanın engellenmesi 

C) Hükümet üyelerinin meclis tarafından seçilmesi 

D) Sadrazamın yönetimdeki etkisinin azaltılması 

E) Ordunun siyasete karışması 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde işhanları yapılmış, Ticaret Bakanlığı kurulmuş, bankalar ve sigorta şirketleri açılmıştır. 


Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin 
bir sonucu olduğu savunulabilir? 


A) Ekonomide dışa bağımlılığın artmasının 

B) Köyden kente yoğun göçler yaşanmasının 

C) Ekonomik faaliyetlerde değişik uygulamaların ortaya çıkmasının 

D) Kapitülasyonların yaygınlaştırılmasının 

E) İhracat-ithalat dengesinin bozulmasının 
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- Padişahın Mebuslar Meclisi'ni kapatabilmesi, 

— Mebuslar Meclisi'nin hazırladığı yasaların 
Ayan Meclisi'nin onayından sonra padişaha 
sunulabilmesi, 

- Hükümet üyelerinin padişaha karşı sorumlu 
olması 


Kanun-ı Esasi'de yer alan yukarıdaki maddelerin; 


I. laik yönetim, 
1. kanun üstünlüğü, 
Ni. demokratik yönetim 


ilkelerinden hangilerine ters düştüğü söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il CO) i veli 


D) ivelli E) il veli 


Osmanlı Devleti'nde, 1856'da Maarif-i Umumiye 
Nezareti kurularak vakıfların yönettiği okulların 
dışındaki eğitim kurumlarının bu bakanlığa bağlanması uygulamasının; 


I. eğitimi devlet kontrolü altına almak, 
İl. modem eğitimi yaygınlaştırmak, 
Il. temel eğitimi zorunlu hale getirmek 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız Il B) Yalnız Ili 


D) ! veli E) Il ve ill 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun uluslararası alanda etkinliğini artırmaya yönelik gelişmelerden biri değildir? 


A) Hint Deniz Seferlerinin düzenlenmesi 

B) Ortodoks Kilisesi'nin himaye altına alınması 

C) Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi 

D) Şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması 

E) Denge politikasının uygulanması 


Ç İYİ YAYINLARI 


GC) i veli 


10. İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya, Prusya ve 


Osmanlı Devleti'nin temsilcilerinin katılımıyla ya 
pılan Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde “Hiçbir 
devletin savaş gemileri Boğazlardan barış za. 
manında geçemeyecek ve Boğazlar bütün dey. 
letlerin ticaret gemilerine açık olacaktır.” hükmü 
yer almıştır. 


Bu bilgilere göre; 


. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki 
mutlak egemenliği sona ermiştir. 

II. Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır. 

ii. Büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerinde. 

ki etkinliği artmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız Ili 


D)ivelii E) Lil ve Hi 


11. Osmanlı Devleti'nde 1876'da ilan edilen Kanun-ı 


Esasi'ye göre hükümet yaptığı işlerden dolayı 
Mebusan Meclisi'ne değil, padişaha karşı so: 
rumlu tutulmuştur. 


Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanit 
olarak gösterilebilir? 


A) Yargı bağımsızlığının sağlandığına 

B) Ordunun yönetime karıştığına 

C) Yürütmenin yasama denetiminden yoksun 
olduğuna 

D) Azınlıklara tanınan hakların genişletildiğine 

E) Padişahın yönetimdeki etkisinin sona erdiğine 


12. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, eğitim ala- 


nında görülen aşağıdaki, gelişmelerden hangisinin Batılılarla kültürel ilişkilerin güçlenmesine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi 

B) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi 

C) Yabancı dil öğretimine önem verilmesi 
D) Avrupa'dan teknik uzmanların getirilmesi 
E) Yabancı okulların yaygınlaşması 


2-A 3-B 4-D 5-A 6-C 
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Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda milliyetçilik düşüncesinin yayılması üzerine toprak bütünlüğünü 
korumaya yönelik politikalara önem vermiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 
bu doğrultuda izlediği politikalardan biri de- 


ğildir? 


A) Azınlıklara yeni sosyal ve kültürel haklar tanıma 

B) Azınlıkların bağımsızlığını tanıyarak, milliyetçi devlet anlayışını güçlendirme 

G) Halk arasındaki uygulamalarda din ve ırk ayrımına son verme 

D) Toplumsal ve siyasal alanda ıslahatlar yapma 

E) Meşrutiyeti ilan ederek halkın yönetime katılmasını sağlama 


— Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması, 

— Osmanlı Devleti ve Rusya'nın Karadeniz'de tersane ve donanma bulundurmalarının yasaklarması 


maddeleri aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer almıştır? 


A) 1812 Bükreş B) 1829 Edirne 


C) 1856 Paris D) 1841 Londra 


E) 1878 Berlin 


Mora İsyanı'nı destekleyen Avrupa devletleri, 
Osmanlı Devleti'nin isyanı bastırması üzerine İstanbul'a bir nota vererek bağımsız bir Yunan 
Devleti kurulmasını istemişlerdir. - i 


Osmanlı yönetiminin bu isteği reddetmesi 
aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur? 


A) Cezayir'in Fransızlar tarafından işgal edilmesine 

B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesine 

C) Boğazların savaş gemilerine kapatılmasına 

D) Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanmasına 

E) Navarin'de Osmanlı ve Mısır donanmalarının 
yakılmasına 


ENEYİ YAYINLARI 


4. 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplari artmıştır. 


Bu durumun oluşmasında 19. yüzyılda Avrupa'da yayılan; 


|. sömürgecilik, 
11. demokrasi, 
HN. milliyetçilik 


kavramlarından hangilerindeki gelişmelerin 
etkili olduğu savunulabilir? 
B) Yalnız İli 


A) Yalnız | GC) i veli 


D)ivelli E) Ii ve lll 


Kanun-ı Esasi'nin kendisinden önce ilan ediilen Tanzimat ve Islahat fermanlarından daha 
önemli bir belge kabul edilmesinde; 


I. anayasal yönetime geçişi sağlaması, 
İL Avrupa'nın etkisiyle ilan edilmesi, 
IR. yönetim şeklinin değişmesine neden olması 


özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D) i vellll E) Il veli 


Aşağıdakilerden hangisi 1853-1856 yılları 
arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 
yaşanan Kırım Savaşı'nın nedenlerinden biridir? 


A) Rusya'nın kutsal yerlerde Ortodoksların lehine ayrıcalıklar istemesi 

B) Rusların Karadeniz'de donanma bulundurmasi 

C) Osmanlı Devleti'nin Mora Yarımadası'nı geri 
almak istemesi 

D) Yunanistan'ın Rusya'nın desteği ile bağımsız 
olması 

E) Rusya'nın Kafkaslarda işgallerde bulunması 
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10. 


19. yüzyılda İngiltere'nin Osmanlı coğrafyasındaki; 


I. Balkanlardaki ulusçu isyanları destekleme, 
Il. azınlık haklarının genişletilmesini sağlama, 
IN. Rusya'nın sıcak denizlere inmesini engelleme, 
IV. sömürgelerine giden yolların güvenliğini koruma 


politikalarından hangileri bu iki devlet arasındaki diplomatik ilişkiler üzerinde daha belirleyici olmuştur? 
A) i vel 


B) Ive lil CO) il ve lll 


D) li ve V E) Ili ve IV 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerin 
hangisi padişah değişikliğine yol acmamıstır? 


A) Kabakçı Mustafa İsyanı 
B) Edirne Olayı 

O) İl. Viyana Bozgunu 

D) 31 Mart Olayı 

E) Pairona Halil Ayaklanması 


Aşağıdakilerden hangisi, değişik zamanlarda 
Osmanlı Devleti'nin otoritesini ve bütünlüğünü 
tehdit eden unsurlar arasında gösterilemez? 

A) Lalalar 


B) Azınlıklar C) Ayanlar 


D) Celaliler E) Yeniçeriler 


I. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi, 

Iİ. azınlık ayaklanmalarının çıkması, 

IN. kaybedilen yerlerden Anadolu'ya göçlerin 
yaşanması 


gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nde dış soruna dönüşmüştür? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Il 


D) ivelli E)Lilvell 


8E 4D SD GA 7E 


z 
< 
3 
z 
> 
Ki 
la ” 
izl 


8C SA 108 ib İZE İSA 146 


11. 18. yüzyılda Süveyş Kanalı'nın açılması: 1 
: dakilerin hangisinde I.'de verilenin Il.'ye or- 


Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılla ilgili aşağı- 4. 


1. Arap topraklarının öneminin artması, 
li. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelirlerinin 
azalması, 
IN. Akdeniz ticaretinin canlanması 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili o. 
muştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


C) Yalnız iii 


D) i veli E) ii ve il 


12. Osmanlı Devleti aşağıdaki yerlerin hangisini 
diğerlerinden daha sonra kaybetmiştir? 


A) Mısır B) Sırbistan 


C) Karadağ D) Romanya 


E) Arnavutluk 


13. Aşağıdakilerden hangisi, 19. yüzyılda Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nin 
içişlerine karışmasına neden olmamıstır? 


A) Kanunnameler B) Kapitülasyonlar 


C) Dış borçlar D) Yabancı okullar 


E) Azınlık hakları 


14. 
I. Sekban-ı Cedit Ordusu 
Il. Nizam-ı Cedit Ordusu 
lil. Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri Yeniçerilerin isyanları sonucu ortadan kaldırılmıştır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız !l C)iveli 


D) ivelli E) Lil ve lil 


tam hazırladığı savunulamaz? 


. 


A) Batı tarzı eğitim veren 


okulların açılması 
B) Sened-i İttifak'ın 
imzalanması 


C) Tanzimat Fermanı'nın 


Kültür çatışmalarının 
yaşanması 


Ayanların güçlerini 
artırmaları 


Vergi çeşitliliğinin 


ilan edilmesi ariması 

D) Meşrutiyetin ilan Yönetim şeklinin 
edilmesi değişmesi 

E) Islahat Fermanı'nın o Azınlıklara verilen 
hazırlanması hakların artırılması 

I. Yunanistan 

İL. Sirbistan 

ii Romanya 

IV. Bulgaristan 

V. Karadağ 


Yukarıdaki Balkan devletlerinden hangileri 
bağımsızlıklarını Berlin Antlaşması'yla kazanmıştır? 
A)i live iV 


B)i,illveV O) İLİN ve V 


D) il, IV ve V E) Il, IV ve V 


İkinci Mahmut devrinde “Takvim-i Vekayi” 
adındaki ilk resmi gazetenin Türkçenin yanısıra Ermenice, Rumca ve Arapça nüshalarla 
basılmasının amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Basın yayın özgürlüğünü yaygınlaştırma 

B) Islahatların Osmanlı halkına duyurulmasını 
sağlama 

C) Müslüman tercümanlar yetiştirme 

D) Dış kaynaklı haberlerin alınmasında kolaylık 
sağlama 


i E) Avrupa devletler hukukundan yararlanma 


(ÇEENİ YAYINLARI 


por 


19. yüzyılda görülen; 


1. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ulusçuluk fikrinin azınlıkları kışkırtması, | 
Il. Sanayi Devrimi sonucu hammadde ihtiyacının artması, 
IN. Süveyş Kanalı'nın açılması 


gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı topraklarının stratejik önemini artırdığı savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız !l GC) iveli 


D) i velii E) il vellli 


Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki farkı aşağıdakilerden hangisi açıklar? 


A) Tanzimat Fermanı'nda tüm halkı, Islahat Fermanı'nda daha çok azınlıkları ilgilendiren kararlar yer almıştır. 

B) Tanzimat Fermanı halkın isteğiyle, islahat 
Fermanı dış güçlerin baskısıyla ilan edilmiştir. 

C) Tanzimat Fermanı azınlık isyanlarının bastırılmasında Islahat Fermanı'ndan daha etkili olmuştur. 

D) Tanzimat Fermanı'nda azınlıklara tanınan ayrıcalıklar Islahat Fermanı'ndan daha fazladır. 

E) Tanzimat Fermanı padişahın yetkilerini kısıtlamış, Islahat Fermanı ise artırmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde, Il. Meşrutiyet döneminin |. Meşrutiyet dönemine göre daha demokratik olmasında; 


I. padişahın yetkilerinin daha çok kısıtlanması, 
Ii. çok partili hayata geçilmesi, 
Ni. İttihat ve Terakki Partisi'nin seçimle yönetime 
gelmesi 


durumlarından hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) iveli 


D) ivelli E Lil vet 
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7. Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın sonlarına doğru 
hukuken kendisine ait olduğu kabul edilen bazı 
yerlerin yönetim hakkını başka devletlere bırakmıştır. 


Bu doğrultuda; aşağıdakilerden hangisinde 
verilen yerler kaybedilmiştir? 


A) Cezayir — Fas 

B) Trablusgarp o— Mısır 
C) Bosna-Hersek — Kıbrıs 
D) Boğdan — Lehistan 
E) Bulgaristan oO—- Fflak 


8. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan halkın devlet memurluklarına girebilmeleri aşağıdaki yenilik hareketlerinden hangisiyle 
sağlanmıştır? 


A) Halepa Fermanı B) Kanun-ı Esasi 
6) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı 
E) Mecelle 


9. Osmanlı Devleti'ndeki azınlık isyanlarını destekleyen devletler arasında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur? 

A) Rusya B) Fransa C) İngiltere 


D) Almanya E) Yunanistan 


10. Tanzimat döneminde, Klasik Osmanlı dönemindeki Divan-ı Hümayun gibi üst mahkeme olarak 
çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Meclis-i Ayan B) Divan-ı Ahkam-ı Adliye 
C) Şura-yı Devlet D) Meclis-i Ali Tanzimat 


E) Meclis-i Mebusan 


b 


11. 


13. 


14. 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen, 


I. Meşrutiyet yönetimine geçilmesi, 

li. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, 
Ili. Avrupalı devletlerin azınlıkları koruması, 
İV. ulusçu isyanların çıkması 


gelişmelerinden hangileri ülke bütünlüğünün 
bozulmasına daha cok ortam hazırlamıştır? 


A) | veli B) | ve ill C) Il ve 


D) lil ve IV E) ILİ ve V 


» 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde erkek rüştiye- 


lerin yanında kız rüştiyelerinin de kurulması ba. 
yan öğretmenlere duyulan ihtiyacı artırmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyacı karşıla. 
mak için açılan okullardan biridir? 


A) Darülmuallimat B) Mektebi Mülkiye 
C) Hendesehane D) Maadin Mektebi 
E) Islahhane 


İkinci Mahmut döneminde eyaletlerin başına 
hem askeri, hem de idari görevlerle atanan 
yönetici aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Mültezim B) Mütesellim 
C) Muhassıl D) Müşir 
E) Muhtesip 


Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali'nin 
Osmanlı Devleti'ndeki etkileri arasında gösterilemez? | 


A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi 
B) Senedi İttifak'ın imzalanması 

C) Kanun-ı Esasi'nin kabul edilmesi 
D) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi 
E) Meşrutiyet yönetimine geçilmesi 
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OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI 


Hakimiyet Anlayışı 

osmanlı Devleti'nde yönetimin en üst kademesinde, 
padişah bulunurdu. Osmanlı Devleti'nde de önceki 
Türk devletlerinde olduğu gibi “Ulke, hanedanın erkek üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı uygulanmıştır. 
ı, Murat devrinde, “Ülke, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.” anlayışı kabul edilerek hükümdar adaylarının sayısı azaltılmış ve merkezi otoritenin güçlenmesi sağlanmıştır. 


Fatih devrinde hazırlanan Kanunname-i Ali Osman ile 
“Ülke, padişahın malıdır.” anlayışı getirilerek, Osman- 
Devleti'nde mutlakiyet yönetimi daha da güçlendiri!- 
miştir. 1. Selim döneminde halifeliğin Osmanlı hanedanına geçmesiyle devletin teokratik yapısı güçlenmiş, padişahın otoritesi de artmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde padişah devredilmez ve pay- 


laşılmaz haklara sahip olup, İslam hukuku ile çelişmemek şartıyla istediği kadar kanun koyma hakkına sahipti. 


Şehzadeler yönetim tecrübesi kazanmaları amacıyla 
Lalalar denetiminde sancaklara yönetici olarak tayin 
edilmişlerdir. Bu uygulamaya ili. Mehmet son vermiş 
ve şehzadeler sarayda eğitim görmeye başlamıştır 
(Kafes Usulü). 1. Ahmet döneminden itibaren hanedan üyeleri içerisinde en büyük ve olgun olanın tahta 
geçmesi anlamına gelen “Ekber ve Erşed” sistemi 
uygulanmaya başlanmıştır. 


- Bu uygulamalar taht kavgalarını azaltmış olmasına rağmen, tecrübesiz şehzadelerin kli ol- 


masına neden olmuştur. a ea 


19. yüzyıldaki anayasacılık ve demokratikleşme faaliyetleri ile halka yeni haklar tanınmış, Kanun-ı Esasi'nin ilanı ile Meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. 


Merkez Teşkilatı 


Saray 


İstanbul'un fethininden sonra inşa edilen Topkapı Sarayı, 19. yüzyılda inşa edilen Dolmabahçe, Çırağan ve 
Yıldız sarayları yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. 


ÇE YAYINLARI 


tele! 


Osmanlı Sarayı'nın dünyadaki diğer saraylardan en 
önemli farkı, “Enderun” denilen bölümüdür. Bu yönüyle saray hem yönetim, hem de eğitim merkezi olarak kullanılmıştır. 
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İstanbul'un Yönetimi 

Anadolu ve Rumeli'deki yönetim birimlerinden farklı 
bir yönetim yapısına sahip olan İstanbul'un yönetiminden padişaha karşı Sadrazam sorumluydu. Şehrin güvenliğinden “Yeniçeri Ağası”, gece güvenliğinden “Asesbaşı”, adalet işlerinden “İstanbul (tahi) Kadısı”, belediye işlerinden “Şehremini”, imar işlerinden 
ise “Mimarbaşı” sorumlu tutulmuştur. 


Divan-ı Hümayun 
Divan, padişah tarafından atanan üst düzey memurlardan oluşan bir kurumdur. Günümüzdeki Bakanlar 


Kurulu'na benzer bir yapıya sahip olup, bazı davalara da bakmıştır. 


Fatih dönemine kadar padişahlar divan kurulunun bir 
üyesi olarak alınan kararlarda yer aldığı için, Divan 
“karar alma organı” olarak çalışmıştır. 


— 


Fatih'ten itibaren padişahlar divan toplantılarına katılmamış, kuruldan çıkan kararlar padişaha sunulup 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girebilmiştir. Bu yönüyle divan kurulu bir “danışma organı” haline gelmiştir. Sınırlarının genişlemesiyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığı için Divan'da zaman içinde ekleme ve değişiklikler 
yapılmıştır. 


| Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'ndeki en yüksek 
| yönetim ve yargı organıdır. 


İHENİ YAYINLARI 


Divan Toplaniılarının Yapıldığı Yer ve Adelet Kulesi 


Divan-ı Hümayun Üyeleri 

Padişah: Orhan Bey'den itibaren Fatih'e kadarki dönemde Divan Kurulu'nun doğal ve daimi üyesidir. Fatih dönemiyle birlikte bu uygulamaya son verilmiştir. 


Sadrazam: Padişahtan sonraki en yetkili kişi olan Sadrazam (Veziriazam) her konuda padişah adına hare- 
| ket edebilir, Divan Kurulu'na başkanlık yapar ve gerektiğinde ordunun başında sefere çıkardı. 


Fatih dönemiyle birlikte, Sadrazamların divana başkanlık yapmaya başlamaları Sadrazamların devlet 
yönetimindeki etkinliklerini artırmıştır. 


Vezirler: Sadrazamların yardımcıları olup onun verdi- 


ği görevleri takip ederler ve gerektiğinde orduya ko. ' 


muta ederlerdi. 


Kazasker: Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri olarak iki 
tanedir. Divana gelen büyük davalara bakmışlardır. 
Kazaskerin; yargı, fetva ve eğitim görevleri vardı. Ayrica Kazasker; kadı, müderris ve müftüleri tayin eder 
ve görevden alırdı. 


Deiterdar: Anadolu ve Rumeli Defterdarları olarak 
devletin ekonomi işlerini yürütmüşlerdir. Devletin ekonomik gelirlerini kendilerine bağlı kalemler vasıtasıyla 
tutmuşlar ve toprak gelirlerini “Tapu Tahrir Dsiterleri"ne kaydetmişlerdir. 


Nişancı: 16. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti'ndeki resmi evrakları düzenleyen yetkilidir. Devletlerarası yazışmalar, dirlik topraklarının dağıtımı, fermanlar, kanunnameler gibi belgelerin kurallara uygun olarak hazırlanmasını sağlamış ve gereken belgelere padişahın tuğrasını çekmiştir. 16. yüzyılın sonlarından 
itibaren yalnızca iç politikayı ilgilendiren yazışmalarla 
ilgilenmiştir. 


Reisülküüap: 16. yüzyıl sonlarından itibaren artan İŞ yükü üzerine, Reisülküttaplık makamı Nişancının emrin- 
den ayrılmış ve devletin dış yazışmalarını üstlenmiştir. 


17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemi artan 
Reisülküttaplar dış ilişkileri yürütüükleri için Sadrazamlık makamına gelmeye başlamışlardır. 


Kaptan-ı Derya: Osmanlı donanmasının en yüksek 
dereceli yöneticisi olan Kaptan-ı Derya (Kaptan Paşa), seferde olmadığı zamanlarda divan toplantılarına 
katılırdı. Kaptan-ı Derya aynı zamanda Ege adalarını 
da içine alan Cezayir-i Bahri Setii Eyaleti'nin de yöneticisiydi. i 

Şeyhülislam (Müftü): Divan'da alınan kararların İslam 
(şer'i) hukukuna uygunluğunu denetlerdi. Şeyhülislam'ın fetvaları padişahlık makamının yetkilerini sinirlayabilme imkanına sahipti. 


Merkez Teşkilatındaki Değişiklikler 


Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler 
tecrübesiz olarak tahta çıktıkları için devlet işlerinden 
uzaklaşmışlar, 17. ve 18. yüzyıldan itibaren yönetimde devlet adamları etkili olmaya başlamıştır. 


19. yüzyılda merkez teşkilatı üzerindeki Avrupa etkisi 
artmış, Divan kurulu kaldırılarak yerine nazırlıklar kurulmuştur. Bu yüzyılda askeri, siyasi ve hukuki işleri 
düzenleyebilmek amacıyla danışma meclisleri oluşturulmuştur. 


1. Mahmut, Avrupa tarzında nezaretler kurulmuştur. 
Bu düzenleme ile Sadaret Kethüdalığı Dahiliye Nezareti'ne, Reisülküttablık Hariciye Nezareti'ne, Defterdarlık Maliye Nezareti'ne çevrilmiştir. Ayrıca Evkaf ve 
Ticareti nezaretleri kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ile askeri işleri düzene sokmak için Dar-ı Şure-i Askeri, mülkiye işlerini planlamak için Dar-ı Şura- 
i Bab-ı Ali kurulmuştur. 


Tanzimat Fermanı ile padişahın mutlak yetkisi kanun 
üstünlüğü ile sınırlandırılmıştır. 1868 de ise Şura-i 
Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur. 


Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere ilk defa devlet 
memuru olabilme hakkı verilerek yönetime katılmalarına olanak sağlanmış, Meşrutiyet ile seçimle belirlenen temsilcilerin yer aldığı bir Mebuslar Meclisi açılmiş, Padişah yönetme yetkisini Ayan Meclisi ve Mebuslar Meclisi ile paylaşmıştır. 11. Meşrutiyet döneminde Kanun-ı Esasi'de yapılan bazı düzenlemelerle, padişahın yetkileri daha da sınırlandırılmıştır. 


Topkapı Sarayı'nda Bir Tören 


Taşra Teşkilatı 


Osmanlı Devleti'nde taşra teşkilatı oluşturulurken bölgelerin merkeze olan uzaklıkları, üretim faaliyetleri ve 
etnik yapıları dikkate alınmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde toprağın mülkiyet hakkı devlete 
ait olmakla birlikte topraktan verimli şekilde yararlanma, güvenliği ve yönetimi kolaylaştırma amacıyla çeşitli yönetim ve vergilendirme yöntemleri uygulanmıştır. 


İYİ YAYINLARI 


Dirlik sistemi: Merkeze yakın Anadolu ve Rumeli topraklarında uygulanmıştır. Bu topraklar, devlete yararlılık göstermiş kişilerin ya da devlet memurlarının yönetimine verilmiş, bu topraklardan toplanan vergiler 
merkezi hazineye değil, tımar sahibi denilen yöneticilere verilmiştir. Bu vergilerin bir kısmı dirlik toprağının 
yöneticisinin yıllık giderlerine ayrılmış, diğer kısmı ile 
atlı asker yetiştirilmiştir. 


Dirlik (Tımar) Sisteminin Yararları 

« Üretimin sürekliliği sağlanmış ve üretim denetim altına alınmıştır. 

»- Vergilerin toplanması kolaylaştırılmıştır. 


-- Devlet otoritesi sağlanarak, isyan çıkma ihtimali azaltılmıştır. 


-- Savaşa hazır sürekli bir ordu oluşturulmuştur. 


Dirlikler toprağın gelirine göre Has, Zeamet ve Tımar 
olarak üç kısma ayrılmıştır. Has topraklar; yüksek dereceli devlet adamlarına, Zeamet toprakları orta dereceli memurlara, Tımar toprakları ise düşük dereceli 
devlet görevlilerine verilmiştir. 


İlizam Sistemi: Bu sistemde topraklar, yıllık vergiyi 
devlete peşin ödeyen “mültezim” adındaki kişilerin 
yönetimine verilir, mültezimler vergiyi yıl boyunca toplarlardı. İltizam sistemi, peşin paraya ihtiyaç duyulduğu dönemlerde yaygınlaşmıştır. 17. yüzyılda bazı dirlik topraklarının iltizam toprağı haline getirilmesi, tımarlı sipahi sayısının azalmasına ve taşrada güvenlik 
sorunlarının artmasına neden olmuştur. Tanzimat döneminde iltizam usulü kaldırılarak vergilerin toplanması için muhassıllıklar oluşturulmuştur. 


Askeri - İdari Teşkilat 

Devletin en büyük idari teşkilatı olan eyaletler sancaklardan, sancaklar kazalardan, kazalar ise köylerden 
oluşmuştur. Eyaletler; yöneticilerinin belirleniş şekline, bölge halkının etnik yapısına ya da merkeze olan 
uzaklığına göre belirlenmiştir. 


Kuruluş döneminde sınırların sürekli genişlemesi sonucu Osmanlı Devleti, idari yönden Rumeli ve Anadolu beylerbeyliği olmak üzere iki yönetim bölgesine ayrılmıştır. Rumeli Beylerbeyliği'nin merkezi Manastır, Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi ise Kütahya olmuştur. 


Topraklarının büyük bir kısmı dirlik sistemiyle vergilendirilen, güvenlikleri tımarlı sipahiler tarafından sağlanan eyaletlere “Saliyanesiz Eyalet” adı verilmiştir. 
Yöneticileri merkezden atanan Anadolu ve Rumeliideki eyaletleri bu eyaletler arasındadır. 


Halkının çoğunluğu Müslüman olan ve merkeze uzak 
eyaletlerin de yöneticileri merkezden atanmış, fakat 
toprakları iltizam sistemine göre vergilendirilmiştir. Bu 
eyaletlerin gelirleri merkezi hazineye aktarıldığı için 
yıllıklı yani “Saliyaneli Eyaletler” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca, iç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı 
Devleti'ne “bağlı beylik ve hükümetler” de Osmanlı 
Devleti'ne yıllık vergi ödemiştir. 


Eyaletlerin yöneticisine “Eyalet valisi” ya da “Beylerbeyi” denilmiş, adli işler “Eyalet kadısı”, güvenlik işleri ise “subaşı” tarafından yerine getirilmiştir. 


Beylerbeyi hizmetleri karşılığında kendisine ayrılan 
haslardan devletin belirlediği ölçüde vergi alır, eyaletin merkezinde “paşa sancağı" da denilen yerde oturur ve burayı yönetirdi. 


Kaza - İdari Teşkilat 

Sancaklar, kazaların birleşmesiyle oluşan yönetim birimidir. Kazalar, mar topraklarının birleşmesiyle oluşur ve kadı tarafından yönetilirdi. Kadılar, ilmiye sınıfına mensup görevliler olup kazalardaki her türlü idari 
işlere bakarlardı. 


Mahalli (Yerel) Teskilat 


Köylerde olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek için “Avarız Akçesi Vakfı” denilen yardımiaşma dernekleri kurulmuştur. 


Esnafların aralarında oluşturdukları ve sivil insiyatifle 
kurulan birliklere “Lonca” adı verilmiştir. Loncalar genellikle meslek gruplarına göre şekillenmiş, yöneticileri loncanın üyeleri tarafından seçilmiştir. Loncalar 
esnaflar arasındaki dayanışmayı ve üretim kalitesini 
artırdığı için devlet tarafından da desteklenmiştir. 


Loncaların Ekonomik ve Sosyal Hayata Katkıları 


an 


» Üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı sağlamış, 


«> Ürün kalitesi kontrol edilmiş ve fiyatlar belirlenmiş, 


Bi 


j 


Üyelere yaptırım uygulanarak müşteri memnuniyeti sağlanmış, 


Mesleki eğitim verilmiştir. 


Cemaati İdareleri 


Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim halka genel anlamda 
“zımmi" denilmiştir. Zımmiler, kendi aralarında cemaat 
idareleri şeklinde örgütlenerek kültürel ve ekonomik 
alanlarda dayanışma içinde olmuşlardır. 


İİİ YAYINLARI 


re) 


An 


Osmanlı Devleti gayrimüslimleri “Millet Sistemi”ria 


göre yönetmiştir. İnanç yapıları göz önüne alınarak 


toplumun; Ortodoks Milleti, Ermeni Milleti, Yahugi 
Milleti gibi teşkilatlanmasına imkan verilmiştir. 


Taşra Yönetimindeki Diğer Görevliler 


Muhtesipler: Alış veriş yapılan ortamları denetleyerek 
malların dengeli bir şekilde fiyatlandırılmasını Sağlamışlardır. 


Gümrük ve Bac Eminleri: Ticari ve sanatsal faaliyet. 
lerden elde edilen vergileri toplamışlardır. 


Kapan Eminleri: Tarımsal ürünlerin depolandığı ambarların yöneticisi olan kapan eminleri, bu ürünlerin 
dağıtımını organize etmiş ve ihtiyaç fazlası ürünlerin 
İstanbul'a gönderilmesini sağlamışlardır. 


Taşra Teşkilatındaki Düzenlemeler 


17. yüzyıldan itibaren kendilerine verilen dirliklere gitmeyen görevlilerin bu topraklara, kendi yerlerine 0 
bölgeden tanınmış kişileri görevlendirmeleri sonucu 
zamanla taşrada “ayan” denilen kişiler ortaya çıkmıştır. Bulundukları topraklarda denetim ve yönetim işlerini yapan ve bölge halkının temsilcisi konumuna ge: 
len ayanların 18. ve 19. yüzyıllarda etkisi giderek artmıştır. 


Tımar sisteminin kaldırılmasıyla eyaletlerde ortaya çıkan boşluğu doldurmak için 1834'te Redif Birlikleri 
kurulmuş, 1836'da Anadolu ve Rumeli'de Müşirlikler 
oluşturulmuştur. Redif birlikleri eyalet valileri olan müşirliklere bağlanmıştır. 


19. yüzyılda, eyaletlerin yönetimini kolaylaştırmak amaciyla “Yerel Meclis"ler oluşturulmuş, yüzyılın ikinci yarisında ise eyalet sistemi kaldırılmıştır. 1864'te yayımlanan 
“Vilayet Nizamnamesi” ne göre en büyük idari birim 
olan vilayetler sırasıyla liva, kaza ve köylerden oluşturulmuştur. 


OSMANLI VAKIF SİSTEMİ 


Sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan vakıflar, devlet eli ya da hayır sahibi zengin kişilerce 
oluşturulmuştur. Vakıfların giderlerinin karşılanabik 
mesi için de geliri olan bazı gayrimenkuller bağışlanmış ve bu gayrimenkuller tarafsız (mütevelli heyetleri) 
kişiler tarafından yönetilmiştir. 


İ 
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Yararları 


Valf Sisteminin 
.> İhtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarların giderleri kolayca karşılanabilmiştir. 


.» Toplumsal ihtiyaçlar için maddi kaynak sağlanmıştır. 


» Devlet toplum kaynaşması sağlanmıştır. 


.» Gelir dağılımındaki farklılıklardan kaynaklanabilecek sorunlar önlenmiştir. 


.» Şehirlerin kalkınması ve genişlemesi hızlanmıştır. 


- Fethedilen bölgelerde Türk-İslam kültürünün 
kalıcılığı sağlanmıştır. 


ORDU VE DONANMA 
Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında düzenli ve daimi bir ordusu yoktu. Orhan Bey döneminden itibaren 
“Yaya ve Müsellem” adıyla düzenli ordu birlikleri kurulmuştur. 


© Osmanlı ordusunun güçlenmesinde: 


-> Padişahların askeri konularla doğrudan ilgilenmeleri, 


“> Devlet adamları ve divan kurulu üyelerinin bir 
çoğunun âsker kökenli olmaları, 


-> Osmanlı Devleti'ne karşı askeri ittifakların Kurulması, 


> Fetihlerle İslamiyet'in yayılmak istenmesi, 


:» Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ordu Üzerinde de uygulama alanı bulması 


gtkili olmuştur. 


Osmanlı Ordusunun Bölümleri 


Kapıkulu Ordusu 


Devşirme olup, maaş (ulüfe) alan, başta İstanbul olmak üzere belli merkezlerde görevlendirilen ve doğrudan padişaha bağlı bulunan askeri birliklerdir. 


İlk kez 1. Murat döneminde oluşturulan bu ordu, önceleri “Pençik Sistemi”ne göre düzenlenmiş, |. Mehmet döneminden itibaren ise “Devşirme Sistemi"ne 
göre Kapıkulu Ordusu'na asker alınmıştır. 


Devşirme Sistemi: Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan 
ailelerden belirli şartlarda alınan çocuklar (genelde 7 
ile 15 yaşları arasında) Türk kültürünü öğrenmeleri için 


(GEEMİ YAYINLARI 


DAJ 


Türk ailelerinin yanına gönderilmişler daha sonra temel eğitimlerini almaları için Acemioğlanlar Ocağına 
(Edirne Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı ve Galata Sarayı ) 
alınmışlardır. Eğitimlerini tamamlayanlar Enderun'a ve 
Kapıkulu Ocaklarına dağıtılmışlardır. 


Kapıkulu ordusu, yayalar ve süvarilerden oluşmuştur. 


Osmanlı Askeri'ne Ait Zırh 


Kapıkulu Piyadeleri 

«> Yeniçeri Ocağı: 1. Murat devrinde kurulan bu 
ocak üç ayda bir “Ulüfe” denilen maaş alırdı. 
ili. Murat döneminde kanun dışı yapılan asker 
alımları ocağın disiplinini bozmuş, ocak zamanla devleti sömürür hale gelmiş ve 1826'da İl. 
Mahmut tarafından kaldırılmıştır. 

«> Cebeci Ocağı: Silahların bakım ve onarımını yapan, cephaneyi hazırlayan sınıftır. 

& Topçu Ocağı: Top ve top malzemelerini üreten 
ve kullanan ocaktır. 

e Top Arabacıları Ocağı: Top silahlarını cepheye 
taşıyan sınıftır. 

& Humbaracı Ocağı: Havan topları ve el bombalari yapan ve kullanan ocaktır. 

& Lağımcı Ocağı: Kale kuşatmalarında tüneller kazarak surların dibine patlayıcı yerleştiren sınıftır. 


Kapıkulu Süvarileri (Altı Bölük Halkı) 


Seçme askerlerden oluşan atlı birliklerdir. Savaşlarda 


padişahı, sancağı ve hazineyi korumuşlardır. Sipah, 


Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler ve 


Sol Garipler olmak üzere altı bölükten oluşmuşlardır. 


Eyalei Aâskeleri (Tımerli 
Tamamen Türkler'den oluşan ve Cebelü adı verilen 
bu atlı askerlerin ihtiyaçları Dirlik sahipleri (sipahi) tarafından karşılanmıştır. Savaş zamanı orduya katılan 
Eyalet askerleri, barış döneminde ise bulundukları 
bölgede asayiş ve güvenliği sağlamışlardır. 


17. yüzyılda savaşların uzun sürmesi ve Celali İsyanlarının çıkması devletin denetiminin azalmasına ve tımar sisteminin bozulmasına neden olmuştur. 19. yüzyılda tımar sistemi ve tımarlı sipahiler kaldırılmıştır 
((LMahmut dönemi). 


Yardımcı Kuvvsiler 
Sınır boylarında oturan, düşman topraklarına akınlar 


düzenleyen ve istihbarat bilgileri toplayan Akıncılar 
atlı birliklerden oluşmuştur. 


Bunların yanında; Yayalar, Azaplar, Deliler, Müsellemler (İstihkamcılar), Garipler, Yörükler, Sakalar ve Derbeni Muhafızları gibi birlikler de yardımcı kuvvetler- 
den sayılmıştır. i 


Ayrıca istenildiğinde orduya katılan Eflak, Boğdan, 
Kırım gibi bağlı beylik ve devletlerin askerleri de yardımcı birlikler arasında yer almıştır. 


Donanma 


İlk Osmanlı donanması Orhan Gazi döneminde Karamürsel'de kurulmuş ve Karesioğullarının alınmasıyla 
güçlendirilmiştir. 1. Bayezid döneminde Gelibolu'da 
büyük bir tersane kurulmuştur. 


Osmanlı Devleti ilk büyük deniz savaşını Çelebi Mehmet zamanında 1416'da Venedik'e karşı yapmış ama 
kaybetmiştir. Fatih devrinde Bizans'a denizden gelebilecek yardımı engellemek amacıyla oluşturulan Osmanlı donanması fetihten sonraki çalışmalar sonucunda denizlerde büyük bir güç haline gelmiş ve Karadeniz ile Ege Denizi'nin Osmanlı hakimiyetine girmesinde önemli rol oynamıştır. 


Yavuz döneminde ise Haliç Tersanesi kurulmuştur. 
Türk denizciliği en parlak devrini Kanuni döneminde 
yaşamış ve Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz'de hakimiyet sağlanmıştır. Büyük Türk denizcisi Barbaros 
Hayrettin Paşa bu dönemde yaşamıştır. 1571'de İnebahi Deniz Savaşı'nda Haçlı ittifakı Osmanlı donanmasını imha etmiştir. Osmanlı donanması Girit'in alınmasından sonra ihmal edilmiştir. 


EE YAYINLARI 


Çeşme (1770), Navarin (1827) ve Sinop (1854) baş. 
kınlarında Osmanlı donanması Avrupalı devleiler İs 


rafından imha edilmiş ve yeniden toparlanması mümkün olmamışilr. 


1866'da Bahriye Nezareti kurularak donanma bu ba. 
kanlığın denetimine bırakılmıştır. Abdülaziz döneminde 
(1861-1876) donanma güçlendirilmeye çalışılmış, fakat 
tüm çabalara rağmen donanma istenilen seviyeye geti. 
rilememiştir. 


OSMANLI TOPLUM YAPISI 


Osmanlı Devleti'nde devlet ve toplum ilişkilerine ha. 
kim olan “Hakkaniyet” veya “Adalet çemberi” anlayi: 
şına göre; haksızlıkları önleyip adaleti sağlamak için 
yönetici bir güce yani devlete ihtiyaç vardır. Devlet 
kurmak için güçlü bir orduya, ordunun beslenmesi 
için büyük bir mali güce, mali güç için huzur içinde 
yaşayan halka ihtiyaç vardır. Halkın huzuru ise ancak 
adaletle sağlanabilir. 


Kuruluş devrinde daha çok Müslüman Türklerden 
oluşan toplum, sınırların genişlemesiyle çok uluslu 
hale gelmiştir. Osmanlı toplumu idari açıdan yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 


Yönetenler 


Yönetici sınıf: Padişahın kendilerine dini, askeri ya da 
idari yetki tanıdığı devlet görevlileridir. Bunlar; Saray 
halkı, Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye adıyla gruplara ayrılmıştır. 


Saray Halkı: Padişah ve ailesinden oluşurdu. 


Seyiiye: Yönetim görevi bulunan askeri görevlilerdir. 
Divan-ı Hümayun'daki Sadrazam, vezirler ve taşradaki beylerbeyleri ve sancak beyleri gibi yöneticiler bu 
sınıf içerisinde yer alır. 


İlmiye: Alimler (bilginler) sınıfıdır. Aynı zamanda devlet adamlarının yetiştirilmesiyle ilgilenirlerdi. Şeyhülislam, kazaskerler, kadılar ve müderrisler bu sınıf içerisinde yer alır. 


Kalemiye: Osmanlı Devleti'nin üst düzey bürokratlar 
sınıfıdır. Defterdar, Nişancı ve Reisülküttap bu Sini 
içerisinde yer alır. 2 


yönetilenler 

osmanlı Devleti'nde yönetime katılmayan, geçimini 
tarım, hayvancılık ve sanayi alanında üretim yaparak 
ya da ticaretle uğraşarak sağlayan ve devlete vergi 
veren gruptur. Bunlara “Reaya” ya da “Raiyyet” de 
denilmiştir. 


Mesleklerine Göre Osmanlı Toplumu 


Tüccarlar: Ticaretle ilgilenen kişilerdir. 


Köylüler: Şehir dışında oturan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan kişilerdir. 


Esnaflar: Osmanlı Devleti'nde yaklaşık 225 adet fark- 
ii meslek sahibi vardı. Esnaflar, iş kolları ile ilgili üretim yapıyor ve bunların satışıyla uğraşıyorlardı. Esnaflar, Loncalar halinde teşkilatlanmışlardı. 


Osmanlı toplumu dini açıdan, Müslüman ve Gayrimüslim (Hıristiyan, Yahudi) diye iki gruba ayrılmıştır. 


Osmanlı Toplumunda Yatay ve Dikey Hareketlilik 
Yatay hareketlilik, toplumdaki bireylerin ülke coğralyası üzerinde köyden şehire ya da bir bölgeden başka bir bölgeye göç edebilmesidir. 


Dikey hareketlilik ise, halktan birisinin yönetici gruba 
dahil olabilmesi anlamına gelir. Osmanlı toplumunda 
herhangi bir sınıf ayrımı yoktur. 


Osmanlı toplumunda hem “yatay harekeililik” hem 
de “dikey hareketlilik” görülmüştür. . . . 


Osmanli Topium Yapısında Görülen Değişmeler 
17. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan 
İç güvenlik sorunları ve isyanlar çiftçi nüfusun şehirlere 
göç etmesine neden olmuştur. Bu durum şehir nÜfusunun artmasına ve işsizlik sorunlarına neden olmuştur. 


18. yüzyılda Avrupa'dan getirilen teknik uzmanlar, Avrupa kültürünün öncelikle üst düzey devlet adamları 
arasında yayılmasına neden olmuştur. 


İREM YAYINLARI 


19. yüzyılda Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkardığı gelişmeler, kaybedilen topraklardan 
gelen kitlesel göçler sosyal yapıdaki değişiklikleri daha da artırmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde XVİll. yüzyılın sonlarından itibaren nüfus yapısında değişiklikler olmuştur. Savaşlara 
bağlı olarak Kırım ve Kafkasya'dan Anadolu'ya göçler 
yoğunlaşmıştır. 1860'ta “Muhacirin Komisyonu” kurularak göçmenlerin nakli, iskânı ve yer yurt sahibi olmaları sağlanmıştır. 


Batı'da başlayan kadın-erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı toplumunu kademeli olarak etkilemiştir. Ahmet 
Cevdet Paşa'nın kızı Faima Aliye Hanım yaptığı çalışmalarla Osmanlı toplumunda ilk kadın hakları savunucusu olmuştur. Askeri kıyafetlerde görülen Batı tarzı giyim toplumun diğer kesimlerine de yayılmıştır. 


Osmanlı Devleti kadın, çocuk ve yaşlıların korunması 
ve özürlülerin bakımına yönelik kurumlar oluşturmuştur. Bu kurumların başında 1895'te kurulan Darülaceze (yoksullar evi) gelirken Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde kurulan gureba hastaneleri de önemli yer tutmuştur. XX. yüzyıl başlarında sosyal yardımlaşmada 
fakir sever cemiyetler öne çıkmış, dönemin önemli 
sosyal yardım kurumlarından biri Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) diğeri de Donanma Cemiyeti olmuştur. 


Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali sonrası başlayan azınlık isyanlarını sona erdirebilmek için toplumsal düzenlemelere gitmiş ve azınlıklar bir çok alanda Müslümanlarla eşit hukuki düzenlemelere kavuşmuştur. 


Avrupa'da sanayileşmenin tarımsal üretimi geriletmesi, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya tarımsal ürün satışını artırmış, fakat zamanla Osmanlı ekonomisi Avrupa 
devletlerinin baskısı altında zayıflamış ve işsizlik s0- 
runları artmıştır. 


19. ve 20. yüzyılda Osmanlı topraklarının daralmasıyla ülke nüfusu azalmıştır. Ancak göçlerle nüfus içindeki Müslüman oranı giderek artmıştır. 


OSMANLI EKONOMİSİ 


İktisat Anlayışı 

Osmanlı Devleti, her türlü üretim sektöründe gerekli 
güven ortamını sağlamayı ve kendi içinde yeterli olmayı temel bir görev olarak algılamıştır. 


| 


Üretüm 

Tarım: Osmanlı Devleti'nde toprak “miri arazi” olarak 
devletin mülkiyetinde tutulmuştur. Osmanlı kanunnamelerinde “saban giren yer mülk olmaz” ifadeleri yer 
almıştır. Osmanlı Devleti'nde her aileye, kendi geçimini sağlamayabilmesi amacıyla yeterli oranda toprak 
verilmiştir. 


NETİ 


Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretim ülke içi inüya- 


ca göre şekillenmesine rağmen, 19. yüzyıldan itibaren Avrupe sanayisinin ihtiyaç duyduğu pamuk 
ve tütün gibi tarımsal hammaddelerin yetiştirilmesi- 


ne önem verilmiştir. 


Hayvancılık: Osmanlı toplumunda bir çok aile hem tarımsal faaliyetlerle, hem de hayvancılıkla uğraşmıştır. 
Hayvancılığa bağlı olarak dokumacılık da gelişmiştir. 
Bursa ipek, Ankara tiftik, Selanik çuha ve Bulgaristan 
aba üretimi ile ön plana çıkmıştır. 


Sanayi: Osmanlı Devleti'nde üretim “Lonca” adı verilen sivil oluşumlar tarafından takip edilmiştir. Loncaların Ürün fiyatlarını belirlenmesine “narh koyma” denilmiştir. 


Sanayi İnkılabı nedeniyle, Avrupa'daki üretimle rekabet edemeyen yerli üretim tezgahları kapanmaya 
başlamış ve zamanla lonca örgütleri işlevlerini yitirmiştir. 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti hammadde üretip satan, dışarıdan mamül (işlenmiş, şekillendirilmiş) mal satın alan bir duruma gelmiştir. Karaman ve Konya'da pamuklu dokuma, Tokat'ta ise 
bakırcılık gelişmiştir. 


Ticaret: Zanaatkarların ürettikleri malları dükkanların- 
da satması ve bir başka beldeden veya ülkeden tüccarlar vasıtası ile getirilen malların satılmasıdır. Tüccarlar; sermayedar tüccar, tacir-i seffarlar ve bölge 
temsilcilikleri bulunan tüccarlar olarak üçe ayrılır. 


Menzil örgütü ile devlet, resmi haberleşmedeki güven 
ve hızı sağlamak için her menzilin çevresindeki köy 
ve kasabaları ulak hayvanı bulundurma ve habercileri ağırlamakla yükümlü kılmıştır. 


Bölgeler arası tüccarların mallarını taşıyan mekkariler, 
malları kadıların huzurunda sözleşme ile alır, mallara 
zarar gelirse mekkariler mal sahibine öderlerdi. 


ÇE vavınuarı 


Osmanlı Devleti'nde ticaretin gelişmesi için tüccarların 


can ve malları devlet garantisi altına alınmış ve yapılan * 


kervansaraylar ile ticaretin gelişmesi sağlanmıştır, 


Devletin Başlıca Gelir Kaynakları 
Ser'i (dini) Vergiler 
Halkın dini inancına göre alınırdı. 


«> Öşür: Müslüman çiftçiden alınan ürün vergisidir. 

<> Haraç: Gayrimüslim çiftçiden alınan ürün vergisidir. 

<> Cizye: Askerlik yapabilecek durumda olan gayrimüslim erkeklerden alınan sosyal güvenlik ve hi. 
maye vergisidir. Bu vergi kadın, çocuk, ihtiyar ve 
düşkünlerden alınmamıştır. 


Örfi Vergiler 
Padişahın iradesiyle toplanan vergilerdir. Raiyyet Ru- 


sumu da denilen bu vergiler üreticinin durumuna gö: 
re toplanırdı. 


& Resm-i Çift: Müslüman çiftçilerin elinde bulunan 
toprakların karşılığında alınan bir vergidir. Vergi 
miktarı arazinin büyüklüğü ve çiftçinin evli bekâr 
oluşuna göre belirlenirdi. 

s İspençe: Gayrimüslim çiftçinin elinde bulunan 
toprakların karşılığında alınan bir vergidir. Müslümanlardan alınan Resmr-i Çift'in karşılığıdır. 


& Çifibozan: Toprağını mazeretsiz olarak terkeden 
ya da üç yıl üst üste işlemeyip boş bırakan çiftçilerden alınan vergidir. 

& Adet-i Ağnam: Hayvancılık yapanlardan alınan 
vergidir. Verginin miktarı hayvan sayısı ile orantılı olarak belirlenirdi. 


& Bac-ı Bazar: Pazar yerlerinden alınan bir vergidir. 


& Avarız: Olağanüstü durumlarda toplanan vergidir. 


Diğer Gelirler: Savaş ganimetleri, tuzla, orman, maden 
ve gümrük vergileri ile bağlı beylik ve devletlerden alinan vergiler de devletin gelir kaynaklarını oluştururdu. 


Devletin Giderleri 

Devletin başlıca giderleri; bayındırlık hizmetleri, askeri harcamalar, saray masrafları ve memur maaşları- 
ndan oluşmuştur. Harcamalar asıl hazineden (Hazine-i Amire) yapılır, bütçe fazlası gelirler yedek hazineye (Hazine-i Hassa) aktarılırdı. i 


osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıl ortalarına kadar bütçe 
gelirleri, devletin giderlerini rahatlıkla karşılarken bu 
dönemden itibaren Osmanlı bütçesi açık vermeye 


başlamıştır. 
Osmanlı Ekonomisinin Bozulma Nedenleri 
- Coğrafi Keşiflerle Avrupa'nın zenginleşmesi, 


- Keşfedilen yerlerden Avrupa'ya gelen altın ve 
gümüşün Osmanlı piyasasına girmesi, 


- Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne ekonomik 
bağımlılıklarının azalması, 


- Uzun süren savaşlara girilmesi, 


.- Köylülerin topraklarını terketmesiyle vergilerin düzenli toplanamaması, 


- Kaçak yollardan Avrupa'ya mal satılması. 


Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar para birimi 
olarak akçe kullanılmış, Fatih'ten itibaren altın (sikke) para kesilmiştir. 1840'da ilk kez “kaime” adıyla 
kağıt pare bastırılmıştır. 1844'te yayımlanan bir kenunla, Osmanlı Devleti'nin temel para birimi olarak 
“mecidiye” ve “kuruş” kabul edilmiştir. 


I. Abdülhamit Döneminde Basılan 5 Lira 


Değişen Şartlar Karşısında Osmanlı Ekonomisi 
Üretim 

Tarım: Tanzimat döneminden itibaren özel mülkiyet 
hakkı genişletilmiş, 1858'de yayımlanan “Arazi Kanunnamesi” ile topraktan alınan bir çok vergi kaldırılmış ve 
yalnızca “aşar vergisi"nin alınması karara bağlanmıştır. 


(EMİ YAYINLARI 


Sanayi: Sanayi İnkılabı'nın etkisiyle Osmanlı Devleti, 
fabrika açılmasına destek vereceğini ilan etmiş, 
1860'ta kurulan Islah-ı Sanayi Komisyonu, esnafların 
örgütlenerek şirketler kurmalarını sağlamaya çalışmıştır. 19. yüzyılda üretim merkezleriyle bağlantı kurmak ve ürünleri merkezi şehirlerde toplayabilmek amacıyla yol yapımı ve haberleşmeye önem verilmiştir. 


an 


19. yüzyılın sonlarından itibaren “yap, işlet, devret 
usulüyle yabancı yatırımcıların ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanmıştır. 


Ticaret: Avrupalı devletlerin Osmanlı ticaretindeki katkısı giderek artmış, 1838'de İngiltere ile imzalanan 
Baltalimanı Ticaret Anilaşması sonrasında gümrük 
vergileri yerli tüccarların aleyhine dönmüştür. 


Antlaşmaya göre; 96 3 olan ihracat vergisi 96 12' 
ye, ithalatta ise 96 3'ten 9b 5'e çıkarılmıştır. Yerli 
tüccarlara uygulanan 96 8 iç gümrük devam etlirilirken, bu vergi yabancı tüccarlardan kaldırılmıştır. 


Bu dönemde kapitülasyonlar devlet için büyük bir 
yük olmuş, yerli tüccarlar yabancı tüccarlarla rekabet 
edemez hale gelmiştir. 


1847'de devlet tarafından açılan ilk banka olan Bank-ı 
Dersaadet iflas etmiş, 1856'da İngilizlerin açtığı Bank-ı 
Osmani, devlet bankası haline gelmiştir. 1868'de çiftçilere kredi vermek amacıyla Mithat Paşa tarafından 
Memleket Sandıkları kurulmuştur. 


Kamu Ekonomisi 

17. yüzyıl sonlarından itibaren devletin nakit ihtiyacının artması üzerine bazı tımar toprakları İltizam sistemine göre vergilendirilmiştir. 


Osmanlı Devleti Kutsal İttifak Savaşları nedeniyle 
1695'ten itibaren “Malikane Sistemi'ni uygulamaya 
başlamıştır. Buna göre; vergileri üçer yıllığına mültezimlere verilen mukataa arazileri mültezimlere ömür 
boyu verilmeye başlanmıştır. 


18. yüzyılda Küçük Kaynarca Antlaşması sonrası 
1775'ten itibaren “Esham Usulü” adıyla iç borçlanmaya gidilmiştir. Bu usül ile mukataa arazilerinin yıllık 
kârları paylara ayrılarak şahıslara satılmıştır. 


Genel bütçenin denkleştirilememesi üzerine bazı kurumların giderlerinin karşılanması için “İrad-ı Cedid 
Hazinesi” ve “Tersane-i Amire Hazinesi” gibi düzenlemeler yapılmıştır. 


DİM Şİ ee MM EŞ SE DAME Ml İN e A MERE 


1854'ten itibaren dış borç alımına başlanmıştır. Ancak 
borçlar ödenemez hale gelince Avrupalı devletlerin 
baskısıyla 1881 yılında “Muharrem Kararnamesi” ile 
“Düyun-ı Umumiye İdaresi (Genel Borçlar İdaresi)” 
kurulmuş ve Osmanlı Devleti'nin bazı vergi gelirlerine 
el konularak dış borçların ödenmesi yoluna gidilmiştir. 


NOT 


Bu durum Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir. 


OSMANLI HUKUK SİSTEMİ 


Osmanlı Devleti'nde hukuk Şer'i ve Örfi hukuk olmak 
üzere iki temele dayanmış, ayrıca fethedilen yerlerdeki kanunlar da (yerel kanunlar) uyum için bir süre yürürlükte tutulmuş, uygun olanlar kaldırılmamıştır. 


Mahkemeler herkese açık tutulmuş, mahkeme kararlarını kabul etmeyenlerin Divan-ı Hümayun'a müracaat etmesine imkan sağlanmıştır. 


Örfi hukukun Şer'i hukuka ters düşmemesine özen 
gösterilmiş, davalar Şer'i mahkemelerde çözümlenmiştir. Ancak Zımmiler (gayrimüslimler) medeni hukuk alanında kendi dinlerinin esaslarına göre işlem 
görmüşler, topluma (kamu) karşı işledikleri suçlarda 
ise kadılar tarafından yargılanmışlardır. 


Kadıların, davalara bakarak yargı görevini yerine getirmenin yanında başka görevleride vardı. Kadı yardımcılarına ise Naib adı verilmiştir. 
Kadıların Görevleri 
-» Merkezden gönderilen emirlerin halka ulaştırılmasını sağlama, 


“Her türlü, sözleşme, nikah akdi, şirket kurulması gibi işlemleri onaylama (Noterlik), 


s» Halkın dilek ve isteklerini Divan'a iletme, 


« Vergilerin adil olarak dağıtılmasını, toplanmasını ve gerekli yerlere ulaştırılmasını sağlama, 


«s Bölgelerindeki yöneticilerin uygulamalarını 
kanunlara göre inceleme. 


Kadıların yöneiicileri denetlemesi, idarenin yargı 
denetimi altında olduğunu gösterir. 


fem — 


İSENİ YAYINLARI 


Osmanlı Devleti'nde yöneticiler kadıların kararı dişında iş yapamaz, kadılar da verdikleri .kararları 
kendileri uygulayamazlardı. Bu durum yönetim ve 
yargının birbirinden ayrıldığının göstergesidir. 


Kadıların görev yerleri belli aralıklarla değiştirilerek 
yargı bağımsızlığının sağlanması amaçlanmıştır. 


19 Yüzyılda Hukuk Alanındaki Değişildikler 

> Avrupa hukuk kuralları örnek alınmaya başlanmış 
ve Adliye Nezareti kurulmuştur (1870). 

> Nizamiye, Ticaret ve temyiz mahkemeleri açılmıştır. 


- Avrupa örnek alınarak maliye, hukuk, ticaret, eğitim ve idari alanda bir çok kanun ve yönetmelik çıkarılmıştır (Ceza Hukuku, Ticaret Kanunu, Deniz 
Ticaret Kanunu gibi). 


«- Yeni kanunları halka duyurmak amacıyla Düstur 
adıyla bir dergi çıkarılmıştır (1865). 


«> Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında Mecelle adı 
verilen İslam hukukuna dayalı medeni kanun hazırlanmıştır (1866-1878). 


Osmanlı adalet teşkilatının olumsuz tarafı mahkemelerde birlik olmamasıdır. Osmanlı Devleti'nde 
Cemaat Mahkemeleri, Konsolosluk Mahkemeleri, 
Şer'i Mahkemeler ve Nizamiye Mahkemeleri gibi 
mahkemeler faaliyet göstermiştir. 


KA A a 


OSMANLI DEVLETİ'NDE KÜLTÜR VE SANAT 
Düşünce Flayatı 

14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde düşünce 
hayatını İslami bilgiler ve örfi hukuktan kaynaklanan 
bazı değer yargıları şekillendirmiştir. Bu dönemde daha çok Selçuklu ve İslam düşünürlerinin etkisinde kaınmıştır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde 
kendine has normları olan bir düşünce hayatı gelişmiştir. Bu durum üzerinde padişahların düşünce hayatına önem verip desteklemeleri ve Osmanlı eğitim 
kurumlarının hazırladığı ortam etkili olmuştur. 


18. yüzyıldan itibaren Osmanlı düşünce hayatında 
batılı fikirler de etkili olmaya başlamıştır. Özellikle Avrupa'ya gönderilen elçilik heyetleri ve batı klasikleri- 
nin tercüme edilmesi bu etkiyi artırmıştır. İ 


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında devlet okulları ve yabancı okulların açılması, Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi gibi uygulamalar bu etkiyi daha da 
artırmıştır. Bu durumun sonucu olarak sosyal, siyasi ve 
hukuki konularda yenilikler getiren bazı fikir akımları 
Osmanlı Devleti'nin kurtuluş çaresi olarak görülmüştür. 


Bilim ve Teknoloji 
Kuruluş devrinde eğitim amacıyla Suriye, Irak ve Mısır'a 
öğrenci gönderilirken, Il. Murat ve Fatih devrinden itibaren Osmanlı ülkesi, özellikle stanbul büyük bir bilim merkezi haline gelmiştir. 


Osmanlı Devleti'nde bilimler temel olarak ikiye ayrılmıştır. 
Matematik, fizik, kimya gibi bilimlere “akli bilimler” denilmiş, dini konularla ilgilenen bilimlere ise “nakli bilimler” 
adı verilmiştir. 


Fatih'ten itibaren bilim adamları İstanbul'a getirilmeye 
başlanmış, özellikle Fatih devrinde “Sahn-ı Seman ” ve 
Kanuni devrinde inşa edilen “Süleymaniye ” medreseleüyle dünyanın en önemli bilim merkezi haline getirilmiştir. 


Yükselme döneminde; Ali Kuşçu matematik biliminin 
Osmanlı Devleti'nde kurucusu sayılır. Tıp alanında Sabuncuoğlu Şerafeddin; Cerrahiyyetül-haniye adıyla bir 
eser yazmıştır. Altunizade'de önemli tıpçılardandır. Aşık 
Paşazade, Neşri, İdris-i Bitlisi, Kemal Paşazade ve Mustafa Selaniki önemli tarihçilerdir. Ünlü Türk coğrafçısı Piri 
Reis Kitab-ı Bahriye adlı eseri, Seydi Ali Reis de Mir'atü'l 
Memalik adlı coğrafya ve gezi eserini yazmıştır. 


Faüh Sultan Mehmet ve Ali Kuşçu 


İYİ YAYINLARI 


17. yüzyılda Koçi Bey eserinde devletin duraklama nedenlerini ve çarelerini anlatmıştır. Katip Çelebi bibliyografya eseri Keşfü'z-Zünun ve coğrafyaya ait Cihannüma 
eserini yazmıştır. Peçevi, İbrahim Efendi, Katip Çelebi 
ve Naima dönemin önemli tarihçileridir. Evliya Celebi'nin Seyahatname adlı eseri ünlüdür. 


Yazi, Dil ve Edebiyat 
Osmanlı Devleti'nde yaşayan farklı milletler kendi dil- 


lerini konuşmakta özgür bırakılmıştır. Fakat resmi yazışmalarda Osmanlı Türkçesi zorunlu tutulmuştur. 


Osmanlı yazısı, Arap alfabesine dayalıydı. Bilimsel alanda, devlet yazışmalarında, ferman ve beratlarda Arap 
alfabesinin farklı yazım şekilleri kullanılmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde edebiyat çalışmaları; Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatı adlarıyla üç ana gruba ayrılmıştır. 


Divan edebiyatında; Baki, Fuzuli, Hayali, Yahya Bey, 
ve Nef'i önemli şairlerdir. Halk edebiyatında; Pir Sul 
tan Abdal, Kul Mehmed, Öksüz Dede, Hayali, Köroğlu, Cevheri, Aşık Ömer ve Karacaoğlan önemli şahıslardır. Tasavvuf (tekke) edebiyatında; Hacı Bayram 
Veli, Kaygusuz Abdal, Akşemseddin ve İbrahim Gülşeni önemli kişilerdir. 


19. yüzyılda Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünün edebiyatı, Fecr-i Ati edebiyatı, Milli edebiyat akımı gibi bir 
çok akım ortaya çıkmıştır. 


Güzel Sanatlar 


Osmanlı Devleti'nde minyatür, hat (güzel yazı), ebru 
(kağıt süsleme), çinicilik, tezhip, kakmacılık, ağaç ve 
sedef işlemeciliği, taş oymacılığı ve deri işlemeciliği 
gibi sanatlarda büyük bir gelişim yaşanmıştır. 


Mimari 

Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyıl ortalarına kadar mimaride Selçuklu ve beylikler dönemi mimari anlayışı etkili olmuştur. Fatih'ten itibaren Bizans mimarisinin etkisiyle tek ve yüksek bir kubbe anlayışı Osmanlı klasik mimarisinin temelini oluşturmuştur. Osmanlı klasik mimarisinin en güzel örnekleri 16. yüzyılda Mimar 
Sinan (İstanbul'da Şehzadebaşı ve Süleymaniye, Edirne'de Selimiye Camileri ) tarafından oluşturulmuştur. 


Osmanlı Devleti'nde mimari eserler; dini mimari (cami, tekke ve zaviyeler), sivil mimari (saraylar, hanlar, 
medreseler) ve askeri mimari (surlar, kaleler, burçlar, 
tophane, tersane) olarak sınıflandırılmıştır. 


18. yüzyılda, Lale Devri'yle birlikte Avrupa tarzı Rokoko ve Barok mimari ile 19. yüzyılda Ampir üslubu olarak adlandırılan anlayışlar Osmanlı Devleti'nde yaygınlaşmıştır. 18. yüzyılda Nuruosmaniye Camisi'nde 
Klasik Osmanlı mimarisi ile Avrupa barok usulünün 
sentezi denenmiştir. Ancak XX. yüzyılda Avrupa'dan 
alınan mimari anlayışlarla Osmanlı klasik üslubunu 
birleştirmeyi amaçlayan “Neoklasik mimari anlayışı” 
ortaya çıkmıştır. 


Mostar Köprüsü 


OSMANLILARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 


Sivil Eğitim Kurumları 
Osmanlı Devleti'nde temel eğitimini alan yetenekli 
öğrencilerin yetiştirildiği okullara medrese denilmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin en önemli eğitim kurumu olan dini ve pozitif bilimlerin birlikte okutulduğu medreseler 
19. yüzyılda devletin temel ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiş ve farklı okulların açılması zorunlu hale gelmiştir. 


Sıbyan Mektepleri 


Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretimin yapıldığı ilk 
okul sıbyan mektebi (mahalle mektebi) idi. Külliyelerin içerisinde, camilerin bitişiğinde veya müstakil bir 
yapı hâlinde kurulan sıbyan mektepleri her köy, mahalle ve semtte açılmıştır. 


Müslüman olanı her ailenin çocuğu bu mekteplere gidebilmiştir. Burada ders verenlerin özel eğitimleri 
yoktu. Okuma yazma bilen ve bu iş için uygun olduğu kabul edilen imam, müezzin, kayyum vb. kişiler 
bu mekteplerde ders vermişlerdir. Osmanlı Devleti'nde 
ilköğretim, li. Mahmut Döneminde İstanbul'da zorunlu 
hâle getirilmiştir. 


ÇE varınLarı 


Medreseler 


Osmanlı Devleti'nde orta ve yükseköğretim kurumla. 


rının temeli medrese teşkilatına dayanmıştır. Osmân: 
larda ilk medrese, 1330'da Orhan Bey tarafından İz 
nik'te yaptırılmıştır. Devletin sınırları genişledikçe Bur. 
sa, Edirne gibi birçok şehirde medreseler açılmıştır. 


Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde yüksek eğitim almak isteyenler Suriye, Irak ve Mısır gibi ilim merkezlerine giderken, Il. Murat ve Fatih döneminde Og. 
manlı ülkesi büyük bir ilim merkezi haline gelmiştir. 
Özellikle Fatih döneminde bilim hayatında önemli gelişmeler olmuştur. Bunun temel nedeni, Fatih'in bilim 
adamlarına saygı göstermesi ve değer vermesidir. 


Medrese Eğitimi 


Fatih Külliyesi devrin en büyük bilim adamlarını bir 
araya toplamıştır. Fatih Külliyesi'nin Sahn-ı Seman 
Medreseleri diye anılan kısmı kültür hayatının en 
önemli kuruluşlarından birini oluşturmuştur. Klasik 
dönemde Osmanlı medreseleri genel ve ihtisas medreseleri olarak ikiye ayrılmıştır. 


Genel medreseler, devrin ilimlerinin birlikte okutulduğu, dereceleri müderrislerinin aldığı yevmiyeye göre 
belirlenen medreselerdi. 


Bunlar; Haşiye-i tecrid (yirmili) (20 akçe), Miftah (otuzlu) (30 akçe), Kırklı (40 akçe), Ellili (hariç ve dâhil) (50 
akçe), Sahnı Seman (50 akçe ve üstü), Altmışlı (60 
akçe ve üstü) medreseler şeklindeydi. 


İhtisas medreseleri, ihtisas gerektiren bir alanda eğitim veren medreselerdi. Bunlar; Darul Kurra (Kur'an), 
Darul Hadis (hadis), Darut Tıp medreseleriydi. 


Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'a İstanbul'da 
Süleymaniye Cami ve medresesini yaptırmıştır. OSmanlı eğitim ve öğretimini en yüksek noktaya ulaştıran 
Süleymaniye Medresesi, fen ve tıp ilimlerinin verildiği 
bir eğitim kurumu hâline getirilmiştir. 


Orta düzeydeki medrese öğrencilerine "softa", yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere de "danişmend" 
denilmiştir. Sahn-ı Seman Medreselerini bitirenlere 
“içazetiname" denilen diploma verilirmiştir. Her medresede esas olarak bir müderris bulunur, yardımcısı- 
na da “muid” denilirdi. 


Mesleki Eğitim Kurumları 


Selçuklular döneminde Anadolu'da yaygın olarak görülen Ahilik ( Lonca ), Osmanlılar döneminde de varlığını sürdürmüştür. 


Ahilik, üyelerine meslek bilgisi ve becerisi kazandıran, 
dini bilgilerini artıran ve en önemlisi de iş ahlakına dayanan bir eğitim kurumudur. 


Askeri Eğitim Kurumları 


Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerleri ve Tımarlı sipahiler, sürekli savaşa hazır tutulmuşlardır. 


Klasik dönemde en önemli askeri eğitim kurumu sarayda bulunan ve “Devşirme Sistemi” ile beslenen Enderun'dur. Enderun da komutan ve yönetici yetiştirilmiştir. 
Il Murat döneminde açılan Enderun 1909 yılına kadar 
varlığını sürdürmüştür. 


18. ve 19. Yüzyıllarda Açılan Eğitim Kurumları 


Sivil Kurumlar 


Ii. Mahmut döneminde ilköğretim zorunlu hale getirilerek eğitim; sıbyan mektepleri, iptidaiye (ilkokul) 
mektepleri ve Rüşdiyeler (ortaokul) olmak üzere üç 
aşamalı hale getirilmiştir. 


Il. Mahmut döneminden itibaren Avrupa'ya öğrenci 
gönderilmeye başlanmıştır. Bu uygulamanın sonucunda Avrupa eğitimi almış kişilerin devlet teşkilatlarında 
görev almaları batılılaşma çalışmalarını hızlandırmış, 
yönetim ve hukuk alanlarında önemli ıslahatlar yapılmıştır. 


Tanzimat döneminde; lise düzeyinde 1849'da Darülmaarif, 1868'de Galatasaray Sultanisi ve 1872'de lise 
düzeyinde idadiler açılmıştır. 1861 yılında ilk kız rüşdiyeleri açılmıştır. Zamanla bu okullara Gayrımüslimler 
de alınmıştır. Abdülmecid döneminde Mekatib-i Umu- 


- miye Nezareti (Okullar Genel Bakanlığı) kurulmuş ve 
— Eğitimdeki yenilik hareketleri bu bakanlık tarafından 


düzenlenmiştir. Darülfünun adıyla 1870'te Batı tarzı ilk 
üniversite açılmıştır. 


L li 


ÇEENİ YAYINLARI 


Mesleki Eğitim Kurumları . 


1874'te Hukuk Mektebi, 1883 yılında Mülkiye Mühendis Mektebi, 1891'de Halkalı Ziraat Mektebi, 1895'te 
Baytar Mektebi, 1864'te Lisan Mektebi, 1870'te Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu), 1848'de Darülmuallimin (Öğretmen Okulu), 1866'da Mekteb-i Tıbbiye, 
1860'ta Islahhane (Sanat Okulu), 1868'de Kız ve Erkek Sanayi Mektepleri açılmıştır. 


li. Meşrutiyet döneminde yalnızca kızların gidebileceği bir yüksekokul açılmıştır. 


Askeri Kurumlar 


18. yüzyılda Avrupa ordularındaki gelişmelerden yararlanmak amacıyla Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmiştir. 18. yüzyılın sonlarında subay yetiştirmek 
amacıyla Kara Mühendishanesi ve Deniz Mühendishanesi açılmış, Avrupa tarzında “Nizam-ı Cedid” ordusu kurulmuştur. 


1826'da Askeri Tıp Okulu, 1835'te Kara Harp Okulu 
açılmıştır. 1857 yılında Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) kurularak bütün okullar bu bakanlığa bağlanmıştır. 1861 yılında çıkarılan bir nizamname ile askeri 
okullar ilgili bakanlıklara bağlanmıştır. 


Kuleli Askeri Lisesi 


Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar 


Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıkların vakıf gelirleriyle kurdukları azınlık okulları 19. yüzyılda daha da 
yaygınlaşmıştır. Ayrıca; İngiltere, Fransa, Almanya, 
İtalya, ABD gibi bir çok devletle yapılan antlaşmalar 
sonucu özerk yapıya sahip yabancı okullar açılmıştır. 


Bu okullardaki müfredat programlarına Osmanlı 


Devleti'nin karışamaması, azınlıklar arasında miliyeiçi duyguların gelişmesine ve devletin egemenlik 
haklarının zayıflamasına neden olmuştur. 


TEST - | 


Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde şehzadelere okuyup yazabilecekleri seviyede Arapça, 
Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça öğretilmiştir. 


Osmanlı şehzadeleri ile ilgili bu uygulama- 
nin; 


I. halkla rahat iletişim kurmalarını sağlama, 
II. ülke genelinde eğitimi yaygınlaştırma, 
NI. azınlıkları yönetime katma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız || C) Yalnız HI 


D) ivelli E) Il veli 


Osmanlı Devleti'nde 1858'de çıkarılan Arazi Kanunnamesi ile kişilere ait mülk topraklar devlet 
güvencesi altına alınmış, 1869'da bu hak yabancılara da tanınmıştır. 


Bu düzenlemenin Osmanlı Devleti'nde; 


I. özel mülkiyetin yaygınlaşması, 
İl yabancı yatırımların artması, 
NI. azınlıkların ayrıcalık kazanması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) i veli E) il veill 


Osmanlı Devleti'nde divanda görüşülen davaların kararları değiştirilemezdi. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) Güçler birliği ilkesinin uygulanmadığının 

B) Divanın yüksek yargı organı özelliği taşıdığı- 
nın 

C) Yazılı hukukun gelişmediğinin 

D) Yargı kararlarının tartışmaya açık olduğunun 

E) Ülkede hukuk birliğinin olmadığının 


ÇENİ yayını arı 


4. 


» 


Osmanlı Devleti'nde padişah fermanlarının 


kesin olmasının ve değiştirilememesinin aşa- 


ğıdakilerden hangisine katkı sağladığı sayu. 
nulabilir? 


A) Ordunun yönetimdeki etkinliğinin azalmasına 
B) Yeni yönetim birimlerinin kurulmasına 

C) Merkeziyetçi yapının güçlenmesine 

D) Halkın devlete bağlılığının artmasına 

E) Divan Kurulu'nun önemini kaybetmesine 


Osmanlı Devleti'nde padişahların kişisel iş. 
tek ve kararlarıyla ülkeyi yönetme yetkilerinin 
aşağıdakilerden hangisiyle sona erdiği savunulabilir? 


A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla 

B) Danışma meclislerinin kurulmasıyla 

C) Azınlıklara verilen ayrıcalıkların genişlemesiyle 
D) Divan'ın yerine bakanlıkların kurulmasıyla 
E) Anayasal düzene geçilmesiyle 


Pençik Sistemi: Savaşlarda ele geçirilen esir 
gençlerin belli bir askeri eğitimden geçirilerek 
orduya alınmasıdır. 

Devşirme Sistemi: Özellikle Hristiyan köylü çocukları arasından zeki ve yetenekli olanlarının 


belli aralıklarla seçilip saray ve ordu için yetiştirilmesidir. 


Yukarıdaki tanımlara bakılarak, Osmanlı Devleti'nde Pençik sisteminden Devşirme sistemine geçilmesinde; 


. Ordu ve yönetimin nitelikli insan gereksiniminin karşılanmasında süreklilik sağlanmak istenmesi, 

İl. savaşlarda ele geçirilen gençlerin sayıca yetersiz kalması, 

Iİ. siyasi ve askeri gücün artırılmak istenmesi 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Ii veli 


D) Ivelli E) 1, il ve ill 


(LA 


TEST - | 


Osmanlı Devleti'nde devlete ait topraklar gelirlerine göre derecelendirilmiş, devlet adamlarının 
rütbe ve mevkilerine göre dağıtılmıştır. 


Bu uygulama, devlete ait topraklar ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olabilir? 


A) Maaş karşılığı olarak verildiklerinin 

B) Devletin merkezine yakın olduklarının 

C) Halk tarafından işletildiklerinin 

D) Devlet adamlarının mülkiyetine geçirildiklerinin 
E) Orduya asker yetiştirilmesini sağladıklarının 


Osmanlı Devleti'nde mesleki ve teknik eğitim 


10. 


Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında ordu, gönüllü 
aşiret askerlerinden oluşturulmuş, daha sonra 
daimi ve düzenli bir ordu kurulmuştur. 


Bu değişikliğin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) Seferlerin ve kuşatmaların uzun sürmesi 

B) Ülke sınırlarının genişlemesi 

C) Yerleşik hayata geçişin özendirilmesi 

D) Devlet otoritesinin korunmak istenmesi 

E) Askeri eğitim gereksiniminin ortaya çıkması 


, 11. Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminde görüveren sanat okullarına daha çok kimsesiz ço- İsi 
cuklar alınmıştır. i 
v5 İ. azınlıklara mahkemelere başvurarak hakları- 
Bu uygulamayla Osmanlı Devleti'nin; > 
ni arama olanağının tanınması, 
- ii. karma mahkemelerde yabancı yargıçların 
I. sahipsiz çocukları topluma kazandırma, b > : R öl 
Eb , i görev yapabilmesi, 
Il. eğitimi zorunlu hale getirme, z 2 — pe 
e > Hi. yüksek mahkeme üyelerinin yargı kararı ol- 
IN. sosyal sorunlara çözüm bulma $ 
3 madan görevden alınamaması 
: 
: : pi ... ie 
le hangilerine Mleşymak teteçli Şe uygulamalarından hangilerinin, devletin egedal Dü menlik haklarına aykırı olduğu savunulabilir? 
alg BEAR Gu A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Ili 
D) li ve İli E)i, ll velil D) Ive E)ilvelll 
Osmanlı Devleti'nin egemen olduğu topraklar üzerinde dili, dini ve gelenekleri birbirin- 12. Osmanlı Devleti'nde meydana gelen aşağıda- 
den farklı ulusların birarada yaşamasının ki gelişmelerden hangisinin devletin ekono- 
aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı savu- misinin bozulmasına ortam hazırladığı savunulabilir? nulamaz? 
A) Hukuk birliğinin sağlanmasını A) Savaşların uzun sürmesi 
B) Özel mülkiyetin gelişmesini B) İsyanların çıkması 
C) Askeri ıslahatlar yapılmasını C) Kapıkulu ordusundaki asker sayısının artması 
D) Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını D) Ayanların varlığının kabul edilmesi 
E) Halkın yönetime katılmasını E) Tımar sisteminin bozulması 
o 2D 8B 4C SE GE © 8&C SA 10C 12-D| 
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E) Müslüman olmayanlara yönetimde görev verilimediğinin 


TEST - 2 
1. Osmanlı İmparatorluğu'nda; 4. Osmanlı Devleti'nde verimi yüksek olan toprak 
e , ların gelirleri tımar sistemiyle maaş karşılığ N 
— Yeniçeri Ocağı'na askerlikle ilgisi olmayanların rak verilmeyip doğrudan devlet a 
alınması, rılırdı a 
— Tımarların adaletsiz dağıtımı yüzünden köylülerin şehirlere göç etmesi Bu uygulamanın temel nedeni olarak aşağı. 
. dakilerden hangisi gösterilebilir? 
durumlarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? A) Yerleşik yaşama geçişi teşvik etmek 
o B) Yerel yöneticilerin güçlenmesini önlemek 
2 ll ei Ares C) Eyaletlerde yönetimi kolaylaştırmak 
) Or Le e asian azalmasına D) Tımarlı sipahilerin sayısının artmasını önlemek 
C) Üretim faaliyetlerinin zarar görmesine E) Halkın devlete bağlılığını artırmak 
D) Siyasi birliğin bozulmasına 
E) Devletin gelir gider dengesinin bozulmasına 
5. Osmanlı Devleti'nde Devşirme sistemi ile alınan 
Hristiyan gençler, yetiştirildikten sonra Kapıkulu 
ocaklarına ve Enderun Mektebi'ne dağıtılırdı. 
2. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdakilerden 
hangisinin devletin merkeziyetçi y apısını ko- Bu bilgiye bakılarak, Devşirme sisteminin aşarumasında etkili olduğu savunulamaz? ! ğıdakilerden hangisinde verilen alanlarla ilgili 
ç gelişmeleri kapsadığı savunulabilir? 
A) Yollar ve köprülerle gelişmiş bir ulaşım ağı- z 
İn Kli N A) Askerlik ve Yönetim 
B) Posta teşkilatının oluşturulması p) B) Eğitim ve Ekonomi 
C) Eyalet ve sancak yöneticilerinin belli aralık- ©) Bilim ve Hukuk 
larla değiştirilmesi D) Yönetim ve Ticaret 
D) Geliri yüksek olan toprakların tımara verilme- E) Bilim ve Sanat 
yip devlet hazinesine aktarılması 
E) İltizam sisteminin yaygınlaştırılması 
6. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, yalnız askeri alanda yapılan köklü bir değişiklik olmakla kalmamış; sosyal, ekonomik ve 
a kültürel değişi 
Osmanlı Devleti çok uluslu yapıya sahip olması- e 
na rağmen, merkez ve taşradaki bütün resmi 
iç Bu durum Yeniçeri ğı'nın; 
kayıtlar Türkçe olarak tutulmuştur. e 
I. savaşlarda merkez ordusunu olust 
Bu durum O i'yle ilgili ğ j bi 
e e MN yi m ve li. İstanbul ve çevresinin güvenliğini sağlaması, 
g göstergesi olabilir? II. yenilik hareketlerini ayaklanmalarla engel- 
e lemesi 
A) Halk arasında ortak bir kültür oluşturduğunun 
B) Ulusal kültürün korunmasına önem verdiğini Ö 
ginin özellikleri ileri ili 
C) Dış kültürlerden etkilenildiğinin Gi e e 
D) Türkçenin yabancı kelimelerden arındırıldığının A) Yalnız | B) Yalnız |l GC) Yalnız Il 


D) ivell E)i,ilvelili 


TEST - 2 


Osmanlı Devleti, Rumeli'de fethettiği topraklarda sistemli bir iskan siyaseti izlemiş, bu amaçla 
konar göçer Türkmenleri bölgeye yerleştirmiştir. 


Bu uygulamanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Fetihlerin kalıcı hale gelmesi 

B) Tarımsal üretimin artması 

C) Türk İslam kültürünün yayılması 
D) Vergi gelirlerinin artması 

E) Yönetimde ikiliklerin yaşanması 


Osmanlı Devleti'nde eyaletlerin yönetimi beylerbeylerinin sorumluluğunda olduğu halde, kadı- 


10. 


Osmanlı Devleti'nde Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmemesinde Osmanlı toplumunda batıda olduğu gibi bir burjuva sınıfının olmaması etkili 
olmuştur. 

Buna göre sanayi alanındaki gelişmeyle aşağıdakilerin hangisi arasında bir ilişki kurulabilir? 


A) Sosyal yapı 
B) Siyasi gelişme 
C) Hukuksal yapı 
D) Yönetim şekli 
E) Etnik yapı 


ları atama ve görevden alma yetkileri divan üye- 11. Osmanlı Devleti'nin farklı dini ve etnik kimliğe 
si olan kazaskerlerin görevleri arasındaydı. sahip grupları bünyesinde barındırmasının; 
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisinin I. eğitim, 
amaçlandığı savunulabilir? Il. yönetim, 
Z ii. hukuk 
A) Hukuk alanındaki ikili uygulamaları ortadan : 
kaldırmak z alanlarından hangilerinde farklı uygulamala- 
B) Ulusal egemenliği pekiştirmek ra neden olduğu savunulabilir? 
GC) Yargı bağımsızlığını sağlamak 
D) Padişahın yetkilerini sınırlandırmak A) Yalnız | B) Yalnız il C) Yalnız Il 
E) Vergilerin toplanmasını kolaylaştırmak | 
i z D) i veli E)Lilvelli 
Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde nüfusun çoğunluğunun köy ve mezralarda yaşa- , iz ir ii 
mari 12. Osmanlı Devleti'nde kuruluştan itibaren siyasi, 
* ekonomik ve kültürel alanlarda sağlanan başarı- 
I. ekonomik hayatın büyük ölçüde tarim ve ii il Yep ee yeni düzenlemelere 
hayvancılığa dayalı olması i gidilmesini zorunlu kılmıştır. 
II. şehirlerde nüfusun çoğunluğunun gayri- N < e > 
müslimlerden oluşması Aşağıdakilerden hangisi bu başarılara bağlı 
(1. bazı Türk boylarının yarı göçebe yaşam tar- al gelen gelişmeler arasında 
il : g 7 
zını devam ettirmesi DEE enez 
durumlarından hangileriyle açıklanabilir? a danla Pa a ll 
B) Padişahlığın Osmanlı hanedanına ait olması 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il C) Balkanlarda iskan politikasının uygulanması 
D) Devşirme sisteminin uygulanması 
D) ivelil E) ii velli E) Divan üyelerinin sayısının artırılması 
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1. 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 
hakimiyet kurduğu ülkelerde hoşgörülü ve 
adaletli bir yönetim kurduğuna kanıt olarak 


gösterilemez? 


A) Rusların önünden kaçan İsveç Kralı'nın Osmanlı Devleti'ne sığınması 

B) Karlofça Antlaşması'yla Venedik'e bırakılan 
Mora'nın tekrar Osmanlı yönetimine geçmek 
istemesi 

C) Rum İsyanı'nın diğer Hristiyan toplumlar tarafından desteklenmemesi 

D) Ankara Savaşı sonrasında Balkanlarda büyük oranda toprak kayıplarının olmaması 

E) Osmanlı hakimiyetindeki ulusların öz kültürlerini koruyabilmesi 


Osmanlı Devleti'nde devlet adamı yetiştirme- 
yi amaçlayan Enderun Mektebi aşağıdaki dönemlerden hangisinde açılmıştır? 


A) Kuruluş B) Yükselme 


©) Dağılma D) Gerileme 


E) Duraklama 


Osmanlı Devleti'nde zenginlerin mülklerinin 
veya gelirlerinin bir kısmının kamu ve halk 
yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dirlik 


B) Vakıf C) Tımar 


D) İltizam E) Malikane 


Osmanlı Devleti'nde seyfiyeden yetişen divan üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 


A) Yeniçeri Ağası B) Sadrazam 


C) Kaptan-ı Derya D) Kazasker 


E) Vezir 


İHİEMNİ yYayınLarı 


5. 


Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden 
hangisinde 1.'de verilenin Il.'ye neden olduğu 


savunulamaz? 


I. 


UN 


A) Saltanat sisteminin 
benimsenmesi 

B) Padişahların halife 
sanını kullanması 

C) Çok uluslu yapının 
oluşması 

D) Sınırların genişlemesi 

E) Şehzadelerin san- 


Padişahlığın Osmanlı 
hanedanına âit olması 
Müslümanların devlete bağlılığın artması 
Hoşgörülü yönetimin 
önem kazanması 
Yeni yönetim birimlerinin kurulması 
Yönetim şeklinin de- 


cağa çıkma usulünün kaldırılması 


ğişmesi 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle azınlıkların hakları genişletilmemistir? 


A) Tanzimat Fermanı 
B) Kanun-ı Esasi 

C) Islahat Fermanı 
D) Sened-i İttifak 

E) Halepa Fermanı 


Osmanlı Devleti'nde klasik mimari tarz Lale Devri'yle ile birlikte önemini kaybetmiş, Avrupa'daki 
mimari tarzların etkisiyle eserler yapılmaya başlanmıştır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki mimari tarzların etkisiyle yapılan 
eserler arasında gösterilemez? 


A) Yıldız Sarayı 

B) Süleymaniye Camii 

C) Ili. Ahmet Çeşmesi 

D) Dolmabahçe Sarayı 
E) Nur-u Osmaniye Camii 


Osmanlı Devleti'nde matbaanın kullanımının 
yaygınlaşmasıyla aşağıdaki sanatlardan hangisinin öneminin azaldığı savunulabilir? 

A) Minyatür 


B) Seramik G) Çinicilik 


D) Hattatlık E) Nakkaşlık 


ANAK İACAN AM Me ie allame zamn imla ene same 
i Pi ALKALİN al iç em een m eman şk pa 


10. 


TEST - 3 


Osmanlı Devleti'nde; 


1. askerlik, 
Ii. eğitim, 
ii. diplomasi 


alanları ile ilgili yetkileri olan yönetici sınıflar 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? 

i; IN LR 
A) Seyfiye 


Kalemiye İlmiye 
B) Kalemiye İlmiye Seyfiye 
C) Seyfiye İlmiye Kalemiye 
D) İlmiye Seyfiye Kalemiye 
E) Kalemiye Seyfiye İlmiye 
Osmanlı Devleti'nde divanda yer alan aşağı- 


daki üyelerden hangisinin görevi yanlış olarak verilmiştir? 


A) Sadrazam - Divan toplantılarına başkanlık eder. 

B) Kazasker - Adalet işlerine bakar. 

C) Kaptan-ı Derya - Yeniçeri Ocağı'nın komutanıdır. 

D) Nişancı - Yazışmaları hazırlar. 

E) Defterdar - Devletin mali politikalarını 
düzenler. 


11. Osmanlı Devleti'nde görülen; 


1. ham gümüşün kullanımının sınırlandırılması, 
Ii. sahte para basımına yönelik tedbirlerin alınması, e 
Ii. yeni paraların piyasaya çıkmasıyla eski paraların toplatılması 


çalışmalarından hangileri fiyat artışlarının engellenmesine yönelik olarak yapılmıştır? 
C) iveli 


A) Yalnız | B) Yalnız il 


D) ivelli EL ilvelli 


12. Osmanlı Devleti'nde eski Türk devletlerinde ol- 


duğu gibi yönetimde hanedanlık anlayışı geçerli olmuştur. Ancak bu anlayışın neden olduğu 
olumsuzlukları ortadan kaldırmak için devlet zaman zaman çeşitli düzenlemeler yapmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu tür düzenlemeler 
arasında yoktur? 


A) Hükümdarlığa aday olan kişi sayısının azaltılması 

B) Saray kadınlarının devlet işlerine karışmasının önlenmesi 

C) Padişahlara yönetimde mutlak egemenlik hakkının tanınması 

D) Şehzadelerin sancağa çıkması geleneğinin kaldırılması 

E) Devletin başına geçecek şehzadelerin önceden belirlenmesi 


13. Osmanlı Devleti'nde; 


(GEEMİ YAYINLARI 


1. Öşür, 
Ii. Cizye, 
IN. Haraç 


vergilerinden hangileri tarımsal üretimle ilgili 
olarak alınmıştır? 


A) Yalnız li B) Ive ll C) | ve lll 


D) İl ve ill EL ilvelii 


14. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kullanımının 


yaygınlaşması; 


1. kültür, 
11. bilim, 
1. eğitim 


alanlarından hangilerinin gelişimini olumlu 
yönde etkilemiştir? 
GC) I veli 


A) Yalnız | B) Yalnız İl 


D) iveili Ey Li ve ill 
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TEST - 4 
Sg) 


Osmanlı Devleti diğer Türk devletleri gibi kısa 
sürede yıkılmamış, uzun süre varlığını sürdürmüştür. 

Bu duruma, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisinin daha cok katkı 
yaptığı savunulabilir? 

A) Halkı yönetime ortak etmesi 

B) Veraset anlayışını değiştirmesi 

C) Sosyal devlet anlayışını uygulaması 

D) Ticaret yollarını kontrol altına alması 

E) İskan siyasetini uygulaması 

Osmanlı Devleti'nde, Tımar sisteminin yerini 
iltizam ve Malikane sistemlerinin alması, aşağıdakilerden hangisinin etkinliğinin artırmasına ortam hazırlamıştır? 

A) Ahilerin B) Azınlıkların 

C) Ayanların D) Yeniçerilerin 

E) Sipahilerin 

Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerinde as- 


ker ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanan 
sistemler arasında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 

B) İltizam 


A) Pençik G) Tımar 


D) Devşirme E) Yükümlülük 


Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerleri devşirmelerden, Tımarlı sipahiler ise Türklerden oluşturulmuştur. 


Osmanlı Devleti askeri alandaki bu yapılanma ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? 


A) Toplumsal dayanışmayı artırma 

B) Orduda hiyerarşik düzeni koruma 

C) Azınlıkların devlete bağlılıklarını artırma 

D) Askeri güçler arasında denge unsuru oluşturma 

E) Devşirmelerin devlet yönetiminde etkin olmasını sağlama 


İHENİ YAYINLARI 


N 


Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerinde uy 
gulanan; 


. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı Sayılması, 

Il yönetimin hükümdar ve oğullarına ait olması 

IN. hanedanın en yaşlı üyesinin tahta çıkması 


egemenlik anlayışları aşağıdakilerden hangisinde verilen sıralamaya göre uygulanmıştır? 
ALILIN. 


B)I,ML,IN. Ong. 


DJ IM.E. EN, 


Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi 
padişahın görevlerinden biridir? 


A) Divandaki yazışmaları kayıt altına alma 

B) Divanda alınan kararların dine uygunluğunu 
denetleme 

C) Uluslararası yazışmaları düzenleme 

D) Savaş sırasında orduya komuta etme 

E) Medrese hocalarını atama 


Osmanlı ordusunda yer alan “Cebeciler'in 
görevi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Köprü ve geçitlerin güvenliğini sağlamak 

B) Ordunun silah gereksinimini karşılamak 

G) Kale kuşatmalarında tüneller kazmak 

D) Meydan savaşlarında düşmana ilk saldırıyı 
gerçekleştirmek 

E) Savaştan önce düşman güçleri hakkında bilgi toplamak 


Osmanlı Devleti'ndeki divan üyelerinin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde 
verilen bilgi doğru değildir? 


A) Kazasker; kadı ve müderrisleri artar. 

B) Defterdar; mali işlerden sorumludur. 

C) Yeniçeri ağası; donanmayla ilgili askeri işlere bakar. 

D) Nişancı; devlete ait toprakların kayıtlarını tutar. 


E) Reisülküttap; dış ilişkilerden sorumludur. 


10. 


i 
pe 


yerimi mala ir 
|1B 2C 3B 4-dD 


TEST - 4 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 
vakıflar yoluyla sağlanan hizmetlerden biri 


değildir? 


A) Eğitim kurumlarının açılarak finanse edilmesi 

B) Sağlık hizmeti veren kurumların açılması 

C) Fakir ve yoksulların ihtiyaçlarının karşılanması 

D) Han, köprü ve kervansaray gibi eserler yapılarak ulaşım ve ticaretin kolaylaştırılması 

E) Üretimin denetlenerek kalitesinin artırılması 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda 
“Akıncılar”ın görevlerinden biri değildir? 


A) Savaş sırasında padişahı korumak 

B) Barış zamanlarında sınırların güvenliğini 
sağlamak 

GC) Savaş öncesinde istihbarat toplamak 

D) Seferlerde orduya öncülük etmek 

E) Sınır boylarındaki düşman güçlerini yıpratmak 


. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 


ekonomik gücünü doğrudan yansıtmaz? 


A) Değerli madenlerden para bastırması 

B) Anadolu beyliklerinden toprak satın alması 

C) Bağlı beylik ve devletlerden vergi alması 

D) Ticaret yollarına hakim olması 

E) Fethedilen topraklarda tımar sistemini uygulaması 


1. İthalattan alınan gümrük vergilerinin azaltılması 

Il. Alınan dış borçların yatırım amaçlı kullanılmaması i 


II. Yerli sanayinin teşvik edilmesi 


Osmanlı İmparatorluğu'nda görülen yukarıdaki, gelişmelerinden hangilerinin ekonomiyi 
dışa bağımlı hale getirdiği savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız li GC) Yalnız İli 


D) | veli E) Il ve lll 


KEM YAYINLARI 


13. 


14. 


15. 


16. 


Osmanlı Devleti'nde “Lonca” kavramı; 


i. hukuk, 
Il. askerlik, 
IN. ekonomi 


alanlarından hangilerinde yapılan teşkilatlanmayı içerir? 
GC) Yalnız lil 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) i vellli E) Ii vellli 


Osmanlı Devleti'nde ilmiyeden yetişen divan 
üyeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmiştir? 


A) Şeyhülislam — Nişancı 

B) Sadrazam — Reisülkütiab 
C) Kazasker oO— Şeyhülislam 
D) Nişancı — Kaptan-ı Derya 
E) Defterdar o— Kazasker 


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devlet yönetiminin teokratik niteliğini vurgulamaktadır? 


A) Divan kararlarının şeyhülislamın fetvası ile 
uygulanması 

B) Mutlak gücün padişahın elinde olması 

C) Devletin farklı milletlerden oluşması 

D) Divana sadrazamın başkanlık etmesi 

E) Azınlıklara hoşgörülü davranılması 


Osmanlı Devleti'nde iltizam sisteminin uygulanmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? 


A) Askerliği teşvik etmek 

B) Ülke sınırlarını genişletmek 

C) Göçebelerin yerleşik hayata geçmesine ortam hazırlamak 

D) Ticareti canlandırmak 

E) Devletin nakit para ihtiyacını karşılamak 
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20. YÜZYILDA 
OSMANLI DEVLETİ 


(İBIBİMİ| YAYINLARI 


OSMANLI DEVLETİ'NİN YIKILIŞINI 
HAZIRLAYAN İÇ VE DIŞ GELİŞMELER 


Türk İnkılabı'nın en önemli nedeni; Osmanlı Devlet'nin dağılma sürecine girmesi ve dağılmayı önleme 
çabalarının yetersiz kalmasıdır. Bunun için Türk İnkilabı öncesindeki bazı gelişmeleri hatırlatmak amacıyja Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki bazı 
önemli olaylara değineceğiz. 


osmanlı Devleti'nin Çöküşü 

Mi. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'nin 
içinde bulunduğu durumun giderek kötüleşmesi ve 
bunun önlenememesi devletin çöküşünün en önemli 
nedenlerindendir. Bu bozulma sürecinde toprak sİstemi, vergi düzeni, ordu, eğitim gibi önemli alanlardaki düzensizlikler ve yanlış uygulamalar sonucunda 
halkın merkezi idareye güveni azalmıştır. Bunun sOnucunda çok sayıda iç isyan çıkmış, Osmanlı Devleti 
askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda çok büyük güçlüklerle karşılaştığı bir dönem yaşamıştır. 


Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan gelişmeler (Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform) sonrasında Avrupa devletlerinin, ekonomik ve siyasi yönden 
Osmanlı Devleti'ne bağımlılıkları azalmıştır. 


Fransız İhtilali sonucunda Osmanlı topraklarında milliyetçi isyanlar çıkmıştır. XIX. yüzyılda büyük devletler 
stratejik önem taşıyan Osmanlı topraklarına sahip Olmak amacıyla Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmışlar ve ulusçu nitelikli isyanları destekleyerek Osmanlı 
topraklarındaki çıkarlarını korumaya çalışmışlardır. 


Osmanlı Devleti'ni Kurtarma Çabaları 


XVil. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin eski gücünde olmadığı farkedilmekle beraber Avrupa'nın üstünlüğü 
kabullenilmemiştir. Bu yüzyılın sonlarında görülen büyük toprak kayıpları, ıslahat adı altında gerçekleştirilen çalışmaların yetersizliğini ortaya koymüğtur. 


Xvili. yüzyılda ise, Avrupa'daki yenilikler örnek alınarak yapılan ıslahatlar çoğunlukla askeri amaçlı olduğu için amacına ulaşamamıştır. XVİİ. ve XV. yüzyıl 
ıslahatlarının başarısızlığında; yenilik karşıtlarının ıslahatları engellemeleri ve köklü ıslahat girişimlerinin yetersizliği etkili olmuştur. 


XIX. yüzyılda her alanda düzenlemeler yapılmıştır. Fakat azınlık isyanları, büyük devletlerin Osmanlı içişlerine karışması gibi nedenlerden dolayı bu düzenlemeler başarıya ulaşamamıştır. 


İBEMİ YAYINLARI 


Fikir Alımları 

Fransız İhtilali'nden sonraki dönemde Avrupa'da eşitlik ve ulusal egemenlik kavramları etkisini artırırken, 
Osmanlı Devleti de bu akımlardan etkilenmiştir. Bu etkilenmede, XIX. yüzyıl başında Avrupa'ya gönderilen 
öğrencilerin yurda döndükten sonra devlet kademelerinde çeşitli görevlere getirilmeleri ve aldıkları eğitim 
nedeniyle Avrupa'daki fikirleri Osmanlı ülkesinde de 
gündeme getirmeleri etkili olmuştur. 


Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketlerinin en 
yoğun yaşandığı dönem olan XIX. yüzyılda Osmanlı 
aydınları kurtuluş çaresi olarak bazı görüşler ileri sürmüşlerdir. 


Osmanlıcılık 


Bu fikri savunan Genç Osmanlılar, devletin sınırları 
içerisinde yaşayan fertler arasında dil, ırk ve din bakimından hiçbir fark gözetilmeksizin herkesin aynı hak 
ve yetkilere sahip olduğunu kabul ederek, Osmanlı 
toplumu içinde tam bir kaynaşma ve dayanışma sağlanmasını amaçlamışlardır. 


Bunun için öncelikle anayasanın ilanını ve Mebuslar 
Meclisi'nin açılmasını gerekli görmüşlerdir. Genç Osmanlılar, devletin ancak bu şekilde parçalanmadan 
devam edebileceğini düşünmüşlerdir. Bu fikirler Mit 
hat Paşa, Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi kişiler tarafından savunulmuştur. 


Bu fikir akımı 1. Abdülhamit'in hükümdarlığının ilk yıllarında devlet tarafından uygulanmış; 1876'da anayasa (Kanun-ı Esasi) ilan edilerek Mebuslar Meclisi açılmıştır (1. Meşrutiyet). Bu mecliste din, dil ve ırk farkı 
gözetilmeden her topluluk, kendi milletvekilleriyle 
temsil edilmiştir. 


Osmanlıcılık fikri, milliyetçilik akımına karşı olması 


ve Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelik çalışmalar yapması gibi nedenlerle 
başarısız olmuştur. 


İslamcılık (Ümmetçilik) 


Bu fikir akımı |. Meşrutiyet döneminin sonlarında gelişme göstermiştir. Bu fikir akımı tüm Müslümanların 
Osmanlı halifesi önderliğinde teşkilatlandırılmasını 


amaçlamıştır. Böylece iç siyasette aynı zamanda halife olan padişahın otoritesi artacak, dış politikada ise 
büyük devletlere karşı daha etkin olunabilecektir. 


li. Abdülhamit'in 1878'de Mebuslar Meclisi'ni kapatmasından sonra İslamcılık fikri devlet tarafından resmen uygulanmaya başlanmıştır. Bu fikir daha çok 
Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa ve Cemaleddin 
Afgani gibi devlet adamları ve düşünürler tarafından 
savunulmuştur. 


Büyük devletlerin sömürgelerindeki Müslümanlar 
arasında bu fikrin yayılmasını engellemeleri ve Osmanlı topraklarındaki Müslümanlar arasında milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasıyla bu fikir akımı başarısız olmuştur. 


1909'dan itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetimdeki etkisinin artmasıyla, İslamcılık fikri önemini 
kaybetmiştir. 


(.Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin “Kutsal Cihad” çağrısına İslam toplumlarının gerekli desteği 
vermemesi ve Osmanlı Devleti'nde yaşayan Müslü- 


man Arapların Osmanlı ordularına karşı savaşmaları, İslamcılık politikasının başarısızlığını ortaya koymuştur. 


Ez 


Türkçülük (Milliyetçilik) 


Ii. Meşrutiyet dönemindeki başarısızlıklar ve Balkan 
Savaşları'ndaki yenilgiler halk içinde milliyetçi duyguların uyanmasını sağlamıştır. Türkçülük akımının en 
tanınmış savunucusu Ziya Gökalp'tir. 


Bu fikir akımına göre, Osmanlı Devleti'ni kurtarmanın 
yolu, ülke sınırları içinde yaşayan Türkleri tek bir ideal etrafında toplayarak yönetime önemli oranda destek sağlamaktır. 


İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimi eline geçirdiği 
yıllarda Osmanlı sınırlarının dışındaki Türkleri de teşkilatlandırmak amaçlanmış, böylece Türkçülük fikri 
“Turancılık” denilen yeni bir fikir akımına dönüşmüştür. 


Kurtuluş Savaşı yıllarında Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi Turancılık fikrinin önemini yitirmesine neden olmuştur. 


« REM YAYINLARI 


Türkçülük akımı Milli Mücadele döneminde ulusaj 
direniş hareketlerini birleştirici bir etki yapmıştır. 


Batıcılık 


Temeli 1718 - 1730 yılları arasındaki Lale Devri'ne da. 
yanmasına rağmen XIX. yüzyılda önemi daha da artan bu fikir akımına göre; Osmanlı Devleti'nin kurtul 
ması için batı uygarlığının ölçülerini kabul etmek gerekliydi. Tek eşle evlilik, kadın hakları, Medeni Kanun'un kabulü, Latin harilerinin kabulü, laik mahkemelerin kurulması gibi konularda köklü değişiklikler 
öngören bu akım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında başarıyla uygulanmıştır. 


Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden biri de “çağdaşlık 
ve batılılaşma” olmuştur. Bu düşünce akımını Abdullah Cevdet ve Celal Nuri gibi düşünürler savunmuştur. 


Adem-i Merkeziyetçilik (Federal Yönetim) 

Devletin parçalanmasının önlenmesi için bölgesel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını, bu sayede bölgesel kalkınmanın daha kolay sağlanacağını, böylece 
devletin de yükünün hafifleyeceğini savunmuştur. 


Fakat bu fikir akımı ülke bütünlüğü tehlikeye girmiş 
olan Osmanlı Devleti'nde, bazı bölgelerin elden çık: 
masını kolaylaştırabileceği düşüncesiyle uygulanmamıştır. Bu fikrin en önemli savunucusu Prens Seba 
hattin olmuştur. 


20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ 


Meşrutiyetin Yeniden İlanı 

Balkanlarda çıkan isyanların sona ermesi için 1908'de 
Il. Abdülhamit ikinci kez meşrutiyeti ilan etmiştir. Fakat 13 Nisan 1909'da çıkan 31 Mart İsyanı sonrasında 
İttihat ve Terakki Partisi'nin baskısı sonucunda ll. Abdülhamit tahttan indirilmiş, V. Mehmet Reşat padişah 
olmuştur. 


TRABLUSGARP SAVAŞI (1911 - 1912) 


Fransız İhtilali sonrasında birbirinden bağımsız şekilde yaşayan aynı millete ait farklı devletler birleşerek 
büyük milli devletler kurmuşlardır. 1870'de ulusal birliğini kuran İtalya, hammadde ve pazar ihtiyacını kar- 


şılayabilmek amacıyla sömürge arayışına girişmiştir. 


Bu durum, 1911'de Osmanlı Devleti ile İtalya'yı Trablusgarp Savaşı'nda karşı karşıya getirmiştir. 


Savaşın Nedenleri 
> İtalya'nın hammadde ve pazar araması, 


«» Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması, 


-» Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı savunamayacak kadar güçsüz olması, 


> Trablusgarp'ı İtalya'nın işgal etmesini çıkarlarına 
uygun bulan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın işgale sessiz kalması, 


- İtalyan'ın, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı uygarlık alanında geri bıraktığını ve buradaki İtalyanlara kötü davranıldığını iddia etmesi. 


Trablusgarp'ın İşgali 

İtalyan donanması 28 Eylül 1911'de Trablusgarp, Bingazi, Derne ve Tobruk'a asker sevketmiştir. Başlangıçta hızlı bir ilerleme kaydeden İtalyan ordusu bir süre sonra bölgesel direnişçilerin savunmaları nedeniyle yavaşlamak zorunda kalmıştır. 


Osmanlı yönetimi, bu işgali uluslararası alanda protesto etmesine rağmen Avrupalı devletlerden herhangi bir. yardım alamamıştır. 


Mısırın, İngiliz işgalinde olması Osmanlı Devleti'nin 


irablusgarp'a karadan yardım göndermesini engellemişiir. 


Osmanlı Devleti bu duruma rağmen- bazı gönüllü subaylarını gizlice Trablusgarp'a ulaştırarak bölgesel direnişleri teşkilatlandırmayı amaçlamıştır. 


Bu gönüllü subaylardan Mustafa Kemal Derne ve 
Tobruk'ta İtalyanlara ağır kayıplar verdirmiştir. 


Trablusgarp'ta amacına ulaşamayan İtalya Oniki Ada 
ve Rodos'u işgal ederek savaşın bir an önce bitmesi 
konusunda Osmanlı Devleti'ni zorlamaya çalışmıştır. 
Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarının çıkması üzerine 
barış antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. 


İREN YAYINLARI 


i-lusiaia Kemal irablusgarp ta Yere! Askeri Güçlerle 


-- Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak, 


«> Rodos ve Oniki Ada Balkan Savaşı bitene kadar 
geçici olarak İtalya'ya verilecek, 


- Trablusgarp ve Bingazi'deki Müslümanlar dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olacak, 


- İtalya, kapitülasyonların kaldırılması konusunda 
Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacaktı. 


Anilaşmanın Sonucları 

-» Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'daki son toprak 
parçasını da kaybetmiştir. Böylece Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki etkinği iyice zayıflamıştır. 


- Yunanistan'ın Oniki Ada'yı işgal etmesini engellemek için, İtalyan ordusunun geçici olarak On iki 
Ada'da kalması sağlanmıştır. 


İtalya, bu adaları Balkan Savaşlarından sonra geri 
vermemiş ve İ. Dünya Savaşı sırasında resmen İşgal eüliğini ilan eimiştir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de İtalya bu adalardan çekilince Oniki Ade 


ve Rodos Adası Yunanisian'a verilmiştir. 


- Halifeliğin siyasi gücü kullanılarak bölge halkı ile 
dini ve kültürel bağlar sürdürülmek istenmiştir. 


» Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin uluslararası alandaki yalnızlığı ve askeri konulardaki 
yetersizliğinin açık bir şekilde görülmesi, Balkan 
devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı harekete 
geçmelerinde etkili olmuştur. 


j 


BALKAN SAVAŞLARI (1912 - 1913) 


I. Balkan Savaşı 


Fransız İhtilali sonrasında Avrupa'da yaygınlaşan milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti'nin 
Balkan topraklarında 1829'da Yunanistan, 1878'de 
Sırbistan, Karadağ ve Romanya, 1908'de ise Bulgaristan bağımsız olmuştur. Fakat bu devletler, bazı Avrupa devletlerinden aldıkları destekle, sınırlarını genişleterek Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki siyasi 
varlığını tamamen sona erdirmek istemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'ndaki durumu, 
Balkan devletlerine aradıkları fırsatı sağlamıştır. 


Savaşın Nedenleri 


« Rusya'nın Balkan devletlerini Osmanlı Devleti'ne 
karşı savaşa kışkırtarak Boğazlar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi, 


«» Daha önce Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını 
kazanmış olan Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve 
Bulgaristan'ın topraklarını genişletmek istemesi, 


«>» Osmanlı - Alman yakınlaşmasını tehlikeli bulan İngiltere'nin 1908'de Rusya ile yaptığı Reval Görüşmelerinde Rusya'yı Balkan politikası ve Boğazlar 
konusunda desteklemesi, 


«» Osmanlı Devleti'nin son yüzyılda içinde bulunduğu kötü durumun Balkan uluslarını cesaretlendirmesi, 


“> Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünün açık bir şekilde görülmesi. 


Savaşın Başlaması ve Gelişimi 


Karadağ'ın 8 Ekim 1912'de Osmanlı Devleti'ne saldırmasının ardından Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan da Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti'nin en önemli başarısı; Ege Denizi'nde Yunan donanmasına karşı Rauf (Orbay) Bey 
komutasındaki Hamidiye Kruvazörü'nün savunması 
olmuştur. 


Savaşın başında, Osmanlı Devleti'nin Balkan uluslarını yeneceğini düşünen Avusturya ve Rusya, büyük 
devletler adına bir bildiri yayınlayarak, Osmanlı Devleti'yle Balkan devletleri arasında ortaya çıkacak olan 
sınır değişikliklerini tanımayacaklarını ve Osmanlı 
Devleti'nin bu konuda 1878 Berlin Antlaşması'nda çizilen sınırlara uyması gerektiğini belirtmişlerdir. 


EYİ YAYINLARI 


Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin sandığı gibi ba. 
şarılı olamadı. Osmanlı Devleti'nin Balkan ve Rumeljj 
topraklarıyla beraber, Ege Adaları işgale uğradı. Sa. 
vaşa katılmayan Arnavutluk, Osmanlı Devleti'yle kara. 
dan bağlantısı kalmayınca Avusturya ve İtalya'nın kışkırtmaları sonucunda bağımsızlığını ilan etti. 


Böylece Arnavutluk, Osmanlı Devleti'nden ayrılan 
son Balkan devleti oldu. 


Şükrü Paşa Tablayaları (Edirne) 


Osmanlı Ordusunun Yenilmesinin Nedenleri 


>» Trablusgarp Savaşı nedeniyle Balkanlarda yeterli 
asker ve silah yığınağının yapılamaması, 


»> Osmanlı subayları arasındaki siyasi fikir ayrılıkları 
nedeniyle emir komuta zincirinin bozulması, 


> Osmanlı ordusunun teknik donanımının yetersiz 
olması, 


«» Çok geniş bir coğrafyada dört ayrı devletle savaşılması, 


“> Savaştan hemen önce Balkanlardaki Osmanlı ordularından bir çok askerin terhis edilmiş olması, 


-» Osmanlı donanmasının yetetsiz olması, 


“» Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda destek 
bulamaması ve yalnız kalması. 


Bab-ı Ali Baskını 


İttihat ve Terakki Partisi 1. Balkan Savaşı'ndaki yenilginin sorumlusunun Sadrazam Kâmil Paşa yönetimindeki İstanbul Hükümeti olduğunu söyleyerek 23 
Ocak 1913'te Bâbıali'ye (Hükümet merkezi) baskindüzenleyerk yönetime tamamen hakim olmuştur. © 


Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti'yle Balkan devletleri arasında 30 Mayıs 1913'te imzalanan Londra Anilaşması ile i. Balkan Savaşı resmen sona erdi. 


Londra Anilaşması (30 Mayıs 1913) 

> Midye - Enez hattının batısı Balkan devletlerine birakılacak, 

» Selanik, Güney Makedonya ve Girit, Yunanistan'a 
bağlanacak, 


> Kavala, Dedeağaç ve Midye - Enez hattının batısında kalan bütün Trakya Gelibolu yarımadası hariç Bulgaristan'a verilecek, 

- Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a bağlanacak, 


> Arnavutluk'un sınırları ve Ege Adaları'nın durumu 
büyük devletlerin alacağı karara bırakılacaktı. 


i, Balkan Savaşı'nın Sonuçları 


-» Ege Denizi'ndeki Osmanlı hakimiyeti büyük oranda sona ermiştir. 


«> Arnavutluk, savaş yapmadan bağımsız olmuştur. 


s# Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki tek komşusu 
Bulgaristan olmuştur. 


-» Bulgaristan, Ege Denizi'ne ulaşmış ve |. Balkan 
Savaşı'ndan en kârlı çıkan Balkan devleti olmuştur. Bu durum diğer Balkan devletlerini ve Rusya'yı tedirgin ettiği için İl. Balkan Savaşı'na neden 
olmuştur. 


> Osmanlıcılık fikri önemini kaybetmiştir. 


> Orduya siyasetin girmesinin ne kadar büyük sorunlara neden olabileceği görülmüştür. 


Balkanlarda kaybedilen .iopraklardari Anadolu'ya 


büyük çapta göçler başlamıştır. Bu durum içie Türk 
nüfusunun arimasına ve Türkçülük akımının güçlenmesine neden olmuştur. 


İl. Balkan Savaş! 


Savaşın Nedenleri ve Gelişimi 

I. Balkan Savaşı'ndan en kârlı çıkan devlet Bulgaristan olmuş, Bulgaristan Karadeniz'den Ege Denizi'ne 
kadar uzanan geniş sınırlara ulaşmıştır. 


ÇE YAYINLARI 


Bu durum, Bulgaristan'ın Ege'deki varlığını tehlikeli 
bulan Yunanistan ile Sırbistan'ın Bulgaristan'a karşı ittifak yapmasına neden olmuştur. 


Bulgaristan, bu iki devletin kendisine saldıracağını 
anlayınca, hazırlanmalarına fırsat vermeden Yunanistan ve Sırbistan'a savaş açmıştır. 


Bu gelişmenin ardından Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a karşı savaşa girdi. Bulgar orduları yapılan savaşlarda başarısız olmuştur. 


Bu durumdan yararlanan Osmanlı Devleti Midye- 
Enez hattını geçerek Kırklareli ile Edirne'yi topraklarına katmış ve sınırlarını Meriç nehrine kadar genişletmiştir. Fakat büyük devletlerin karşı çıkması nedeniyle Osmanlı orduları Meriç'in batısına geçememiştir. 


Bulgaristan, bu gelişmeler Üzerine barış istemiş ve 
imzalanan Bükreş Antlaşmasıyla savaşlar sona ermiştir. 


Bükreş Anilaşması ( 10 Ağustos 1913) 
Bulgaristan ile Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya arasında imzalanmıştır. 


Bulgaristan, dört Balkan devletine de toprak vererek 
Balkanlardaki üstünlüğünü kaybetmesine rağmen 
Dedeağaç üzerinden Ege Denizi'yle bağlantısını sürdürmüştür. 


Bükreş Antlaşması'ndan sonra Balkan devletleri Osmanlı Devleti'yle ayrı ayrı antlaşmalar yapmışlardır: 


İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913) 
Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır. 


Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti'ne birakılmıştır. 


Bulgaristan'da kalan Türklere isterlerse dört yıl içinde 
Osmanlı topraklarına göç edebilme kolaylığı sağlanmıştır. 


Bulgaristan'da kalan Türklerin kanun önünde Bulgarlarla eşit olmaları sağlanmış ve mülkiyet hakları saklı 
tutulmuştur. 


Bulgaristan'daki Türk okullarında eğitimin Türkçe olması ve Türklere din, mezhep hürriyetinin tanınması 
kararlaştırılmıştır. 


İMAM ki me) 


Atina Antlaşması (14 Kasım 1913) 


Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanmıstir. 


Osmanlı Devleti, Girit'in ve 11. Balkan Savaşı'nda Yu- 


nanistan'ın ele geçirdiği toprakların Yunanistan'a ait 
olduğunu kabul etmiştir. 


Yunanistan'da kalan Türklerin yasal vatandaşlık hakları garanti altına alınmıştır. 


Ege Adaları'nın durumu, büyük devletlerin bu konuda vereceği karara bırakılmıştır. 


Büyük Devletler; Meis hariç, Oniki Ada'yı İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege 
Adalarını da Yunanistan'a vermeyi kararlaştırmışlardır. Fakat Osmanlı Devleti bu durumu kabul etmemiştir. 


Bu konudaki görüşmeler devam ederken 1. Dünya Savaşı çıkmış ve konu |. Dünya Savaşı sonrasında çözüme kavuşturulmuştur. 


Lozan Antlaşması'nda Ege Adalarının Yunanistan'a bırakılması ve Oniki Ada'nın İtalya'da kalması Yeni Türk Devleti tarafından kabul edilmiştir. 


idehmet Reşat 


ÇTEEMİ YAYINLARI 


nna 


İst 
Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanmıştır. 


Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında sınır kalmadı. 


anbul Antlaşması (13 Mart 1914) 


ğından, bu antlaşma ile sadece Sırbistan'da kalan 
Türklerin yasal hakları düzenlenmiştir. 


Balkan Savaşları'nın Sonuşları 


Osmanlı Devleti, Doğu Trakya hariç Balkanlardaki 
(Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk ve Ege Ada. 
ları) hakimiyetini kaybetmiştir. 


» Balkanlardaki Türkler azınlık durumuna düşmüş 


ve günümüze kadar süren “Balkan Türkleri Sorunu” ortaya çıkmıştır. 


» Ege Denizi'ndeki Osmanlı üstünlüğü sona ermiş 


ve bu durum “Ege Adaları Sorunu”nun çıkmasına 
neden olmuştur. 


» Osmanlı Devleti'nin dünya siyasetindeki etkinliği 


ve saygınlığı azalmıştır. 


» Göçler nedeniyle Balkanlardaki Türk nüfusu aza- 


lirken Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır. Bu durum Anadolu'da işsizliği ve konut gereksinimini 
artırmıştır. 


» Meriç Nehri esas kabul edilerek bugünkü batı sı- 


nırımız büyük ölçüde çizilmiştir. 


- Bâb-ı Âli Baskını'yla Osmanlı yönetimini tamamen 


ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi yönetimde rakipsiz hale gelmiştir. Böylece İttihat ve Terakki 
Partisi 1913-1918 arası ülkeyi tek başına yönetmiştir. 


> İttihat ve Terakki Partisi Balkan Savaşlarında ba- 


şarısız olan Osmanlı ordularını modernize etmek 
amacıyla Almanya'dan subaylar getirtmiştir. Bu 
durum Osmanlı-Alman yakınlaşmasını hızlandırmıştır. i 


» Balkanlarda siyasi dengelerin bozulmasıyla günü- 


müze kadar ulaşan etnik, siyasi ve kültürel sorunlar ortaya çıkmıştır. 


Bulgaristan, Il. Balkan Savaşı'nda diğer Balkan 
devletlerine büyük oranda toprak verdiği için bu 
durum Bulgaristan'ın I.Dünya Savaşı'nda İttifak 
devletlerinin yanında savaşa girmesinde etkili olmuştur. 


TEST - | 


Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgal edilmeye başlanması üzerine Mısır ve Tunus üzerinden 
bölgeye geçen Osmanlı subayları, dağınık halde çarpışan yerli halkı örgütleyerek İtalyan güçlerini kıyı şeridinde durdurmuşlardır. 


Bu bilgiye göre, bölgede İtalyanlara karşı; 


|. savunma, 
Ii. gerilla, 
IN. soğuk 


savaş yöntemlerinden hangileriyle mücadele 
edildiği söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


D) i veli E) il velli 


1909'da Kanun-ı Esasi'de yapılan aşağıdaki 


değişikliklerin hangisiyle, yürütmenin yasamanın denetimine girdiği savunulabilir? 


A) Anayasanın daha demokratik hale getirilmesi 

B) Bireysel özgürlükleri sınırlayan hükümlerin 

anayasadan çıkarılması 

Hükümetin meclise karşı sorumlu tutulması 

Şeyhülislamı atama yetkisinin padişaha verilmesi 

E) Padişaha anayasaya bağlılık yemini etme 
zorunluluğunun getirilmesi 


6) 
D) 


İtalya, Uşi Antlaşması ile geçici olarak almış olduğu Oniki Ada'yı, Balkan Savaşları sonrasında 
Osmanlı Devleti'ne geri vermemiştir. 


İtalya'nın bu tutumunda; 


i. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda 
yenilmesi, i 

II. Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal 
edilmesi, 

Ili. Osmanlı Devleti'nin Girit'in Yunanistan'a ait 
olduğunu kabul etmesi 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
B) Yalnız !l 


A) Yalnız | C) i veli 


D)ivelli E) il ve ill 
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BEM YANINLARI 


4. 


Mustafa Kemal, ilk görev yeri olan Şam'da Vatan 
ve Hürriyet adlı gizli bir cemiyet kurmuştur. Daha sonra bu cemiyeti, Meşrutiyeti ilan ettirmek 
ve parlamenter rejime geçmek isteyen İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ile birleştirerek bu harekete katılmıştır. 


Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasından yana 

olmuştur. 

B) Halk iradesinden yana tavır sergilemiştir. 

Rejime muhalif hareketler içerisinde bulunmuştur. 

Padişahın yanında yönetimde halkın temsilcilerinin olmasını istemiştir. 

E) Halifelik ile saltanatın birbirinden ayrılması 
yönünde siyaset izlemiştir. 


1. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında Kanun-ı Esasi'de yapılan değişikliklerle padişahın yetkileri 
kısıtlanmış, Mebuslar Meclisi'nin yetkileri artırılmıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Halkın yönetimdeki etkinliğinin artmasına 

B) İslamcılık fikrinin benimsenmesine 

GC) Osmanlı Devleti'ndeki ulusların eşit olarak 
yönetime katılmasına 

D) Azınlıkların haklarının kısıtlanmasına 

E) Halk arasındaki sorunların sona ermesine 


Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Türkler 
arasında da “Milliyetçilik” akımı güç kazanmıştır. 


Türkler arasında bu akımın güçlenmesinde; 


1. İslamcılık ve Osmanlıcılık akımlarının önemini kaybetmesi, 
IN. Turancılık düşüncesini savunan İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimde etkili olması, 
IN. azınlık haklarının güvence altına alınması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Ii CO) i veli 


D) Ive il E) Il ve ill 


TEST - | 


ii. Meşrutiyet'in ilanından sonra Kanun-ı Esasi'de yapılan değişiklikle “Mebuslar Meclisi'nin 
onayını alan kişilerin bakan atanması” prensibi 
kabul edilmiştir. 


Anayasada yapılan bu değişiklikle ilgili; 
I. meclisin yönetim üzerindeki etkisinin artırıldığı, 
li. meşruti yönetimin güçlendirildiği, 


Ii. meclisin sürekliliğinin sağlandığı 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


10. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909'da ya- 


pılan anayasa değişikliğiyle Osmanlı meclisinde “ 


birçok parti yer almıştır. 
Buna göre; 
I. Çok partili siyasal yaşama geçilmiştir. 
İl. Azınlıklara yeni ayrıcalıklar tanınmıştır. 
Ili. Hükümetin denetlenebileceği bir siyasi ortam 


oluşmuştur. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl GC) Yalnız ili 
A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Ili 
D) ivelli E) ii ve ill 
D) iveli E) Il ve İli 
1909'da Kanun-ı Esasi'de yapılan; 11. Osmanlı Devleti'nin sosyal ve siyasi bütünlüğünü korumak amacıyla; 
İ. uluslararası antlaşmaların meclisin onayından sonra yürürlüğe girmesi, 
1. kanun önerme ve kabul etme hakkının mec- ” çe Ke 
lise verilmesi, l FK 
NL yalnızca şeyhülislam ve sadrazamın padişah z çi elçi 
tarafından atanması z 
z fikir akımlarından hangilerinin Osmanli aydeğişikliklerinden hangileriyle padişahın ya- dınları ve yöneticileri tarafından ileri sürüldüsama yetkisinin kısıtlandığı savunulabilir? ğü savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız 1! C) Yalnız til A) Yalnız | B) Yalnız Ili C)ivell 
D) | veli : E) Il ve ili D) Ive lll E) Lil vellil 
il Dk i ye e di 12. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı Devleti; 
arya ink yel Dekar Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan'la imzaladı- 
devletleri arasında çıkan ll. Balkan Savaşı'na ka- ğı antlaşmalarla bu ülkelerde kalan Türklerin 
tılmıştır. haklarını korumaya çalışmıştır. 
Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakiler- Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili; 
den hangisiyle açıklanabilir? 
, 1. ulusçuluk akımlarını desteklediği, 
A) Avrupalı devletlerin Il. Balkan Savaşı'na katıl- Ii. Balkan devletlerine inen kabul ettirmasını önleme i diği 
B) |. Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakları ge- Ul. Balkanlardaki egemenliğinin sona erdiği 
rialma 
GC) Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlıkları yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
sona erdirme : i 
D) Balkanlarda kalan Türklerin Anadolu'ya gö- A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 
çünü sağlama 
E) Boğazları güvenlik altına alma D) iveli E) ii veli 
2C 38A 4E SA 6Cc 7D 8D 10-D — 11-E 


TES Pe 


ii. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Bulgaristan'a karşı başarılı sonuçlar elde etmesine rağmen, sadece Meriç Nehri'ne kadar ilerlemiş ve 
sonra da savaştan çekilmiştir. 


Osmanlı ordularının daha fazla ilerlememesi; 


1. Balkan devletleri arasında mücadelelerin devam etmesi, 
11. Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti'ne baskı yapması, 
1. Osmanlı Devleti'nin azınlıklara karşı hoşgörülü bir politika izlemesi 


durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |! C) Yalnız İli 


D) iveli E) ilvelli 


1. Meşrutiyet döneminde yönetim biçiminde ve 
anayasada önemli değişiklikler yapılmasına rağmen devletin teokratik yapısı korunmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir 
göstergesi olamaz? 


A) Azınlıklara inanç özgürlüğünün tanınması 

B) Meclis'te kabul edilen yasaların dine uygunluğuna önem verilmesi 

C) Padişahın halifelik unvanını sürdürmesi 

D) Cemaat mahkemelerinin varlığını koruması 

E) Yönetimde şeyhülislamlık makamının korunması 


Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'ndan sonra 
Midye-Enez hattının doğusuna çekilerek, Edirne 
ve Batı Trakya'nın sınırları dışında kalmasını kabul etmek zorunda kalmıştır... - - m 


Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı savunulamaz? 


A) Osmanlı Devleti'nde merkeziyetçi yönetimin 
önem kazanmasına 

B) Kaybedilen bölgelerden Anadolu'ya göçlerin yaşanmasına 

GC) Balkan Türkleri sorununun ortaya çıkmasına 

D) Türkçülük düşüncesinin güçlenmesine 

E) Balkanların siyasi yapısının değişmesine 


İHYİ YAYINLARI 


4. 


il. Meşrutiyet döneminde Kanun-ı Esasi'de yapılan bazı değişiklikler şunlardır: 


I. Padişah, veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden yeniden mecliste kabul edilirse, bu 
tasarıyı onaylamak zorundadır. 

Ii. Mebuslar Meclisi ve Ayan Meclisi padişahtan izin almadan yasa önerme hakkına sahiptir. 

Ii. Bakanlar Kurulu, Mebuslar Meclisi'ne karşı 
sorumludur. 


Bu değişikliklerden hangileriyle “meclisin Üstünlüğü” ilkesinin güçlendirildiği savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yainız || GC) veli 


D) Ive E) 1, ii veli 


Osmanlı aydınlarının son dönemde devleti 
dağılmaktan kurtarmak amacıyla savundukları Osmanlıcılık düşüncesinin; 


1. kültürel farklılıkları azaltma, 
Ii halkın yönetime katılımını sağlama, 
lil. toplumun bütün kesimlerini kanun önünde 
eşit hale getirme 


amaçlarından hangilerini sağlamaya yönelik 
olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız Il 


B) Yalnız 1 GC) | veli 


D) ivelli E) Il ve Ili 


Trablusgarp'ta yerli halkın direnişiyle karşılaşan 
İtalya; Oniki Ada'yı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almıştır. 


İtalya'nın böyle bir politika izlemesi; 


1. Ege Denizi'ndeki Yunan varlığını sona erdirme, 
1. Osmanlı yönetimini barışa zorlama, 
iii. Avrupa kamuoyunun desteğini sağlama 


amaçlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız (li 


D) iveli E) ivellli 


TEST - 2 
Osmanlıcılık, Tanzimat döneminin sonlarına 9. Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal va . 
doğru ortaya çıkan bir düşünce akımıdır. Bu akı- bir grup subay Osmanlı Genelkurmayı'ndan izin 
mi savunanlar halka; dil, ırk ve din farkı gözet- alarak İngiliz ve Fransız işgali altında bulunan 
meksizin aynı haklar verilirse devletin bütünlü- Mısır ve Tunus üzerinden gizlice Trablusgarp'a 
ğünün korunabileceğini ileri sürmüşlerdir. geçmişlerdir. 
Buna göre, Osmanlıcılık düşüncesine sahip Osmanlı subaylarının Trablusgarp'a gitmeleolanların, rinin; 
1. yönetimde bütün vatandaşlara temsil hakkı 1. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne 
verilmesi, destek vermesini sağlamak, 
II. kanunlar karşısında vatandaşların eşit kabul İL. Trablusgarp'ın işgalini engellemek, 
edilmesi, lil. İtalyanlara karşı yapılan direnişi güçlendirmek 
IN. büyük yatırımların devlet eliyle yapılması 
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu sadurumlarından hangilerini amaçladıkları savunulabilir? 
vunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G)iveli 
B) Yalnız İl G) Yalnız Ili 
MN ) — / D) il ve ili E)iilvelii 
D) i veli E)ivelll 
; 
3 
< 
> 
I. Balkan Savaşı'nda ittifak yaparak Osmanlı Dev- 10. Osmanlı devlet adamları ve bazı aydınlar; ülkeleti'ne karşı savaşan Balkan devletleri, Il. Balkan de dil, din, mezhep ve ırk farkı bulunan milletle- 
Savaşı'nda ittifak içerisinde yer alan Bülgaristan'a ri kaynaştırarak devleti parçalanmaktan kurtar- 
karşı savaşmışlardır. ma girişimlerinde bulunmuşlardır. 
Bu duruma; Bu girişimlerin ortaya çıkmasında; 
I. Balkanlardaki Türklerin azınlık durumuna 1. Batılıların Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışdüşmesi, mak için azınlık haklarını dayanak olarak kul 
Ii. Bulgaristan'ın diğer devletlerden fazla toplanması, 
rak alması, IL. Balkanlarda Panslavizm hareketlerinin baş- 
IN. Arnavutluk'un Osmanlı Devleti'nden bağım- laması, 
sızlığını kazanması II Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladı- gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu S8- 
ğı savunulabilir? vunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) | veli A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) i veli 
D) il veli E)Lilvelli D) i velli E)ilvelii 
> 
(1-B 2-A 3-A 4-E 5-E 6-B 7-D 8-B 9-D 10-0) 


ka 


TEST - 3 


20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarının artmasında milliyetçilik akımı etkili olmuştur. 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya 
çıkmasında milliyetçilik akımının etkisi yoktur? 


A) Trablusgarp'ın kaybedilmesi 

B) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi 

C) Ermenilerin tehcir edilmesi 

D) Girit'in Yunanistan'a katılması 

E) Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmesi 


1. İngiltere 
ii. Rusya 
Ii. Almanya 
IV. Fransa 


Yukarıdaki devletlerden hangilerinde 20. yüzyıl başlarında rejim değişikliği olmuştur? 
A) iveli 


B) | vellli O) Il veli 


D) Il ve IV E) Ili ve V 


Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyıllarda 
kaybettiği toprakları geri almak istemesi, |. 
Dünya Savaşı'na aşağıdaki devletlerden hangisinin yanında girmesini zorunlu kılmıştır? 

GC) İtalya 


A) Rusya B) İngiltere 


D) Almanya E) Fransa. 


Osmanlı Devleti'nin Adriyatik Denizi ile olan 
kara bağlantısı aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle sona ermiştir? 


A) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesiyle 
B) Trablusgarp'ın kaybedilmesiyle 

C) Bosna Hersek'in Avusturya'ya katılmasıyla 
D) Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'a bağlanmasıyla 
E) Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle 


ÇEEYİ vayınLarı 


5. 


II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki 
Fırkası, Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi 
partiler kurulmuş, Türk siyasi tarihinde demokratik 
parlamenter sistemin ilk denemeleri yapılmıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? 


A) Hükümetin denetlenebileceği bir ortamın oluştuğuna 

B) Siyasal hak ve özgürlüklerin genişlediğine 

C) Çok partili siyasal yaşama geçildiğine 

D) Ulusal egemenliğin tam olarak gerçekleştiğine 

E) Farklı görüşlerin meclise yansıdığına 


Sokullu Mehmet Paşa'nın Don-Volga projesiyle, İttihat ve Terakki Partisi'nin Turancılık 
düşüncesinin ortak amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) İran savaşlarında donanmadan yararlanmak 
B) Ticaret yollarındaki etkinliğini artırmak 

C) Türk milliyetçiliğini güçlendirmek 

D) Kaybedilen toprakları geri almak 

E) Orta Asya'daki Türklerle bağlantı kurmak 


Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında yaşayan aşağıdaki uluslardan hangisinde devlet kurma fikri diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmıştır? 
A) Sırplar 


B) Arnavutlar GC) Romenler 


D) Bulgarlar E) Karadağlılar 


Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya 
çıkan aşağıdaki fikir akımlarından hangisi yönetimin bir millete dayandırılması ile imparatorluğun kurtarılabileceğini savunmuştur? 


A) Ümmetçilik B) Batıcılık 


C) Osmanlıcılık D) Türkçülük 


E) Adem-i Merkeziyetçilik 


9. 


10. 


11. 


12. 


TEST -3 
1913 yılında Londra Görüşmelerinin devam 13. 
ettiği bir sırada gerçekleştirilen Bab-ı Ali 
Baskını'yla, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin yönetimine tek başına egemen 
olmuştur? 
A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti 
D) Yeni Osmanlılar Cemiyeti 
E) Hareket Ordusu 
1. Kırım 14. 
Il. Arnavutluk 
IN. Trablusgarp 
Osmanlı Devleti kaybettiği yukarıdaki yerlerden hangileriyle kültürel bağlarını yaptığı 
antlaşmalarla devam ettirmeye çalışmıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız | G) Yalnızii  ; 
< 
J 
D) i veli E) | velili z 
N 
Aşağıdaki yerlerden hangisinin kaybedilmesinde Osmanlı donanmasının yetersizliği et- 15. 
kili olmamıştır? 
A) Cezayir B) Rodos C) Mısır 
D) Bulgaristan E) Trablusgarp 
İ. Trablusgarp 16 
Il. Arnavutluk 
Ili. Bosna-Hersek 
IV Bulgaristan 
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki topraklardan hangilerini kaybetmesinde İtalya'nın etkisi olmuştur? 
A) i veli B) | veli C) il velili 


D) live IV E) ili ve IV 


İLA 2C 8D AA SD GE 7B 8D 90 ME Tb RA BE MG 5E 16E) 


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 
Birinci Balkan Savaşı'nı kaybetmesinin! ne. 
denlerinden biri değildir? > 


A) Birden çok cephede savaşılması 

B) Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'a bırakılması 

C) Ordunun bir bölümünün savaştan önce terhis edilmesi 

D) Balkan devletlerinin Osmanlı Devletine karşı 

birleşmesi 

Osmanlı komutanları arasında siyasi çekişmelerin yaşanması 


KU 


I. Batı Trakya 
II. Makedonya 
Ni. 12 Ada ve Rodos 


Osmanlı Devleti yukarıdaki yerlerden hangilerini Balkan Savaşları sonucunda kaybetmiştir? 


A) Yalnız | B) Yalnız | GC) i veli 


D)ivelil E)il velil 


20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin savaştığı 
devletler arasında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 


A) İtalya B) Avusturya G) Fransa 


D) Bulgaristan E) Yunanistan 


» 1909'da Kanun-ı Esasi'de yapılan aşağıdaki 


değişikliklerden hangisinin demokratik yönetimi yansıttığı söylenemez? 


A) Hükümetin meclise karşı sorumlu tutulması 

B) Meclise padişahı değiştirebilme yetkisinin 
verilmesi 

C) Padişahın meclisi kapatma yetkisinin elinden alınması 

D) Siyasal partilerin kurulmasına imkan tanınması 

E) Hükümet başkanını belirleme yetkisinin padişaha bırakılması 


I. DÜNYA SAVAŞI 


YAYINLARI 


— 


|. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 


Savaşın Nedenleri 


anlar 


Genel Nedenisi 
1, Dünya Savaşı öncesinde dünyayı önemli ölçüde etkileyen başlıca olaylar şunlardır: 


Fransız İnülali'nin etkisi 

Fransız İhtilali'yle dünyaya yayılan düşünceler, siyasi 
olayları etkilemenin yanında sosyal içerikli hareketler 
de ortaya çıkarmıştır. 1830 ve 1848 ihtilalleri, İtalya ve 
Almanya'nın siyasi birliklerini tamamlaması gibi birçok olay milliyetçilik düşüncesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 


Sanayi İnkılabı'nın etkisi 


XIX. yüzyılda sanayileşme hareketleri, Avrupa ve Asya ile sınırlı kalmayıp bütün dünyayı etkilemiştir. Ham- 
o madde ve pazar arayışları sömürgeci devletler ara- 
— sında rekabeti artırmıştır. 


Bu gelişmeler silahlanma yarışına ve bloklaşmalara 
neden olmuştur. 


Özel Nedenler 


I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa devletlerinin genel 
politikaları şunlardır; 


Almanya 


Almanya'nın sanayisi için gerekli olan kömür ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Fransa'nın Alsas - Loren 


muştur. 


Denizlerde üstünlük sağlamaya çalışan ve donanmasını güçlendiren Almanya, deniz hakimiyeti konusunda İngiltere ile karşı karşıya gelmiştir. 


Balkanlar'da Almanya'nın mevcut statünün devam etmesinden yana siyaset izlemesi Alman - Rus ilişkileri- 
— hin bozulmasına neden olmuştur. 


Avusturya - Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum Almanya'nın bu devletlerle yakınlaşmasına ortam hazırlamıştır. 


İNANİ YAYINLARI 


bölgesini işgal etmesi Alman - Fransız ilişkilerini boz: | 


İtalya 

İtalya'nın, Akdeniz'de güçlü bir devlet olabilmek için 
yardıma ihtiyaç duymasını değerlendiren Almanya, 
İtalya'ya her konuda destek sağlamış ve İtalya ile bir 
ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu gelişmeleri izleyen 
İngiltere ve Fransa, Alman-İtalyan yakınlaşmasının bozulması için fırsatları değerlendirmeye çalışmışlardır. 


Avusturya - Macaristan İmparatorluğu 


Çok uluslu bir devlet olan Avusturya - Macaristan, 
Rusya'nın Balkanlarda izlediği Panslavizm akımına 
karşi çıkmış ve bölgedeki yıkıcı faaliyetleri nedeniyle 
Sırbistan'ı ortadan kaldırmayı planlamıştır. 


Adriyatik Denizi'nde hakimiyet alanını genişletmek isteyen Avusturya - Macaristan ile İtalya arasında Dalmaçya kıyıları sorunu ortaya çıkmıştır. 


Avusturya - Macaristan'ın Germen hanedan tarafından 
yönetilmesi bu devletin Almanya ile yakınlaşmasını sağlamıştır. Bu nedenle, Balkanlarda Rusya'nın Panslavizm 
politikasına karşı, Avusturya-Macaristan ve Almanya'nın Germen egemenliği politikaları görülmüştür. 


İngiltere 

XIX. yüzyılda büyük sömürgelere ve güçlü donanmaya sahip olan İngiltere, Almanya tarafından tehdit 
edilmesi nedeniyle Almanya'ya karşı her türlü girişimi 
desteklemiştir. 


Fransa 


Alsas - Loren'i geri almak ve Almanya'nın daha fazla 
büyümesini önlemek için her fırsatı değerlendirmeye 
çalışmış bu nedenle İngiltere ile işbirliği yapmıştır. 


Rusya 
Panslavizm politikası ile Balkanlarda etkinliğini artır- 


“mayı Boğazlara hakim olmayı ve sıcak denizlere ulaş- 


mayı amaçlamıştır. Fakat Almanya'nın Balkanlarda 
Germen hakimiyetini desteklemesi, Avusturya - Macaristan'ın da etkinliğini artırmak istemesi Rusya'yı, 
Almanya ve Avusturya - Macaristan ile karşı karşıya 
getirmiştir. 


Bulgaristan 


11. Balkan Savaşı'nda toprak kaybeden ve içe dönük 
bir siyaset izleyen Bulgaristan kaybettiği toprakları 
geri alabilmek ve eski gücüne ulaşabilmek amacıyla 
Almanya ile yakınlaşmıştır. 


Osmanlı Devleti 


Osmanlı yöneticileri, Almanya ile birlikte hareket edildiği takdirde son dönemde kaybedilen bazı yerlerin 
geri alınabileceğine inanmışlar bu nedenle de Almanya ile ilişkileri geliştirmişlerdir. 


İttifak ve İtilaf Bloklarının Oluşması 

Yukarıda anlatılan siyasi ve ekonomik çekişmeler, 
devletlerin İttifak ve İtilaf bloku olarak iki gruba ayrılmasına neden olmuştur. 


İttifak devletleri İtilaf devletleri 


Almanya İngiltere 
Avusturya - Macaristan Fransa 
İtalya Rusya 


Yukarıdaki gruplar, savaş başladıktan sonra değişmiştir. İttifak grubuna Osmanlı Devleti ve Bulgaristan 
katılırken, İtalya savaş sırasında İtilaf devletleri grubur- 
na katılmıştır. İtilaf grubuna ilerleyen süreçte Sırbistan, Japonya, Romanya, ABD ve Yunanistan da katıl- 


mıştır. 


Avusturya-Macaristan Veliahtı Ferdinand 


Savaşın Başlaması ve Yayılması 


28 Haziran 1914'te Saraybosna'yı ziyaret eden Avusturya - Macaristan veliahtı ve eşinin bir Sırplı tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya - Macaristan, Sırbistan'a savaş açmıştır. 


KE YAYINLARI 


Rusya ve Fransa, Sırbistan'ı destekleyince Almanya 


da Avusturya - Macaristan'ın yanında yer almış böy. 


lece savaş kisa zamanda yayılmıştır. Almanya'nın 
Belçika'ya savaş açması üzerine İngiltere'nin Savaşa 
katılmasıyla savaş denizlere de yayılmıştır. 


Almanya, Atlas Okyanusu'nda İngiliz donanmasıyla 
daha iyi mücadele edebilmek için Uzakdoğu'daki donanmasının büyük bir kısmını Atlas Okyanusu'na çe 
kince Japonya, Uzakdoğu'daki Alman sömürgelerini 
ele geçirmiştir. Kısa zamanda amacına ulaşan Japonya birkaç ay sonra savaştan fiilen çekilmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin Savaşa Katılması 


Almanya, İtilaf devletlerini cephelerde zayıf duruma 
düşürmeyi ve savaşı daha erken bitirmeyi amaçlıyor. 
du. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin kendi yanında 
savaşa girmesini istiyordu. 


Savaşın başlarında Alman ordularının ilerlemesi Oşmanlı yöneticilerinde savaşın Almanya tarafından kazanılacağı fikrinin güçlenmesine neden olmuştur. 


Osmanlı Devleti'nin savaşın başlarında İngiltere ve 
Fransa ile ittifak yapma isteğini bu devletlerin kabul 
etmemesi Osmanlı Devleti'ni uluslararası alanda 
yalnızlığa itmiş, bu durum İltihat ve Terakki Pariisi'nin Almanya ile yakınlaşmasında etkili olmuştur. 


a 


İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti ile İttifak Yapmak İstememelerinin Nedenleri 


«> İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşmak 
istemeleri, 


>» Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki emellerinin İngiltere ve Fransa tarafından tanınmış olması, 


“ Osmanlı Devleti'nin zayıflamış olması nedeniyle 
İtilaf devletlerine yük olacağı düşüncesi, 


«* Osmanlı Devleti'nin güçlenmesinin İngiltere ve 
Fransa'yı olumsuz yönde etkileyebilecek olmasi. 


Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri 


»» Halifeliğin gücünden yararlanarak İtilaf devletlerinin sömürgesi altında yaşayan Müslümanların İSyan etmesini sağlamak, Ge 


> Yeni cepheler açılmasını sağlayarak Almanya'nın 
cephelerdeki yükünü hafifletmek, 


» İngiltere için önemli olan Süveyş Kanalı'nı tehdit 
altında tutmak ve ele geçirmek, 


| » Rusya'ya Boğazlardan gidebilecek her türlü yardımı engellemek, 


» Osmanlı Devleti'nin yeraltı kaynaklarından ve insan gücünden yararlanmak, 


I » Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak. 


Bu nedenlerle Almanya, Osmanlı Devleti ile gizli bir 
ittifak antlaşması imzalamıştır. 


Osmanlı Devlet Adamlarının Almanya ile İttifak Yapmalarının Nedenleri 


- Yönetimdeki İttihat ve Terakki Partisi'nin Alman 
yanlısı politikalar izlemesi, 


> Almanya'nın savaşı kazanacağına inanılması, 


» Son dönemlerde kaybedilen bazı toprakların geri 
alınmak istenmesi, 


> Savaştan galip gelinerek kapitülasyonlardan ve 
Düyun-ı Umumiye İdaresi'nden devletin kurtarılmak istenmesi, 


> Almanya'nın yardımıyla Osmanlı ordusunun ve 
ekonomisinin güçlendirilmek istenmesi, 


» Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmasını desteklemesi, 


| » Diplomatik yalnızlıktan kurtulmak istenmesi. 


İ Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve 
Breslaw isimli iki Alman gemisi Osmanlı karasularına 


alındığı, mürettebatınında Osmanlı uyruğuna girdiğini 
7 açıklamıştır. Kisa bir süre sonra bu iki geminin Rus- 
/ yanın Karadeniz'deki limanlarını bombalamasıyla 
| (28-29 Ekim 1914) Osmanlı Devleti savaşa katılmıştır. 


İ Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesinin Sonuçları 


| “ Yeni cepheler açılmış ve savaş daha geniş bir alana yayılmıştır. 


> Osmanlı halifesi Kutsal Cihat ilan etmiştir (14 Kasım 1914). 


GEMİ YAYINLARI 


i kabul edilmiştir. Osmanlı yönetimi bu gemilerin satın - - 


s- Almanya'nın cephelerde yükü hafiflerken, İtilaf 
devletleri cephelerde ve Müslümanların yaşadığı 
sömürgelerde zor duruma düşmüşlerdir. 


-- İngiltere, Kıbrıs'ı işgal ettiğini açıklamıştır. 


« Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır. 


- İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmak 
için aralarında gizli antlaşmalar imzalamıştır. 


-- Savaşın süresi uzamıştır. 


Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler 


Kaikas Cephesi 
Rusya 1 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'ne savaş ilan 
edince Kafkas cephesi açılmıştır. Almanya'nın da iste- 


ği ve desteğiyle Osmanlı Ordusu Rus ordusuna karşı 
taarruz harekâtı başlatmıştır. 


Enver Paşa idaresindeki bu taarruzun amaçları şunlardır: 


-- Kafkasları ele geçirerek Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak. 


-- Kafkaslardaki petrol yataklarının denetimini ele 
geçirmek. 


«» Hazar'ın doğusundan, İngiliz yönetimindeki Hindistan'a saldırmak. 


Enver Paşa, Rusya'daki iç karışıklıklar nedeniyle kolay bir zafer kazanacağını umarak 150.000 kişilik bir 
orduyla taarruz (Sarıkamış Harekâtı) başlatmıştır. Fakat donanımı yetersiz olan Osmanlı ordusunun ağır 
kış şartları nedeniyle 90 bin askerinin donarak şehit 
olmasıyla savaş Rusya lehine dönmüş ve Rus ordu- 


ları Doğu Anadolu'yu işgal etmiştir. 1916'da ise Rus- 


lar; Trabzon, Erzurum, Erzincan, Muş ve Bitlis'i ele 
geçirmişlerdir. 


Mustafa Kemal 1916'da Kafkas Cephesi'ne atanmış, 
aynı yıl Muş ve Bitlis'i geri almıştır. Bolşevik İhüleli 
(1917) sonucunda Rusya'da yönetimi ele geçiren 
Bolşevikler, Doğu Anadolu'daki ordularını geri çekince bu bölge tekrar Osmanlı denetimine girmiştir. 


Rusya, 3 Mart 1918'de bütün İttifak devletleriyle Brest 
Litowsk Anilaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. 


İm 


Bu antlaşmayla, Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı 
topraklarına katılmış, bölgedeki karışıklıklardan yararlanan Osmanlı orduları Bakü'ye kadar ilerlemeyi 
başarmıştır. Ancak 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf devletleri ile imzaladığı viondros Ateşkes 
Antlaşması gereğince, Osmanlı orduları Kafkaslar'da 
savaşın başındaki sınırlarına çekilmek zorunda kalmıştır. Böylece Kars, Ardahan ve Batum yine Osmanlı 
sınırları dışında kalmıştır. 


Kanal Cephesi 


Osmanlı orduları 1882'de İngiltere'nin işgal ettiği Mısırı geri almak ve İngiltere ile Hindistan'ı birbirine 
bağlayan en kısa yol olan Süveyş Kanalı'na hakim olmak için Almanya'nın isteğiyle taarruza geçmiştir. 


Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı orduları bu taarruzda başarılı olamamış ve geri çekilmek zorunda 
kalmıştır. 


İngilizlerin silah yönüyle üstün olması, Araplar'ın Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizler'i desteklemeleri ve Almanya'dan gerekli yardımın alınamaması başarısıziığın en önemli nedenleri olmuştur. 


Çanakkale'deki Türk Siperleri 


Osmanlı ordularının geri çekilmesi üzerine Sinâ Yarı. 


madası'nı alan İngilizler Filistin Cephesi'ni açarak Kuz 


düs'ü ele geçirmişlerdir. 


Savunma Cepheleri 
Çanakkale Cephesi 


1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri de 
Çanakkale Cephesi'dir. 


İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni Açmalarının 
Nedenleri 


#« Çarlık Rusyası'na yardım ulaştırarak savaşa devam etmesini sağlama, 


:- İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı birakma, 


«- Balkanlardaki tarafsız devletleri kendi yanlarında 
savaşa sokma, 


- Balkanlardan İttifak devletlerine yeni bir cephe 
açarak İttifak devletlerini çembere alma, 


s- Süveyş Kanalı ve Hindistan'a yönelik tehditleri ortadan kaldırma. 


Boğazlardan geçerek kısa sürede İstanbul'a ulaşmayı 
amaçlayan İtilaf donanması 19 Şubat 1915'te saldırıya 
geçmiş fakat karşılaştıkları direniş nedeniyle kayıplar 
vererek 18 Mart'ta geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 


Bunun üzerine, kara savaşlarını başlatan İngiltere, 
Gelibolu Yarımadası'na çıkartma yaparak karadaki direnişi sona erdirmeyi amaçlamıştır. 


1, Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının yaşandıği Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar, Conkbayırı, Kireçtepe ve Arıburnu muharebelerinde üstün başarılar göstermiştir. 


Çanakkale Savaşlarının Sonuçları 


> İtilaf devletleri, Çarlık Rusyası'na gereken yardımı 
gönderemediler. Bunun sonucunda Rusya'da 
Ekim 1917'de Bolşevik İhtilali oldu ve rejim değişikliği gerçekleşti. 


Birinci Dünya Savaşı uzadı. 
- Yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetti. 
Bulgaristan İttifak bloğunda savaşa girdi. 


Mustafa Kemal'e Generallik rütbesi verildi. 


Mustafa Kemal'in Çanakkale'de kazandığı başarılar, 


Milli Mücadele'nin lideri olmasında eikili olmuştur. 


Irak Cephesi 


İngilizler bölgedeki petrol yataklarını denetim altında 
tutma, Kafkaslara kadar olan yerleri işgal ederek Osmanlı ordularının Kafkasların doğusuna geçmesini 
önleme ve Rusya'ya bu yoldan yardım gönderme 
amacıyla bu cepheyi açmışlardır. 


İngilizler'in taarruz harekâtı başlangıçta başarılı 
olmuş, ancak Bağdat yakınlarındaki Kütül Amare bölgesinde İngilizler yenilğiye uğratılarak 18 bin İngiliz 
askeri Osmanlı orduları tarafından esir alınmıştır. 


Bölgeye takviye birlikler gönderen İngilizler Musul'a 
kadar ilerlemeyi başarmışlardır. Sürekli geri çekilen 
Osmanlı orduları Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 
imzalanmasıyla yenilgiyi resmen kabul etmiştir. 


EŞEİMİ YAYINLARI 


Suriye — Filistin Cephesi 

Osmanlı yöneticileri, İngiliz saldırılarına karşı Suriye 
ve Filistin bölgesinde savunma hattı kurarak bu bölgede oluşturulan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na Alman general Limon Van Sanders'i atamıştır. 


Limon Van Sanders 


1917'de Mustafa Kemal, Suriye Cephesi'ne atanmıştır. 1918'de İngilizler'in savunma hattını yarması üzerine Mustafa Kemal, 7. orduyu yok olmaktan kurtararak Halep'in kuzeyine kadar çekerek İngiliz birliklerini 
burada durdurmuştur. Bu cephe Mondros Ateşkesi 
Antlaşması ile kapanmıştır. 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı kaldırılarak Mustafa Kemal 
İstanbul'a çağrılmıştır. Mustafa Kemal I.Dünya Savaşı'ndaki son resmi görevini Suriye Cephesi'nde tamamlamıştır. 


RIR 
ÜNV? 


Musiafa Kemal Paşa |. Dünya Savaşı'nda sırasıyla; 
Çanakkale, Kafkas ve Suriye Cepheleri'nde görev 
almıştır. 


£ n samanın — z > - 2 


Hicaz - Yemen Cephesi 
Osmanlı orduları bu cephede, kutsal yerleri korumak 


amacıyla İngilizler'e ve ayaklanan Araplara karşı mücadele vermiştir. 


Gealicya, Makedonya ve Romanya Cepheleri 


Osmanlı orduları bu cephelerde Rus, Romen, Sırp ve 
Fransız birliklerine karşı Bulgaristan ve Avusturya - 
Macaristan ordularıyla birlikte savaşmıştır. Rusya'nın 
savaştan çekilmesiyle bu cepheler kapanmıştır. 


Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Tasarıları 

(Gizli Anilaşmalar) 

İtilaf devletleri, savaş sırasında stratejik öneme sahip 
Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmak için 
gizli antlaşmalar imzalamışlardır. 


Gizli Antlasmaların Nedenleri 


5 Savaştan çekilmeyi düşünen İtilaf devletlerinin savaşa devamı etmesini sağlama, 

-- Bazı tarafsız devletlerin İtilaf devletleri yanında savaşa katılmasını sağlama, 

«- Osmanlı ülkesindeki farklı mililetlerin ayaklanmasını sağlama, 

> Savaştan sonra İtilaf devletleri arasında anlaşmazlıklar çıkmasını önleme. 


Lana 


1915) 


İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. İngiltere ve Fransa, Boğazlar ve çevresinin Rusya'ya 
verilmesini kabul ettiler. Buna karşılık Rusya da bu iki 
devletin Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde ve 
Asya'daki çıkarlarını kabul etmiştir. 


Londra Anilaşması (26 Nisan 1915) 


İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanan 
bu antlaşmayla On İki Ada, Antalya ve çevresi İtalya'ya bırakılmıştır. Bu antlaşma sonrasında İtalya, İtilaf devletleri yanında savaşa girmiştir. 


İngiltere ile Fransa arasında imzalanmıştır. 


> Adana, Antakya, Suriye kıyıları ve Lübnan, Fransa'ya bırakılmış, 


i 


> Irak bölgesi İngiltere'ye bırakılmış, 


Bi 


(GİBİ YAYINLARI 


- Suriye'nin iç kesimleri ile Musul ve Ürdün'de İngi- 


liz ve Fransızlar'ın koruması altında bir Arap Kral. 


lığı kurulması kararlaştırılmış, 


> Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde halifeliğin 
Araplar'da kalması kabul edilmiştir. 


Bunlar, Araplar'ın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Deyleti'ne karşı ayaklanmalarında etkili olmuştur. 
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İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. 
Rusya, Trabzon'a kadar olan Doğu Karadeniz kıyıları 
ile Erzurum, Van ve Bitlis'in kendisine verilmesi karşı: 
lığında Sykes - Picot Antlaşması'nı kabul etmiştir. 


İtalya'nın Petrograd Protokolü ve Sykes - Picot Ant 
laşması'ndan haberdar olması üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmış Antalya, Konya, Aydın, İzmir ve çevresi İtalya'ya bırakılmıştır. 


İngiltere ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında imzâlanmış, Araplar'ın Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaları karşılığında, bağımsız Arap Devleti'nin tanınacağı belirtilmiştir. Bu antlaşma sonrasında Araplar 
Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmişlerdir. 


- Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Bolşevikler gizli 


antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamıştır. Wilson 
İlkeleri'nin yayımlanması da bu anilaşmaların uygu: 
lanmasını zorlaşürmışüır. 


Bütün bunlara rağmen gizli antlaşmalar Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında kısmen uygulamaya konulmuştur. 


Medine ren İstasyonu 


iz 


Tarafsız Devletlerin Savaşa Girmesi 


za 


İtalya'nın Savaşa Giri 


|, Dünya Savaşı öncesinde İttifak grubunda yer alan 
İtalya'nın Adriyatik sahillerinde genişleme siyaseti İzleyen Avusturya-Macaristan'la arası açıktı. Bu nedenle İtalya 1. Dünya Savaşı başladığında tarafsızlığını 
ilan etmiştir. 


İtalya, çıkarları doğrultusunda İtilaf devletleriyle 
1915'te Londra Antlaşması'nı imzalamış ve 20 Mayıs 
1915'te Avusturya - Macaristan'a savaş açarak İtilaf 
devletleri yanında savaşa girmiştir. 


Bulgarisian'ın Savaşa Girmesi 

Ii. Balkan Savaşı'nda kaybettiği toprakları geri almayı 
amaçlayan Bulgaristan, Çanakkale Savaşları'nda İtilaf donanmasının yenilmesi üzerine İttifak devletleri 
yanında savaşa katılmıştır. 


- Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle, Osmanlı Devle- 
“tinin müttefikleri ile kara bağlantısı sağlanmıştır. 


Romanya'nın Savaşa Girmesi 


Romanya'nın Bulgaristan ile ilişkilerinin gergin olması ve Avusturya'dan toprak almak istemesi, Rusya ile 


yakınlaşmasına neden olmuştur. Bulgaristan'ın İttifak 


devletleri yanında savaşa girmesiyle Balkanlarda bozulan dengeyi yeniden kurmak isteyen İtilaf devletleri 
Ağustos 1916'da Romanya'nın kendi yanlarında sa- 
Vaşa girmesini sağlamışlardır. 


ABD'nin Savaşa Girmesi 

Tarafsızlığını ilan eden ABD'nin, İtilaf devletlerine silah 
satması Almanya'nın tepkisini çekmiştir. Alman denizalılarının Avrupa'ya silah taşıyan ABD gemilerini baitması ABD - Almanya ilişkilerini gerginleştirmiş ve 
ABD'nin savaşa girmesinde etkili olmuştur. 


Almanya'nın ABD'ye karşı Meksika'yı savaşa ikna et- 


- meye çalıştığını öğrenen ABD, 2 Nisan 1917'de res- 
“men Almanya'ya savaş ilan etmiştir. 


Zal 


Yunanistan'ın Savaşa Girmesi 


Yunanistan Çanakkale Savaşları'ndan itibaren Yunan 


praklarını ve Ege Denizi'ndeki bazı adaları İtilaf devlerinin kullanımına açmıştır. Yunanistan, ABD'nin 
âvaşa girdiğini açıklamasından sonra Ekim 1917'de 
af devletleri yanında savaşa girmiş ve savaşa res- 
en katılan son İtilaf devleti olmuştur. 


ELİNİ YAYINLARI 


Wilson İlkeleri 


ABD'nin savaşa girmesi, savaşın bitişini hızlandırmıştır. ABD başkanı Woodrow Wilson, savaşın bir an önce bitmesini sağlamak için 14 maddelik bir bildiri yayımlamıştır. 


Bu maddeler şunlardır: 


«» Devletlerarasında açık diplomasi yürütülecek ve 
gizli antlaşmalar yapılmayacak, 


-- Uluslararası sular serbest dolaşıma açık olacak, 
«- Uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak, 
--- Silahlanma yarışına son verilecek, 


«- Sömürge yönetimleri bölge halkının da istekleri 
dinlenerek çözümlenecek, 


- İşgal edilmiş Rus toprakları boşaltılacak Rusya'ya 
kendisini geliştirebilmesi için imkan sağlanacak, 


»-- Alsas - Loren bölgesi ve savaş sırasında işgal edilen diğer Fransız toprakları Fransa'ya iade edilecek, 


- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'ndaki halklara kendilerini geliştirme imkanları verilecek, 


s- Osmanlı Devleti'nin Türk olan bölgelerinin egemenliği tanınacak, Türk olmayan bölgelere de 
kendi kendini yönetme hakkı tanınacak, 


- Boğazlar bütün milletlerin gemilerine açık olacak 
ve bu durum milletlerarası garanti altında olacak, 


- Bütün devletlerin toprak bütünlüklerini ve siyasi bağımsızlıklarını karşılıklı garanti altına almak için bir 
“Milleiler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)” kurulacak. 


Wilson İlkelerinin Önemi 

- Osmanlı toprakları milliyet prensibine göre 
parçalanmak istenmiş, bu durumdan cesaret 
alan azınlıklar cemiyetler kurarak bağımsız 
devlet kurmak amacıyla faaliyetlere başlamışlardır. 


- İtilaf devletleri, ABD'nin kendi yanlarında savaşa devam etmesini sağlamak amacıyla bu 
maddeleri kabul etmişlerdir. 


« Wilson İlkeleri'nin devletlerarası eşitlik prensibine uygun olması İttifak devletlerinin savaştan çekilmesini hızlandırmıştır. 


ABD Başkanı Woodrow Wilson 


Savaşın Sona Ermesi 
1918'de ABD kuvvetlerinin Avrupa'ya gelmesiyle İtilaf 


devletleri bütün cephelerde taarruza geçerek İttifak 
devletlerine yenilgiyi kabul ettirmişlerdir. 


Sırasıyla; Bulgaristan, 29 Eylül 1918'de Selanik Ateskes Anilaşması'nı, Osmanlı Devleti; 30 Ekim 1918'de 
Mondros Ateşkes Antlaşması'nı, Avusturya - Macaristan, 3 Kasım 1918'de Villa Gusti Ateşkes Antlaşması'nı, Almanya ise; 11Kasım 1918'de Reihondes Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmişlerdir. 


Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 
Galip devletler, imzalanacak barış antlaşmalarının tas- 


laklarını hazırlamak ve aralarındaki sorunları çözümlemek amacıyla Paris'te bir konferans toplamışlardır. 


Konferansa, İttifak devletlerine savaş açmış olan 32 
devlet katılmıştır. Görüşmelere katılan devletlerin üye 
olmalarıyla “Milletler Cemiyeti” kurulmuştur. Bu cemiyet, dünya devletlerinin haklarını eşit olarak korumayı amaçlamış olmasına rağmen İtilaf devletleri tarafından kurulmuş olduğu için taraflı çalışmalar yapmıştır. 


İtilaf devletleri Konferansta, Wilson İlkeleri'ni gözardı 
ederek yenilen devletler için ağır şartlar taşıyan antlaşma taslakları hazırlamışlardır. 


İSMİ YAYINLARI 


Konferansa katılan Ermeni temsilcileri, Doğu Anada 


lu'da bağımsız Ermeni devleti kurulması fikrini ilk kez - 


uluslararası bir konferansta dile getirmiş ve bu istek 
leri ltilaf devletleri tarafından destek görmüştür, 


İngiltere ve Fransa, daha önce İtalya'ya vermeyi ta, 
sarladıkları İzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından 
işgal edilmesini kabul etmişlerdir. Bu kararın alınma. 
sında; Boğazlara yakın olan bu bölgede İtalya'nın İn. 
giliz çıkarlarını tehdit edebilecek bir güce sahip olma. 
sı etkili olmuştur. Bu gelişmeler İtalya ile İtilaf devlet. 
leri arasında ilk görüş ayrılıklarını ortaya çıkarmıştır, 


İngiltere ve Fransa, Wilson İlkeleri'ne ters düşmemek için “savaş tazminatı” yerine “savaş onarımı”, 
“sömürgeciliğin” yerine ise “manda ve himaye sistemini” gündeme getirerek uygulamışlardır. 


Bu konferansta, Almanya, Avusturya - Macaristan va 
Bulgaristan ile imzalanacak barış antlaşmalarının taslakları hazırlanmasına rağmen, Osmanlı Devleti ilg 
imzalanacak olan antlaşmanın esaslarının daha sonra belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 


Bu durum üzerinde daha önce Rusya'ya verilmesi 
planlanan bölgelerin, Rusya'nın savaştan çekilmesiyle İtilaf devletleri tarafından yeniden paylaşılmak 
istenmesi eikili olmuştur. 


1. Dünya Savaşı'nın İtilaf devletleri tarafından kazanılmasında büyük rol oynayan ABD'nin, savaştan sonra 
Avrupa'daki olaylara aktif olarak katılmama politikası 
izlemeye başlaması (Monroe Doktrini) İngiltere ve 
Fransa'nın Il. Dünya Savaşı'na kadar Avrupa'da daha 
rahat hareket etmelerinde etkili olmuştur. 


i. Dünya Savaşı'nı Bitiren Barış Antlaşmaları 


Versay Anilaşması (28 Haziran 1919) 


İtilaf devletleri ile Almanya arasında imzalanan bu 
antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır: 


“» Alsas - Loren, Fransa'ya verilecek ve Belçika yeniden bağımsız olacak, : 


«» Çekoslovakya, Polonya, Litvanya ve Danimarka” 


ya bazı topraklar verilecek, 


> Alman sömürgeleri İtilaf devletleri arasında paylaşılacak ve Almanya savaş tazminatı ödeyecek, 


» Almanya'nın asker sayısı sınırlandırılacak ve silah 
üretimi durdurulacak. 


Sen Jermen Anilaşması (10 Eylül 1919) 

itilaf devletleri ile Avusturya arasında imzalanan bu 
antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır: 

» Avusturya ve Macaristan ayrı ayrı iki devlet olacak, 


- Avusturya; Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın bağımsızlığını tanıyacak, 


> Avusturya savaş tazminatı ödeyecek ve Almanya 
ile birleşmeyecek, 


> Avusturya'da zorunlu askerlik kaldırılacak ve asker sayısı sınırlandırılacak. 


Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919) 
İtilef devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan bu 
antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır: 


«- Bulgaristan; Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'a toprak verecek. 


-» Bulgaristan'da zorunlu askerlik kaldırılacak ve asker sayısı sınırlandırılacak, 


Bulgaristan savaş tazminatı ödeyecek. 


Triyanon Antlaşması (6 Haziran 1920) 


İtilaf devletlerinin 1. Dünya Savaşı sonrasında Macar 
hükümetiyle yaptıkları bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır: 


-» Macaristan; Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya'ya toprak verecek, 


«> Zorunlu askerlik kaldırılacak ve asker sayısı kısıtlanacak, 


> Macaristan savaş tazminatı ödeyecek. 


Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) 


İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu antlaşma 20. bölümde anlatılacaktır. 
Barış Antlaşmalarının Genel Özellikleri 
“-» Versay Antlaşması'nın çok ağır şartlar taşıması İl. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri 
olmuştur. 


İNEMİ YAYINLARI 


- Barış antlaşmalarında Wilson İlkeleri dikkate 
alınmayarak İtilaf devletlerinin çıkarları gözetilmiştir. 

-- Sınırların çizilmmesinde milliyet prensibi dikkate 
alınmadığı için azınlık sorunları savaş sonrasında artarak devam etmiştir. 


-> Avrupa'da birçok yeni devlet kurulmuş ve Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir. 

-- Yeni rejimler ortaya çıkmıştır (Komünizm, Faşizm ve Nazizim gibi). 


i. Dünya Savaşı'nın Sonuçları 


«> Osmanlı Devleti, Rusya, Avusturya - Macaristan ve 
Almanya (İmparatorluklar) parçalanmıştır. 


«» İngiltere'nin dünya siyasetindeki üstünlüğü İkinci 
Dünya Savaşı'na kadar devam etmiştir. 


"> İlk kez kimyasal silahlar kullanılmıştır. 


.» Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Ukrayna, Litvanya, Macaristan, Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur. 


.- Silah teknolojisinin gelişmesiyle cephe gerisindeki sivillerin ölüm oranında önemli artışlar yaşanmış, bu durum Sivil Savunma Teşkilatları'nın kurulmasına neden olmuştur. 


İ 


«> Barışı korumak amacıyla “Milletler Cemiyeti” kurulmuştur. 


«» Sömürgecilik anlayışı mandater yönetimler şekline dönüşmüştür. 


Sınırların çizilmesinde “milliyet prensibi”ne uyulmadığı için yeni problemler ortaya çıkmıştır. 


«Çok uluslu yeni devletler kurulmuştur (Çekoslovakya, Yugoslavya gibi). 


Büyük devletlerin parçalanması yeni kurulan devletlerin bulunduğu bölgelerde otorite boşluğu 
oluşturmuştur. 


â 


I.Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlere çok ağır 


şartlar taşıyan barış anilaşmalarının imzalatlırılması 
İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına oriam hazırlamıştır. 


TEST - | 


1. 


Ii. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış Harekâtı'nda Osmanlı Devleti başarısız olunca bu 
durumdan yararlanan Ruslar, Ermenileri de 
ayaklandırarak Doğu Anadolu'da katliamlara 
başlamışlardır. Ermeni isyanlarının ülke içinde 
yayılması üzerine Osmanlı Hükümeti, Tehcir Kanunu'nu çıkararak, Ermenilerin savaş bitene kadar Suriye topraklarına geçici olarak göç ettirilmesine karar vermiştir. 


Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nin bu kanunu çıkarmakla aşağıdakilerden hangisini 
amaçladığı savunulamaz? 


A) Etnik çatışmaların yayılmasını önlemeyi 

B) Rusların, Osmanlı vatandaşı azınlıklarla işbirliği yapmasını engellemeyi 

C) Ermenileri ülke dışına çıkarmayı 

D) Cephe gerisinde güvenliği sağlamayı 

E) Devlet otoritesini korumayı 


I. Dünya Savaşı sırasında Anilaşma devletleri, 
aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı 
Devleti'nin topraklarını paylaşmışlardır. Bu paylaşıma göre, Doğu Anadolu ve Boğazlar Bölgesi Rusya'nın olacaktı. Ancak ihtilal sonucunda 
Rusya'da kurulan yeni yönetim, savaştan çekilerek gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurdu. Bu durum karşısında Anlaşma devletleri; 
Doğu'da bir Ermenistan'ın kurulmasını kararlaştırırken, Boğazların oluşturacakları bir komisyon 
tarafından yönetilmesine karar vermişlerdir. 


Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) 1. Dünya Savaşı'nın birden çok devlet arasında olduğuna 

B) Boğazların jeopolitik konumundan kaynaklanan öneminin azaldığına 

C) Boğazların Türk hakimiyetinden çıkarılmaya 
çalışıldığına 

D) Ermenilerin Anlaşma devletleri tarafından 
desteklendiğine 

E) İhtilal sonrasında Rusya'nın Anlaşma devletleri grubundan ayrıldığına 


ETEMİ YAYINLARI 


286 . 


Kaybettiği toprakları geri almak için |. Dünya Sa. 
vaşı'na giren Osmanlı Devleti, savaş sonunda 
yeni topraklar kaybetmiştir. 


Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkili olduğu savunulamaz? 


A) İtilaf devletlerinin 1. Dünya Savaşı'nı kazan. 


masının 

B) Arapların bağımsız olmak için Osmanlı Dev. 
leti'ne karşı isyan etmesinin 

C) Osmanlı Devleti'nin savaştan yenik ayrılma. 
sının 

D) Rusya'nın çıkan ihtilalle savaştan çekilmesi. 
nin 

E) Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri başarısızlığının devam etmesinin 


Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girişiyle 
birlikte ilan edilen Kutsal Cihat Fetvası, Türkçe- 
den başka Arapça ve Farsça olarak da yayım: 
lanmıştır. 


Bu durumun temel nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? il 


A) Fetvanın bütün İslam dünyasına bir çağrı niteliğinde olması 

B) Toprak bütünlüğünün korunmak istenmesi 

C) Osmanlı Devleti'nin en güçlü İslam devleti 
olması 

D) Azınlıkların devlete bağlılığının artırılmaya 
çalışılması 

E) Arapların çoğunluğunun Osmanlı yönetiminde olması 


I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti birden çok 
cephede, birçok devlete karşı savaşmıştır. 


Bu duruma Osmanlı Devleti'nin; 


. toprakların İtilaf devletleri tarafından gizli antlaşmalarla paylaşılması; 

Il. halifelik kurumuna sahip olması, 

II. hammadde kaynakları bakımından zengin 

olması 


özelliklerinden hangilerinin neden olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l GC) Yalnız nl 


D) ivelli E) İli ve İNİ 


TEŞT.- 1 


Almanya; Boğazları çıkarları doğrultusunda kullanmak, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından yararlanmak ve İngiltere'nin Uzak Doğu'ya giden sömürge yollarını ele geçirmek amacıyla Osmanlı 
Devleti'nin kendi yanında 1. Dünya Savaşı'na girmesini sağlamıştır. 


Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin; 


I. yeni cephelerin açılması, 
Il. Almanya'nın cephelerdeki yükünün azalması, 
Ii. Çanakkale Savaşlarının başlaması 


sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ll C) Yalnız lll 


D) ivell E)Lilveli 


Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle savaş Avrupa dışına yayılmış ve Osmanlı 
topraklarında da yeni cepheler açılmıştır. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Müslümanlar arasında ulusçuluk düşüncesinin yayılmasına 
B) Savaşın süresinin uzamasına 
C) Osmanlı Devleti'ndeki azınlık ayaklanmaları- 
“nın sona ermesine 
D) Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesine 
E) ABD'nin savaşa girmesine 


Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sürecinde; 


I. Rusya'ya Boğazlar yoluyla yardım götürülmesini engelleme, 
11. Fransa'ya karşı sağladığı siyasi üstünlüğünü 
koruma, i me a 
Ii. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesme 


amaçlarından hangilerine ulaşmak için Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumundan yararlanmaya çalıştığı savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) ivelli E) ilve il 


ÇİRENİ YAYINLARI 


2-B. 3-D 4-A 5-D 


6-E 


10. 


11. 


İngiliz başbakanı Lloyd George, Paris Barış 
Konferansı'nda yaptığı bir konuşmada, “İtalyanların doğudaki tüm davranışlarının kuşku verici 
olduğunu ve Batı Anadolu'yu her an ele geçirebileceklerini, onları oradan çıkarmanın ise çok 
güç olacağını” söylemiştir. 


Lloyd George'un aşağıdakilerden hangisine 
ortam hazırlamaya çalıştığı savunulabilir? 


A) Ege Bölgesi'nin Yunanlıların denetimine birakılmasına 

B) İtalya ile dostça ilişkilerin sürdürülmesine 

C) Batı Anadolu'nun Türklerin elinde kalmasına 

D) Manda ve himaye sisteminin kaldırılmasına 

E) Rusya'nın Akdeniz'de güçlenmesine 


Sovyet Rusya, Kasım 1917'de Almanya'ya barışa hazır olduğunu bildirerek, Çarlık Rusyası'nın 
savaş Sırasında imzaladığı gizli antlaşmaları 
dünya kamuoyuna açıklamıştır. 


Bu bilgiye bakılarak, Sovyet Rusya ile ilgili; 


I. savaşı sürdüremeyecek durumda olduğu, 
İL açık diplomasi yanlısı politikalar izlediği, 
NI. İttifak devletlerinin tarafına geçmeye çalıştığı 


çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız il CO) i veli 


D) Ii veill E) il veli 


I. Dünya Savaşı'nın sonlarında dünyada kalıcı 
barışı sağlamak amacıyla yayımlanan Wilson İlkelerinde, Boğazların bütün devletlerin gemilerine açık olmasını öngören bir madde yer almıştır. 


Wilson İlkelerinde böyle bir maddenin yer almasında, Boğazların; 


I. uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalması, 
Il. ticaret yolları üzerinde bulunması, 
IN. uluslararası ilişkilerde rekabete neden olması 


özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


D) i veli E) li velli 
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TEST - 2 


Mustafa Kemal, |. Dünya Savaşı'nda Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanı olarak atanmıştır. Yeni 
görevi için Şam'a gelen Mustafa Kemal, yaptığı 
inceleme ve gözlemler sonucunda bir rapor hazırlamıştır. Hazırladığı bu rapora göre, Osmanlı 
ordusu Suriye'nin kuzeyine çekilmeli ve toplu 
direnişi burada yapmalıdır. Mustafa Kemal'in bu 
isteği yerine getirilmemiş ancak düşman da 
Mustafa Kemal'in belirttiği yerde durdurulabilmiştir. 


Yukarıdaki bilgilere göre, Mustafa Kemal'in; 


I. ileri görüşlü olma, 
Il çok yönlü düşünebilme, 
IN. milletine önderlik etme 


özelliklerinden hangilerinin ön plana çıktığı 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) iveli E)ilvelii 


i. Dünya Savaşı sırasında Araplar İngilizlerle işbirliği yaparak, Arap Yarımadası'nın Osmanlı 
Devleti'nin elinden çıkmasında etkili olmuşlardır. 


Bu durum Osmanlı Devleti'nde, aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin etkisini yitirdiği- 
ne kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Osmanlıcılık B) Batıcılık 


C) İslamcılık D) Türkçülük 


E) Ademr-i Merkeziyetçilik 


Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'nda Filistin, 
Suriye, Hicaz ve Yemen cephelerinde İtilaf devletlerinden başka, isyancı yerel güçlerle de savaşmak zorunda kalmıştır. 


Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu savunulamaz? 


A) Milliyetçilik fikrinin Müslüman toplumları da 
etkilemesinin 

B) İtilaf devletlerinin Arapları kışkırtmasının 

C) Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin zayıflamasının 

D) İslamcılık düşüncesinin etkisini kaybetmesinin 

E) Gayrimüslimlere Mebusan Meclisi'nde yer 
verilmesinin 


| 4. |. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayımlanapı 


İM YAYINLARI 
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Wilson İlkelerinde “Osmanlı Devleti'nde Türkle. 


rin çoğunlukta olduğu bölgelerde kendilerina 


egemenlik hakkı verilmelidir.” kararı yer almıştır 
Bu kararın; 


1. Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Ant 
laşması'nı imzalayarak savaştan çekilmesi, 
İL. işgaller karşısında Türk halkının bölgelerin. 
de çoğunlukta olduklarını ispatlamak için 
cemiyetler kurması, 
ii. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde sadece 
Müslümanların yer alması 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |i GC) iveli 


D)iveli E) Il vellil 


Çanakkale Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı Devleti'nin Almanya'dan yardım almasını kolaylaştırmıştır? 


A) Bulgaristan'ın İttifak devletleri yanında savaşa girmesi 

B) İtilaf devletlerinin prestij kaybına uğraması 

G) 1. Dünya Savaşı'nın süresinin uzaması 

D) Rusya'daki Bolşevik İhtilali'nin başarıya 
ulaşması 

E) İngilizlerin ve Fransızların bazı sömürgelerindeki Müslümanların ayaklanması 


Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından bazıları 
şunlardır: 


I. Bulgaristan İttifak devletlerinin yanında savaşa girmiştir. 
11. İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım götürmesi engellenmiştir. 
Ili. İtilaf devletleri sömürgelerinde itibar kaybına 
uğramışlardır. 


Bunlardan hangilerinin 1. Dünya Savaşı'nda 
yeni cephelerin açılmasına neden olduğu Savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |! GC) Yalnız Il 


D) ivelli E) Hi velil 


İ 


TEST - 2 


1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin kendi yanında yer almasını istemesinde; 


— savaşı geniş alanlara yaymak, 
— İtilaf devletlerinin sömürgelerinde isyanlar çıkarmak 


amaçları etkili olmuştur. 


Buna göre, Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin 
aşağıdaki özelliklerinden hangisinden yararlanmak istediği savunulamaz? 


A) Önemli bir jeopolitik konuma sahip olması 
B) Halifelik gücünü elinde bulundurması 

GC) Geniş topraklara sahip olması 

D) Orta Asya Türkleri ile etnik bağının olması 
E) Farklı ulusları bünyesinde barındırması 


Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı, 
Avusturya-Macaristan ve Rusya gibi devletlerde rejim değişikliklerinin yaşanmasında 
aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Sömürgeci yönetimlerin güç kazanması 

B) Egemen güçlerin değişmesi 

C) Merkezi yönetimlere güven duyulmaması 

D) Topraklarının gizli anlaşmalarla paylaşılmış 
olması 

E) Mandater yönetimlerin kurulması 


Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik 
ayrılmasında, müttefiklerinin savaşı kaybetmesinin yanında, devletin pek çok alandaki yetersizliği de etkili olmuştur. 


Aşağıdaki alanlardan hangisirideki yetersizliğin Osmanlı Devleti'nin yenilgisinde daha az 
rol oynadığı savunulabilir? 


A) Askeri teknoloji 
B) Ulaşım 

C) Ekonomik güç 

D) Hukuk 

E) İnsan kaynakları 


EEMİ YAYINLARI 
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10. 


HM. 


12. 


Wilson İlkelerine göre, Boğazlar bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olacaktı. 


Bu durumun; 


|. kültürel, 
Il. ekonomik, 
li. sosyal 


alanlarından hangilerindeki gelişmeler üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
B) Yalnız || 


A) Yalnız | C) Yalnız lll 


D) i veli E) Il veli 


Ii. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin daha cok kara savaşları yapması; 


I. donanmasının yetersiz olması, 
Hi. Almanya'nın desteğini alması, 
IN. asker sayısının yeterli olması 


durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız lll 


D)ivelli E) il velli 


1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde, 1.'de verilenin Il.'ye ortam 
hazırladığı savunulamaz? 


I. II. 
Ulusal devletlerin 
kurulması 


Savaşın Avrupa 
dışına yayılması 


A) İmparatorlukların 
yıkılması 


B) Osmanlı Devleti'nin 
Almanya'nın yanında savaşa girmesi 

İttifak devletlerinin 

cephelerdeki yükünün hafiflemesi 


C) Rusya'nın savaştan 
çekilmesi 


D) Barış antlaşmalarının 11. Dünya Savaşı'nın 
ağır koşullar içermesi çıkması 
E) ABD'nin savaşa gir o Sömürgecilik faalimesi yetlerinin sona ermesi 


De UMA BE) 


TEST - 8 


Çanakkale savaşları sırasında İtalya, İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmiştir. 


Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi 
neden olmuştur? 


A) İtilaf devletlerinin gizli antlaşmalarla İtalya'ya 
toprak vaad etmesi 

B) Bulgaristan'ın İttifak devletleri yanında savaşa girmesi 

C) Rusya'da sosyal bunalımların yaşanması 

D) Arapların İngilizlerle işbirliği yapması 

E) Wilson İlkelerinin yayımlanması 


I. Çanakkale 
İL. Filistin-Süriye 
li. Kafkas 

IV. Hicaz 


Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yukarıdaki cephelerden hangilerindeki savaşların 
sonucunda toprak kaybetmiştir? 

A) i veli 


B) | veli C) Il ve lll 


D) il ve IV E) Hi ve IV 


İttifak devletleri aşağıdaki cephelerden hangisini açarak İtilaf devletlerinin sömürgeleriyle 
olan bağlantısını kesmeyi amaçlamışlardır? 

A) Hicaz 


B) Çanakkale GC) Kafkas 


D) irak E) Kanal 


i. Dünya Savaşı sonucunda Anlaşma Devletleri 
yenilen devletlere, Yugoslavya ve Çekoslovakya'nın kurulmasını kabul ettirmişlerdir. Fakat günümüzde bu devletlerin topraklarında birçok yeni devlet kurulmuştur. 


Bu durum, 1. Dünya Savaşı sonrasında sınırların belirlenmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisinin dikkate alınmadığının göstergesidir? 

A) Laiklik 


B) Çağdaşlık GC) Halkçılık 


D) Demokrasi E) Ulusçuluk 
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5. 


I. Dünya Savaşı'nın başlarında Osmanlı Devle: 
tinde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır: 


I. Genel seferberlik ilan edilmiştir. 
Il. Mebusan Meclisi kapatılmıştır. 
Ili. Kapitülasyonların kaldırıldığı ilan edilmiştir, 


Bunlardan hangileri Avrupalı devletlerin tepkisine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l 


GC) Yalnız (il 


D) | veli E) il veli 


!. Kafkas 
Il Romanya 
III. Yemen 


Yukarıdaki cephelerin hangilerinde Osmanlı 
Devleti ayrılıkçı isyanlarla uğraşmak zorunda 
kalmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız |li 


D) Ivellll E) Lil vellli 


Aşağıdaki devletlerden hangisine |. Dünya 
Savaşı sonunda ekonomik kısıtlamalar getirilmemiştir? 
A) ABD 


B) Almanya GC) Avusturya 


D) Bulgaristan E) Macaristan 


Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkmıştır. 


Bu olaya, Çanakkale Savaşı'nın aşağıdaki 
sonuçlarından hangisi neden olmuştur? 


A) Birinci Dünya Savaşı'nın uzaması 

B) İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım götürememesi 

C) Bulgaristan'ın İttifak devletlerinin yanında 
savaşa girmesi 

D) Almanya'nın batı cephelerinde rahatlaması 

E) İngiliz ve Fransız donanmalarının büyük Zarar görmesi 


11. 


12. 


İLA 2-D 3-E 4-E 


TEST - 3 


Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar sonucunda kKurulmamıştır? 


A) Çekoslavakya B) Yugoslavya 


G) Polonya D) Arnavutluk 


E) Macaristan 


, Aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları 


içinde 1. Dünya Savaşı sonucunda yeni devletler kurulmamıştır? 


A) Osmanlı Devleti B) İtalya 


G) Çarlık Rusya D) Almanya 


E) Avusturya-Macaristan 


Aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşa 


14. 


15. 


Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda; 


1. Irak, 
II. Çanakkale, 
Ili. Kafkas 


cephelerinden hangilerinde birden fazla devlete karşı mücadele etmiştir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız HI 


D) Ivelll E) Il veli 


1. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi 
II. Osmanlı padişahların halife sanı taşıması 
Ii. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının Osmanlı hakimiyetinde olması 


Yukarıdakilerden hangileri |. Dünya Savaşı 
öncesi Osmanlı Devleti-Almanya ittifakını kolaylaştırmıştır? 


girmesi güç dengeleri üzerinde diğerlerinden z 
daha etkili olmuştur? z A) Yalnız | B) Yainız Tl C) Yainız ii 
> 
< 
i > 
A) ABD B) İngiltere C) Fransa D) li ve ili E) | il veli 
EO li Devleti p - 
EM le 16. 1. Dünya Savaşı sonunda kurulan aşağıdaki 
devletlerden hangisi mağlup kabul edilmiştir? 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin A) Türkiye B) Yugoslavya 
I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye karşı müca- C) Macaristan D) Litvanya 
dele ettiği cephelerden değildir? 
E) Polonya 
A) irak B) Kafkas C) Suriye 
D) Kanal E) Çanakkale 17. 1. Dünya Savaşı sırasında görülen; 
1. Wilson İlkelerinin yayımlanması, 
11. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi, 
» Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Sava- II. Yunanistan'ın İtilaf bloğunda savaşa girmesi 
şı sonrasında imzalanan barış antlaşmalarından biri değildir? gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin ateşkes istemesine neden olmuştur? 
A) Sen Jermen B) Versay 
C) Mondros D) Nöyyi A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 
E) Trianon D) i veli E) ii velil 
5.C 6D 7A 8-B 9D 108 ITA 12B 18C 14B 15E 160 17D| 


MONDROS ATEŞKESİ, 
İŞGALLER 
ve 
CEMİYETLER 
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MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 
(80 EKİM 1918) 


1917 yılında ABD'nin savaşa girmesiyle savaşta dengeler İtilaf devletlerinin lehine dönmüş ve ABD başkanı Wilson'un yayımladığı ilkeler savaşın bitişini hızlandırmıştır. 


Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devlet'nin Almanya ve Avusturya ile olan kara bağlantısı 
kesilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın desteği 
olmadan savaşı sürdürmesinin mümkün olmaması, 
Anadolu'nun da işgal edilme tehlikesinin ortaya çıkması, yenilginin kesinleşmesiyle İttihat ve Terakki Partisi liderlerinin yurdu terketmesi ve Wilson İlkeleri'nin 
uygulanacağına inanılması yeni kurulan İzzet Paşa 
Hükümeti'nin ateşkes istemesinde etkili olmuştur. 


Ateşkes görüşmeleri Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda yapılmış, Osmanlı Devleti'ni Bahriye Nazırı Rauf Bey, Dışişleri danışmanı Reşat Hikmet Bey ve askeri danışman Sadullah Bey , İtilaf devletlerini ise İngiliz Amirali Calthorpe temsil etmiştir. 


Limni Adası'ndaki İtilaf Devletlerine Ait Cephanelikler -. - - - 


Anilaşmanın Maddeleri 


Toplam 25 maddeden oluşan Ateşkes Antlaşması'nın 
önemli maddeleri şunlardır: 


> Boğazlar İtilaf devletlerine bırakılacak. 


- Gözaltında bulunan İtilaf devletleri ve Ermeni askerleri koşulsuz olarak serbest bırakılacak. 


> Türk ordusunun sınırların denetlenmesi ve iç gü- 


venliğin sağlanabilmesi için gerekli sayıdan fazla 
olan askerleri terhis edilecek. 
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Türk karasularında bulanan tüm savaş gemileri İtilaf devletlerine teslim edilecek, gerektiğinde Türk 
ticaret gemileri de çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilecek. 


Türk makamlarının haberleşmeleri dışında telsiz, 
telgraf ve haberleşme istasyonları İtilaf devletlerinin denetimi altına alınacak. 


İtilaf devletleri, güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa, istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecek ( 7. madde ). 


- Toros tünelleri ve demir yolu ağları İtilaf devletle- 


rinin denetimine bırakılacak. 


- Ülkenin ihtiyacı karşılandıktan sonra kömür, akar- 


yakıt ve deniz ürünleri dışarıya satılmayacak, bunlar İtilaf devletlerince satın alınacak. 


«> Türk tutsaklar İtilaf devletlerinin elinde kalacak. 


«> Anadolu sınırları dışında kalan Osmanlı subayları 


ve askerleri İtilaf devletlerine teslim olacak. 


«> Altı ilde (Vilayeti Sitte) bir karışıklık çıkarsa, İtilaf 


devletleri bu illeri (Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Elazığ, Diyarbakır) işgal edebilecek ( 24. madde). 


Antlaşmanın Önemi 


> Osmanlı Devleti'nin, siyasi varlığı hukuken 
sürmesine rağmen devlet fiilen sona ermiştir. 


“- İtilaf devletleri, işgallere karşı silahlı bir direniş 
olmasını önlemeyi amaçlamışlardır. 


s* Demiryolları, tüneller ve geçitler kontrol edilerek işgallerin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 


“-- Haberleşme vasıtalarına el konularak işgaller 
karşısındaki tepkilerin yurt çapında ve dünya 
genelinde duyurulması önlenmek istenmiştir. 


» 7. madde ile yapılacak işgallere hukuki dayanak sağlanmıştır. 


«- Doğu Anadolu'da kurulması düşünülen Ermeni devleti için zemin hazırlanmıştır (24. 
madde). 


«> Esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmaması ateşkesin imzalanmasında eşitlik ilkesine 
uyulmadığının göstergesidir. 


Mondros Aieşkes Anilaşması'na Tepkiler 
Ateşkes Anilaşması, İtilaf ordularının daha fazla böl- 


geyi işgal etmesini engellemek amacıyla Mebuslar 
Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 


Ateşkesin imzalanmasından sonra Yıldırım Orduları 
Grup Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, İstanbul'a çektiği telgraflarla ateşkes maddelerinin yanlış 
anlaşılmaya müsait olduğunu, böyle giderse İtilaf 
devletlerinin isteklerinin sona ermeyeceğini ve bütün 
vatanın tehlike altında bulunduğunu bildirmiştir. 


Antlaşma hükümleri gereği Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ortadan kaldırılarak, Mustafa Kemal İstanbul'a çağrılmıştır. Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de 
İstanbul'a ulaşmıştır. 


Rauf Paşa 


Mondros Aieşkes Antlaşması'na Göre İşgaller 


Ateşkesten sonra İtilaf devletleri gizli antlaşmaları kısmen uygulayarak işgallere başlamışlardır. 


İngiltere: Musul, İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Kars 
ve Batum'u işgal etmiştir. 


İngiltere, Batum ve Kars'ı işgal ederek, Kafkas 
petrollerini denetiminde tutmayı ve Doğu Anadolu'da kurulması düşünülen Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır. 


İngiltere Paris Barış Konferansı (1919) kararıyla Urfa, 
Antep ve Maraş'ı Fransa'ya bırakmıştır. Ayrıca İngiltere; Afyon, Eskişehir, İzmit, Samsun ve Merzifon'a asker çıkararak buralarda da denetim kurmuştur. 
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Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen ilk bölge Musul'dur. 


Fransa: Mersin, Dörtyol, Adana çevresi ile İngiltere'den devraldığı Urfa, Antep ve Maraş bölgelerini İş 
gal etmiştir. Ayrıca Doğu Trakya'daki tren istasyonlari 
ile Afyon tren istasyonunu kontrol altına almıştır. 


İtalya: Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Konya 
Antalya ve çevresini işgal etmiştir. 


Yunanistan: Paris Barış Konferansı kararları Uyarınca 
15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiş zamanla Afyon ve 
Bursa yönüne doğru işgallerini genişletmiştir. 


İtilaf devletleri donanması 13 Kasım 1918'de Boğaz'a demirleyerek İstanbul'u fiilen işgal etmiştir. 


CEMİYETLER 
Zararlı Cemiyetler 


Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler 


Mavri Mira Cemiyeti: İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nin desteklediği bu cemiyet, Yunan Hükümeti'nin 
istekleri doğrultusunda faaliyet yürütmüştür. Trakya, 
İstanbul, Marmara bölgesi ve Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlayarak “Megalo İdea” yı yani büyük Bizans'ı yeniden kurmayı amaçlamıştır. 


Rumları silahlandırarak Batı Anadolu'da Yunan işgaline yardımcı olmuşlardır. Yunan Kızılhaç Cemiyeti, 
Yunan Göçmenler Komisyonu, Rum İzci Kuruluşları 
ile Anadolu'daki Rum kiliseleri cemiyete destek vermişlerdir. 


Pontus Rum Cemiyeti: İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'ne bağlı hareket eden cemiyet 1461'de Osmanlı 
yönetimine katılan “Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu”nu yeniden kurmayı amaçlamıştır. Otorite boşluğundan yararlanan cemiyet, Rumları silahlandırarak 
amacına ulaşmaya çalışmış, bölgeye yurt dışından 
Rum nüfusu getirmiştir. 


Etnik-i Eterya Cemiyeti: Yunan subayları tarafından 
1894'te kurulmuştur. Rumların yaşadığı bütün toprakların Yunanistan'a katılması için çalışmış, Mavri Mira 
ve Pontus Rum cemiyetlerine destek vermiştir. 


Kordos Cemiyeti: Anadolu'da faaliyet gösteren Rum 
asıllı cemiyetler için gönüllü Rum nüfusu bulup bu 
Rumların Anadolu'ya geçmelerini sağlamaya yönelik 
çalışmalar yapmıştır. 


Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri: Ermeniler, Doğu Anadolu ve Çukurova Bölgesi'ni içine alan bağımsız bir 
Ermenistan kurmayı amaçlamışlar kurdukları silahlı 
çetelerle Anadolu'da katliamlar yapmışlardır. 


Bu bölgelerde Ermenilerin çoğunlukta olduklarını iddia 
ederek Wilson İlkeleri'nden yararlanmayı ve uluslararası kamuoyunun desteğini almayı amaçlamışlardır. 


Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Museviler tarafından kurulan bu cemiyetler, Ortadoğu'da bağımsız 
bir devlet kurmayı amaçlamışlardır. Bu amaçlarına 
ulaşabilmek için Anadolu'daki diğer azınlık cemiyetlerine maddi destek sağlamışlardır. 


Azınlık Cemiyetlerinin Genel Özellikleri 


> Osmanlı Devleti'ni parçalamaya çalışarak bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır. 


-«- İtilaf devletleri tarafından desteklenmişler ve 
işgallere zemin hazırlamışlardır. 


-> Kamuoyunun tepkisini çekmemek için Wilson İlkelerine göre hareket ettiklerini savunmuşlardır. 


Mili Varlığa Düşman Cemiyetler 


Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası: Kurtuluşun padişahın emirlerine bağlı kalınarak sağlanabileceğini savunmuşlar, Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile birlikte hareket 
ettikleri için hükümet üzerinde etkili olmuşlardır. 


Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 1911'de kurulan bu fırka, İttihat ve Terakki düşmanlığı yaparak kendine destek 
sağlamaya çalışmıştır. İttihat ve Terakki'nin devamı 
olarak gördükleri Milli Mücadele hareketine muhalefet etmiş ve TBMM'ye karşı çıkan bazı isyanları desteklemişlerdir. 


İslam Teali Cemiyeti: Ülkenin korunmasının, dini kurallara uymakla mümkün olabileceğini savunan bu 
cemiyet, 1919 yılında medrese hocaları tarafından 
kurulmuştur. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı destekleyerek 
Anadolu'daki ulusal direnişe karşı çıkmışlardır. 
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Kürt Teali Cemiyeti: Wilson İlkeleri'ne dayanarak Doğu Anadolu'da bağımsız bir'Kürt devleti kurmayı amaçlamışlardır. ABD ve İngiltere'yle işbirliği yapmışlar 
ancak halktan istenilen oranda destek alamamışlardır. 


İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiltere ile Osmanlı 
Devleti arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla 
kurulmuştur. İngiltere'den aldıkları yardımlarla ulusal 
direnişe karşı çıkan isyanları desteklemişler ve İngiliz 
manda yönetimi kurulmasını hedeflemişlerdir. 


Wilson İlkeleri Cemiyeti: Amerikan manda yönetimini 
isteyenler tarafından kurulmuştur. Bu sayede ülkenin 
İtilaf devletleri tarafından parçalanmasını önlemeyi ve 
Milletler Cemiyeti içinde diğer devletlerle eşit haklara 
sahip olunmasını sağlamaya amaçlamıştır. 


Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Özellikleri 


«» Bu cemiyetler saltanat ve hilafet yanlısı olup 
Müslümanlar tarafından kurulmuşlardır. 


--- İşgallerin kolaylaşmasına neden olmuşlardır. 
«> Ulusal direnişe karşı faaliyet yürütmüşlerdir. 


“- İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. 


Milli Cemiyetler 


İşgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin tepkisiz kalması üzerine Osmanlı subayları ve aydınlar tarafından 
kurulmuşlardır. Bu cemiyetler birbirlerinden bağımsız 
olarak kurulmuşlar ve bulundukları bölgelerin işgalini 
önlemeye çalışmışlardır. 


Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu 
Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur. Lüleburgaz ve Edirne'de bölgesel 
kongreler düzenleyerek silahlı direnişi teşkilatlandırma kararı almışlardır. Bu cemiyet Sivas Kongresi ile 
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" bünyesine girmiştir. 


İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir'in Yunanistan'a 
verileceği söylentileri üzerine kurulmuştur. Bölgenin 
Türklere ait olduğunu belirten yayınlar yaparak işgali 
önlemeye çalışmıştır. 


Redd-i İlhak Cemiyeti: Balıkesir ve Alaşehir'de kongreler düzenleyen bu cemiyet, Yunan işgaline karşı 
silahlı direnişi teşkilatlandırıp yönetme kararı almıştır. 
Böylece "Batı Cephesi” kurulmuştur. 


Kuve-yı Milliye birlikleri ilk kez bu cemiyetin çalışmalarıyla Batı Anadolu'da Yunan işgaline karşı 
kurulmuştur. 


Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinde Fransız işgali ve Ermeni saldırılarına karşı Türk halkının haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur. 


Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Doğu 
Karandeniz'de Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını 
engellemek amacıyla faaliyet yürütmüştür. Erzurum 
Kongresi'nin toplanmasına yardım eden cemiyet, bu 
kongrede kurulan “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti” bünyesine girmiştir. 


Mili Kongre Cemiyeti: İstanbul'daki aydınlar tarafından 
kurulan cemiyet, Anadolu'daki işgallerin haksızlığını 
basın yayın yolu ile dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamış ve bu konuda Fransızca eserler hazırlatmıştır. 


Silahlı direniş grupları için “Kuva-yı Milliye” (Milli 
Kuvvetler) ifadesini ilk kullanan cemiyettir. 


Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu'da Ermenilerin faaliyetlerini engellemek amacıyla kurulmuştur. Bölgede Ermenilerin çoğunlukta olmadığını ispatlayan nüfus sayımları yaparak Ermeni 
iddialarının asılsızlığını ortaya koymuşlardır. Erzurum 
Kongresi'ni toplayarak doğudaki milli cemiyetlerin 
“Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmesini sağlamışlardır. 


Anadolu'daki ulusal direnişe silah kaçırmak ve istihbarai sağlamak amacıyla; Karakol Cemiyeti, Mim Mim 
Grubu, Felah Grubu gibi cemiyetler de kurulmuştur. 


Mili Cemiyetlerin Genel Özellikleri 

»» Bulundukları bölgenin Türk yurdu olduğunu 
ve işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna 
duyurmayı amaçlamışlardır. 

- Ulusal Mücadele'deki teşkilatlanmanın temelini oluşturmuşlardır. 

> İşgal devletleri, azınlık cemiyetleri ve İstanbul 
Hükümeti'ne karşı mücadele etmişlerdir. 

- Genellikle İttihatçı düşünceye sahip olan kişiler tarafından kurulmuşlardır. 

» Birleştirici bir liderden yoksun olmaları nedeniyle önceleri bölgesel kurtuluşu savunmuşlardır. 


(İBNİ YAYINLARI 


«» Kuruluşlarında milliyetçilik duygusu etkilidir. 


« Önceleri basın yayın yoluyla direnişi yönlendir. 
mişler zamanla silahlı direnişe yönelmişlerdir, 


- Sivas Kongresi'nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilmişlerdir. 


İtilaf Devletleri Donanmasının İstanbul'a Gelişi 
(13 Kasım 1918) 


İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 
İtilaf donanması İstanbul'a asker çıkararak şehri fiilen 
işgal etmiştir. 


Ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarını İngilizler, Mersin ve 
İskenderun limanları ile Batı Karadeniz kıyılarını Fransızlar, Ege ve Akdeniz limanlarını ise İtalyanlar denetim altına almıştır. 


İstanbul Hükümeti'nin işgallere tepkisiz kalması işgallerin arimasına ve Milli Mücadele'nin başlamasına ortam hazırlamıştır. 


İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919) 


İngiltere, Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesini sağlamıştır. 


Yunanistan işgali haklı göstermek için önce bölgedeki Rumların Türklerden daha fazla olduğunu iddia etmiş, fakat bu fikri çürütülünce, Rumların Türkler tarafından katledilmek istendiğini ileri sürerek Hristiyan 
dünyasının desteğini sağlamaya çalışmış ve bunda 
da başarılı olmuştur. 


15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İngiliz, Amerikan ve 
Fransız donanmasının koruması altında İzmir'e asker 
çıkararak işgale başlamıştır. 


İzmir'in işgali Yunanistan için “Megalo İdea” nın gerçekleşmesi için atılan en önemli adımdır. Bu nedenle, işgal 
hareketi bölgede düzeni sağlamak yerine, Türk nüfusunu yok etmeye yönelik gerçekleştirilmiştir. 


İzmir'in işgali Ege Bölgesi'nde Kuva-yı Milliye'nin Kurulmasına neden olmuştur. Kuva-yı Milliye birlikleri Yunan kuwvetlerinin ilerleyişini durduramamış fakat yavaşlatmıştır. 


| 


izmir'in İşgali'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki Yeri 

> Anadolu'nun değişik yerlerinde İzmir işgalinin protesto edilmesi ulusal bilincin uyanmasında etkili 
olmuştur. 


.» İşgal sonrası Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri toplanarak “Batı Cephesi” kurulmuştur. 


.» Tepkiler nedeniyle İtilaf devletleri bölgedeki işgali 
yerinde izlemek üzere bir heyet oluşturmuş ve bu 
heyet “Amiral Bristol Raporu” nu hazırlamıştır. 


Amiral Bristol Raporu 

Batı Anadolu'daki Yunan katliamları Avrupa kamuoyu 
tarafından öğrenilince, İtilaf devletleri bölgedeki gelişmeleri incelemesi için bir kurul oluşturmuştur. ABD'li 
Amiral Bristol'ün başkanlığındaki bu kurulun hazırladığı raporun bazı maddeleri şunlardır: 


.x Yunanlılar Paris Barış Konferansı'nda İtilaf devletlerini yanlış bilgilendirmiştir. 


diası asılsızdır. Bölgede Türkler çoğunluktadır. 


«>» Bölgedeki Hristiyanların katledildiği şeklindeki Yunan iddiaları asılsızdır. 


i 
| > İzmir bölgesinde Rumların çoğunlukta olduğu id- 
| -» Batı Anadolu'da Yunan ordusu katliamlar yapmıştır. 


-> Yunan ordusu derhal geri çekilmeli ve yerine İtilaf 
kuvvetleri gönderilmelidir. 


Raporun Önemi: 


-- Batı Anadolu'daki işgalin haksızlığı ilk kez 
uluslararası bir belgeyle kabul edilmiştir. 


“- Yunan işgalinin bölgede güvenliği sağlamak 
için değil Yunanistan'ın sınırlarını genişletmek 
için yapıldığı ortaya çıkmıştır. 


- İtilaf devletleri bu raporda tavsiye edilenleri 
uygulamamıştır. Fakat; yine de bu rapor Kurtuluş Savaşı'nda Türk tarafının haklılığını güçlendirmiştir. 
| 


Kuva-yı Milliye ve Özellikleri 


Kuva-yı Milliye'nin Kurulma Nedenleri 
- Yapılan işgallerin haksız gerekçelere dayanması- 
na rağmen önlenememesi, 


-- İstanbul Hükümeti'nin işgalleri önlemekte ve halkı 
korumakta yetersiz kalması, 
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ERİN YAYINLARI 


-- Osmanlı ordularının büyük bir kısmının terhis edilmiş olması, 

-» Türk milletinin işgalcilere ve azınlıkların bölücü 
faaliyetlerine karşı koyma isteği, 


«> Türk milletinin bağımsızlığına düşkün olması. 


i Kuva-yı Milliye Birlikleri 


Kuva-yı Milliye Birliklerinin Özellikleri 

-- Vatanı savunmak amacıyla kurulan bölgesel milis 
kuvvetleridir. 

-- Tek bir merkezden yönetilmemişlerdir. 

-» Düşman ilerleyişini yavaşlatmayı başararak Milli 
mücadeleye zaman kazandırmışlardır. 

«> Askeri disipline sahip olmayıp ihtiyaçlarını halktan 
karşılayan gönüllü birliklerden oluşmuştur. 

«- Düzenli orduların kurulmasına zemin hazırlamışlardır. 

-» Mili Mücadele'ye ve TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırmışlardır. 


Kuve-yı Milliye Birliklerinin Kaldırıma Nedenleri 

> İhtiyaçlarını karşılamada halka zaman zaman baskı yapmaları, 

»-- Suçlu gördükleri kişileri kendi usüllerine göre cezalandırmaları, 

- İşgalleri tamamen durdurmakta ve sona erdirmekte yetersiz kalmaları, 


« Tek bir merkezden yönetilememeleri, 


-» TBMM'nin isteklerini zaman zaman uygulamamaları. 


Bu gerekçelerle 8 Kasım 1920'de düzenli orduların kurulması için Kuva-yı Milliye birliklerinin dağıtılmasına karar verilmiş ve İsmet Paşa bu amaçla Batı Cephesi Komutanlığı'na atanmıştır. 


| 


E) Gerilla savaşı yaptıkları 


TEST - 1 


BM A MİKİ İRİ İTE YERİ e yeğ 


— İtilaf devletlerinin kabul ettiği Wilson İlkelerine 
göre, “Galip devletler mağlup devletlerden 
toprak ve savaş tazminatı almayacaktır”. 

- Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre, “İtilaf 
devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri 
stratejik bölgeleri işgal edebilecektir”. 


Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Osmanlı Devleti'nin beklentilerinin boşa çıktığına 

B) Wilson İlkelerine aykırı karar alındığına 

C) Ulusçuluk düşüncesinin önemini kaybettiğine 

D) İtilaf devletlerinin yeni çıkarlar elde etmeye 
çalıştığına 

E) Osmanlı Devleti'nin parçalanmaya çalışıldığına 


Yunanlıların İzmir'e asker çıkararak Anadolu İçlerine doğru ilerlemeye başlaması üzerine harekete geçen Kuva-yı Milliye birlikleri, gerilla taktiği uygulayarak düşmanı yıpratmaya çalışmıştır. 


Bu bilgiye göre, Kuva-yı Milliye birliklerinin; 


|. direniş hareketlerini birleştirme, 
Il. düşmanın ilerlemesini engelleme, 
IN. halkı yönetime egemen kılma 


amaçlarından hangilerine yönelik faaliyetlerde bulundukları savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız || G) Yalnız Il 


D) | veli Ej ii veli 


Kuva-yı Milliye birlikleri, kendi yaşadıkları bölgelerin işgal edilmesini önlemek için belli bir otoriteye bağlı olmadan halk desteğiyle silahlı mücadele yapan kişilerden oluşmaktaydı. 


Bu bilgilere göre, Kuva-yı Milliye birlikleriyle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Bölgesel nitelikler taşıdıkları 

B) Gönüllülerden oluştukları 

C) İhtiyaçlarını halktan karşıladıkları 
D) Yöneticilerini seçimle belirledikleri 


İSİNİ YAYINLARI 


4. 


İtilaf devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşma. 


sı'nda “Mezopotamya”, “Kilikya” gibi sınırları — * 


tam belli olmayan eski coğrafi terimleri kullanmışlardır. 


Bununla İtilaf devletlerinin; 


I. işgal bölgelerini genişletme, 
li. Osmanlı Devleti'ni etkisiz hale getirme, 
IN. eski kültürleri canlandırma, 
IV. Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle bağlantısını kesme 


amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri 
savunulabilir? 


A) i veli B) I ve ill CO) il veli 


D) ll ve iV E) ill ve IV 


Mondros Ateşkesi'nden sonra İtilaf devletleri donanması İstanbul'a, Fransızlar Çukurova'ya, İn 
gilizler Samsun ve çevresine, İtalyanlar Muğla'ya 
asker çıkarırken Yunanlılar İzmir'i işgal etmiştir. 
Türk halkı ilk olarak bu işgaller içinde Yunan ve 
Fransızlara karşı silahlı mücadele başlatmıştır. 


Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Yunan işgalinin ilhak amacı taşıması 

B) Fransızların Ermenilerle işbirliği yapması 

C) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının 
yaşanması 

D) Anadolu'nun parçalanmak istenmesi 

E) İngilizlerin halkın dini ve milli duygularını rencide edici faaliyetlerde bulunmaması 


Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Anadolu'nun işgaline karşı halkın oluşturduğu milis güçleri, işgaller karşısında yetersiz kalmıştır. 


Bu yetersizliğin aşağıdakilerden hangisiyle 
giderildiği savunulabilir? 


A) Vergi oranlarının artırılmasıyla 

B) Güçler birliği ilkesinin uygulanmasıyla 

C) Düzenli ordunun kurulmasıyla 

D) Sevr Antlaşması'nın geçersiz sayılmasıyla 
E) Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesiyle 


e SR NE İREN MEC Mİ zi PİLE EE EŞİNE KEEP 


TEST» 1 


Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devletinin |. Dünya Savaşı'ndan çekilmesini sağlamasına rağmen sonrasında Türk halkı arasında 
huzursuzlukların artmasına neden olmuştur. 


Bu duruma; 


I. Anadolu'da işgallerin başlaması, 
İL. azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerini artırması, 
Ii. Osmanlı ordularının terhis edilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll C) | veli 


D) | velli E)i,ii velil 


Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki 
maddelerinden hangisinin Anadolu'da İtilaf 
devletlerine karşı organize bir direnişin başlamasını engellemeye yönelik olduğu savunulabilir? 


Osmanlı Devleti, elindeki İtilaf devletleri esirlerini serbest bırakacaktır. 

Her türlü haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf 
devletlerinin kontrolüne verilecektir. 

Osmanlı Devleti, müttefikleriyle her türlü iletişimi kesecektir. 

İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir. 
Vilayet-i Sitte'de herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. 


A 


—— 


B 


> 


Cc 


<> 


D 


> 


E 


— 


Milli Mücadele döneminde görülen; 


I. işgallerin mitinglerle protesto edilmesi, 
I. bölgesel ve ulusal kongrelerin toplanması, 
IN. gönüllülerden oluşan Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması 


gelişmelerinden hangileri Türk halkının kurtuluş çareleri aradığına kanıt olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Ii vellli 


D) il veli 


E)i,livelli 
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İHİYİ YAYINLARI 


10. 


11. 


12. 


7-E 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra azınlıklar bağımsız olmak için çalışmalarını artırmış, 
Anlaşma Devletleri ve bağlı oldukları patrikhanelerden destek almışlardır. 


Bu durumun; 


I. işgallerin artarak sürmesi, 
Il. Türk halkının silahlı mücadeleye yönelmesi, 
Ii. Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarının dış soruna dönüşmesi 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız lil 


D) I veli Ey Lil veli 
Azınlık cemiyetleri Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu'ya, Avrupa'da yaşayan Rum ve Ermenileri göç ettirmeye başlamışlardır. 


Azınlık cemiyetlerinin bu yolla; 


I. nüfus dengesini değiştirme, 
II. yeni yerleşim alanları açma, 
IN. Anlaşma Devletleri'nin işgallerine ortam hazırlama 


amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri 
savunulabilir? 
GC) Yalnız ill 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) ivelil E) il veli 

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, Türk 
ve Müslüman olan Osmanlı vatandaşlarının kurduğu bazı cemiyetler “Milli Varlığa Düşman Cemiyetler" olarak adlandırılmışlardır. 


Aşağıdakilerden hangisi, kurulan cemiyetlerin bu şekilde adlandırılmasının nedenleri 
arasında gösterilemez? 


A) İstanbul merkezli olarak kurulmaları 

B) Anadolu hareketinin milleti kurtaracağına 
inanmamaları 

C) Padişah yanlısı olarak hareket etmeleri 

D) İtilaf devletleriyle işbirliği yapmaları 

E) Manda ve himaye fikrini benimsemeleri 
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TEST -2 


1. 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da başlayan işgaller karşısında, halk tarafından Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurulmuştur. 


Bu bilgiye bakılarak Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin; 


i. azınlıkları yönetime katma, 
Il. savunma önlemleri alma, 
Hi. İtilaf devletlerinin desteğini sağlama 


amaçlarından hangilerine yönelik faaliyetlerde bulundukları savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) ivelli 


D) ivelli E) il ve ill 


Birinci Dünya Savaşı sonlarında yenilgiyi kabul 
eden Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. 


Bu antlaşma sonrasında görülen gelişmeler 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Osmanlı ordularının terhis edilmesi 

B) Osmanlı Devleti'nin stratejik bölgelerinin işgal edilmesi 

C) Milli cemiyetlerin kurulması 

D) Anadolu'daki Ermenilerin Suriye'ye göç ettirilmesi 

Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün 

bozulması 


E 


— 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, Türk 
milletinin İstanbul Hükümeti'ne olan güveni giderek azalmıştır. 


Bu duruma; 


I. Anadolu'da işgallerin başlaması, 
Ii. azınlıkların etkinliklerini artırması, 
lil. işgallere tepki mitinglerinin düzenlenmesi 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız ili C)iveli 


D) ivelli E) li veli 


İNEN YAYINLARI 


4. 


Anlaşma devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşma. 
sı'ndan sonra özellikle Rum ve Ermenileri Türklere karşı örgütlemeye çalışmışlardır. ' 


Anlaşma devletlerinin bu yaklaşımlarıyla, ön. 
celikle aşağıdakilerden hangisini amaçladık. 
ları savunulabilir? 


A) Yapacakları işgallere ortam oluşturmayı 

B) Osmanlı ülkesindeki kapitülasyon haklarını 
genişletmeyi 

C) Açılacak yeni mecliste azınlıkların sayısını artırmayı 

D) Rusya'nın Anadolu'ya egemen olmasını engellemeyi 

E) Osmanlı saltanatına son vermeyi 


1919 yılında Erzurum'da toplanan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Müslüman halktan kesinlikle bölgeden göç etmemelerini istemiştir. 


Cemiyetin böyle bir istekte bulunması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? 


A) İstanbul Hükümeti'nin baskı altında olmasına 

B) Bölgenin Ermenilere verileceğinin duyulmasına 

C) Osmanlı ordularının terhis edilmiş olmasına 

D) Anadolu'daki direniş güçlerinin birleştirilmek 
istenmesine 

E) Rusların bölgeden çekilmiş olmasına 


Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti kayıtsız şartsız teslim olmuştur. 


Bu durumun; 


I. bölgesel direniş örgütlerinin kurulması, 
Ii. Osmanlı yönetimine duyulan güvenin azalması, 
Ni. manda ve himaye fikrinin ortaya çıkması 


gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yalnız lil 


D) iveli E) Lil veli 


TEST - 2 


Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf 
devletlerinin Anadolu'da işgallere başlamasın- 
dan Sovyet Rusya rahatsız olmuş ve bu duruma 
açıkça tavır almıştır. 


Buna göre, Sovyet Rusya'nın aşağıdaki durumlardan hangisine karşı olduğu savunulabilir? 


A) İtilaf devletlerinin egemenlik alanını genişletmesine 

B) Osmanlı ülkesindeki azınlıklara geniş haklar 
verilmesine 

C) Osmanlı Devleti'nin varlığını korumasına 

D) Azınlıkların cemiyetler kurarak örgütlenmelerine 

E) İşgallere karşı Kuva-yı Milliye'nin oluşturulmasına 


Mondros Ateşkes Antlaşması'nın; 


I. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askerlerin fazlası 
terhis edilecek. 

Ii. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek 

bir durum ortaya çıktığında herhangi sitratejik bir noktayı işgal edebilecek. 

Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, 

buralardaki istihkamlar müttefikler tarafından işgal edilecek. 

IV. İtilaf devletleri ve Ermenilere ait esirler serbest bırakılacak, fakat İtilaf devletlerinin elindeki Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak 


maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devletinin egemenlik haklarını sınırladığı söylenebilir? 


T 


Sİ YAYINLARI 


9. 


Ağustos 1919'da İstanbul'da İngilizlerin desteği 
ile kurulan, İngiliz Muhipler (Sevenler) Cemiyeti, 
İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki dostluğu 
güçlendirmeyi amaçlamış ve Osmanlı Devleti'nin İngiltere'nin koruyuculuğu altına girmesini 
savunmuştur. 


Bu bilgilere göre, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin savunduğu düşüncelerin; 


1. inkılapçılık, 
II. laiklik, 
II. bağımsızlık 


ilkelerinden hangilerine ters düştüğü savunulabilir? 


C) Yalnız Il 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l 


D) ivell E) Il ve ll 


10. Wilson İlkelerinde, “Osmanlı Devleti'nin Türkle- 


rin çoğunlukta olduğu bölgelerdeki egemenliği 
sağlanacak, Türk olmayan uluslara kendi geleceğini belirleme hakkı tanınacak” hükmü yer almıştır. 


Buna göre Mondros Mütarekesi'nden sonra 
ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Wilson İlkelerinden etkilenildiğine kanıt 


olarak gösterilemez? 


A) Hınçak ve Taşnak Cemiyetlerinin bağımsız 
bir Ermeni devleti kurmak için çalışmaları 

B) Fener Rum Patrikhanesi'nin Rum çetecilere 
lojistik destek sağlaması 

C) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruldukları bölgelerin Türk yurdu olduğunu ispatlama- 
ya çalışmaları 

D) Türk. halkının işgaller karşısında miting ve 


A)iveli B) İl velii GC) ill ve IV 
gösteriler düzenlemesi 
D) 1, li ve lll E) ill ve V E) Anlaşma devletlerinin İstanbul'a asker çıkarması 
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satı! 


KURTULUŞ SAVAŞI'NA 
HAZIRLIK DÖNEMİ 


TİBIBIMİ| YAYINLARI 


MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN İSTANBUL'A 
GELİŞİ YE ÇALIŞMALARI 

Mustafa Kemal Paşa |. Dünya Savaşı'nda son olarak 
suriye - Filistin Cephesi'nde Yıldırım Orduları Grup 
Komutanı olarak görev yapmıştır. Mondros Ateşkes 
Antlaşması uyarınca İstanbul Hükümeti Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı kaldırarak Mustafa Kemal 
Paşa'yı İstanbul'a çağırmıştır. 


Vatanın kurtarılması için İstanbul Hükümeti'nde görev 
almanın uygun olacağına inanan Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'daki Çalışmaları 


İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa, yeni kurulan 
Tevfik Paşa Hükümeti'nin güvenoyu almasını engellemek istemiştir. Amacı, Ahmet İzzet Paşa başkanlığında bir hükümet kurulmasını sağlamak ve bu hükümette Harbiye Nazırı olarak ateşkes antlaşmasının 
askeri hükümlerinin uygulanmasını önlemekti. 


Mustafa Kemal Paşa, bir süre sonra valanı İstanbul'dan kurtarmanın mümkün olmadığını görmüş ve 
Anadolu'ya geçmenin yollarını aramıştır. Bu amaçla 
İstanbul'a çağrılan diğer komutanlarla görüşerek, 
Anadolu'da milli bir direniş başlatılması fikrini anlatmıştır. Ayrıca padişah ile görüşen Mustafa Kemal, bir 
durum değerlendirmesi yaparak İstanbul'dan Anadolu'ya geçişini hızlandırmıştır. 


Mustata Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı 

(19 Mayıs 1919) 

Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişini kolaylaştıracak gelişmeler yaşanmıştır. İngilizler 
Samsun'a asker çıkarmış, ardından bölgedeki Rum 
çeteleriyle Türkler arasında çatışmalar başlamıştır. İngilizler, asayiş sağlanamazsa Mondros Ateşkesi'nin 
7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edeceklerini 
duyurmuş, bunun üzerine İstanbul Hükümeti bölgeye 
müfettiş olarak Mustafa Kemal'i göndermiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu göreve seçilmesinde eikili olan nedenler şunlardır: 


>» |, Dünya Savaşı'nda gösterdiği başarılar, 


“- Padişah Vahdettin ile eskiden beri yakınlığının olması ve padişahın kendisine güvenmesi, 


«> İ. Dünya Savaşı'na girilmesine karşı çıkması ve İttihatçılara muhalefet etmesi. 


Tİ 
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Mustafa Kemal Paşa'nın IX. Ordu Müfettişi olarak resmi görevleri: 
s- Bölgedeki karışıklıklara son verme, 


- Silahların toplanmasını ve teslimini sağlama, 


< Karışıklık çıkaran direnişçilerin cezalandırılmasını sağlama. 


Mustafa Kemal Paşa'ya bu görevi yerine getirebilmesi için Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki tüm 
askeri ve sivil ( mülki ) yöneticilere emredebilme yetkisi verilmiştir. 


Bu yetkiler Wustata Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'yi teşkilatllandırmasını kolaylaştırmıştır. 
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19 kişilik bir çalışma ekibi ile, 16 Mayıs 1919 günü 
Bandırma vapuruyla Samsun'a giimek üzere İstanbul'dan hareket eden Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 
günü Samsun'a ulaşmış ve çalışmalarına başlamıştır. 


9. Ordu Müfettişi Viustafa Kemal Paşa 


Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'daki Çalışmaları 


Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı günlerde 
vatanın kurtuluşu için düşünülen çarelerin başlıcaları 
şunlardı: 


e | 


-- İngiltere'nin himayesi altına girmek, 
“# ABD'nin himayesini benimsemek, 
-- Bölgesel direniş hareketleri başlatmak. 


Mustafa Kemal Paşa ise bu düşünceleri yetersiz bularak; “Milli iradeye dayanan kayıtsız şartsız, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak” gerektiğini düşünmekteydi. Bu amaçla çalışmalarına başlayan Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gönderdiği raporda; “Bölgedeki karışıklıkları çıkaranların Rum çeteleri olduğunu ve İngilizler'in bunlara göz yumduğunu” belirtmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da tutuklanma tehlikesi nedeniyle Havza'ya geçmiştir. 


GENELGELER VE KONGRELER DÖNEMİ 


Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919) 


Havza'da Mustafa Kemal Paşa, ordu komutanlarıyla 
haberleşerek askeri ve sivil makamlara Havza Genelgesi denilen bildiriyi göndermiştir. 


> İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri temsilcilerine 
telgraflar çekilerek işgaller protesto edilmelidir. 


«> İşgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenmelidir. 


“> Mitingler sırasında düzenin korunmasına dikkat 
edilmeli, Hristiyan halka karşı saldırıda bulunulmamalı ve düşmanca tavır sergilenmemelidir. 


» Mustafa Kemal Paşa, halkın işgallere tepki 
göstermesini ve ulusal bilincin uyanmasını 
sağlamak istemiştir. 


-> İtilaf devletlerinin propagandalarını haklı çıkaracak davranışlardan kaçınılmasını istemiştir. 


“- Milli Mücadele döneminde yayımlanan ilk 
ulusal genelgedir. 


İstanbul ve yurdun bir çok bölgesinde mitingler düzenlenmiştir. 


İtilaf devletleri genelgeye tepki olarak tutuklamış oldukları bazı devlet adamlarını Malta'ya sürgüne göndermişlerdir. 


İstanbul Hükümeti, İtilaf devletlerinin baskısıyla Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a geri çağırmış, Mustafa 
Kemal Paşa bu emre uymayarak Amasya'ya geçmiştir. 


İLEN YAYINLARI 
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Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 


Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi'ni yayımla. 


madan önce, Ali Fuat Paşa, Refet Bey, Rauf Paşa, Cemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa gibi komutanların 
da onayını alarak genelgeyi kişisel olmaktan çıkarmış 
ve halk tarafından benimsenmesini kolaylaştırmıştır. 


Genelgenin Maddeleri 
» Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike. 
dedir. 
- Milli Mücadele'nin gerekçesi belirtilmiştir. 
- Bölgesel kurtuluş çarelerinin yetersizliği anlaülmak istenmiştir. 
— Bağımsızlık için Türk Milleti'ne çağrı yapılmışür. 
İstanbul Hükümeti, yüklendiği görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok saymaktadır. 


— İstanbul Hükümeti'ne karşı duyulan güvensizlik 
açıkça belirülmiştir. 

— İstanbul Hükümeti'nin, Türk Milleü'ni iemsil 
edemeyeceği ortaya konulmuştur. 

— Anadolu'da yeni bir direnişin başlamasının ge- 


rekliliği ortaya konulmuştur. 


— İstanbul Hükümeti'ne karşı gelen İMusiafa Kemal Paşa yeiki ve görevlerini aşmıştır. 


S 


sx Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır. 


— Kurtuluş Savaşı'nın yöniemi ve amacı belirir 
miştir. 

— Mili Mücadele'nin demokratik yöntemlerle 
gerçekleşiirileceği ifade edilmiştir. 

— Millet iradesine dayanan yeni bir yönetim kurülacağı belirilmiştir. 


> Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve 
denetimden uzak, milli bir kurul oluşturulmalıdır. 


Bu maddenin sonucu olarak Erzurum Kongresi'nde 
“Temsil Heyeti” adıyla bölgesel bir kurul oluşiurulmuş, bu kurul Sivas Kongresi'nde iüm yurdu temsil 
eder hale getirilmiştir. 
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Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan 
Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır. 


Bölgesel direniş çalışmalarının bir merkezde 
toplanması amaçlanmıştır. 

Alınacak kararların bütün yurdun temsilcileri iarafından onaylanması amaçlanmıştır. 


» Her sancaktan halkın güvenini kazanmış üçer kişi 


seçilerek hemen Sivas'a doğru yola çıkmalıdır. 


Alınacak kararların ulusal olması amaçlanmışiır. 


Sivas'taki kongreye katılacak olan delegeler Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak Cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilmelidir. 


Delegelerin Milli Mücadele yanlısı ve halkın güvenini kazanmış kişilerden seçilmesine çalışılmIŞür 


Genelge milli bir sır olarak saklanmalı ve delegeler kimliklerini gizleyerek Sivas'a gelmelidir. 


Genelge kararlarının uygulanması ve Sivas 
Kongresi'nin toplanmasının İstanbul Hükümeti 
ile İtilaf devleilerince engellenebileceği belirü)- 
miştir. 


Sivas'ta kongre toplanabilirse Erzurum Kongresi 
delegeleri de Sivas'ta toplanacak ulusal kongreye 
katılmaya çalışacaktır. 


Askeri ve sivil teşkilatlar hiç bir suretle dağıtılmayacak, yönetimi başkalarına devredilmeyecek ve 
silahlar teslim edilmeyecektir. 


İWondros Ateşkes Anilaşması'na karşı çıkılmış, 
gerektiğinde silahlı mücadelenin yapılacağı 
irade edilmiştir. 


Yapılacak direnişin topyekün bir mücadele olacağı oriaya konulmuştur. 


Askeri ve sivil makamların Milli Mücadele yan- 


lilarının elinde kalması amaçlanmıştır.” ” ©“ 
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Igesi'nin Milli Mücadele'deki Ye 


» Bir ihtilal beyannamesi özelliği taşır. 


-- Türk İnkılabı'nın “İhtilal Safhası”nı başlatmıştır. 


- Siyasi ve askeri bir direniş başlatılmıştır. 


- Milli Mücadele'nin gerekçesi, amacı ve yön- 


temi belirtilmiş, daha sonra toplanan kongrelerin ve oluşturulan teşkilatların temeli bu genelgeye dayandırılmıştır. 


İSMİ YAYINLARI 
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- Milli egemenlik ve milli bağımsızlık mücadelesi birlikte başlatılmıştır. 


-- İstanbul Hükümeti'ne karşı cephe alınmasına 
rağmen saltanata açıkça karşı çıkılmamıştır. 


Amasya Genelgesi'ne Tepkiler 
» İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal'i geri çağırmış, 
isterse istirahat için izne ayrılmasını önermiştir. 


-- Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'a dönme emrini yerine getirmediği için müfettişlik görevinden alınmış ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. 


-- Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'da İstanbul ile haberleşmesini bir süre daha sürdürmüş, ancak bunun bir 
fayda sağlamayacağını görünce 7-8 Temmuz 1919 
gecesi askerlik görevinden de istifa etmiştir. 


Bu karardan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın, İstarbul Hükümeti'ne bağlılığı ve hükümetin emirlerini 
uygulama zorunluluğu kalmamış. 
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Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) 


Erzurum Kongresi, Ermeniler'in Doğu Anadolu'daki 
faaliyetlerine karşı Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti'nin çalışmaları sonucu toplanmıştır. 


Kazım Karabekir Paşa'nın daveti üzerine kongreye 
Mustafa Kemal Paşa da katılmıştır. 


Erzurum Kongresi'nin Yapıldığı Bina 


Kongrenin Toplanma Nedenleri 

Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmayı amaçlayan İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nda “Ermeni Vilayetleri” ifadesine yer vermiştir. 
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İtilaf devletlerinin 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda bölgede Ermenistan'ın kurulması 
kararını almaları Ermenileri cesaretlendirmiştir. Bu 
yüzden Erzurum Kongresi'nin temel amacı, bölgenin 
Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacak kararlar almaktı. Kongreye Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti de delege göndererek katılmıştır. 


Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a Gelişi 


Mustafa Kemal Paşa, davet edildiği kongreye müfettişlik görevi ve askerlik mesleğinden istifa etmiş “askeri ve mülki" yetkilerinden yoksun olarak katılmıştır. 


Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa'ya ilk desteği Kazım Karabekir Paşa “Ben ve Kolordum, hepimiz emrinizdeyiz. Paşam!” diyerek vermiştir. 


Doğu Anadolu'daki illeri temsilen 57 delegenin katılımıyla Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da çalışmalarına başlamış, İstanbul Hükümeti ise kongreyi isyan hareketi olarak nitelendirmiştir. 


» Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 


- Yurdun her bölgesinin bir bütün olduğu ve srnırlardan taviz verilmeyeceği belirtilmiştir. 


— İlk kez “Milli Sınırlar” ifadesi kullanılmıştır. 


“> Her türlü işgale ve müdahaleye milletçe birlikte 
karşı konulacaktır. 


— Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerekiiği vurgulanmış, bu amaçla Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki cemiyetler birleştiri!- 
miştir. 


“- İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa, bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından 
seçilecek, kongre toplanamamışsa seçim işini Temsil Heyeti yapacaktır. 

— İstanbul yönetimine alternatif geçici bir hükümet kurulmasının gerekliliği ifade edilmiştir. 
- Alınan kararların uygulanabilmesi için bölgesel 


yetkilerle Temsil Heyeti oluşturulmuştur. 


Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi egemen kılmak 
esastır. 


— Ulusal iradenin bağımsızlık mücadelesine hadm kılınması gerekiiği belirtilmiştir. 
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Hristiyan ahaliye, siyasi hakimiyetimizi ve SOsyaj 
dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. 


— Azınlıklara tanınacak ayrıcalıkların kabul edile. 
meyeceği belirtilmiştir. 

— İçişlerimize hiçbir devletin karışamayacağı ifa. 
de edilmiştir. 

Manda ve himaye yönetimi kabul olunamaz, 


- Mondros Ateşkesi'nden sonra yurdun parçalan. 
masını önlemeye yönelik ilk ciddi girişimdir. 


— Jam ve koşulsuz bağımsızlık hedeilenmistir. 


Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet 


denetlenmelidir. 


— Meclisin açılarak milli iradenin egemen kılınması amaçlanmıştır. 


Toplanan ulusal güçler ve ulusal irade Padişahlık 
ve Halifelik makamını kurtaracaktır. 


— Ulusal egemenliğe ters düşen bu kararın alınmasındaki amaç birlik ve beraberliğin sağlanmak isienmesidir. 


> Milletin bağımsızlığını ve vatanın bütünlüğünü 


tehlikeye düşürmemek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik ve siyasi yardım alınabilir. 


Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'deki Yeri 


Bölgesel bir kongre olmasına rağmen, alınan 
kararlar bütün yurdu ilgilendirmiştir. Kongrenin 
ulusal kararlar almasında Mustafa Kemal'in 
kongre başkanı olması etkili olmuştur. 


> Kongrede bölgesel yetkileri olan 9 kişilik Temsil Heyeti oluşturulmuş ve başkanlığına da 
Mustafa Kemal Paşa getirilmiştir. 


> İç politika konuları yanında dış politika ile ilgili 


gündemlerin de görüşülmesi kongrenin ulusal bir meclis gibi hareket ettiğini gösterir. 


»- Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi bütün yurt- 


taki direnişin birleştirilmesi yolunda ilk adım olmuştur. 


- İstanbul Hükümeti'nin kongrenin toplanmasını 


engelleyememesi Anadolu'daki otoritesini Yyitirdiğini göstermiştir. 


Alınan kararlar yurttaki bütün resmi makamlâra ve İtilaf devletlerinin temsilcilerine gönderimiştir. e 
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Balıkesir Kongresi (26 - 30 Temmuz 1919) 

Balıkesir Kongresi, Batı Anadolu'da Yunan ordusunun 
işgallerini genişletmesi üzerine düzensiz bir şekilde hareket eden Kuva-yı Milliye birliklerini teşkilatlandırmak 
ve direnişi daha iyi örgütlemek amacıyla toplanmıştır. 


Balıkesir Kongresi'nde Alınan Kararlar 

> Yunan ordusuna karşı seferberlik devam edecektir. 

-» Herkes Yunanlılara karşı silah altına girmekle yükümlü olup askerden kaçanlar cezalandırılacaktır. 

> Direnişi bir elden yürütebilmek amacıyla “Merkezi 
bir heyet” kurulacaktır. 


Kongrenin Sonuçları 

>» Sadece Batı Anadolu'daki direnişi örgütlemek amacıyla kararlar alınmıştır. 

> İstanbul Hükümeti'nin yetersizliği ortaya çıkmış, 
kongre kararları İtilaf devletleri temsilciliklerine 
telgraflar çekilerek duyurulmuştur. 


Alaşehir Kongresi (16 - 25 Ağustos 1919) 


Balıkesir Kongresi'nde alınan kararların daha iyi uygulanabilmesi amacıyla toplanmıştır. 


Alaşehir Kongresi'nde Alınan Kararlar 


- Yunan ordusuna karşı asker toplama işlemleri hızlandırılacaktır. 


-» Yunan ordusunun Müslüman halka karşı yaptığı İşkence ve katliamlar nedeniyle gerekirse İtilaf devletlerinden yardım istenilecektir. 


Kongrenin Sonuçları 


- Yunan ordusuna karşı daha etkili mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 


- Askeri örgütlenmeye öncelik verilmesi vurgulanmıştır. 


Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinde alınan kararlarla 
Yunan ordusuna karşı “Batı Cephesi” kurulmuştur. 


Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'nde alınan kararların 
Batı Anadolu'yla sınırlı kalmasının nedeni bu kongrelerde Mustafa Kemal gibi ulusal bir liderin olma- 


yışıdır. 
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Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919) 


Sivas'ta bir kongre toplanacağı Amasya Genelgesi ile 
duyurulmuştur. 


Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi kararlarını uygulama ve ülke genelindeki direnişi tek elde toplama 
amacıyla toplanmıştır. 


İstanbul Hükümeti, İtilaf devletlerinin baskısı önlemek 
amacıyla; 


"> Kongreyi yasadışı ilan etmiş ve katılanların tutuklanacağını belirtmiştir. 


«>» Harput (Elazığ) Valisi Ali Galip kongreyi dağıtmakla görevlendirilmiştir. 


İtilaf devletleri kongre toplanırsa şehrin Fransızlar tarafından işgal edileceğini duyurmuştur. Bütün engelleme ve tehditlere rağmen kongre toplanmış, fakat İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletlerinin baskıları nedeniyle kongreye katılım az olmuştur. 38 delegeyle toplanan kongrede Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle 
kararlar alınmıştır. 


Sivas Kongresi'nin Yapıldığı Bina 


Kongrede Alınan Kararlar 


«- Milli sınırlar içinde vatan bütündür, parçalanamaz. 


— Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar, bütün 
yurttan gelen temsilcilerce onaylanmıştır. 


>. Gayrimüslimlere siyasal egemenliğimizi ve sosyal 
dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. 


— Din ve ırka dayalı ayrımcılığa karşı çıkılmıştır. 


> Tüm milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir. 


— Bölgesel direniş tek bir merkezde örgüilendirilmiştir. 


>» Temsil Kurulu'nun yetkileri bütün vatanı temsil 
edecek şekilde genişletilmiştir. 


— “Anadolu ve Rumeli Müdaiaa-i Hukuk Cemiysü” adıma söz söyleme yeikisi, Temsil Heysüi'ne 


verilmişür. 
- Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. 
— Bu kararla bağımsız bir yönetim amaçlanmışiır. 
-> Mebusan Meclisi'nin toplanabilmesi için çalışmalara devam edilecektir. 
Sivas Kongresi'nin Önemi ve Sonuçları 


“-- Sivas Kongresi, toplanış amacı ve aldığı kararlar 
yönüyle ulusal bir kongredir. 


-- Yurdun her yerinden seçilen delegelerin katılımıyla gerçekleşmesi nedeniyle ulusal bir meclis gibi 
çalışmıştır. 


*-» Temsil Kurulu Başkanı seçilen Mustafa Kemal yurt 
çapında yürütülen direnişin lideri olmuştur. 


«> Temsil Kurulu'nun Ali Fuat Paşa'yı “Batı Cephesi 
Komutanlığı'na ataması yürütme yetkisini kullarndığını ve hükümet gibi hareket ettiğini gösterir. 


“> Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti'ne karşı alternatif bir hükümet gibi hareket etmeye başlamıştır. 


"- Temsil Kurulu, 238 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM 
açılana kadar varlığını sürdürmüştür. 


Sivas Kehgrasi Sohtesiide Miusiaia eaali Ali Fuat Ban 


ve Ravi Paşa ile Toplantı Yaparken 


Kongre sonrası, izi pleyeti nin yayın organı 
olarak * si” yayımlanmaya 
başlanmış, böylece İstanbul hükümeti ve İtilaf 
devletlerinin propagandalarına karşı basın yayın 
yoluyla da mücadele edilmeye başlanmıştır. 


İrade-i h 


BENİ YAYINLARI 
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Kongre sonrası Temsil Kurulu, İstanbul ile haber- i 
leşmeyi kesmiş, İstanbul'dan Anadolu'ya atanan 
komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir. Temsil Heyeti'nin politikaları sonucu Damat Ferit Paşa kabinesi istifa etmiştir. 


Damat Ferit Paşa kabinesinin isiifa elmesi Temsil 


Heyeti'nin İstanbul'a | carşı ilk siyasi başarısıdır. 


m 
Sivas Kongresi'nden bir hafta sonra Sivas'a gelen 
Amerikalı General Harbord ile görüşen Mustafa Kemal “Herşeye rağmen yurdumuzu kurtarmak, özgür 
ve uygar bir Türk Devleti kurmak, insan gibi yaşamak 
için yapacağım bunu.” diyerek Sivas Kongresi kararlarının uygulanmasındaki amacını ve kararlılığını göstermiştir. 


Amasya Görüşmeleri (20 - 22 Ekim 1919) 


Sivas Kongresi'nden sonra İstifa eden Damat Ferit 
hükümeti yerine kurulan Ali Rıza Paşa kabinesi Millicilere karşı daha uzlaşmacı bir tavır sergilemiştir. i 


Mustafa Kemal'in, Ali Rıza Paşa'ya Erzurum ve Sivas 
Kongreleri kararlarıyla oluşturulan milli teşkilata saygılı olması şartıyla kendisine yardım vaadinde bulunması Üzerine Ali Rıza Paşa Kabinesi, Temsil Heyeti'ne 
görüşme teklifinde bulunmuştur. 


Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa arasında yapılan 
görüşmelerin sonucunda bir protokol oluşturularak 
imzalanmıştır. 


Protokolde Yer Alan Maddeler 


-> Mebuslar Meclisi'nin açılması için serbest seçimler yapılacaktır. 


- İstanbul Hükümeti'nin aleyhinde çalışma yapılmayacaktır. 


“» Sivas Kongresi kararları, Mebuslar Meclisi'ne sunulması şartıyla prensip olarak uygun görülmüştür. 


“» Mebuslar Meclisi'nin güvenlikte olmayan İstan- 


bul'da toplanması uygun değildir. 


“- Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozucu ayricalıklar tanınmamalıdır. 


ss» Türklerin bulunduğu milli sınırların işgaline izin verilmemelidir. 


> 


i 


.» Temsil Heyeti'nin de onayı alınmadan İtilaf devlet- | 


leri ile herhangi bir antlaşma yapılmamalıdır. 


Amasya Görüşmelerinin Sonuçları 


> İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti'ni resmen tanımıştır. 


.» Salih Paşa, bu protokolü İstanbul Hükümeti'ne 
kabul ettirememiş sadece Mebuslar Meclisi'nin 
açılması konusunda fikir birliğine varılmıştır. 


-»- Temsil Heyeti bu görüşme sonrasında Mebuslar 
Meclisi seçimleri ile ilgilenmeye başlamıştır. 


Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi ve Çalışmaları 
(27 Aralık 1919) 


Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelme Nedenleri 


«> İstanbul'da açılması kesinleşen Mebuslar Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip etmek, 


-- Meclise seçilen milletvekillerinin bir çoğuyla Ankara'da görüşebilmek, 


«-» Batı Cephesi'ndeki gelişmeleri yakından takip 
edebilmek. 


27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya 
gelen Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'a gidecek olan 
bazı milletvekilleriyle görüşerek onlardan şu istekler- 
de bulunmuştur: 


> Mebuslar Meclisi'nde “Müdafaa-i Hukuk Grubu” adıyla bir grup kurulması, 


- Sivas Kongresi kararlarının Mebuslar Meclisi'ne kabul ettirilmesi, 


-» Kendisinin Meclis başkanı seçilmesi. 


HEMİ YAYINLARI 


Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Açılması 
(12 Ocak 1920) 


Temsil Heyeti, Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlayarak İstanbul Hükümeti'nin denetlenmesini amaçlamıştır. 
İstanbul Hükümeti ise, meclisin açılmasıyla Anadolu 
üzerinde kaybettiği otoritesini tekrar kazanmayı ve 
halkın Milli Mücadele hareketine desteğinin artmasını 
önlemeyi hedeflemiştir. 


İtilaf devletleri ise, Osmanlı Devleti ile imzalayacakları barış antlaşmasını onaylatabilmek için Mebuslar 
Meclisi'nin açılmasını desteklemişlerdir. 


Mebuslar Meclisi'ne seçilen milletvekillerinin çoğunun 
saltanata bağlı olması nedeniyle Mustafa Kemal, Meclis başkanı seçilmemiş, kurulması düşünülen Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulamamış, az sayıda milletvekili tarafından “Felah-ı Vatan Grubu” kurulmuştur. 


Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de gizli 
bir oturumda kabul edilen Misak-ı Milli kararları, 17 Şubat 1920'de yapılan açık oturumla duyurulmuştur. 


- Mondros Antlaşması'nın (30 Ekim 1918) imzalandığı gün, düşman ordularının işgali altında bulunan ve çoğunluğu Arap olan yerlerin kaderi, o 
bölge halkının serbestçe vereceği karara bağlı 
olacaktır. Bunun dışında kalan ve o gün işgal edilmiş olan Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu 
bölgeler bölünmez ve ayrılmaz bir bütündür. 


— İlk kez Erzurum Kongresi'nde ifade edilen ve 
Sivas Kongresi'nde de kabul ediler “Milli sınırlar” ifadesi bu madde ile açıklarımışıır. 


— Vatanın bölünmez bir bütün olduğu ifade edilerek işgallerin ianınmayacağı beliriilmiştir. 


— Mondros Ateşkes Anilaşması'ndan sonra yapılan işgallerin sona erdirilmesi istenmişiir. 


— /. Dünya Savaşı sırasında işgal edilmiş olanı Arap 
illerinin yönetiminin, işgalci güçler tarafından belirlenmesine karşı çıkılmış, bu yerlerde Wilson İk 
keleri'ne uygun olarak halk oylaması yapılması 
isienmişiir. 

»- 1918'de halkın oyları ile anavatana katılmış olan 
Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk 
oylaması yapılmalıdır. 

— “Elviye-i Selese” (üç vilayet) olarak bilinen bu 
iller Sovyet Rusya ile imzalanan Bresi Litowsk 
Antlaşması uyarınca yapıları halk oylamaları 
sonucunda Osmanlı Devleü'ne bağlanmıştır. 


İMondros Ateşkes Anilaşması'nda ise, Osmanlı ordularının bu topraklardan çekilmesi kararlaştırı/- 
mıştır. Bu madde, bu illerin halkının çoğunluğunun 
Türk olmasına dayandırılmıştır. 


«> Batı Trakya'nın hukuki durumunun tespiti serbestçe 
gerçekleştirilecek halkoylamasıyla belirlenmelidir. 


— Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşlarında kaybeimiş olduğu Batı Trakya'da Türklerin çoğunlukia olması nedeniyie böyle bir karar alınmıştır. 

» Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar ticari ulaşıma açılacaktır. 

— İstanbul ve Boğazların güvenliği garani alina 
alınmek istenmiştir. Boğazların Türklerin yönetimine bırakılması gerekiiği belirilmiştir. 

«- Azınlıkların hakları, komşu ülkelerde yaşayan 
Müslüman halka tanınan haklar oranında güvence altına alınacaktır. 

— Devleilerarası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözardı edilmemesi gerektiği vurgulanmışiır. 

> Siyasi, adli ve mali gelişmemize engelleyen her 
türlü sınırlandırmalar kaldırılmalıdır. Payımıza düşecek borçların ödenmesi şartları bu esasa aykırı 
olamaz. 

- Kapitülesyonların kaldırılmasıyla yabancıların 
ayrıcalıklarına son verilmesi amaçlarımıştır. 


Misak-ı Milii'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki Yeri 
«> Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde alınan ka- 


rarlar Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından 
onaylanmış ve resmiyet kazanmıştır. 


» Yapılacak barış antlaşmasında Türk tarafının 
kabul edeceği konular ve sınırlar belirtilmiştir. 


--- Lozan Görüşmelerinde, Misak-ı Milli kararları, 
TBMM temsilcilerinin temel dayanağı olmuştur. i 


Misalcı Milli'ye Karşı Tepkiler ve İstanbul'un İşgali 
İtilaf devletleri ve İstanbul Hükümeti, Mebuslar Meclisi'ne baskı yaparak bu kararların iptal edilmesini istemiş, fakat başaramamışlardır. Bu baskılar karşısında 
Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etmiş, yeni kabineyi Salih 
Paşa kurmuştur. 


Buna rağmen İtilaf devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmiştir. 20 Mart 1920'de Mebuslar 
Meclisi'ni basan İtilaf devletleri birçok aydın ve milletvekilini tutuklamışlardır. 


ÇEEMİ YAYINLARI 


İtilaf devletleri, İstanbul'un işgalinin Anadolu'da büyük bir ayaklanmaya neden olmasını önlemek için şu . 


bildiriyi yayımlamışlardır: 


az) 


İşgal geçicidir. 


İtilaf devletlerinin amacı saltanat makamının etki. 
sini kırmak değil, aksine Osmanlı topraklarında 
daha da etkili hale gelmesini sağlamaktır. 


Anadolu'da bir isyan çıktığında veya katliam yapıldığında İstanbul Türklerden alınacaktır. 


Herkes saltanat makamı olan İstanbul'un emirlerine uymalıdır. 


İstanbul'un işgal edilerek Mebuslar Meclisi'nin silah zoruyla kapatılması, Mustafa Kemal Paşa'nın 
meclisin güvenli bir yerde açılması gerektiği fikrini 
haklı çıkarmıştır. Bu işgal, aynı zamanda ulusal iradeye doğrudan bir müdahaledir. 


İstanbul'un resmen işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa'yı haklı çıkarmış, milli direnişi Padişah adına da yürüttüğünü söyleyebilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca 
Mustafa Kemal Paşa milli iradenin Ankara'da harekete 
geçmesini sağlamak amacıyla çalışmalara başlamıştır. 


i 


sim 


İtilaf devletleri temsilcilerine protesto telgrafları çekilmiştir. 

Yurt genelinde yeni seçimler yapılarak Ankara'da 
bir meclisin açılması çağrısında bulunmuştur. 


Mebuslar Meclisi üyelerine çağrıda bulunarak tutuklanmamış olan milletvekillerinin Ankara'da açılacak olan yeni meclise katılmalarını istemiştir. 


İtilaf devletleri tarafından tutuklanan subaylar ve 
milletvekillerine karşılık, Anadolu'daki İtilaf devletleri subaylarının tutuklanmasını istemiştir. 


Ankara'yla bağlantısı olan Geyve ve Ulukışla demiryollarını tahrip ettirmiştir. 


İstanbul'un işgaliyle halkın, İstanbul hükümetine olan 
güveni kalmamış, kurtuluş için tek çarenin ulusal direnişi desteklemek olduğu görülmüştür. Bu zamana 


kadar direnişe uzak kalan bir çok aydın ve komutan 
Anadolu'daki direnişe katılmıştır. 


TEST - | 


Milli Mücadele döneminde genelge ve kongrelerle alınan kararlardan bazıları şunlardır: 


— Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır. 

— Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu kararlar doğrultusundaki gelişmeler arasında gösterilemez? 


A) TBMM'nin açılması 

B) Saltanatın kaldırılması 

C) Cumhuriyet'in ilan edilmesi 

D) Düzenli ordunun kurulması 

E) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması 


Yunanlıların Batı Anadolu'da işgallere başlaması 
üzerine bölgede Türk halkı tarafından Balıkesir, 
Nazilli ve Alaşehir kongreleri toplanmıştır. 


Bu kongrelerin Batı Anadolu'da; 


i. azınlıkların isyan etmesi, 
li. Yunanlılara karşı halk desteğinin sağlanması, 
Ili. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki otoritesinin artması 


gelişmelerinden hangilerine ortam oluşturduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız |ll 


D) iveli E) li vellil 


Misak-ı Milli kararları içerisinde yer alan; 


1. Arap topraklarının durumunun halkın vereceği karara göre belirlenmesi, 

II. Ülkemizdeki azınlıklara, komşu ülkelerdeki 
Müslümanlara tanınan haklardan fazlasının 
verilmemesi, 

Ili. Boğazların dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda ilgili devletlerle birlikte karar alınması 


maddelerinden hangilerinin tam bağımsızlığa 
aykırı olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız! 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) Ivelli E) il ve lll 
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Rauf Bey, Ali Fuat ve Refet Paşalarla, Amasya 
Genelgesi'ni hazırlayan Mustafa Kemal Paşa; 
Erzurum, Konya ve Edirne'de bulunan Kazım 
Karabekir, Cemal ve Cafer Tayyar paşaların onayını aldıktan sonra genelgeyi sivil ve askeri makamlara şifre ile bildirmiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu şekilde hareket 
etmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden 


hangisi gösterilemez? 


A) Genelge kararlarını kişisellikten çıkarma 

B) Komutanların desteğini sağlama 

C) İtilaf devletlerinin kararlardan haberdar olmasını engelleme 

D) İstanbul Hükümeti'nin desteğini alma 

E) Halkın örgütlenmesini sağlama 


Mustafa Kemal, TBMM açılmadan önce yayımladığı genelgelerde ve öncülük ettiği kongreler- 
de yurdun bütününü ilgilendiren kararlar almaya 
ve uygulamaya önem vermiştir. 


Mustafa Kemal'in bu şekilde hareket etmesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Milli Mücadele'nin halka mal edilmesine 

B) İstanbul Hükümeti'nin etkisinin artırılmasına 
C) Cumhuriyet yönetimine geçişin sağlanmasına 
D) İnkılapçı düşüncelerin yayılmasına 

E) Padişahın baskı altına alınmasına 


Erzurum Kongresi kararları; telgraflarla bütün 
yurda duyurulduğu gibi işgalci güçlerle, diğer 
devletlerin İstanbul'daki temsilcilerine ve ABD 
Başkanı Wilson'a da bildirilmiştir. 


Bu durum, Erzurum Kongresi'nin; 


I. iç ve dış politikayı ilgilendiren kararlar alması, 
Il meclis gibi hareket etmesi, 
Ili. bölgesel amaçlarla toplanması 


özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il Cjiveli 


D)i velli E) Il ve İli 


TEST - | 
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Misak-ı Milli Kararlarının alınmasından sonra İtilaf devletleri, İstanbul'u resmen işgal etmiş ve 
Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır. 


Bu durumun WVustafa Kemal Paşa'ya; 


. Ulusal bağımsızlık mücadelesini diplomatik 
yollarla yürütme, 
Ii. yurt genelinde seçimler düzenleyip yeni bir 
meclis açma, 
NI. ulusal direnişi padişah adına da yürüttüğünü 
söyleme 


olanaklarından hangilerini sağladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |I C) Yalnız ll 


D) | vell E) li ve ill 


Mustafa Kemal Paşa, Maraş'ta Fransız ve Ermenilere karşı kahramanca direnenleri bir bildiri yayımlayarak onurlandırmıştır. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu bildirisinin; 


1. İstanbul Hükümeti'ne karşı çıkma, 
Il halkın mücadele azmini artırma, 
IN. azınlıkların ayrıcalıklarını sona erdirme 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız || C) Yalnız 11 


D) ivelii E) il ve lll 


Amasya Genelgesi'nde; vatanın bütünlüğünün 
ve bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul 
Hükümeti'nin sorumluluğunu yerine getiremediği belirtilmiştir. 


Bu kararın öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Düzenli bir ordunun kurulmasını 

B) İstanbul Hükümeti'nin istifa etmesini 

GC) Ulusal direnişin başlamasını 

D) Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını 
E) Yeni bir meclisin açılmasını 


10. Erzurum Kongresi'nde oluşturulan Temsil Kuru. 


11. 


İJANI YAYINLARI 


12. 
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lu'nun yetki ve sorumluluk alanı Sivas Kongre. 


si'nde tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletir. 


miştir. 


Temsil Kurulu'nun tüm yurdu temsil eder hale getirilmesinde; 


. İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısında ka. 
yıtsız kalması, 
1. Milli Mücadele'nin tek merkezden yürütür. 
mek istenmesi, 
Ii. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin alınmaya 
çalışılması 


durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yalnız lll 


D) ivelli E) ill veli 


Amasya Genelgesi'nde; vatanın bütünlüğü ve 
ulusun geleceği ile ilgili Sivas'ta toplanacak ulusal kongreye her ilden halkın güvenini kazanmış 
üçer delegenin, belediyeler veya Müdafaa-i Hukuk dernekleri tarafından seçilerek gönderilmesi istenmiştir. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir 
göstergesi olabilir? 


A) Ulusun yönetimde etkili kılınmak istendiğinin 

B) Mebuslar Meclisi'nin yeniden açılacağının 

C) İstanbul Hükümeti'nin desteğinin kazanılma- 
ya çalışıldığının 

D) İşgallere karşı dış desteğin arandığının 

E) Padişah ve halifenin baskıdan kurtarılacağının 


Amasya Genelgesi'nde yer alan, “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, tehlikededir.” maddesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine 
bir tepki niteliğinde olduğu savunulabilir? 


A) İstanbul Hükümeti'ne 

B) Wilson İlkelerine 

C) Manda ve himaye fikrine 

D) Mondros Ateşkes Antlaşması'na 
E) Paris Barış Konferansı'na 
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Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi üzerine, İtilaf devletleri İstanbul'u 
işgal ederek meclisi dağıtmış ve tutukladıkları 
milletvekillerini Malta'ya sürgün etmişlerdir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'daki 
İtilaf devletlerinin subaylarını tutuklatmıştır. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumunun; 


I. kurtuluş mücadelesini halka dayandırma, 
Il. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket etme, 
il. İtilaf devletlerinin Türk halkına yönelik faaliyetlerini engelleme 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız 11 


D) i veli E) İl ve İli 


25 Mayıs 1919'da Samsun'dan Havza'ya geçen 
Mustafa Kemal, buradan bütün komutanlara ve 
mülki amirlere gönderdiği telgrafta, yurt bütünlüğünün korunması için ulusal tepkilerin daha 
canlı olarak gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. 


Mustafa Kemal'in bu girişiminin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Padişahın yetkilerinin sınıranmasına 

B) Ulusal direnişin başlamasına 

GC) Siyasal partilerin kurulmasına 

D) Devlet işlerinin tek elde toplanmasına 

E) İstanbul Hükümeti'nin desteğinin alınmasına 


Erzurum Kongresi'nde, “Osmanlı Hükümeti'nin 
iş yapamaz duruma gelmesi halinde millet hep 
birlikte kendini savunacak ve direnecektir.” kararı alınmıştır. 

Kongrenin bu kararı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 


A) İstanbul Hükümeti'nin kongreye karşı çıktığı- 
nın 

B) Kongre kararlarının bölgesel olduğunun 

C) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasına yönelik kararlar alındığının 

D) Türk milletinin siyasi varlığını koruma mücadelesi verdiğinin 

E) Kongre kararlarının İstanbul Hükümeti'nin 
onayı ile alındığının 


BENİ YAYINLARI 


Son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul 
edilen Misak-ı Milli Kararlarında; siyasi, ekonomik ve hukuki gelişmemizi engelleyen sınırlamaların kabul edilemeyeceği ve hissemize düşecek borçların da aynı esasa bağlı olarak 
ödenmesi hükmü bulunmaktaydı. 


Bu hüküm Misak-ı Milli'nin; 


I. sömürgeci devletlere karşı çıkılması, 
IL. bağımsız devlet anlayışının benimsenmesi, 
Ii. ulusal çıkarların gözetilmesi 


özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır? 


A) Yalnız | B) Yalnız li GC) ivelil 


Dj ilvelli E) Lil ve Ili 


Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin yerine kurulan 
Ali Rıza Paşa Hükümeti, Temsilciler Kurulu ile 
görüşme yapmak üzere Amasya'ya Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı göndermiştir. 


Bu durum; 


Ii. Anlaşma devletlerine karşı birlikte hareket 
edildiği, 
li. Milli Mücadele yanlılarının güç kazandığı, 
Ii. Temsil Kurulu'nun İstanbul Hükümeti tarafından tanındığı 


görüşlerinden hangilerini doğrular niteliktedir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) ivelli 


D) Il veli E)I,ilvellli 


Sivas Kongresi'nde “Ulusal bağımsızlığın sağlanması için ulusça direnilmelidir.” görüşü benimsenmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu görüş doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir? 


A) Anadolu ve Rumeli'deki cemiyetlerin birleştirilmesi 

B) Yunanlılara karşı Batı Anadolu'da savaşların 
yapılması 

C) Kuva-yı Milliye'nin kaldırılarak yerine düzenli 
ordunun kurulması 

D) Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması 

E) Saltanatın kaldırılması 
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Amasya Genelgesi'nde “İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş duruma 
düşürmektedir.” maddesi yer almıştır. 


Bu maddenin genelgede yer almasına; 


İ. azınlıkların bölücü çalışmalarının engellenememesi, 
il. bölgesel direniş hareketlerinin başlaması, 
Ili. yurdun çeşitli bölgelerinin işgal altında olması 


durumlarından hangileri gerekçe olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız 1ll 


D) Ii velll E) İL ilvelii 


Sivas Kongresi'nde vatanı temsil eder hale 
getirilen Temsil Kurulu, aşağıdaki cemiyetler- 
den hangisinin yasal temsilcisi olarak kabul 
edilmiştir? 


A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 

B) Kilikyalılar Cemiyeti'nin 

C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti'nin 

D) Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin 

E) Sulh ve Selareti Osmaniye Fırkası'nın 


İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletlerinin, Sivas Kongresi öncesi Elazığ valisi Ali Galip 
Bey'in kongreyi basıp Mustafa Kemal'i ve diğer delegeleri tutuklayacağı söylentisini yaymakla; 


I. delegelerin kongreye katılmasını engelleme, 
Ii. Anadolu halkının Milli Mücadele'ye verdiği 
desteği kesme, 
Ni. azınlıkların devlete bağlılığını artırma 


amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştıkları savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li C) Yalnız 1ll 


D) iveli E) Il ve ll 
em 


10. Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi sonrası bu 
şehre gelen ABD'li General Harbord'a; “Her Şe. 
ye rağmen yurdumuzu kurtarmak, özgür ve uygar bir Türk devleti kurmak, insan gibi yaşamak 
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bizim de hakkımızdır.” demiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerini Sivaş 
Kongresi'nin; 


I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, par- 


çalanamaz. 
Il Manda ve himaye kabul olunamaz. 
II. Mebusan Meclisi derhal açılmalıdır. 


kararlarından hangileri destekler niteliktedir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I veli 


D) ivelil E) il veli 


Milli Mücadele döneminde görülen aşağıdaki 
gelişmelerden hangisi, İstanbul Hükümeti'nin faaliyet alanının sınırlandırıldığına kanit 
olarak gösterilebilir? 


A) Mebusan Meclisi'nin açılması 

B) İstanbul'dan Anadolu'ya gönderilen yöneticilerin geri gönderilmesi 

C) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi 

D) Amasya Protokolü'nün imzalanması 

E) Mustafa Kemal'in Samsun'a müfettiş olarak 
gönderilmesi 


Erzurum Kongresi'nde Mebuslar Meclisi'nin 
açılması ve İstanbul Hükümeti'nin uygulamalarında meclise karşı sorumlu hale gelmesinin 
sağlanması kararı alınmıştır. 


Bu kararla, kongre üyelerinin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği savunulabilir? 


A) Yürütme organının halkın denetimine girmesine 

B) Hükümet üyelerinin meclisin içinden seçilmesine 

C) Padişahın, işgalci devletlerin baskısından 
kurtarılmasına 

D) Hükümetin yetkilerinin meclise devredilmesine 

E) Mecliste azınlıkların da temsil edilmesine 
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İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgal ederek Mebuslar Meclisi'nin bazı milletvekillerini tutuklamalarından sonra “Milli Mücadele” hareketine katılımlar artmıştır. 


Bu bilgiye dayanılarak; 


I. İtilaf devletleri, halk iradesini yok saymıştır. 
Il. Anadolu halkında ulusal bağımsızlık düşüncesi güçlenmiştir. 
Il. Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasındaki sorunlar sona ermiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) iveli 


D) ivelil E) Il ve lil 


Milli Mücadele döneminde görülen aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinin Türkçülük fikrinin 
gelişmesine katkı sağladığı savunulamaz? 
A) Misak-ı Milli kararlarının alınması 

B) İşgallere karşı mitinglerin düzenlenmesi 

C) Temsil Heyeti'nin Ankara'yı merkez yapması 
D) Bölgesel cemiyetlerin kurulması 

E) Milli kongrelerin toplanması 


Mustafa Kemal Paşa Amasya Görüşmelerinde, 
Anlaşma devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 
yapılacak barış konferansına Temsil Kurulu'nun 
da onayladığı temsilcilerin katılmasını, İstanbul 
Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Paşa'ya kabul 
ettirmiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Ulusal çıkarlara aykırı kararların alınmasının 
önlenmesine 

B) Temsil Kurulu'nun uluslararası alanda tanınmasının sağlanmasına 

C) İstanbul Hükümeti'nin yetkilerinin korunmasına 

D) Anlaşma devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından faydalanılmasına 

E) Temsil Kurulu'nun İstanbul Hükümeti'nden 
üstün bir konuma getirilmesine 


ÇE YAYINLARI 


4. 


Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, Sivas 
Kongresi'nde Milli Mücadele'nin programı olarak onaylanmış ve küçük değişikliklerle Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde “Misak-ı Milli Kararları” olarak kabul edilmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak; 


I. Türk halkının bağımsızlık kararlarının yasama organınca onaylandığı, 
II. Kongre kararlarının halkın temsilcileri üzerinde etkili olduğu, 
IN. Milli Mücadele taraftarlarının güç kazandığı 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 


D) | veli E)İ, ii veli 


Erzurum Kongresi'nde kabul edilen “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” 
kararı ile, aşağıdakilerden hangisine karşı çikıldığı savunulamaz? 


A) Azınlıkların bağımsızlık isteklerine 

B) Saltanat ve hilafetin devam ettirilmesine 
C) Manda ve himaye yönetimine 

D) Bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere 
E) İtilaf devletlerinin işgallerine 


Sivas Kongresi'nden önce Fransız subaylar, Sivas valisini uyararak; şehirde bir kongre toplanırsa kongrenin basılacağını ve şehrin işgal edileceğini bildirmişlerdir. 


Fransızların bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 


A) Kongrede istemedikleri kararlar alınacağın- 
dan endişe etmeleri 

B) Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesini engellemek istemeleri 

C) Rusya'nın ulusal direnişi desteklemesinden 
çekinmeleri 

D) Sivas'taki azınlıkların haklarını korumaya çalışmaları 

E) Kuva-yı Milliye birliklerinin gücünü kavrayamamış olmaları 
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TEST - 3 
7. o Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etme- 9. Samsun'a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilmaşi 
si üzerine toplanan Alaşehir Kongresi'nde, kon- kararlaştırılan Mustafa Kemal, görevi ile ilgili ola. 
gre başkanı Hacim Muhittin Bey “İşgal; İngilizler, rak hazırlanan talimata iki madde daha eklete. 
Fransızlar veya Amerikalılar tarafından yapılsay- rek, Doğu illerinde bulunan askeri birliklerin ya. 
dı bu kadar tepki çekmezdi.” demiştir. nı sıra valiliklere de emir verebilme yetkisine sa. 
hip olmuştur. 
Buna göre, Hacim Muhittin Bey'in Yunan işgalinin; Bu durum Mustafa Kemal'le ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 
Ii. İngiltere ve Fransa tarafından açıkça desteklenmesi, A) Önemli kararları tek başına almak istemedi. 
Il Batı Anadolu'daki Türk varlığını ve kültürünü ğinin 
yok etmeyi hedeflemesi, B) Anadolu'da halkı örgütleme düşüncesini ta- 
Il. ilhak amaçlı olması şıdığının 

C) Tüm vali ve komutanları İstanbul Hüküme. 
özelliklerinden hangilerini vurguladığı savu- tünden ayırmaya çalıştığının 
nulabilir? D) İstanbul Hükümetinin sorumluluklarını azalt. 

maya çalıştığının 
A) Yalnız | B) Yalnız ill CC) ivelli E) Azınlıkların haklarının korunmasına önem 
verdiğinin : 
D) il vellil Ey kLilvelil 
E 
ş 
8. Anlaşma devletleri, İstanbul'un işgalinden sonra İğ) 10. Milli Mücadele'nin devam ettiği yıllarda İstan- 
“İşgal geçicidir. Anlaşma devletlerinin amacı sal- bul'da görev yapan İngiliz amirali Robeck, kentanat makamını zayıflatmak değil, aksine Os- di hükümetine çektiği telgrafta “Milli hareketin 
manlı idaresinde kalacak memleketlerde padi- Anadolu'da bağımsız bir şekilde geliştiğini, İsşahın gücünü kuwvetlendirmektir.” şeklinde bir tanbul Hükümeti ile yapılacak bir antlaşmanın 
bildiri yayımlamıştır. Anadolu'daki milliciler tarafından kabul edilmeyeceğini, millicilerin Anadolu'nun Türklere bıra- 
Anlaşma devletlerinin bu bildiriyi yayımla- kılmasını istediklerini” belirtmiştir. 
makla; 
Bu telgraf, Birinci TBMM'nin aldığı; 
I. Milli Mücadele'ye katılımı engelleme, 
İL. işgale karşı oluşacak tepkileri azaltma, I. Yasama ve yürütme yetkileri Meclis'e aittir. 
ill. Anadolu'daki işgallerin haklılığını ortaya koy- 11. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç 
ma yoktur. ; 

IN. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanıamaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri mak veya padişah vekili atamak doğru de- 
savunulabilir? ğildir. 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll kararlarından hangilerini destekler nitelikteir? 
D) Ivelli E) il vellll gi 
A) Yalnız | B) Yalnız || G) Yalnız İl 
D) ivelli E) Lil veli 
e 3-A 4-E 5-B 6-A ii 10-E | 
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1. TBMM DÖNEMİ 


YAYINLARI 


iL TBMM DÖNEMİ 


TBNİM'nin Açılması ve Çalışmaları 


İstanbul'da açılan Mebuslar Meclisi'nin kapatılması 
milletin kendi adına etki altında kalmadan kararlar 
alabilmesi için yeni bir meclisin açılmasını gerekli kılmıştır. 


Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart 1920'de bir genelge yayımlayarak Ankara'da açılacak meclis için her sancaktan 5 vekil seçilmesini istemiştir. Ayrıca Mebuslar 
Meclisi üyelerinden tutuklanmamış olanların da seçimlere girmeden Ankara'daki meclise katılabileceklerini duyurmuştur. 


Bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın milli iradeye 
vermiş olduğu önemin göstergesidir. 
Yapılan seçimler sonrası 23 Nisan 1920'den 1 Nisan 
1923'e kadar faaliyette bulunacak Yeni Türk Devleü'nin ilk meclisi “Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis” 
adıyla açılmıştır. 120 milletvekili ile açılan meclisin milletvekili sayısı zamanla artmıştır. 


İlk TBMM'ye yapılan seçimlerden 232, Mebuslar 
Meclisi'nden 93, Malta sürgününden dönen 14 milleivekili katılmıştır. 


faa > x gizem zor 


Mustafa Kemal Paşa, meclis başkanı seçildikten sonra meclisin çalışma sistemi ile ilgili bir önerge sunmuş, önerge 24 Nisan 1920'de kabul edilerek meclisin çalışma sistemi yani iç tüzüğü belirlenmiştir. 
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LL TBMM Binası 


İREM YAYINLARI 


I. TBMM'nin Çalışma Esasları 


Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan Önergesi'nin önemli maddeleri: 


«> TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. 


— Yöneimde egemen gücün millet olduğu belirülmiş, ulus egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 

— Salianai makamı ve İsianbul Hükümeti'nin 
TBMM'yi yönlendiremeyeceği belirtilmiştir. 


»- Padişah ve halife, içinde bulunduğu zor durumdan 
kurtulduğu zaman meclisin belirleyeceği kanuni 
esaslara göre yerini alacaktır. 


— Milli birlik ve beraberliğin korunması için böyle 
bir madde benimsenmiştir. 
«> Hükümet kurmak gereklidir. Geçici olmak kaydıy- 


la bir hükümet reisi tanımak ya da padişah vekili 
atarak doğru değildir. 


— Almacak kararları uygulayabilmek için Ankera'da iek yetkili bir hükümetin kurulması kararlaşuırılmıştır. 

— Yeni açılan meclisin sürekli olduğu ve kararlarında bağımsız olduğu belirtilmiştir. 

-- TBMM, yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir 

(Güçler birliği). 


— Güçler birliği ilkesiyle alınan kararların kısa sürede uygulanması amaçlanmıştır. 


İl 
sağa 


İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla TBWVİM yargı 
yeikisine de sahip olmuştur. 


a A ln KAN em ne nama sararma amam 
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» Meclisten seçilecek bir heyet, hükümet işlerini yürütecektir. Meclis Başkanı, hükümetin de başkanıdır(Weciis hükümeti sistemi ). 


İşgallere karşı direniş tek çatı altında toplanmış ve 
millet iradesi yönetime egemen kılınmıştır. 


ji 


«- TBMM, “güçler birliği”ni benimsemesi yönüyle *ola- 
Ğanüsiü yetkilere sahip meclis” ya da “ihtilal meclisi” adlarını da almıştır. 


Kurtuluş Savaşı TBMM tarafından yönetildiği için 
bu meclise “savaş meclisi” de denilmiştir. 


j 
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-- Yeni Türk Devleti'nin ilk kurumlarını oluşturması 
ve temel yasalarını belirlemesi nedeniyle “kurucu 
meclis” olarak da adlandırılmıştır. 


- Azınlık milletvekillerinin bulunmaması 1 TBMM'nin 
“milliyetçi” nitelikte olduğunun göstergesidir. 


«- İtilaf devletleri temsilcilerine telgraflar çekilerek, İstanbul Hükümeti ile imzalanacak antlaşmanın kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. 


KAMRAN ELEM 


i. e 


rm 


L TBMM Dönemin 


Cc Si 


S0. 


> Hiyanet-i Vataniye Kanunu kabul edilmiş ve İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 


-- TBMM'ye karşı çıkan isyanlar bastırılmıştır. 


»-- Kuva-yı Milliye birlikleri dağıtılarak düzenli ordu 
kurulmuştur. 


«» Başkomutanlık Kanunu çıkarılmış, Tekalif-i Milliye 
Emirleri yayımlanmıştır. 


«- 1921 Anayasası ve İstiklal Marşı kabul edilmiştir. 
- Saltanat kaldırılmıştır. 


“> Kurtuluş Savaşı başarıyla yürütülmüş, Mudanya 
Ateşkes Antlaşması imzalanarak Lozan Görüşmeleri başlatılmıştır. 


Lozan Görüşmeleri sırasında TBMivi seçimleri yenilendiği için Lozan Antlaşması ikinci TBM taralın- 
dan onaylanmıştır. 


TBMM'YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR 


TBMM'nin açılması İtilaf devletleri ve Damat Ferit Hükümeti'ni zor durumda bırakmıştır. Ülkede tek otorite 


ENENİ YAYINLARI 


olmak isteyen İstanbul Hükümeti, İtilaf devletlerinin 
de baskısıyla 24 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal Paşa 
ve arkadaşlarının idam edilmesi kararını almıştır, 


Şeyhülislam'dan, Milli Mücadele aleyhinde fetvalar 
alınmış ve İtilaf devletleri aracılığıyla Anadolu'ya dağı. 
tılmıştır. Ayrıca, Milli Mücadeleye karşı çıkan isyanlar 
desteklenerek TBMM'nin otoritesinin zayıflaması 
amaçlanmıştır. 


İstanbul Hükümeti'nce Çıkarılan Ayaklanmalar 
Anzavur Ayaklanması: Ahmet Anzavur'un Osmanlı 
Hükümeti adına kurduğu Kuva-yı Muhammediye adlı 
birliklerle Manyas, Susurluk, Biga, Gönen ve Ulubat 
çevresinde çıkardığı ilk isyan, Kasım 1919'da Kuva-yı 
Milliye tarafından bastırılmıştır. Yeniden isyan eden 
Ahmet Anzavur, Çerkez Ethem'e bağlı birliklerce etkisiz hale getirilmiştir ( Nisan 1920). 


Kuva-yı İnzibatiye Ayaklanması: İstanbul Hükümeti, 
Adapazarı - Geyve bölgesindeki Kuva-yı Milliye birliklerine karşı İngilizlerden yardım alarak Kuva-yı İnzibatiye birliklerini kurmuştur. Hilafet Ordusu da denilen 
bu askeri birlikler, Geyve'de Kuva-yı Milliye birliklerince mağlup edilmiştir. Kuva-yı İnzibatiye askerlerinin 
birçoğu Kuva-yı Milliye birliklerine katılmıştır. 


İtilaf devletlerinin bu isyanları desteklemesinin nedeni, Boğazların kontrolünü kaybeimek isiememeleridir. 


A a a 


İstanbul Hükümeti ve İşgalci Devletlerin Kışkırtmaları ile Çıkan Ayaklanmalar 

İtilaf devletleri, 1. TBMM'nin otoritesini yok ederek İşgalleri kolaylaştırma ve Sevr Antlaşması'nı uygulayabilme amacıyla isyanları desteklemişlerdir. 


Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları: Boğazlara yakın bu bölgelerde TBMM'nin otoritesini yok 
etmek için İngilizlerin desteğiyle Nisan 1920'de başlayan isyanlar Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından Eylül 
1920'de kesin olarak sona erdirilmiştir. 


Yozgat - Boğazlıyan Ayaklanmaları: Çapanoğulları ve 
Aynacıoğulları ailelerinin çıkardığı isyanlar, Çerkez Ethem tarafından 1920 yılı sonlarında bastırılmıştır. 


aiyon Ayaklanması: Yozgat isyanı sürdüğü sirada 
ayaklanan Çopur Musa, Kuva-yı Milliye karşısında tutunamayarak Yunan ordusuna sığınmış böylece isyan sona ermiştir. 


Konya Ayaklanması: Konya'da ayaklanan Delibaş Mehmet'in Kuva-yı Milliye birliklerine yenilerek Mersin'deki Fransız birliklerine sığınmasıyla isyan sona ermiştir. 


Milli Aşireti Ayaklanması: Urfa, Siverek, Viranşehir bölgelerinde Fransızların desteği ile ayaklanan Milli Aşireti, Kuva-yı Milliye birlikleri karşısında başarılı olamayarak Fransızlara sığınmıştır. 


Ayrıca; Mardin Nusaybin'de Ali Batı İsyanı, Bayburt- 
ta Şeyh Eşref İsyanı, Erzincan'da Koçkiri İsyanı gibi 
pek çok isyan çıkmıştır. 

Azınlıkların Gikardığı Avaklanm 
İtilaf devletlerinden de destek alan Rum ve Ermeniler 
Wilson İlkeleri'ne dayanarak bağımsız devletler kurmak amacıyla ayaklanmışlardır. 


Doğu Anadolu'da ayaklanan Ermeniler çok sayıda 
Müslümanı öldürmüştür. Kazım Karabekir komutasındaki XV. Kolordu bölgedeki Ermeni ordularını yenerek 
Gümrü Antlaşması'nın imzalanmasını sağlamış böylece doğudaki Ermeni Sorunu sona ermiştir. 


Adana, Urfa, Antep ve Maraş bölgelerindeki Ermeniler Fransızların desteğiyle ayaklanmışlardır. Kuva-yı 
Miliye birliklerinin gayretleri sonucu Ermeniler ve 
Fransızlar bölgeden çıkartılmıştır. 


Doğu Karadeniz'de ise Rusya'dan gelen Rumların da 
katılımıyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'daki 
Rum azınlıklar Aralık 1920'de ayaklanmışlardır. 


Bazı Kuva-yı Milliye Liderlerinin Ayaklanmatarı 


Kuva-yı Milliye, düzensiz askeri birlikler olmaları ve 
tek merkezden yönetilmemeleri nedeniyle Yunan ordularını durduramamıştır. I.TBMM, düzenli ordu kurmak amacıyla Albay İsmet Bey'i Batı Cephesi Komutanı olarak görevlendirmiştir. Kasım 1920'de İsmet 
Bey, Kuva-yı Milliye birliklerinin yeni kurulan düzenli 
orduya katılmalarını istemiştir. 


Manisa'da Demirci Viehmet Efe ve Kütahya'daki Çer- 


kez Ethem, düzenli birliklere katılmak istememişlerdir. Demirci Mehmet Efe'nin birliklerini dağıtmayı ba- 


Şaran düzenli ordunun Çerkez Ethem ile çarpışması 


İMES YAYINLARI 


e 


Yunan ordusunun bu durumdan yararlanarak Eskişehir - Afyon istikametine doğru ilerlemesine neden olmuştur. 


Albay İsmet Bey komutasındaki düzenli ordu, |. İnönü Savaşı'nı kazandıktan sonra Çerkez Ethem İsyanı'na kesin olarak son vermiştir. 


-»- 29 Nisan 1920'de “Hiyanet-i Vataniye Kanunu” kabul edilerek, TBMM'ye karşı isyan edenler vatan 
haini ilan edilmiştir. 


«s- 11 Eylül 1920'de kabul edilen bir kanunla, “İstiklal 
wahkemeleri” kurulmuş üyeleri TBMM içinden seçilen İstiklal Mahkemeleri, TBMM adına yargı yetkisini kullanmıştır. 


-- Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'den alınan fetvalarla, TBMM'ye karşı gelenlerin vatan haini oldukları 
ilan edilmiştir. 


-- İsyanları destekleyen İstanbul Hükümeti ile resmi 
haberleşmeler kesilmiştir. 


TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmaların Sonuçları 


»- Kurtuluş Savaşı'nın uzamasına ve işgallerin genişlemesine neden olmuştur. 


- Milli kuvvetlerin birbirine karşı savaşması ve milli 
kaynakların boşa harcanmasına neden olmuştur. 


» Düzenli ordunun gerekliliği görülmüştür. 


«- Ayaklanmaların bastırılması 1.TBMM'nin Anadolu'daki otoritesini artırmıştır. 


e 


SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) 


I.TBMM'nin çalışmalara başlaması, İtilaf devletlerini 
zor durumda bırakmış, Milli direniş büyümeden Osmanlı Devleti'yle barış antlaşmasının imzalanması 
önem kazanmıştır. Bu nedenle İtilaf devletleri, San 
Remo Konferansı'nda Osmanlı Devleti'yle imzalanacak barış antlaşmasının esaslarını belirlemişlerdir. 


Osmanlı Devleti'ni temsilen konferansa katılan Tevfik 
Paşa antlaşma taslağındaki ağır şartları görünce anilaşmanın imzalanamayacağını söylemiştir. İstanbul 
Hükümeti de antlaşmayı onaylamakta isteksiz davranınca İtilaf devletleri işgalleri genişletmiştir. 


İtilaf devletlerinin desteğiyle Yunan ordusu Balıkesir, 
Nazilli ve Mudanya'yı alarak “Milne Hattı”na kadar 
ulaşmıştır. Ayrıca, Doğu Trakya'da Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ Yunan işgaline uğramıştır. Bu gelişmeler 
üzerine Osmanlı heyeti Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır. 


Sevr Barış Anilaşması'nın Maddeleri 


Sınırlar 


«> Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a verilecek. 
- Mardin, Urfa, Antep ve Suriye Fransa'ya bırakılacak. 


«- Rodos ve On İki Ada İtalya'ya, diğer Ege adaları 
ise Yunanistan'a verilecek. 


.» Arabistan, Musul ve Irak İngiltere'ye bırakılacak. 
»- Güneybatı Anadolu İtalya'ya verilecek. 


«> Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan devletleri kurulacak. 


«> Osmanlı Devleti'ne Tokat, Ankara ve İstanbul arasında kalan bölge bırakılacak. 


Siyasi İçerikli Maddeler 

«> İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olacak, azınlık hakları korunmazsa İstanbul da Osmanlı Devleti'nden alınacak. 


«> Hicaz, bağımsız bir devlet olacak. Osmanlı Devleti, Mısır üzerindeki haklarından vazgeçecek. 


«» Boğazlar, savaş zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Komisyonun: ayrı bir bayrağı 
ve bütçesi olacak. Boğazlar Komisyonu'nda Türk 
temsilci olmayacak. 


GEMİ YAYINLARI 


»- Azınlıklar, vergi vermeyecek ve askerlik yapmayacak, 


Askeri İçerikli Maddeler 


»s- Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik kaldırılacak 


«> Osmanlı ordusu en fazla 50.700 kişiden oluşacak 
ve orduda ağır silahlar bulunmayacak. 


«> Deniz gücü 13 gemiyi geçmeyecek ve denizaltı 
bulundurulmayacak. 


Ekonomik İçerikli Maddeler 


«» Osmanlı Devleti, tamirat bedeli adı altında savaş 
tazminatı ödeyecek. 


«- Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. 


.-- Osmanlı Devleti'nin maliyesini, İtilaf devletlerinin 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetecek, 
Komisyonda Türk temsilci olmayacak ancak gerektiğinde Türk temsilcilerine danışılacak. 


Sevr Aniltaşması'nın Önemi 


“> Osmanlı Devleti'nin Boğazlarla ilgili bütün hakları 
ortadan kaldırılmıştır. zi 


» Azınlıklar, Müslümanlardan daha fazla haklara sahip olmuştur. 


« Hukuki varlığı kağıt üzerinde devam ettirilen Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını zedeleyen birçok 
madde antlaşmada yer almıştır. 


-- Askeri hükümlerle Osmanlı Devleti savunmasız 
bırakılmıştır. 


:- Kapitülasyonlar genişletilerek Osmanlı ekonomisi 
sömürge ekonomisi haline getirilmiştir. 


«> İtilaf devletleri Mebuslar Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersiz olan antlaşmayı, bazı küçük değişikliklerle TBMM'ye onaylatarak hukuki geçerlilik kazandırmayı amaçlamışlardır. 


«> Milli Mücadele azmini artırmış, TBMM antlaşmayı 
tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etmiştir. 


i 
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İtilaf devletleri Sevr Antlaşması yerine TBMM ile L0- 
zan Barış Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmışlardır. 


SEVR BARIŞ ATLAŞMASI'NA GÖRE OSMANLI DEVLETİNİN PAYLAŞILMASI 


BULGARİSTAN 


Zonguldak 


,9 z 
Sivas 


Diyarbakır 


Malatya 


(e) 


© Musul 
IRAK 


© İtalyanlara verilen bölge 
-i Fransızlara verilen bölge 


İngilizlere verilen bölge 


i Boğazlar bölgesi 
1 Ermenilere verilen bölge 


. Yunanlılara verilen bölge 


Osmanlı Devleti'ne bırakılan yerler 


Lozan Antlaşması'na göre sınırlar 
1939 Hatay'ın Türkiye'ye katılması 


SURİYE 


| 
! . 
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üne İİİ e Mİ Me ERİ İMGE ARMEN 


5 Ağustos 1921'de kabul edilen Başkomutanlık 
Yasası'nda “Başkomutan, ordunun maddi ve 
manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM'nin 
bununla ilgili yetkisini Meclis adına fiilen kullanabilir.” denilmektedir. 


Buna göre, bu yasanın Mustafa Kemal'e; 


I. askeri ve siyasi işleri bir arada yürütme, 
Il. gerekli kararları çabuk alıp uygulama, 
NI. meclis Üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına 
son verme 


olanaklarından hangilerini sağladığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! GC) veli 


D) i velli E)ilvelii 


Birinci TBMM vatanın düşman işgalinden kurtarılmasına öncelik vermiştir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? 


A) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesine 

B) Başkomutanlık Yasası'nın kabul edilmesine 

C) Genel seferberlik ilan edilmesine 

D) Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasının gecikmesine 

E) Anayasal yönetime geçilmesine 


20 Ocak 1921'de TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe konulan ilk anayasayla “yasama ve yürütme gücü” TBMM'ye verilmiştir. 


Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz? 


A) TBMM'ye olan bağlılığın artırılmasını 

B) İç isyanların bastırılmasını 

C) Askere alımların hızlandırılmasını 

D) Meclis içindeki görüş ayrılıklarının sona erdirilmesini 

E) Alınan kararların hızlı bir şekilde uygulanmasını 


ÇEEMİ YAYINLARI 


4. 


Mustafa Kemal, 30 Nisan 1920'de Avrupa dâyletlerinin dışişleri bakanlarına çektiği telgrafta, 
TBMM'nin açıldığını, bundan sonra yabancı hü. 
kümetlerin İstanbul Hükümeti ile yaptıkları ve 
yapacakları antlaşmaların TBMM tarafından ta. 
nınmayacağını bildirmiştir. 


Bu bilgilere göre, Mustafa Kemal'in amaçı 
olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) TBMM'yi milletin tek temsilcisi haline getirmek 

B) İtilaf devletlerinin dostluğunu kazanmak 

C) İstanbul'da hükümet değişikliği yapılmasını 
sağlamak 

D) İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı çıkarmak 

E) Yasama ve yürütme organları arasındaki 
uyumu sağlamak 


1. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bakılarak “ulusçu” bir meclis niteliği 
taşıdığı savunulabilir? 


A) Güçler birliği ilkesini benimsemesi 

B) Anayasal yönetime geçişi sağlaması © 
G) Yeni bir devlet kurmayı öngörmesi 

D) Üyelerini seçimle belirlemesi 

E) Azınlıklardan üyesi olmaması 


Birinci TBMM döneminde görülen bazı gelişmeler şunlardır: 


i. Teşkilat-ı Esasi kabul edilmiştir. 
Ii. Düzenli ordu kurulmuştur. 
IN. Saltanat kaldırılmıştır. 
MW. Başkomutanlık Kanunu kabul edilmiştir. 


Bu gelişmeler, yeni bir devlet düzeni kurma 
ve vatanı düşman işgalinden kurtarma çalışmaları olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


Yeni bir devlet 
düzeni kurma 


Vatanı düşman 
işgalinden kurtarma 


A) i ve li Ii ve IV 
B) i ve V Il ve İli 
C) Ii vel İli II ve V 
D) li ve IV Ii velil 
E) Ii ve IV Ii ve İl 


| 


7. 


TEST - | 


Birinci TBMM döneminde uygulanan Meclis Hükümeti Sistemi'nde hükümet üyeleri meclis içerisinden ayrı ayrı oylamayla seçiliyordu. Ancak 
meclis bazen çoğunluğun desteğine sahip bir 
bakan seçemiyordu. 


Bu durumun; 


I. yasama, 
II yürütme, 
Il. yargı 


alanlarından hangilerindeki işlerin aksaması- 
na neden olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız lll 


D) iveli E) ivellli 


(. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal egemenliği yansıttığı savunulamaz? 


A) İstanbul'dan gelen Meclis-i Mebusan üyelerini bünyesine kabul etmesi 

B) Vatanın kurtarılmasına öncelik vermesi 

C) Üyelerinin seçimle belirlenmesi 

D) Saltanatı kaldırması 

E) “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimsemesi 


Birinci TBMM Dönemi'nde isyancıları ve asker 
kaçaklarını cezalandırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmış ve bu kanunu uygulamak 
için üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 


Bu bilgiye göre, Birinci TBMM dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Meclis üyeleri arasında gruplaşmaların görüldüğüne 

B) Olağanüstü bir dönemin yaşandığına 

C) İç karışıklıklar yaşandığına 

D) İç güvenliğin sağlanmasına önem verildiğine 

E) Güçler birliği ilkesinin benimsendiğine 


10. Mustafa Kemal Paşa, dağıtılmış olan Mebusan 


11. 


(GENİ yayıntarı 


12. 


Meclisi'nin üyelerini de TBMM'ye katılmak üzere 
Ankara'ya davet etmiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumunun; 


i. içişlerine karışılmasını engelleme, 
li. birlik ve beraberliği sağlama, 
Ili. laik yönetime geçme 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l CO) ivell 


D) Ii veli E) ii veli 


Birinci TBMM döneminde görülen faaliyetlerden 
bazıları şunlardır: 


Ii. Güçler birliği ilkesini uygulamıştır. 
Hi. İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 
ili. Düzenli ordu birlikleri oluşturulmuştur. 


Bunlardan hangilerinin TBMM'nin halk üzerindeki etkinliğinin artmasında etkili olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! G)iveli 


D)ivelli E) Lil velil 


Birinci TBMM'nin; 


I. düzenli ordu kurması, 
1. İstiklal Marşı'nı kabul etmesi, 
Ili. isyanları bastırması 


faaliyetlerinden hangilerinin iç güvenliğin 
sağlanmasında etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ii 


D) | veli E) ii ve Il 


e e 
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TBMM, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda 4. TBMM, Anadolu'nun İtilaf devletleri arasindâ Mustafa Kemal, Milli Mücadele'yi sadece ordu- 10. İstanbul Hükümeti, Şeyhülislam Dürrizade Ab- 
12 Mart 1921'de Mehmet Akif'in yazdığı şiiri İs- paylaşılmasını öngören Sevr Antlaşması'nı im. larla değil, milletin temsilcilerinden oluşan dullah Efendi'den “Halife hazretlerinin emrinde 
tiklal Marşı (Milli Marş) olarak kabul etmiştir. zalayan Osmanlı yöneticilerini vatan haini ilan TBMM ile yürütme kararını almış, zaferlerin oldu- bulunan Islam şehirlerinde halkı doğru yoldan 
etmiştir. ğu kadar inkılapların şerefini de yine meclise çıkaranların, hilafet merkezi ile memleketin ilgi- 
İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin; mal etmiştir. sini kesenlerin, halifeliğin yetkilerine karşı ko- 
Bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisi. yanların asi olduğuna...” dair fetvalar alarak İn- 
| 1. içişlerine karışılmasının önlenmesi, ne ulasılamaz? Mustafa Kemal'in bu tutumu ile aşağıdakiler- giliz uçaklarıyla Anadolu'da dağıtmıştır. Bu du- 
İ 11. birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi, den hangisini amaçladığı söylenemez? rum Anadolu'da TBMM karşıtı isyanların çıkma- 
| II. vatanın düşman işgalinden kurtarılması ümi- A) TBMM'nin İtilaf devletleri tarafından tanındı. sına neden olmuştur. 
| dinin artması ğına A) Ulusal egemenlik anlayışını yerleştirmeyi 
| B) Osmanlı Devleti'nin İtilaf devletleriyle diplo- B) İşgal güçlerine karşı mücadelede halkın Bu bilgilere dayanılarak, aşağıdakilerden 
| durumlarından hangileri üzerinde etkili oldu- matik ilişki kurduğuna desteğini kazanmayı hangisine ulaşılamaz? 
ğu savunulabilir? G) TBMM'nin Sevr Antlaşması'nı tanımadığına C) Ordunun siyasetteki etkinliğini artırmayı 
D) Sevr Anilaşması'nın uluslararası bir antlaş- D) Yapılacak inkılapları halka dayandırmayı A) Halifeliğin siyasi amaçlı olarak kullanılmak 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il ma olduğuna E) Ülkede birlik ve beraberliği sağlamayı istendiğine 
E) TBMM'nin Osmanlı Devleti'nden bağımsız B) İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin toprak 
D) iveli E) ii ve hil hareket ettiğine bütünlüğünü koruduğuna 
Kurtuluş Savaşı yıllarında İtilaf devletleri, Cc) İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki otorite- 
5. Birinci TBMM, kendisinin üstünde bir kuwet ta. AM MİM ri elele ii OLİN ye alel 
nımamıştır. mişlerdir. D) İtilaf devletlerinin iç karışıklıklardan yararlanmak istediğine 
; Bu durum TBMM'nin; | Bu duruma TBMM'nin; E) İstanbul Hükümeti'nin İtilaf devletleriyle işbir- 
il Sevr Barış Antlaşması'nda yer alan, “Osman İ i Man e z liği yaptığına 
li ordusunun subay ihtiyacını karşılamak ama- i. ulusal iradeye önem verme, | 1. Misak-ı li ike Gear l zi 
İ cıyla açılacak subay okulları için İtilaf devletle- : Il. ulusçu bir yapıya sahip olma, i 1. anayasal yone benimsemesi, İ : 
| rinden izin alınacaktır.” maddesine bakılarak, IN, diplomatik ilişkilere önem verme | Ni. Sevr Antlaşması'nı kabul etmemesi 
Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki yargılar- (5 izl 
| isi EL ik ge RR m özelliklerinden hangilerinin ortam haz ğ 
| Ke ya ENE dl ke ek le e - O 11. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile anayasa- 
| A) Bağımsız hareket etme özelliğini kaybetmiştir. evi va bir Lr ime YE PİSLAK el Hec 
B) İçişlerine karışılmasına ortam hazırlamıştır. A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız il | A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız Il eni Sea a. il KALA 
| C) Askeri sınırlamaları kabul etmiştir. D) Ive Eg) ivelli eN MN e e 
| D) Egemenlik hakları kısıtlanmıştır. D) | veli E) Il ve lll | elirlendiği Kabine Sistemi'ne geçilmiştir. 
E) Asker açığının kapatılması amaçlanmıştır. i p 
El Bu değişikliğin; 
| 6. Birinci TBMM Dönemi'nde isyancılara ve asker | Birinci TBMM'de Genelkurmay Başkanı da hü- 
N kaçaklarına karşı Hıyanet-i Vataniye Kanunu gi kümet üyeleri içinde yer almıştır. Ii. hükümetin uyum içinde çalışmasını sağlakarılmıştır. Bu kanunu uygulamak için üyeleri | mek 
milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemeleri | Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden Il yönetimde başbakanın etkisini artırmak, 
| REMMLİŞMME hangisi göster eller IN. TBMM'deki muhalefetin etkisini azaltmak, 
1. TBMM döneminde daha çok savunma ala- - İV. anayasal yönetime geçişi hızlandırmak 
nında harcama yapılmasında aşağıdakiler- Bu bilgilere göre, 1. TBMM'nin aşağıdakiler- A) Yeni bir devletin kurulmasının amaçlanması 
den hangisinin etkili olduğu savunulamaz? den hangisine öncelik verdiği savunulabilir? B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi amaçlarından hangilerine yönelik olduğu sa- 
C) Vatanın işgalden kurtarılmasına öncelik ver- vunulabilir? 
A) Saltanat yönetimine son verilmesi A) Demokratik yönetimin kurulmasına mesi 
B) Kuva-yı Milliye'nin yerine düzenli ordunun B) İç güvenliğin sağlanmasına D) Meclis hükümeti sisteminin uygulanması A) i veli B) il ve lll GC) ivellll 
kurulması GC) Yargı bağımsızlığının korunmasına E) İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından işgal 
C) İşgalci devletlerle mücadele edilmesi D) Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesine | edilmesi D) 1, il veli E) ILİ ve IV 
D) Osmanlı ordularının terhis edilmiş olması E) Meclis içindeki görüş ayrılıklarının sona erdi- ar RR lame lk Sak il ike ln mı nl miz 
E) Azınlık isyanlarıyla mücadele edilmesi rilmesine EE ni | 2E 3-A 4-A 5-A 6-B 7-C Ml 8D. 9-C 1 0-B — — A l 
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KURTULUŞ SAVAŞI 
ve 
ANTLAŞMALAR 


KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 
TBMM'ye bağlı silahlı birlikler Kurtuluş Savaşı'nda 


başlıca üç cephede savaşmışlardır. Bunlar; Doğu, 
Güney ve Batı cepheleridir. 


DOĞU CEPHESİ 


Doğu Cephesi'ndeki olaylar “Ermeni Sorunu" nedeniyle yaşanmıştır. 


Ermeni Sorunu 


Ermeni sorunu ilk kez Berlin Antlaşması (1878) ile 
uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti, Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahatlar yapmayı kabul etmiştir. 


XIX. yüzyılın sonlarında Rusya, kontrolü altında kurulacak bir Ermeni devleti sayesinde Akdeniz'e kadar ulaşmayı, İngiltere ise kurulacak Ermeni devletini kendi etkisi altında tutarak Rusya'nın Akdeniz'e 
inmesini engellemeyi amaçlamıştır. 


Rusya, Ermenileri teşkilatlandırarak uluslararası alanda destek sağlamayı, silahlı çeteler oluşturmayı ve Ermenilerin bağımsızlığını sağlamayı amaçlayan Taşnak 
ve Hınçak cemiyetlerinin kurulmasına destek verdi. 


Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi üzerine 
İtilaf devletleri Ermenileri kışkırtarak Osmanlı Devleti'ni 
zor durumda bırakmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı 
Devleti, 14 Mayıs 1915'te “Tehcir Kanununu uygulamaya koyarak, silahlı direnişte bulunan Doğu Anadolu'daki Ermenileri Suriye ve Irak'a göç ettirmiştir. Brest - Litowsk Antlaşması (1918) sonucunda Rus ordusu Doğu Anadolu'dan çekilmesine rağmen, Rus ordusuyla 
birlikte gelen Ermeniler Anadolu'da kalarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. 


Mondros Ateşkes Antlaşması'nda “Ermeni-Vilayetl&- 
ri” ifadesini kullanarak, Doğu Anadolu'da bir Ermeni 
devleti kurulması için zemin hazırlayan İtilaf devletleri 
Paris Barış Konferansı'nda da “Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurulmalıdır.” kararını almışlardır. Sevr Antlaşması'nda ise Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması maddesi yeralmıştır. 


Türk ordusu Kazım Karabekir komutasında Ermenistan'a karşı 30 Ekim 1920'de Kars Zaferi'ni kazanmış 
ve Gümrü'yü alarak Ermenistan'la TBMM arasında 
“Gümrü Antlaşması”nın imzalanmasını sağlamıştır. 


İREM YAYINLARI 


Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) 


«s Doğusınırı, Çıldır Gölü ile Aras Nehri hattına kadar 
uzanacaktır. 


«» Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türk Devleti'ne 
verilecektir. 


«> Ermenistan Hükümeti, Sevr Antlaşması'nı tanımayacak ve Misak-ı Milli'yi kabul edecektir. 


«- Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanlar 6 ay içinde Türkiye'ye dönebileceklerdir. 


«» Ermenistan, Türkiye'ye karşı düşmanca harekette 
bulunmayacaktır. 


Gümrü Antlaşması'nın Sonuçları 


w» TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. 
«>» Ermenistan, TBMM'yi tanıyan ilk devlet olmuştur. 


«>» TBMM'ye bağlı orduların kazandığı ilk askeri zafer 
siyasi bir zaferle tamamlanmıştır. 


> Misak-ı Millü'nin bir kısmı gerçekleştirilmiştir. 


-» Sovyet Rusya ile TBMM arasında görüşmelerin 
başlamasına neden olmuştur. 


i 


Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez bu antlaşmada “Türkiye" olarak belirtmiştir. 


»- 23 Şubat 1921'de imzalanan Batum Antlaşması 
ile Artvin ve Batum'un Türkiye'ye ait olduğu Gürcistan'a kabul ettirilmiştir (16 Mart 1921'de Sovyet 
Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması ile 
Batum Gürcistan'a bıkarılmıştır.). 


»- Doğu Cephesi'ndeki birlikler Gümrü ve Batum Antlaşmalarından sonra Batı Cephesi'ne sevk edilmiştir. 


«» Gümrü ve Batum Antlaşmalarından sonra Ermenistan ve Gürcistan, Sovyet Rusya'nın işgaline uğramıştır. 


NOT 
13 Ekim 1927'de TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri 


(Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) arasında imzalanan Kars Anilaşması ile bu sınırlar kesinleşmiştir. 


EM e 


e Me gap ye tay çe şe 


GÜNEY CEPHESİ 


Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İngilizler işgal ettikleri Urfa, Antep ve Maraş'ı, Fransızlara bırakmışlardır. Fransızlar bu bölgelerdeki Ermenileri kışkırtarak yaptıkları işgalleri kolaylaştırmak istemişlerdir. 
Ermenilerin yaptığı faaliyetler ve Fransızların uyguladığı baskılar sonucunda bölge halkı silahlanarak işgalci güçlere karşı mücadele etmeye başlamıştır. 


Güney Cephesi'nde Adana, Antep, Maraş ve Urfa illerindeki Kuva-yı Milliye birlikleri dışarıdan yardım almadan Fransızlara karşı savaşmış ve başarılı olmuşlardır. Fransızlar, Batı Cephesi'ndeki Sakarya Zaferi'ni 
TBMM ordusunun kazanması üzerine Ankara Antlaşması'nı imzalayarak bölgeden çekilmişlerdir. 


Muğla, Antalya ve Konya çevrelerini işgal eden İtalyanlara karşı silahlı bir mücadele olmamıştır. 


ep'in Kurtuluşu 


BATI CEPHESİ 


Kuva-yı Milliye'den Düzenli 


is 
18 


İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi üzerine İzmir çevresinde Yunan ordusuna karşı çok sayıda 
“Kuvay-ı Milliye” birliği kurulmuştur. 


Sivas Kongresi'nde Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa'yı 
Batı Cephesi Komutanı olarak atamış ve bu cephedeki faaliyetleri denetimi altına almıştır. 


Yunan ordusunun Gediz bölgesine askeri yığınak yapması üzerine Ali Fuat Paşa, Kuva-yı Milliye birliklerine 
Gediz'deki Yunan ordusuna saldırı emri vermiş fakat 
başarılı olamayarak geri çekilmiştir. Bunun üzerine 
TBMM, Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'ndan 


İYİ YAYINLARI 


ii 


alarak Batı Cephesi'ni ikiye ayırmış kuzeye Genel 
Kurmay Başkanı Albay İsmet Bey'i, güneye ise Albay 
Refet Bey'i atamıştır. 


Albay İsmet Bey, ilk iş olarak emrindeki Kuva-yı Milli: 
ye birliklerini düzenli ordu birlikleri haline getirmiştir. 


Çerkez Ethem eselesi 

Kuva-yı Milliye birliklerinin en güçlü olanı Çerkez Ek. 
hem'in (Kuva-yı Seyyare) birlikleriydi. Diğerlerine göre daha iyi eğitilmiş ve kalabalık olan Kuva-yı Seyyare, Yunan ordusuna karşı savaşmış ve TBMM 'ye karşı çıkan isyanları bastırma konusunda büyük başarılar elde etmişti. Fakat Çerkez Ethem bu başarılarının 
da etkisiyle, her konuda kendi sözünün dinlenmesini 
istemeye başlamıştır. 


İsmet Bey, Batı Cephesi Komutanı olunca Kuva-yı Mil 
liye birliklerinin düzenli birliklere katılmasını istemiştir. 
Çerkez Ethem'in buna karşı gelmesi üzerine İsmet 
Bey komutasındaki düzenli birlikler, Çerkez Ethem'in 
birlikleriyle mücadeleye başlamıştır. Yunan ordusunun bu fırsatı değerlendirmek için taarruz başlatması 
1. İnönü Savaşı'na neden olmuştur. 1. İnönü Zaferinden sonra düzenli birlikler Çerkez Ethem'in birliklerini dağıtmayı başarmıştır. 


1. İnönü Savaşı (6 - 10 Ocak 1921) 
Savaşın Nedenleri 
“ Yunan ordusunun Çerkez Ethem ayaklanmasın- 


dan yararlanmak istemesi, 


» Sevr Antlaşması'nın TBMM'ye kabul ettirilmek istenmesi, 


«» Düzenli ordunun güçlenmesinin önlenmek istenmesi, 


"- Ankara'yı işgal ederek TBMM'yi ortadan kaldırmak ve böylece Kurtuluş Savaşı'na son verilmek 
istenmesi. 


6 - 10 Ocak arasında süren muharebelerde düzenli 
birlikler Yunan ordusunu püskürtmüştür. 


Savaşın Sonuçları 


«> TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ilk zaferini kazanmıştır. 


-> Düzenli birliklerin gerekliliği görülmüş ve düzenli 


orduya katılım artmıştır. 


.> 1921 Anayasası'nın kabul edilmesine zemin ha- 


zırlanmıştır. 
.- İstiklal Marşı ilan edilmiştir (12 Mart 1921). 
> Albay İsmet Bey generalliğe yükseltilmiştir. 
> İtilaf devletleri Londra Konferansı'nı toplamışlardır. 
> Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. 


> Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. 


Kurtuluş Savaşı'nda Cephane Üreümine 


Katılan Kadın ve Çocuklar 


Londra Konieransı (21 


TBMM ordusunun İngilizlerin desteklediği Yunan ordusunu bozguna uğratması, İtilaf devletlerinin Londra 
Konferansı'nı toplamalarına neden olmuştur. 


İtilaf Devletlerinin Konferansı Tonlama Amaçlar 


e İstanbul Hükümeti ile TBMM arasında anlaşmazlık çıkararak bu durumdan yararlanmak, 


& Sevr Antlaşması'nı hafifleterek TBMM tarafından onaylanmasını sağlamak, 


«> Yunan ordusuna toparlanabilmesi için zaman 
kazandırmak. 


İtilaf devletleri, Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti'ni resmi davetli olarak çağırmışlardır. Bu heyette 
Mustafa Kemal'in ya da O'nun bir temsilcisinin olmasını da istemişlerdir. 


lülaf devletleri, TBMM'yi resmen çağırmayar 
7BMM'yi ianımak isiememişler ve ulusal : 
$isel bir hareket olarak gösisimek isiemişlerdir. 


ÇE YAYINLARI 


TBMM, davet edilmediği taktirde konferansa katılmayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine TBMM, İtalya'nın 
resmi davetiyle ayrı bir heyet olarak konferansa katılmıştır. 


Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, İstanbul Hükümeti ve TBMM heyeti katılmıştır. 


TBMM'nin Londra'ya Heyet Göndermesinin Amaçları 


«> İşgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmak, 


«> TBMM'nin barış yanlısı bir politika izlediğini 
göstererek, İtilaf devletlerinin TBMM aleyhinde yaptığı propagandalarını önlemek, 


e- Misak-ı Milliyi gerçekleştirme konusundaki 
kararlılığını göstermek, 


«> TBMM'nin resmen tanınmasını sağlamak, 


w- Türk halkının gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek. 


Konferansta İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa, 
söz hakkını TBMM heyeti temsilcisi Bekir Sami Bey'e 
bırakmıştır. Bekir Sami Bey de, Sevr Antlaşması'nın 
uygulanamayacağını belirimiş ve Misak-ı Milli kararlarının ne anlama geldiğini anlatmıştır. 


İtilaf devletleri konferansta Sevr Antlaşması'nda çok 
küçük değişiklikler içeren bir antlaşma taslağını 
TBMM temsilcilerine sunmuşlarsa da TBMM temsilcileri bu taslağı imzalamamışlardır. Yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamış ve konferans dağılmıştır. 


TBMM, Bekir Sami Bey'in, konferansta İngiltere, Fransa ve İtalya ile imzaladığı ikili antlaşmaları uluslararası eşillik ilkesine uymama ve imzalayan devleile- 


re ayrıcalıklar tanınması nedeniyle onaylamamıştır. 


Londra Konferansı'nın Sonuçları 


-» TBMM, İtilaf devletleri tarafından resmen tanınmıştır. 


- İtilaf devletleri arasındaki fikir ayrılıkları konferans 
sırasında daha da derinleşmiştir. 


«- TBMM'nin, Anadolu halkının doğal temsilcisi olduğu ve eşit şartlar altında bir barış antlaşması 
imzalamak istediği görülmüştür. 


«> Yunan ordusuna toparlanması için zaman kazandıran İtilaf devletleri Yunan ordusunu yeniden saldırıya geçirmiş bu durum İl. İnönü Savaşı'na neden olmuştur. 


«> İtilaf devletleriyle Misak-ı Mill'ye dayalı bir barış 
antlaşması yapılabilmesi için kesin zafer kazanıla- 
na kadar savaşılması gerektiği anlaşılmıştır. 


Türk - Afgan Dostluk Antlaşması (i Mari 1921) 


Moskova'da Sovyet Rusya ile görüşmeler yapıldığı 
sırada Afgan heyeti ile TBMM heyeti arasında bir 
dostluk antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma eğitim 
ve kültür alanlarında dayanışmayı sağlamaya yönelik 
maddeler içermiştir. 


Moskova Antlaşması (16 Mari 1921) 
Moskova Antlaşması'na Ortam Hazırlayan Gelişmeler 


«> Güney'de Fransızlara karşı başarılı olunması, 


1. İnönü Savaşı'nın kazanılması, 


i 


i 


TBMM'nin Kafkaslar'daki etkinliğinin artması, 


TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması ve böylece İtilaf devletleri tarafından tanınması. 


TBMM Sovyet Rusya ile anlaşma imzalayarak; 
«> Kafkas sınırını kesinleştirmeyi, 
« Kendisinin tanınmasını sağlamayı, 
«> Misak-ı Milli'yi tanıtmayı, 
e> Sovyet Rusya'dan silah yardımı almayı amaçlamıştır. 
Sovyet Rusya ise TBMM ile antlaşma yaparak; 
«> Yeni rejimini tanıtmayı, 
e> Kafkaslardaki etkinliğini artırmayı, 


> TBMM'yi batılı devletlerin yanından uzaklaştırarak kendi yanına çekmeyi, 


«> Kafkas sınırını güvenlik altına almayı, 


«> Bakü petrolleri üzerindeki etkinliğini artırmayı 
amaçlamıştır. 


Antlaşmanın Maddeleri 


«> İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri 
de kabul etmeyecektir. 


«> Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasındaki anilaşmalar geçersiz sayılacaktır. 


ÇEEM varımtarı 


«> Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. 


« Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya vermiş olduğu kapi. 
tülasyonlar kaldırılacaktır. 


«> Batum Gürcistan'da kalacak, TBMM'nin Ermeniştan ve Gürcistan ile imzaladığı antlaşmalar ile çizilen sınırlar Sovyet Rusya tarafından tanınacaktır, 


> İki devlet arasında iktisadi ve siyasi antlaşmalar 
yapılacaktır. 


«>» Boğazların ticaret gemilerine açık kalması amacıyla Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katıldığı bir 
konferans toplanacaktır. 


Antlaşmanın Önemi 


«> Sovyet Rusya ve TBMM karşılıklı olarak birbirini 
tanımışlardır. 


«> Sovyet Rusya, Sevr Antlaşması'nı tanımadığını ilan 
etmiştir. 


«>» TBMM, doğu sınırını güvenlik altına almıştır. 


«>» Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya olmuştur. 


“» Batum'un kaybedilmesiyle Misak-ı Milli'den ilk taviz verilmiştir. 


«> Kurtuluş Savaşı'nda Sovyet Rusya'nın TBMM'ye 
yardım yapması sağlanmıştır. 


Londra Konferansı, Afgan Dostluk Anilaşması ve 
Moskova Antlaşması, TBMM'nin saygınlığını artırmıştır. Bu durum TBMM'nin iç politika alanındaki 
çalışmalarında da kendisini göstermiştir. 


Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921) 


TBMM'nin çalışma esasları 24 Nisan 1923'te kabul 
edilen önergeyle belirlenmişti. Fakat yeni yönetimin 
yaptığı işleri hukuki bir zemine dayandırması ve me: 
lisin daha sistemli çalışabilmesi için bütün demokratik yönetimlerde olduğu gibi bir anayasaya ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Bu nedenle TBMM,"Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu” da denilen 1921 Anayasası'nı kabul etmiştir. 


Teşkilat-ı Esasiye'nin Önemli Maddeleri 


.» Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli, 
halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayanır. 


- Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim kurulacağı belirtilmiştir. 


— Saltanat makamının yetkileri gözardı edilmiştir. 
Fakat ortam müsait olmadığı için saltanatın kaldırılması gündeme getirilmemiştir. 


.» Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan Millet Meclisi'ne aittir. 


— Güçler birliği ilkesi kabul edilmişüir. 


— Yasama yetkisini kullanan TBMM, İstiklal Mahkemeleri'ni kurarak yargı yetkisinin de kendi 
elinde olduğunu göstermiştir. Güçler birliği ilkesi, olağanüstü şarilarda çabuk karar alma ve 
sonuca ulaşma amacıyla kabul edilmiştir. 


» Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından 
yönetilir. Hükümet, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti” adını alır. 


—- “Meclis Hükümeti Sistemi” anayasal hale gelmişiir. 


-» Büyük Millet Meclisi, illerden seçilen üyelerden 
oluşur. Seçimler iki yılda bir yapılır. Yeni bir seçim 
yapılamayacağı anlaşılırsa meclis faaliyetleri bir 
yıl uzatılabilir. 


«» Dini faaliyetlerin yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi 
temel yetkiler Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 


— TBMM'nin iç ve dış politikayı belirleyen tek kurum olduğu ifade edilmiştir. 


— 1921 Anayasası laik bir anayasa değildir. 


-» Büyük Millet Meclisi, ülkeyi kendi içinden seçtiği 


bakanlar tarafından yönetir. 


- Meclis Başkanı, Meclis Genel Kurulu tarafından 
seçilir. Bakanlar Kurulu Başkanı, bakanlar tarafından belirlenir. Meclis Başkanı aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır. 


- Kanun-ı Esasi'nin bu maddelerle çelişmeyen hükümleri geçerli olacaktır. 


— 1921 Anayasası, olağanüstü şartlarda hazırlandığı için her konuya yasal bir düzenleme getirememiştir. Fakat bu açığı Kanun-ı Esasi'nin 
uygun maddeleri ile kapatmıştır. 


EYİ YAYINLARI 


1921 Anayasası'nda en önemli değişiklik 29 Ekim 
1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla gerçekleşmiştir. 


İstiklal Marşı'nın Kabul Edilmesi (12 Mari 1921) 
İşgallerin her tarafta yayıldığı dönemde milli değerlerin yeniden şahlanması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
başlattığı yarışma sonucunda Mehmet Akif Ersoy'un 
yazdığı İstiklal Marşı TBMM tarafından Milli Marş olarak onaylanmıştır. Günümüzdeki bestesini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Zeki Üngör 1930'da 
düzenlemiştir. 


11. İnönü Savaşı (23 Mari - 1 Nisan 1921) 
Yunan Taarruzunun Amaçları 


> Londra Konferansı'nda İtilaf devletlerinin teklif ettiği barış antlaşmasının TBMM tarafından 
onaylanmasını sağlamak. 


«> Ankara'yı işgal ederek TBMM'yi dağıtıp ulusal 
direnişe son vermek. 
Saldırıya geçen Yunan ordusu, İnönü mevzilerinde 
durdurulmuştur. Güney'de Türk ordusunun taarruzuyla başlayan Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri 
ise başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 


Savaşın sonuçları 
«> TBMM'ye duyulan güven artmıştır. 


«> Türk ordusunun saldırı gücüne henüz ulaşamadığını farkeden Yunan ordusu büyük bir saldırıya 
geçmek için çalışmalara başlamıştır. 


-- Yunan ordusunun yenilmesi, İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını artırmıştır. 


«» İtalyanlar ve Fransızlar, işgal ettikleri yerleri boşaltma kararı almışlardır. 


Batı Cephesi'nin güneyindeki birlikler de İsmet 
Paşa'nın komutasına verilmiştir. 


j 


1. ve İL, İnönü savaşları, düşmanı oyalayarak zaman 


kazanılmasını sağlamışiır. 


Yunan Taarruzunun Amaçları 


«> İnönü yenilgileri nedeniyle kaybettiği saygınlığı yeniden kazanmak, 


«> Ankara'yı işgal ederek Sevr Antlaşması'nı 
TBMM'ye kabul ettirmek. 


Taarruza geçen Yunan ordusuna karşı Türk ordusu etkili bir savunma gerçekleştirememiştir. Savaşta yenilen Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar geri çekilmiştir. 


Türk Ordusunun Geri Çekilmesinin Nedenleri 
«- Daha uygun bir savunma hattı oluşturmak, 


- Tamamen imha edilmeyi önlemek, 


» Yunan ordusunu ikmal noktalarından uzaklaştırmak. 


Eskişehir - Kütahya Savaşlarının Sonuçları 


«> Düzenli birlikler ilk ve tek yenilgisini almıştır. 


«» Eskişehir, Afyon ve Kütahya Yunan işgaline uğramıştır. 


« Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına dair ümitler azalmıştır. 


Dumlupınar Şehitliği 


- TBMM'nin daha güvenli bir yere taşınması tartışıl- 


maya başlanmıştır. 
«> Mustafa Kemal Paşa'ya karşı muhalefet artmıştır. 


«-- İtalyanlar ve Fransızlar Anadolu'da işgal ettikleri 
yerleri boşaltma işlemini durdurmuşlardır. 


-- Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisinin 
verilmesine ve Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanmasına ortam hazırlamıştır. 


Eskişehir.Kütahya Sn bedir TBMM'de 
moral bozukluğuna neden olmuştur. Mustafa Kemal 
Paşa'ya karşı olanlar bu harekatın sorumlusu olarak 
Mustafa Kemal Paşa'yı görüp onu suçlamaya başlamışlardır. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olanlar O'nun 
Başkomutan olmasını, Meclis başkanlığından uzaklaşması için bir fırsat olarak görmüştür. Onlara göre 
Yunan saldırısını durdurmak mümkün değildi. Bu saldırıyı durduramayacak olan ŞAGİ) da gözden 
düşecekti. 


Mustafa Kemal Paşa yanlıları ise, bu kötü durumdan 
orduyu O'nun kurtarabileceğine inanıyorlardı. Bu Ortamda Mustafa Kemal! Paşa, kendisine TBMM'nin sahip olduğu yetkilerle birlikte Başkomutanlık yetkisi v&- 
rilecek olursa bu görevi üstleneceğini bildirmiştir. 


mutanlık Konusunda birleşmeleri sonucunda Başkomutanlık Yasası çıkarılarak TBMM'nin sahip olduğu 
yetkilerle beraber Başkomutanlık Yetkisi üç aylık bir 
güre için Mustafa Kemal Paşa'ya verilmiştir. Böylece 
Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi öncesinde 
ayrıldığı askerlik görevine yeniden dönmüştür. 


Devlet işlerinde tek başına hareket edebilme yetkisi 
kazanan Mustafa Kemal Paşa'nın bu kadar geniş yetkiler üstlenmesinin nedeni, bu olağanüstü durumda 
çabuk karar alarak yine bu kararları hızlı bir şekilde 
uygulamak istemesidir. 


Sakarya Savaşı'ndaki başarıları nedeniyle kendisine 
olan güven artmış ve Başkomutanlık yetkisi 20 Temmuz 1922'ye kadar üçer aylık sürelerle uzatılmış, bu 
tarihten itibaren de süresiz olarak uzatılmıştır. Başkomutanlık Kanunu, Mustafa Kemal Paşa'nın 29 Ekim 
1923'te Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar yürürlükte 
kalmıştır. 


Tekalif-i Milliye Emirleri (7 - 8 Ağusios 1921) 

Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun hemen toparlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli 
gördüğü için Tekalif-i Milliye Emirleri'ni (Milli Yükümlülükler Kanunu) yayımlayarak, ordunun ihtiyaç duyduğu şeylerin halk tarafından karşılanmasını sağlamıştır. 


Tekalif-i Milliye Emirleri 
-> Her ilde Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır. 


-> Her türlü yiyecek maddesinin yüzde kırkına, bedeli daha sonra ödenmek koşuluyla el konacaktır. 


- Halkın elinde bulunan araçlar ordu için aylık yüz 
kilometrelik ulaşım yapacaktır. 


«» Esnaf ve tüccarların elinde bulunan her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına, bedeli daha sonra 
ödenmek kaydıyla el konulacaktır. 


-* Her aile bir çarık, bir çift çorap ve bir takım çamaşırı Tekalif-i Milliye Komisyonu'na verecektir. 


-> Ordu için ihtiyaç duyulan bütün sahipsiz mallara 
el konulacaktır. 


- Demirci, nalbant, terzi, dökümcü ve marangoz gibi zanaatkarlar ordunun kontrolünde çalışacaktır. 


Bu emirlere uymayanların ağır bir şekilde cezalandırlacağı belirtilmiş ve bu amaçla İstiklal Mahkemeleri 
görevlendirilmiştir. 


Mustafa Kemal Paşa yanlılarıyla muhaliflerin e İ 


(GENİ vaYınLARI 


Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanmasından 15 gün 
sonra Sakarya Savaşı başlamıştır. Bu nedenle bu 
emirlerden çok kısıtlı bir şekilde yararlanılabilmiştir. 
Sakarya Savaşı'ndan sonra Büyük Taarruz'un başlayacağı 26 Ağustos 1922 tarihine kadar bu emirler uygulanacaktır. 


Ol. İnönü Savaşı Sonrası Mustafa Kemal Paşa 
Orduyu Deneilerken 


Sakatya Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) 
Yunan ordusunun Ankara'yı ele geçirmek amacıyla 
14 Ağustos'ta yeniden ilerleyerek Sakarya Irmağı'nın 


doğusuna geçmesiyle savaş başlamıştır. 


Bu savaş kaybedilecek olursa, Ankara işgal edilecek 
ve Mili Mücadele zor duruma düşecekti. Türk ordusu 
ile Yunan ordusu arasındaki güç dengesi, Yunan ordusu lehine idi. Bu fark ancak Türk askerinin yiğitlik 
ve kahramanlığıyla kapatılabilirdi. 


Bu muharebelerde Mustafa Kemal Paşa'nın uyguladığı harp taktiği çok dikkat çekicidir. O'nun, komutanlara çektiği telgrafta; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır...” şeklindeki emri bu taktiği özetler niteliktedir. 


Düşman saldırısını durdurmayı başaran Türk ordusu, 
11 Eylül'de büyük bir karşı saldırı başlatarak 13 Eylül'de tam bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, TBMM'nin iç 
ve dış politikada etkinliğini artırmıştır. 


Sakarya Meydan Savaşı'nın Sonuçları 


«Avrupalı devletler karşısında 1683'teki Il. Viyana 
kuşatmasından beri süregelen geri çekilme Sakarya zaferi ile sona ermiştir. 
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vaşı olmuş bu savaştan sonra Türk ordusu taarruza geçmiştir. 


- Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile 13 Ekim 


1921'de Kars Antlaşması imzalanmıştır. 
İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları artmıştır. 
Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır. 


22 Ekim 1921'de İngiltere ile “Esir Değişimi Antlaşması” imzalanmıştır. Bu antlaşmayla, Malta'da 
sürgünde bulunan Türk esirlerinin Anavatana 
dönmeleri sağlanmıştır. 


2 Ocak 1922'de Ukrayna ile “Dostluk Antlaşması” 
imzalanmıştır. 


II. İnönü Savaşı sonrasında başlayan İtalyan ordusunun Anadolu'dan çekilmesi Sakarya Muharebesi'nden sonra tamamlanmıştır. 


Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından “Gazilik” unvanı ile “İvareşallık” rütbesi verilmiştir. 


» İtilaf devletlerinin Yunan ordusuna verdikleri des- 


tek azalmıştır. 


İtilaf devletleri TBMM'ye barış teklifinde bulunmuşlar fakat TBMM Misak-ı Milliye uymayan bu 
teklifi kabul etmemiştir. 


Yunan ordusu ele geçirmiş olduğu yerleri koruma 
amacıyla savunma önlemleri almaya başlamıştır. 


Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı'nı Yönstirken 


GEMİ YAYINLARI 


Bu maddeler, TBMM'nin bağımsızlık düşüncesine aykırı olması nedeniyle kabul edilmemiştir. Buna rağmen İtilaf devletleri 26 Mart 1922'de Paris'te yapılan 
pir toplantı sonunda TBMM'ye bu barış teklifini sunmuşlardır. Fakat, Sevr Antlaşması'nın hafifletilmiş şekinden başka bir şey olmayan bu teklifi TBMM reddet- 


miştir. 


Ankara Anilaşması (20 Ekim 1921) 
Güneydoğu Anadolu'da Kuva-yı Milliye'ye karşı üg. 
tünlük sağlayamayan Fransa, Sakarya Savaşı'ndan 
sonra TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalamıştır. 


Ankara Antlaşması'nın Maddeleri 


«> Taraflar arasında silahlı çatışmalar sona erecek. 

»» Taraflar ellerindeki esirleri serbest bırakacak. Büyük yaaille Ve Be okemiallik, Megan eye 

(06 Ağustos - 18 Eylül 1922) 

«>» Hatay (Antakya) ve İskenderun, özerklik verilmeşi 
koşuluyla Fransa yönetimindeki Suriye'ye biraki- 


lacak. 


Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunan ordusu savunma 
önlemleri almaya başlamıştır. Yunan savunma hatlarını inceleyen İngiliz subayları Türklerin bu hatları ge- 
2 i o çemeyeceğini ve taarruz savaşı yapamayacaklarını 
Anilaşmanın Önemi söylemişlerdir. 
«> Güney Cephesi kapanmış, buradaki birlikler Batı 


k Doğu ve Güney cephelerindeki birlikler Batı Cephe- 
Cephesi'ne aktarılmıştır. 


si'ne aktarılmış ve Tekalif-i Milliye Emirleri tüm yurtta 
uygulanmıştır. Dışarıdan da silah ve mühimmat alı- 


> Fransa, TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk İtilaf 
narak Türk ordusuna taarruz eğitimi verilmiştir. 


devleti olmuştur. 
Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun kesin bir zafer 
kazanması amacıyla taarruz etmesini istediği için hazıtlıklar uzamaktaydı. Bu durumun TBMM'de Mustafa 
Kemal Paşa'ya karşı muhalefetin daha da artmasına 
neden olması üzerine, Mustafa Kemal Paşa TBMM'de 
10 Mayıs 1921'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurarak muhalefetle daha etkili bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamıştır. 


«- İtilaf devletleri arasındaki fikir ayrılıkları daha da 
artmıştır. Bu durum Anadolu'daki direnişin gücünü artırmıştır. 


»» Hatay'ın Fransa yönetimindeki Suriye'ye bırakilmasıyla, Misak-ı Milli'den ikinci taviz verilmiştir. 
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illatf Devletlerinin Barış Teklifleri , 
Ordunun taarruz hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde 
sürdüren Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruzu 26 
Ağustos 1922'de başlatmıştır. TBMM bile taarruzdan 
savaş başladıktan sonra haberdar edilmiştir. Taarruz 
karşısında geri çekilen Yunan ordusu kısa süre İçin- 


de Afyon'u Türk ordusuna bırakmıştır. 


Türk ordusunun Sakarya Savaşı'nda başarılı olması 
İtilaf devletlerini de tedirgin etmiştir. Türk ordusunun 
üstün bir duruma geçmesi, İtilaf devletlerinin yapmayi 
düşündüğü barış antlaşmasını tehlikeye düşürecekti. 
Bu nedenle İtilaf devletleri, Türk ve Yunan hükümetlerine ateşkes teklifinde bulunmuştur. Zor durumda olan 
Yunan hükümeti bu teklifi kabul etmiştir. Tam bağımsızlığı sağlamak amacında olan Türk hükümeti bu 
teklifi reddetmiştir. i 


MENEMEN ESEÇMMİREE EMRE İTE LERDE GÜZEMEEDE MERMERİN 


30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni Mustafa Kemal Paşa “Başkomu- 


kısmı bu savaşta imha edildiği için Yunan ordusunun 
yeni bir savunma hattı oluşturması önlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa Türk birliklerine “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir!” emrini vermiştir. Dağınık bir şekilde 
kaçan Yunan ordusu, 9 Eylül'de İzmir'i boşaltmıştır. 
18 Eylül'de ise Batı Anadolu tamamen Yunan kuvvetlerinden temizlenmiştir. 


Ateşkes teklifinde şu temel esaslar yer almıştır: 


«> Türk ve Yunan orduları arasındaki silahlı çatışmalar sona erecek ve iki taraf arasında tarafsız bir 
bölge oluşturulacak. 


«> Türk ve Yunan birlikleri İtilaf devletlerinin kontrolü- 


ne verilecek. Büyük Taarruz'un Sonuçları 


il 23 ii. s» Anadolu'da Yunan işgali sona ermiştir. 
-- Bu tarihten itibaren her iki ordu da asker ve silah 


alımını durduracak. 


- Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası kapanmıştır. 


tan” sıfatıyla yönetmiştir. Yunan ordusunun büyük bir. 


HEMİ YAYINLARI 


- Türk ordusu, Marmara çevresi ve Trakya'yı kurtarmak için harekete geçince İngiliz birlikleriyle karşılaşmıştır. Böylece Kurtuluş Savaşı'nda ilk kez İngilizlerle savaş yapma ihtimali ortaya çıkmıştır. 

«- İtilaf devletlerinin TBMM'ye ateşkes teklifinde bulunmalarıyla Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. 


İzmir'in Savas Sonrasındaki Durumu 


Mudanya Ateşkes Anilaşması (3-11 Ekim 1922) 


Yunan ordusunun Batı Anadolu'dan atılmasından son 
ra Türk ordusu İzmit ve Çanakkale bölgesine doğru harekete geçerek işgal altındaki Boğazları ve Doğu Trakya'yı kurtarmak isteyince İngiltere, Boğazları savunmak 
için müttefiklerinden yardım talebinde bulunmuş fakat 
bu talebi olumsuz karşılanmıştır. Böylece İngiliz Başbakanı Lloyd George (Loyd Corc)'un “Türk düşmanlığı" 
politikası iflas etmiştir. Bunun Üzerine, İtilaf devletleri 
Mustafa Kemal Paşa'ya barış teklifinde bulunmuşlardır. 


Görüşmelere İngiliz, Fransız, İtalyan temsilcileri ile 
TBMM adına İsmet Paşa katılmıştır. Görüşmeye katılamayan Yunanistan yapılan antlaşmayı onaylamıştır. 


Antlaşmanın Maddeleri 
- Türk ve Yunan savaşı sona erecektir. 


«- Yunan ordusu Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu 
Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaktır. Doğu Trakya'ya girecek olan İtilaf kuvvetleri bölgeyi en geç 
bir ay içinde Türk ordusuna devredeceklerdir. 


«- TBMM, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Trakya'da en çok 8.000 kişiden oluşacak bir jandarma 
kuwveti bulundurabilecektir. 


- İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM'- 
ye bırakılacak ancak, İtilaf devletleri barış antlaşması yapılıncaya kadar İstanbul'da kalacaklardır. 


| 


«> Barış Antlaşması yapılıncaya kadar Türk ordusu, 
İzmit-Çanakkale hattının batısına geçmeyecektir. 


Antlaşmanın Önemi 


-> Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik safhası başlamıştır. 


»» Diplomatik görüşmelerle Edirne, Tekirdağ ve 
Kırklareli (Doğu Trakya) Yunan işgalinden kurtarılmıştır. 


-- Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'un 
TBMM'ye bırakılması Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığını sona erdirmiştir. 


Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 


İstanbul Hükümeti, TBMM Hükümeti'nin yanında barış görüşmelerine katılmak istediğini belirtmiştir. İtilaf 
devletleri de iki Türk hükümeti arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak için bu isteği kabul etmişlerdir. 


Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'nin bağlı olduğu saltanat makamının kaldırılması için TBMM'de görüşmeler başlatmıştır. 


TBMM'de alınan kararla önce saltanat makamı halifelik makamından ayrılarak dini ve siyasi yetkilerin ayrılması sağlandı, sonra da saltanat makamı kaldırıldı. 
Halifelik makamının ise devam etmesi ve Osmanlı hanedanından bir kişinin TBMM tarafından bu göreve 
getirilmesi kararlaştırıldı. 


TBMM, halifeliğin İngiltere tarafından kullanılmasını 
engellemek amacıyla Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife ilan etmiştir. 


Saltanatın Kaldırılma Nedenleri 


»> Kurtuluş Savaşı'nı TBMM kazandığı halde Lozan 
Konferansı'na saltanatı temsilen İstanbul Hükümeti'nin de çağrılması, 

«> İstanbul Hükümeti ve padişahın Kurtuluş Savaşı 
sırasında ulusal direnişe karşı olması, 


«> Ülke yönetiminde ve barış görüşmelerinde iki ayrı hükümetin bulunmasının uygun olmaması ve 
bu ikiliğe son verilmek istenmesi, 


«> Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışıyla 


bağdaşmaması, 


Ç HEMİ YaYınLARI 


«> TBMM'nin açılışından itibaren saltanat olmaksızın 
ulusal egemenliğin fiilen uygulanıyor olması, 


Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları 
«> Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi 
“> Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi. 


«> Ulusal egemenliğin tam olarak sağlanması için 
önemli bir adım atıldı. 
-- TBMM, Türkiye'de tek yasal güç haline geldi. 


»» Din ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde bulunmasına son verilerek laiklik alanında ilk adım 
atılmış oldu. 


“Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, 17 Kasım 1922'de ülkeyi terketti. 


«> Halifelik, Osmanlı Devleti'ndeki siyasi gücünü kaybederek sembolik bir makam haline geldi. 


> Yapılacak inkılaplara zemin hazırlandı. 


»» Lozan Barış Görüşmeleri'nde Türkiye'yi bir heyetin temsil etmesi sağlanarak İtilaf devletlerinin iki: 
lik çıkarma planı sonuçsuz bırakıldı. 


Salianalın kaldırılmasıyla TBMM'de artan tariışmalann Meclis çalışmalarını olumsuz etkilemesi TBMM 
seçimlerinin yenilenmesini hızlandırmıştır. 


Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) 


TBMM barış görüşmelerinin yapılacağı konferansın 
Türkiye'de yapılmasını istemesine rağmen, İtilaf devletleri görüşmelerin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak İsviçre'nin Lozan şehri konferans için uygun görülmüştür. 


TBMM bu konferansa çok önem vermiştir. Çünkü hem 
I. Dünya Savaşı'nın hem de Kurtuluş Savaşı'nın s0- 
nuçlandırılacağı bir antlaşma imzalanacaktı. Bu antlaşma, aynı zamanda yeni bir devletin saygınlığını ve 
bağımsızlığını kabul ettireceği bir belge özelliğini de 
taşıyacaktı. 


Diplomasi alanında çok tecrübeli olmamasına rağmen Mudanya Ateşkes Görüşmeleri'nde başarılı olan 
İsmet Paşa, Lozan'a gidecek olan TBMM Heyeti'nin 
başkanlığına getirilmiştir. 


İsmet Paşa 


TBiviM Heyeti'nin Lozan'daki Amaçları 

> Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek, 

- Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek, 
- Kapitülasyonları kaldırmak, 


> İtilaf devletleriyle TBMM arasındaki sorunları çözmek, 


- Yeni Türk Devleti'nin tanınmasını sağlamaktı. 


Konferansa Katılan Devletler 


İngiltere, Fransa ve İtalya, Sevr Antlaşması'nın hükümlerine yakın hükümler içeren bir antlaşmayı onaylat- 


mayı; Japonya ise bu devletleri destekleyerek ekono- 


mik kazanç sağlamayı, Boğazlar konusunda ve dünya siyasetinde daha etkili olmayı hedeflemiştir. 


Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Lozan Görüşmeleri'nin tamamına katılmışlardır. 


ABD, 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri yanında savaşa girmiş olmasına rağmen Lozan Barış Görüşmeleri'nde “gözlemci” sıfatıyla bulunmuştur. 


Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise sadece Boğazlar konuları görüşülürken konferansa çağrılmışlardır. 


İBEMİ YarınLaRrı 
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Görüşmelerin Kesintiye Uğraması ve Tekrar Başlaması 
Görüşmeler 20 Kasım 1922'de başlamıştır. Bu görüşmelerde TBMM; kapitülasyonlar, İstanbul'un boşaltılması, Musul ve Ermeni konularında ödün vermemiştir. 


Gergin geçen görüşmeler 4 Şubat 1923'te kesilmiştir. 
23 Nisan 1923'de Lozan'da yeniden görüşmeler başlamıştır. Bu görüşmeler 24 Temmuz 1923'te antlaşma 
imzalanarak son bulmuştur. 


İlk tur görüşmeler kesintiye uğradığı sırada |. TBMM, 
yasal süresini doldurmak üzereydi. Bu nedenle ikinci 
tur barış görüşmeleri başlamadan 1 Nisan 1923'te 
TBMM yeni seçimler yapılması için tatil edilmiştir. 


Lozan'da Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar 


Suriye Sınırı: 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanmış 
olan Ankara Anilaşması'ndaki sınırlar kabul edilmiştir. 


— Böylece Lozan Antlaşması'nda 
mız dışında kalmıştır. 


Irak Sınırı: İngiltere'nin Misak-ı Milli sınırları içinde yer 
alan Musul'u Türkiye'ye vermek istememesi Üzerine 
anlaşmaya varılamamıştır. Ancak, İngiltere ile Türkiye 
arasındaki ikili görüşmelerle dokuz ay içinde sınırın 
kesinleşmesi aksi takdirde meseleyi Milletler Cemiyetinin çözüme kavuşturması kararlaştırılmıştır. 


— Lozan Antlaşması'nda belirlenemeyen iek sınır 
irak sınırı olmuştur. 


Batı Sınırı: Trakya'daki Yunan sınırı, Mudanya Ateşkes 
Antlaşması'ndaki şekliyle Meriç Irmağı sınır alınarak 
çizilmiştir. Ayrıca savaş tazminatı olarak Yunanistan 
Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakmıştır. Ege Denizi'nde ise 
Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada'nın Türkiye'de kalması, diğer adaların ise silahsızlandırılmak koşuluyla 
Yunanistan'a bırakılması kararlaştırılmıştır. 


— Balkan Savaşlarında kaybetmiş olduğumuz Ba- 


ü Trakya ve Ege Adaları geri alınamamış. 


— Trablusgarp Savaşı sonrasında geçici olarak 
İtalya'ya bırakılan On İki Ada, Lozan Antlaşması 


ile İtalya'da kelmistir. 


Üy NAR ALA GA ME Ek GESİ 


Kapiiülasyonlar 


Yabancı devletlerin vatandaşlarının Osmanlı Devletiinden kazandıkları her türlü ekonomik ayrıcalıklar 
Lozan Antlaşması ile sona ermiştir. 


- o Bu konu İtilaf devletlerinin karşı çıkmalarına 
rağmen TBMM'nin istediği şekilde sonuçlandırılmıştır. Böylece TBMM ekonomik alanda 
da bağımsızlığını kabul ettirmeyi başarmıştır. 


Savaş Tazminatı 


Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da büyük bir yıkım gerçekleştirmiş olan Yunanistan'ın Türkiye'ye savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır. Yunanistan'ın ekonomik sıkıntıları nedeniyle tazminat karşılığı olarak 
Karaağaç'ı Türkiye'ye vermesi kararlaştırılmıştır. 


Dış Borçlar 


Osmanlı Devleti'nin dış borçları Osmanlı Devleti'nden 
ayrılmış olan devletler arasında paylaştırılmıştır. Türkiye payına düşen dış borçları taksitler halinde Türk 
Lirası veya Fransız Frangı olarak ödemeyi kabul etmiştir. Böylece, Düyun-u Umumiye İdaresi yani Genel 
Borçlar Yönetimi kaldırılmıştır. 


- Barçların, Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırılması Türkiye'yi daha büyük bir borç ödeme yükünden kurtarmıştır. 


Boğazlar 


»» Boğazlar, başkanlığını bir Türk'ün yapacağı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. 


“» Boğazların her iki yakası silahtan ve askerden 
arındırılacaktır. 


»> Ticaret gemileri Boğazlar'dan serbestçe geçebilecektir. 


«» Boğazlar'a bir saldırı olursa Milletler Cemiyeti'nin 
kararıyla gerekli önlemler alınabilecektir. 


— Boğazlar Komisyonu'nun varlığı, Türkiye'nin bagımsızlığına ve hakimiyetine gölge düşürmüştür. Boğazların silahsızlandırılması güvenlik sorunlarını ortaya çıkarmışiır. 


Ermeni Sorunu 


Daha önce Doğu Anadolu'da kurulması kararlaştırılmış olan Ermeni devletinden vazgeçilmiştir. 


ÇE vavınLarı 


Azınlıklar 


Azınlıkların ayrıcalıkları kaldırılmıştır. Azınlıklar Türk 


vatandaşı kabul edilerek azınlıkların, Türk vatandaşla 
rına tanınan bütün haklardan eşit şekilde yararlanma 
ları sağlanmıştır. 


—- Böylece Avrupalı devletlerin Türkiye'nin iç iş 
lerine karışması önlenmiştir. i 


Nüfus Mübadelesi 


İstanbul dışında yaşayan Rumların Yunanistan'a gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Buna karşılık Yunanistan da 
Batı Trakya dışında yaşayan Türkleri Türkiye'ye gönderecektir. 


Yabancı Okullar 


Türkiye'deki yabancı okulların öğreniminin Türk Hü. 
kümeti tarafından düzenlenmesi kararlaştırılmıstır. 


istanbul'un Durumu 


Lozan Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından altı hafta sonra İtilaf ordularının İstanbul'u boşaltmaları kabul edilmiştir. 


— İtilaf kuvvetleri, 6 Ekim 1923'te İstanbul'u ter. 
keimişlerdir. 


Patrikhane 


Patrikhane'nin siyasi yetkilerden arındırılması kaydıyla İstanbul'da kalması kararlaştırılmıştır. 


Lozan Antlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi 


24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, İkinci TBMM'nin 23 Ağustos 1923'te antlaşmayı 
onaylamasıyla yürürlüğe girmiştir. 


Lozan Antlaşması'nın Sonuçları 


« Yeni Türk Devleti'nin varlığı ve bağımsızlığı uluslararası alanda tanınmıştır. 


“> Kurtuluş Savaşı'nın askeri zaferleri bu antlaşmayla siyasi bir zafer haline gelmiştir. 


»» İ. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar içinde en 
uzun süre varlığını sürdüren Lozan Antlaşması günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 


«» Sevr Antlaşması yerine, Lozan Antlaşması yürürlüğe girmiştir. 


«> Sömürge altındaki milletlere örnek teşkil etmiştir. 


TEST - | 


Kurtuluş Savaşı sırasında yayımlanan Tekalif-i 
Milliye Emirleriyle ilgili bazı bilgiler şunlardır: 


1. Ordunun ihtiyaçlarınının bir kısmı halk tarafından karşılanmıştır. 
Ii. Emirlere uymayanlar İstiklal Mahkemeleri tarafından cezalandırılmıştır. 
Ii. Savaş dönemini kapsamıştır. 


Bunlardan hangilerine bakılarak, Tekalif-i Milliye Emirlerinin kanun niteliği taşıdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yainız Til 


D) ivelli E) Lil vellli 


TBNIM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan 
Moskova Antlaşması'nda yer alan; “İki taraftan 
birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.” maddesine bakılarak; 


1. Taraflar diplomasi alanında birlikte hareket 
edeceklerdir. 

Il Her iki taraf da aynı siyasi rejimi benimsemiştir. 

Il. Sovyet Rusya, Türkiye'nin gücünden çekinmektedir. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yainız 1ll 


D) Ivell E) ivelll 


TBMM ile İtilaf devletleri arasında yapılan 
Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın; “İstanbul, 
Boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM hükü- 


metine bırakılacaktır. İtilaf devletleri barış yapılin- 


caya kadar İstanbul'da kuvvet bulunduracaktır.” 
maddesine bakılarak aşağıdakilerden hangi- 


si söylenemez? 


A) İstanbul ve Boğazlar bölgesinin savaş yapılmadan kurtarıldığı 

B) Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığı 

C) TBMM'nin diplomatik alanda başarı sağladığı 

D) Yeni Türk Devleti'nin Misak-ı Milli'yi tam olarak gerçekleştirdiği 

E) İtilaf devletlerinin bölgeyi fiilen ellerinde tutmaya devam ettiği 


İREN YAYINLARI 


Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nın 
başlarında Kuva-yı Milliye birliklerine bir emir 
göndererek, suçlu görülen yurttaşların cezalandırılmamasını, bunların İstiklal Mahkemelerine 
sevk edilmesini istemiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu emrinin; 


1. ulusal birliklerin savunma dışındaki yetkilerinin sınırlı tutulması, 
1. suçluların hukuk dışı yargılanmasının önlenmesi, 
iii. halkın yeni yönetime olan güveninin artırılmak istenmesi 


durumlarından hangilerini sağlamaya yönelik 
olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l C) Yalnız Ili 


D)ivelil E)Lilvelli 


Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı sırasında, 
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O 
satıh bütün vatandır.” demiştir. 


Mustafa Kemal'in bu sözünün aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? 


A) Düşmana karşı etkili savunma yapılmasına 

B) Ulusal egemenliğin kuwvetlendirilmesine 

C) Ulusal güçlerin birleştirilmesine 

D) İtilaf devletleri arasındaki işbirliğinin engellenmesine 

E) İstanbul Hükümeti'nin desteğinin alınmasına 


İsmet İnönü, Lozan Konferansı'nın açılışında 
“Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” 
demiştir. 


İsmet İnönü'nün bu sözü aşağıdakilerden 
hangisine verdiği önemin göstergesidir? 


A) Osmanlı Devleti'nin haklarının korunmasına 

B) Sosyal devlet anlayışının yerleştirilmesine 

GC) Azınlık haklarının güvence altına alınmasına 

D) Halk egemenliğinin yerleştirilmesine 

E) Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığının tanınmasına 


TEST - 1 


7. 


TBMM'nin Anlaşma devletleriyle Lozan Barış 
Antlaşması'nı imzalamasında aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştırıcı bir etkiye sahip 
olduğu söylenemez? 


A) TBMM'nin askeri başarılar elde etmesinin 

B) Anlaşma devletleri arasında anlaşmazlıklar 
olmasının 

C) TBMM ile İstanbul Hükümeti arasında ikiliklerin yaşanmasının 

D) Yunanistan'ın Anlaşma devletlerinin beklentilerini karşılayamamasının 

E) Anadolu'da milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının 


Büyük Taarruz'dan sonra Türk ordusunun Boğazlar Bölgesi'ne girmesi üzerine Fransız ve 
İtalyan birlikleri bölgeden çekilirken, İngilizler; 
Türk kuvvetlerinin Boğazlar ve Doğu Trakya'ya 
girmesine karşı çıkmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak İtilaf devletleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Yunanistan'ı desteklemeye devam ettiklerine 
B) Aralarında görüş ayrılığının olduğuna 

C) İstanbul Hükümeti'yle ilişkileri sürdürmede 
ısrarcı olduklarına 

TBMM'ye karşı birlikte hareket ettiklerine 
Anadolu'daki azınlıkları desteklemeye devam ettiklerine 


D 
E 


<>. 


Milli Mücadele yıllarında Türk kadınları, kent ve 
kasabalarda kurdukları dernekler yoluyla orduyu her bakımdan desteklemeye ve mitingler düzenleyerek halkın Milli Mücadele'ye katılımını 
sağlamaya çalışmışlardır. 


Bu bilgilere bakılarak Türk kadınları ile ilgili; 


I. Milli bilinci uyandırmaya çalışmışlardır. 
li. İşgallere karşı direniş faaliyetlerini örgütlemişlerdir. 
INI. Ülke yönetimine katılmışlardır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnızil Gj)iveli 


D) ivelli E) ilve lil 


18 2A 3D YE SA GE 


İYİ YAYINLARI 


10. 


11. 


Türk Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda 


Sovyet Rusya, TBMM ile imzaladığı Moskoya “ 


Antlaşması'yla Misak-ı Milli'yi tanımıştır. 


Bu durum Sovyet Rusya iile ilgili aşağıdaki. 
lerden hangisinin göstergesi olamaz? 


A) Sevr Antlaşması'nı tanımadığının 

B) TBMM ile iyi ilişkiler kurduğunun 

C) Boğazların yönetiminde etkili olmak istediği. 
nin 

D) Osmanlı yönetimini yok saydığının 

E) İtilaf devletlerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmediğinin 


Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anlaşma devletleri arasın- 


da görüş ayrılığına neden olduğu savunulamaz? 


A) Fransa'nın TBMM Hükümeti ile anlasma 
yapması i 

B) İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerlerden 
çekilmesi 

GC) Yunanlıların Ege Bölgesi'ni işgal etmesi 

D) Rusya'nın Anadolu'daki Milli Mücadele'yi 
desteklemesi 

E) Fransız kamuoyunun Türk bağımsızlık savaşını desteklemesinden devlet yöneticilerinin 
de etkilenmesi 


. Lozan Antlaşması'nda Türk Devleti sınırları için- 


de yaşayan azınlıkların ayrıcalıkları kaldırılmış, 
Türk vatandaşlarına tanınan bütün haklardan 
eşit olarak yararlanmaları kararlaştırılmıştır. 


Bu kararla, Osmanlı döneminden kalan aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümlenmesi 
amaçlanmıştır? 


A) Türk ekonomisinin Batılıların denetimine girmesi 

B) Yabancı okullarda dini propaganda yapılması 

C) Patrikhanenin yetkilerinin genişletilmesi 

D) Boğazların yönetiminin belirlenmesi 

E) Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasi 


ec ip  iZE) 


TEST - 2 


TBMM'nin 1920 yılı sonlarında Batı Anadolu'da 
oluşturduğu düzenli ordu, 1921 yılında Yunanlılara karşi savunma savaşları yapmış ve düşmanı Anadolu'dan atmak için taarruz yapmada 
aceleci davranmamıştır. 


Türk ordusunun böyle bir savaş taktiği uygulamasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 


A) Diplomatik faaliyetlerin sonucunun beklenmesi 

B) İsyanların bastırılmasına öncelik verilmesi 

C) İtilaf devletlerinin İstanbul Hükümeti'ne baskı yapması 

D) Yeni kurulan ordunun donanım ve güç yönüyle zayıf olması 

E) TBMM'de gruplaşmaların olması 


Milli Mücadele sırasında ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, yeni yönetime 
karşı olanların varlığına kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Düzenli ordu birliklerinin kurulması 

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması 
GC) Kuve-yı Milliye birliklerinin oluşturulması 

D) Mustafa Kemal'in Başkomutanlığa getirilmesi 
E) Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanması 


Eskişehir-Kütahya Savaşlarından sonra TBMM, 
Mustafa Kemal'e Başkomutanlık Yasası ile meclisin tüm yetkilerini üç aylığına kullanma hakkı 
vermiştir. 


Bu yasanın Mustafa Kemal'e; 


1. monarşik yönetimi güçlendirme, 
11. ordunun gereksinimlerini kısa sürede karşılama, 
IN. ulusal bağımsızlığın gerçekleşmesini hızlandırma 


olanaklarından hangilerini sağladığı savunulabilir? 
C) i vel 


A) Yalnız | B) Yalnız !i 


D)ivelli E) ll vel ili 


HEMİ YAYINLARI 


4. 


Mustafa Kemal Paşa, Eskişehir-Kütahya Savaşlarında Yunanlıların taarruza geçmesi üzerine 
Türk ordusuna Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emrini vermiştir. 


Mustafa Kemal Paşa'nın bu şekilde hareket 
etmesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik 
olduğu savunulabilir? 


A) Askeri kayıpların azaltılmasına 

B) Yeni yerlerin işgalinin engellenmesine 

C) İngilizlerin desteğinin sağlanmasına 

D) TBMM içerisindeki muhaliflerin etkisinin azaltılmasına 

E) Kuva-yı Milliye birliklerinin yeniden kurulmasına 


Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda “İstanbul 
ve Boğazlar, TBMM Hükümeti yönetimine bırakılacak ancak, kalıcı barış imzalanıncaya kadar İtilaf devletleri askerleri İstanbul'da kalacak” maddesinin yer almasının; 


Il TBMM'nin ülke genelinde otoritesinin artması, 
Iı. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi, 
IN. kapitülasyonların kaldırılması 


durumlarından hangilerine ortam hazırladığı 
savunulabilir? 


G) Yalnız lll 


A) Yalnız | B) Yalnız |! 


D) iveli Eyi,il velil 


Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyet Rusya'nın; 


1. Anadolu halkının işgal güçlerine karşı sürdürdüğü ulusal bağımsızlık çabalarını siyasi 
ve askeri açıdan destekleme, 

Il. TBMM Hükümeti'nin Anlaşma devletleri ile 
görüşmeler yapmasını protesto etme, 

ili. Gürcistan ve Ermenistan üzerindeki etkinliğini artırma 


politikalarından hangilerinin TBMM'nin Batılı 
ülkelerle yakınlaşmasını engellemeye yönelik olduğu savunulabilir? 

C) Yalnız |l 


A) Yalnız | B) Yalnız li 


D) iveli E)i,ilveili 


İİ İİ 


TEST - 2 


Lozan Barış görüşmeleri öncesinde TBMM aldığı bir kararla saltanatı kaldırmıştır. 


TBMM'nin bu kararla aşağıdaki amaçlardan 
hangisine ulaşmak istediği savunulabilir? 


A) Anayasal yönetime geçmek 

B) Konferansa katılan devletlerin desteğini kazanmak 

C) Dış politikada etkinliğini artırmak 

D) TBMM'nin seçimlerle yenilenmesini sağlamak 

E) Dış baskıları azaltmak 


Lozan Barış Antlaşması'nda alınan aşağıdaki 
kararlardan hangisinin Türkiye'nin içişlerine 
karışılmasını engellemeye yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması 

B) Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin kaldırılması 

C) Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasi yetkilerden arındırılması 

D) Almanya'daki Osmanlı altınlarının Türkiye'nin 
savaş tazminatı olarak kabul edilmesi 

E) Kapitülasyonların kaldırılması 


Sakarya Zaferi'nden sonra Anlaşma devletleri, 
Sevr Antlaşması'nın şartlarını hafifleterek TBMM'ye 
kabul ettirmeyi amaçlamışlardır. 


Bu bilgiye dayanılarak, Anlaşma devletleri ile 
ilgili; 


. Anadolu'daki emellerinden tam olarak vazgeçmemişlerdir. 

Il. Aralarındaki fikir ayrılıklarına son vermişlerdir. 

IN. Türk tarafının gücünü dikkate almaya başlamışlardır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) Yalnız Ili 


D) | veli E) ivelil 


. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında Görülen 


bazı gelişmeler Türkiye'de ulusal egemenliğin 
yerleşmesinde etkili olmuştur. i 


Bu duruma; 


I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayımlanması 
Il. Saltanatın kaldırılması, i 
IN. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi 


gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l 


C)iveli 


D) | velli E) Il ve ill 


. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümeti, Ana- 


dolu'nun değişik yerlerinde bulunan telgraf merkezlerini denetim altında tutmaya özen göstermiştir. 


TBMM'nin bu şekilde hareket etmekle aşağı. 
dakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? 


A) Basın-yayın özgürlüğünü geliştirmeyi 

B) Otoritesini güçlü tutmayı 

C) Milli kuruluşlar arasında iletişim sağlamayı 

D) istanbul Hükümeti'nin Anadolu halkını etkilemesini engellemeyi 

E) Anlaşma devletlerinin Anadolu'daki propagandalarını önlemeyi 


Lozan Antlaşması ile; 


— Düyun-ı Umumiye İdaresi kaldırılmış, 
— Azınlıkların Türk vatandaşı olması sağlanmıştır. 


Bu kararlar birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Milli egemenliğin gerçekleştirildiğine 

B) Azınlıkların yönetime katılmasına ortam hazırlandığına 

C) Türkiye'nin içişlerine karışılmasının önlendiğine 

D) Ekonomik bağımsızlığın tam olarak sağlandığına 

E) Misak-ı Milli hedeflerinin tamamen gerçekleştirildiğine 
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TEST - 5 


TBMM Hükümeti'nin, İtilaf devletlerinin çağrısı üzerine toplanan Londra Konferansı'na katılarak aşağıdakilerden hangisini amaçladığı 
savunulamaz? 


A) Türk milletini temsil hakkının kendisine ait olduğunu göstermeyi 

B) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamayı 

C) Diplomatik alanda etkinlik kazanmayı 

D) Avrupa'da Türkler aleyhinde başlatılan propagandaları önlemeyi 

E) Yunan işgaline karşı İtilaf devletlerinin desteğini sağlamayı 


Brest Litovsk Antlaşması'yla |. Dünya Savaşı'ndan çekilen Sovyet Rusya, Lozan Barış görüşmelerinin Boğazlarla ilgili kısmına katılmıştır. 


Buna göre, Sovyet Rusya'nın görüşmelere 
katılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Karadeniz'e kıyısının olmasıyla 
B) Gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurmasıyla 


C) Yeni rejimini Avrupalı devletlere kabul ettirmek istemesiyle 
D) Ortodoksların koruyuculuğunu sürdürmek 
. istemesiyle 
E) TBMM Hükümeti'yle ikili antlaşmalar yapmış 
olmasıyla 


Kurtuluş Savaşı döneminde İtilat devletleri, 
TBMM ile İstanbul Hükümeti arasındaki görüş 
ayrılıklarından yararlanmak istemişlerdir. 


Bu duruma; 


. Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti ile 
TBMM'nin birlikte çağrılması, 
II. Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'nin 
de davet edilmesi, 
il. İtilaf devletlerinden bazılarının TBMM ile ikili 
antlaşmalar yapması 


gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız Hil 


D) ivell E) Ive ll 


a İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra J 4. 


MİMİ YAYINLARI 


İnönü Savaşları sonrasında Yunanlılar, Batı Anadolu'da savaş güçlerini artırıcı tedbirler almaya 
başlamışlardır. 


Bu duruma; 


I. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun Yunan 
saldırıları karşısında başarılı olması, 
Ii. İtalyanların işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başlaması, 
ll. İtilaf devletleri arasında görüş farklılıklarının 
artması 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız lll 


D) ivell E) ilvellll 


Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM Hükümeti'ne bırakılması kararlaştırılmıştır. 


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir 
göstergesi olamaz? 


A) TBMM Hükümeti'nin varlığını askeri başarılarla kabul ettirdiğinin 

B) TBMM'nin Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin devamı olarak kabul edildiğinin 

C) TBMM'nin siyasi etkinliğinin arttığının 

D) İstanbul ve Boğazların diplomatik yollarla işgalden kurtarıldığının 

E) Osmanlı Hükümeti'nin yetkilerinin hukuken 
sona erdiğinin 


Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya, 
TBMM Hükümeti'ne silah ve ekonomik yardımda bulunma kararı almıştır. 


Sovyet Rusya'nın bu kararı almasında; 


1. TBMM üyeleri arasında gruplaşmaların görülmesi, 
İL. TBMM'nin emperyalist güçlere karşı başarıyla mücadele etmesi, 
II. Çerkes Ethem İsyanı'nın bastırılması 


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız İli 


D) iveli E) ivelli 


| 
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TEST - 3 


7. Rusya'nın ihtilal sonucunda |. Dünya Sava- 9. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanmaşı 
şı'ndan çekilmesiyle Kafkaslarda Ermenistan, sırasında dışişleri bakanı Yusuf Kemal Bey (Ten. 
Gürcistan ve Azerbaycan bağımsızlığını ilan et- girşek), Hatay'da resmi dilin Türkçe olmasını 
miştir. Savaş sonrasında Ermenilerin, Doğu Fransız temsilcisi Franklin Bauillon'a kabul ettir. 
Anadolu'da yeniden saldırılara ve katliamlara miştir. 
başlaması üzerine TBMM, Kazım Karabekir'i 
Doğu Cephesi Komutanlığı'na atamış ve Erme- Bu bilgiye göre, TBMM Hükümeti'nin Ankara 
niler üzerine bir harekat düzenlemesini istemiş- Antlaşması'yla; 
tir. Harekete geçen Türk ordusu Anadolu'daki 
Ermenileri Misak-ı Milli sınırları dışına çıkarmıştır. i. Hatay'da Türklerin çoğunlukta olduğunu kabul ettirme, 
Yukarıdaki bilgilere dayanılarak aşağıdakiler- Il. İtilaf devletleri arasında fikir ayrılığı ortaya çı- 
den hangisine ulaşılamaz? karma, 
IN. bölge halkıyla kültürel bağlarını sürdürme 

A) 1. Dünya Savaşı sonucunda Rusya'nın siyasi 

etkinliğinin azaldığına amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği 
B) Ermenistan'ın yayılmacı bir politika izlediğine savunulabilir? 
C) Türkiye'nin Ermenistan'a üstünlüğünü kabul 

ettirdiğine A) Yalnız | B) Yalnız 1! O) ivelli 
D) Anadolu'daki Ermeni tehdidinin sona erdiğine 
E) Misak-ı Milli'nin tam olarak gerçekleştirildiğine D) il vellli E) |, il ve İli 

8. Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiltere ve Yunanis- 10. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devtan ortak bir politika izlemiş ve TBMM'yi Sevr leti'ne zorla kabul ettirilen Sevr Barış Antlaşma- 
Antlaşması'nı kabul etmeye zorlamışlardır. Diğer sı'nda Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir Ermeni 
Anlaşma devletleri olan Fransa ve İtalya ise bu devletinin kurulması maddesi yer almıştı. Ancak 
politikayı Sakarya Savaşı'ndan sonra destekle- aynı devletlerle Kurtuluş Savaşı sonrasında 
memişlerdir. TBMM'nin imzaladığı Lozan Barış Antlaşması'nda bu bölgenin Türk yurdu olduğu kabul 
Bu bilgiye dayanılarak; edilmiştir. 
I. Anlaşma devletleri arasında görüş ayrılıkları Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden 
ortaya çıkmıştır. hangisi savunulamaz? 
1. Fransa ve İtalya, TBMM'den önemli ayrıcalıklar elde etmiştir. A) Sevr Antlaşması'nı savunan devletlerin za- 
IN. TBMM'nin askeri başarısı dış politikayı olum- manla politikalarının değiştiği 
lu etkilemiştir. B) Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini kaybettiği 
C) İtilaf devletlerinin TBMM'nin bütün isteklerini 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? kabul ettiği 
D) Askeri başarıların diplomatik başarılara or- 
A) Yalnız | B) Yalnız 1l C) Yalnız ll tam oluşturduğu 
E) TBMM'nin Anadolu topraklarının parçalan- 
D) Ii vellli E) il ve İli masını önlediği 
İ1E 2-A 3-D 4-A 5-B 6-B T-E 8-D 9-C 


iL TBMM DÖNEMİ 


ve 
ÇOK PARTİLİ 
HAYATA GEÇİŞ 


İYAYINLARI 


Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli belirlenmiştir. 


i 


CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE İÇ POLİTİKA 
.- Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'ın 
yetkileri birbirinden ayrılarak yönetim kadroları 
|, TBMM, saltanatın kaldırılması nedeniyle oldukça yıp- yeniden düzenlenmiştir. 
ranmış olduğu için 1 Nisan 1923'te yeni seçimler yapılmak üzere çalışmalarına son vermiştir. İkinci TBMM 11 
Ağustos 1923'te çalışmalarına başlamış, 1 Ekim 1927 
tarihine kadar çalışmalarını yürütmüştür. 


iL TEMM'nin Açılması 


.- Yeni Türk Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Paşa, ilk Meclis Başkanı Fethi Okyar, ilk 
Başbakanı ise İsmet İnönü olmuştur. 

.- Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilme- 

| si, devlet başkanlığı sorununu ortadan kaldırmıştır. 


.- “Meclis Hükümeti Sistemi” terk edilip, “Kabine 
Sistemi”ne geçilmiştir. Böylece hükümet politikalarının daha uzun ömürlü olması sağlanmıştır. 

.> Yürütme işlerinin daha hızlı yapılması sağlanmıştır. 

.> 1921 Anayasası'nda en önemli değişiklikler Cumrhuriyet'in ilanı ile gerçekleşmiştir. 


İL TBMM,13 Ekim 1923'te Türkiye'nin başkenünin Ar- 


kara olduğunu ilan ederek İstanbul'un devlet merkezi olması yönündeki taruşmalara son vermişili. 


Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) 


Ez mz z i El 


Cumhuriyetin İlanının Nedenleri Halifeliğin Kaldırılması (3 Mari 1924) 

1517'de Osmanlı padişahlarının kullanmaya başladıkları halifelik yetkisi, yalnızca Osmanlı ülkesinde yaşayan müslümanların değil, tüm müslümanların dini liderliği anlamına gelmekteydi. Bu makam Osmanlı 
Devleti'nde teokratik yönetim anlayışının uygulandığı- 


nın bir göstergesi olmuştur. 


> Saltanatın kaldırılması nedeniyle ortaya çıkan devlet başkanlığı sorununu çözümlemek, 


bali EE YAYINLARI 


-x Ulusal egemenliği ve demokrasiyi daha iyi uygulayabilmek, 

.- Yeni Türk Devleti'nin rejimini belirlemek ve bu konudaki tartışmalara son vermek, 

- Meclis Hükümeti Sistemi'nden doğan problemle- Halifeliğin Kaldırılma Nedenleri 
ri gidermek, 


i 


Saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin İlanından sonra, 
.x Yönetimdeki yeiki ve sorumlulukları tam olarak halifenin yetkilerinin belirlenme ihtiyacının doğması 
belirlemek. ve halifeliğin bir sembol haline gelmiş olması, 
Demokrasinin en güzel uygulanabildiği yönetim şekli 
cumhuriyettir. Milli egemenliği esas alan cumhuriyet 
yönetimi, milletin kendi kendisini yönetmesini esas 
alır. Bağımsızlığın kazanılmasına kadar her görüşten - TBMM'nin halife olarak seçtiği Abdülmecid Efeninsanın birlikte hareket edebilmesini sağlamak için, di'nin devlet başkanıymış gibi davranması, 
cumhuriyet yönetiminden açık bir şekilde bahsedi . Halifeliğin cumhuriyet rejimine, laikliğe ve milliyetmemiştir. Yönetim şekli ile ilgili son karar 29 Ekim giliğe aykırı bir kurum olması, 

1923'te kabul edilmiş ve “Türkiye Devleti'nin yönetim 
şekli Cumhuriyet'tir.” maddesi Anayasa'ya eklenmiştir. 


» Halife'nin, kendi makamı TBMM'nin üzerindeymiş 
gibi hareket etmesi, 


iri 


.» Yeniliklere karşı olan muhalefet grubunun en önemli dayanağının halifelik makamı olması. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Cumhuriyet'in İlanının Sonuçlar 
1 Ki Bu nedenlerle halifelik makamı tartışmaya açılmış ve 


«- Ulusal egemenliğin sağlanması yönünde en 3 Mart 1924'te alınan bir kararla da kaldırılmıştır. | 
önemli adımlardan biri atılmıştır. 
| 


355 erim 


i 
İ 


e 


Halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü gerçekleştirilen diğer düzenlemeler şunlardır: 


«> Şer'iyye ve Evka Vekâleti kaldırılarak “Diyanet İşleri Başkanlığı” ile “Vakıflar Genel Müdürlüğü” kurularak laiklik yolunda bir adım daha atılmıştır. 

»> Erkân-ı Harbiye Umum Vekaleti kaldırılarak “Genel Kurmay Başkanlığı" ve “Milli Savunma Bakanlığı” kurulmuştur. Böylece ordunun siyasetten ayrılması yönünde önemli bir gelişme sağlanmıştır. 

“> “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” çıkarılmıştır. 


»» Osmanlı hanedanının Türkiye dışına çıkarılması 
kararlaştırılmıştır. 


Böylece Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyet'nin iç ve dış politikasında yapılacak yeniliklere 
engel olmasının önüne geçilmiştir. 


Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları 


«>» Laikliğe geçiş süreci hızlanmıştır. 


“> Ulusal egemenlik anlayışı güçlenmiştir. 


«> İnkılapların gerçekleştirilmesi kolaylaşmıştır. 


»«» TBMM'deki muhalefetin etkisi azalmıştır. 


«> Halifeliğe bağlı kurumlarda yeni düzenlemeler yapılarak bu kurumların TBMM'nin denetimine girmesi sağlanmıştır. 


YAYINLARI 


Ete) 


«5» Ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anja. 
yışına geçiş süreci hızlanmıştır. 


> Osmanlı hanedanının etkinliğine son verilmiştir 


Halifeliğin kaldırılması Avrupa devletleri ife Türkiye 
arasında güven esasına dayalı ilişkilerin kurulması 
na ortam hazırlamıştır. 


m 


ANAYASALAR 


1924 Anayasası'nın Kabulü (20 Nisan 1924) 


1921'de kabul edilen ilk anayasa (Teşkilat-ı Esasiye) 
öncelikli ihtiyaçların gidirilmesine yönelik hazırlandığı 
için halkın ihtiyaçlarına bütünüyle cevap vermekten 
uzaktı. Il. TBMM döneminde yoğun bir şekilde inkilapların gerçekleştirilmeye başlanması da yeni bir 
anayasa yapılmasını gerekli kılmıştır. 


1924 Anayasası'nın Bazı Maddeleri 

«» Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 

«s Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir. 

«> Devletin dini İslam, dili Türkçe, başkenti Ankara'dır. 

«> Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. 

«> TBMM üyeleri 4 yılda bir seçilir. Seçmen yaşı 18, 
seçilme yaşı 30'dur. 

«>» Cumhurbaşkanı meclis içinden ve meclis tarafından 4 yıl için seçilir. Cumhurbaşkanı seçilen kişi 
tekrar seçilebilir. 

«>» Seçme seçilme hakkı sadece erkeklere âittir. 


»» Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kanun önünde 
eşittir. 

1924 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nde en uzun süre 

yürürlükte kalan (1961'e kadar) ve üzerinde en çok düzenleme yapılan anayasa olmuştur. 


1924 Anayasası'nda Yapılan Bazı Değişiklikler 
“» Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılmıştır. 


«> 1928'de “Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini İslam'dır” maddesi anayasadan çıkarılmıştır. Böylece anayasa laikleştirilmiştir. 


“» 1934'te kadınlara siyasi hakların verilmesi ile ilgili 


yenilikler anayasaya eklenmiş, böylece siyasi 
alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. 


1937'de Atatürk'ün altı temel ilkesi anayasaya ekler- 


miştir. 


nama 
Diğer Anayasa Çalışmaları 

1961 Anayasası, askeri bir darbe sonrasında oluşturulmuştur. Daha önceki anayasada ki bir çok uygulama 1961 Anayasası'nda korunmakla birlikte, özellikle 


meclis çalışmaları konusunda değişiklikler yapılmıştır. 
1961 Anayasası halk oylaması sonucu kabul edilmiştir. 


1961 Anayasasının Bazı Maddeleri 


> TBMM; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan 
kuruludur. 


- Millet Meclisi seçimleri dört yılda bir yapılır ve Millet Meclisi genel oyla seçilen dört yüz elli milletvekilinden oluşur. 


«» Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen 150 üye ile, 
Cumhurbaşkanınca seçilen 15 üyeden kuruludur. 


> Milli Birlik Komitesi başkan ve üyeleriyle eski cumhurbaşkanları yaş kaydı gözetilmeksizin Cumhuriyet Senatosu'nun tabii Üyesidirler. 

- Kanun tasarı ve teklifleri önce Millet Meclisi'nde 
görüşülür, ardından Cumhuriyet Senatosu onaylarsa yasalaşır. 


id 


vs) Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kendi üyeleri 
içinden, üye sayısının üçte iki çoğunluğuyla yedi 
yıllık bir süre için seçilir. Bir kişi arka arkaya iki kez 


cumhurbaşkanı seçilemez. 


Anayasa değişikliklerinin anayasaya uygunluğunu 
denetlemek için Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 
Yargının bağımsız olduğu ve hakimlerin; kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri 
ifade edilmiş ve güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. - 


1961 Anayasası, 12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbe 
sonrasında kurulan Milli Güvenlik Konseyi tarafından 
oluşturulan yeni bir anayasayla yürürlükten kaldırılmıştır. 


1982 Anayasası 7 Kasım 1982'de halkoylamasıyla 
kabul edilmiştir. Bu anayasanın getirdiği en önemli değişiklik, Cumhuriyet Senatosu'nun kaldırılarak 
TBMM'nin tek meclis haline getirilmesidir. Bu anayasa ile Yükseköğretim Kurumu (YOK) oluşturulmuştur. 


ENİ YAYINLARI 


Anayasalarda yapılan bu değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bütünlük içerisinde çağdaş, 
laik ve demokratik yapısını korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 


Atatürk Meclis'de Konuşma Yaparken 


ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ DENEMELERİ 


Türk tarihinde çok partili sistem, ilk kez il, Meşrutiyet 
döneminde uygulanmıştır. Ulusal egemenliğin tam 
olarak sağlanmasını amaçlamış olan Mustafa Kemal 
Paşa çok partili sisteme geçmek için girişimlerde bulunmuştur. 


23 Nisan 1920'de açılmış olan İlk TBMM'de partiler yoktu. Fakat çok farklı görüşteki milletvekilleri, çeşitli gruplar oluşturarak düşüncelerini Meclis'e kabul ettirmeye 
çalışmaktaydı. Bu grupların başlıcaları; Tesanüt Grubu, 
İstiklal Grubu ve Islahat Grubu adını taşımaktaydı. 


Mustafa Kemal Paşa, bu grupları birleştirme çabaları 
sonuç vermeyince, 10 Mayıs 1921'de “Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu”nu kurmuştur. Bu sayede hem yapılacak çalışmaların kolaylaştırması, 
hem de mecliste Mustafa Kemal Paşa'ya karşı oluşan 
muhalefetle mücadele edilmesi amaçlanmıştır. 


Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'na karşı 
muhalefet yanlıları “Muhafaza-i Mukaddesai Grubu” 
adıyla yeni bir grup kurmuşlardır. Bundan sonra Mustafa Kemal yanlılarına birinci grup, Mustafa Kemal'e 
muhalefet edenlere ise ikinci grup adı verilmiştir. 


EDİMİ a ya Aİ EE 


Çok partili demokrasiyi uygulamak isteyen Mustafa 
Kemal Paşa, 9 Ağustos 1923'de Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Halk Fırkası'nı kurmuştur. 


Cumhuriyet Halk Fırkası 


Mustafa Kemal Paşa, ilk TBMM'nin kapanmasından 
sonra seçim hazırlıklarını yürütürken, yenilikçi kişileri 
etrafında toplayarak birlikte hareket etmiştir. Bunun sonucunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun adayları 11. Meclis'te çoğunluğu sağlamışlardır. 


Mustafa Kemal Paşa, Halk Fırkası'nın programını hazırlayarak 9 Eylül 1923'te kuruluşunu resmen ilan etmiştir. Halk Fırkası 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası, 
1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. 


Cumhuriyet Halk Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. Yapılan inkılaplar bu parti tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur. Cumhhuriyet Halk Fırkası, 
1946 yılına kadar seçimlere tek parti olarak katılmıştır. 


Bu fırka, sosyal alanda “Halkçılık” ilkesine uygun yenilikleri içeren bir parti programı oluşturmuş, ekonomik alanda “Devletçilik” prensibini savunmuş, yönetim alanında da Cumhuriyetçilik ve Laiklik ilkelerini 
esas almıştır. 


Atalürk, 1938'e kadar bu fırkanın başkanlığını yapmış, Atatürk'ün ölümünden sonra da bu görevi İsmet İnönü üstlenmiştir. 


Ordunun Siyasetten Ayrılması 


Kurtuluş Savaşı'nda komutanların birçoğu aynı zamanda, I.TBMM'de milletvekili olmuşlardı. İlk meclisin olağanüstü bir durumda çalışıyor ve savaşların 
devam ediyor olmasi bu durumun kabullenilmesinde 
etkili olmuştur. Fakat Il. TBMM'de savaş ortamının olmaması ve aynı zamanda milletvekili de olan bazı komutanların yeniliklere karşı çıkmaları ordunun siyasetten ayrılmasının gerekliliğini göstermiştir. 


Yeniliklere karşı olan Kâzım Karabekir, Ali Fuat ve Refet paşalar ordudan ayrılarak milletvekili olarak görevlerini sürdürmüşlerdir. Mustafa Kemal ise kendisine 
bağlı komutanların milletvekilliğinden ayrılarak komutanlık görevlerine devam etmelerini sağlayarak ordu 
üzerinde kendi arkadaşlarının etkili olmasını sağlamıştır. 


KEİ YAYINLARI 
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TBMM, 19 Aralık 1924'te, askerlerin görevleri devam 


ederken milletvekili olamayacaklarına dair yasayı ka 


bul ederek ordunun siyaset ile bağlantısı önlemiştir. 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

1924 yılında meclisin tek partisi olan Halk Fırkası içinde 
bazı milletvekilleri yapılan yeniliklere karşı çıkmışlardır. 
Ordudan ayrılan Kâzım Karabekir, Ali Fuat ve Refet pa: 


şalar gibi tanınmış kişilerin de katılımıyla parti içi muhalefet yeni bir parti olarak ortaya çıkmıştır. 


17 Kasım 1924'te, Kâzım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, 
Refei Bele, Rauf Orbay, Adnan Adıvar bir araya gele 
rek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurduklarını 
ilan etmişlerdir. Fırkanın başkanlığına Kâzım Karabe. 
kir seçilmiştir. 


Kazım Karabekir Pasa 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında 
“Cumhuriyet ilkesini, liberalizmi, demokrasiyi benimsedikleri ve dini inançlara saygılı oldukları” belirtilmiştir. 


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın meclisteki tartışmaları serileştirmesi havayı gerginleştirmiştir. Bu sırada Doğu Anadolu'da Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması toprak bütünlüğünün ve iç güvenliğin tehlikeye düşmesine neden olmuştur. İsyan nedeniyle Takrir-i Sükün Kanunu kabul edilmiş ve İstiklal Mahkemeleri yeniden 
kurulmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesiyle 3 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Böylece çok partili hayata geçişin ilk denemesi 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 


Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925) 


isyanın Nedenleri 
> Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları, 


> Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın meclisteki 
tavırlarının eski rejim yanlılarını cesaretlendirmesi, 


» İngiltere'nin Musul sorununun lehine sonuçlanmasını sağlamak için Şeyh Sait ve yandaşlarını desteklemesi, 


«> Güneydoğu Anadolu bölgesinde İngiltere destekli bağımsız bir Kürt devleti kurulmak istenmesi. 


Türkiye Musul sorununu lehine çözmek için askeri harekâta hazırlandığı sırada Şeyh Sait İsyanı çıkmıştır. 


Kısa sürede Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır'a kadar genişleyen bu isyana karşı zamanında gerekli önlemler alınmadığı için isyan kısa sürede bastırılamamıştır. Başbakan Fethi Okyar görevinden ayrılmış, İsmet Paşa başkanlığındaki yeni hükümet göreve gelmiştir. 


4 Mart 1925'te Takrir-i Sükün Kanunu çıkarılarak bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş ve İstiklal Mahkemeleri 
yeniden kurulmuştur. 


İsmet Paşa, isyanın rejimi tehdit eden büyük bir ayaklanma olarak algılanması gerektiğini belirterek aldığı 


önlemlerle isyanın bastırılmasını sağlamıştır. 


İsyanın Sonuçları 


«>» Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanın çıkmasında etkili olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. 


«> Takrir-i Sükün Kanunu çıkarılmış ve bu kanun 4 
Mart 1929'a kadar yürürlükte kalmıştır. 


-» İsmet Paşa başbakan olmuştur. 
> İstiklal Mahkemeleri yeniden kurulmuştur. 


«> Bu isyan rejime yönelik çıkan ilk isyandır. 


İngiltere bu isyanı kullanarak Musul sorununun Tür- 


kiye aleyhine çözümlenmesini sağlamıştır. 


İLİNİ YAYINLARI 
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Atatürk'e Suikast Girişimi 


Yenilik karşıtları rejimi yıkmak için Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmeyi planlamışlardır. 16 Haziran 1926'da 
İzmir'e gidecek olan Mustafa Kemal Paşa'ya suikast 
tertiplemişlerdir. Fakat planın haber verilmesi üzerine 
suikastçılar yakalanmış ve İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak cezalandırılmışlardır. 


Suikastçiler arasında kapatılmış olan Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası üyesi kişilerin de bulunması nedeniyle bu fırkanın yöneticileri yargılanmış ancak bağlantıları olmadığı anlaşılınca serbest bırakılmışlardır. 


Serbesi Cumhuriyet Fırkası 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 1925'te kapatılmasıyla 1930'a kadar yeni bir muhalefet partisi kurulmamıştır. Fakat demokrasinin daha iyi uygulanması 
ve hükümetin denetlenmesi için bir muhalefet partisi 
gerekli hale gelmiştir. 


Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulma Nedenleri 
«» Ulusal egemenliği daha iyi uygulayabilmek, 


- Halkın her kesiminin görüşlerini meclise yansıtabilmek, 


«> Hükümeti denetleyerek daha sağlıklı çalışmasını 
sağlamak. 


j 


1929'da başlayan dünya ekonomik krizinin olum- 
“ suz etkilerini ortadan kaldırabilmek. 


Mustafa Kemal, Fethi Okyar'dan yeni bir parti kurmasını istemiştir. Mustafa Kemal'in de desteğiyle Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest 
Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da kurulmuştur. 


Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi ve 
ekonomik faaliyetlerde devletin rolünün azaltılmasını 
savunmuş, kadınlara toplumsal ve siyasi alanda daha 
fazla haklar tanınmasını istemiştir. 


Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın yurt içindeki teşkilatları genişledikçe, inkılap karşıtları bu parti içinde örgütlenmeye başlamışlardır. Fethi Okyar, yaptığı yurt içi 
gezilerinde bu durumu farkedince yeni bir isyana neden olmamak için 17 Kasım 1930'da partiyi feshettiği- 
ni (kapattığını) ilan etmiştir. Böylece çok partili hayata 
ikinci kez ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bundan 
sonra Atatürk döneminde yeniden çok partili hayata 
geçme çalışması yapılmamıştır. 


Serbesi Cumhurivet Firkesı'nın ka 


sa bir süre sonra çıkan iiememen isyanı, Fethi Okyar'ın kuşkularının doğru olduğunu 


23 Aralık 1930'da İzmir'in Menemen ilçesinde bir camiye gelen Derviş Mehmet ve arkadaşları, insanları 
rejimine karşı isyan etmeye çağırmışlardır. Derviş 
Mehmet'in konuşmasını engellemek isteyen Yedek 
Subay Kubilay, isyancılar tarafından şehit edilmiştir. 
Duruma müdahele eden askeri birlikler isyancıları 
yakalamışlar ve İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmalarını sağlamışlardır. 


Menemen Olayı nedeniyle bölgede sıkıyönetim ilan 
edilmiştir. Menemen Olayı'nın yurdun tamamıyla ilgili 
organize bir faaliyet olduğunun anlaşılması üzerine 
yurt çapında yapılan aramalarla isyana destek verenler yakalanmış ve cezalandırılmıştır. Fakat bu olaylar 
Türkiye'de çok partili demokrasinin uygulanmasını 
geciktirmiştir. 


BENİ YAYINLARI 


Menemen Olayı Türkiye Cumhuriyet'inde rejime yö. 
nelik çıkan ikinci isyandır. 


Uluslararası alanda saygınlığı artan Türkiye'nin |, 
Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı'nda faaliyette bulunabilmesi için çok partili 
parlamenter sisteme geçişe ihtiyaç vardı. 


I1. Dünya Savaşı sırasında ve savaşın bitiminden son: 
raki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarına karşı muhalefet eden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, Cumhuriyet Halk 
Partisi'nden ayrılarak Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. 


1946'da yapılan genel seçimlere katılan Demokrat Parti 
“açık oy, gizli sayım” olarak adlandırılan seçim sisteminin de etkisiyle muhalefet partisi olarak Meclis'e girmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili genel seçimler ilk kez başarıyla yapılmıştır. 1950'de yapılan ve 
“gizli oy, açık sayım” olarak adlandırılan seçim sistemi 
sonunda ise Demokrat Parti iktidar olmuştur. Demokrat 
Parti iktidarı 1960 Askeri Darbesi'ne kadar devam etmiştir. 


lerek ilk kez iek dereceli seçim sistemi uygulanmış, 


böylece halk doğrudan secme hakkını kullanmışilr. 


Türkiye'de çok partili demokrasi 1960 ve 1980'deki 
askeri darbeler nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen cumhuriyetin en iyi uygulama şekli olarak devam etmektedir. 


TEST - | 


29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra 
anayasada yapılan bir düzenlemeyle hükümet 
üyelerinin; meclis içerisinden seçimle belirlendiği 
“Meclis Hükümeti Sistemi” yerine, başbakan tarafından belirlendiği “Kabine Sistemi”ne geçilmiştir. 


Bu düzenlemenin Yeni Türk Devleti'nde; 


1. hükümet üyelerinin ortak karar alması, 
Il. farklı görüşlerin yönetime katılması, 
Ii. güçler birliği ilkesinin uygulanması 


durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) il ve ili E)İ,livelli 


Yeni Türk Devleti'nde 1923-1927 yılları arasında 
faaliyet gösteren İkinci TBMM; Cumhuriyetin ila- 
ni, halifeliğin kaldırılması ve 1924 Anayasası'nın 
hazırlanması gibi birçok yeniliğin gerçekleşmesini sağlamıştır. 


Buna göre, İkinci TBMM aşağıdaki meclis türlerinden hangisine daha cok benzemektedir? 


A) Kurucu Meclis B) İnkılapçı Meclis 


C) Olağanüstü Meclis D) Geçici Meclis 


E) Danışma Meclisi 


1925 yılında Doğu Anadolu'da çıkan Şeyh Said 
İsyanı, Musul'un Ankara Antlaşması'yla İngiliz 
yönetimi altındaki Irak'a bırakılmasında etkili olmuştur. 


Bu bilgiye bakılarak, Türkiye ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 


A) İçteki sorunlar dıştaki gelişmeleri olumsuz 
yönde etkilemiştir. 

B) Ülke bütünlüğüne yönelik tehditler oluşmuştur. 

C) Siyasi ve sosyal sorunlar yaşanmıştır. 

D) Diplomatik alanda etkisiz kalmıştır. 

E) İnkılapların yapılması gecikmiştir. 


ÇEEESİ YAYINLARI 


pp 


2 


4. 


Mustafa Kemal, “Bizim meclisimizde de iki parti 
olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve 
medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz.” demiştir. 


Mustafa Kemal'in bu sözüyle, 


1. demokrasi anlayışını güçlendirme, 
İL. farklı siyasal düşüncelerin meclise yansıtılmasını sağlama, 
il. Cumhuriyet yönetimine karşı olanları belirleme 


yaklaşımlarından hangilerini desteklediği savunulabilir? 
A) Yainız | 


B) Yalnız Il C)1 veli 


D) i velli E) ii ve İli 


1923 yılında Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren 
Birinci TBMM kapatılarak, Mustafa Kemal Paşa'nın yayımladığı yenilikçi programı benimseyenlerin aday gösterildiği seçimlerden sonra 
İkinci TBMM açılmıştır. 


Bu bilgiye bakılarak İkinci TBMM'nin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde 
etkili olduğu savunulamaz? 


A) İnkılapların yapılmasında 

B) Ankara'nın başkent yapılmasında 
C) Halifeliğin kaldırılmasında 

D) Cumhuriyetin ilan edilmesinde 
E) Saltanatın kaldırılmasında 


1925-1930 yılları arasında TBMM'de yalnızca 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin 
olmasının; 


I. farklı siyasi görüşlerin meclise yansıması, 
Ii. hükümetin denetlenmesi, 
IN. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması 


durumlarından hangilerini zorlaştırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |! Oj)iveli 


D)ivelli E) il veli 


j 
İ 
| 
| 
| 


TEST - 1 
7. 1923-1927 yılları arasında görev yapan İl. TBMM, 10. TBMM 1 Nisan 1923'te seçim kararı alınca Mug: 
Yeni Türk Devleti'nin temelini oluşturan bir çok in- tafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukılabı yasalaştırmıştır. kuk Cemiyeti adına bir program yayimlayarak 
bu ilkeleri benimseyenlerin seçimlerde aday 
Bu durum, Il. TBMM'nin; gösterilmesini sağlamıştır. 
Il. kurucu olma, Mustafa Kemal'in seçimler öncesi böyle bir 
Il. demokratik olma, yol izlemesi aşağıdaki amaçlardan hangisiy- 
Ii. yenilikçi olma le açıklanabilir? 
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu A) Yenilik taraftarlarının seçilmesini sağlama 
gösterir? B) Seçimlere katılımı artırma 
C) Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesine 
A) Yalnız | B) Yalnız İl C) Yalnız İl ortam hazırlama 
D) Hükümetin denetlenmesini kol 
D) ivelli E) il vellll 2 Kl lk 
şması'nın şartlarını yerine getirme 
8. 1924 Anayasası'nda yer alan “Seçme ve seçil- 11. TBMM, 19 Aralık 1924'te askerlerin görevleri deme hakkı sadece erkeklere aittir.” maddesinin, vam ederken milletvekili olamayacaklarına dair 
aynı anayasanın; bir yasayı kabul etmiştir. 
. . » . 2 
I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. i Bu yasanın yürürlüğe konmasıyla aşağıdaki- 
II. Yasama, yürütme ve yargi yetkileri TBMM'ye z lerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? 
aittir. g 
IM. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kanun A) Orduyu siyasetten ayırma 
önünde eşittir. B) Hükümetin denetlenmesini kolaylaştırma 
Ni li C) Meclis Hükümeti Sistemi'ni uygulama 
hükümlerinden hangilerine çeliştiği savunu- D) Anayasanın geçerlilik süresini uzatma 
labilir? | E) Devlet başkanlığı sorununu giderme 
A) Yalnız | B) Yalnız |l C) Yalnız Il 
D) ivellli p) ivellli 12. Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen; 
I. Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması, 
NE ; Il. ekonomide d ili iti E 
9. Türkiye'nin 1923 ile 1946 yılları arasında tek irisi ER 
parti tarafından yönetilmesinin aşağıdaki ge- il Mel Ayaklanması'nın çıkması 
lişmelerinden hangisine uygun ortam oluş- i ği 
turduğu savunulabilir? 
g van gelişmelerinden hangilerinin Türkiye'de çok 
artili . - . .” . H e. o 
A) Hükümetin denetlenmesine lr le ii 
B) Yeniliklerin halka benimsetilmesine N i 
C) Farklı fikirlerin yönetime yansımasına A) Yalnız | B) Yalnız il C) Yalnız ill 
D) Anayasal bir sistemin kurulmasına v e 
E) Kabine sisteminin uygulanmasına D)ivelli E)lilvelli 
(A 2B SE 4C SE 6Ce 7 O.A 
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TESİ 2 


Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından 
onaylanmasından sonra İstanbul, Anlaşma devletleri tarafından boşaltılmıştır. 


Bu gelişmenin Yeni Türk Devleti'nde aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşanmasına ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Saltanatın kaldırılması 

B) Hükümet merkezinin belirlenmesi 
C) Ordunun siyasetten ayrılması 

D) Seçimlerin yenilenmesi 

E) Devlet başkanının belirlenmesi 


Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında yer alan; 


I. seçimlerin tek dereceli yapılması, 
Il. paranın değerinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, 
ii. kadınların siyasi haklara kavuşturulması 


maddelerinden hangilerinin ulusçuluğu yansıttığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) Ive lil E) Lil veli 


1946'da seçim kanununda yapılan değişiklikle, 
iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir. 


Bu değişikliğin; 


1. halkın vekillerini doğrudan seçebilmesi, 
Il. meclisin demokratik niteliğinin güçlenmesi, 
IN. yönetimdeki ikiliklerin sona ermesi 


durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) i veli 


D) i veli E) ii ve İİİ 


(ÇGEENİ vayıntarı 


Cumhuriyet döneminde yaşanan Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı bazı demokratik hakların kısıtlanmasına ve çok partili hayata geçişin 
ertelenmesine neden olmuştur. 


Bu gelişmelerin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? 


A) Ekonomide özel girişimciliğin teşvik edilmesi 

B) Ümmetçi devlet anlayışının canlandırılmak 
istenmesi 

C) Laik devlet sisteminin bazı çevrelerin çıkarlarına ters düşmesi 

Uygarlık ve çağdaşlaşma çabalarının yanlış 

yorumlanması 

Demokrasinin anlamının bazı kesimler tarafından anlaşılamamış olması 


D 


> 


E 


—— 


Mustafa Kemal'in “Halk Fırkası'nın kadrosu 
milletin bütün fertleridir.” sözüne bakılarak 
Halk Fırkası'nın aşağıdaki ilkelerden hangisini öncelikle benimsediği savunulabilir? 


A) Halkçılık B) Laiklik 


C) Miliyetçilik D) Cumhuriyetçilik 


E) Devletçilik 


Yeni Türk Devleti'nde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın faaliyetlerini durdurmasının 
aşağıdaki durumlardan hangisini engellediği 
savunulabilir? 


A) Yenilik hareketlerinin başarıya ulaşmasını 
B) Ordunun siyasetten ayrılmasını 

C) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesini 
D) İktidar partisinin denetlenmesini 

E) Azınlıkların yönetime katılmasını 


TEST - 2 


Şeyh Sait İsyanı'nın yayılması üzerine 3 Mart 
1925'te yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen 
İsmet Paşa, 4 Mart'ta Takrir-i Sükun Kanunu'nu 
çıkartarak biri Diyarbakır diğeri Ankara'da olmak 
üzere İstiklal Mahkemelerini yeniden çalıştırmaya başlamıştır. 


Bu bilgilere bakılarak TBMM'nin; 


I. yasama, 
IL yürütme, 
IN. yargı 


yetkilerinden hangilerine sahip olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! G) Yalnız hi 


D) I veli E) 1, il ve hil 


Kurtuluş Savaşı'nın zor şartlarında hazırlanan 
1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye); bazı hukuki 
ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmış, bu eksiklikler 1924 Anayasası'nda büyük ölçüde giderilmiştir. 


1924 Anayası'nın 1921 Anayasası'ndan daha 
kapsamlı hale gelmesinde Yeni Türk Devletinin; 


I. Kurtuluş Savaşı'nı kazanması, 
II. yabancılara verilen ayrıcalıkları kaldırması, 
IN. saltanatı kaldırması 


faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 11 C) Yalnız 1ll 


D) ivell E)ivelli 


3C 


4-A 


YAYINLARI 
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DEMİ 


9. 


10. 


Cumhuriyetin ilanından sonra bakanların mecliş 
içinden tek tek seçimle belirlendiği “Meclis Hü. 
kümeti" sisteminden, bakanların başbakan tara. 
findan belirlenip meclisin onayına sunulduğu 
“Kabine” sistemine geçilmiştir. 


Bu değişikliğin aşağıdaki durumlardan hangisinde kolaylık sağladığı savunulabilir? 


A) Halifeliğin kaldırılması 

B) Rejim muhaliflerinin belirlenmesi 

C) Hükümetin denetlenmesi 

D) Hükümet üyelerinin uyum içinde çalışması 
E) Halkın isteklerinin yönetime yansıması 


Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmalarıyla 
13 Şubat 1925'te çıkan Şeyh Sait İsyanı'nın bastırlamaması üzerine yeni hükümeti kuran İsmet 
Paşa, Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkararak olağanüstü hal ilan etmiş ve İstiklal Mahkemelerini yeniden faaliyete geçirmiştir. 


Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 


> 


Hükümet, otoritesini sağlamada yasama gücünden yararlanmıştır. 

Suçluların cezalandırılması, yargı güvencesi 
altına alınmıştır. 

Demokratik rejimin önündeki tüm engeller 
ortadan kaldırılmıştır. 

Meclis, güçler birliği ilkesini kullanmıştır. 
Eski rejim yanlıları hükümet değişikliğine n&- 
den olmuştur. 


Ke 


© 
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CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA 
BATILI DEVLETLERLE İLİŞKİLER 

ABD İle Olan İlişkiler 

1, Dünya Savaşı'na ABD Osmanlı Devleti'nin karşısında girmişti. ABD Başkanı W. Wilson, yayımladığı ilkeleriyle “Anadolu'da Türk halkının çoğunlukta olduğu 
yerlerde bağımsız Türk devleti kurulacağını” belirtmiş 
bu durum Osmanlı devlet adamlarının ABD'ye olan 
güvenini artmıştır. 


Ermeni çetelerinin katliamları artınca ABD'li General 
Harbourd başkanlığında bir heyet bölgede incelemeler yaparak Harbourd Raporu'nu yayımlamıştır. Raporda Ermeni propagandalarının haksız olduğu ve 
Ermenilerin bölgede devlet kuracak çoğunlukta olmadıkları belirtilmiştir. Rapordan sonra ABD, Ermenilere verdiği desteği çekmiştir. Bu durum Osmanlı halkı arasında ABD manda yönetimini kabul etmek isteyenlerin sayısını artırmıştır. 


1920 yılından itibaren ABD'nin Avrupa ve Asya'daki politikalarında değişiklik olmuş, ABD'nin Monroe Doktrini'ne (yalnızlık politikası) dönmesiyle Lozan Antlaşması 
imzalanana kadar ABD ile siyasi ilişkiler azalmıştır. 
Sovyet Rusya ile Olan İlişkiler 

Rusya'da Çarlık rejimini yıkarak yönetimi ele geçiren 
Bolşevikler, 1918'de Brest Litowsk Anilaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Yeni yönetim 1878 Berlin Antlaşması'nda alınan Kars, Ardahan ve Batum'un 
Türklere bırakılmasını kabul etmiştir. 


Rusya'da kurulan yeni rejim İtilaf Devletleri tarafından 
tanınmamış, bu nedenle Bolşevik yönetimi İtilaf Devletleri'nden gelebilecek saldırılara karşı Kafkas sınırlarını güvence altına almaya çalışmıştır. 


I. İnönü Savaşı'nın kazanılması ve TBMM'nin Londra 
Konferansı'na çağrılması, Sovyet Rusya ile-görüşmeleri hızlandırmıştır. Bu gelişmeler üzerine TBMM ile 
Bolşevik Rusya arasında 16 Mart 1921'de Moskova 
Antlaşması imzalanarak Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'dan silah ve maddi destek sağlanmıştır. 


Sovyet Rusya'nın, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ı işgal etmesi Türk sınırının yeniden düzenlenmesini gerekli hale getirmiştir. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra TBMM ve Sovyet Rusya'ya bağ- 
! bu cumhuriyetler arasında 13 Ekim 1921'de Kars 
Antlaşması imzalanmıştır. Böylece Türkiye'nin doğu 
sınırı kesinleşmiştir. 


ÇİENİ YAYINLARI 


I. Dünya Savaşı sonunda İngiltere jeopolitik konumu 
ve petrol yatakları nedeniyle Osmanlı topraklarında 
çıkar sahibi olmak istemiştir. Savaşın bir an önce bitmesini isteyen İngiliz halkı Lloyd George (Loyd Core) 
hükümetine baskısını artırmıştır. Bu nedenle İngiliz 
Hükümeti Anadolu'da silahlı çatışmadan kaçınmış ve 
Yunan ordusunu desteklemiştir. 


Anadolu'daki Yunan işgalleri son bulunca Türk ordusu Doğu Trakya'yı kurtarmak için Boğazlara yönelmiş 
ve İngilizler ile Kurtuluş Savaşı'nda silahlı çatışma ihtimali doğmuştur. Fakat Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanarak bu sorun çözülmüştür. Lozan Barış 
Konferansı'nda en hararetli tartışmalar İngiltere ile 
TBMM heyeti arasında yaşanmıştır. 


Fransızlar, Anadolu'da Adana, Urfa, Antep ve Maraş 
bölgesini işgal etmişler, bölgedeki Ermenileri kışkırtarak işgali genişletmeye çalışmışlardır. Fakat Kuva-yı 
Milliye birlikleri Fransızları bölgeden çekilmeye zorlamıştır. Fransızlar, Sakarya Savaşı sonrası TBMM ile 
1921'de Ankara Anilaşması'nı imzalamışlardır. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında Fransızların arabuluculuğu etkili olmuştur. 


I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri yanında savaşan 
İtalya, gizli antlaşmalarla Anadolu ve Doğu Akdeniz'de çıkarlar elde etmiştir. Fakat Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi 
İtalya ile İtilaf devletlerinin arasını açmıştır. Bunun da 
etkisiyle İtalyan işgaline karşı büyük çapta silahlı çatışma yaşanmamıştır. 


İtalya'daki iç karışıklıklar ve Kurtuluş Savaşı'nın 
TBMM tarafındarı kazanılmasıyla İtalyan birlikleri bir 
antlaşma yapmadan ve herhangi bir istekte bulunmadan işgal etikleri yerlerden çekilmişlerdir. 


Yunanistarı ile Olan İlişkiler 


Yunanistan'ın Anadolu'daki işgallere katılmasına Paris Barış Konferansı'nda (1919) karar verilmiş, bu durum İtalya'nın İtilaf devletleriyle arasının açılmasına neden olmuştur. 


Yunanistan, İngiltere'den aldığı destekle Batı Anadolu ve Doğu Trakya'yı kendi topraklarına katmaya çalışmıştır. Bu nedenle halk Yunan işgaline büyük tepki 
vermiş ilk Kuvay-ı Milliye birlikleri Yunan ordusuna 
karşı kurulmuştur. 


Yunan işgalinin haksızlığını ve yapılan katliamları duyuran ilk uluslararası belge Amiral Bristol Raporu'dur. 
Bu rapor Milli Mücadele'nin haklılığını belirten ilk belgedir. Yunan ordusunun Anadolu'dan atılması, Milli 
Mücadele'nin başarıyla sonuçlanmasını sağlamıştır. 


1923 - 1930 YILLARI ARASINDA DIŞ POLİTİKA 
Lozan Antlaşması'yla Türk Devleti, uluslararası alanda bağımsız bir devlet olduğunu kabul ettirmiş ve 
egemenliğini zedeleyen birçok engeli aşmıştır. 

Türk dış politikasının temel ilkeleri sunlardır 

«» Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunları çözmek, 


«» Bağımsızlığımıza saygı duyan devletlerle her 
alanda ilişkileri geliştirmek, 


«» Uluslararası sorunların çözümünde hukuka 
dayalı ve barışçı bir siyaset izlemek, 


«> İç işlerimize karışılmasını engellemek ve diğer devletlerin iç işlerine karışmamak, 


« Uluslararası barışı sağlamayı amaçlayan kuruluşları desteklemek ve bunlara katılmak, 


»» Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusunun uluslararası alanda saygınlığını artırmak, 


«> “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini uygulamak, 


«» Dürüst, açık, tutarlı olmak ve gerçekleşmeyecek emeller peşinde koşmamak. 


(İYİ YAYINLARI 


Lozan Antlaşması'ndan sonraki Türk dış politikası iki 
dönemde incelenir: 


Birinci Dönem : 1923 - 1930 yıllarını kapsar. 
İkinci Dönem : 1930 - 1939 yıllarını kapsar. 


Türkiye birinci dönemde, genellikle Lozan Anilaşması'ndan kalan sorunları çözümlemeye çalışmıştır. Bu 
dönemde ulusal egemenliğimizi zedeleyen ve iç işlerimize karışılmasına ortam hazırlayan konularla ilgilenilmiştir. 


Nüfus Mübadelesi (Değiştirilmesi) Sorunu 


Lozan Antlaşması'nda İstanbul'daki Rumlar ile Batı 
Trakya'daki Türklerin dışında, Yunanistan ve Türkiye- 
de yaşayan Rum ve Türk nüfusun karşılıklı olarak degiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 


Yunanistan'ın İstanbul'da daha fazla Rum kalmasını 
sağlamaya çalışması görüşmeleri tıkamıştır. Türkiye, 
durumu Milletler Cemiyeti'ne götürmüşse de Milletler 
Cemiyeti konuya kesin bir çözüm getirememiştir. 


Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerginlik iki ülkenin 10 Haziran 1930'da anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. 
Buna göre, Batı Trakya ve İstanbul'da yaşayan Türkler 
ve Rumların yerleşme tarihlerine sınırlama yapılmaksızın yerleşik sayılması (etabli) kararlaştırılmış bu bölgelerdeki nüfus mübadele işlemine tabi tutulmamıştır. 


Mübadele sorununun barışçı yollarla çözümlenmesi 
iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu etkilemiş, Yunan 
Başbakanı Venizelos'un Türkiye'yi ziyaret etmesi 
dostluk ilişkilerini güçlendirmiştir. 1954'te Kıbrıs Sorunu'nun çıkmasıyla Türk - Yunan ilişkileri bozulmuştur. 


Venizelos, Türk - Yunan Dosiluk Antlaşması'nın imzalanması, Balkan devletleri arasında anlaşma yolunun açılması ve Yakın Doğu'da barışın sağlanmasına 
katkılarından dolayı Atatürk'ü 7 934'ie Nobel Barış 
Ödülü'ne aday göstermiştir. 


Yabancı Okullar Sorunu 


Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin okul açmalarına 
izin vererek Avrupa eğitim sisteminin ve kültürünün 
ülkeye kazandırılmasını amaçlamıştır. Fakat bu okul 
lar zamanla denetimden uzak kalmış büyük devletlere sempatizan yetiştiren ve misyonerlik faaliyetleri yapılan okullar haline gelmiştir. i 


Ri e ei 


Lozan Antlaşması'nda Türk heyeti bu okullarda eği- 
m ve müfredat konusunda tek yetkili kurumun 
TBMM olması gerektiğini kabul ettirmiştir. 


Maarif Teşkilatı Kanunu (1926) ile TBMM; yabancı 
okullarda Türkçe, Tarih ve Coğrafya derslerinin Türk 
öğretmenler tarafından okutulmasını, okullarda topluça dini tören yapılmamasını, dini sembol ve ikonların 
(dinsel resim ve heykeller) kaldırılmasını ve kitaplarda 
Türkiye aleyhine ifadelerin yer almamasını istemiş ve 
bunlara uymayan okulların kapatılacağını belirtmiştir. 


Bu karara Fransa ve Papalık'tan tepki gelmiş ancak 
Türkiye durumun bir iç politika konusu olduğunu söyleyerek aldığı kararı uygulamıştır. 


Türkiye'nin yabancı okulların siaiüsünü herhangi bir 


devleile görüşmeden çözümlemesi iç ve dış polilikada güçlü bir devlet haline geldiğinin gösizrgesidir. 


Irak Sınırı ve Musul Sorunu 


Lozan Görüşmelerinde TBMM heyeti Türklerin çoğunlukta olduğu ve işgalin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra gerçekleştiğini belirterek Musul'un 
Türkiye'ye bırakılmasını istemiştir. İngiltere bölgenin 
yeraltı zenginlikleri ve stratejik önemi nedeniyle Musul'un Araplara verilmesi ve Irak topraklarının parçalanmaması gerektiğini ileri sürmüştür. 


İlişkilerin gerginleşmesi üzerine Musul'un statüsü Lozan Antlaşması sonrası taraflar arası ikili görüşmelere 
bırakılmış, çözüme ulaşılamazsa Milletler Cemiyeti'ne 
gidilmesi kararlaştırılmıştır. 


Mayıs 1924'te başlayan görüşmelerde İngiltere Hakkari'nin de Irak'a bırakılmasını savunmuş Türkiye'nin 
serbest seçimler ve halk oylaması tekliflerini reddetmiştir. Taraflar tezlerinde ısrar edince konu Milletler 
Cemiyeti'ne bağlı Lahey Adalet Divanı'na götürülmüştür. 


Seyh Sait İsyanı'nı (1925) destekleyen İngiltere, Avrupa kamuoyunda isyanı Türkiye aleyhine kullanmış ve 
Türk ordusu isyanla uğraşmak zorunda kalmıştır. 


Lahey Adalet Divanı'nın İngiltere'yi haklı bulması üzerine Türkiye, İngiltere ile 5 Haziran 1926'da Ankara 
Antlaşması'nı imzalayarak sorunu çözümlemiştir. 


ÇEPNİ vAaYrımLaRı 


Antlaşmaya göre; 
«- Musul, İngiliz yönetimi altındaki Irak'ta kalacak. 


- İrak Hükümeti Musul petrollerinden alacağı verginin 96 10'unu 25 yıl süreyle Türkiye'ye verecek. 


Antlaşmaya yapılan bir ek ile, Türkiye payını 500 
bin İngiliz sterlini olarak almış, karşılığında Misak-ı 
Milli içinde yer alan Musul'dan vazgeçmiştir. 


Musul Sorunu'nun çözümünde bütün olumsuzlukla- 


ra rağmen Türkiye'nin uzlaşmacı bir tulum izlemesi 
Milletler Cemiyeti'ne girişini kolaylaştırmışiır. 


1930 - 1939 YILLARI ARASINDA 
DIŞ POLİTİKA 


Milletler Cemiyeti'ne Girmesi 


Türkiye'nin uzlaşmacı ve barışçı siyaseti sayesinde 
Avrupa Silahsızlanma Konteransı'na (1928) katılması 
ve milletlerarası ilişkilerde savaşı yasaklayan Briand- 
Kellogg Paktı'nı (1929) imzalaması, Milletler Cemiye- 
i'ne üye olan ülkelerin Türkiye'ye karşı sempatisini 
artırmıştır. 


Bu gelişmeler üzerine İspanya, Türkiye'nin de Milletler Cemiyeti'ne üye olmasını teklif etmiş, Yunanistan'ın da desteğiyle kabul edilmiştir. Milletler Cemiyeti'nin daveti üzerine Türkiye'ye 18 Temmuz 1932'de 
Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. 


Türkiye 1934'te Milletler Cemiyeti konsey üyeliğine seçilmiş ve cemiyet dağılana kadar bu görevde kalmıştır. 


I.Dünya Savaşı sonrası Balkan devletleri arasında 
dostluk kurulamamış, 1924'te Yunan Başbakanı Venizelos'un Balkan Birliği teklifi karşılık bulmamıştır. 


1930'lu yıllarda Avrupa'daki ekonomik ve sosyal yapıdaki dalgalanmalar, Almanya ve İtalya'da ortaya çıkan aşırı milliyetçi ve yayılmacı yönetimler Balkanları 
ve Ortadoğu'yu tehdit etmeye başlamış bu durumun 
da etkisiyle, Türkiye önderliğinde Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katılımıyla 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı imzalanmıştır. 


Bu ülkeler toprak bütünlüklerine saygi gösterecekleri, içişlerine karışmayacakları ve ekonomik işbirliğini geliştireceklerine dair anlaşmışlardır. 


Armavuiluk İtalya 'nın baskısı, Bulgarisian ise; İMake- 


donya sınırında Yunanistan ve Yugoslavya ile yaşadığı 
anlaşmazlıklar nedeniyle antania katılmamıştır. 


Türkiye bu dostluk antlaşmasıyla batı sınırını güvence 
altına almış ancak Il. Dünya Savaşı'yla pakt dağılmıştır. 


Atatürk, Urdün Kralı Abdullah ile Sohbet ös) 


Vionirö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1935) 


Lozan Antlaşması'nın Boğazlar ile ilgili maddesinde; 
“Boğazlar Komisyonu'nun devam etmesi, Boğazların 
her iki yakası ile Marmara Denizi'ndeki adaların silahtan, ayrıca boğazların çevresindeki 20 km'lik alanın da 
askerden arındırılması” kararlaştırılmıştır. 


Bu durum Türkiye'nin egemenlik haklarını sınırlamış, 
Marmara ve çevresinin güvenliğini de tehlikeye düşürmüştür. 1930'lu yıllarda Milletler Cemiyeti'nin Almanya, İtalya ve Japonya'nın saldırgan ve yayılmacı 
politikalarını engelleyememesi Türkiye'nin Boğazların 
durumunu tartışmaya açmasına neden olmuştur. 


Türkiye, 10 Nisan 1936'da Lozan Antlaşması'nı imzalayan devletlere bir nota göndererek Boğazlarla ilgili 
statünün tekrar düzenlenmesini istemiştir. Bunun 
üzerine İsviçre'nin Montreux (Montrö) şehrinde toplanan uluslararası konferansa Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, Japonya, Yunanistan, Bulgaristan, 
Yugoslavya ve Romanya katılmıştır. 


20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözieşmesi'nin maddeleri şunlardır: 


EFEM YAYINLARI 


«- Boğazlar Komisyonu kaldırılarak bütün yetkileri 
Türkiye'ye devredilecek. 


“> Türkiye, Boğazlar'da asker ve silah bulundurabi. 
lecek. 


«- Ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest olacak. Savaş gemilerinin boğazlardan geçişi, ağırlık 
ve zaman bakımından sınırlandırılacak. 


«- Savaş tehlikesi karşısında Türkiye, Boğazları ka. 
patabilecektir. 


Sözleşmenin Önemi 


» Türkiye'nin toprak bütünlüğü sağlanmış ve 
ülke güvenliği artırılmıştır. 


«- Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki önemi artmıştır. 


#- Lozan Anilaşması'ndaki Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran hükümler kaldırılmıştır. 


«> Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliği artmıştır. 
Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) 
Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalarının Ortado- 


ğu'yu tehdit etmesi ve 1934'te İtalya'nın Habeşistan! 
işgali Ortadoğu'da işbirliğini gerekli kılmıştır. 


Bu amaçla 8 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak ve 
Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalanmıştır. Üye 
ülkeler; karşılıklı olarak sınırlara saygılı olmayı, Milletler Cemiyeti'nin kararlarına uymayı, dostluk ve işbirliğini geliştirmeyi kabul etmişlerdir. Ancak Il. Dünya 
Savaşı'nın çıkmasıyla pakt dağılmıştır. 


Hatay'ın Türkiye'ye Katılması (1939 

Kurtuluş Savaşı'nda imzalanan Ankara Antlaşması ile 
Hatay, halkın çoğunluğunun Türkler'den oluşması n&- 
deniyle Suriye'nin yönetiminden farklı olarak özerk bir 
statüsü olması şartıyla Fransa'ya bırakılmış ve Lozan 
Antlaşması'nda da bu durum kabul edilmiştir. 


1936'da Fransa dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 
Suriye'ye bağımsızlık vererek Hatay'ı da Suriye yönetimine bırakmıştır. 3 Temmuz 1938'de Türkiye ve Fransa Hatay'ın toprak bütünlüğünün korunması ve İki 
devletin bölgede 2500 asker bulundurması konusunda anlaşmıştır. 


Atatürk'ün çalışmaları, Milletler Cemiyeti ve Fransa'nın 
da onayıyla 2 Eylül 1938'de yapılan referandum S0- 
nucu Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur. 29 
Haziran 1939'da Hatay Meclisi Türkiye'ye bağlanmak 
istemiş ve Türkiye 30 Haziran 1939'da bu kararı onaylamıştır. 


İ 
| 
| 


TEST - 1 


İkinci Dünya Savaşı yıllarında tarafsızlığını ilan 
eden Türkiye'ye gerek Almanya gerekse Rusya 
ve İngiltere savaşa girmesi için sürekli baskı 
yapmıştır. Fakat, Türk Hükümeti tüm baskılara 
rağmen savaşa girmemiştir. 


Türk Hükümeti'nin bu politikası ile ilgili olarak 
aşağıdaki yorumlarından hangisi yapılamaz? 


A) Savaş ortamında çıkarlarını korumaya çalışmıştır. 

B) Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda hareket etmiştir. 

C) Uluslararası saygınlığı azalmıştır. 

D) Bağımsız bir dış politika izlemiştir. 

E) İzlediği politikalardan taviz vermemiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası ilişkilerde etkinliğini artırdığına kanıt olarak gösterilemez? 


A) Bağımsız devlet anlayışının korunması 

B) Milletler Cemiyeti'ne üye olunması 

G) Balkan Antantı'nın kurulmasına öncülük edilmesi 

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle Boğazların 
Türk egemenliğine girmesi 

E) Batı'yı örnek alan yeniliklerin yapılması 


Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yer alan; 


Ii. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılarak yetkilerinin Türk Devleti'ne devredilmesi, 
11. Türkiye'nin Boğazlara asker yerleştirmesi ve 
boğazları silahlandırabilmesi; © 
NI. Taraflardan birinin her beş yıllık süre sona 
erdiğinde sözleşmenin değiştirilmesi için 
müracaat hakkının olması 


hükümlerinden hangileri Türkiye'nin Boğazlarda hakimiyet sağladığına kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Yainız | 


B) Yalnız il G) iveli 


D) ivelli E) il ve İl 


ç EM | YAYINLARI 


İtalya'nın 1935'te Habeşistan'ı işgal etmesi dünya barışını tehlikeye sokmuştur. 


Bu gelişme karşısında Türkiye'nin; 


1. uluslararası ittifaklara öncülük etme, 
Ii. halkın yönetime katılımını artırma, 
ili. Boğazlar üzerinde egemenliğini güçlendirmeye çalışma 


önlemlerinden hangilerini aldığı savunulabilir? 
B) Yalnız Il 


A) Yalnız | C)ivelli 


D) il vellil E) Lil veli 


Türkiye Cumhuriyeti dış politikada Atatürk'ün 
“Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini esas almıştır. 


Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) Uluslararası ittifaklara üye olunması 

B) Tek parti yönetiminin uygulanması 

C) Komşu devletlerle iyi ilişkilerin kurulması 

D) Sorunlara diplomatik yollarla çözüm aranması 

E) Dünyanın sorunlu bölgelerine barışçıl amaçlarla asker gönderilmesi 


— 23 Haziran 1939'da Hatay Cumhuriyeti Meclisi, Türkiye'ye katılma kararı aldı. 

—7 Temmuz 1939'da TBMM, Hatay Vilayeti'nin 
kurulmasına dair kanunu kabul etti. 

— 23 Temmuz 1939'da yapılan bir törenle Hatay, 
Türkiye'ye katıldı. 


Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Sınırların belirlenmesinde halkın görüşlerinin 
dikkate alındığına 

B) Uluslararası antlaşmalara aykırı hareket edildiğine 

C) Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlediğine 

D) Türkiye'de azınlık haklarının korunduğuna 

E) Hatay'ın bağımsızlığının uluslararası alanda 
tanındığına 


TEST - | 


1923'te Lozan Antlaşması doğrultusunda kurulan Boğazlar Komisyonu, 1936 Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi'yle kaldırılmış ve tüm yetkileri Türkiye'ye bırakılmıştır. 


Buna göre; 


. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği 
artmıştır. 

İL. Lozan Antlaşması geçerliliğini yitirmiştir. 

IN. Türkiye'nin dünya siyasetindeki önemi artmıştır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l C) Yalnız İl 


D) | vellli E) il veli 


Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle, Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye Gumhuriyeti Devleti'ne devredilmiştir. 


Bu durumun sonucu olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilebilir? 


A) Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğinin arimasi 

B) Boğazların stratejik öneminin azalması 

G) Rusya'nın Türkiye'ye bağlılığının artması 

D) Uluslararası deniz ticaretinin gelişmesi 

E) Türkiye'nin savunma harcamalarının azalması 


Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının korunmasının; 


I. siyasi, 
Ii, idari, 
Ii. kültürel, 
IV. askeri 


alanlarından hangilerindeki gelişmelerle daha fazla ilgili olduğu söylenebilir? 


(GENİ YAYINLARI 


10. 


11. 


12. 


Türkiye'nin Musul'un geleceğiyle ilgili halkoylaması yapılması teklifi İngiltere tarafından kabul 
edilmemiştir. 


İngiltere'nin bu teklifi kabul etmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Bölgede serbest bir halkoylamasının yapılamayacağına inanılmasıyla 

B) Türk-ingiliz ilişkilerinin bozulacağından çekinilmesiyle 

GC) İngiltere'nin çok uluslu bir yapıya sahip olmasıyla 

D) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmamasıyla 

E) Bölge halkının çoğunluğunu Türklerin oluşturmasıyla 


Türkiye'nin; 


I. yabancı ülkelerde temsilcilik açma, 
il. uluslararası örgütlere üye olma, 
IN. silahlı kuvvetlerini güçlü tutma 


girişimlerinden hangilerinin dış politikadaki 
gelişmeleri yakından takip etme amacına yönelik olduğu savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! G) Yalnız lil 


D) Ivelll E) il ve lll 


Yeni Türk Devleti dış politikada ülkelerin içişlerine karışmamayı ve rejimleri ne olursa olsun İyi 
ilişkiler geliştirmeyi ilke edinmiştir. 


Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi 
kanıt olarak gösterilemez? 


A) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın 
imzalanması 

B) Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlanması j 

C) Milletler Cemiyeti'ne üye olunması 


TEST «2 


II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İtalya 
saldırgan bir politika takip etmeye başlamışlardır. 


Bu durum karşısında Türkiye'nin; 


. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması, 

li. Balkan Antantı'nın kurulması, 

IN. Hatay'ın Türkiye'ye katılması 


gelişmelerinden hangilerine öncülük ettiği 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) | veli 


D) ivellli E) ill velli 


Lozan Barış Antlaşması'nda, Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da kalmasına karar verilmesinin; 


1. Patrikhane'nin Ekümenik iddiasında bulunması, 
Il. Türkiye'nin Batıyı örnek alan inkılaplar yapması, 
Ii. Nüfus Değişimi Sorunu'nun çözümlenmesi 


gelişmelerinden hangilerine neden olduğu 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) i veli 


D) | velil E) il vellli 


Halklarının büyük bir bölümü Müslüman olan 
Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek 1937'de Sadabat Paktı'nı kurmuşlardır. 
Katılımcı devletlerin bu paktı kurmalarının 
aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez? 


EE YAYINLARI 


4. 


5 Haziran 1926'da İngiltere ile imzalanan Ankara 
Antlaşması'yla Musul Sorunu'nun çözülmesi, Ortadoğu'da barış ortamının oluşmasını ve Türkiye'nin 
Milletler Cemiyeti'ne girmesini kolaylaştırmıştır. 


Buna göre, Ankara Antlaşması'nın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 


A) Misak-ı Milli'nin tam olarak gerçekleşmesinde 

B) Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlemesinde 

C) Türkiye'nin Avrupa'yı örnek olan yenilikler 
yapmasında 

D) Türkiye'nin dış politikada etkinliğinin artmasında 

E) İngiltere ile yeni sorunların yaşanmasında 


1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle “Boğazlar 
Komisyonu” kaldırılarak, boğazlar Türk egemenliğine bırakılmış ancak, ticaret gemilerinin geçişi 
eskisi gibi serbest olmuştur. 


Buna göre Türk Hükümeti'nin aşağıdaki alanların hangisinde güç kazandığı savunulabilir? 
A) Dini 


B) Siyasi C) Hukuki 


D) Ekonomik E) Sosyal 


Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasında iyi ilişkilerin kurulmasında; 


I. Nüfus Mübadelesi Sorunu'nun iki devletin isteği doğrultusunda çözülmesi, 
II. Dostluk Antlaşması imzalanması, 
IN. Balkan Antantı'nın kurulması 


D) Halifeliğin kaldır İ A) Ulusl lard n gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu sa- 
A) iveli B) Ivellll C) Ii ve lll ) Ha e iğin aldırılması e ) a e ak arı arışgı yollardan çözme vunulabilir? 
E) İngiltere ile Ankara Antlaşması'nın imzalan- B) Birbirlerinin bağımsızlığını tanıma 
D) Ive IV E) ili ve IV masi ©) Meyiinacı Ge mieigie Ker ortak eyi etme A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Ive 
Sm a de, ee yil ame la dde nr Sa — A i D) Arap milliyetçiliğinin güçlenmesini önleme 
1-C 2-E 3-C 4-C 5-B 6-A 7-D 8-A 9-D 10-E 11-D E) Birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olma D) ii ve ill E)L H ve İli 


Me erin! 


TEST - 2 


7. Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 9. 
Şubat 1934'te Balkan Antantı'nı imzalayarak; 
birbirlerinin sınırlarını karşılıklı olarak garanti altına aldıkları gibi, birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle siyasi antlaşma yapmamayı da kabul etmişlerdir. 


Bu bilgilere göre, Balkan Antantı'na üye ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulasılamaz? 


A) Dış politikada birlikte hareket ettiklerine 

B) Birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarına 

C) Benzer rejimlere sahip olduklarına 

D) Sınır güvenliklerini korumayı amaçladıklarına 

E) Yayılmacı siyaset izleyen devletlere karşı önlem aldıklarına 


a 
© 


| 8. İl. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle İsmet İnönü, “Savaş zamanının tedbir gerektiren darlıkları kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir.” demiştir. 


EMİ YAYINLARI 


Buna göre, Il. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de meydana gelen; 


. yeni partilerin kurulmasına dair kanun çıkarılması, 
li. Kore'ye asker gönderilmesi, 
NI. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli 
seçim sistemine geçilmesi, 
IV. Birleşmiş Milletlere üye olunması 


gelişmelerinden hangilerinin İsmet İnönü'nün yukarıdaki sözlerini doğrular nitelikte 
olduğu savunulabilir? 


A) | veli B) i veli C) iveiV 


D) Il ve IV E) 1, lil ve IV 


Türkiye'nin Yunanistan'la Nüfus Mübadelesi Soz 
runu'nu çözmesi, 1934'te Yugoslavya ve Ra. 
manya'nın katılımıyla Balkan Antantı'nın kurulmasında etkili olmuştur. 


Bu bilgiye dayanılarak; 


. Balkanlarda siyasi birlik sağlanmak isten. 
miştir. 
Ii. Türkiye ve Yunanistan Balkanların güçlü 
devletleridir. 
ML. Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi, diplomatik faaliyetleri geliştirmiştir. 


yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 


A) Yalnız | B) Yalnız |l C) | veli 


D) | veli E) Il veli 


. —Menirö Boğazlar Sözleşmesi'yle Boğazların 


| 

| 

| 

yönetiminin Türkiye'ye birakılması, İ 
— Fransa ile Türkiye arasında varılan bir mutabakat sonucunda Hatay'ın anavatana katılmasının sağlanması | 

Bu gelişmelere bakılarak, Türkiye Cumhuri- | 
yeti'yle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi 

yapılamaz? | 


A) Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunlara çözüm aradığı 

B) Dış politikadaki etkinliğini artırdığı 

C) Uluslararası sorunlarını: barışçıl yollarla çözüme kavuşturduğu 

D) Toprak bütünlüğünü sağladığı 

E) Yayılmacı bir politika izlediği 


(c ZA 3D 4D oo 5-B 6-E 


TÜRKİYE'DE İNKILAP 
HAREKETLERİ 


İİ YAYINLARI 


İNKILAPLAR 
Atatürk İnlataplarının Amaçları 
e> Toplumsal eşitliği sağlama, 
« Demokrasinin yerleşmesini sağlama, 
«> Türkiye'yi çağdaş ülkeler düzeyine ulaştırma, 
e> Ulusal egemenlik anlayışını gerçekleştirme, 


e> Çağın gereklerini karşılayamayan kurumların 
yerine yeni kurumlar oluşturma, 


e> Laik devlet düzenine geçme. 


Musiafa Kemal Atatürk 


Hukuk Alanındaki İnkılaplar 


Bireylerin karşılıklı saygı prensibiyle barış içinde yaşayabilmesi için oluşturulan kurallara “hukuk” denir. 


Osmanlı Devleti'nde hukuk sisteminin temeli İslam dinine dayandırılmıştır. Eski Türk gelenekleri ise İslam 
hukukuyla çelişmiyorsa “örfi hukuk” adı altında uygulanmıştır. Gayrimüslimler ise, dini konularda bağlı bulundukları dini kurumlar tarafından yargılanmışlardır. 
Bu nedenle Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği yoktu. 


XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesindeki Gayrimüslimlerin 
haklarının genişletilmesini isteyen Batılıların baskıları 
nedeniyle hukuk alanında düzenlemeler yapılmış; baül tarzı mahkemeler açılmış ve Gayrimüslimlere ayrıcaliklar tanınmıştır. Bu durum ülkede yaşanan hukuk 
kargaşasını iyice artırmıştır. 


ÇE YAYINLARI 


Tİ 77 


XIX. yüzyılın sonlarında İslami kanunları çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek amacıyla kira, kefalet, gasp, hibe, şirket kurma vb. konuları içeren Mecelle denilen hukuk kitabı oluşturulmuştur. 


XIX. yüzyılda Tanzimat ve Islahat fermanlarının yayımlanması, Avrupa tarzı mahkemelerin açılması ve Kanun-ı 
Esasi'nin kabul edilmesi çalışmaları da hukuk alanındaki kargaşayı önlememiştir. Bu nedenle yeni Türk Devleti, çağdaş ve laik bir hukuk sistemi kurmak amaciyla köklü yeniliklere gitmek zorunda kalmıştır. 


Hukuk Alanındaki İnkılapların Amaçları 
e Laik hukuk anlayışını uygulama, 
> Çağdaş bir hukuk sistemi oluşturma, 
e Kadın erkek eşitliğini sağlama, 


&> Hukuk birliğini sağlama. 


Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926) 
Osmanlı Devleti'nde erkeğin üstünlüğünü esas alan 
hukuk anlayışı vardı. Laik sistemde ise bu farklılıklar 
kabul edilemezdi. Dini kurallara göre düzenlenen Mecelle Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni kanunu olamazdı. Bu amaçla, Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan 
medeni kanunlar incelenmiş ve İsviçre Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmiştir. 


İsviçre Medeni Kanunu'nun Seçilme Nedenleri 


> Avrupa'da hazırlanan en son medeni kanun olması ve her türlü yenilikleri içermesi, 


& Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi, 
e Demokratik olması, 

& Kadın erkek eşitliğine dayanması, 

> Laik bir anlayışla düzenlenmiş olması. 


Medeni Kanun'un Kabulünün Sonuçları 


«> Resmi nikah zorunlu hale getirilmiş ve böylece 


evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır. 


«> Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilerek Türk ailesi 


modem bir yapıya kavuşturulmuştur. 


“> Mirasta ve şahitlikte kadın erkek eşitliği sağlan- 


mıştır. 


«> Boşanma hakkı düzenlenmiş ve kadınların bu ko- 


nudaki hakları genişletilmiştir. 


« Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanına- 


rak sosyo-ekonomik alanda kadın erkek eşitliği 
sağlanmıştır. 


«- Toplumsal hayatın çağdaş kurallara göre düzenlenmesi üzerine Gayrimüslim halk, Lozan Anilaşması'nın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk Medeni Kanunu'na uymak istemişlerdir. 


« Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona ermiştir. 


“- Türkiye'de hukuk birliği sağlanmıştır. 
«» Laik hukuk anlayışı benimsenmiştir. 


.. ; 


Hukuk Alanındaki Diğer Düzenlemeler 

Diğer konularda da Avrupa'da uygulanmakta olan 
hukuk sistemleri incelenmiş ve uygun olanlar alınarak 
Türk Hukuk Sistemi'ne kazandırılmıştır. Böylece; 

«- 8 Mayıs 1928'de İsviçre'den Borçlar Kanunu, 

«> 10 Mayıs 1928'de Almanya'dan Ticaret Kanunu, 


« 1 Temmuz 1928'de İtalya'dan Ceza Kanunu alınarak uygulanmaya başlanmıştır. 


Medeni Kanun Türk kadınlarına siyasi haklar vermemiştir. Kadınlara 1930'da belediye seçimlerine 
katılma, 1933'te muhiar seçme seçilme, 1934'ie 
milletvekili seçme seçilme hakkı tanınmıştır. 


Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 

Osmanlı Devleti'nde XVIl. yüzyıldan itibaren eğitim 
sisteminde büyük bir yozlaşma başlamıştır. Fenni ve 
teknik bilgilerin öğretilmesinin gözardı edilmesiyle bu 
alanlardaki gelişmelerin önüne geçilmiştir. 


XIX. yüzyılda kız ve erkek öğrencilere ilköğretim Z0- 
runluluğu getirilmesine rağmen, başarıyla takip edilememiştir. Eski eğitim kurumlarının yanında Avrupa tarzı okullar açılmış, yabancı devletlerin Osmanlı ülkesinde okullar açmasına izin verilmiştir. Fakat bunlar eğitimde ikiliğe ve kültür çatışmalarına neden olmuştur. 


Eğitim Alanındaki İnkılapların Amaçları 
e> Laik ve çağdaş eğitime geçme, 
«> Eğitimde birliği sağlama, 
e Eğitim alanında kız erkek eşitliğini sağlama, 
«> Teknik eleman yetişmesini sağlama, 
e> Eğitimi kolaylaştırma ve yaygınlaştırma, 
e- Eğitimi millileştirme. 


(EE YAYINLARI 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mari 1924) 


-» Dini ve siyasi amaçlı eğitim verilmesi önlenmiştir, 


«> Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlanarak bu alanda birlik sağlanmıştır. 


> Medreseler kapatılarak laik eğitim anlayışına geçilmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. 


Medreselerin Kapatılması 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda medreselerin kapatılması ile ilgili açık bir ifade olmamasına rağmen, çağdaş ve bilimsel eğitime geçilmesiyle medrese eğitimi 
de kendiliğinden son bulmuştur. 


VMiaarit Teşkilatı kaklkında Kanun (2 Mari 1926) 
Ülkede ilkokul, lise ve yükseköğrenimin belli esaslara 
göre düzenlenmesi için 2 Mart 1926'da Maarif Teşkilatı Kanunu (Eğitim Sistemi Kanunu) kabul edilmiştir. 
Bu kanun ile; devletin izni olmadan okul açılamayacağı, okullarda hangi derslerin ne şekilde okutulacağı, okullarda dini ve siyasi sembollerin kullanılmayacağı belirtilerek eğitim müfredatı yeniden düzenlenmiştir. Yine bu kanun ile Yabancı Okullarda kültür 
derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmasına ve bu okulların Türk müfettişler tarafından 
teftiş edilmesine karar verilmiştir. — 


Yeni Türk Harilerinin Kabulü (1 Kasım 1928) 


Türkçe'nin kolayca okunup yazılabilmesi için Arap alfabesi yerine batılı devletlerin kullandığı Latin alfabesinin kullanılması kararlaştırıldı. Böylece, yazı alanında da batılı devletlerle aynı temelde buluşulmuş oldu. 


Latin harflerinin kabul edilmesiyle; 


» Batılılaşma alanında önemli bir adım atılmış, 


hi 


» Okuma yazma daha da kolaylaşmış, 


Ki 


i 


- Avrupa ile bilgi ve kültür aktarımı kolaylaşmış, 


-- Basılan kitap sayısı artimıştır. 


Yeni Türk alfabesi, ilkokullarda hemen öğretilmeye 
başlanmıştır. Atatürk, 24 Kasım 1928'de bir grup öğrenciye yeni Türk alfabesini anlatmıştır. İlkokul çağın! 
aşmış kişiler ise açılan halk (millet) mekteplerinde yeni Türk alfabesini öğrenmişlerdir. 


Atatürk Yeni Türk Harilerini Öğretirken 


Z 


Türk Tarin Kurumu'nun 
Osmanlı Devleti'nde yazılmış olan tarih kitapları, İslam tarihi ya da Osmanlı tarihi özelliklerini taşımakta 
ve İslamiyet'in kabulünden önceki Türk devletlerinden bahsetmemekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devlet'nde “ümmetçi ve salianatçı tarih anlayışı” vardı. 


Atatürk, Türk tarihinin İslamiyet'in kabulünden sonraki 
dönemle veya Osmanlı dönemiyle sınırlandırılamayacağını, daha önceki dönemlerde Türklerin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunun ortaya konularak, Türk tarihinin din ve hanedan motiflerine bağlı kalmaksızın bir 
bütün olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu amaçla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. 


Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nun şu konuları aydınlatmasını istemiştir: 


> Türk kültürünün en eski uygarlıklardan biri olduğunun ispatlanması, 


> Türk tarihinin bir hanedan ya da din tarihiyle sınırlandırılmayıp, milli tarih anlayışıyla araştırılması, 

» Türklerin dünya medeniyetine -katkılarinin belirlenmesi, 


> Yabancıların Türk yurdu üzerindeki emellerinin 
önlenmesi, 


> Türklerin sarı ırktan olduğu ve her türlü gelişmeden 


Bu çalışmalar ümmeiçi ve hanedancı tarih anlayışı 
yerine “milli tarih anlayışına geçilmesini sağlamıştır. 


YAYINLARI 


Mİ 


iy ydi 


Toplum hayatında kullanılan dilin, toplumun gerçek 
anlamda bağımsızlığının bir göstergesi olduğuna inanan Atatürk, Türk dilinin gelişmesini sağlamak için 12 
Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur. 


- Yabancı kelimelerin kullanımdan çıkarılarak 
Türkçe kelimelerin yaygınlaşmasını sağlama, 


- Yazı ve konuşma dilinin aynı olmasını sağlama, 


Türkçe'nin zenginliğini ortaya koyarak Türk 
dilinin dünya üzerindeki saygınlığını artırma, 


- Milli bir dil politikası oluşturma, 


Türkçeyi bilim dili haline getirme. 


Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün 


milliyetçilik ilkesi doğrultusunda kurulmuşlardır. 


1924'te Güzel Sanatlar Akademisi açılmış, Darülfünun'un 


yerine 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Ankara'da Hukuk Mektebi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, 
Yüksek Ziraat Enstitüsü, Milli Musiki ve Temsil Akademisi (Devlet Konservaturı) ve Mülkiye Mektebi açılmıştır. 


1928 yılında her yaştan kişiye okuma yazma öğretmek amacıyla ivlillet Viektepleri açılarak eğitim seferberliğine gidilmiştir. 


Atatürk Öğrencilerle Birlikte 


Toplumsal Alandaki İnkılaplar 


Toplumsal Alanda Yapılan İnkılapların Amaçları 


«> Türk toplumunu Batılı toplumlarla aynı amaçlar 
doğrultusunda yönlendirme, 


«> Türk milletini görünüş olarak da batılı ülkelerin 
halklarıyla yakınlaştırma, 


«> Toplumsal alanda laikleşmeyi sağlama, 
«> Soy veya mesleklerden doğan ayrıcalıkları kaldırma, 
«> Resmi kayıtların düzenli tutulmasını sağlama, 


»» Ekonomik alanda da Türk toplumunun Batılılaşmasını sağlama. 


Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması 

(30 Kasım 1925) 

Osmanlı toplumunda tekke, zaviye ve türbeler önemli bir yer tutmaktaydı. Fakat bunların bir çoğu asıl görev ve amacından uzaklaşmış, halkın dini duygularını 
sömüren kişilerin eline geçmişti. 


Atatürk, toplumun akılcılığına gölge düşüren bu kurrumların kaldırılmasını savunmuştur. Bu amaçla 30 
Kasım 1925'te alınan kararla tekke, zaviye ve türbeler 
kapatılmış, böylece toplumsal alanda laikleşme adına önemli bir adım atılmıştır. 


Aynı kanun ile “şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyyitlik, müritlik, çelebilik, emirlik, türbedarlık” gibi unvanlar da yasaklanmıştır. 


Kılık Kıyafetin Düzenlenmesi 


Osmanlı Devleti'nde her dinin mensupları kendilerine 
has kıyafetler giymekteydi. Bu yönüyle toplumda genel bir kıyafet birliği yoktu. 


Türk toplumunun görünüş olarak çağdaş batılı toplumlara benzemesi ve bu alanda da birliğin sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. 


25 Kasım 1925 tarihli “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun” ile Türk erkeklerinin fes ve benzeri başlıklar yerine başlık olarak şapka giymesi kararlaştırılmıştır. 


3 Aralık 1934'te tarihli “Dini Kıyafetler Hakkındaki Kanun” ile din ve mezhep temsilcilerinin (Diyanet İşleri 
Başkanı, Rum ve Ermeni Patrikleri ile Yahudi Hahambaşı) dışındaki kişilerin mabedler ve ayinler dışında 
dini kıyafetlerle dolaşmaları yasaklanmıştır. 


İBENİ YAYINLARI 


Ta Yaa 


Atatürk, Türk kadınının kıyafeti ile ilgili özel bir yasa çiz 


karmamış ve bu konudaki değişimi doğal akışına bı. . 


rakmıştır. Türk kadını zaman içinde modern ve uygar 
kıyafetleri kendiliğinden benimsemiştir. 


Atatürk Şapkayı Türk Halkına Tanıtırken 


Soyadı Kanunu'nun Kabulü (21 Haziran 1934) 
Osmanlı Devleti'nde soyadı kullanılmadığı için resmi 
işlemlerde büyük sorunlar yaşanmaktaydı. Aynı ismi 
taşıyan kişilerin nüfus işlerinde, tapu, alım satım,miras konularında sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Bu nedenle soyadı kanununun çıkarılması Batı ile yakınlaşmanın yanında, toplumsal bir ihtiyaç haline gelmişti. 


21 Haziran 1934 tarihli “Soyadı Kanunu” na göre; her 
aile bir soyadı alacak, soyadları Türkçe olacak, üstünlük ifade eden, gülünç ya da ahlaka aykırı kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı. 


24 Kasım 1934'te Meclis, aldığı bir kararla Mustafa 
Kemal Paşa'ya “Atatürk” soyadını vermiştir. Yine aynı 
yıl çıkarılan bir yasayla “Ağa, hacı, hoca, hafız, hocaefendi, bey, beyefendi, paşa, molla, zade, hanım, hanımefendi” gibi unvanlar kaldırılmış, Osmanlı döne- 
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E 
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“NÜFUS 993814.nymaralı nüfus köğidi — Aile ismi: At 
KÂĞIDI — türk. Adı: Kemal. Doğum tarihi: 1881... Bu nüfi 


Atatürk'ün Nüfus Cüzdanı 


Takvimi, Saai ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler 
Toplumsal faaliyetlerde ve ekonomik işlerde batılı 


devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla takvim ve ölçülerde düzenlemeler yapılmıştır. 


26 Aralık 1925'te “Miladi Takvim”in kullanılması kararlaştırılmıştır. 1 Ocak 1926'dan itibaren Miladi Takvim 
Türkiye'de kullanılmaya başlanmıştır. 


Uluslararası saat ölçüleri de 1 Ocak 1926'dan itibaren 
uygulanmaya başlanmıştır. 


1 Nisan 1931'de uzunluk ve ağırlık ölçülerinde de değişiklikler yapılmıştır. Uzunluk ölçüsü olarak metre, 
ağırlık ölçüsü olarak da kilogram kabul edilmiştir. 


1935'te hafta sonu tatili Cuma'dan Pazar gününe alınmıştır. 


Ekonomik Alandaki İnkılaplar 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında ekonomik 
alanda büyük bir sıkıntı yaşanmaktaydı. Hammadde ve 
doğal kaynaklar ya işletilemez haldeydi ya da işletme 
hakkı yabancılara verilmişti. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı milli ekonomiyi büyük oranda sarsmıştı. 


Ekonomik Alanda Yapılan Düzenlemelerin Amaçları 

-» Ekonomik bağımsızlığı sağlama, 

-> Sanayiyi geliştirerek modern araçları ve tesisleri 
ülkeye kazandırma, 


» Ekonomide millileşmeyi gerçekleştirerek yabancı 
sermayeye bağımlılığı ortadan kaldırma, 


- Sanayi dallarını devlet koruması altına alma, 
» Girişimci çalışmaları (özel teşebbüsü) destekleme, 


Batıdaki ticari düzenlemeleri Türkiye'ye kazandırma. 


İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) 

Türkiye'de ekonomik alanda faaliyet gösteren her 
meslek grubundan temsilciler Türkiye'nin ekonomik 
durumunu görüşmek üzere İzmir'de toplanmıştır. Çiftçi, sanayici, tüccar ve işçi kesimlerinden toplam 1135 
kişinin katıldığı bu kongredeki görüşmelerin sonucunda Misak-ı İktisadi (Ekonomik Yemin) kabul edilmiştir. 


Kongre'nin açılış konuşmasında Mustafa Kemal, “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, 
ekonomik zaferlerle taçlandırılamazlarsa, kazanılacak 
başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.” demiştir. 


ÇE vavıntarı 


Misak-ı İktisadi Kararları 

- Yerli malı kullanılması sağlanmalıdır. 

>» Teknik eğitim geliştirilmelidir. 

“» Hammaddesi yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalıdır. 

«» Küçük imalattan büyük işletmelere geçilmelidir. 

«> Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır. 


« Özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımlar 
devlet eliyle gerçekleştirilmelidir. 


»» Demiryolu inşaatı programa bağlanmalıdır. 


«e» Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalıdır. 


Tarım Alanındaki Düzenlemeler 

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tarım alanındaki gelişmeler izlenemediği için tarımsal üretim büyük oranda azalmıştı. Alınan vergiler ise üretime göre 
ağırdı. 17 Şubat 1925 tarihli kanunla bütçe gelirinin 96 
40'ını oluşturan Aşar Vergisi kaldırılarak yerine Arazi 
Vergisi konuldu. 


Daha sonraki yıllarda çiftçiye kredi sağlamak amacıyla Ziraat Bankası'nda düzenlemeler yapılmıştır. 


Traktör kullanımı teşvik edilmiş, Tarım Kredi Kooperatifleri (1924) ve Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933) kurulmuştur. Örnek devlet çiftlikleri kurulmuş ve tohum 1slah istasyonları açılmıştır. 1929 yılında topraksız köylüye toprak dağıtılması amacıyla başlatılan Toprak 
Reformu'ndan ise istenilen sonuç alınamamıştır. 


Ticaret Alanındaki Düzenlemeler 


1924'te işverenlere kredi sağlamak amacıyla İş Bankası kurulmuştur. 


30 Haziran 1930'da Merkez Bankası kurularak sermaye akışı denetim altına alınmış ve piyasa güvenliği 
sağlanmıştır. 


Atatürk Dönemi'nde Basılan 5 Türk Lirası 


28 Mayıs 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edilerek özel teşebbüse destek verilmek istenmiştir. 


1929 yılında ithalat mallarından alınan gümrük tarifeleri yükseltilerek, yerli üretimin ithal sanayi mamülleriyle rekabet etmesi kolaylaştırılmıştır. 


Üç beyaz (şeker, un, pamuk) ve üç siyah (kömür, demir, petrol) projesi uygulamaya konulmuş fakat istenilen başarı elde edilememiştir. 


Bunun en önemli nedenleri şunlardır: 


« Özel sektörün elinde yeterli sermaye birikiminin 
olmaması, 

-- Teknik bilgi ve eğitilmiş insan yetersizliği, 

«-- Devletin 1929'a kadar yerli sanayiyi dışa karşı yeteri kadar koruyamaması, 


«- 1929'daki dünya ekonomik bunalımının Türkiye'yi 
de etkilemesi. 


1934'te planlı ekonomiye geçilmiştir. 1934 - 1939 yılları arasını kapsayan |. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konularak özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımlar devlet eliyle yapılmaya çalışılmıştır. 
1937'ye kadar demir, cam, kağıt üretimi için bir çok 
fabrika açılarak ülkeye giren ithal mallar yüzde elli 
oranında azaltılmıştır. 


1939'da kabul edilen ii. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ise İl, Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. 


Sümerbank (1933) ve Etibank (1935) yeni sanayi tesislerinin kurulmasında önemli görevler üstlenmiştir. 
1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur. 


Ulaşım Alanındaki Düzenlemeler 
Demiryolları 


Osmanlı Devleti'ndeki demiryollarının bir çoğu yabancı ülkelere “yap, işlet, devret” sistemiyle inşa ettirilmiş olduğu için, Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryollarının bir çoğu yabancı şirketler tarafından işletiliyordu. 


İSİNİ YAYINLARI 
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Türkiye, bu şirketlerden işlettikleri demiryollarını sa. 
tın alarak millileştirmiştir. Ayrıca tamamen yerli sermaye kullanılarak 1938'e kadar 3360 km demiryolu ya. 
pılmıştır. 


Atatürk Sabiha Gökçen İle Elazığ Tren Garında 


Karayolları 


Cumhuriyetin ilk yıllarında karayolu ulaşımının güçlükle yapılabilmesi, üreticilerin mallarını şehirlere taşımasını zorlaştırmakta; bu durum ticaret, sanayi ve tarımsal çalışmaları olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu 
nedenle yeni yollar yapılmış, böylece taşımacılık canlandırılarak ekonomik faaliyetler kolaylaştırılmıştır. 


Denizyolları 


Osmanlı Devleti'nde yabancı şirketlerin Türk denizlerinde taşıma hakkı kazanmaları Türk deniz taşımacılığını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı. 1 
Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile; 
Türk sularında taşıma hakının Türklere ait olduğu ilan 
edilmiştir. 


Bu kanunun kabul edildiği 1 Temmuz günü, günü- 


müzde “Denizcilik Bayramı” olarak kutlanmakiadır. 


Denizlerde yolcu taşımacılığı, kamu hizmeti olarak 
görülmüştür. Bu nedenle Türk devleti, Türk karasularında yolcu taşıma hakkını kendi tekeline almış, yük 
taşıma konusunda ise özel teşebbüsle birlikte hareket etmiştir. 


TEST - 1 


Türkiye Cumhuriyeti'nde 1934 yılında çıkarılan 
bir kanunla, yurt savunmasında gösterilen başarılar karşılığı verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı yöneticilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri taşımak yasaklanmıştır. 


Bu kanunun; 


1. Batı kültürüne geçişi kolaylaştırma, 
Ii. ayrıcalıksız, sınıfsız ve kaynaşmış bir toplum 
oluşturma, 
il. Osmanlı dönemini hatırlatıcı etkenleri ortadan kaldırma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) | veli 


D) Ive lll E) il veli 


Türkiye Cumhuriyeti'nde laik devlet düzenine 
geçilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? 


A) Gençlerin siyasal hayata katılmasını 

B) Yönetim şeklinde yeni arayışlara gidilmesini 
GC) Cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesini 
D) Bazı geleneklerin korunmasını 

E) Meclisteki gruplaşmaların önlenmesini 


Yeni Türk Devleti'nde sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta ikiliklere neden olan uygulamalar 
kaldırılmıştır. 


Bu doğrultuda aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin hayata geçirildiği savunulamaz? 


A) Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi Yasası'nın 
çıkarılması 

B) Türk Dil Kurumu'nun açılması 

C) Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlanması 

D) Ölçü ve tartılarda değişikliğe gidilmesi 

E) Şapka Kanunu'nun çıkarılması 


İREM YAYINLARI 
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4. 


Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen; 


— elli bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine, yirmi bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi, 

— kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, 

— tek dereceli seçim sisteminin uygulanması, 

— çok partili demokrasiye geçilmesi 


gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 


A) Ulusal bağımsızlığın sağlanmasına 

B) Laik yönetim sistemine geçilmesine 

C) Demakratik yönetim anlayışının güçlenmesine 
D) Ekonomik gelişmelerin önünün açılmasına 
E) Anayasal düzene geçilmesine 


“Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve saygın bir 
ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne denli zengin ve varlıklı 
olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar toplumlar karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez.” 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Atatürk'ün bu sözüyle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? 


A) TBMM'nin açılması 

B) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması 

C) Saltanatın kaldırılması 

D) Cumhuriyetin ilan edilmesi 

E) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi 


Bir ülkede demokratik ortamın oluşturulması; 


I. bağımsızlık, 
II. millet egemenliği, 
IN. kanun üstünlüğü, 
IV. güçler birliği 


ilkelerinden hangilerinin varlığına bağlıdır? 


A) iveli B)ivellli CO) il ve V 


Dj) i,ilvelii Eyi, ili ve V 


il 
i 
i 
i 


TEST - | 


7. 


Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra, duygu ve 
düşüncede birleşen bir toplum yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 


Bu amaca; 


. bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, 
Ni. çıkartılan kanunlarla halkın yatırımlara teşvik 
edilmesi, 
Ii. tekke, zaviye ve medreselerin kapatılması 


yeniliklerinden hangilerinin katkı sağladığı 
savunulabilir? 


10. 


Atatürk, Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra 


Türk toplumunu çağdaşlaştırmak için toplumsa| 


alanda birçok yeniliğe öncülük etmiştir. 
Atatürk'ün bu girişimlerinin; 


I. vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata 
katılımını sağlama, 
Il. gelenekleri ön plana çıkarma, 
IN. toplumdaki ayrıcalıkları ortadan kaldırma 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu sa. 
vunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)iveli 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) iveli 
D) | ve İli E) Il ve ili 
D) ivelil E) il velil 
11. — Öğretimi Birleştirme Kanunu ile yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 
Atatürk'ün “Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki — Türkiye'deki azınlıklar; Lozan Antlaşması'yla 
onun karşısında zincirler erir, tac ve tahilar ya- £ sahip oldukları haklardan, Türk Medeni Kanunar, yok olur.” sözü ile aşağıdakilerden hangi- | nu'nun kabul edilmesiyle vazgeçmişlerdir. 
si arasında bir bağlantı kurulamaz? z 
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan han- 
A) Siyasal partilerin kurulması El gisine ulaşılamaz? 
B) Saltanatın kaldırılması 
C) TBMM'nin açılması A) Halkın yönetime katılımı artmıştır. 
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi B) Hukuk birliği sağlanmıştır. 
E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi G) Eşitlik anlayışı önem kazanmıştır. 
D) Eğitimde devlet denetimi artmıştır. 
E) Bazı ikili uygulamalara son verilmiştir. 
Halkın temel ihtiyaç maddelerini üretecek özel İli : 
sanayi kuruluşlarının kurulması amacıyla 28 Ma- La lee 
yıs 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış, Zirai Banlkağı GdEli ee e i 
ancak kanundan beklenen sonuç alınamamıştır. i li e Monivenlimei 
Il. aşar vergisinin kaldırılması, 
Bu duruma etki eden nedenler arasında aşa- IN. tarımda makineleşmenin teşvik edilmesi 
ğıdakilerden hangisi gösterilemez? 
uygulamalarından hangilerinin tarımsal üreti- 
A) Tek parti yöngtiminin sürdürülmesi mi kalayıasalen ve artırmaya yönelik olduğu 
B) Teknik bilgi ve eleman yetersizliğinin olması bakim 
C) Sermaye birikiminin olmaması 
D) Dünyada ekonomik bunalımın yaşanması di lie el 
E) Halkın gelir seviyesinin düşük olması D) Ii velii E) iL ilvellli 
2-C 3-B 4-C 5-B 6-D 7-D 8-E g-A 10-D 11-A 12-E 
giz EMS 
NN A Ni 2024 — 


| 


* A) Yalnız | 


TEST - 2 


1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde 
alınan kararlardan bazıları şunlardır: 


Ii Hammaddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır. 
Il. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. 
IN. Eİ işçiliğinden ve küçük imalattan fabrikaya 
ve büyük işletmelere geçilmelidir. 


Bu kararlardan hangileri doğrudan ulusal 
ekonominin kurulmasına yöneliktir? 


B) Yalnız İl GC) Ii veli 


D) | vellil E) li veli 


Yeni Türk Devleti'nde dil çalışmaları yapılırken, 
“Yabancı kelimelerin yerine, halk ağzından ve 
yazılı kaynaklardan alınan kelimelerle, Türkçenin kendi kurallarına göre türetilmiş kelimeleri 
getirme” ilkesi esas alınmıştır. 


Bu çalışmaların; 


I. Türkçeyi geliştirme, 

Ii. Türk dilini yabancı kültürlerin etkisinden kur- 
. İarma, 
IN. Avrupa ile ilişkileri geliştirme 


amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lll 


D) Ive E) il ve İl 


Türk Medeni Kanunu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlara uygulanabilir 
olmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir? 


A) Laik hukuk kurallarının uygulanmasını 

B) Ulusal kültürün korunmasını 

GC) Yönetimle yargının birbirinden ayrılmasını 
D) Ticari faaliyetlerin gelişmesini 

E) Mülki idarelerin denetlenmesini 


İBNİ YAYINLARI 


Atatürk, “Demokrasi, milletin tamamının aynı zamanda yöneten olabilmesi, devlet idaresini yalnız milletin üstlenmesidir.” demiştir. 


Yeni Türk Devleti'nde görülen; 


I. çok partili hayata geçişin sağlanmaya çalışılması, 
Il. kadınlara siyasi hakların verilmesi, 
Ii. Medeni Kanun'un kabul edilmesi 


gelişmelerinden hangilerinin, Atatürk'ün yukarıdaki sözüyle ilgili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l| CO) iveli 


D) | velil E) İl ve İİ 


Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ülkede 
yeterli sermaye birikiminin olmamasının aşağıdakilerden hangisini gerekli hale getirdiği 
savunulamaz? 


A) Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanmasını 

B) Ulusal bankaların kurulmasını 

C) Aşar vergisinin kaldırılmasını 

D) Küçük işletmelerin desteklenmesini 

E) Devletçilik ilkesinin uygulanmasını 


Demokrasinin en belirgin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. 


Atatürk'ün bu sözünün aşağıdaki durumlardan hangisiyle bağdaştığı savunulamaz? 


A) Seçimlerin belli aralıklarla yapılması 

B) Siyasi partilerin kurulması 

C) Her vatandaşın oyunu özgür iradesiyle kullanabilmesi 

D) Seçmen yaşının düşürülmesi 

E) Seçmenlere vergi verme zorunluluğunun 
getirilmesi 


TES x2 


Türk İnkılabı'nın bazı özellikleri şunlardır: 


I. Halk hareketi sonucunda gerçekleşmiştir. 
Ii. Esaret altındaki milletlere örnek olmuştur. 
Ii. Akıl ve bilimi kendine rehber edinmiştir. 


Bu özelliklerin demokrasi, laiklik ve evrensellik kavramları ile ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? 


Demokrasi Laiklik Evrensellik 


Türkiye Cumhuriyeti'nde görülen aşağıdaki 
yeniliklerden hangisinin Batılı ülkelerle siyasi veya ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik olduğu savunulamaz? 


A) Miladi Takvim'in kabul edilmesi 

B) Milletler arasi rakamların yürürlüğe girmesi 
C) Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması 
D) Halifeliğin kaldırılması 

E) Erkan-ı Harbiye Vekaletliği'nin kaldırılması 


TBMM'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin inkılap hareketlerinin 
önünü açtığı savunulabilir? 


A) Saltanatın kaldırılması 

B) Ankara'nın başkent yapılması 

C) Cumhuriyetin ilan edilmesi 

D) Eğitimin Birleştirilmesi Yasası'nın kabul edilmesi 

E) Medeni Kanun'un kabul edilmesi 


İENİ YAYINLARI 


10. Türkiye'de Medeni Kanun'un kabulüyle geti. 


11. 


12. 


rilen; 


|. tek eşle evlilik, 
Il. resmi nikah, 
Ii. mirasta eşitlik 


zorunluluklarından hangilerinin sosyal hayat. 
ta kadınların etkinliğini artırdığı savunulabilir? 


A) Yalnız! B) Yalnız Il GC)! veli 


D) | ve hil E)Lilvelil 


Yeni Türk Devleti, i Temmuz 1926'da çıkardığı 
Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında taşımacılik hakkının Türklere ait olduğunu ilan etmiştir. 


Bu uygulama Yeni Türk Devleti'nin öncelikle 
aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? 


A) Demokratik olma 

B) Ulusçu olma 

C) Laik olma 

D) Antlaşmalara bağlı kalma 

E) Anayasal yönetime sahip olma 


Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye birikiminin olmamasının aşağıdakilerden hangisini zorunlu kıldığı savunulabilir? 


A) Devletin elindeki arazilerin köylüye dağıtılmasını 
B) Temel hizmetlerin devlet eliyle yürütülmesini 
C) Yabancılara ait işletmelerin satın alınmasını 
D) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe konulmasını 
E) Aşar vergisinin kaldırılmasını 
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Dülük 


ATATÜRK İLKELERİ 


YÜ YAYINLARI 


ATATÜRK İLKELERİ 


Atatürkçülük Milletimizin bağımsızlığa sahip olması, 
devletin milli egemenlik esasına dayandırılması, mik 
letimizin ve değerlerinin muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması, milletimizin huzur ve refaha sahip olması amaçları ile devlet, düşünce ve ekonomik hayatla toplumun diğer ihtiyaçlarına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkelerdir. 


Atatürk Yurüçi Temaslarında 


Atatürkçülük'ün Nitelikleri 

Milletimizin tarihsel gelişiminin doğurduğu ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır. 

«> Bağımsızlık, egemenlik, bilimsellik, akılcılık, barış, 
çağdaşlaşma, insan ve insanlık sevgisi vb. değerleri esas alır. 

- Sömürge altındaki milletler için örnek olmuştur. 

> Milli değerlerimiz ile evrensel değerlerin kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. 

s- Milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçlamıştır. 

» Uygarlık ve insanlık anlayışına ters düşen hiçbir 
düşünce ile bağlantısı yoktur. 


TEMEL İLKELER 

Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935'teki 
kurultayında kabul edilmiş ve 5 Şubat 1937'de anayasaya girmiştir. 


Cumhuriyetçilik 

-» Cumhuriyetçilik, halkın doğrudan doğruya seçtiği 
temsilciler aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu 
yönetim şeklidir. 

> Cumhuriyet rejiminde egemenlik bir kişi veya zümrenin elinde değil, milletin elindedir. 


İYİ YAYINLARI 


Egemenliği, milletin seçim yoluyla belirlediği kişiler 
millet adına kullanırlar. Bu nedenle Cumhuriyet, demakrasinin gelişmesi için en ideal yönetim şeklidir. 
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«> Cumhuriyet sistemi, seçme seçilme hakkının bütün 
vatandaşlara tanınması ve uygulanması ile işlemektedir. Ancak bu yönetimin ayakta kalabilmesi 
vatandaşın siyasi olgunluğuna ve ahlaki degerleri 
kamu yararına kullanabilmesine bağlıdır. 


-» Cumhuriyetçilikte kanun üstünlüğü esastır. 


s» Milliyetçilik, halkçılık ve milli egemenlik ilkeleri 
cumhuriyetçiliği bütünler. 


Atatürk; cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinden ödün vermemiş ve her türlü siyasi tartışmanın dışında iuimuştur. 


Miliiyetçilik (Ulusçuluk) 

-» Millet, insanlık tarihi içindeki zengin mirasa, birlikte 
yaşama hususunda samimi olmaya, sahip olunan 
mirasın korunması inancına dayanan gelişmiş bir 
toplumu ifade eder. 

-- Milliyetçilik, öncelikle millet gerçeğine dayanmaktadır. Millet, toplum hayatında ulaşılan son mertebedir. 

«- Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında vatanı, tarih, dil, 
milli eğitim, milli kültür ve ideal (ülkü) birlikteliği 
vardır. 

»- Milliyetçilik, ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yücelmesi için çalışma ve bu çalışmayı diğer 
kuşaklara da aktarmaktır. 


Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında; 
e- Her milletin kendi devletini kurma hakkı 
vardır. 
e> Irkçılık, din ve mezhep esası yoktur. 
e- Akılcı ve insancıl olma esastır. 
e Halkçılık ilkesi bütünleyicidir. 


Halkçılık 

-- Halk, bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan olarak 
gören, kaderini o ülkenin kaderine, mutluluğunu 
o ülkenin mutluluğuna bağlamış olan insanların 
oluşturduğu topluluktur. 


«> Halkçılık ilkesi; cumhuriyetçilik ilkesinin doğal bir 
sonucudur. 


| 
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Halkçılık, devlet yönetiminde halkın egemenliğine 
dayanma, halktan güç alma ve demokratik kuralları uygulama esaslarına dayanır. 


Halkçılıkta devletin siyasi rejimi halk tarafından ve 
halkın yararına kullanıldığından Halkçılık, demokrasinin uygulanmasına ve yerleşmesine yöneliktir. 
Bu ilke, toplumda hiç kimsenin diğerlerine üstün 
olmamasını ve kanun önünde eşitliği esas alır. 

Atatürk'ün halkçılık anlayışı ayrıcalıklara son ver- 


meyi ve halk iradesini yönetime egemen kılmayı 
esas alır. 


Devleiçilik 


tep 
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Geniş anlamda devletçilik; devletin gerekli gördüğü ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlara müdahele etmesidir. 


Dar anlamıyla devletçilik “devletin doğrudan doğruya ekonomiye müdahele etmesidir.” 


Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde sermaye birikimi olmadığı için özel teşebbüs büyük yatırımları 
gerçekleştirememiş bu durum devletin büyük yatrımları gerçekleştirmesini zorunlu kılmış böylece 
“Devletçilik” ilkesi doğmuştur. 

Atatürk'ün devleiçilik anlayışında özel teşebbüsün 
de yeri olduğu için Türkiye'de devletçiliğin ekonomi alanındaki görünümü karma ekonomi şeklindedir. 


Toplumsal refahı sağlamayı amaçlayan devletçilik, 
planlı ekonomiye geçişi gerekli hale getirmiştir. 


Devletçilik ilkesi; halkçılık ilkesinin doğal bir sonucudur. 


Laiklik 


ip 


Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Böylece devletin egemenlik gücü ilahi kaynaklar 
yerine millet iradesine dayandırılmıştır. 

Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesini esas alır. 

Türkiye'de laiklik sağlanırken, İslamiyet'in inanç ve 
ibadetle ilgili kurallarına müdahale edilmemiştir. 
Laiklik kişinin dini inanç, vicdan ve düşünce hürriyetini de sağlamıştır. 

Laiklik kanun önünde farklı dinlere mensup olanlar 
arasında eşitliği sağladığı gibi, aynı dine mensup 
olanlar arasında da mezhep eşitliğini sağlamıştır. 
Bilimsellik ve akılcılık ilkesi, laikliği bütünler. 


ÇE vavınLarı 


Ya Yat 


Türkiye'de Laikliğin Aşamaları 


ji 


i 


1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılması laiklik ala. * 


nındaki ilk adımdır. Böylece padişahlık makamına 
son verilerek ülkede tek yetkili siyasi kurumun 
TBMM olduğu ve halifenin sadece dini yetkileri ol 
duğu belirtilmiştir. 

3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırılması ile, TBMM'nin 
üstünde dini bir kurumun olamayacağı ispatlanmış. 
tır. Bu inkılap daha sonra laiklik alanında gerçekleş. 
trilecek bütün yeniliklere de zemin hazırlamıştır. 


3 Mart 1924'te, Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak 
yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. 

3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edi. 
lerek çağdaş eğitimin temelleri atılmış ve laik eğitim anlayışı benimsenmiştir. Laik eğitimin bir gereği olarak medreseler kapatılmıştır. 

30 Kasım 1925'te Tekke, Zaviye ve Türbeler kapatılarak halkın dini duygularının sömürülmesi önlenmiştir. 

17 Şubat 1926'da Medeni Kanun kabul edilerek 
laik hukuk sistemine geçilmiştir. 

1928'de Anayasa'dan “Türkiye Cumhuriyeti'nin 
resmi dini İslamdır.” maddesi çıkarılarak Anayasa'nın dini konulardaki bağlayıcılığı sona ermiş ve 
anayasa laikleştirilmiştir. 

1937'de “Laiklik İlkesi” Anayasa'ya eklenmiş ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğu resmen açıklanmıştır. 


İnkılapçılık (Devrimcilik) 


GE> 


ap 


sp 


İnkılap; siyasi, sosyal, ekonomik vb. alanlarda yapılan köklü değişiklikleri ifade eder. 


İnkılapçılık; inkılapları benimsemek, korumak ve 
savunmaktır. 


İnkılapçılık, batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda 
daima ileriye yönelmektir. Bu ilke sadece inkılapları savunmayı değil, inkılapları geliştirmeyi ve 
çağdaş hayatın geleneklerine uymayı da içine alır. 
Bu ilke, durağanlığı ve dogmatizmi önler. 


Çağdaşlaşma ve batılılaşma inkılapçılığı bütünler. 


BÜTÜNLEYİCİ İLKELER 


Mili Egemenlik 


«> Milli egemenlik, milletin kendi kendini yönetmesi- 


dir. Demokratik rejimin bir sonucu olan bu ilke kayıtsız şartsız milli iradeye dayanır. 


> 1921 Anayasası'nda egemenliğin millete ait olduğu belirtilmiş, cumhuriyet'in ilanıylada milli egemenlik devletin yönetim şekli olmuştur. 


> Bu ilke cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir. 


Milli Bağımsızlık 

» Hür şekilde yaşamayı gerektiren Milli bağımsızlık, 
başka bir devlete bağımlı olmamak demektir. 

> Milli bağımsızlık, bağımsızlığın milletçe benimsenmesi ve bunun amaç haline gelmesidir. 


> Milli bağımsızlık dış politikada temel ilkedir. 


Milli Birlik ve Beraberlik 

> Milli birlik ve beraberlik, milletçe birarada yaşamayı ve ülke bütünlüğünü ifade eder. 

» Bulilke, milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur. 


.» Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli bir devlettir. 


Yurüa Barış, Dünyada Barış 

-» Bu ilke yurt içinde huzur ve güven içinde yaşama 
ile milletlerarası barış ve güvenliği hedetlemiştir. 

Yurtta Barış, ülke bütünlüğü içinde, vatandaşın huzur ve güven içinde yaşamasını, Dünyada Barış 
ise milletlerarası barış ve güvenliğin sağlanmasını 
ve devletlerarası anlaşmazlıkların barış yolu ile çözümlenmesini amaçlamıştır. 


» Builke, Türk dış politikasının temel ilkelerindendir. 


Akılcılık ve Bilimsellik 

> Türk İnkılabı, akla ve bilime dayalı gerçekleştirilmiştir. 

> Akılcılık, gerçeği arayıp bulmaya yarayan yoldur. 

- Bilimsellik ise, devlet ve toplum hayatında bilime 
yer verme ve bilimi değerlendirmedir. Böylece hurafeler yerine aklın hakimiyeti gerçekleşir. 


« Bu ilke laiklik ve cumhuriyetçiliği bütünler. - - 


Çağdaşlaşma ve Batılılaşma 

- Türk İnkılabı'nın esas amacı; Yeni Türk Devleti'nin, 
çağdaş dünya içerisindeki yerini almasıdır. Çağdaş kurumların Batı toplumlarında olması cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplarda Avrupa'nın 
örnek alınmasını zorunlu hale getirmiştir. 


> Atatürk, Batı'nın taklit edilmesinden yana değil, 
Batının deneyimlerinden yararlanma ve çağdaş 
kurumlarını örnek almaktan yanadır. 


«> Çağdaşlaşma ve Batılılaşma inkılapçılık ilkesini 
bütünler. 


İnsan ve İnsanlık Sevgisi 

«» Türk İnkılabı'nın bir özelliği de insana ve insanlık 
sevgisine değer vermesidir. 

»» Demokrasi, sosyal adalet, insan hakları, din ve 
vicdan hürriyetine saygı, bu ilkenin anlaşılması ve 
yaşanmasıyla mümkün olabilir. 


Atatürk'ün Son Günleri 
1937 yılının sonlarına doğru Atatürk'ün sağlığı bozul- 


maya başladı. O sıralarda özellikle “Hatay Sorunu” ile 
uğraşıyordu. Karaciğer hastalığından dolayı Ocak 
1938'de Atatürk'ün sağlığı iyice bozulmuştur. 


Hastalığınının olumsuz şekilde değerlendirilmesini 
önlemek isteyen Atatürk ayakta olduğunu göstermek 
için Mayıs 1938'de büyük bir yurt gezisine çıkmıştır. 
Ancak bu gezi sağlığının iyice bozulmasına neden olmuş, 26 Mayıs'ta Ankara'ya dönmüş ve aynı gün İstanbul'a gitmiştir. 


Son günlerini İstanbul'da doktorların gözetiminde geçiren Atatürk bir süre Savarona yatında kalmıştır. 1 Kasım 1938'de ilk kez TBMM'nin açılışına katılamamıştır. 
Atatürk'ün TBMM açılış nutkunu Başbakan Celal Bayar okumuştur. 


NEMİ YAYINLARI 


Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9'u 5 
geçe bir süre önce girdiği komadan kurtulamayarak 
hayata gözlerini kapamıştır. 


20 Kasım'da, Ankara'ya getirilen cenazeyi onbinlerce 
kişi karşılamış, 21 Kasım'da TBMM önünde yapılan 
büyük törenden sonra Atatürk'ün naaşı Etnografya 
Müzesi'nde hazırlanan geçici kabrine konulmuştur. 
10 Kasım 1953'te de naaşı büyük bir törenle milletinin 
O'nun için yaptırdığı Anıtkabir'e getirilmiştir. 
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Laiklikte, vatandaşların inançlarına hiçbir şekilde müdahale edilmez. Toplumun tüm fertleri 
kendi inançları doğrultusunda ibadetlerini özgürce yerine getirebilir ve hiç kimse inancını 
açıklamaya zorlanamaz. 


Buna göre, laiklikle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına 
alındığına 

B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlandığına 

C) Demokratik yönetimin gelişmesine ortam 
hazırlandığına 

D) Einik çatışmaların önlendiğine 

E) Halka bütün alanlarda eşit hakların verildiğine 


Atatürkçü Düşünce Sistemi'nde siyasi güç, milli 
egemenliğe ve demokratik düşüncenin gelişmesine dayanır. 


Yukarıdaki bilgiye göre, siyasi gücün aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir? 
A) Laiklik 


B) Halkçılık C) İnkılapçılık 


D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik 


1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ile Türkiye'de kadın-erkek arasında sosyal 
ve hukuksal alanda eşitlik sağlanmıştır. 


Buna göre, Medeni Kanun'un; 


İ. cumhuriyetçilik, 


II. halkçılık, 
li. laiklik, 
IV. devletçilik 


ilkelerinden hangileriyle ilgili yenilikler içerdiği savunulabilir? 
Ajiveli 


B) ivelli O) li velli 


D) Il ve IV E) Il ve IV 


KE YAYINLARI 
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4. 


Atatürk'ün devletçilik ilkesi, özel teşebbüsün yapamayacağı işleri devletin yapmasını öngörür, 


Buna göre, Yeni Türk Devleti'nde görülen; 


I. Aşar Vergisi'nin kaldırılması, 
Ii. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi, 
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması, 
IV. Devlet bankalarının kurulması 


faaliyetlerinden hangilerinin devletçilik ilke. 
sinin uygulanmasına yönelik olduğu savunulabilir? 


A) | veli B) ivellil O) li veli 


D) il ve IV E) Ili ve IV 


Mustafa Kemal Paşa, yaptığı işleri halka mal etmeye özen göstermiştir. 


Bu durumun Mustafa Kemal Paşa ile ilgili ortaya çıkardığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 


A) TBMM'ye başkan seçilmesi 

B) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği'ne atanması 

GC) Başkomutanlık yetkisinin verilmesi 

D) Cumhurbaşkanı olması 

E) Erzurum ve Sivas Kongrelerine başkanlık etmesi 


Yeni Türk Devleti'nde görülen; 


— Dış siyasette Misak-ı Millönin esas alınması, 

— Yabancı işletmelerin satın alınması, 

— Yabancı okullarda bazı derslerin Türkçe okutulmasının sağlanması 


gelişmelerinin daha çok aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir? 


A) Laiklik B) Milliyetçilik C) İnkılapçılık 


D) Cumhuriyetçilik O E) Devletçilik 


TEŞ1-1 


Yeni Türk Devleti'nde görülen; 


— ilköğretimin herkes için parasız ve zorunlu hale getirilmesi, 

— yabancı işletmelerin devlet tarafından satın 
alınması, 

— uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi 


gelişmelerinin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden 
hangisiyle ilgili olduğu söylenemez? 


A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık 


C) Devletçilik D) Milliyetçilik 


E) İnkılapçılık 


10. 


Atatürk, çağımızın savaş felsefesini, “Muharebe 
veya meydan muharebesi demek yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün maddi ve manevi 
güçleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle 
vuruşmasıdır.” sözleriyle ifade etmiştir. 


Buna göre, Atatürk'ün; 
I. sıcak, 
II. genel, 


IN. soğuk 


savaş türlerinden hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız İli 
D) | vel E) il velli 
Devlet ile halk arasındaki bölünmez bütünlüğü sağlamak daha cok aşağıdaki Atatürk il- 
Kinder bam iziyle ilgiler 11. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadınına çeşit- 
a li lik li haklar verilmesi ile aşağıdaki ilkelerin hare z gisi arasında bir ilişki kurulamaz? 
4 
D) Devletçilik E) İnkılapçılık z 
i : A) Devletçilik B) inkılapçılık C) Laiklik 
RF 
g D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık 
Türkiye Cumhuriyeti döneminde ekonomiyle ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır: 
12. Atatürk, Onuncu Yıl Nutku'nda “Türk milleti milli 
I. Yabancıların sahip olduğu işletmelerin satın birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilalınması, miştir. Türk milletinin yürümekte olduğu terakki 
11. Çiftçilerin üzerinde ağır bir yük olan Aşar ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuvergisinin kaldırılması, ğu meşale ilimdir.” demiştir. 
g ş 
Il. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanmas, Atatürk'ün bu sözlerinin, 
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi 1. laiklik, 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve- 11. devletçilik, 
rilmiştir? ili. milliyetçilik 
: Ni Ni ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunu- 
A) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Devletçilik labilir? 
B) Milliyetçilik Laiklik İnkılapçılık 
C) Halkçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik A) Yalnız | B) Yalnız Il C) I veli 
D) Milliyetçilik Halkçılık (o Devletçilik 
E) İnkılapçılık Milliyetçilik Halkçılık D) | vellli E)ilvelil 
2-E 3-C 6-B 7-A 8-C e 8D 100 1 1-A a 12D. 
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z 
ması 3 
| z 
İ durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız 1| C) Yalnız İli 
D) | veli EL, il vellil 
| Türkiye'de laiklik ilkesiyle ilgili ilk önemli gelişmeyi “Saltanat'ın kaldırılması” oluşturmuştur. 
| Bu duruma saltanatın kaldırılmasının; 
| 
| 1. İstanbul Hükümeti'nin Lozan Konferansı'na 
| katılmasının önlenmesi, 
Il. Padişah Vahdettin'in yurt dışına çıkışına ortam hazırlanrnası, 

HI. Halifelik makamının siyasi yetkilerinin son 

bulması 

sonuçlarından hangilerinin ortam oluşturduğu söylenebilir? 
A) Yalnız | B) Yalnız | C) Yalnız Il 
| D) veli E) ivelli 
| e > 3g4 


TEST - 2 


Ülke yönetiminde toplumun bütün kesimleri- 
nin söz sahibi olabilmesi için; 


I. cumhuriyetçilik, 
Ii. halkçılık, 
Ili. devletçilik 


ilkelerinden hangilerinin uygulanıyor olması 
gereklidir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) | veli 


D) Ii veli E) İl ve İli 


Laiklik; devlet düzenini ve hukuk kurallarını dine 
değil, akla ve bilime dayandırarak inançların güvence altına alınmasıdır. 


Buna göre, Laiklik ilkesinin ortaya çıkmasında; 
I. mahkemelerde din ayrımı gözetilmesi, 


Il. din ve devlet işlerinin bir arada yürütülmesi, 
IN. devlet başkanının aynı zamanda dini lider ol- 


4. 


Soyadı Kanunu ile toplumsal yaşamda Görülen 


karışıklıklara son verildiği gibi toplumsal ayrıca. - 


lık belirten unvanlar da kaldırılmıştır. - 
Buna göre, Soyadı Kanunu'nun Atatürk'ün: 


I. devletçilik, 
İL. halkçılık, 
IN. cumhuriyetçilik 


ilkelerinden hangilerini doğrudan güçlendir. 
diği söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll C) | veli 


D) | veli E) Il vel lll 


Halkçılık; yönetimde, siyasette, kalkınmada, ge: 
lir dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halkın yararının gözetilmesini 
amaçlar. 


Buna göre, Halkçılık ilkesinin benimsenmesinin aşağıdakilerden hangisini zorunlu kıldığı 
savunulamaz? 


A) Kalkınmanın yabancı sermayeye dayandırılmasını 

B) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını 

C) Sosyal devlet anlayışının uygulanmasını 

D) Toplumsal ayrıcalıkların kaldırılmasını 

E) Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime yansıtilmasını 


Türkiye'de 1930'lu yıllarda Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması için gerçekleştirilen çalışmaların; 


Il. cumhuriyetçilik, 
II. milliyetçilik, 
IN. laiklik 


-ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunu- 


labilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il GC) Yalnız İli 


D) Ivellli E) 1, ve ill 


10. 


TEST - 2 


“Ulusun, irade ve emeline uymayanların talihi 
acıdır, yok olmaktır.” 


Atatürk'ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden 
hangisiyle daha çok ilgili olduğu söylenebilir? 


A) Akılcılık ve bilimsellik 
B) Devletçilik 

C) Milliyetçilik 

D) Devrimcilik 

E) Cumhuriyetçilik 


Yeni Türk Devleti'nde “Kılık-Kıyafet Yasası"nın 
kabul edilmesi, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? 


A) Milliyetçilik 
B) Devletçilik 
G) Ulusal bağımsızlık 
D) Ulusal egemenlik 
E) İnkılapçılık 


Aşağıdakilerden hangisinin laik devlet düzenine geçişle ilgili olduğu savunulabilir? 


A) TBMM'nin açılması 

B) Siyasi partilerin kurulması 

C) Cumhuriyet'in ilan edilmesi 

D) Saltanatın kaldırılması 

E) 1921 Anayasası'nın yürürlüğe girmesi 


“Devletçilik, toplumun ekonomik ve sosyal alanlardaki temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasıdır.” yargısı aşağıdaki ilkelerden 
hangisiyle ilgilidir? 


A) Laiklik B) Halkçılık 


GC) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik 


E) İnkılapçılık 


GERi YAYINLARI 


11. Devletçilik ilkesi ekonomik faaliyetlerde ve temel 


hizmetlerde özel teşebbüsün yapamayacağı İşleri devletin halk yararına yapmasını öngörür. 


Buna göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılan çalışmalar devletçilik ilkesiyle ilgili değildir? 

C) Sanat 


A) Sağlık B) Sanayi 


D) Ulaşım E) Eğitim 


12. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce 


sisteminin dış politikadaki amaçlarından biri 
değildir? 


A) Dünya barışına katkıda bulunma 

B) Uluslararası kuruluşlara katılma 

C) Devletler arası ilişkilerde eşitliği esas alma 
D) Devletçilik politikasından taviz vermeme 
E) Ulusal bağımsızlığı koruma 


13. Yeni Türk Devleti'nin Osmanlı Devleti gibi te- 


okratik bir devlet olmadığına aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? 


A) Laiklik B) Ulusçuluk 


C) Halkçılık D) Cumhuriyetçilik 


E) Devletçilik 


14. Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren kişi 


egemenliğinden halk egemenliğine geçişi 
önemli bir ilke olarak benimsemiştir. 


Bu doğrultuda anayasaya giren ilkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? 


A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık 


G) Milliyetçilik D) Laiklik 


E) Devletçilik 
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MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ 


Milli Güvenlik 

Milli Güvenlik; devletin anayasal düzenini, milli varlığını, bütünlüğünü, uluslararası alanda siyasal, sosyal, 
kültürel ve uluslararası antlaşmalarla belirlenen haklarını her türlü iç ve dış tehditlere karşı koruması ve 
kollamasıdır. 


Mili Güvenliğin Sağlanmasından Sorumlu Kurullar 


Bakanlar Kurulu: Milli güvenliğin sağlanmasından ve 
silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasın- 
dan TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Bakanlar Kurulu milli güvenlik politikasının uygulanması 
ve milli güvenliği tehdit eden içeride ve dışarıda ortaya çıkan faaliyetlere karşı önlem alma görev ve yetkisine sahiptir. 


Milli Güvenlik Kurulu: Devletin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili kararların 
alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesi 
Milli Güvenlik Kurulu'nun görevidir. 


Milli Güvenlik Kurulu'nun Üyeleri 
«> Cumhurbaşkanı (Kurula başkanlık eder) 


e Başbakan 

<> Başbakan Yardımcıları 

e> Genel Kurmay Başkanı 
e Milli Savunma Bakanı 

— İçişleri Bakanı 

& Dışişleri Bakanı 

e Kara Kuvvetleri Komutanı 
&> Hava Kuvvetleri Komutanı 


Deniz Kuwetleri Komuta || 


J 


Jandarma Genel Komutanı 


ç 


Milli Güvenlik Kurulu'nun Çalışma Yöntemi 

«» Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Gündemin hazırlanmasında Başbakan ve 
Genel Kurmay Başkanı da öneride bulunabilir. 


«» Cumhurbaşkanı'nın katılamadığı Milli Güvenlik 
Kurulu toplantılarına Başbakan başkanlık eder. 


İHENİ YAYINLARI 


-» Milli Güvenlik Kurulu iki ayda bir toplanır. Kurul 
Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördüğü ve Başbakan 
ile Genel Kurmay Başkanı'nın önerilerini uygun 
bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir. 


Milli Güvenlik Kurulu'nun Görevleri 


»» Milli güvenlik siyasetinin tayini, belirlenmesi ve 
uygulanmasıyla ilgili konularda görüş tespit etme, 


«> Milli hedef, plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin önlemleri belirleme, 


«> Milli güç unsurlarının milli hedefler yönünden güçlenmesini sağlayacak temel unsurları belirleme, 


ı- Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü 
ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin 
korunmasıyla ilgili önlemleri tespit etme, 


«- Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği 
sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü düşünce doğrultusunda, milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek 
milli hedeflere yönlendirici önlemleri belirleme, 


İ 
# 


Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş 
hali için görüş tespit etme. 


Milli Strateji (Milli Politika) 
Milli menfaatlerin tespit ve korunması amacıyla devletin takip ettiği politikaya “milli politika” denir. 


Milli Güç 

Bir ulusun, ulusal hedeflere ulaşabilmek amacıyla 
kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamına “milli güç” denir. 


Mili Gücün Unsurları 


Siyasi Güç: Bir devletin milli hedeflerine ulaşmak, 
eriştiği hedefleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat 
sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin toplam verimidir. 


Askeri Güç: Ulusal politikanın uygulanmasında ve 
ulusal hedeflerin elde edilmesinde kullanılan fiziki güce “askeri güç” denir. 


Ekonomik Güç: Bir ülkenin sahip olduğu doğal ve 
ekonomik kaynaklar ve bunların işletilmesidir. Milli 
gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmesi için gerekli maddi ve parasal ihtiyaçlar, ekonomik güç tarafından karşılanır. 


İ 
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İl 


İnsan (Nüfus-Demografik) Gücü: Bir ülkede yaşayan 
insanların sayısı nüfus gücünün başlıca etkenlerin- 
den biridir. Nüfus çokluğu ancak gelişim düzeyi bakımından eşdeğer veya yakın durumdaki devletler arasında bir güçlülük durumu oluşturur. 


Coğrafi Güç: Bir devletin coğrafyasına ait canlı veya 
cansız, doğal ve yapay, gerçek ve nispi (göreli) tüm 
değerler onun milli gücünün coğrafi unsurunu oluşturur. Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu, büyüklüğü, doğal yapısı, iklimi, yeraltı ve yerüstü zenginliği 
coğrafi gücü oluşturan unsurlardır. 


Bilimsel ve Teknolojik Güç: Günümüzde bilim ve teknoloji alanlarında yeterli düzeye ulaşamayan devletler büyük topraklara, zengin doğal kaynaklara sahip 
olsalar bile güçlü devletler arasında sayılmazlar. 


Psiko - Sosyal ve Kültürel Güç: Psiko - sosyal ve kültürel güç toplumun sahip olduğu ve tarihten gelen 
maddi manevi değerlerin topluma sağladığı güçtür. 


Milli Amaca Yönelik İç Tehditler 


«5 Ülke bütünlüğüne yönelik eylemler, 


i 


Irk, dil, din, düşünce ve mezhep ayrılıklarının kışkırtılması, i 


»«» Devlet düzenini değiştirmek için örgüt kurma, 


«- Halkı devlet aleyhine kışkırtma ve ayaklandırma. 


Mili Amaca Yönelik Dış Tehditler 


«» Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklanan 
tehditler, 


“> Çevre ülkelerden kaynaklanan tehditler, 


»» Gelişmiş ülkelerin Ortadoğu ve Türkiye'ye yönelik 
tehditleri, 


w» Genel Harp. 


Milli Menfaatlerimiz 


Milli menfaat; bir milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için mecburi olduğuna inandığı hususlardır. 


Milli amaçlar ve milli menfaatler konusunda vatandaşlara düşen görev ise; dış güçler ile onların ülkemizdeki işbirlikçilerinin toplumumuzda oluşturmak istedikleri kavga ortamına karşı bilinçli olmaktan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmektir. 


BEM j YAYINLARI 


nm 


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri 


»« Türk yurdunu ve nitelikleri anayasa ile tayin edil 
miş Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış tehditlere karşı koruma ve kollama, 


» Türk ulusunun ve yurdunun bütünlüğünü koruma 
ve savunma, 


«> Harp sanatını öğrenme ve öğretme, 


"» Huzur ve güvenliği sağlama, 


Türk Silahlı Kuwveileri gençlerimize meslek kazandırma, doğal afetlerde halka yardım etme, gençlerimize okuma yazma öğretme, halka sağlık iii 
gölürme, ülkeyi tanıma ve tanıima hizmeilerini de 
vermekie ve savurma sanayisini ayakia tutmaktadır. 


A aş 


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Unsurları 


Türk Silahlı Kuwvetleri'nin başında Genel Kurmay Baş- 


kanı bulunur. Türk Silahlı Kuvvetleri dört ana unsur- 
dan oluşur: 


1) Kara Kuvveileri Komutanlığı 
Karargah, Ordu komutanlıkları (1., 2., 3. ordular ve 


Ege ordusu), Lojistik ve Eğitim komutanlıkları ile bağlı birliklerden oluşur. 


Kara Kuwvetleri Komutanlığı, kendisine bağlı birliklerin, Genel Kurmay Başkanlığı'nca verilen barış ve seter görevlerini en iyi başaracak düzeyde savaşa hazır 
durumda bulundurulmasını sağlamak ve bu seviyeyi 
geliştirmekten sorumludur. 


Türk Kara Kuwvetleri 


e 


2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Karargah, Donanma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları'ndan oluşur. Ayrıca barışta görev ve hizmetler yönünden İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Sahil Güvenlik Komutanlığı savaşta Deniz Kuwvetleri Komutanlığı'nın emrine girer. 


Sahil Güvenlik Komutanlığı: Sahil Güvenlik Komutanlığı barışta görev ve hizmetler yönünden İçişleri Bakanlığı'na, olağanüstü durumlarda Genel Kurmay 
Başkanlığı'nın isteği üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat komutasına, savaşta ise doğrudan 
Deniz Kuwetleri Komutanlığı'nın emrine girer. 


Görevleri 

.> Bütün sahillerimizin, kara sularımızın, iç sularımızın ve körfezlerimizin korunması, güvenliğinin sağlanması. 


Milli ve milletlerarası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın genel sorumluluğu dışında kalan hak ve yetkilerinin kullanılması. 


3) Have Kuvvetleri Komutanlığı 
Karargah, 1. ve 2. Taktik Hava Kuwvetleri komutanlıklarıyla, Lojistik ve Eğitim Komutanlıkları'ndan oluşur. 


Hava Kuwvetleri Komutanlığı kendisine bağlı birliklerin Genel Kurmay Başkanlığı'nca verilen barış ve s€- 
fer görevlerini en iyi şekilde başaracak nitelikte ve seviyede harbe hazır durumda bulundurulmasını sağlamak ve bu seviyeyi geliştirmekten sorumludur. 


Türk Hava Kuvwvetleri 


GEMİ YAYINLARI 
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4. Jandarma Genel Komutanlığı 


Karargah ve Bağlı Birlikler, Sınır Birlikleri, Eğitim Birlikleri, Jandarma Okulları, İdari ve Lojistik Destek Birlikleri ile görevin özelliğine göre kurulan diğer birlik- 


lerden oluşur. 


Görevleri 


Mülki Görevler: Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini 
sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinin dış korumalarıyla, tutuklu ve 
hükümlülerin sevk ve nakillerini yapmaktır. 


Adli Görevler: İşlenmiş suçlarla ilgili olarak suç delillerinin tespit ve toplanması, hazırlık soruşturması, icrası, sanık ve tanıkların adli makamlara sevki gibi kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlarla ilgili 
adli hizmetleri yerine getirmektir. 


Askeri Görevler: Askeri kanun ve nizamların verdiği görevlerle Genel Kurmay Başkanlığı'nca verilen görevleri yapmaktır. 


Jandarma görev ve sorumluluk alanı genel olarak polis görev sahasının dışıdır. Bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. 


Jandarma Genel Komutanlığı, silahlı kuvvetler ile ilgili görevleri, eğitim ve öğretim ile askeri kanun ve nizamların jandarmaya verdiği görevler yönünden Genel Kurmay Başkanlığı'na, emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesi yönünden İçişleri Bakanlığı'na 
bağlıdır. 


Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki teşkilatlardan biri de GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Komutanlığıdır. GATA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık alanındaki en yüksek danışma kurumudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri doktor ve 
askeri sağlık personeli yetiştirir. 


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Yasalara İhtiyaç 

Duymasının Nedenleri 

«- Silahlı Kuvvetler, devlet ve millet hayatı için “olmazsa olmaz” türünden kuruluşlar olduğu için 
her durumda personele ihtiyaç vardır. Dünyanın 
en demokratik ülkelerinde bile gerektiği taktirde 
zorla askere alma kuralı geçerlidir. 


ti 
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Silahlı kuvvetler ağır şartlar altında ve zaman tanımayan bir çalışma içerisindedir. Bütün silahlı kuvvetlerde olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de 
bu zor görev sivillerin tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerle gerçekleştirilemez. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri özel yasalara ihtiyaç duymuştur. 


TÜRKİYE'NİN KONUMU 
jeopolitik Konumu 


Bir toprağın veya coğrafyanın bölge ya da dünya siyasetindeki konumuna jeopolitik konum denilmektedir. 


Türkiye Cumhuriyeti'nin Asya ve Avrupa arasında yer 
alması, Ortadoğu'ya hakim bir konumda bulunması, 
üç tarafının denizlerle çevrili olması, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması, büyük zenginlik 
ifade eden turizm değerlerinin varlığı, yer altı ve yer 
üstü zenginlikleri jeopolitik konum açısından çok az 
ülkede bulunan öneminin ifadesidir. 


Orta Asya'da yeni kurulan Türk devletleri ülkemizin 
jeopolitik önemini daha da artırmıştır. 


; Taşel İZ İİ EE 
Jeosiraislik Konumu 


Bir coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askeri açi- 
dan taşıdığı öneme jeosiratejik konum denilmektedir. 


Türkiye'nin sahip olduğu coğrafya bir savaş sırasında 
Avrupa, Asya ve Orta Doğu için askeri açıdan büyük 
önem taşımaktadır. Savaş ister bölgesel, ister geniş 
kapsamlı olsun ülkemizin coğrafi konumu doğal bir 
üstünlük sağlamaktadır. Türkiye'nin geniş ve kalabalık bir nüfusa sahip topraklarının işgal edilme zorluğu, 
güçlü, disiplinli bir silahlı kuvvetlere sahip olması bu 
önemi artırmaktadır. 


Anadolu Üzerinde Oynanan Oyunlar 


Bir ülkede meydana gelen olayların bir takım iç koşulları olmakla beraber, Türk tarihine baktığımızda nedenlerin daha çok dışarıdan kaynaklanarı müdahalelerle ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin Doğu Anadolu'da 1915 yılında yaşanan Ermeni olayları, Rusya 
ve İngiltere'nin uzun yıllar Ermenileri kışkırtmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Cumhuriyet Dönemi Bölücülük / 


Bölücülük kavramı, bir bütün olan toplumun unsurlarının ayrı irk ve ayrı mezhep olduklarını iddia ederek toplumu bölmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. 
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Türkiye son yıllarda ayrı ırk noktasından bölünmek 


amaçlı bir takım bölücü faaliyetler ve terör hareketleri ile 


karşı karşıya kalmıştır. Tarihsel kökleri olmayan bu ha. 
reket, benzerleri gibi sonuçsuz kalmaya mahkum ise 
de, ülkemiz üzerine oynanan oyunların ne derece 
olumsuz sonuçlar doğurduğunu göstermesi bakımından da önemlidir. 


Lozan Barış 


Antlaşması'na göre ülkemizde yaşayan 
hangi dinden ya de ırkian olursa olsun herkes Türk 
vatandaşı kabul edilmekte ve kanunlar önünde esit 
inuamele görmekiedir. 


Şark (Doğu) Meselesi, XIX. yüzyılda İngiltere, Alman. 
ya, Fransa ve Rusya gibi güçlü devletlerin Osmanlı 
İmparatorluğu'na karşı bazen ayrı ayrı, bazen de ortaklaşa yürüttüğü diplomasinin adıdır. Güçlü Avrupa 
devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında 
söz sahibi olabilmek için gayrimüslim unsurları kul 
lanmışlar ve onların çeşitli konularda haklarını savunma ve koruma adı altında Osmanlı İmparatorluğu'nun 
içişlerine karışmışlardır. Böylece gayrimüslimlerin önce çeşitli haklar elde etmelerini, sonra muhtariyetleri- 
ni ve bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamışlardır. 


TÜRKİYE'NİN ÜYE OLDUĞU İTTİFAKLAR 


eri 
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Kuruluş Amacı ve Tarihçesi: Dünyada barış ve güvenliği koruma, hak ve eşitliği, kendi kaderini belirleme 
ilkeleri temelinde dostluk ilişkilerini geliştirme, ekonomik, kültürel ve beşeri sorunları azaltma ve çözme 


amacıyla uluslararası işbirliğini sağlama amacıyla 24 
Ekim 1945'te kurulmuştur. 


i 


Birleşmiş iilletlerin Organları Şunlardır: Genel Kurul, 
Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Milletlerarası Adalet Divanı ve Sekreterlik. 


Genel Kurul: Bütün üye devletler temsilci bulundururlar. 


Güvenlik Konseyi: En önemli organdır. 15 üyeden 5'i 
daimi üyedir. Bunlar; ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve 
Rusya'dır. Diğer 10 üye 2 yıl için Genel Kurul tarafından seçilir. Her üye Güvenlik Konseyinde bir temsilci bulundurur. 


Güvenlik Konseyinde sadece daimi üyelerin veto 
hakkı vardır. 

amman me 
Vesayet Konseyi: Kendi kendini idare edemeyecek 
milletlere yardımcı olmak için kurulan bu kurumun 
günümüzde önemi azalmıştır. 


Ekonomik ve Sosyal Konsey: Çatışmalara neden olabilecek sosyo ekonomik nedenleri ortadan kaldırma 
amacıyla oluşturulmuştur. 


Milletlerarası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler'in yargı 
organıdır. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından 
seçilir. Yargı ve danışma olmak üzere iki yetkisi vardır. 


Sekreterlik: Genel sekreter başkanlığında yeterli personelden oluşur. 


NATO (Kuzey Atlantik Paktı) 

Sovyet Rusya tehlikesine karşı 4 Nisan 1949'da ABD'- 
nin öncülüğünde Avrupa ülkelerinin katılımıyla kurulmuştur. Türkiye NATO'ya 1952 yılında üye olmuştur. 
Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, 
ABD, Kanada, Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç, 
Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Almanya ve İspanya 
NATO üyesi devletlerdir. 


NATO, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan sorunlar karşısında dünya barışının güvencesi olmaya devam etmiştir. 


Avrupa Birliği (AB) 

Avrupa Birliği, Il. Dünya Savaşı'nın yıktığı Avrupa'nın 
mümkün olan en geniş ve en etkin bir işbirliği çerçevesinde birleşip bütünleşmesini amaçlamaktadır. Birliğin nihâi amacı; Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik birliğini sağlamaktır. . Ni 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren “Gümrük Birliği” uygulaması başlatılmıştır. Türkiye bu birliğe henüz tam üye olabilmiş değildir. Fakat, son gelişmelerle Türkiye tam üye olabilmek yolunda aday ülke olmayı başarmıştır. 


Batı Avrupa Birliği (BAB) 

Batı Avrupa Birlği, Alman tehtidine karşı kurulmuştur. 
Ancak, İttifak daha sonra Sovyet Rusya yayılmacılığı- 
nı önleme amacını ilke edinmiştir. 


KEFELİ YAYINLARI 


Günümüzde NATO'nun Avrupa kanadını güçlendirerek Avrupa'nın savunulmasındaki rolünü artırmaktadır. 


BAB;1948 Brüksel Antlaşması ile İngiltere, Fransa, 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuştur. 


NATO'nun kurulması ile önemi azalan BAB, 1984'ten 
sonra Fransa'nın öncülüğünde canlandırılmaya çalışılmıştır. İttifakın önemi artınca, Yunanistan tam üye, 
Türkiye, Norveç ve İzlanda ortak üye, Avusturya, İsveç, Finlandiya, İrlanda ve Danimarka ise gözlemci 
sıfatıyla BAB yapısına katılmıştır. 


Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 

AGİT süreci 1973 yılında Helsinki'de 32 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada'nın katılımıyla gerçekleştirilen bir 
konferansla başlamıştır. 


Avrupa'da güvenlik, insan hakları ve ekonomik dayanışma konularında ülkelerin alacakları ortak önlemler 
ile ülkelerarası işbirliğini artırarak savaşları önlemek 
suretiyle barış, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla kurulmuştur. 


Avrupa Konseyi 

Avrupa Konseyi 1949 yılında kurulmuştur. Batı Avrupa'nın Türkiye dahil demokratik ülkelerini bir araya 
getirmektedir. Avrupa Konseyi teknolojik gelişmenin 
kişisel değer ve özgürlüklere zarar vermeyeceği bir 
Avrupa toplumu biçimlendirmeye çalışmaktadır. 


Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği; Türkiye'nin girişimleriyle 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, 
Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan tarafından 1992 yılında kurulmuştur. 


Karadeniz'in çevresinde bulunan devletler arasında 
ulaştırma, haberleşme, enformatik, istatistik, ekonomik ve ticari bilgi alış-verişi, enerji, madencilik ve ana 
maddelerin işlenmesi ve turizm konularında işbirliğini 
sağlamak amacıyla kurulmuştur. 


Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 

Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın katılımıyla kurulmuştur. Merkezi Tahran'dır. 
Üye ülkeler arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, haberleşme ve enerji alanlarında işbirliğine gitmeyi amaçlamıştır. 
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Türkiye'nin Uluslararası Teşkilatlara Üye Olmasının 
Türkiye Açısından Önemi 


Türkiye bu teşkilatlara üye olarak siyasi, askeri, sosyal, ekonomik alanlarda çıkarlar elde etmektedir. 


Türkiye bu tür üyeliklerle dünya barışına, insanlığın 
refah ve huzur içinde yaşamasına da kaikıda bulunmuş olmaktadır. 


Türkiye'nin bu tür üyelikleri komşuları ile ilişkilerini 
geliştirmesine yardımcı olduğu gibi, Avrupa ve dünya ile entegre olmasını kolaylaştırmakia ve Türkiye'nin dünyadaki gelişmelerin dışında kalmasını önlemekiedir. 


BARIŞ, SEFERBERLİK ve SAVAŞ HALİ 


Barış: İyi geçinme anlamındadır. Düşmanlık ve savaştan uzak, dostluk ve anlaşmanın egemen olduğu 
bir durumdur. 


Seferberlik: Seferberlik duyurusunun yapıldığı zamandan seferberliğin kaldırılmasına kadar geçen zamana seferberlik denir. Seferberlik, vatanın bütünlüğü ve milletin varlığını tehdit eden bir tehlikenin baş 
göstermesi, devletin savaşa girme olasılığının belirmesi veya fiilen savaşa girmesi halinde ilan edilir. 


Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu 


'halin kaldırıldığını ilan edilmesine kadar geçen süre- 


dir. Bu süre içinde hak ve hürriyetler kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir. 


Seferberlik Türleri 


Seferberlik, uygulama alanı ve kapsamı bakımından 
ikiye ayrılır; 


Uygulama Alanı Bakımından Seferberlik 


Genel Seferberlik: Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin 
karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir. 


Bölgesel (Kısmi) Seferberlik: Ülkenin bir veya birden 
fazla bölgesinde uygulanan, bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir. 
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Kapsamı Bakımından Seferberlik 


Topyekün (Milli) Seferberlik: Bütün milli güç ve unsur. 
larının, bir olağanüstü hali en iyi karşılayacak şekilde 
barış durumundan sefer durumuna geçirilmesidir. gi. 
lahlı Kuvvetler dışında kalan bütün kamu ve öze| kuruluşlarla vatandaşları kapsar. 


Silahlı Kuvvetler Seferberliği: Silahlı Kuvvetlerin barış 
durumundan sefer durumuna geçmesidir. Günümüzde 
savaşlar baskın şeklinde olmaktadır. Savaşta başarı 
şansı personel ve lojistik seferberliğinin planlanmaşı- 
na, denenmesine ve seferde uygulanmasına bağlıdır. 


Seferberlik İlanı 


Savaş gerektirecek bir durumun baş göstermesi 
ayaklanma olması, vatan veya Cumhuriyet'e karşı bir 
isyanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten 
ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun 
da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir. 


Kararda seferberlik uygulamasının başlayacağı gün 
ve saat belirtilir. Bu karar derhal Resmi Gazete'de yayınlanır ve aynı gün TBMM toplantı halinde değilse, 
hemen toplantıya çağrılır. 


Seierberiik Uygulaması 


Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıdaki önlemleri almaya yetkilidir. 


«» Seferberlik hazırlıklarının uygulanmasını başlatma, 


o «- Kısmi seferberlik ilan edilen hallerde, diğer bölge- 


lerde uygulanacak yükümlülükleri belirleme, 


> Gerektiğinde sıkı yönetim ilanına karar verme. 


Seferberlik İlanında Yapılacak İşlemler 


Seferberliğin ilanı ile birlikte, mülki makamlar ile vatandaşlar tarafından aşağıdaki işlemler yapılır. 


«> Seferberlik emri TV, Radyo ve diğer basın yayın 
araçlarından yararlanılarak bütün yurda duyurulur. 


«> Muhtarlıklar yerel imkanlarla seferberlik ilanını 
halka duyurur. 


-- Mülki idare amirleri tarafından ilçe merkezi, bucak, köy ve mahallelerde herkes tarafından görülecek yerlere “seferberlik emri” ve “silahbaşı” levhası astırılır. i 
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» Muhtarlıklar, genel seferberlik duyurusu üzerine, 
sefer görev emri bildiri çizelgesinde kimlerin çağrıya katılacağını saptar, sefer görev çağrısını kendilerine duyurarak bildiri çizelgesini imzalattırır, 
katılmayanların durumlarını izleyerek, mülki idare 
amirine ve en yakın askeri makamlara bildirir. 


HARP (SAVAŞ) ve MUHAREBE 


»: Barış yolu ile halledilemeyen sorunların çözümü için devletlerin, bir devlet veya devletler 
grubuna karşı milli güçlerinin tamamını veya bir kısmını kullanarak yaptıkları mücadeledir. 


“sbs: Silahlı bir harp esnasında, belli bir zaman 


&- Taarruz 
&- Savunma 


e- Çekilme 


ürk Deniz Kuvveileri 


Harp ve Muharebenin Karşılaştırması 


Harp, iki milletin veya milletler topluluğunun maddi manevi bütün güçlerinin muhtelif alanlarda çarpışmasıdır. 


Harp, milli amaçları esas alır, muharebe ise sadece 
askeri hedeflere yöneliktir. 


Kesin sonuç alınmadığı sürece bir muharebenin kazanılması veya kaybedilmesi harbin kazanılması veya 
kaybedilmesine neden olmaz. Muharebeler kaybedilebilir ama önemli olan harbi kazanmaktır. 
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Soğuk Harp 

Milli amaçlara ulaşmak için, milli güç unsurlarının, 
açık bir silahlı çatışmaya kadar varmayan anlaşmazlıklarda kullanıldığı milletlerarası gerginlik durumudur. 
Soğuk harp silahları psiko-sosyal, politik, ekonomik 
ve teknolojik güçlerdir. 


Sicak (Silahlı) Harp 


Sınırlı Harp (Bölgesel): İki veya daha fazla milletin silahlı kuvvetleri arasında politik ve askeri içerikte cereyan eden, ancak bir genel harbe kadar varmayan sİlahlı bir çatışmadır. 


Genel Harp (Topyekün Harp): Kullanılan silahlar, hareket alanı, hedefler, taraflar v.b. gibi çeşitli hususlar- 
da hiçbir sınırlama olmaksızın yürütülen harptir. 


Özel Harp: Gayrinizami harp, psikolojik harp ve ayaklanmalara karşı koyma hareketi ile ilgili faaliyetleri 
kapsamına alan bir harp türüdür. Özel harp, tek başına uygulanabileceği gibi sıcak ve soğuk harbin devam ettiği süre içerisinde ve onlarla koordineli olarak 
ta uygulanır. Bunda amaç, silahlı kuvvetlerin harekatını kolaylaştırmaktır. 


Özel harp üç bölüme ayrılır 
- Gayrinizami Harp, 
e Ayaklanmalara karşı koyma, 


«e Psikolojik Harp. 


SİVİL SAVUNMA 

Sivil Savunma Kavramının Doğuşu 

1. Dünya Savaşı'nda kullanılan savaş uçaklarının ve silahların cephe gerisine uzanan etkileri göz önüne alınarak bu silahların etkilerinden sivil halkı koruma amacıyla “Pasif Korunma” adı altında bir örgütlenmeye gidilmiştir. 


Sivil Savunmanın Tanımı 

Sivil savunma düşman taarruzlarına, doğal afetlere 
ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının 
en aza indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesislerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisindeki halkın moralinin korunması amacıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve 
kurtarıcı faaliyetlere “Sivil Savunma” denir. 


Sivil Savunmanın Savaşta, Barışta ve Olağanüstü Durumlardaki Görevleri 


“« Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğini 
sağlama, 


“» Doğal afetlerde can ve mal kurtarma, 


"> Savaşta ve doğal afetlerde çok önemli resmi, özel 
müessese ve tesislerin (fabrika, trafo merkezi, su 
tesisleri vb.) korunması, çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, ivedilikle onarımlarının yapılmasını sağlama, 


> Savaş zamanında her türlü savunma çabalarının 
sivil halk tarafından desteklenmesini sağlama, 


“» Savaşta, cephe gerisindeki halkın moralini kuvvetlendirme. 
Ülkemizde Sivil Savunma Örgütü 


Merkez ve Taşra örgütü olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 


Merkez Örgütü 


İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile buna bağlı; 


& Sivil Savunma Koleji 
«> Sivil Savunma Birlikleri 


> İkaz Alarm Merkezi'nden oluşmaktadır. 


Ülkemizde sivil savunma güçleri, askerlikle ilgisi bulunmayan ve kendisine milli savunma ile ilgili diğer 
yasalarla bir görev ve yükümlülük verilmemiş 15 yaşını bitirmiş 65 yaşını bitirmemiş kadın ve erkek vatandaşlardan oluşmaktadır. 


Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Görevleri 


« SİVİ savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını, koordinasyonunu sağlamak ve denetimini 
yapmak. 
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ss» Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri 
acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak 
ve yürütmek. 


-» Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye 
teşkillerinin standartlarını tespit etmek, personeli 
eğitmek ve koordinasyon sağlamak. 


Koruyucu ve Kurtarıcı Sivil Savunma Önlemleri 
Tehlike haberinin alınması ve yayılması (ikaz-alarm) 
durumunda saldırı yönlerinde bulunan şehirlerin siren, radyo ve her türlü kitle iletişim araçlarından yararlanılarak uyarılmasına “ikaz-alarm” denilir. 


Tahliye ve Seyrekleştirme 


Tahliye: Hassas veya tehlikeli bölgedeki halkın ve milli servetlerin tamamen veya kismen güvenlikli bölgelere taşınmasıdır. 


Seyrekleştirme: Hassas bölgede bulunan halkın ve 
milli servetlerin kısmen boşaltılarak bölge yakınlarına 
dağıtılmasıdır. 


NBC'nin anlamı; N : Nükleer, B : Biyolojik, C : Kimyasal, kelimelerinin baş harfleridir. 


Nükleer Silahlar 


Bir atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesi 
sırasında açığa çıkan enerjiden yararlanılarak nükleer 
silahlar geliştirilmiştir. Atom silahları ve Hidrojen silahları (Termonükleer silahlar) olmak üzere ikiye ayrılır. 


> Nükleer Silahların; Işık (Geçici körlüğe neden olur), Isı 


(Yanıklara neden olur), Radyasyon (Hücre ölümüne 
bu da insan ve hayvanların ölümüne neden olur) olmak üzere üç değişik etkisi vardır. 


Biyolojik Silahlar 


Canlı varlıklara etki eden, çeşitli bulaşıcı hastalıklar yapan mikroorganizmalardan oluşturulmuş silahlardır. 


Kimyasal Silahlar 


Kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı, tahriş 
edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren; 
bitki ve metallere karşı etkili olan katı, sıvı, gaz veya 
aerasol halindeki maddelerden yapılmış silahlardır. 


ij 


EMNİYET TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ 


Polis Teşkilatı Osmanlı Devleti'nde 10 Nisan 1845'de 
yayımlanan Polis Nizamnamesi ile kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde polis teşkilatı 1937 yılında çıkarılan özel bir kanunla İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak Emniyet Genel Müdürlüğü adı altında 
teşkilatlandırılmıştır. 


Türk Polis. Teşkilatı 
Polisin Görev ve Yeikileri 
Polis'in görevleri 3 ana bölümde toplanmaktadır. 


Bunlar; 


«# Suçun ve suçluluğun önlenebilmesi amacıyla uygulanan önleyici, caydırıcı görevler. 


»- Suç işlendikten sonra suçlunun yakalanarak adli 
makamlara teslim edilmesiyle ilgili görevler. 


-» Yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara 


yardım etme görevleridir. 


Bu görevleri yapan polise kanunun verdiği yetkiler: 


e> Parmak izi ve fotoğraf alma, 
Silah kullanma, 


&> Otel, kahvehane, gazino, sinema vb. yerleri 
açma ve kapama, 


&> Üst, eşya ve araç arama, 


> Suç işlenen ve işlenebilecek eşyalara el koyma, 


<> Suçluları yakalama ve ifade alma, 


> Kimlik sorma. 


ÇİZEN) YAYINLARI 


ASKERLİK İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR 


Asker: Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslarla 
(er ve erbaş), özel kanunlarla silahlı kuvvetlere katılan 
ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıslara asker denir. 


Er: İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askerlerdir. 


Erbaş: İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve 
çavuş rütbesindeki askerlerdir. Bunun yanında askerlik 
kanununa göre yükümlü bulundukları hizmetleri yerine 
getirdikten sonra, özel kanunlara göre belirli bir hizmetin kabulü suretiyle silahlı kuvvetlerde vazife gören Uzman çavuş ve uzman onbaşılar da erbaş sayılırlar. 


Astsubay: Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan 
astsubay çavuştan, astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeye sahip olan askerlerdir. 


Subay: Özel kanuna göre silahlı kuvvetlere katılan, 
asteğmenden mareşale (Deniz kuvvetlerinde büyük 
amiral) kadar rütbeye sahip olan askerlerdir. 


Üst: Rütbe ve kıdemce büyüklüğü gösteren bir tabirdir. 


Ast: Üstün rütbece ve kıdemce aşağısında bulunan askerdir. 


Bayrak, Sancak, Fors, Madaiva 


Bayrak: Türk Devleti'ni temsil eder. Polis ve jandarma karakolları, hükümet binaları, TBMM ve deniz 
araçlarında hergün bayrak çekilir. Evlere ve dükkanlara sadece milli bayram günlerinde çekilir. Bayrak, 
hiç kimseyi selamlamaz. Hava araçlarına bayrak çekilmez. 


Sancak: Silahlı Kuvvetleri temsil eder. Sadece Cumhurbaşkanı ve yabancı devlet başkanlarını selamlar. 


Fors: Emir ve komuta kademelerini, komutanın varlığını gösteren belli bir ölçü, renk ve şekillerde yapılan 
sembollerdir. 


Madalya: Barışta ve savaşta her zaman, her yerde çeşitli askeri görevlerin yapılmasında, iç ve dış yurt güvenliğinin sağlanmasında, özgürlük ve bağımsızlığın 
korunmasında yararlılık gösteren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve itibarını artıran askeri, idari ve bilimsel 
alanlarda hizmeti olanlara madalya verilir. 


TEST - | 


Bir ülkede; 


. genel seçimlerin yapılması, 
11 olağanüstü hal uygulanması, 
lil sıkıyönetim ilan edilmesi, 
IM. genel seferberlik emri yayımlanması 


durumlarından hangilerinde kişisel hakların 
belli bir süre de olsa kısıtlandığı savunulabilir? 

A) i veli 


B) İl ve ill C) Il ve IV 


D) iii ve Hİ E) İLİN ve IV 


İki devlet arasındaki savaşta; cephe şeridine 
yakın bölgelerde, propaganda ile düşmanın 
moralini bozmanın, düşmanın askeri birliklerine sabotajlar düzenlemenin; 


I. istihbarat çalışmalarına önem verilmesi, 
Il sivil savunma çalışmalarının yaygınlaştırı!- 
ması, 
IN. bütün güç ve kaynakların sınırsız olarak kullanılması 


durumlarından hangilerini zorunlu hale getirdiği savunulabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


G) Yalnız ll 


D) ivelli E) il veli 


Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amaciyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına “Milli Güç” denir. 


Buna göre, bir ülkenin uluslararası alanda etkinliğinin artmasında aşağıdaki Milli Güç unsurlarından hangisinin daha çok etkili olduğu 
savunulabilir? 


A) Kültürel Güç B) Demografik Güç 


C) Ekonomik Güç D) Coğrafi Güç 


E) Psiko-Sosyal Güç 


BENİ YAYINLARI 
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4. 


Günümüzde istihbarat çalışmaları, ülkelerin bü. 
tünlüğünün korunmasında ve diş politikada et 
kin bir siyaset izlenmesinde önemli bir yer tut. 
maktadır. 


Bu duruma; 


I. bazı devletlerin terör örgütlerini desteklemesi, 
li. devletlerin çeşitli alanlarda rekabete girmesi, 
Ni. teknolojik gelişmeler sayesinde ulaşım ve 

haberleşmenin hızlanması 


gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladı 
ğı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) Yalnız Ili 


D) Il ve ili E) 1, il ve ill 


I. Sivil Savunma teşkilatlarının ortaya çıkması, 
Il. yeraltı sığınaklarının yapılması, 
lil. polis teşkilatlarının kurulması 


gelişmelerinden hangilerinin savaşlarda hava saldırılarının artmasına bağlı olarak ortaya 
çıktığı savunulabilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız Ii 


D) Ive E) ivellll 


Düşmanın işgal etmiş olduğu bölgelerde kalan 
yerel halkın, düşman kuwvetlerine karşı girişmiş 
olduğu direnme hareketine gayrinizami savaş 
denir. 


Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi 
gayrinizami savaşın yararları arasında gösterilebilir? 


A) İşgallere karşı uluslararası desteğin sağlanması 

B) Düzenli orduya duyulan ihtiyacın azalması 

C) Yerel yönetimlerin güçlenmesi 

D) Düşman ilerleyişinin yavaşlaması 

E) Yeni bir devletin kurulması 


(LE 2-A 


(51-1 


Savaşlarda sabotaj, ani baskın ve gayrinizami 
usullere dayalı yöntemlerin kullanılmasının; 


. savaşların, askerlerin psikolojisi üzerindeki 
yıpratıcı etkisinin artması, 

il. cephe kavramının değişmesi, 

IN. askerlik eğitim süresinin kısaltılması 


durumlarından hangilerine ortam hazırladığı 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D) ivelli E) il vellii 


Günümüzde terör örgütleri asker ve sivil ayrımı 
yapmaksızın silahlı ve bombalı eylemlerde bulunmaktadırlar. 


Terör örgütlerinin bu faaliyetlerinin; 


I. istihbarat çalışmalarına önem verilmesi, 
Il. uluslararası işbirliğine gidilmesi, 
IN. halk arasında birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi 


durumlarından hangilerinin önemini artırdığı 
savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) iveli 


D) ivelil E) Lil vellil 


Dış politikada etkinliğini artırmak isteyen Türkiye, uluslararası örgütlere üye olmuş, savaş 
uçaklarını geliştirmiş ve Asya ile Avrupa arasında enerji koridoru oluşturmuştur. > ey 


Bu bilgiye bakılarak, Türkiye'nin aşağıdaki 
milli güç unsurlarından hangisine değinildiği 
savunulamaz? 


A) Demografik güç B) Coğrafi güç 


C) Askeri güç D) Siyasi güç 


E) Ekonomik güç 


3C 4E 5D 6D. 


İSEMİ YAYINLARI 


400 


10. 


11. 


12. 


7G BE 


Günümüzde bazı ülkelerde personel eğitimi tamamlanmış, seferberliğe dayalı kısa sürede toplanabilen ordu modeli uygulanmaktadır. 


Bu duruma ortam hazırlayan-en önemli neden olarak aşağıdakilerden harigisi gösterilebilir? 


A) Kalkınmada endüstrileşmeye öncelik verilmesi 

B) Devletler arası ittifakların kurulması 

C) Yatırımların eğitim ve öğretime kaydırılması 

D) Askeri giderlerin maliyeye büyük yük getirmesi 

E) Sivil savunma teşkilatlarının kurulması 


Almanlar tarafından |. Dünya Savaşı'nda 
tank, denizaltı ve kimyasal silahların kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz? 


A) Silah sanayine yapılan yatırımların artmasına 
B) İnsan gücüne duyulan ihtiyacın artmasına 
C) Sivil savunma teşkilatlarının kurulmasına 

D) Asker ve sivil kayıplarının çoğalmasına 

E) Bütçeden savunmaya fazla pay ayrılmasına 


Milli Güvenlik Kurulu'nun; 


— Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya 
savaş hali için hükümete görüş bildirmesi, 

— Milli hedeflerin gerçekleştiriimesine yönelik 
görüşler belirtmesi, 

— Anayasal düzeni koruyucu tedbirler belirlemesi 


görevleriyle ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? 


A 


<> 


Ulusal çıkarların korunması için faaliyetlerde 
bulunduğu 

B) Savaş ve barış durumuna karar verdiği 

C) Anayasal yönetimin devamı için çalıştığı 

D) Bakanlar Kurulu'na tavsiyelerde bulunduğu 
E) Olağanüstü gelişmeler karşısında tavsiye 
kararları aldığı 


> 


12-B | 


ri 
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TEST - 2 


Türkiye'nin; 


I. Birleşmiş Milletlere üye olması, 
Ii NATO'nun karar organlarında yer alması, 
Il. Arap dünyasına komşu olması 


özelliklerinden hangilerinin coğrafi konumuyla doğrudan ilgili olduğu söylenebilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l C) Yalnız Il 


D) i veli E) Il vellil 


Seferberlik, savaşa hazırlık ve savaş için alınan 
önlemlerin türüne denir. 


Bu bilgiye bakılarak; 


. asker kaçaklarının İstiklal Mahkemelerinde 
yargılanması, 

il. Tekalii Milliye Emirlerinin yayımlanması, 

HH. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi 


gelişmelerinden hangileri Milli Mücadele döneminde seferberlik kararı alındığına kanit 
olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız 11| 


D) | veli E) ii veli 


Milli Mücadele yıllarında; 


— Kuva-yı Milliye birliklerinin Yunan ilerleyişini 
yavaşlatması, 

— Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin TBMM adına 
fetvalar yayımlaması, 

— TBMM'de Tekalif-i Milliye Emirlerinin kabul edilmesi 


gelişmelerine bakılarak Kurtuluş Savaşı'nda 
aşağıdaki savaş türlerinden hangisinin uygulandığı söylenemez? 


A) Psikolojik savaş B) Gayrinizami savaş 


G) Sicak savaş D) Topyekün savaş 


E) Teknolojik savaş 


Ker YAYINLARI 


4. 


Millet, egemenlik haklarını anayasanın belirledi: 
ği esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır, 


Buna göre millet adına yasama, yürütme ve 
yargı yetkilerini aşağıdakilerden hangileri 
kullanmaktadır? 


Yasama Yürütme Yargı 
—— 
A) .B.M.M Bakanlar Kurulu Bağımsız 
Mahkemeler 
B) Senato Milli Güvenlik Yargıtay 
Kurulu 
C) İçişleri Cumhurbaşkanı o Danıştay 
Bakanlığı 
D) TBMM Başbakan Anayasa 
Mahkemesi 
E) Bakanlar (o Türk Silahlı Adalet 
Kurulu Kuvwvetleri Bakanlığı 


I. Milli Savunma Bakanı 
Il Genel Kurmay Başkanı 
ili. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 


Yukarıda verilen Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden hangileri sivil görevlilerdir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |! C)i veli 


D) i veli E) ii ve hil 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye'nin stratejik önemini artırdığı savunulamaz? 


A) Bakü-Ceyhan petrol boru hattının kullanılma 
açılmasının 

B) Rusya ile Mavi Akım doğalgaz boru hattının 
yapılmasının 

C) ABile tam üyelik görüşme sürecinin başlatılmasının 

D) Marmaray Projesi ile Asya Avrupa arasında 
kesintisiz ulaşımın sağlanmaya çalışılmasının 

E) Yönetimde laik devlet düzeninin benimsenmesinin ' 


10. 


TEST - 2 


Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik veya savaş hali için görüş tespit etme görevi 
anayasa ile aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir? 


A) Türk Silahlı Kuvvetleri 

B) Milli Güvenlik Kurulu 

G) Milli Savunma Bakanlığı 
D) Bakanlar Kurulu 

E) Genel Kurmay Başkanlığı 


Millet adına savaş haline karar verme, imzalanan milletlerarası antlaşmaları onaylama 
yetkisi aşağıdaki anayasal kurumlardan hangisine aittir? 


A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
B) Bakanlar Kurulu 

C) Başbakanlık 

D) Milli Güvenlik Kurulu 

E) Cumhurbaşkanlığı 


Türk Silahlı Kuvvetleri aşağıdaki yetkilerinden hangisini kullanabilmek için hükümet 
tezkeresine ihtiyaç duymaktadır? 


A) Sınır ötesi operasyon düzenleme 

B) Yükümlüleri silah altına alma 

C) Uluslararası tatbikatlara katılma 

D) Personel alımlarında bulunma 

E) Er ve erbaşlara hizmet içi eğitim verme 


<> 


—— 


. İklim koşulları 
II. Yeraltı ve yerüstü kaynakları 
IN. Nüfus yapısı 


Yukarıdaki Milli Güç unsurlarından hangileri 
Coğrafi Güç unsurları arasında yer alır? 


A) Yalnız | B) Yalnız ll CO) | veli 


D) Ive ill E)I, il ve ili 


C 2D 3E 4A 


EHEMİ YAYINLARI 


11. 


12. 


Üniversite rektörlerinin Yüksek Öğrenim Kurumu başkanlığınca belirlenen adaylar arasında Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi, 
Cumhurbaşkanı'nın; 


I. yasama, 
11. yürütme, 
IN. yargi 


yetkilerinden hangileriyle ilgilidir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il CO) | veli 


D) iveli E) il vellil 


Erzurum Kongresi'nin “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” kararına bakılarak Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin; 


i. Bölgesel Savaş, 
Il. Soğuk Savaş, 
Ii. Topyekün Savaş 


yöntemlerinden hangilerine göre yürütüldüğü söylenebilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız İl 


D) | ve lil E) Il ve 


13. Fransızların, Sivas Kongresi'nin toplanmasına 
karşı şehri işgal edeceklerine dair bildirileri 
uçaklarla dağıtmaları aşağıdaki savaş yöntemlerinden hangisini uyguladıklarını gösterir? 

A) Sıcak savaş 
B) Psikolojik savaş 
C) Teknolojik savaş 
D) Bölgesel savaş 
E) Gayrinizami savaş 
A SA 10C 118 12C 18-8 


(ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ) 


20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 


( İEİBİMİ YAYINLARI 
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20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 


1. DÜNYA SAVAŞI (1914 - 1918) 


20. yüzyılın başlarında Avrupa devletlerinin kurdukları İttifak ve İtilaf blokları arasında Avrupa'da başlayan 
1. Dünya Savaşı, Asya ve Amerika kıtalarından devletlerin de katılımıyla bir dünya savaşına dönüşmüştür. 


I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 


Genel Nedenler 

«» Fransız İhtilali'nin etkisiyle ortaya çıkan milliyetçilik akımının devletler ve milletler arasında siyasi 
ve sosyal çatışmalara neden olması, 


Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkardığı hammadde ve 
pazar (sömürgecilik) arayışının devletler arasında 
siyasi ve ekonomik rekabete neden olması, 


«» Avrupalı devletler arasındaki rekabetin bloklaşma- 
ya ve silahlanma yarışına neden olması. 


Özel Nedenler 

«> Almanya'nın siyasi birliğini sağlarken işgal ettiği 
Alsas-Loren (1871 Sedan Savaşı) yüzünden Fransa ile arasının açık olması, 


- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Rusya'nın 
Balkanlara yayılmasına karşı çıkması, 


«» Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumunu kullanarak İngiltere'nin sömürgelerine giden 
yolu kesmeyi amaçlaması, 


"- Rusya'nın Boğazları ele geçirerek tarihi güneye 
inme politikasını gerçekleştirmek istemesi, 


«> İtalya'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 
idaresindeki topraklarını kurtarmak istemesi. 


28 Haziran 1914'te bir Sırp milliyetçisinin Avusturya- 
Macaristan veliahtı Ferdinand'ı öldürmesiyle başlayan 
savaş, İtilaf ve İttifak devletleri arasında cereyan eden 
bir savaş haline gelmiştir. Rusya'nın savaştan çekilmesiyle zor duruma düşen İtilaf devletleri, ABD'nin 
kendi yanlarında yer almasıyla savaşı kazanmışlardır. 


Mondros Ateşkes Anilaşması'ndan sonra Anadolu'da 
başlayan işgallere karşı Türk halkı tarafından Milli Cemiyetler ve Kuva-yı Milliye Birlikleri oluşturulmuştur. 


ÇEEMİ YaYınNLARI 


Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 


İtilaf devletleri, İttifak devletleriyle imzalanacak barış 
antlaşmalarının esaslarını belirlemek amacıyla Paris'te 
toplanmışlardır. 


İngiltere ve Fransa'nın etkili olduğu konferansta Milletler Cemiyeti'nin statüsü belirlenmiştir. ABD, Avrupa 
siyasetinden çekilerek Monroe Dokitrini'ne dönmüştür. Bundan yararlanan İngiltere ve Fransa Wilson 
Prensiplerini dikkate almadan çıkarları doğrultusunda barış antlaşmalarının şartlarını belirlemişlerdir. 


Monroe Dokirini 


ABD başkanı Monroe 1823'de devletin dış politikası- 
ni şu esaslara dayandırmıştır: 


«> ABD, Avrupa devletlerinin Amerika'da sömürgecilik hareketlerine girişmelerine ve sistemlerini Amerika'da uygulamalarına izin veremez. 


«> ABD, Avrupalı devletler arasındaki sorunlara, savaşlara ve politikalara karışmamayı esas alır. 


ABD, Monroe Dokirini'yle Avrupa'nın Amerika kıta- 


sına karışmamıasını, ABD'nin de Avrupa'ya karışmamasını ilke olarak benimsemiştir. 


Ii. Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar 


İtilaf devletleri; Almanya ile Versay, Avusturya ile Sen- 
Jermen, Macaristan'la Trianon, Bulgaristan'la Nöyyi, 
Osmanlı Devleti'yle Sevr antlaşmalarını imzaladılar. 


Bu anilaşmalar ile yenilen devletler; 


»» büyük toprak kayıplarına uğramış, 


«> Savaş tazminatı ödemek zorunda kalmış ve ekonomik yaptırımlara uğramış, 


"» ordularındaki asker sayısını sınırlandırmışlar ve 
ağır silahlar bulundurmamayı kabul etmişlerdir. 


Sevr Antlaşması, Türk halkının başlatmış olduğu 
ve başarıyla sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı'ndan dolayı uygulanamamıştır. Bu antlaşmanın 
yerine TBMM ile İtilaf devletleri arasında Lozan 
Antlaşması imzalanmıştır. 


Yenilen devleilere ağır askeri, ekonomik ve siyasi 


yükümlülükler getirilmesi, Il. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamışiır. 


1. Dünya Savaşı'nın Galip Devletler 
Açısından Sonuçları 


«» ABD;I. Dünya Savaşı'na katılmasıyla terkettiği Monroe Dokirini'ne savaş sonrasında geri dönmüştür. 


«> İngiltere; En büyük rakibi Almanya'yı saf dışı bırakarak kendisine karşı gelebilecek tehlikelerden 
kurtulmuştur. Sömürgelerine yenilerini ekleyerek 
Ortadoğu'ya yerleşmiştir. İngiltere, dünyanın bir numaralı devleti olma özelliğini güçlendirmiştir. 


«> Fransa; Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yenilmesiyle iki büyük tehlikeden 
kurtulmuş ve Ortadoğu'da elde ettiği sömürgelerle savaştan kazançlı çıkan ikinci devlet olmuştur. 


»-> İtalya; Avusturya'dan aldığı topraklarla sınırlarını 
kuzeye doğru genişletmiş, elde ettiği adalarla Akdeniz ve çevresinde güçlü bir konuma gelmiştir. 


«> Japonya; Uzakdoğu'da Alman sömürgelerini ele 
geçirerek bu bölgede güçlenmeye başlamıştır. 


1. Dünya Savaşı'nın Diğer Sonuçları 


»-» Rusya, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları yıkılmıştır. 


«» Dünyanın bir daha |. Dünya Savaşı gibi bir felaket 
yaşamaması için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 


»» Sömürgecilik isim değiştirerek “manda ve himaye 
yönetimi” adıyla daha da yaygınlaşmıştır. 


«» Ortadoğu galip devletler tarafından sömürgeleştirilmiştir. 

«» Milliyetçi akımlar güç kazanmış, milli devletler kurulmuş ve aşırı milliyetçi yeni rejimler ortaya çıkmıştır. 


“«» Sınırların çiziminde etnik yapıya dikkat edilmemesi yeni azınlık sorunlarını ortaya çıkarmıştır. 


«>» SİVİİ kayıplarının artması sivil savunma örgütlerinin kurulmasına ortam hazırlamıştır. 


KÜSEMİ YAYINLARI 


SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ 
(SSCB) VE ORTA ASYA'DAKİ TÜRK TOPLULUKLAR, 


Çarlık Rusyası'nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali 


Mart 1917'de 1. Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri 
çarlık yönetimi üzerindeki etkisini göstermiş ve insan. 
lar yönetimi devirmeye yönelmiştir. Petersburg'da başlayan grev kısa sürede yayılmış, askerler de eylemci. 
lere katılınca grev bir devrime dönüşmüştür. Çar |, 
Nicola'nın tahttan çekilmesi ile Duma (Rusya Halk 
Meclisi)'nın kurduğu hükümet yönetimi devralmıştır. 


Önceleri geçici hükümeti destekleyen Bolşevikler, 
sürgündeki Vilademir Lenin'in Petersburg'a gelmesiyle geçici hükümeti devirerek yönetimi ele geçirmişlerdir (Ekim 1917). 


Lenin 3 Mart 1918'de İttifak devletleriyle Brest-liiowsk Anilaşması'nı imzalamıştır. İtilaf devletlerinin 
desteklediği Çar yanlısı Beyaz Ordu ile Kızıl Ordu arasındaki iç savaşı Bolşevikler kazanmıştır. Bu savaşta 
13 milyon insan ölmüş ve sanayi üretimi bitme noktasına gelmiştir. Lenin, Bolşeviklerin güçlenmesini sağlamak N.E.R (Novaya Ekonomiçeskaya Politika) ekonomi politikasını ilan etmiştir (1921). 


Bu politika ile tarım ürünlerine el konulmasından vazgeçilerek köylülere ürünlerini pazarlama özgürlüğü 
verilmiş, küçük sanayi işletmelerinin devletleştirilmesinden vazgeçilerek yabancı sermayeye çeşitli imkanlar sağlanmıştır. Buna karşılık devlet; bankalar, 
büyük sanayi kuruluşları ve ulaşım üzerindeki egemenliğini koruyarak ekonominin hızla düzelmesini 
sağlamıştır. 


Rus İmpatorluğu federasyona dönüştürülmüş ve devlet 1 Ocak 1923'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği (SSCB) adını almıştır. 


1924'te Lenin'in ölümüyle iktidara gelen Joseph Sialin, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı uygulamaya ko 
yarak (1928) Rusya'nın öz kaynaklarıyla kalkınmasını 
sağlamayı amaçlamıştır. Tarım devrimini gerçekleştirmek amacıyla köylülerin küçük toprakları makinelerle 
donatılmış büyük çiftlikler şeklinde birleştirilerek “kollektifleşiirme” politikası izlenmiştir. 


Stalin toplum üzerinde büyük baskı kurarak, muhalifleri tasfiye etmiştir. Eşitlik ilkesine dayanan resmi İdeolojiye rağmen toplumda ve gelir dağılımında büyük 
bir eşitsizlik oluşmuştur. İşçilerin hayat standardının iyi 
olmasına karşılık köylüler sefalet içinde kalmıştır. 


Aydınlarla komünist parti yöneticileri birçok hizmetten parasız faydalanmıştır. 1930'dan itibaren eğitim 
mecburi hale getirilerek bilim ve teknoloji alanlarında 
ilerlemeler kaydedilmiştir. 


Rusların Orta Asya'yı İstilası 


Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla kurulan Kazan, Kırım, Ejderhan, Kasım ve Sibir gibi Türk hanlıklarına 
yönelik olarak 16.yüzyılda başlayan Rus yayılmacılığı 18. yüzyılın sonlarında Kırım'ı da içine alacak şekilde Kafkaslara kadar ulaşmıştır. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde Ruslar, Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan 
dışındaki Türk ülkelerinin tamamını işgal etmiştir. 


| Çar'ın baskıcı idaresi Türklerin 1905'de ihtilal çıkarmasına neden olmuş, ihtilalden sonra Türkler kültürlerini 
geliştirme imkanına kavuşmuşlardır. 1905'te Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı'nın etkisiyle “Rusya Müslümanları İ. Kongresi” toplanmış, bu çalışmalar sonucunda Müslüman Birliği Partisi kurularak Duma'ya 
temsilciler gönderilmiştir. 

| 
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Türkler “Rusya Müslüman Türk Kavimlerinin Haklarını Koruma Cemiyeti"ni kurarak uluslararası alanda 
haklılıklarını duyurmaya çalışmışlardır. 


Siyasi ve kültürel haklarla ilgili istekleri Çarlık yönetmince reddedilen Türkler, 1916'da Milli İstiklal 
Ayaklarnması'nı başlaimışlardır. 


1917'de “Bütün Rusya Müslümanlarının 1. Kurultayı” 
toplanmıştır. Bir süre sonra başlayan Sovyet istilasına 
karşı ise Türk toplulukları ayrı ayrı mücadele etmişlerdir. 


SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu 
Bolşevikler, İngilizlerin desteklediği. Türklerin *bağıiisızlık hareketlerini önlemek ve zaman kazanmak için 
onlara kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanımıştır. İlk 
olarak Tatar Türkleri, Ufa şehrinde Kasım 1917'de *İdil- 
Ural Devleti”ni, Kazaklar Aralık'ta “Alaş Orda Özerk 
Cumhuriyeti”ni, aynı tarihlerde Hokand'da toplanan 
“IM. Müslümanlar Kongresi”nde de “Özerk Türkistan 
Cumhuriyeti”ni kurmuşlardır. Ayrıca Başkurdistan 
Sovyet Cumhuriyeti, Harezm Halk Cumhuriyeti, Türkistan ve Kırgız Muhtar Cumhuriyetleri kurulmuştur. 
Bu gelişmelerden rahatsız olan Bolşevikler 1920'de 
Türk devletleri üzerinde doğrudan hakimiyet kurma- 
Ya yönelmiştir. 


ENİ YAYINLARI 


Bolşeviklerin Orta Asya (Türkistan) politikası iki 
temel hedefe dayanıyordu; Bölgedeki kültürü 
yok etme ve bu kültürün yerine Sovyet kültürünü 
getirme. 


Bu amaca ulaşmak için Sovyet Rusya; 


<> İdari Sovyet Hakimiyeti, 
İktisadi Sovyet Hakimiyeti, 
e Kültürsüzleştirme, 

e Sovyetleştirme, 

w- Zorunlu göç 


politikalarını uygulamaya koymuştur. 


İdari Sovyet Hakimiyetinin Sağlanması 


Sovyetler; idari amaçlarını gerçekleştirmek için Orta 
Asya'da potansiyel ve gerçek liderleri “temizleme hareketleri” ile ortadan kaldırıp, yönetim kademelerine 
Rus yöneticileri ya da Sovyet yanlılarını getirmişlerdir. 


İkilsadi Sovyet Hakimiyetinin Sağlanması 

İktisadi politikalar Sovyetleri güçlendirmeye, Orta Asya halklarını fakirleştirip Sovyetlere muhtaç hale getirmeye yönelik yürütülmüştür. 


SSCB'nin Türklere Yönelik Kültürsüzleştirme Faaliyetleri 


«>» Türkistan'ın parçalanması: Rus harita ve kitaplarında “Türkistan” isminin kullanımı yasaklanarak 
Türkistan beş cumhuriyete bölünmüştür. Türkler 
arasındaki birlik ve beraberliği bozmak için farklı 
lehçelerin kullanılması yaygınlaştırılmış, Özbek, 
Kazak, Kırgız ve Türkmenlerin zorla Türkleştirildikleri ileri sürülmüştür. Bu milletlerin dillerinden, tarihlerinden ve edebiyatlarından sistemli bir şekilde bahsedilerek Türkistan'daki Türk toplulukları 
içinde Özbekçilik, Kazakçılık, Türkmencilik, Kırgızcılık gibi boy duyguları ortaya çıkarılmıştır. 


»> Dil ve Tarihin Yokedilmesi: Türkistan'ın diğer Müslümanlarla ve Türkçe konuşan ülkelerle irtibatını 
kesen Sovyetler uyguladıkları eğitim politikalarıyla 
da tarihleriyle irtibatlarını koparmak istemişlerdir. 


Türkiye ile Türkistan'ın kültürel bağlarını koparmak için 


de 1924'te Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilirken, 1928'de Türkiye'nin Latin alfabesine geçmesi 
üzerine Türkistan'da “Rus Kiril” harileriyle karışık bir 
Latin hari sistemine geçiş yapılmıştır. 
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«> Dini ve Kültürel Değerlerin Yokedilmesi: Sovyetler, 
İslamiyet'in ve İslami kurumların tahrip edilmesine 
yönelik sistemli çalışmalar yapmışlardır. 


Sovyetler, Türkistan'da cami ve mescitleri kapatıp 
bunlara ait vakıfları devletleştirmişlerdir. Din adamı 
yetiştiren medreseleri kapatıp ileri gelen Müslüman din adamlarını hapis ve sürgün etmişlerdir. 


Türkistan'ın Sovyetleştirilmesi 


Sovyetleştirmedeki amaç, ulusal kültür ve değerlerin- 
den kopartılan Türk topluluklarını Sovyet kültürüne çekerek Türkistan'ı bir Rus eyaleti haline getirmekti. 


Türklerin Zorunlu Göçe Tabi Tutulması 


Zorunlu göçün amacı homojen toplum oluşturmak ve 
Rus olmayan milletleri bir potada kaynaştırarak milli 
duygularını yok etmekti. Ekonomik kalkınmayı sağlamak iddiasıyla yüz binlerce Türk, işçi sıfatıyla Azerbaycan ve Türkistan'dan alınıp Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştirilmiştir. 


— 


Sovyetler, bu politikalarında iam olarak başarılı olamamıştır. Bunun gösiergesi Sovyet hakimiyetindeki 
Türk iopluluklarının günümüzde Sovyeilerden ayrılarak bağımsız devleiler kurmaları, kendi inanç ve küliürel değerlerine yeniden yönelmeleridir. 


Basmacı Hareketi 


Kırım ve Türkistan Türklerinin Çarlık dönemindeki isyanları için “Basmacı” tabiri kullanılmıştır. 1918'de Sovyetlerin Milli Hokand Hükümeti'ni dağıtmasıyla bu hareket halk hareketine dönüşmüştür. Bu hareketin gayesi, 
Türkistan'ı Ruslardan kurtararak bağımsızlığına kavuşturmaktı. Bu çabalar sonucunda 1919'da Türkistan (Fergana) Hükümeti kurulmuştur. 


1921'de Türkistan'a gelen Enver Paşa Basmacı Hareketi'ne katılmıştır. 1922'de Sovyetler genel bir saldırı 
başlatınca Basmacı liderleri birbirlerinden ayrılmak zo0- 
runda kalmışlardır. Enver Paşa, 1922'de Rus ordusuyla 
yapılan bir çatışmada şehit olmuş, Basmacı Hareketi 
1931'e kadar devam etmiştir. 


YAYINLARI 


ORTADOĞU'DA MANDA 
YÖNETİMLERİNİN KURULMASI 
İran hariç Ortadoğu, |. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaydı. 19. yüzyılda 
Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ile Ortadoğu; İngiltere, Fransa, Rusya sonra da Almanya ve İtalya'nın etkin olmak için uğraştıkları bir bölge haline gelmiştir. 


i. Dünya Savaşı'nda gizli antlaşmalarla bölgeyi paylaşan İngiltere ve Fransa, “halkların kendi geleceklerini 
belirlemesini” isteyen Wilson Prensiplerini çıkarlarına aykırı bulmuşlar ve zaman kazanmak için ortak deklarasyon yayımlayarak Ortadoğu halklarının kendi idarelerine 
dayanan yönetimler kurabileceklerini bildirmişlerdir. 


ABD'nin iwionroe poliükasına dönmesi, bu devleile- 


re bölgede serbesiçe hareketi sime imkanı sağla-: 


MUŞİL. 
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İngiltere ve Fransa, San Remo Konferansı'nda (1920) 
Ortadoğu'yu kendi aralarında paylaşmışlardır. 


Fransa Suriye ve Lübnan'ı; İngiltere ise Irak, Filistin 
ve Ürdün'ü almıştır. 


Ortadoğu'da Büyük Devletlerin Politikaları 


I. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Fransa'nın 
Araplara bağımsızlık verme ile ilgili sözlerini yerine 
getirmemeleri ve izledikleri politikalar bölgede yeni 
bir siyasi harita ve statü ortaya çıkarmıştır. Bu durum 
günümüze kadar süren sorunlara neden olmuştur. 


İngiltere ve Ortadoğu 


İngiltere'nin Uzakdoğu sömürgelerine ulaşmasında 
en kısa yol olan Ortadoğu, 19. yüzyılda Süveyş Kanalı'nın açılması ve bölgede petrol rezervlerinin bulunmasıyla iyice önem kazanmıştır. 


Osmanlı Devleti'yle yakınlaşan Almanya'nın Hicaz 
Demiryolları Projesi'yle bölgede üstünlük kurmaya 
çalışması İngiltere'yi endişelendirmiştir. İngiltere, Şerif Hüseyin ve bazı Arap liderlerini 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırarak Ortadoğu'da tek hâkim güç olmaya çalışmıştır. 


Arabistan Yarımadası: İngiltere'nin |. Dünya Savaşında bağımsızlık vaadinde bulunduğu Hicaz Emiri 
Şerif Hüseyin kendisini “Arap Ülkeleri Kralı”, oğulları- 
nı da Irak ve Ürdün kralı olarak ilan eimiş, Türkiye'de 
3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılmasından sonra da 5 
Mart 1924'te halifeliğini ilan ederek konumunu güçlendirmiştir. Fakat bölge liderliği için kendisine savaş 
açan Necid Emiri Abdülaziz İbni Suud'a yenilmiştir. 
Suud, kendini Hicaz ve Necid Kralı ilan etmiş ve İngiltere 1927'de bu krallığı tanımıştır. 


Güney Arabistan'da ise Yemenliler, . Dünya Sava- 


şı'nda bölgeye giren İngilizlerden topraklarını geri ala- 


bilmek için mücadeleye başlamışlar ve Kizıldeniz'e 
sokulmak isteyen İtalya'nın da yardımlarıyla bu amaçlarına ulaşmışlardır. İngiltere 1934'te Yemen'in bağımsızlığını tanımıştır. 


Irak: Uzakdoğu sömürgelerine yakın olan ve Basra 
Körfezi'ne açılan Irak'a egemen olmak isteyen İngiltere Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Musul hariç Irak'a hakim olmuştur. San Remo Konferas'nda Musul'da İngiltere'ye birakılmıştır. İngiltere 
İrak'ta, 1921'de kendine bağlı bir manda yönetimi 
kurmuştur. 


İREN YAYINLARI 


Bu durumu kabullenmeyen Iraklıların isyanları sonu- 


cunda İngiltere 1930'da Irak'a bağımsızlık verdiyse de 
1. Dünya Savaşı'na kadar Irak'ta egemenliğini sürdürmüşüür. 


Ürdün: Sınırları ve yönetim biçimi Milletler Cemiyeti'nce belirlenen Ürdün, 1922'de İngiltere'nin mandası olarak kurulmuş ve 1946'da da bağımsız olmuştur. 


Filistin: Filistin, San Remo Konferansı'nda İngiliz mandasına bırakılmış, İngiltere'nin Filistin'de “Yahudi Devleti” kurma çalışmalarını ABD de desteklemiştir. 


Mısır: Mısır'ı 1882'de işgal eden İngiltere, Osmanlı 
Devleti 1. Dünya Savaşı'na girince 1914'de burayı ilhak 
ettiğini açıklamıştır. Wilson Prensipleri Mısır milliyetçilerinin isyanlarının yayılmasına neden olmuş ve İngiltere 1922'de Mısır'ın bağımsızlığını tanımıştır. 


İngiltere, Süveyş Kanalı'nın denetimini ve Mısır'daki 


yabancıların haklarının korunmasını üzerine alarak 
buradaki egemenliğini dolaylı olarak sürdürmüştür. 


1930'larda İtalya ve Almanya'nın Ortadoğu'da etkinliklerini artırması, İngiltere ile Mısır'ın ittifak yapmasına 
neden olmuştur. Buna göre; İngiltere Mısır'dan çekilecek fakat Süveyş Kanalı'nda sürekli asker bulunduracak ve saldırı halinde Mısır'a yardım edecekti. Böylece İngiltere Mısır'da nüfuzunu korumuştur. 


Fransa ve Ortadoğu 


Suriye Ulusal Kongresi Mart 1920'de Suriye ve Lübnan'ı içine alan Suriye Krallığı'nın kurulduğunu ilan 
etmiş fakat San Remo Konferansı'nda bu krallık tanınmamıştır. Filistin bu devletten ayrılarak İngiltere'ye, 
Suriye ve Lübnan Fransa'ya bırakılmıştır. Fransa Suriye'yi işgal edip Lübnan'ı Suriye'den ayırmıştır. 


Fransa, Suriye'yi eyaletlere ayırınca Arapların tepkisi 
artmış bölgeyi elde tutamayacağını anlayan Fransa 
1926'da Lübnan'a, 1930'da Suriye'ye bağımsızlık vermiştir. İki devletin anayasasında da Fransız mandası- 
nın devamını sağlayan maddeler yer almıştır. Fransa, 
Suriye ve Lübnan'dan 1946'da tamamen çekilmiştir. 
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UZAKDOĞU'NUN YENİ GÜCÜ JAPONYA 


Japonya'da 1850'lere kadar asıl güç Şogun (yönetimi 
elinde tutan ordu komutanı)'un elinde olmuş, imparatorlar ise sembolik olarak yönetimde yer almışlardır. 


1850'lerde dünyaya açılan Japonya, 1854'te ABD ile 
Dostluk Antlaşması imzalamış bunu Rusya, İngiltere, 
Hollanda ve Fransa ile yapılan antlaşmalar izlemiştir. 


1867'de tahta geçen imparator Mutsuhito'nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek 


vermesiyle Japonya'da 1868'de “Meiji Restorasyon 
Dönemi” denilen reform süreci başlamıştır. 


İmparator Mutsuhito 
Meiji Restorasyonu Dönemi'nde; 
&> 1868'de Batı tarzı hükümet kurulmuştur. 
& Prusya modeline dayalı anayasa oluşturulmuştur. 
«> Giyim kuşamda Avrupa örnek alınmıştır. 
> 


Eğitim alanındaki reformlarla okur yazarlık oranı 
artırılmıştır. 


ç 


Takvim değiştirilmiştir. 


e> Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmiş ve Avrupa'ya öğrenciler gönderilmiştir. 


ç 


Dışarıdan çağdaş silahlar alınırken, yerli silah 
sanayisi kurulmuştur. 


> Ağır sanayi ve gemi yapımcılığı çağdaş seviyeye getirilmiştir. 


Tüm bu çalışmalarla Japonya “güçlü ordusu olan 


zengin bir ülke olma” idealini gerçekleşürmiştir. 


İHENİ YAYINLARI 


ANN 


19. yüzyılın sonlarında sanayileşen ve güçlenen fakat 
hammadde açısından fakir olan Japonya, yayılmacı 
politikalar izlemeye başlamıştır. Bu amaçla Çin'in yönetimindeki Kore'yi işgal etmek için Çin'le savaşmış 
fakat Batılı devletler ve Rusya'nın tepkisi nedeniyle el. 
de ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalmıştır. 


DÜNYA EKONOMİK BUNALIMI (1929) 


1. Dünya Savaşı Sonrası Dünyada Ekonomik Durum 


1920'li yıllarda dünya ekonomisi üzerinde ABD, İngiltere ve Almanya daha çok etkili olmuştur. 


1924-1929 döneminde bir stabilizasyon devresi geçiren ABD, ihracat gelirleri sayesinde dünyanın kreditörü olmuştur. ABD'de yeni gelişen sanayilere talebin 
fazla olması borsayı spekülatif hale getirince, ABD 
vermiş olduğu kredileri 1928'de geri çekmek istemiş 
fakat hesapsızca verdiği kredileri geri alamamıştır. 


Almanya, ABD'nin istediği tazminatı ödeyeme- > 
yince “Daves Planı” (1924) doğrultusunda ABD, 
Almanya'ya yapılanmasını tamamlaması için yeniden kredi vermiştir. 


1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 


1929'da başlayan ve 1930'larda devam eden ekonomik buhrana “Dünya Ekonomik Bunalımı” denilmiştir. 
Kuzey Amerika ve Avrupa'yı merkez alan buhranin 
özellikle sanayileşmiş ülkelerde yıkıcı etkileri olmuştur. 


Ekonomik Krizin Nedenleri 


«> ABD ekonomisinin 96 50'sinin 200 kadar holdingin elinde olması (Bu durum tek bir holdingin bile 
iflasının ekonomiyi sarsacağının göstergesidir.), 


«> Bankaların sermaye esasları, rezerv ve kredi oranları gibi konularını düzenleyen yasaların olmaması, 


«> Şirketlerin mali tablolarının güvenilirliğini sağlayan yasaların olmaması, 


«> Ticari ve yatırım bankalarını ayıran yasaların olmaması, 


«» ABD'nin diğer ülkelere verdiği kredileri geri alamaması. 
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Ekonomik Krizin Ortaya Çıkışı (Kara Perşemhe) 
New York Borsası, 1929 Ekim ayı başına kadar yükselmiş ve yüksek kazanç getirmiştir. Ancak, 3 Ekim 
1929'a gelindiğinde yukarıda belirtilen nedenlerle 
ilerleme durmuş ve birkaç büyük holdingin hisseleri 
düşmüştür. 21 Ekim'de yabancı hissedarların hisselerini satmalarıyla düşüş hızlanmış, “Kara Perşembe” 
olarak anılan 24 Ekim 1929'da New York Borsası dibe vurmuştur. Bu düşüşün diğer borsaları ve ülkeleri 
etkilemesiyle kriz Dünya Ekonomik Bunalımı'na dönüşmüştür. 


Ekonomik Krizde Banka Önünde Oluşan Uzun Kuyruklar 


.Krizin Sonuçları 


-» Kriz en çok sanayileşmiş şehirleri vurdu. Bu şehirlerde “işsizler ve evsizler” ordusu oluştu. 


EYİ YAYINLARI 


“> 1929 yılı fiyatlarıyla 4,2 milyon dolar yok oldu. 


1929 Dünya Ekonomik Krizi farklı ülkelerde farklı ta- 


rihlerde sona ermiştir. Krizden ilk çıkan ülke uygu- 


ladığı çeşitli ekonomik politikalar sayesinde Almanya olmuştur. 


«» 50 milyon insan işsiz kaldı. Dünyadaki üretim 96 42, 
ticaret ise 96 65 azaldı. 


“-» Bu süreçte 4000 banka battı. 
> 
“» Piyasada para olmadığından dolayı ekonomide 


takas usulüne (değiş-tokuş) dönüldü. 


-» Birçok insan maddi varlığıyla beraber söğyal ko- i > 
numunu ve ruh sağlıklarını kaybetti. 


s» Bunalımın etkileri 10 yıl kadar sürdü. 


“> Tarım ürünü fiyatlarındaki düşüş çiftçileri olumsuz 
etkiledi. 


-- Birçok ülkede inşaat faaliyetleri durdu. 


di 


Talebin beklenmedik düzeyde düşmesi nedeniyle 
krizden en fazla madencilik sektörü etkilendi. 


Ekonomik Krizde Babasına İş Arayan Çocuklar 


Ekonomik Krizin Türkiye'ye Etkileri 


Kriz karşısında Türkiye'nin izlediği politikalar; 


Korumacı devletçi iktisat politikalarına yönelinmiş, 


Dış ticaret ve döviz üzerinde devlet denetimi artırılarak, ithalata kısıtlamalar getirilmiş, 


Gümrük vergileri yükseltilmiş, ihraç mallarına 
kalite kontrol sistemi (Standardizasyon) getirilmiştir. 1934'te bu kalite kontrol sistemi için Türk 
Ofis kurulmuş, Kliring ve takas sistemi uygulanmıştır (Kliring: Malını alan ülkenin malını satın 
alma ilkesine dayanır). 


Ulusal sanayiyi güçlendirmek için tasarruf ve 
yerli malı kullanımı özendirilmiş, 


1929'da “Yerli Malları Haftası” ilan edilmiş, bu 
çerçevede “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” 
kurulmuştur. 
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BARIŞIN SÜREKLİLİĞİNİ 
SAĞLAMA ÇABALARI 
Dünya barışının korunması ve sürekliliğinin sağlanması için 10 Ocak 1920'de merkezi Cenevre olan ve asil 
üyelerini İtilaf devletlerinin oluşturduğu Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 


ABD, senatonun kabul etmemesi sebebiyle fikir önderliğini yaptığı cemiyete katılmamıştır. Daha sonraki 
yıllarda ise genel kurulun uygun gördüğü devletler 
Milletler Cemiyeti'ne üye kabul edilmiştir. Savaşta tarafsız kalmış ülkeler daha sonra asil üyeler arasına 
alınmıştır. Türkiye de İspanya'nın aracılığıyla davet 
üzerine 1932'de Milletler Cemiyeti'ne katılmıştır. 


Ayrıca, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya barışı korumak için 1 Aralık 1925'te 
Locarno Anilaşması'nı Londra'da imzalamışlardır. 


Almanya bu antlaşma ile uluslararası iş birliğine yeniden katılmış ve bir süre sonra da Milletler Cemiyeü'ne üye olmuştur. 


Fransa, 1928'de Avrupa'daki durumunu güçlendirmek ve ilişkilerini geliştirmek için ABD'ye bir barış 
paktı önermiştir. ABD Dışişleri Bakanı Kellogg'un bu 
paktın bütün devletleri kapsamasını istemesiyle 27 
Ağustos 1928'de Paris'te Briand-Kellogg Paktı imzalanmıştır. 


Bu pakta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslavakya ve Belçika katılmıştır. 
Aynı yıl SSCB ve Türkiye de pakta dahil olmuştur. 


Briand-Kellogg Paktı ile “savunmaya dayanmayan sa- 


vaş kanun dışı sayılmış ve uluslararası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması” esası benimsenmiştir. 
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Barışı korumak için yapılan bu girişimler 11. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önleyememiştir. Bunda büyük devletlerin iç ve dış politikalarındaki gelişmeler etkili olmuştur. 


NEMİ YAYINLARI 


Savaş Sonrası Avrupa'da Sosyal ve Ekonomik Hayat 


1920'den sonra birçok ülkede demokratik. yönetimler | 


kurularak bütün yetişkin erkeklere bazı ülkelerde kadınlara da oy hakkı tanınmıştır. 1. Dünya Savaşı ağIr sanayi, silan ve motorlu taşıt imalatını canlandırınca sanayi ülkelerinde ekonomik atılımlar yaşanmıştır. 


1920'lerde gıda ve hammadde fiyatlarında görülen dü. 
şüş çiftçileri olumsuz yönde etkilemiştir. SSCB, sınırları. 
nı ticarete kapatırken Almanya'da yükselen enilasyon 
ekonomiyi zora sokmuştur. 


1920'lerde ABD ekonomisi, borçlanmaya dayalı bir tüketimle hizla büyümüştür. Avrupa devletleri savaşın yaralarını sarmak için ABD bankalarına borçlanmıştır. 
1929'da ABD borsasının çöküşüyle ABD verdiği borçları geri istemiş bu nedenle Avrupa'da birçok şirket batmış ve işsizlik artmıştır. 


1920'lerde krizde olan Alman ekonomisi 1930'larda 
büyümeye başlamıştır. 1933'de Almanya'da iktidara 
gelen (Nasyonal Sosyalisi Alman İşçi Partisi) Adolf 
Hitler işsizliğe son vererek halkın sevgisini kazanmışfır. 


İngiltere, 1. Dünya Savaşı öncesindeki refah düzeyine 
ulaşamamış ve ülkede işsizlik arimıştır. 


İtalya'da savaşın neden olduğu huzursuzluklar 1922 
de Faşisi Parti'nin iktidara gelmesine yol açmıştır. 


Ekonomisi büyüyen birçok Avrupa ülkesi, sosyal güvenlik sistemlerini geliştirme yoluna gitmiştir. 


İtalya'da Faşizm 


I. Dünya Savaşı'na yeni sömürgeler elde etmek için 
katılan İtalya, vaat edilmesine rağmen Alman sömürgelerinden ve Anadolu'dan pay alamamıştır. 


Savaş İtalya'nın sosyo-ekonomik hayatının sarsılmasına, liberal demokrasinin yanında sosyalizm, komünizm akımlarının gelişmesine ve iç istikrarın bozulmasına neden olmuştur. Bu durum Benito Mussolini (Fa: 
şist Parti)'nin işine yaramıştır. 


1919 seçimlerine ilk kez katılan Faşist Parti meclise girememiştir. Ağustos 1922'deki genel işçi grevi ekonomiyi telç etmiş, Faşist Parti'nin “Kara Gömlekliler”i Napoli'den Roma'ya yürüyünce hükümet istifa etmiştir. 
Bu gelişme üzerine İtalyan kralı Ekim 1922'de başbakanlığa Mussolini'yi atamıştır. 


Başlangıçta yapıcı ve uzlaşmacı bir politika takip 
eden Mussolini, 1926'da liberal anayasanın yerine yeni bir anayasa yürürlüğe koymuştur. 1927'de ekonomiyi konirol altına alan ve atamalarda tek söz sahibi 
olan Mussolini, ceza yasasını değiştirerek partisi dişındaki partilerin faaliyetlerini yasaklamış ve muhalefet milletvekillerinin meclis üyeliğini kaldırmıştır. Böylece İtalya'da bir diktatörlük dönemi başlamıştır. 


Mussolini dış politika ile ilgili, “Sürekli barış ne mümkün ne de faydalıdır, sadece savaş insanın enerjisini 
en yüksek gerilimde tutar." görüşünü dile geürmişür. 


Mussolini ve Hitler 


Almanya'da Nazizm 

Ateşkes antlaşmasından sonra Versay Antlaşması'nın da 
imzalanması Almanya'daki karışıklıkları ve ekonomik zorluğu daha da artırmıştır. Bu gelişmeler sırasında Ağustos 
1919'da “VWeimar Anayasası” ilan edilerek Almanya'da 
demokratik düzene geçiş sağlanmıştır. 


Weimar Anayasası doğrultusunda kurulan hükümetler, 
Almanya'nın sorunlarını çözmekte yetersiz kalınca bu 


durum Versay Antlaşması'nın yok sayılmasına ve Alman 


ırkının üstünlüğünü savunan. Nazi Partisi'niri güçlenip 
1924'te parlamentoya girmesine neden olmuştur. 


1929 Ekonomik Buhranı, bütçe açığının kapatılması 
için vergilerin artırılması, Almanya'nın savaş tazminatını ödemekte zorlanması gibi gelişmeler Nazi Partisi'nin güçlenmesine neden olmuştur. 1930 seçimlerinde Nazi Partisi ikinci, 1932 seçimlerinde birinci parti olmuştur. 30 Ocak 1933'te başbakan olan Hitler, 
komünistlere karşı sert önlemler almış, meclisten 4 yıl 
süre ile olağanüstü yetkiler alarak diktatörlüğünü ilan 
etmiştir. Böylece Nazi Partisi, Almanların hayatını her 
yönüyle kontrol altına almıştır. 


ÇEHENİ vayınLarRı 


1934'te Almanya'da açılan “Adoli Hiiler Okulları” 
Nazi Partisi için taraftar ve propagandacı yetiştirme amacı doğrultusunda eğitim yapmıştır. 


İspanya'da Franco Dönemi 

1923'te yönetime el koyan ordu demokratik kurumları 
kapatmış fakat kurulan asker destekli yönetim başarısız 
olmuştur. Kral ülkeyi terk edince cumhuriyet ilan edilmiştir. Yeni yönetimin din adamlarına karşı tavır alması ve 
toprak reformuna girişmesi iç savaşa neden olmuştur. 
1939'da Madrid'in milliyetçiler tarafından ele geçirilmesiyle İspanya'da iç savaş sona ermiştir. 


İç savaş sonrası kurulan Franco yönetimini batılı devletler dışlamışlardır. İl. Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletlerin İspanya ile ilişkileri kesmesiyle olumsuz süreç 
devam etmiş, Soğuk Savaş döneminde batılı devletler 
İspanya'ya yakınlaşınca ilişkiler düzelmiştir. 


1955'te Birleşmiş Milletlere, 1958'de Avrupa Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı'na giren İspanya, ABD'ye ülkesinde 
üsler vermiştir. 


İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYA 


I. Dünya Savaşı'nda yaşanan ekonomik sıkıntılar savaştan sonra üretimin artırılması ve sanayinin geliştirilmesi politikalarıyla aşılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde petrol ve elekirik günlük hayata girmiş, kara ve demiryolları ile ulaşım kolaylaştırılmış, kıtalar arası ulaşımda uçaklar kullanılmaya başlanmıştır. 


Bu dönemde şehircilik ve mimari gelişmiş, mimari bir 
akım olarak Bauhaus şehir planlaması konusunda yenilikler getirmiştir. İletişim araçlarının gelişmesiyle haberleşme kolaylaşmış, fotoğraflarla desteklenen yazılı 
basında tiraj artışı olmuş ve radyonun önem kazanması ile “konuşan basın” dönemi başlamıştır. 


Rejim değişikliği nedeniyle Albert Einstein ve bazı bilim adamlarının Almanya'yı terk etmeleri ile 
bilim milletlerarası bir kimlik kazanmıştır. 


Bazı hastalıkların tedavisi için aşı ve ilaçlar bulunmuş 
ve organ nakline başlanmıştır. Banting ve Best 1922'de 
insülini ayrıştırmışlardır. BCG aşısını (Tüberküloz) 
1921'de Calmette ve Guerin bulmuş, 1929'da Alexander Fleming penisilini keşfetmiştir. 
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1929'da tarih biliminde Fransız ekolü ortaya çıkmıştır. 
Bu tarih anlayışı; yerel tarih, sosyal, ekonomik ve medeniyet konularını ortaya çıkarmıştır. |. Dünya Savaşı 
sonunda Batı'nın değerlerinin sorgulanması edebiyatı etkilemiş ve birçok yazar toplumlarına eleştirel gözle bakarak bu doğrultuda eserler vermişlerdir. 


John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı eseri, 1929 
Ekonomik Krizi'nden sonra ABD'nin sosyo-ekono- 


mik durumunu anlatan önemli bir eserdir. 


emini 


İki savaş arasında klasik müziğe dönüş yaşanmıştır. 
ABD'nin Avrupa kültürü üzerinde etkili olmasıyla caz, 
bütün Batı dünyasında yayılma fırsatı bulmuştur. 


ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 


Atatürk'ün, “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü ilke 
edinen Türkiye, dış politikada Lozan'da halledilemeyen sorunlara öncelik vermiştir. Batı ile olan sorunlar 
SSCB ile iyi ilişkilerin sürdürülmesini sağlamıştır. 
1930'larda Avrupa'da ortaya çıkan bunalımlar, devletler arasında kutuplaşmaya neden olmuştur. 


Versay Antlaşması'nın |. Dünya Savaşı'nın nedenlerini yok etmediğini, aksine düşmanlıkları daha da artırdığını düşünen Atatürk İtalya ile ilgili, “İtalya'nın görünen büyüklüğünü, savaş dışında kalmak biçimiyle, 
gerektiği gibi kullanabilirse barış masasında başlıca 
rollerden birini oynayabilir. Ancak korkarım ki İtalya'nın bugünkü şefi, Sezar rölünü oynamak istediğin- 
den kendini kurtaramayacak.” demiştir. 


Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girişi (1932) 

Ii. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korumak için kurulan Milletler Cemiyeti'ne üye olmak için Genel Kurul'un 
üçte iki çoğunlukla karar vermesi gerekiyordu. 


Avrupa'da gruplaşmaların arttığı 1930'ların başlarında Türkiye'nin uluslararası politikada artan önemini 
dikkate alan Avrupalı devletler, Türkiye'yi Milletler Cemiyeti'ne almak istemişlerdir. Cemiyetin Genel Sekreteri'nin Türkiye'yi Milletler Cemiyeti üyeliğine davet 
etmesi üzerine TBMM, 9 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne katılma kararı almış vs 18 Temmuz 1932'de 
Cemiyete üye olmuştur. 


EEMNİ YAYINLARI 
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Balkan Antantı (9 Şubat 1934) 


1930'larda en büyük tehlike Balkanlarda ve Doğu Ak: * 


deniz'de yayılmacı politikalar izleyen İtalya idi. 


Türkiye; 1923'te Arnavutluk, 1925'te de Bulgaristan ve 
Yugoslavya ile ikili dostluk antlaşmaları imzalamıştır. 


Balkan devletleri arasında Dostluk, Tarafsızlık ve Uz. 
laştırma Antlaşması'nın imzalanması, 1933'te de Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya ile 
Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı ve ardından da 
Balkan Antantı'nı imzalamasına ortam hazırlamıştır. 


Balkan Antantı; Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır. Bulgaristan ve 
Arnavutluk için antanta katılım hakkı açık tutulmuştur, 


Ortak savunma niteliğindeki bu antant, tarafların diğer 
bir Balkan devletine karşı birbirine haber vermeden siyasi bir harekette bulunmamasını ve siyasi yükümlülük 
altına girmemesini garanti etmiştir. 


Antani, Balkanların siyasi yapısını korumaya ve bök 


gedeki mevcut durumu değistirmek isteven devleie- 


re karşı önlem almaya vöneiiktir. 


E —— 


Yunanistan Başbakan'ı Venizelos, barışa katkılarından dolayı Atatürk'ü 12 Ocak 1934'te Nobel 
Barış Ödülü'ne aday göstermiştir. 


Monirö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) 


1930'larda İtalya'nın Doğu Akdeniz ve Balkanlardaki 
emellerinden endişelenen Türkiye, Boğazların güvenliğini sağlamak için konuyu ilk kez 1933'te “Londra 
Silahsızlanma Konteransı"nda gündeme getirmiştir. 


İtalya 1935'te Habeşistan'a saldırmış ve On İki Ada'yı 
silahlandırmıştır. Almanya ise Ren Bölgesi'ne asker 
sevkederek Locarno Antlaşması'na son vermiştir. Bu 
gelişmeler Türkiye'yi Boğazlar konusunda yeniden 
harekete geçirmiştir. 


Türkiye, SSCB ve Balkan Antantı'na üye devletlerin 
desteğini almış, Bulgaristan'da Türkiye'nin Boğazlarla ilgili girişiminin Nöyyi Antlaşması'nda değişikliğe 
neden olacağını düşünerek tepki göstermemiştir. İtalya'nın Akdeniz'deki emellerini bilen İngiltere girişimi 
desteklemiştir. 


Bu gelişmeler üzerine Türkiye, Avustralya, İngiltere, 
Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Japonya, Romanya, 
SSCB ve Yugoslavya'nın katılımı ile yapılan konferans 
sonucunda Monirö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. İtalya bu Sözleşme'yi 1938'de onaylamıştır. 


Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; 


e “Boğazlar Komisyonu” kaldırılarak Boğazlar 
Türk egemenliğine bırakılmış, 


Ç 


Boğazlar Bölgesi'nde Türkiye'ye asker bulurdurma hakkı verilmiş, 


& Barış zamanında veya Türkiye'nin savaşa girmediği durumlarda ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verilmiş, 


& Savaş gemilerinin geçişi konusunda Türkiye'nin 
önceden bilgilendirilmesi kararlaştırılmış, 


e Türkiye savaşa girmesi halinde Boğazları açma 
kapama hakkına sahip olmuştur. 


Bu sözleşme ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de önemi 
artmıştır. 


Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) 


1930'da İngiltere'nin, Irak'ın bağımsızlığını bazı sınırlamalarla tanıyıp Irak'la ittifak antlaşması yapması 
üzerine Irak, İngiltere'ye olan bağımlılığını dengelemek için 1933'te İran ve Türkiye'ye saldırmazlık paktı 
önermiştir. 


Türkiye, ayrı ayrı paktlar yerine Balkan Antantı gibi bölgesel bir pakt kurulmasını önermiştir. SSCB'nin önerdiği Afganistan'ın da pakta yer alması kabul edilince 
pakt Tahran'da imzalanmıştır. 


Bölgesel olan bu paktla, taraflar birbirlerine saldırmamayı, bölgede barışı korumak üzere işbirliği 
yapmayı benimsemişlerdir. Bu sadece bir saldırmazlık ve iyi komşuluk paktıdır, savunma amaç- 
li yardımlaşma paktı değildir. 


SSCB tehditine karşı Ortadoğu'da 1955'te Bağdat 
Paküı kurulunca Sadabat Paktı önemini yitirmiştir. 


NEMİ YayınLarı 


Hatay'ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939) 


İskenderun Sancağı 1921 Ankara Antlaşması ile sınırlarımız dışında kalmış ve Fransız manda yönetimi altına 
girmiştir. Fransa'nın 1926'da “Bağımsız İskenderun Hükümeti"ni kurması Suriye'de tepkiye yol açınca, hükümetin adı “Kuzey Suriye Hükümeti” diye değiştirilmiş ve 
Şam'a bağlanmıştır. Türklerin buna tepki göstermesi 
üzerine 1930 da Milletler Cemiyeti Mandalar Komisyonu 
İskenderun Sancağı'nın özel statüye tabi olduğunu kabul etmiştir. 


Fransa 1935'te Suriye ve Lübnan'daki manda yönetimini kaldırmış ve 1936'da Suriye ile bir antlaşma yaparak 
İskenderun dahil bölgedeki yetkilerini Suriye Hükümeti'ne devretmiştir. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalarından endişelenen Fransa, Türkiye'nin Ekim 
1936'da İskenderun Sancağı'na bağımsızlık verilmesiyle ilgili notası üzerine konunun Milletler Cemiyeti'ne götürülmesini önermiş ve Türkiye bu teklifi kabul etmiştir. 


Milletler Cemiyeti, İskenderun ve Antakya'nın içişlerinde 
bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı, kendine özgü bir 
anayasayla yönetilen statüde olmasını kabul etmiştir. 
1937'de Türkiye ile Fransa, İskenderun Sancağı'nın toprak bütünlüğünü bir antlaşma ile güvence altına almışlardır. Fransa, Milletler Cemiyeti'nirı Hatay'la ilgili kararı- 
nın uygulanmasını önleyince Türkiye sınıra asker sevketmiş, dünyadaki siyasi gelişmelere bağlı olarak Fransa tavrını yumuşatmıştır. İki ülke Hatay'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi statüsünün ortaklaşa korunmasıyla ilgili antlaşma yapınca 5 Temmuz 1938'de Türk askeri 
Hatay'a girmiştir. 


Türkiye ve Fransa'nın gözetiminde bölgede seçimler yapılmış ve Eylül 1938'de Hatay Cumhuriyeti kurularak 
cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa Abdurrahman Melek seçilmiştir. Avrupa savaş ortamına girince Fransa askerlerini bölgeden çekmiştir. 


Hatay Millet Meclisi 28 Haziran 1939'da Anavatan'a 
katılma kararı almıştır. Aynı gün Fransa imzalanan Ankara Antlaşması ile Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etmiştir. 23 Temmuz 1939'da Hatay Türkiye'ye katılmıştır. 


Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda İskenderun Sancağı 1936'dan itibaren Hatay ismiyle anılmaya başlanmış, Anavatan'a katılmasından sonra Hatay ilinin 
merkezi Aniakya yapılmıştır. 


Ez 


JE 


Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan 
antlaşmalar ile devletler karşılaştırıldığında 
aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 


Antlaşma | Devlet 
A) Sevr Osmanlı Devleti 
B) Trianon Rusya 
C) Versay Almanya 
D) Sen Jermen Avusturya 
E) Nöyyi Bulgaristan 


Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması; 


I. ülke sınırlarının daralması, 
II. rejiminin değişmesi, 
lil. ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması 


gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız 1l G) Yalnız Ili 


D)ivelli E) Li ve İli 


Ortadoğu'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dünya siyasetindeki önemini artırdığı 
savunulamaz? 


A) Üç büyük din tarafından kutsal kabul edilen 
merkezlerin bulunması 

B) Dünya petrol rezervinin 96 65'ine sahip olması 

C) Üç büyük kıtanın kesişme bölgesinde yer alması 

D) Çöller ve vahalarla kaplı bir coğrafya olması 

E) Ticaret yollarının geçiş yolu üzerinde olması 


Türkiye, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın 
ortaya çıkmasıyla aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşılaşmıştır? 


A) Dış borçların ödenmesi 

B) Boğazlar üzerinde Türk hakimiyetinin sağlanması 

C) Hatay'ın Anavatan'a katılması 

D) Yunanistan'la Nüfus Mübadelesi Sorunu'nun 
yaşanması 

E) Kapitülasyonların kaldırılması 


İYİ YAYINLARI 


5. 


I. Dünya Savaşı sırasında görülen aşağıdaki 


gelişmelerden hangisi savaşın İtilaf devletler 


iehine dönmesinde etkili olmuştur? 


> 


Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Savaşlarında 
başarılı olması 

Rusya'nın Bolşevik İhtilali ile savaştan çekilmesi 

Bulgaristan'ın savaşa katılması 

Rusya'nın gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurması 

ABD'nin savaşa girmesi 


Ke 


Ke 


KU 


Atatürk döneminde dış politikada yaşanan; 


|. Balkan Antantı'nın yapılması, 
II. Sadabat Paktı'nın kurulması, 
II. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması 


gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
ALILIR. 


BLM. OLUN. 


DUL. ONILI. 


Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD tarafından hazırlanan Daves Planı'nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Almanya'nın ödeyeceği savaş tazminatını yapılandırmak 

B) Avrupa siyasetinden çekilmek 

C) Sovyet Rus tehdidine karşı önlem almak 

D) Avrupa'daki demokratik yönetimleri yaygınlaştırmak 

E) Sömürge yönetimlerini sona erdirmek 


i 


Lozan Barış Antlaşması'nda alınan bir karar 
olmasına rağmen; Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süre çözümlenemeyen sorun aşâğıdakilerden hangisidir? 


A) Nüfus mübadelesi 

B) Yabancı okullar 

C) Doğu Trakya'nın statüsü 
D) Fener Rum Patrikhanesi 
E) Türk-Yunan sınırı 


İ 


9. 


11. 


12. 


TEST - 1 


Tatar Türklerinin 29 Kasım 1917'de Ufa merkez 
olarak kurdukları devlet aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özerk Türkistan Cumhuriyeti 

B) Alaş Orda Özerk Cumhuriyeti 

C) İdil - Ural Devleti 

D) Harezm Halk Cumhuriyeti 

E) Başkurdistan Sovyet Cumhuriyeti 


1. İsmail Gaspıralı 

II. Yusuf Akçura 

III Mehmet Emin Resulzade 
IM. Nur Sultan Nazarbayev 


Yukarıdakilerden hangileri 15 Ağustos 1905'te 
“Rusya Müslümanları” 1. Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır? 

A) Yalnız! 


B) Yalnız !i C) Yalnız 1il 


D) veli E)Lilvelli 


Dünya Ekonomik Krizi'nin Türkiye'ye yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması 

B) Yerli Malları Haftası'nın ilan edilmesi 

C) Yerli malı kullanma ve koruma konferansları- 
nın düzenlenmesi 

D) Dış ticaret ve döviz üzerindeki devlet denetiminin artırılması 

E) Savunma sanayine öncelik verilmesi 


1919 Paris Barış Konferansı'ndan 1942 Pearl 


Harbour Baskını'na kadar olan dönemde 
ABD'nin dış politikası aşağıdakilerin hangisine göre şekillenmiştir? 


A) Monroe Dokirini 

B) Marshall Planı 

C) Truman Doktrini 

D) Eisenhower Dokirini 
E) Wilson Prensipleri 


ESEMİ YAYINLARI 


13. 


14. 


15. 


16. 


1916'da Rus Millet Meclisi Duma'ya Ufa Müslümanlarının temsilcisi olarak katılan Türk önderi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İsmail Gaspıralı 

B) Yusuf Akçura 

C) Zeki Velidi Togan 

D) Mehmet Emin Resulzade 
E) Haydar Aliyev 


I. Dünya Savaşı sırasında halka “Barış, toprak 
ve ekmek” vaadederek iktidarı ele geçiren 
Rus lider aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kruşçev 


B) Stalin C) Lenin 


D) Gorbaçov E) Brejnev 


19. yüzyılın ortalarında Japonya'da yaşanan 
“Meiji Restorasyonu” aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 


A) Yeni mezheplerin ortaya çıkmasıyla 
B) Batı tarzı reformlarla 

C) Yayılmacı ve istilacı politikalarla 

D) Sanat ve edebiyatla 

E) Geleneklerin ön plana çıkarılmasıyla 


I. Çanakkale Savaşlarının kazanılması 
Il. Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosna'da öldürülmesi 
li. İtilaf devletlerinden yardım alamayan Rusya'nın Bolşevik İhtilali sonucu savaştan çekilmesi 


Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

ALIN. 


B)IL,I, IN. Ol, UL, 1. 


DİE. DIL 


TEST - 2 


Sovyet Rusya'nın Orta Asya'da izlemiş olduğu yayılmacı ve baskıcı politikalara karşı 
“Basmacı Hareketi" adı verilen direniş hareketinde yer alan Başkurdistan doğumlu Türk tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İsmail Gaspıralı 

B) Zeki Velidi Togan 

C) Yusuf Akçura 

D) Mehmet Emin Resulzade 
E) Ebulfeyz Elçibey 


I. Dünya Savaşı sırasında Fransa ve İngiltere 
Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu topraklarını 
aşağıdakilerden hangisiyle paylaşmışlardır? 


A) Sykes - Picot Antlaşması 

B) Petrograd Sözleşmesi 

C) Sevr Barış Antlaşması 

D) San Remo Konferansı 

E) Mondros Ateşkes Antlaşması 


“Her şey devlet içinde ve devlet için. Hiçbir şey 
devlet dışında ve başka bir şey için değildir.” ilkeleri ile 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Mussolini'nin İtalya'da kurmuş olduğu yeni rejim 
aşağıdakilerden harigisidir? 

A) Sosyalizm 


B) Komünizm C) Faşizm 


D) Liberalizm E) Emperyalizm 


1920 San Remo Konferansı'nda alınan kararla 
——- topraklarında galip devletlerden ———— 
manda yönetimi kurmuştur. 


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Lübnan - Fransa 
B) Mısır — İtalya 
G) Suriye (o — İngiltere 
D) Arabistan —- ABD 

E) Kore — Japonya 


İNİ YAYINLARI 


5. 


Devletler Uyguladığı politikalar 
I. Almanya Hayat Sahası 
II. ABD Yalnızlık (İnfirat) 
li. Japonya Yeni Düzen 
M. İtalya Yatıştırma 
V. SSCB Kollektifleştirme 


Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıstır? 


AL BI. ON DM By 


Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı ile 
Ii. Dünya Savaşı arasındaki gelişmelerden biri değildir? 


A) ABD'de ilk radyo yayınının yapılması 

B) Bauhaus mimari akimının ortaya çıkması 
C) İlk sessiz sinema filminin yapılması 

D) Penisilinin bulunması 

E) İlk başarılı roket denemesinin yapılması 


Balfour Deklarasyonu iie aşağıdakilerden hangisine karar verilmiştir? 


A) Bosna - Hersek Devleti'nin kurulmasına 

B) Keşmir'e özerklik verilmesine 

C) Irak'ın Kuveyt topraklarından çekilmesine 

D) Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına 

E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına 


TBMM'nin 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliği kaldırması üzerine Orta Doğu'da 5 Mart 1924 tarihinde “Halifeliği"ni ilan eden Arap lider aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kral Abdullah 

B) Kral Faysal 

C) Şerif Hüseyin 

D) Nuri Sait Paşa 

E) Abdülaziz İbni Suud 


aliya m kip b hm ssl 


10. 


11. 


ESV2 


1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sırasında 4000 
Banka batmış ve 4,2 milyar dolar (1929 yılı rakamlarıyla) yok olmuştur. Piyasalardaki para 
azaldığı için insanlar ihtiyaçlarını karşılamada takas yoluna gitmişlerdir. 


Yukarıdaki bilgilere göre, 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin öncelikle aşağıdaki alanların 
hangisinde görüldüğü savunulabilir? 


A) Ulaşım B) Finans G) Tarım 
D) Eğitim E) Madencilik 

1. İngiltere 

Il. ABD 

Ni. Prusya 


19. yüzyılın sonlarında Japonya çağdaşlaşmak için yukarıdaki Batılı devletlerin hangilerinden yararlanmıştır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız İl C) Yalnız Ili 


D) Ive E)Lilvellll 


1930'lu yıllarda Avrupa'da devletler arası gruplaşmaların olması ve bu gruplaşmaların dünya barışını tehdit etmesi, Türkiye'ye; 


I. Boğazların statüsünün değiştirilmesi, 
Il. uluslararası ittifaklara üye olunması, 
IN. Hatay'ın Anavatan'a katılması 


durumlarından hangilerinde kolaylık sağlamıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D)iveli E) ili veli 


ORA 3C 4A 


EBE YAYINLARI 


12. 


13. 


14. 


Türkiye'de 1929 yılında “Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti” kurularak “Yerli Malları” haftası ilan edilmiştir. 


Türkiye'deki bu çalışmalar aşağıdakilerden 
hangisine yöneliktir? 


A) Ekonomide liberal politikalar benimsemeye 

B) Dünya ekonomik krizine karşı önlemler almaya 

C) Ticaret yapılan devlet sayısını artırmaya 

D) Azınlıkların ekonomideki etkinliğini azaltmaya 

E) Savunma sanayisine yapılan yatırımları artırmaya 


I. Macaristan 
Ii. Yugoslavya 
Ii. Çekoslovakya 


I. Dünya Savaşı sonrasında yukarıdaki devletlerden hangilerinin kurulmasında ulusçuluk anlayışı dikkate alınmamıştır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız |l CO) iveli 


D) ivelli E) Il ve ll 


i. Novaya Ekonomiçeskaya 
II. Kollektifleştirme 
Ii. Liberalizm 


Yukarıdaki ekonomik politikalardan hangileri 
Bolşevik İhtilali'nden sonra kurulan Sovyet yönetimi tarafından uygulamaya konulmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız İli 


D) Ivelll E) Il ve lll 
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(ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ) 


II. DÜNYA SAVAŞI 


ii. DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) 


m 
pe 


SAVAŞ ÖNCESİNDEKİ GELİŞMEİ 
Japonya 


1, Dünya Savaşı'nda Avrupalı devletlerin birbirleriyle 
mücadelelerinden yararlanan Japonya, Pasifik'teki 
Alman sömürgelerini işgal etmiş ve Çin'den de birçok 
ekonomik ayrıcalıklar kazanarak 20. yüzyıl başlarında 
Uzak Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmiştir. 


Japonya'nın yayılmasını engellemek isteyen Avrupa 
devletleri, 1922'de “Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı”nı düzenleyerek Japon donanmasının 
sınırlandırılmasını ve Japonya'nın Çin üzerindeki tehdidinin azaltılmasını kararlaştırmışlardır. 


Japonya'da iktidarda olan liberaller, ele geçirmek istedikleri bölgelerde ekonomik nüfuz kurmaya çalışmışlardır (Yumuşak Yayılma Politikası). Askeri destekli hükümetin kurulması ve 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın çıkmasıyla Japonya, askeri güce dayalı yayılma politikaları izlemeye başlamıştır. 


1938'de doğu ve orta Çin'i işgal eden Japonya ise 


Batılıların doğu Asya'dan atılmasını öngören “Asya 


Asyalılarındır” sloganıyla “Yeni Düzen'i ilan etmiştir. 


Japonya'nın Çin'e yörelmesinde; 


&> İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalarına 
tepki gösterilmemesi, 


T 
u 


Berlin-Roma Mihveri'nin kurulmasıyla güç 
dengelerinin bozulmasının Japonya'yı rahatlatması, 


«> |. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'nin yatıştırma, ABD'nin ise tarafsızlık politikası izlemesi, 


& İspanya iç savaşı nedeniyle Avrupa'dan Japonya'ya etkili bir tepkinin gelmeyeceğinin anlaşılması, 


& Japonya ve Almanya'nın 1936'da imzaladıkları pakila SSCB'yi baskı altına almaları etkili 
olmuştur. 


İNEN YAYINLARI 


İtaiya 


I. Dünya Savaşı'nda hedeflerine ulaşamayan İtalya- 
da yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntılar aşırı 
milliyetçi Benitto Mussolini'yi iktidara taşımıştır (30 
Ekim 1922). Mussolini ilk olarak muhalefeti ve demokratik kurumları ortadan kaldırmış ve ülkedeki 
farklı etnik grupları zorla İtalyanlaştırmaya çalışmıştır. 


Mussolini Orduyu Denetlerken 


“Roma İmparatorluğu'nun yeniden kuruluşu” parolasıyla milli bir ideal oluşturarak İtalya'yı Avrupa'nın en 
güçlü devleti haline getirmeyi amaçlayan Mussolini, 
Balkanlar ve Afrika'da genişleme siyaseti izlemeye 
başlamıştır. Bu doğrultuda “Serbest Şehir” statüsünde ki Yugoslavya'nın Fiume şehri ve Yunanistan'ın 
Korfu Adası 1924'te İtalya'ya katılmış ayrıca Arnavutluk nüfuz altına alınmıştır. 


Bu politikalar İtalya Fransa ile ilişkilerini olumsuz 
etkilerken, İtalya'yı Almanya'ya yakınlaştırmıştır. 
İngiltere ise Fransa'ya karşı denge unsuru olarak 
İtalya ile iyi ilişkilerini 1935 yılına kadar devam ettirmiştir. 


1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'ndan sonra hammadde ve pazar bulmakta zorlanan, bütçe ve dış ticaret dengesinde açıklar veren İtalya yeni sömürge 
arayışına yönelmiştir. Bu amaçla İtalya; Japonya'nın 
Mançurya'ya saldırması ve Almanya'nın Versay Anilaşması'nın şartlarından kurtulma girişimlerine İngiltere ve 
Fransa'nın tepkisiz kalmasıyla, Doğu Afrika'da doğal 
zenginliklere sahip Habeşistan'a 1934'te asker çıkarmış ve 1936'da işgali tamamlamıştır. 
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Bu işgal İtalya'nın, Akdeniz'de İngiltere'ye karşı güçlü bir rakip haline gelmesine, Almanya'nın Locarno 
Anilaşması'nı fesheimesine neden olmuştur. 
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Almanya 


Versay Antlaşması'nın şartları ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi, Almanya'da aşırı ırkçı Nazileri iktidara taşımıştır. 


Hitler ile Alman dış politikası; Versay Antlaşması'nın 
maddelerinden kurtulmak, Almanya dışında Almanların 
yaşadıkları ioprakları almak ve toprakları sınır tanımadan 
genişleimek hedefiyle yeniden şekillendirilmiştir. 


Bu durum; Versay Antlaşması'yla kurulan devletleri, 
kara Avrupası'nda kurduğu üstünlüğü kaybetmek istemeyen Fransa'yı tedirgin etmiş, Nazilerin komünist 
milletvekillerini tutuklamasına tepki göstereren SSCB 
Almanya ile ticari ilişkileri keserek ABD'yle yakınlaşmıştır. 


SSCB'nin Batılı devletlerle yakınlaşması, Eylül 
1934'te Milletler Cemiyeti'ne üye kabul edilmesinde 
ve Konsey Üyeliği'ne seçilmesinde etkili olmuştur. 


Versay Antlaşması'yla yönetimine bırakılan Danzig 
bölgesinin Almanya tarafından işgalinden endişe eden Polonya, Fransa ile ittifak yapmıştır. Barış yanlısı 
bir izlenim oluşturmak isteyen Hitler, 1934'te Polonya 
ile Saldırmazlık Bildirgesi imzalamış, ancak kısa bir 
süre sonra Avusturya'yı ilhak teşebbüsü Hitlerin yayılmacı amaçlar taşıdığını ortaya çıkarmıştır. 


Versay Antlaşması'nın askeri kısıtlamalardan kurtulmak isteyen Almanya, gizlice silahlanarak Ekim 
1933'te Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeinden çekilmiştir. Almanya'nın faaliyetlerinden rahatsızlık duyan İngiltere savunma gücünü artırmış, Fransa 1935'te mecburi askerlik süresini uzatmıştır. 


Versay Antlaşması'yla Fransa'ya bırakılan Saar Bölgesi 1935'te yapılan halk oylamasıyla Alman yönetimine geçmiş, Hitler 1936'da askerden arındırılmış 
olan Ren bölgesini silahlandırmıştır. Ayrıca Hitler, 
1938'de Avusturya ile birleştiğini ilan ederek Versay 
Antlaşması'nın yükümlülüklerinden tamamen kurtulmuş, dış politikadaki yayılmacı hedeflerine ulaşmak 
için çalışmalarını artırmıştır. 


(SİNİ YAYINLARI 


Hitler'in, Almanların yaşadığı Südetler bölgesine €gemen olan Çekoslovakya'yı 1938'de işgal etme kararı 
alması üzerine ingiltere'nin girişimleri ile Almanya, in. 
giltere, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938'de 
Münih Konferansı yapılmıştır. Konferansta Südet bölgesi Almanya'ya verilmiş ve Çekoslovakya'nın toprakları İngiltere ile Fransa'nın garantisine alınmıştır. 
Münih Konferansı'na çağrılmayan SSCB, Batılı dey. 
letlerden uzaklaşıp Almanya'ya yaklaşmıştır. 


II. DÜNYA SAVAŞI 
Ülkeler Arası Gruplaşma 


Nazi Almanyası'nın Avrupa'da yayılmasından endişelenen İtalya, İngiltere ve Fransa arasında 1935'te ortak bir 
cephe kurulmuştur. Habeşistan'ın işgaliyle İngiltere ve 
İtalya'nın arası açılmış İtalya, Almanya ile yakınlaşmıştır. 
Halk Cephesi'nin iktidara gelmesiyle Fransa da SSCB 
ile yakınlaşınca ortak cephe bozulmuştur (1936). 


Almanya, 1936'da Avusturya'nın bağımsız bir devlet 
olarak kalacağını taahhüt edince, İtalya-Almanya ilişkileri gelişmiş ve Berlin-Roma Mihveri kurulmuştur. 


Almanya'nın rejiminden dolayı SSCB'ye tavır alması, 
Japonya'nın da Asya'da yayılmak istemesi, Almanya 
ve Japonya'yı birbirine yakınlaştırmış, 1936'da Alman- 
Japon Paktı imzalanmış, siyasi rejim temeline dayalı 
bu ittifakla Berlin-Tokyo Mihveri kurulmuştur. 


İtalya'nın 5 Kasım 1937'de bu pakia katılmasıyla 
Berlin-Roma-Tokyo Mihveri oluşmuştur. 


Mussolini ve Hiller 


ıı, Dünya Savaşı'nın Nedenleri 

.» |, Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin barışı korumak yerine barış düzeni içerisinde çıkarlarını gerçekleştirmek istemeleri, 

.» |. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin ağır yükümlülükler içeren antlaşmaları imzalamak zorunda kalmaları, 

> Yıkılan imparatorlukların toprakları üzerinde yeni 

ulus ve çok uluslu devletlerin kurulması, 

Komünist rejimi yerleştirmek isteyen SSCB'nin uluslararası alandan soyutlanması ve Rusya'nın dışa kapalı bir politika izlemesi, 


ş 


-» Almanya'nın ağır koşullar içeren Versay Anilaşması'nı imzalamak zorunda kalması, 

> Milletler Cemiyeti'nin barışın sürekliliğini sağlama 
ve silahsızlanma çabalarında başarısız olması, 

> Savaş yanlısı Nazilerin Almanya'da; milliyetçi Faşist 
Parti'nin İtalya'da iktidara gelmesi, 

-» 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın devletleri 
olumsuz etkilemesi, 

«- Japonya'nın sömürge elde etmek amacıyla Uzak 
Doğu'da yayılmacı politikalar takip etmesi, 

- Almanya, Japonya ve İtalya'nın Mihver Devletleri 
oluşturması. 


Savaşın Başlaması 

Çekoslovakya Buhranı'nda İngiltere ve Fransa'nın 
pasif kalmasıyla, “Hayat Sahası” politikasını uygulamaya koyan Almanya 1939'da Çekosloyakya'yı işgal 
etmiştir. Macaristan Rutenya'yı işgal etmiş, Hitler bir 
antlaşma ile Litvanya'dan Memel'i almıştır. İtalya da 
Arnavutluk'u işgal etmiş, Alman-İtalyan İttifakı 22 Mayıs 1939'da “Çelik Paki” ile pekiştirilmiştir. 


Japonya, 1939'da Uzak Doğu'da Hainan Adası'nı ele 
geçirmiş, bölgede İngiltere ile Fransa'ya ait ayrıcalık- 


lı yerleri abluka altına almış, aynı zamanda ABD ile Ti- 


caret Antlaşması'nı da feshetmiştir. 


Almanya'nın Romanya'yı nüfuzu altına alması, 

İngiltere'nin “yatıştırma” politikasından vazgeçmesine neden olmuştur. 
Hitler, Polonya'nın Danzig'i vermemesi üzerine Polonya'yı işgale karar vermiş, İtalya'nın 1942'ye kadar 
savaşa girmeyeceğini bildirmesiyle Hitler, SSCB ile 
23 Ağustos 1939'da"Saldırmazlık Paktı” imzalamıştır. 
Paktın gizli maddelerine göre Baltık Bölgesi ve Polonya iki devlet arasında pay edilmiştir. 


İSİNİ YAYINLARI 


Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, SSCB ile ilişkilerini kesmiş İngiltere, Polonya ile bir ittifak antlaşması 
yapmıştır. Bu gelişmeler Avrupa'da devletler arasında 
yeni bloklaşmalara neden olmuştur. 


Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla 
Ii. Dünya Savaşı başlamış, İngiltere ile Fransa 3 Eylül'de Almanya'ya savaş açmıştır. Savaşın başlamasıyla 
SSCB, Polonya'nın doğusu ile Baltık ülkelerini (Estonya, 
Letonya ve Litvanya) işgal etmiş, Finlandiya da bazı sınır 
bölgelerini SSCB'ye bırakmak zorunda kalmıştır (1940). 


Almanya'ya savaş açan İngiltere ve Fransa'nın, 
hemen savaşa girebilecek güçte olmaması Mihver Devletlerin savaşın ilk 3 yılında Müttefiklere 
karşı üstünlük sağlamasına neden olmuştur. 


Avrupa'da Savaş 

Almanya, önce Danimarka ve Norveç'i, Mayıs 1940'ta 
başlattığı saldırıyla da Hollanda, Belçika ve Fransa'yı 
işgal etmiştir. 

Norveç'in işgali üzerine İngiltere'de Chamberlain Hükümeti yerine Churchili Hükümeti kurulmuştur. 22 
Haziran 1940'ta Almanya ile Fransa ateşkes kararı almış, buna göre Fransa'nın bir bölümü Almanya'nın 
kontrolüne girmiş, kalan bölümde de Almanya'nın 
denetiminde Vichy Hükümeti kurulmuştur. Bu durumu kabullenmeyen Fransız General Charles de Gaulle (Dö Gol) Londra'ya kaçarak Fransa'nın kurtuluşu 
için mücadele başlatmıştır. 

10 Haziran 1940'ta İngiltere ve Fransa'ya savaş açan 
İtalya, Ekimde Yunanistan'a saldırdıysa da başarısız 
olarak Adriyatik'ten çekilmiştir. 


Hitler İşgal Sonrası Paris'te 


Hitler, İngiltere'yi teslim almak için hava saldırısı başlatmış (Kartal Hücumu) ancak önemli kayıplar vererek geri çekilmiştir (12 Ekim 1940). Hitler, hava ve deniz kuvvetleri açısından üstün olan İngiltere'ye karşı 
başarı kazanmanın zorluğunu görünce Hayat Sahası 
projesi için 22 Haziran 1941'de SSCB'ye karşı “Barbarossa Harekatı”nı başlatmıştır. 


Almanya'nın SSCB'ye Saldırmasının Nedenleri 


#» SSCB'nin Alman Hayat Sahası içindeki Balkanlar 
ve Boğazlara doğru genişlemesi, 


“> SSCB ordusunun Finlandiya'yı işgal ederken zorlanmasının Hitleri saldırı için cesaretlendirmesi, 


Almanya, SSCB'ye saldırmadan önce Romanya ve 
Bulgaristan ile itüfak antlaşmaları yapmış, Yugoslavye ve Yunanisian'ı ise işgal eimişüir. 


Barbarossa Harekatı'yla 6 ayda SSCB'yi teslim almayı 
planlayan Hitler, iklim şartlarından dolayı hedefine ulaşamamış, iklim şartlarına alışık olan Ruslar Alman kuvvetlerinin ileri hatlarını durdurmada başarılı olmuşlardır. 


Rusya'ya karşı 1942 yılı ilk baharında ikinci saldırıyı 
başlatan Hitler, Moskova'yı alamayınca güneye yönelmiş, Kırım'ı işgal eden Almanlar Kafkasya'ya girerek “Maikop Petroller Bölgesi” ile SSCB'nin kömür ve 
elektrik kaynaklarının yarısını ele geçirmişlerdir. 


Almanların Rus topraklarında güneye yönelmelerinde; Kafkasya ve İran'daki petrol bölgelerini ele 
geçirme, Batılıların SSCB'ye İran yoluyla yardımını engelleme ve Hindistan'a ulaşarak Japonya 
ile birleşme amaçları etkili olmuştur. 


Stalingrad'a çekilen S$CB orduları 22 Ağustos'ta başlayan ve 3 ay süren savaşlarda Almanları yenmiş, bu 
yenilgi Mihver devletleri için dönüm noktası olmuştur. 


Kaynakları tükenen Almanya, ABD'nin de savaşa girmesi üzerine topyekün seferberlik ilan ederek halkı savaşa çağırmış, işgal ettiği bölgelerdeki ekonomik kaynakları sömürmeye ve buralardaki işçileri fabrikalarda 
zorla çalıştırmaya başlamıştır. Almanya'nın bu tutumu 
işgal bölgelerinde Almanya'ya karşı yapılan zayıf direnişin giderek güçlenmesine neden olmuştur. 


İSİNİ YAYINLARI 
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Kuzey Afrika'da Savaş 
İtalya'nın 10 Haziran 1940'ta Almanya'nın yanında 


savaşa girmesi Akdeniz ve Doğu Afrika'da İngiltere'yi 
zor durumda bırakmıştır. 


İngiltere'nin yenilebilmesi, İngiliz donanmasının 
önemli üslerinin alınmasıyla sağlanabilirdi. Süveyş 
Kanalı'nın bu üslerden biri olması savaşın Kuzey Afrika'ya yayılmasına neden olmuştur. 


İtalyan kuvvetleri İngiliz ve Fransız Somalisi ile Sudan'dan İngiltere'yi çıkarmış, İngilizleri Afrika'dan atmak için 1940 Eylül'ünde saldırıya geçen İtalyan kuvvetleri, İngilizlere mağlup olmuş, aldığı yerleri ve 
Trablusgarp'ın büyük kısmını kaybetmiştir. 


Alman ve İtalyan kuvvetleri Afrika'da İngilizlere karşı 
ikinci harekatı başlatmışlardır. Alman ve İtalyanlar 
Bingazi, Derne, Tobruk'u geri alımışlarsa da karsı sal 
dırıya geçen İngilizler İtalya'nın sömürgelerinin tama. 
mına yakınını işgal ederek Kuzey Afrika'nın büyük bölâmünü ele geçirmişlerdir. 


ABD, savaşa girdikten sonra 1942'de Atlas Okyanus'u 
ve Akdeniz kıyılarına asker çıkartmış, İngiltere de İtal 
ya'nın Afrika topraklarına karşı saldırı başlatmıştır. Mayıs 1943'te 250.000 kadar Alman ve İtalyan askeri teslim alınmış ve Kuzey Afrika Cephesi kapanmıştır. 


ABD'nin Savaşa Girmesi 


Savaşın başlarında tarafsız kalan ABD, savaşın Almanya 
lehine dönmesiyle tarafsızlığını terk ederek silah satışını 
serbest bırakmıştır. 1940'ta İngiltere'ye para ve silah yardımı yapan ABD, 1941'de “Ödünç Verme ve Kiralama 
Yasası"nı çıkarmış, buna göre; her ülke yiyecek ve savaş 


i malzemesi dahil her türlü yardımı “bedeli savaş sonundâ 


ödenmek şartıyla" ABD'den alabilecekti. Bu yasayla Almanya'ya karşı mücadele eden devletlere güvenliklerini 
sağlamak için yardım yapılması amaçlanmıştır. 


li. Dünya Savaşı çıktığında ABD halkı; diktatörlükle yönetilmesi, aşırı milliyetçi ve yayılmacı politikalar takip etmesi, bazı uluslara baskı uygulaması ve uluslararası antlaşmaları çiğnemesi gibi 
nedenlerden dolayı Hitler Almanyası'na karşıydı. 


Atlantik Bildirisi (14 Ağustos 1941) 
İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile o sırada savaşa girmemiş olan ABD Başkanı Franklin D. Roose- 


veli arasında yapılan görüşmeler sonucunda “Atlantik 
Bildirisi” yayımlanmıştır. 
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Bildirinin Önemli Maddeleri 
- Savaştan sonra toprak kazanılmayacak, 


İlgili halkın onayı alınmadan ülkeler arasında 
sınır değişikliği yapılmayacak, 


» Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacak (Selfdeterminasyon), 


-- Uluslararasında işbirliği sağlanacak, 


- Temel hammaddelerden eşit olarak faydalanılacak, 


» İnsanlar baskı, korku ve açlıktan kurtarılacak, 


- Açık denizlerde ticaret serbestliği gerçekleştirilecek, 


- Mihver Devletleri silahtan arındırılacak, 


> Savaştan sonra bütün devletler arasında Silahsızlanmaya gidilecek. 


Atlantik Bildirisi'nin maddeleri daha sonra Birleş- 


miş Milletler Anilaşması'na dahil edilmiştir. 


İEMNİ YAYINLARI 
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Pear! Haribour Basını 

Pasifik Okyanusu'nda ABD ve İngiltere'nin baskısı altında olan Japonya, savaş çıktığı sırada Çin'in işgaliyle uğraşmaktaydı. İngiltere ve Fransa savaşta olduğundan dolayı Uzak Doğu'da yalnız kalan ABD, Çin'i 
desteklemekten vazgeçmiştir. Uzak Doğu'da serbesi 
kalan Japonya; güneye yönelmiş, ilk olarak İngilizlere 
ait Hainan Adası'nı almış, Fransa'ya ait Çin Hindi'nin 
(Tayvan) de stratejik üslerini ele geçirmiştir. 


ABD, petrol ambargosu uygulayarak Japon ekonomisini yıpratma yoluna gitmiş, sorunu diplomatik yollar- 


la çözemeyen Japonlar, 7 Aralık 1941:de-ABD'nin Pa- 


sifik Okyanusu'ndaki Pearl Harlbour Deniz Üssü'ne 
saldırmıştır. Bu saldırı ABD'nin savaşa girmesine ne- 


den olmuştur. 


Japonya'nın bölgedeki peirol depolarını vurmaması ve ABD'nin deniz üssünü işgal eimemesi, harekalın siratejik açıdan başarılı olmasını engellemişiir. 


| meram k Z “ — 


ann 


Almanya, Roma-Berlin-Tokyo Mihveri'ne göre yükümlülüğü olmamasına rağmen 11 Aralık'ta ABD'ye savaş açmıştır. Bunun üzerine ABD'nin öncülüğünde 
Ocak 1942'de İngiltere, SSCB ve yirmi iki devletin katılımıyla Mihvercilere karşı Birleşmiş Milletler İttifakı 
(Müttefik Devletler) kurulmuştur. 


Japonya'nın Pearl Harlbour Saldırısı 


Pasifik Savaşlar! 

Pearl Harlbour saldırısı sonrası güneye yönelen Japonya; ABD'ye ait Filipinler ile İngiltere'nin Singapur 
ve Hong Kong üslerini ele geçirmiş, Birmanya ve Endonezya'yı da Hollanda'dan almıştır. 

Japonya, ilk kez Mayıs 1942'de Mercan Denizi savaşında ABD'ye yenilmiştir. Japonlar, Haziranda ABD'nin 
Widway Üssü'ne saldırdıysa da başarılı olamaşlardır. 


Avrupa'da Savaşın Sona Ermesi 

14-24 Ocak 1943'te yapılan Kazablanka Konferansı'nda Roosevelt ve Churchill “Mihver Devletlerin kayıtsız 
şartsız teslim alınması” kararı doğrultusunda İtalyan 
kuvvetlerini Kuzey Afrika'dan çıkararak Güney İtalya'yı 
işgal etmişlerdir. 


Otoritesini kaybeden Mussolini'nin iktidardan düşmesiyle İtalya, 3 Eylül 1943'te Müttefiklerle ateşkes antlaşması imzalamış, bunun üzerine Almanya, Kuzey İtalya'yı işgal ederek Mussolini'yi kurtarmıştır. Almanlar 
Roma'yı alıp Müttefiklere karşı savunma hattı oluşturmuş, Müttefikler ancak Haziran 1944'te Roma'yı alıp 
1945 yılı başında Kuzey İtalya'yı ele geçirebilmişlerdir. 


Müttefikler 1944*e Alman işgalindeki Fransa'ya yaplıklari Normandiya Çıkarması ve Fransa'nın güneyinden 
gelen birliklerin birleşmesiyle Ağustosta Paris'i kurtarmışlardır. 


i. 


ABD ve İngiliz kuvvetleri Eylül sonlarında Fransa ve Belçika'daki savaşları bitirmişlerdir. Doğu da ise Sovyet ordusu Almanlara karşı üstünlük sağlayarak Polonya ve 
Baltık ülkelerine girmiş, Bulgaristan işgal edilmiş, Romanya ve Finlandiya ise ateşkes istemiştir. Hitler, gerilla direnişi yapmayı planlamış ancak bunun için halkın 
direnme gücü ve zamanı kalmamıştır. 


Müttefik Devletlerin Normandiya Çıkarması 


li. Dünya Savaşı sonrasında barışın esaslarını belirlemek için ingiltere, ABD ve SSCB arasında 4-11 Şubat 
1945'te Yalta Konferansı toplanmıştır. Avrupa'da 
SSCB ile tek başına kalmaktan çekinen İngiltere 
Fransa'nın da Almanya ve Avusturya'nın işgaline kez 
tılmasını sağlamıştır. 


Konferansta SSCB, Doğu Avrupa'dan ordularını çekme ve bu ülkelerde serbest seçimlerin yapılmasını 
sağlama konularında söz vermiş, ancak çekilmenin 
şartları ile Polonya'nın gelecekteki sınırlarını konulari- 
na açıklık getirilmemiştir. 


Almanya'dan savaş tazminatı almayı garantileyen 
SSCB, Japonya'ya karşı savaşa girmesine karsılık 
kurulacak Birleşmiş Milletler Örgütü'nde (BM) üç 
üyelik hakkı (SSCB, Belarus ve Ukrayna adına) ni 
rak Yalta'dan en kârlı çıkan devlet olmuştur. 


Müttefik Devletler arasında yapılan San Fransisco 
Konferansı sırasında Almanya teslim olunca (7 Mayıs 
1945), Avrupa'da savaş sona ermiş, bunun üzerine 
Berlin yakınlarındaki Potsdam'da ABD, İngiltere ve 
SSCB arasında 17 Temmuz-2 Ağustos 1945'te yeni 
bir konferans toplanmıştır. 


ESMYİ YAYINLARI 


Pasifikte Savaşın Sona Ermesi 


Ekim 1944'te yapılan Leyte Savaşı'nda ABD, Japon d 

nanmasının büyük bir kısmını tahrip etmiştir. dendi; 
ya'nın teslim olmasını sağlamak amacıyla 6 Ağust ç 
1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye At 
bombaları atılmıştır. gi 


8 Ağustos'ta Japonya'ya savaş açan SSCB Mançu 
ya ve Kore topraklarını işgale başlamıştır. Hiroşima W 
Nagazaki'nin bombalanmasıyla Japonya, 14 Mi 
tos'ta kayıtsız şartsız teslim olmuş, 2 Eylülde pd 
ya'nın Müttefiklerle ateşkes imzalaması ile Il. Dün 
Savaşı sona ermiştir. i 


Müttefikler, 10 Şubat 1947'de İtalya, Romanya, Bujgarisian, Macaristan ve Finlandiya ile Paris ie, 8 Eylül 1951'de San Francisco'da Japonya ile barıs aniaşmaları imzalamışlardır. Almanya ile barış ailesi 
ması yapılamamıştır. i 


1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDEKİ 
BAZI KONFERANSLAR 


1. Moskova Konferansı (Ekim 1943) 


ingiltere, ABD ve SSCB arasında yapılmıştır. SSCB; 
savaştan sonra kurulacak uluslararası kuruluşu destekleyeceğini bildirmiştir (Milletler Cemiyeti'nin tasfiyesi karara bağlanmıştır). 


— Türk hava alanlarının kullanılmasına ve Türkiye'nin 


savaşa girmesine yönelik kararlar alınmıştır. 


Roosevelt, Churchill ve Stalin 


i 


Kahire Konferansı (Kasım 1943) 

Savaş sonrası Uzak Doğu'nun durumu için İngiltere, 
ABD ve Çin arasında yapılmıştır. Konferansa İsmet 
paşa da katılmış, Türkiye'nin savaşa girmesiyle ilgili 
bir sonuca varılamamıştır. 


ıl. Moskova Konferansı (Ekim 1944) 

İngiltere ve SSCB arasında yapılmıştır. Churchill, Stalin'le Balkanların iki devlet arasında nüfuz bölgelerine 
ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. 


İngiltere savaş sonrası Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin SSCB tarafından değiştirilmesini prensip olarak kabul etmiştir. 


Yalta Komteransı (Şubai 1945) 

İngiltere, ABD ve SSCB arasında gerçekleşmiştir. Almanya'nın savaş sonrasi silahsızlandırılması, Müttefik 
devletlerin Avrupa'daki etki alanlarının taraflarca belirlenmesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin kurulması kararlaştırılmıştır. 


BM hazırlık konferansının San Francisco kentinde yapılması ve i Mart 1945 tarihinden önce Almanya'ya savaş açan ülkelerin bu konferansa 
kurucu üye olarak katılabilmesi esasları benimsenmiştir. Bu nedenle Türkiye 28 Şubat 1945'te 
Almanya'ya savaş ilan etmiştir. 


Potsdam Konferansı (Temmuz-Ağustos 1945) 


İngiltere, ABD ve SSCB arasında yapılmıştır. 
-- Polonya - SSCB sınırı belirlenmiştir. 


.- Almanya; ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB işgal 
bölgelerine ayrılmıştır. 


- Avusturya ve başkenti Viyana dört devlet arasında 
işgal bölgesine ayrılmıştır. 


«- İtalya'ya barış için öncelik verilmesi kabul edilmiştir. 
«- Boğazlarda yeni bir statü için uzlaşma sağlanmıştır. 


Avrupa'nın siyasi, askeri ve nüfus yapısını ilgilendiren kararların alındığı Potsdam Konferansı'nda, 
devletlerin çıkarlarını koruma çabalarından kaynaklanan gerginlikler, ileride anlaşmazlıkların artmasına, daha sonra da dünyanın başlıca İki nüfuz 
alanına ayrılmasına neden olmuştur. 


MİMİ YAYINLARI 


Potsdam Konferansı'nda diğer konferanslardan farklı olarak savaşın nasıl bitirileceği değil, barışın nasıl 
sağlanacağı konuları görüşülmüşüür. 


Birleşmiş Milletlerin Kurulması 

Milletler Cemiyeti'nin, ll. Dünya Savaşı'na yol açan 
krizleri çözememesi nedeniyle ABD ve İngiltere, Atlantik Bildirisi'ni yayımlayarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temelini atmışlardır. 1943'te yapılan Moskova Konferansı ile İngiltere, ABD, SSCB ve Çin barış 
teşkilatının kurulması üzerinde anlaşmışlar, Washington'da kurulacak teşkilatın taslağını belirlemişlerdir. 


Yalta Konferansı'nda, Mart 1945'e kadar Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletlere üye 
kabul edileceği açıklanmış ve Birleşmiş Milletleri kurmak için San Francisco Konferansı toplanmıştır. 


Genel Kurulda devletlerin eşitliği ilkesi benimsenmiş, 
Güvenlik Konseyi'nde ise ABD, SSCB, İngiltere, Çin 
ve Fransa'nın üyeliklerinin sürekliliği ile “veto” haklarının olduğu kabul edilerek Birleşmiş Milletler Teşkilaü kurulmuştur. 


Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanımını evrensel 
düzeyde yasaklayan ilk anlaşma BM Sözleşmesi'dir. 


Arapça, Çince, Fransızca, Rusça, İngilizce ve İspanyolca teşkilatın resmi dilleri olarak belirlenmiştir. 


Birleşmiş Milletlerin Çalışma Organları 
Genel Kurul: Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yasama organı olup her üye eşit temsil edilir. 


Genel Sekreterlik: BM Genel Kurulu tarafından ortaya 
konan program ve politikaları uygular. 


Güvenlik Konseyi: Teşkilatın yürütme organıdır. Konsey; daimi üyeler ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere 
ile 10 geçici olmak üzere 15 üyeden oluşur. 


Ekonomik ve Sosyal Konsey: BM'nin dünyadaki ekonomik ve sosyal problemler için görevli kurumudur. 


Adalet Divanı: BM'nin yargı organıdır. 9 yıl için seçilen 
15 yargıç görev yapar. Davalar, 'Lahey Adalet Divanında karara bağlanır. 


Vesayet Konseyi: Sömürgecilik sona erdiği için işlevi 
kalmamıştır. 
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Ba a 2 e AZ 


Uzman kuruluşlar ve 
sistem içindeki özerk 
kuruluşlar. 


UNRWA BM Filistin 
Mültecilerine Yardım Kuruluşu 


UNICEF BM Çocuk Fonu 


UNHCB 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 


UNEP 
BM Çevre Sorunları Programı 


Dünya Gıda Konseyi 


HABITAT 
BM insan Yerleşimleri Merkezi 


UNFPA BM Nüfus 
Hareketleri Fonu 


| UNMOGİP BM Hindistan ve 
I Pakistan Askeri Grubu 


9 UNTSO BM Filistin Mütareke 
Gözlem Teşkilatı 


i IAEA Uluslararası 
| Atom Enerjisi Ajansı 


ILO ULuslararası Çalışma Örgütü 


FAO Gıda ve Tarım Örgütü 


UNESCO BM Eğitim Bilim ve 
Kültür Teşkilatı 


WHO Dünya Sağlık Örgütü 


IMF Uluslararası Para Fonu 


N IBRD Uluslararası Bayındırlık ve 
Kalkınma Bankası 
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H. Dünya Savaşı'nın Sonuçları 

Siyasi Sonuçlar 

«> Faşizm ve Nazizm akımları tasfiye edilmiştir. 

«> Savaşta ülkelerin işgale uğraması büyük kayıplara yol açmıştır. 

ina Uygulanan taktikler ve gelişmiş silahlar, savaşın 
boyutlarını ve zararlarını artırmıştır. 

«- ABD ve İngiltere'nin desteğiyle Yahudiler; Filistin- 
de İsrail Devleti'ni kurmuştur (1948). 

--» Asya, Afrika ve Orta Doğu'da sömürgeci devletlere 
karşı milli kurtuluş hareketleri başlamıştır. 


« İngiltere ve Fransa'nın ekonomilerinin büyük za- 


rara uğraması, sömürgeleri üzerindeki etkinlikleri- 
nin azalmasına neden olmuştur. 


«> Almanya ve Avusturya'nın toprakları dört işgal böl- 


gesine ayrılmıştır. 


" İtalya sömürgelerini kaybetmiş ve 1946'da halkoylamasıyla cumhuriyet yönetimine geçmiştir. 


Birleşmiş Milletlerin Temel Organları ve Ö 


rgütleri 


«» ABD, Japonya'nın demokratik bir anayasa hazırlaması, orduyu kaldırması ve eğitim reformu yapması 
konularında yeniliklere gitmesi için baskı yapmıştır. 


“> Doğu Avrupalılar tarafından kurtarıcı olarak görülmesi, SSCB'nin uluslararası alandan dışlanma 
sürecini sona erdirmiştir. 

“» Avrupa'nın yarısı ve Asya'nın büyük bölümüne 
hakim olan SSCB, savaş sonunda büyük bir dünya gücü haline gelmiştir. 

“» Savaştan en az etkilenen ABD, atom bombasına 
sahip olmakla uluslararası siyasette önemli avantajlar elde etmiştir. 


İl. Dünye Savaşı sonrası oluşturulan Birleşmiş Mik 
leilerin New York'u, Uluslararası Para Fonu'nun 
(ME) Washingion'u merkez olarak seçmesi siyasi 
ve ekonomik dengelerin Avrupa'dan ABD'ye kaydığını gösiermekiedir. i 
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Milletler Cemiyeti'nin yerine Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı kurulmuştur (1945). 


- Savaş sonrası kalıcı bir barış ortamı oluşturulmak 


istenmesine rağmen devletler ABD ve SSCB'nin liderliğinde, ideolojik ayrılığa dayalı “Batı Bloku” ve 
“Doğu Bloku” adıyla iki gruba ayrılmış, bu gruplar 
arasında Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. 


» Türkiye'de çok partili hayata geçilmiştir (1946). 


Savaş sırasında ve sonrasında hava kuwvetlerinin ve uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi, savaşlarda daha fazla sivilin ölmesine neden Olmuştur. Bu nedenle Sivil Savunma Örgütlerinin 
önemi artmış ve savaşlarda sivil kayıplarının Önlenmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır. 


konomik Sonuçlar 
İl Dünya Savaşı üretim ve ticaretin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur. 


» Savaş, sanayi kuruluşlarının yıkılmasına yol açmıştır. 


1944'te kırk dört devlet yeni bir uluslararası para 
sistemi kurmak üzere bir araya gelmiş, kurulan 
sistemle Amerikan doları altın yerine kullanılabilen 
uluslararası para birimi olmuştur. Ayrıca Washington'da “Uluslararası Para Fonu” (IMF) kurulmuştur. 


> “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası” oluşturularak üye devletlerin yapılanma ve kalkınma çabalarına maddi destek sağlanması amaçlanmıştır. 


«-» Savaşı sonrası devletlerde sarsıntısız ve hızlı bir 
ekonomik düzelme görülmüş, 1949'da ekonomi 
eski canlılığına kavuşmuştur. 


Avrupalı devletler, tüm kolonilerini yitirmelerine 
rağmen yaptıkları sanayi ve ekonomi yatırımlarıyla kısa sürede yüksek verimliliğe ve refaha ulaşmışlardır. 


Toplumsal Sonuçlar 

- Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, 
toplama kamplarındaki katliamlar ve salgın hastalıklarla 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetmiştir. 


- ABD, savaşı kısa sürede bitirebilmek için Japonya'ya attığı atom bombasıyla yüz binlerce masum 
insanın ölmesine neden olmuştur. 


-> Avrupa ve Asya'da göçler nedeniyle çeşitli nüfus 
hareketleri görülmüştür. 


EMİ YAYINLARI 


«- Japonya'nın Asya'da savaş öncesi ve savaş Sirasında topraklardan çekilmesiyle bu topraklardaki 
Japonlar ülkelerine geri dönmüşlerdir. 


> Özellikle Almanya, SSCB ve Japonya savaş kurallarını ihlal ettiler ve savaş suçu işlediler. 


i 


-- Siyasi görüş, irk ve din ayrımına dayalı cinayet, 
toplu öldürme, sürgün gibi insanlık dışı eylemlerle insanlık suçu işlenmiştir. 


- Almanya Yahudileri, Romanları ve yönetim muhaliflerinin önemli bir kısmını ölüm kamplarına göndermişitir. 


- Almanya'da kurulan Nürnberg Uluslararası Mahkemesi'nde savaş suçlusu görülen Nazi yöneticileri ve diğer suçlular yargılanmıştır (1945-1946). 


.- 1946'da Tokyo'da kurulan mahkemede de Japon 
yöneticiler yargılanmıştır. 


- İl Dünya Savaşı'nda yaşananlardan dolayı “Soykırim Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına 
İlişkin Sözleşme” 9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. 


«> Savaş sırasında işlenen insanlık suçları “soykırım” 
olarak adlandırılarak suçluların cezalandırılması 
kararlaştırılmıştır. 


- 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni kabul et- 


miştir. 


II. DÜNYA SAVAŞI ve TÜRKİYE 


Dünya Savaşı'nda Mihver ve Müttefik Devletler, 


Türkiye'yi stratejik konumundan dolayı kendi yanlarında savaşa sokmak istemişlerdir. 


Türkiye Il.Dünya Savaşı'nda savaş dışı kalmak, top- 


rak bütünlüğünü ve bağımsızlığı korumak için denge politikası uygulamıştır. 


UN 


Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası 


«- 1939'da dünyada savaş olasılığı artınca Türkiye, İn- 


giltere ve Fransa ile yaptığı görüşmeler sonucunda 
“Barış Cephesi"nde yer aldığını açıklamıştır. 


«> SSCB'nin Boğazlarda lehine statü değişikliği yapı- 


larak kontrol hakkı istemesi ve Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşmasına karşı çıkması 
SSCB-Türkiye yakınlaşmasını önlemiştir. 


«s Bu gelişmeler karşısında Türkiye, Ekim 1939'da 


vs) 


Ankara'da İngiltere ve Fransa ile karşılıklı Yardım 
Antlaşması imzalamıştır. Buna göre; Türkiye bir 
Avrupa devletinin saldırısına uğrarsa İngiltere ve 
Fransa yardımda bulunacak, Avrupa'da çıkacak 
bir savaş Akdeniz'e yayılırsa Türkiye; İngiltere ve 
Fransa'ya yardım edecektir. Bu antlaşmanın Türkiye'ye getirdiği sorumluluklar, İngiltere ve Fransa'nın öncelikle taahhüt ettiği ayni ve maddi yardımları yapmalarına bağlanmış, eklenen ayrı bir 
protokolle Türkiye, SSCB ile savaşa girmek zorunda bırakacak herhangi bir yükümlülükten muaf tutulmuştur. 


İtalya'nın savaşa girmesiyle savaş Akdeniz'e yayılınca, İngiltere Türkiye'nin yükümlülüklerini gündeme getirmiştir. Fakat Fransa'nın Almanya karşısında teslim olması, vaat edilen silah ve malzemenin 
verilmeyişini ve ek protokolü gerekçe göstererek 
Türkiye savaşa girmemiştir. 


İngiltere, 1941 yılında Türkiye'nin Alman istilasına uğraması ve Almanların Ortadoğu petrollerine ulaşmasından endişe ettiği için Türkiye'nin savaşa girmesini istemiştir. 


ÇE YAYINLARI 


Yunanistan'ın Alman işgaline uğraması ve Bulgaristanın Mihver Devletlerinin yanında savaşa girmeşi 
Alman tehlikesini Türkiye sınırına dayandırmıştır. 


Almanya ile Türkiye'nin Haziran 1941'de Saldır. 


mazlık Anilaşması yapmasıyla Türkiye savaş di. 
şında kalmış ve Almanların SSCB'ye saldırmasıyla Türkiye üzerindeki baskı azalmıştır. 


«> 1942 yılı Almanya'nın ve İngiltere'nin Türkiye'yi 


savaşa girmesi için zorlamasıyla geçmiş, 1943'te 
savaşın bir an önce bitmesine katkıda bulunmak 
ve zaferin nimetlerinden pay almak gibi görüşlerle İngiltere, Türkiye'yi Müttefiklerin yanında savaşa sokmak istemiştir. 


«» Bu doğrultuda Adana Konteransı (Ocak 1943) ve 


Kahire Konferansı'nda (Kasım 1943) Müttefikler 
Türkiye'nin savaşa girmesini istemişlerse de Türkiye reddetmiştir. 


Kahire Görüşmelerinde İsmet İnönü Türkiye'nin ihti- 


yacı olan silah ve malzemelerin sağlanması şartıyla 
savaşa katılmayı ilke olarak kabul etmişüir. 1944 yılı 
başında yapılan Türkiye'nin askeri ihüyaçlarının iespiü konusundaki çalışmalar sonuca ulaşmamıştır. 


manen 


mp İngiltere ve ABD, savaşa girmediğinden dolayı Tür- 


kiye'ye yapılan yardımları durdurmuşlardır. Türkiye 
baskıların sürmesi ve savaşın gidişatının netleşmesi üzerine, 1944'te Almanya ve 1945'te Japonya ile 
siyasal ilişkilerini kesmiştir. 


»» Türkiye 23 Şubat 1945'te San Francisco Konfe- 


ransı'na katılabilmek ve Birleşmiş Milletler Teşkilatinin kurucu üyesi olabilmek için Almanya'ya savaş ilan etmiş ancak fiilen savaşa girmemiştir. 


«> Yalta Konferansı'nda SSCB'nin Boğazların statü- 


sünü değiştirme isteğine karşı, ABD ve İngiltere 
Türk egemenliğini ihlal edecek statüye taraftar olmadıklarını açıklamışlardır. 


Türkiye'nin tarafsız kalmasında devleti yönetenlerin 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni savaşa 
sokup sonunda yıkan gelişmeleri iyi değerlendire- - 
rek yakın tarihten ders almaları etkili olmuştur. : > : 


izi ği 


ii Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye Etkileri 


> Savaş boyunca yarı seferberlik uygulanmış, yetiş- 


kin nüfusun askere alınması ve Müttefiklerin Türkiye'nin Almanya ile olan ticaretini durdurması yolun- 
daki telkinleri üretimde düşüşe neden olmuştur. 


.- Savunma harcamalarının artmasıyla planlanan 


yatırımların yerine, mevcut yatırımların korunması, 
karaborsa ile mücadele ve sosyal adaleti sağlama 
temel politika olarak benimsenmiştir. 


.» Bu dönemde Türkiye'nin ekonomi politikasını, 


1940'da çıkarılan ve hükümete ekonomiye müdahalede sınırsız yetki veren “iviilli Korunma Kanunu” 
belirlemiştir. Bu kanunla Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu kurulmuştur. 


.» Savaşın başlamasıyla her türlü mala talep artmış ve 


stokçuluk başlamıştır. Bunun üzerine hükümet, fiyat yükselimelerini önlemek için fiyatı yükselen 
mallara “narh koyma”"ya başlamıştır. 


5 İthalat ve yerli üretimin azalmasıyla ortaya çıkan kıt- 


lık, devletin seferberliği para basarak finanse etme 
çabası ile birleşince enflasyon artmıştır. 


-> Savaş ve kıtlık nedeniyle halkın günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük kentlerde Karne uygulamasına geçilmiştir. Ticaret Ofisi ve İase Müsteşarlığı oluşturularak, temel tüketim mallarının karne 
ile dağıtımı, konirolü ve dış ticarette fiyatları tespit 
etme gibi görevler bu kurumlara verilmiştir. 


Ekmek Karnesi 


-- Savaş döneminde oluşan olağanüstü servetleri 


vergileyerek seferberlik finansmanına katkı sağlamak amacıyla 11 Kasım 1942'de “Varlık Vergisi" 
adıyla olağanüstü vergi uygulaması getirilmiştir. 
Kanunun öncelikle ticaretle uğraşan kenililere, 
özellikle de gayrimüslimlere uygulanması, Kurtuluş 
Savaşı'ndan beri süregelen yerli tüccarların azınlıkların yerini alma politikasına katkı sağlamıştır. 


Çi YAYINLAR! 


«> Varlık Vergisi alınmayan çiftçilerden de 1944'te ayni olarak Toprak Mahsulleri Vergisi alınmıştır. 


Varlık Vergisi, gayrimüslim nüfusun Türkiye'den 
göçünü hızlandırmış ve Türkiye'nin imajını dünya 
kamuoyunda olumsuz yönde etkilemiştir. 


> Türkiye'de 1940-1945 yılları arası nüfus artış hızın- 
da azalma görülmüştür. 


İl, Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanamamış ve 
daha önce başlayan sanayi yatırımları gerilemiştir. 


«» Savaş sonrası Türkiye, Devletçilik ilkesi doğrultusunda hazırladığı planı kaldırmış ve yerine Marshall yardım programına katılmayı sağlayacak Türkiye İktisadi Kalkınma Planı'nı hazırlamıştır (1947). 


«> 17 Nisan 1940'ta “köylülerin kendi yörelerinde ve 
pratik bilgilerle eğitilmesini öngören” Köy Enstitüleri kurulmuştur. 


Önceleri “iş için, iş içinde eğiüm” ilkesi ile hareket eden bu okullar giderek geleneksel, ezberci 
eğitimin yerleştiği öğretmen okullarına dönüşmüş ve 1954'te kapatılmıştır. 


1939-1945 arası eğitime ayrılan yatırımlar cumhuri- 


yetin ilanından savaşın çıktığı yıla kadar yapılan 
toplam yatırımdan daha fazla olmuştur. 


>) 
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.> Savaşın olumsuz etkileri Türk edebiyatına da yansımış, Türk şairleri daha çok sosyal gerçekçilik akımının etkisinde ülkenin içinde bulunduğu sosyal değişim ve gelişmeyi eserlerinde işlemişlerdir. Şiirde; serbest nazımı savunan Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat 
Horozcu, Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı “Garip Akımı” bu dönemde ortaya çıkmıştır. 


> 1940'da “kurumsal bir eğitim vermek” amacıyla 
İstanbul Konservatuarı açılmıştır. 


«> İnsanların savaştaki gelişmeleri takip etme isteği 
ile radyo yaygınlaşmış, Ankara Radyosu'nun yanı 
sıra, İstanbul Radyosu 1943'te yayına başlamıştır. 


.» Sadettin Kaynak, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, 
Hamiyet Yüceses, Perihan Altındağ dönemin en 
önemli sanatçılarıdır. 


TEST - | 


Ii. Kartal hücumu 
il. Pearl Harlbour baskını 
III. Barbarossa harekatı 


Yukarıdakilerden hangileri Il. Dünya Savaşı 
sırasında Almanya tarafından gerçekleştirilmiştir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il GC) | veli 


D) ivellli E) Il ve Ili 


“Serbest Şehir” olarak bağımsızlık statüsüne 
kavuşturulan ve İtalya ile Yugoslavya arasında gerginliğe sebep olduğu için Mussolini'nin 
baskısıyla İtalya'ya bağlanan bölge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fiume 


B) Ren C) Musul 


D) Alsas-Loren OO E) Mançurya 


Türkiye'de 1942 yılında çıkarılan Varlık Vergisi'ni ödemeyenler aşağıdaki yaptırımlardan 
hangisine tabi tutulmuşlardır? 


A) Sınır dışı etme 

B) Çalışma kamplarına gönderilme 
C) Hapis cezasına çarptırılma 

D) Vatandaşlıktan çıkarılma 

E) Oy kullanmama 


11. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Dış İşleri Bakanı Marshall tarafından hazırlanan “Marshall 
Planı"nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


> 


Uluslararası deniz ticaretini geliştirmek 
Uluslararası ekonomik engelleri ortadan kaldırmak 

Savaşta zarar görmüş Avrupalı devletleri 
ekonomik yönden kalkındırmak 

Yenilen devletleri ekonomik yönden ABD'ye 
bağımlı hale getirmek 

Nükleer silahların sınırlandırılmasını sağlamak 


e © B 


KU 


ÇE YAYINLARI 


5. 


II. Dünya Savaşı sonrasında Doğu ve Batı 


Bloku'nun oluşmasında aşağıdaki gelişmeler. 


den hangisinin etkisi olmamıstır? 


A 


<> 


Avrupa ve Asya'da otorite boşluğunun oluş. 
ması 
B) Sovyet Rusya'nın yayılmacı politikalar izlemesi 
C) Sovyet Rusya'nın işgal ettiği yerlerde komünist rejimini yerleştirmeye çalışması 

ABD'nin Truman Dokirini'ni yayımlaması 
Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini artırması 


vg 


Aşağıdakilerden hangisi Il. Dünya Savası sirasında toplanan ve savaş sonrası barış ortamını hazırlayan konferanslardan biri değildir? 
A) Kahire 


B) Tahran C) Yalta 


D) Berlin E) Potsdam 

İngiltere ve ABD arasındaki görüşmeler sonucu 1941 yılında yayımlanan Atlantik Bildirisi'nin 
aşağıdaki maddelerinden hangisi, Il. Dünya 
Savaşı sonrasında sömürge durumundaki ulus- 


ların bağımsızlıklarını kazanmalarında etkili 
olmuştur? 


A) Temel hammaddelerden eşit olarak yararlanılacak 

B) İnsanlar korku, baskı ve açlıktan kurtarılacak 

C) Mihver devletleri silahtan arındırılacak 

D) Uluslar kendi geleceklerini saptayabilecek 

E) Savaştan sonra toprak kazanılmayacak 


I. Trakya'daki savunma hattının Çakmak Hattindan Çatalca Hattı'na çekilmesi 
II. Bolayır'da Gelibolu'nun savunulması için Demirkapı Hattı'nın oluşturulması 
IN. Batı'daki bazı birliklerin doğu sınırına kaydırılması 


Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında yukarıdaki önlemlerden hangilerini Alman tehdidine 
karşı almıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |l G) iveli 


D) ivellli E)Lilveli 


10. 


11. 


12. 
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li. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın kayıtsızşartsız teslim olması aşağıdaki gelişmelerden 
hangisinin sonucunda olmuştur? 


A) SSCB'nin Japonya'ya savaş açması 

B) Almanya'nın cephelerde yenilmesi 

C) ABD'nin Büyük Okyanus'ta üstünlüğü ele 
geçirmesi 

Nagazaki ve Hiroşima'ya atom bombalarının 
atılması 

İtalya'nın Müttefik devletler tarafından işgal 
edilmesi 


D 


> 


E 


2 


ABD'nin ll. Dünya Savaşı'na girmesine neden 
olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Almanya'nın Balkanları işgal etmesi 

B) Müttefik devletlerin Kuzey Afrika'yı ele geçirmesi 

GC) Japonya'nın Pearl Harbour'daki askeri üsleri 
bombalaması 

D) Fransa'nın Alman orduları karşısında yenilerek teslim olması 

E) Sovyet ordusunun Almanya'ya karşi cephe- 


lerde başarısız sonuçlar alması 


“Asya Asyalılarındır.” diyerek Batılıların Çin'le 
olan münasebetlerini kesmesini isteyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hindistan B) Japonya C) Kore 
D) Pakistan E) Tayvan 
Türkiye'de; 
|. Varlık Vergisi, 
II. Toprak mahsülleri Vergisi, 
IN. Narh koyma 


kanunlarından hangileri Il. Dünya Savaşı yıllarında uygulanmıştır? 


C) Yalnız ll 


A) Yalnız | B) Yalnız 1! 


D) !veli E) Lil vellli 


13. 


z 
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16. 


Aşağıdakilerden hangisi Il. Dünya Savaşı'nın 
sonuçları arasında gösterilemez? 


A) Faşizm ve Nazizm akımlarının yönetimlere egemen olması 

B) Emperyalist devletlerin güç kaybetmesi 

C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması 

D) Doğu ve Batı Bloklarının kurulması 

E) Almanya dışındaki Almanların ülkelerine geri 
dönmesi 


. İtalya 
. Almanya 
li. Japonya 


Yukarıdaki devletlerin 11. Dünya Savaşı'ndan 
çekilme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 


BILIR. OLE. 


ALIMI. 


DUÇNLI EMİLİR. 


“Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı çıkararak 
her ülkeye yiyecek ve savaş malzemesi dahil 
her türlü yardımı “bedeli savaş sonunda ödenmek şartıyla” verebileceğini ilan eden devlet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

G) Japonya 


A) İtalya B) SSCB 


D) Almanya E) ABD 


11. Dünya Savaşı'ndan sonra Batılı ülkelerin 
Avrupa ve Balkanlardaki Sovyet Rusya tehdidine karşı demokrasi anlayışını yaygınlaştırma kararı alması Türkiye'de aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır? 


A) Köy Enstitülerinin kurulmasına 

B) Çok partili hayata geçilmesine 

C) Sovyet Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine 
D) Varlık Vergisi'nin çıkarılmasına 

E) Kadınlara siyasal hakların tanınmasına 
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TESL2 


1. 


11. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Churchill ile ABD Başkanı Roosevelt arasında yapılan görüşmeler sonucu 14 Ağustos 
1941'de dünya barışını sağlamak amacıyla 


yayımlanan belge aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Helsinki Nihai Senedi 
B) Atlantik Bildirisi 

C) Marshall Planı 

D) Schuman Bildirgesi 
E) Monroe Doktrini 


II. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da “Berlin-Roma Mihveri” aşağıdaki devletlerden hangileri arasında kurulmuştur? 


A) İngiltere — Almanya 
B) Rusya —- Fransa 
GC) İtalya (— Avusturya 
D) Almanya — İtalya 

E) İngiltere — Rusya 


Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye ülkelerde 
eğitim, kültür ve bilim alanlarında yatırımlar 
yapılması ve desteklenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan uluslararası kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) IMF B) WHO C) ILO 
D) UNESCO E) UNICEF 
Devletler Olaylar 
I. Almanya Barbarossa Harekatı 
Il. Japonya Pearl Harbour Baskını 
Ili. İngiltere Kartal Hücumu 
IV ABD 


Torch (Meşale) Harekatı 


V. ABD, İngiltere Normandiya Çıkarması 


Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıstır? 


AV BI ON. DIL E) 1. 


İHİYİ YAYINLARI 


5. 


11. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de görülen; 


I. Köy Enstitülerinin kurulması, 
Il. Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması 
IN. İaşe Müsteşarlığı'nın kurulması 


gelişmelerinden hangileri eğitime önem verildiğinin kanıtıdır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il 6) Yalnız Il 


D) ivell E) Il ve ill 


Aşağıdakilerden hangisi 11. Dünya Savaşı devam ederken yapılan konferanslardan biri değildir? “ 


A) Bandung Konferansı 

B) Washington Konferansı 
C) Tahran Konferansı 

D) San Francisco Konferansı 
E) Kahire Konferansı 


“Asya Asyalılarındır.” diyerek Batılıların Çin'le 
olan ilişkilerini kesmesini isteyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kore 

B) Japonya 

C) Vietnam 

D) Sovyet Rusya 
E) Hindistan 


li. Dünya Savaşı yıllarında yüksek karlılığı vergilendirmek amacıyla ———— Kanunu çıkarılmıştır. 


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 


A) Katma Değer Vergisi 

B) Arazi Vergisi 

C) Varlık Vergisi 

D) Aşar Vergisi 

E) Ödünç Verme ve Kiralama 


11. 


li. Dünya Savaşı'nda 
Türkiye'de Fiyat Artışı ve Büyüme Oranı 


ET 
9 öss is46 1641 1648 1843 


Yukarıdaki tabloya bakılarak Il. Dünya Savaşı 
döneminde Türkiye ekonomisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz? 


A) Savaş durumu büyüme oranlarına olumsuz 
yansımıştır. 

B) Fiyatların yükselmesi ile ekonominin küçülmesinde ithalatın artması etkili olmuştur. 

C) Ülke ekonomisinde en büyük küçülme 1945'te 
gerçekleşmiştir. 

D) Savaşın ilk döneminde hızlı fiyat artışları yaşanmıştır. 

E) Fiyatlarda enflasyonist değişimler görülmüştür. 


, 11. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın baş- 


kenti Berlin'de nüfuz bölgeleri oluşturan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) ABD B) SSCB C) İngiltere 
D) Fransa E) İtalya 
I. Habeşistan 
Il. Korfu Adası 


IN. Serbest Şehir Fiume 


li. Dünya Savaşı öncesinde İtalya yukarıdaki 
yerlerden hangilerine yönelik yayılmacı politikalar izlemiştir? 

C)i veli 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D)ivelli E) Li ve İli 


13. 


GENİ YAYINLARI 


14. 
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1. Normandiya Çıkarması 
II Barbarossa Harekatı 


IN. Altı Gün Savaşları 


Yukarıdakilerden hangileri Il. Dünya Savaşı 
ile ilgilidir? 
C) Yalnız 11! 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D) iveli E) Lil ve ill 


|, Viyana Kongresi 
Ii. Potsdam Konferansı 
li. Paris Konferansı 


19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın siyasi haritasının belirlenmesinde yukarıdaki uluslararası görüşmelerden hangileri etkili olmuştur? 


A) Yainız | B) Yalnız li C)i veli 
D)ivelli Eyliivelil 

1. İngiltere 

1. Fransa 

IN. ABD 

IM SSCB 


Yukarıdaki devletler, 1. Dünya ve 11. Dünya savaşları sonrasında dünyada etkinliğini artıran 
devletler olarak gruplandırılırsa aşağıdakilerin hangisi doğru olur? 


i. Dünya Savaşı ii. Dünya Savaşı 
A) I ve li 11 ve İV 
B) I ve İli il ve IV 
C) Ii ve IV Il ve İli 
D) il ve İV i ve İli 
E) Ii ve İV i veli 
GE ME 120 13E İ4A 


(ÇAĞDAŞ TÜRK ve DÜNYA TARİHİ) 


SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 
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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 
1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya ve Japonya'nın yerini dolduracak devletlerin olmaması, galip 
devletlerden İngiltere ve Fransa'nın da savaştan büyük 
kayıplarla çıkması nedeniyle Avrupa ve Asya'da güçler 
dengesinde büyük boşluklar meydana gelmiş ve güçler dengesi hemen kurulamamıştır. 


Batılı devletler savaştan sonra barışı tesis ettiklerine 
inanarak ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na güvenerek 
ordularının bir kısmını terhis etmişlerdir. SSCB, savaş 
sonrasında Avrupa'nın önemli bir bölümünü nüfuzu 
altına almış ve ordusunu güçlendirerek sanayisini geliştirme yoluna gitmiştir. Uluslararası alanda SSCB, 
dış politikasını rejimini bütün dünyaya yayma üzerine 
kurmuştur. 


ABD'nin savaş karşıtı kamuoyunun etkisiyle kıtasına çekilme eğilimi göstermesi, yayılmacı politikalar güden 
SSCB'nin Türkiye, Yunanistan ve İran üzerinde baskı 
kurmaya çalışmasına neden olmuş, SSCB'ye karşı kendilerini güvende hissetmeyen ve SSCB rejiminin getirdiği düzene karşı olan ülkeler ABD'ye yaklaşmıştır. 


Soğuk Savaş olarak adlandırılan bu dönemde, 
devletler aralarındaki anlaşmazlık ve çatışmaları 
doğrudan birbirlerine karşı sıcak bir savaşa girmeden sürdürme yoluna gitmişlerdir. 


Asya ve Afrika'daki sömürge altındaki ülkelerin bağımsız olmasıyla “Üçüncü Dünya” veya “Bağlaniısızlar ” adı verilen yeni bir blok doğmuştur. 


BLOKLARIN KURULUŞU 

Doğu Bloku'nun Kuruluşu 

II. Dünya Savaşı'nda Batılı devletler, SSCB'nin Almanya'ya karşı savaştan çekilmesinden endişe duyduğu için Doğu Avrupa'daki ilerleyeşine karşı çıkmamışlardır. SSCB, savaş sonunda yapılan konferanslarda işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya SÖZ verdiyse 
de buna uymamıştır. Vee 


SSCB bir yandan Ortadoğu'ya girmeye çalışırken bir 
yandan da kurtarıcı olarak görüldüğü Avrupa'da işgal 
altında tuttuğu ülkelerde komünist rejimler kurma yoluna gitmiş, kendi denetiminde uydu devletler oluşturarak “Doğu Bloku”nun kurulmasına zemin hazırlamıştır. 


Yalta Konferansı'nda İngiltere, ABD ve SSCB “Kuriulan Avrupa Hakkında Bildiri” yayınlayarak; SSCB işgalindeki ülkelerde serbest ve demokratik seçimler gerçekleşinceye kadar bütün siyasi eğilimleri temsil eden 
geçici hükümetlerin kurulmasını kararlaştırmışlardır. 


FEHMİ YAYINLARI 


Bu ülkelerde hükümetler genellikle koalisyon kabineleri şeklinde kurulmuş, kabinelerde önemli bakanlıklar, 
güvenlik kuvvetleri, mahkemeler ve kitle iletişim araçları SSCB yanlılarının kontrolünde olmuştur. Kısa bir süre 
sonra bu hükümetler tamamen Sovyet yanlılarının denetimine girmiş, 1947'ye kadar olan dönemde Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Çekoslovakya'daki hükümetlere karşı muhalefet tasfiye edilmiştir. 


Almanya, Il. Dünya Savaşı sonunda dört işgal bölgesine ayrılmış daha sonra İngiltere, ABD ve Fransa, Almanya'nın bütünlüğünün sağlanması için işgal bölgelerini birleştirmişlerdir. Bu gelişme üzerine SSCB 
Batılıları Berlin'den çıkarmaya çalışmıştır. 


Berlin Duvarı 


SSCB'nin bu girişimi “Berlin Buhranı"nı ortaya çıkarmış, Berlin'i ablukaya alan SSCB istediği sonucu alamayınca ablukayı kaldırmıştır. Mayıs 1949'da Federal 
Alman Anayasası ilan edilerek Batı Almanya'da “Federal Almanya Cumhuriyeti” kurulmuş, SSCB de kendi işgal bölgesinde Ekim 1949'da “Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti”ni kurmuştur. 


Federal Almanya, Batı'nın desteğiyle hızlı bir gelişme 
gösterince Demokratik Almanya'da yaşayanların Federal Almanya'ya ilgisi arimıştır. Bunun üzerine Demokratik Almanya'dan Federal Almanya'ya geçişler 
yasaklanmış, itibar kaybını önlemek için Sovyet lideri 
Kruşçev, Berlin'in tarafsız bir şehre dönüştürülmesini 
istemiştir. 
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Batılıların bu öneriyi reddetmesi üzerine gergin 
dönem, Demokratik Almanya'nın şehri ikiye ayıran “Berlin Duvarını inşası ile son bulmuştur 
(1961). 


Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler 

Doğu Bloku'nda komünist rejimlerin kurulması 
SSCB'nin etkisi ile gerçekleşirken, Yugoslavya ile Arnavutluk'ta Alman işgaline karşı komünist partiler direnişi örgütlemiş ve başarılı olmuşlardır. Bu nedenle 
Yugoslavya ve Arnavutluk SSCB'ye karşı Soğuk Savaş döneminde daha bağımsız bir tutum izlemişler ve 
Moskova'nın etkisinde daha az kalmışlardır. 


Savaş sırasında Japonlara karşı beraber mücadele 
eden Çinli komünistler ve milliyetçiler, savaştan sonra iktidar mücadelesine düşmüşlerdir. ABD'nin yaptığı yardımlarla üstün duruma geçen milliyetçiler, başarısız bir yönetim sergileyince SSCB'den yardım alan 
komünistler, milliyetçileri yenilgiye uğratmış, Mao Zedong İ Temmuz 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
kurulduğunu ilan etmiştir. 


Kore; Yalta Konferansı ile iki işgal bölgesine ayrılacak, 
SSCB Kuzey Kore'yi, ABD'de Güney Kore'yi işgal 
edecekti. Potsdam Konferansı'nda 38.Enlem, iki bölgeyi ayıran sınır olarak kabul edilmiştir. 1945'te Moskova'da buluşan ABD, SSCB, Çin ve İngiltere, Kore 
için demokratik bir hükümet tasarısı hazırlama kararı 
almışlar, fakat ABD ve SSCB arasındaki müzakereler 
ve Birleşmiş Milletlerin çabalarına rağmen iki Kore'nin 
birleşmesi sağlanamamıştır. Bunun üzerine ABD'nin, 
Mayis 1948'de Güney Kore'de seçimler düzenlemesiyle Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştur. SSCB ise 
Kuzey Kore'de 1948 Ağustosu'nda bir seçim düzenleyerek, 9 Eylül 1948'de Kore Halk Cumhuriyeti'ni 
(komünist yönetimi) kurmuştur. 


Küba'da Batista diktatörlüğünü sonlandıran (1959) 
Fidel Casiro, iki kutup arasında bir yer edinmeye çalışmıştır. ABD'nin Castro'yu yönetimden uzaklaştırmak istemesi, ilişkilerin bozulmasına, Castro ile 
SSCB'nin yakınlaşması ve Küba'da sosyalist bir yönetimin kurulmasına neden olmuştur. 


Sovyet Wiodeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması 

Komünist partilerin yönetime hakim olduğu Doğu Avrupa ülkelerinde yapılan anayasalarla siyasi, ekonomik 
ve sosyal düzen, Sovyet modeline göre kurulmuştur. 


İSİ YAYINLARI 
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SSCB ayrıca bu devletler arasında dostluk, iş birliği v 
saldırmazlık anlaşmalarının imzalanmasını — 
Doğu Bloku'nu oluşturmuştur. ; 


Bu durum karşısında ABD, 1947'de Truman Dokiri 


ni'ni yayınlayarak Marshall Planı'nı uygulamaya ko 
muştur. 


Irumen Dokirini; ABD'nin Sovyet tehdidine maruz 
kalan ülkeleri destekleme, Marshall Planı da hür 
Avrupa'yı ekonomik bakımdan kalkındırma ve güçlendirme amaçlarını taşıyordu. i 


Buna karşılık SSCB, Ekim 1947'de; Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çeköslo-. 
vakya, Fransa ve İtalya komünist partileri ile “Comin-”. 
formu kurmuştur. Ee 


Ayrıca SSCB'nin önderliğinde 25 Ocak 1949'da Bul. 
garistan, Romanya, Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya arasında ekonomik iş birliği ve dayanışma 
amacıyla “Comecon” kurulmuştur. Bu teşkilata daha 
sonra Arnavutluk, Demokratik Almanya, Moğolistan 
ve Küba da katılmıştır. 


NATO'nun uluslararası alanda askeri etkinliğini artırması Üzerine SSCB'nin liderliğinde Doğu Bloku'nda, 
Arnavutluk, Romanya, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslavakya ve Macaristan arasında 14 Mayıs 1955'te “Varşova Paktı” kurulmuştur. 


Stalin'in 5 Mari 1953'te ölmesiyle ülkedeki siyasi 
çekişmeler Doğu Bloku içinde yayılmıstır. Bu durum SSCB'nin dış politikasını olumsuz etkilemiştir. 
A a a 
Yugoslavya İlişkileri 
SSCB'nin diğer uydu devletlerde olduğu gibi Yugoslavya'yı da tam denetimi altına almak istemesi, buna karşı 
çıkan Yugoslavya devlet başkanı Tito'nun ise Balkanlar- 


da liderliği üstlenmek istemesi, iki ülke arasında görüş 
ayrılıklarına neden olmuştur. Bu durum SSCB'nin bas- 


- kısıyla Yugoslavya'nın 28 Haziran 1948'de Comin- 


form'dan çıkarılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Yugoslavya, diğer Doğu Bloku ülkeleri tarafından tehdit 
edilince 1953'te Balkan Paktı'na girmiştir. 
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ABD, Yugoslavya'yı Batı Bloku'na çekmek için, 
askeri ve ekonomik yardıma başlamış, Yugoslavya ise daha çok Bağlantısızlar Bloku'nun öncülüğünü yapmaya yönelik bir dış politika izlemiştir. 


Yugoslavya Devleti Başkanı Tito 


SSCB - Çin İliş! 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kurulması güçler 
dengesini etkilemiş, 1950'de imzalanan dostluk anlaşması ve Kore Savaşı, SSCB-Çin yakınlaşmasını 
güçlendirmiştir. ABD, komünist yönetimi tanımamış 
ve Çin'e ambargo uygulamaya başlamıştır. Bu doğrultuda Çin'in, Birleşmiş iviilletler'den çıkarılarak yerine Tayvan'ın üye yapılması Çin-Sovyet dostluğunu en 
üst seviyeye ulaştırmıştır (1953). 


Zamanla Çin, SSCB'den bağımsız bir politika izlemeye başlamıştır. SSCB ile Batılı devletler arasında başlayan yumuşama, Çin'in uluslararası alanda yalnız 
kalmasına neden olmuştur. 


SSCB ile Çin arasında 1960'tan itibaren; liderlik çekişmesi, tarafsız ülkelerde nüfuz rekabetine girilmesi, 
Batılı devletlerle ilişkilerin şekli, Doğu Türkistan ve Moğolistan sınırlarında sorunların yaşanması, SSCB'nin 
Çin'e yapacağı ekonomik yardımın miktarı ve zama&- 
nının netleştirilememesi gibi nedenlerden dolayi anlaşmazlıklar arimıştır. 


İREXİ YAYINLARI 


Çin'in 1966 Kültür İhülali'nden sonra ABD ile ilişkilerini düzelimesi ve Birleşmiş Milleilere tekrar üye 
olması (1972), Doğu Bloku'nun güç kaybetmesine 


neden olmuştur. 


Stalin'in ölümünden sonra Macaristan'da işçilerin Haziran 1953'te ayaklanması Üzerine SSCB, İmre Nagi 
(Naj)'yi başbakan olarak atamış, ancak Nagi'nin komünist sistemi yumuşatmaya yönelik politikaları SSCB 
tarafından tepkiyle karşılanmış ve görevden alınmıştır. 


Nagi'nin attığı adımlar, Macarlar arasında değişim hareketini güçlendirmiş, Ekim 1956'da Budapeşte'de 
yapılan gösteride polisin kalabalığa ateş açmasıyla 
barışçı gösteriler ayaklanmaya dönüşmüştür. Macar 
halkı komünist yöneticilere karşı silahlanmaya başlamış ve milli ihtilal komiteleri kurulmuştur. 


Yeniden iktidara gelen Nagi'nin verdiği ödünler ayaklanmayı durduramayınca SSCB orduları 31 Ekim'de Budapeşte'yi kuşatmıştır. Nagi'nin, 1 Kasım'da Varşova Pakt'ndan ayrılma kararını açıklayarak Birleşmiş Milletler 
aracılığıyla büyük devletlerin korumasını istemesi Üzerine SSCB birlikleri Budapeşte'yi işgal ederek Macar silahlı direnişini bastırmıştır. Macar Milli Ayaklanması'nda 
Arnavutluk, Çekoslovakya, Bulgaristan SSCB'yi desteklemiş, Çin ise ayaklananların haklı olduğunu savunmuştur. 


SSCB - Çekoslovakya İlişkileri 

II. Dünya Savaşı'ndan öncesi “Sosyal Demokrasi” 
anlayışının hakim olduğu Çekoslovakya, savaş sonrası SSCB'nin etkisiyle Varşova Paktı'na girmiştir. 
1953'te Doğu Bloku'nda görülen ağır ekonomik şartlar Çekoslovakya'yı da etkilemiş, hükümetin yayınladığı ekonomik kararları halk tepkiyle karşılamıştır. Bazı şehirlerde fabrika işçileri “hür seçim” sloganlarıyla 
ayaklanmış, bu gelişmeler üzerine SSCB'nin desteğiyle Komünist Parti ayaklanmaları bastırmıştır. 


Çekoslovakya'da 1967'de Aleksander Dubcek iiderliğinde “insancıl komünizm” hareketi başlamıştır. Sosyalizmin demokrasi ilkeleri ile birleştirilerek insan hürriyetini esas alan komünist siyasi sistemin oluşturulması amacıyla 1968'de “Harekât Programı” yayınlanmıştır. 
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Tek partili devlet yönetimi yerine çok partili yeni bir siyasi 
sistemi isteyen bu hareket ile toplanma, dernek kurma, 
düşünce hürriyetine sahip olma gibi insanın temel hak ve 
hürriyetlerinin sağlanması ve komünist partinin devlet idaresine müdahalesinin önlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 


SSCB, “İnsancıl Komünizm" hareketini ikili görüşmeler ve 
baskı yoluyla engelleyemeyince “Varşova Paktı Ordusu” 
21 Ağustos 1968'de Çekoslovalya yı işgal etmişür. 


Bati Bloku'nun Kuruluşu 
li. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ve dünya siyasetinde boşluk meydana gelmesi, SSCB'nin Türkiye'den top- 


rak ve Boğazlardan üs istemesi ile Yunan iç savaşı İngiltere'yi endişeye düşürmüştür. 


ABD, 1946'dan sonra SSCB'nin yayılmasına karşı 
Doğu Bloku'nu kuşatmaya yönelik bir “çevreleme politikası” izlemeye başlamıştır. Bu doğrultuda Truman 
Doktrini ve Marshali Planı uygulamaya konulmuş, 
paktlar kurulmuş ve askeri antlaşmalar imzalanmıştır. 


Ii. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'da “Ulusal Kurtuluş Ordusu” (ELAS) ile “Hür Demokratik Yunan 
Ordusu" (EDES) Alman işgaline karşı mücadele 
etmişlerdir. İki grup arasında politik çekişmeler- 
den dolayı 1944'te başlayan mücadele iç savaşa 
dönüşerek 1950'ye kadar devam etmiştir. ELAS, 
SSCB ve Yugoslavya'dan, EDES ise ABD ve İngiltere'den destek görmüştür. Çatışmaların sona ermesinde, Cominform'dan çıkarılan Yugoslavya'nın 
Yunan çetecilere yaptığı yardımı kesmesi ve ABD 
tarafından yürürlüğe konan Truman Doktrini etkili 
olmuştur. 


Truman Dokirini (13 Mari 1947) 

ABD'nin dünyanın SSCB tehdidi altında bulunduğuna 
dair endişesi, Truman Dokirini'ni ilan ederek Batı dünyasının liderliğini üstlenmeye yönelik yaptığı ilk girişim 
olmuştur. 


Truman Dokirini; dünyanın iki bloka ayrıldığını ve 
SSCB ile ABD mücadelesinin başladığını ilan etmiş, 
Doğu Avrupa ve Balkanlardaki bölünmeyi kesin çizgilerle ortaya koymuştur. Truman Doktrini ile, 11. Dünya 
Savaşı öncesi İngiltere'nin denetimi altındaki bir çok 
bölgenin kontrolü ABD tarafından devralınmıştır. 


EMİ YAYINLARI 


ABD, bu doktrini Orta Doğu'ya doğru genişletmek iste. 
miş, SSCB Orta Doğu'da etkin olmadığı için kendilerin; 
tehlikede görmeyen Arap devletleri buna izin vermemişti. 


ABD Başkanı Truman'ın Batı dünyasının savunması için önemli bir yerde bulunan Türkiye ve 
Yunanistan'ı, SSCB karşısında yalnız bırakmak 
istememesi sonucu İ2 Temmuz 1947'de Türkiye 
ile ABD arasında Türkiye'ye yapılacak yardımla 
ilgili bir antlaşma imzalanmıştır. 


Marshal! Planı (5 Haziran 1947) 


Avrupa ülkelerine Amerikan malı malzeme ve makine 
yardımını kapsayan Marshall Planı, Avrupa ülkelerinin 
aralarında bir ekonomik iş birliğine girmesi, iş birliği 
sonunda ekonomik açık ortaya çıktığında ABD'nin 
açığın kapatılması için yardım etmesini öngörmüştür. 


16 Avrupa ülkesi 22 Eylül 1947'de ABD'ye sunulmak 
üzere “Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı”nı hazırlamışlardır. Bunun üzerine ABD, 3 Nisan 1948'de “Diş 
Yardım Kanunu”nu çıkarmıştır. ABD'de Dış Yardım Kanunu'nun çıkması üzerine 16 Avrupa ülkesi, 16 Nisan 
1948'de “Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilatı”nı kurmuşlardır. İlk yılda ABD bu ülkelere (İngiltere, Fransa, 
Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, 
Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, 
Norveç, Danimarka ve İsveç) 6 milyar dolarlık ekonomik yardım yapmıştır. 


Marshall Planı, SSCB ve uydularına da açık olmakla birlikte, Yugoslavya dışındaki Doğu Bloku üyeleri buna katlimak istememişlerdir. Avrupa'da Marshall yardımlarıyla 
tarım ve sanayi üretiminde büyük artışlar görülmüştür. 


Marshall Planı, savaşta yıkılmış olan Avrupa'nın kalkınması için hazırlanmış bir program olduğu halde, 
Türk hükümetinin isteğiyle ABD, Türkiye'yi de program kapsamına almıştır. 


Marshall Planı'na karşılık SSCB'de uyduları arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek için “ivolotof Planı"nı uygulamaya koymuştur. Çekoslovakya başta olmak üzere bazı uydu ülkeler “Marshall Planı"na katılmak için çaba göstermişlerdir. 

SSCB'nin Çekoslovakya'da tam egemenlik kura- ; 
bilmek amacıyla Şubat 1948'de gerçekleştirdiği 
“Çekoslovak Darbesi”nde bunun etkisi vardır. 2 
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General George Catleti VMarshall 


NATO'nun ( Kuzey Atlentik Paktı ) Kuruluşu 
Çekoslovakya Darbesi'nden (Şubat 1948) sonra, Mart 
1948'de İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında ittifak amacıyla “Batı Avrupa Birliği” 
kurulmuştur. 


Batı Avrupa'daki devletlerin SSCB'ye karşı gerekli 
dengeyi kurabilecek güçlerinin olmaması nedeniyle 
ABD'nin bu savunma sistemini desteklemesi gerekmiştir. Bu amaçla 4 Nisan 1949'da İngiltere, Fransa, 
Belçika, Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, ABD ve Kanada'nın katılımıyla NATO (North Atlantik Treaty Organization - Kuzey Atlantik Paktı) kurulmuştur. 


İttifak savunmanın yanında, siyasi, ekonomik ve SOS- 


yal alanlarda da iş birliğini amaçlayan NATO'nun.ku-. . 


rulmasıyla Batı Bloku ortaya çıkmış ve Sovyet yayılmasına karşı etkili bir set oluşturulmuştur. Türkiye ve 
Yunanisian 1952'de, Batı Almanya 1955'te, İspanya 
ise 1982'de NATO'ya üye olmuştur. 


NATO'ya karşı Doğu Bloku'nda SSCB'nin öncülügünde Varşova Paktı kurulmuştur (1955). 


İNİ YAYINLARI 
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Avrupa Konseyi'nin Kuruluşu 


Avrupa Konseyi'ni İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç 
ve İsveç 5 Mayıs 1949'da Londra'da kurmuşlardır. 
Konseyin çalışma alanları; insan hakları, medya, hukuki iş birliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, 
sanat, spor, gençlik vb. olarak belirlenmiştir. Türkiye 
Avrupa Konseyi'ne 8 Ağustos 1949'da üye olmuştur. 


Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 

20. yüzyılın ilk yarısında iki büyük dünya savaşı yaşayan Avrupalılar, bir daha bu tür çatışmaların olmaması için aralarında bir bütünleşmenin gerçekleştirilmesini benimsemişler, ayrıca bu bütünleşmeyle ekonomik potansiyellerin birleştirilerek ortak bir Avrupa 
pazarı oluşturulması, böylelikle SSCB'nin Batı'ya 
doğru yayılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. 


Birliğin temeli Fransız Dış İşleri Bakanı Schuman'ın 
yayımladığı bir bildiri ile atılmıştır (9 Mayıs 1950). 
Schuman Bildirgesi'nde; diğer Avrupa ülkelerine de 
açık bir kuruluş çerçevesinde, Fransız - Alman kömür 
ve çelik üretiminin bir bütün olarak ortak yüksek bir 
merci altında bir araya getirilmesini önermiştir. Yaşam 
standartlarının yükseltilmesine ve barışçı kazanımların geliştirilmesine katkı yapmayı amaçlayan bu ortak 
üretim anlayışının, herhangi bir ayrım veya İstisna olmaksızın tüm dünyanın istifadesine sunulması da Öngörülmüştür. 


Schuman Bildirgesi Açıklanırken 


Ayrıca bu şekilde sağlanacak üretim dayanışmasının 
Fransa ile Almanya arasındaki savaş çıkma ihtimalini de ortadan kaldıracağı ileri sürülmüştür. 


Ez 


Bu bildirge doğrultusunda Fransa, Federal Almanya, 
Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın katılımıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur (18 
Nisan 1951). Bu başarılı girişim, Avrupa'da daha geniş kapsamlı bir ekonomik birleşmenin gerçekleştirilmesine yönelik yeni görüşlerin doğmasına yol açmış 
ve 1957'de Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu kurulmuştur. 


Roma Antlaşması'nın Maddeleri 


«> Üye ülkeler arasındaki gümrük haklarının ve 
ticaret eşyalarının giriş çıkış kısıtlamaların kaldırılması, 


»» Diğer ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi- 
nin ve ticaret politikasının belirlenmesi, 


“> Üye ülkeler arasında insanların, hizmetlerin ve 
sermayenin özgür geçişinin karşısındaki engellerin kaldırılması, 


«> Ulaşım ve tarım alanlarında ortak politikaların düzenlenmesi, 


«» Ortak pazarda rekabeti koruyan ve garantileyen bir yönetimin kurulması, 


> Üye ülkelerin ekonomik politikalarını koordine 
etmeyi ve ödemelerdeki eşitsizliğe çare bulmayı sağlayan usullerin uygulanması, 


"> İşçilerin iş imkanlarının geliştirilmesi ve yaşam 
seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla bir Avrupa Sosyal Fonu'nun oluşturulması, 


«> Topluluğun iktisadi ilerlemesini kolaylaştırma- 
ya yönelik Avrupa Yatırım Bankası'nın kurulması, 


«> Ticari işlemlerin artırılması, sosyal ve ekonomik 
gelişmelerin ortak projelerle desteklenmesi amacıyla deniz ötesi ülkelerle ortaklıklar kurulması. 


11. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA 
ORTA DOĞU 


SSCB yönetiminin gizli anilaşmaları açıklaması ve 
ABD'nin de sömürgeciliğe karşı çıkmasıyla, İngiltere ve 
Fransa 1. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu'da manda yönetimleri kurarak egemenliklerini sürdürmüşlerdir. 


Avrupa devletlerinin |. Dünya Savaşı'ndan yıpranarak 
çıkması, SSCB ve Nazi Almanyası'ndan gelen tehditler, İngiltere ve Fransa'nın hareket alanını kısıtlamıştır. 


İSİMİ YAYINLARI 


1929'ların ekonomik bunalımıyla ortaya çıkan tg 

lumsal huzursuzluklar, İngiltere ve Fransa'da mühalgi 
fetin güçlenmesine ve bu devletlerin Orta Doğu'daki 
etkilerinin azalmasına neden olmuştur. 


Bu gelişmeler Orta Doğu'da milliyetçi hareketler Sonucu 
daha çok monarşi ile yönetilen Müslüman devletlerin 
kurulmasına neden olmuş, bu ülkelerin bazılarında za. 
manla modernleşme yanlıları iktidara gelmiştir. 


Il. Dünya Savaşı'ndan sonra Müslüman ülkeler kendilerini Doğu ve Batı bloklarının dışında tutmaya çalışmışlardır. Fakat bağımsızlık sürecinde Batı karşıtlıgının ariması ve sosyalist bloktan gelen destek; Misi 
Suriye, Irak gibi bölge ülkelerinin Doğu Bloku ile ilgi 
kilerinin gelişmesini sağlamıştır. 


Batılı devletler, bu devletleri blokların dışında değerlendirmişlerdir. Bölgenin zengin yer altı kaynaklarına 
sahip olmasına rağmen ekonomik açıdan gelişmemiş ve halk bu zenginlikten faydalanamamıştır. Manda döneminin mirası olarak toplumlardaki etnik ve dini parçalanmışlık, Orta Doğu ülkeleri için sorun teşkil 
etmeye devam etmiştir. i 


israil'in Kuruluşu 


Bir Yahudi devletinin kurulması amacıyla Yahudiler tarafından ilk kongre, 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde 
toplarımış ve bu kongrede Yahudilerin Osmanlı toprağı olan Filistin'de bir yurt edinmesi kararı alınmıştır. 


Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Avusturya vatandaşı 
Theodor Herzl, Yahudilerin Filistin'e göç etmelerine 
izin verilmesine karşılık Il. Abdülhamit'e Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının tamamını ödemeyi teklif etmiş 
fakat isteği reddedilmiştir. Buna rağmen Filistin'de 
izinsiz olarak kurulan Yahudi kolonilerinin sayısı 1914 
yılında kırk altıya ulaşmıştır. 


I. Dünya Savaşı'nda ABD Başkanı W. Wilson'un Yahudi sorununu benimsemesi ve İngilizlerin Filistin'i işgali üzerine Dış İşleri Bakanı Balfour, 1917'de Siyonist 
Federasyonu Başkanı'na gönderdiği mektupta, İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini bildirmiştir (Balfour Deklarasyonu). 


Bu tarihten sonra Yahudiler, büyük kitleler halinde Filistin'e göç etmeye başlamış, Yahudi nüfusu 1939 yı 
li sonlarında 500.000'e yaklaşmıştır. Araplar ile Yahudiler arasında çatışmaların başlamasıyla Filistin'in iki 
taraf arasında bölünmesi düşüncesi ortaya atılmış ancak bundan bir sonuç alınamamıştır. 
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1. Dünya Savaşı sırasında Yahudiler, Filistin'de bağımsız bir İsrail devleti, Arap devletleri ise bağımsız bir Arap 
devleti kurmak amacıyla çalışmalarını hızlandırmışlardır. 


Yahudileri İngiltere, Arapları ise Almanya ve İtalya desteklemiştir. İngiltere, ABD'nin de desteğini sağlayarak 
1947 yılında Filistin sorununu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na götürmüştür. Birleşmiş Milletlerde, Filistin'in 
Araplar ve Yahudiler arasında bölünmesine ve Kudüs'e tarafsız bir statü verilmesine karar verilmiştir. 


Bu taksim kararı Arap ülkelerinde tepkiyle karşılanmış, 
1947 Aralık ayından itibaren, Filistin'de Arap ve Yahudiler arasındaki çatışmalar artmıştır. İngiltere 14 Mayıs 
1948'de Filistin'deki manda yönetimini tek taraflı olarak 
kaldırmış ve aynı gün İsrail Devleti'nin kurulduğu ilan 
edilmiştir. Bu tarihten sonra günümüze kadar uzanan 
Arap-İsrail savaşları ve Filistin Sorunu başlamıştır. 


Süveyş Krizi 

1952'de Cemal Abdülnasır Mısır'da iktidara geldiğin- 
de Süveyş Kanalı Batılı devletlere ait Kanal Şirketi'nce 
kontrol edilmekte olup, Avrupalı devletler Körfez ülkelerinden petrolü bu yolla almaktaydı. 


Ülkesini İsrail karşısında askeri açıdan güçlendirmek 
için SSCB'den silah alan Abdülnasır, ihtiyacı olan krediyi ABD ve İngiltere'den sağlayamayınca Süveyş Kanalı'nı millileştirmiştir. Abdülnasır, Kanal Şirketi'nin 
hisselerinin değerini sahiplerine ödeyeceğini açıklamışsa da İngiltere ile Fransa bunu kabul etmemiştir. 


1956'da İsrail, İngiliz ve Fransız gizli ittifakının Mısır 
ordusunu yenerek Kanal Bölgesi'ni işgal etmesine 
ABD, ve SSCB karşı çıkmış, SSCB'nin Londra ve Paris'e atom bombası atma tehdidi karşısında İngiltere 
ve Fransa bölgeden çekilmiştir... | 
ABD'nin krizde İngiltere ve Fransa'yı yalnız bırakmasında; İngiltere ve Fransa'nın emperyalist politikaları, Doğu ve Batı blokları arasında bir savaşın çıkmasını istememesi ve bölgede Batı karşıtı 
akımların güçlenip Arapların SSCB'ye yakınlaşmasından endişe duyması etkili olmuştur. 


Savaşın bitişiyle BM, Gazze şeridi ve Sina Yarımadası'na Misır-İsrail çatışmasını önlemek için Barış Gücü 
yerleştirmiştir (Bu güç 1967'de bölgeden çekilmiştir). 


HEMİ YAYINLARI 


Süveyş Krizi'nin bu şekilde bitmesi, dünya siyase- 


ünde Batı Avrupalı devleilerirn muilak egemenliğinin 
son bulduğunu ve ABD'nin desieği olmadan harekeli 


edemeyeceklerini göstermiştir. 


«>» Batı Avrupa devletlerinin zayıfladığı ve ABD'siz 
bir şey yapamayacakları ortaya çıkmıştır. 


« ABD'ye güvenilemeyeceğini anlayan Fransa, 
nükleer silah geliştirme çalışmalarını başlatmış ve NATO'nun askeri kanadından çekilmiştir. 


«» Cemal Abdülnasır'ın Arap dünyasında gücü 


ve prestiji artmıştır. 

«- Mısır'ın İngiltere ve Fransa karşısında ayakta 
kalması, kolonilerin bağımsızlıklarını kazanma 
sürecini hızlandırmıştır. 


.-» SSCB'nin bölgedeki prestiji artmıştır. 
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Süveyş Krizi'nde SSCB'nin Araplardan yana tavır koyması, bu devletin Orta Doğu'da taraftar bulmasına ve 
Batı karşıtlığının artmasına neden olmuştur. 


ABD Başkanı Eisenhower, Orta Doğu'nun SSCB'nin konrtrolüne girmesini engelleme ve bölge halkını ABD'nin yenına çekmek için 5 Ocak 1957'de ABD Kongresi'nden şu 
yetkileri almıştır: 


«> Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yapmak, 

s- Bu ülkelere komünist bloktan saldırı gelmesi 
halinde ABD Silahlı Kuvvetlerini kullanmak, 

» Her yıl bölge için 200 milyon dolar harcama 
yapabilmek. 


Eisenhower Dokirini ile ABD, Oria Doğu ile ilişkilerini gelişürmiş, SSCB ile ilk defa Orta Doğu'da karşı karşıya gelmeye başlamıştır. 
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Mısır, Suriye, Ürdün doktrine olumsuz tepki verirken, diğer devletler doktrini kabul ettiklerini açıklamışlardır. Suudi Arabistan başlangıçta olumsuz tepki vermişse de bir 
süre sonra Dokirin'i “iyi ve müspet” bulduğunu açıklamıştır. 
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UZAK DOĞU'DAKİ GELİŞMELER 


Çin Halk Oumhuriyeti'nin Kuruluşu 

1949'da Mao Zedong'un yönetimi ele geçirmesi ile 
Çin'de komünist yönetim iş başına gelmiştir. Çin'deki 
yeni rejimin, SSCB ve müttefikleri tarafından tanınması Asya'daki güçler dengesinde Doğu Bloku'nun ağırlığını artırmıştır. 


Çin, ideolojisine uygun bir dış politika izleyerek ABD'ye 
karşı Kore Savaşı'na girmiş ve Süveyş Krizi'nde Batılı devletlere karşı Mısır'ı desteklemiştir. 


Hindistan'ın Çin'i bir tehdit unsuru olarak görmesi, 
Çin'in Hindistan sınırında yer alan Nepal ve Tibet'te 
ideolojisini yaymak istemesi nedenleri ile 1959'dan ttibaren iki ülke ilişkileri bozulmuştur. 


Pakistan'ın Keşmir'den dolayı Hindisian ile ilişkilerinin bozulması, Çin-Pakisian yakınlaşmasına neden 
olmuştur. 


Çin; Malaya'da İngilizler ve Çin Hindi'nde (Vieinam, Laos, Tayland, Kamboçya) Fransızlarla mücadele eden 
devrimci gruplara ve Vietnam Savaşı'nda ABD'ye karşı 
komünist Kuzey Vietnamlılara destek olmuştur. 


İzlediği politikalarla uluslararası alanda yalnız kalan 
ve SSCB ile ilişkileri bozulan Çin, 1960'ların sonundan 
itibaren Batılı devletlerle ilişkilerini düzeltmeye başlamış ve 1972'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na tekrar 
üye olmuştur. 


Kore Savaşı ( 1950 - 1953) 

Il. Dünya Savaşı sonunda SSCB, Kuzey Kore'ye; ABD 
de Güney Kore'ye yerleşmiş ve 38 enlem sınır kabul 
edilmişti. İki bölgeyi birleştirmeye yönelik girişimler- 
den sonuç alınamayınca kuzeyde SSCB'nin kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti, güneyde de ABD'nin 
kontrolünde Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştur. 


ABD'nin Güney Kore ve Japonya'da asker bulundurması, SSCB'yi tedirgin etmiştir. SSCB, Çin'de komünist yönetimin iş başına gelmesiyle ABD'yi Uzak Doğu'dan uzaklaştırmaya karar vermiştir. 


SSCB'nin talimatı ile Kuzey Kore, Güney Kore'ye karşı 25 Haziran 1950'de saldırıya geçmiştir. Bu saldırı 
karşısında ABD'nin liderliğinde Birleşmiş Milletler 


« İBEMİ YAYINLARI 


kuvveti oluşturulmuş, Türkiye de bu kuvvete katılmış. 


tir. 1953 yılında sona eren savaşta iki tarafta birbirine 


kesin üstünlük sağlayamamış, savaş sonunda SSCB 
ABD'yi Kore'den çıkaramayacağını anlamıştır. 


Kore Savaşı'ndan Dönen Gazilerimiz 


SEATO'nun Kuruluşu (8 Eylül 1954) 

II. Dünya Savaşı sonunda Kore gibi Vietnam'ında ikiye bölünmesi, Kuzey Vietnam'da komünistlerin güçlerini artırması ve Kore Savaşı ABD'yi yeni tedbirler almaya yöneltmiştir. 1950'lerin başında ABD, Uzak Dogu'daki Tayland, Laos, Kamboçya ve Güney Vietnam'a askeri yardımlarını arttırmış, ayrıca Güney Doğu Asya Anlaşma Teşkilatı'nı (SEATO) kurmuştur. Bu 
teşkilata ABD, İngiltere, Fransa, Yeni Zellanda, Avustralya, Filipinler, Tayland ve Pakistan katılmıştır. 


Böylece ABD, SSCB'yi ve Çin'i Batı Avrupa kıyılarından Pasifik'e kadar uzanan geniş bir alanda 
çember içine almıştır. 
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ASYA VE AFRİKA'NIN KURTULUŞU 


I. Dünya Savaşı sonrasında başlayan bağımsızlık hareketleri 11. Dünya Savaşı sonuna kadar büyük ölçüde 
başarıya ulaşamamıştır. Batı Avrupa devletleri, 1. Dünya Savaşı'nda sömürge halklarının bağımsızlık istekleriyle baş edemeyecek kadar itibar ve güç kaybetmiştir. 


Soğuk Savaş Dönemi'nde sömürge halklarının bağımsızlık istekleri, bu halkları yanlarına çekebilmek 
amacıyla sömürgeci devletlerin dışındaki bloklar tarafından da desteklenmiş, böylece Asya'dan Afrika'ya 
kadar birçok ülke bağımsızlığını kazanmıştır. 


Vee 


18. yüzyılda İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da Mahatma Gandhi'nin 1917'de başlattığı “pasit direniş” hareketi milliyetçilik duygularını güçlendirmiştir. Bağımsızlık hareketleri Batı'da okuyan Hintli aydınlar tarafın- 


dan örgütlenmiş ve halk tarafından da desteklenmiştir. 


Hindistan'da aydınlar ilk olarak yerel yönetimlerde 
söz sahibi olmuşlardır. İngiltere, 1935'te yeni bir anayasa hazırlayarak eyaletlerdeki yönetim yetkilerini 
Hintli yöneticilere bırakmıştır. Bu arada Hintli Müslümanlar 23 Mart 1940'ta Lahor'da Muhammed Ali Cinnah liderliğinde “Müslümanlar Birliği Cemiyeti Kongresi"ni toplayarak Hindulardan ayrı bir Pakistan 
Devleti'nin kurulması kararını almıştır. 


1945'te İngilizler, yeni bir anayasa ile kurucu meclis ve 
geçici bir hükümet kurulmasını kabul etmişlerdir. 1946 yılında Hint Yarımadası'nda Hindistan ve Pakistan adların- 
da iki bağımsız “dominyon” kurulması kararlaştırılmıştır. 
14 Ağustos 1947'de İngilizlerin Hindistan'ın kuzeyinden 
çekilmesi ile Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde “İngiliz Uluslar Topluluğu” içinde ve dominyon statüsünde “Pakistan” adı ile bağımsız bir devlet kurulmuştur. 


15 Ağustos 1947'de İngiltere'nin Hindistan'dan çekilmesi ile Hindistan bağımsızlığını kazanmış ve İngiliz 
Uluslar Topluluğu'nun bir üyesi olmuştur. 


Hindistan ve Pakistan'ın bağımsız olmasıyla kisa sürede bölgede; Seylan, Birmanya ve Malezya İngiltere'den; Endonezya, Hollanda'dan; Vietnam, Laos ve Kamboçya ise Fransa'dan ayrılmıştır. 


haima Gandhi 


Çi YAYINLARI 


Hindistan, bağımsız olduktan sonra Batı ve Doğu bloklarına dahil olmayıp Bağlantısızlar Hareketi'nin önde 
gelen devletlerinden biri olmuştur. Keşmir meselesi 
sebebiyle 1965'te çatışmalar yaşadığı Pakistan'ın Çin 
ile ittifak yapması üzerine Hindistan, SSCB ile iyi ilişkiler kurmuş ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle de ABD ile olan iyi ilişkilerini geliştirmiştir. 


Bağımsız olduktan sonra uzun süre ordu tarafından yönetilen, demokratik sistemi askeri müdahalelerle kesintiye uğrayan Pakistan, SSCB-Hindistan ittifakına karşi 
Afgan direnişçilerine destek vermiştir. Hindistan ile yaptığı savaşlar, ülkedeki dini, askeri ve siyasi çekişmeler 
Pakistan'ın sosyal ve ekonomik dengelerini bozmuştur. 


Bölge ülkeleri, ekonomik ve ticari alanda iş birliğini 
sağlamak amacıyla Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur'un katılımıyla ASEAN (Güneydoğu 
Asya Milletleri Birliği) kurulmuştur (8 Ağustos 1967). 
Teşkilata daha sonra Brunei, Vietnam, Laos, Birmanya 


ve Kamboçya da katılmıştır. 


Bölge ülkeleri yer üstü ve yer alu zenginliklerine sa- 


hip olmalarına rağmen, uzun yıllar sömürge alünda 
kaldıkları için ekonomik açıdan birkaç ülke dışında 
(Malezya, Endonezya) yeterince gelişme gösiere- 


memişlerdir. 
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Afrika'daki Gelişmeler 

1941'de Atlantik Bildirisi'nde açıklanan ilkeler (hür 
irade ve özerklik) sömürgeciliğin sonunu getirmiştir. 
Afrika'da sömürgeciliğin bitmesi, İtalyanların Etiyopya ve Libya'dan çıkarılmasıyla (1940) başlamıştır. 


Afrika'daki ülkeler, bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen kabilecilik anlayışı demokratikleşmenin önündeki 
en büyük engel olmuştur. Serbest seçim, özgür basın 
gibi kavramların toplum nazarında pek değeri olmadığından ülkelerin çoğunda tek parti veya askeri diktatörlükler yönetimi ellerinde tutmaktadır. 


Bağımsızlıklarını kazanan devletler, Doğu-Batı mücadelesinde her iki bloğun dışında kalarak öncelikle 
ekonomik kalkınmayı hedeflemişlerdir. Bu amaçla 25 
Mayıs 1963'te 32 bağımsız Afrika ülkesi tarafından Aİrika Birliği Teşkilatı (OAU) kurulmuştur. 


Afrika'da Taş Ocağında Çalışan Çocuklar 


Teşkilain Amaçları 


“> Afrika ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı 
geliştirme, 


»-» Üyelerinin bağımsızlıklarını gözetme, 
«a Tüm kolonileşme biçimlerini ortadan kaldırma, 


» Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uygun olarak 
uluslararası iş birliğini geliştirme, 


«> Üyelerinin ekonomi, diplomasi, eğitim, sağlık, 
bilim ve savunma politikalarını uyumlu hale 
getirme. 


SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE 
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Soğuk Savaş Dönemi'nde Türk Diş Politikası 
ABD, Soğuk Savaş döneminde SSCB yayılmacılığına 
karşı jeosiratejik konumundan dolayı Türkiye'yi yanında tutmak istemiştir. Türkiye ise SSCB'nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak etrafındaki güvenlik alanını genişletmeye yönelik siyaset izlemiştir. 


Sovyet Rusya'nın Türkiye Üzerindeki İsiekleri 
SSCB, Mart 1945'te verdiği nota ile 1925'te imzala- 


nan Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nın feshedildiğini 
Türkiye'ye bildirmiştir. 


SSCB'nin; sınırda değişiklik, Boğazlarda üs verilmesi 


ve İMonirö Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesi 
istekleri Türk-Sovyet ilişkilerini olumsuz etkilemistir. 


İASİMİ YAYINLARI 


Türkiye, SSCB'nin saldırısına uğradığı takdirde bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığında olduğunu dünyaya ilan etmiştir. 


SSCB baskısının devam etmesi üzerine Türkiye; Bo. 
ğazların yönetimi ile ilgili bir konferansı ABD'nin katılması, Türkiye'nin egemenlik haklarının ve güvenliği. 
nin tehlikeye atılmaması şartları ile kabul edebileceği. 
ni bildirmiştir. SSCB'nin bu tehditleri ABD'nin Ortadoğu ile ilgilenmesine neden olmuştur. 


Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne Girişi 

il. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın SSCB tehdidine 
girmesine karşı, Batı Avrupa devletlerinin katılımıyla 5 
Mayıs 1949'da Londra'da Avrupa Konseyi kurulmuştur, 


Batı ile ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye, askeri niteliği olmayan Avrupa Konseyi'ne 8 Ağustos 1949'da 
üye olmuştur. 


Türkiye'nin NATO'ya Girişi 

Truman Dokirini'nden sonra ABD yardımının NATO 
vasıtasıyla Batı Avrupa'ya yayılması, Türkiye'de ABD'nin 
kendisine yapacağı yardımın azalacağı endişesini doğurmuş, bu amaçla Türkiye NATO'ya Mayıs 1950'de 
müracaat etmiştir. Fakat bazı Avrupa devletleri, Türkiye'nin üyeliğinin SSCB'nin tepkisine yolaçacağını ileri sürerek başvuruya karşı çıkmışlardır. 

1950'de başlayan Kore Savaşı, Türkiye'nin Batı Bloku 
içinde yer alması için bir fırsat olmuştur. Türkiye, ilk 
kez yurt dışına asker göndererek Birleşmiş Milletler 
gücüne katılmıştır. Türkiye'nin Kore Savaşı'nda gösterdiği başarı, SSCB'nin Avrupa'ya saldırması durümunda bu kıtaya yakın bir üs gerekliliği ve en uygun 
yerin Türkiye olması Türkiye'ye ilgiyi artırmıştır. 


. 15 Eylül 1951'de Kanada'da toplanan NATO Bakan- 


lar Konseyi, Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte NATO'ya 
kabul edilmesine karar vermiştir. TBMM, 18 Şubat 
1952'de Kuzey Atlantik Antlaşması ve Protokolü'nü 
kabul ederek NATO'ya girmiştir. 


Kore Savaşı'ndaki Türk Doktorlar 
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Balkan Paldı'nın Kurulması 


Türkiye'nin NATO'ya üye olmasını SSCB ve Bulgaristan tepkiyle karşılamıştır. Balkanlarda aktif politika İZlemek isteyen Türkiye; Yugoslavya ve Yunanistan'ın 
katılımıyla 28 Şubat 1953'te “Dosiluk ve İş Birliği Anlaşması”nı imzalayarak “Balkan Paktı"nın kurulmasına öncülük etmiştir. 


Bu pakila üç devlet, aralarında ekonomik ve kültürel 
iş birliği yapacaklar, sorunlarını barışçı yollarla ÇÖZEcekler ve ortak savunma konusunda iş birliğini sürdüreceklerdi. Bu üç devlet arasında ilişkilerin artmasıyla 
9 Ağustos 1954'te “Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım 
Antlaşması” imzalanarak “Üçlü Balkan İttifakı” kurulmuştur. Bu gelişmeler ABD ve İngiltere tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 


Stalin'in ölümünden sonra Yugoslavya'nın SSCB ile 
yakınlaşması ve TürleYunan ilişkilerinin Kıbrıs me- 


selesinden dolayı bozulmasıyla Balkan Pak önemini kaybeimişüir. 


eman > > — z 2 3 


Bağdat Pakinın Kurulması 


İngiliz temsilcileri Türk heyetine, NATO'ya girdikten 
sonra Türkiye'nin Orta Doğu'nun savunmasında kendine düşen rolü oynamasını beklediklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle Türkiye, NATO'ya katıldıktan 
sonra Orta Doğu'daki ülkelerle görüşmelere hazır olduğunu açıklamıştır. 


Bu tarihlerde Arap-İsrail gerginliği, İngiliz-Mısır anlaşmazlığı Orta Doğu'da gergin bir durum ortaya çıkarmıştı. Bu gergin ortamda Türkiye ile Irak arasında savunma ve güvenlik amaçlı 24 Şubat 1955'te kurulan 
Bağdat Paktı'na daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan 
da katılmıştır. 


Arap birliğini kurmak isteyen Arap ülkeleri ile bu ül 
keleri yanına çekmek isieyen SSCB bu Paki'a karşı 
çıkmıştır. 


BENİ YAYINLARI 


ANI 


1958'de Irak'ta krallık rejiminin yıkılmasıyla yeni yönetim 1959'da Bağdat Paktı'ndan çekildiğini açıklamıştır. 


ABD, Pakt'ın devamından yana tavır sergilemiş, Pakt'ın 
merkezi Ankara adı da Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) 
olarak değiştirilmiştir. Örgüt, Pakistan ve İran'ın 1979'da 
ayrılmasıyla hukuken olmasa da fiilen sona ermiştir. 


Türkiye'de Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler 


Siyasal Gelişmeler 


Il. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası alanda demokrasinin yaygınlaşması ve Türkiye'de Batı'nın demokratik 
fikirlerinden etkilenmiş bir kuşağın yetişmesi, çok partili 
hayata geçişte etkili olmuştur. İsmet İnönü'nün 1945'teki “Siyasi hayatımızda demokratik prensipler daha büyük ölçüde hakim olacaktır.” açıklamasından sonra muhalefet partisi olarak Temmuz 1945'te Nuri Demirağ tarafından “Milli Kalkınma Partisi” kurulmuştur. 


Ayrıca CHP milletvekillerinder Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü parti programı ve kenunlardaki bazı değişiklik tekliflerinin (Dörtlü Takrir) CHP 
grup toplantısında kabul edilmemesi üzerine partiden ayrılarak 7 Ocak 1946'da “Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. 


Türkiye'de ilk defa birden fazla partinin katılımıyla 
1946'da seçime gidilmiştir. Bu seçimde CHP 397, Demokrat Parti 69, Bağımsızlar 7 milletvekilliği kazanmıştır. 1948'de DP'nin muhalefetini yetersiz gören bir 
grup milletvekili istifa ederek Millet Partisi'ni (MP) kurmuştur. Böylece mecliste üç parti yer almıştır. 


14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerden Demokrat Parti aldığı 96 55,2 oy oranı ile birinci parti olarak çıkmış, 
böylece 27 yıl süren CHP iktidarı sona ermiştir. 


22 Mayıs 1950'de DP Genel Başkanı Celal Bayar 
Cumhurbaşkanı seçilerek hükümet kurma görevini 
Adnan Menderes'e vermiştir. Uyguladığı sosyal politikalar (ücretli hafta sonu tatili, işçilere sendika kurma 
izni, genel af vb.), 1947 yılında başlayan ABD yardımların sürmesi ve savaşın ekonomik etkilerinin azalması, 1954 seçimlerinde DP'yi 96 58,4 oy oranıyla tekrar 
iktidara taşımıştır. 
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Ekonomi alanında CHP'nin devletçilik modeline 
karşı daha liberal bir ekonomi modelini benimseyen DP aralıksız on yıl iktidarda kalmıştır. 


Ekonomik Gelişmeler 

1947 yılında Marshall yardım programına katılmak 
amacıyla Türkiye İküsadi Kalkınma Planı'nı hazırlanmıştır. Dış kredilere dayanan bu plan; tarım, haberleşme, sulama, enerji, demir çelik, maden ve sanayi alanlarını etkinlik noktaları kabul etmiş ve tarımsal gelişme 
üzerine odaklarımıştır. 


Türkiye 1948'de yardım kapsamına alınarak Avrupa 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (OEEC) üye olmuştur. Bu 
yolda CHP iktidarı tarafından başlatılan süreç, 1950 
sonrasında DP tarafından sürdürülmüştür. 


Adnan Menderes Bir Temel Atma Töreninde 


K— 


Ee 


Eylül 1947 Kararları” ile Türk lirasının değeri 96 
50 (1 ABD doları - 280 kuruş) düşürülerek ithalat 
kolaylaştırılmış ve bankaların altın satmalarına izin 
verilmiştir. 


Türkiye'de devletçi ekonomiden, liberal Serbesi 
pazar ekonomisine geçişin ilk adımı bu kararlarla 
gerçekleştirilmiştir. 


DP iktidarının ilk yıllarında Marshall yardımlarıyla destek. 
lenen tarım, hızlı gelişme gösteren en önemli alan ojmuştur. Tarımdaki büyümenin öncülüğünde, ekonomi 
bir bütün olarak 96 11 - 13 oran aralığında büyümüştür. 


1951'de hükümet, Türkiye'de yabancı yatırımı teşvik 
etmek için bir yasa hazırlamasına rağmen beklenen 
sonuç alınamamıştır. Liberalizme ilişkin bütün beklentilere rağmen devlet yatırımların 96 40-50'sini yapmak 
zorunda kalmış, 1950-1954 yıllarında yatırımlar karayolu, inşaat, sanayi ve tarım alanlarında yoğunlaşmıştır. 
Demiryolları yapımı ise neredeyse durmuştur. 


Türk ekonomisinin zayıflaması ilk kez Eylül 1953'te alı: 
nan ekonomik önlemlerde kendini göstermiştir. Bu önlemlerle dışa açılma ve dünya ekonomisiyle bütünleşme dönemi sona erdirilerek, ithalat ve döviz denetim Ri 
tina alınmaya çalışılmıştır. 1954'te ekonomik büyüme 9 
4'e kadar düşmüş ve dış ticaret açığı hızla artmıştır. Hükümet bu dönemde yatırımları devam ettirmesine rağmen ithalatta da artış devam etmiştir. 


Sosyal ve Kültürel Gelişmeler 


Türkiye'deki sosyal değişimde dışarıdan alınan kredi 
ve yardımlarla ülkenin refah seviyesinin yükselmesi 
etkili olmuştur. Refah seviyesinin artmasına bağlı ola- 


- rak tüketimdeki artış ve alışkanlıkların değişmesi, ta- 


rım politikaları nedeniyle kırsal kesimden yeni bir sınıfin yükselmesi değişimde etkili olmuştur. Tarım alanındaki hızlı makineleşmeye bağlı olarak köyden 
kente göç başlamıştır. i 


Sanatta başta Caz olmak üzere Rock and Roll ve diğer müzik türleri Türkiye'yi etkisi altına almaya başlamış, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş gibi 
isimler bu dönemde ön plana çıkmıştır. 


1949-1959 yılları arasında çoğu edebiyat eserleri ve 
yabancı filmlerden uyarlanma 553 film çekilmiştir. Tiyatroda ekonomik durum ile ahlak ilişkisi, sarsılan değer yargıları, orta sınıfın sıkıntıları, aydınların toplum- 
dan.kopukluğu oyunların başlıca temaları olmuştur. 
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1940'lı yıllarda ilk edebi hareket, şiir alanında Garip 
Akımı ile başlamış, Orhan Veli'nin öncülüğünü yaptığı grup şiiri kurallardan soyutlamayı, anlatımda yeni 
bir dil kullanmayı ve gelenekçiliği bırakarak yenilikçilik ilkesini benimsemiştir. Garipçiler akımına karşı oluşan “İkinci Yeniler”in şiir anlayışının temelini konuşma 
dilinden uzaklaşarak edebi sanatı bolca kullanmak 
gibi ilkeler oluşturmuştur. Diğer bir akım ise Hisarcılar 
Grubu'dur. Bu grubu birleştiren temel amaç; toplumsal değerleri korumaktır. 


Genel sağlık konusunda başta verem olmak Üzere 
salgın hastalıklarla mücadele milli dava olarak kabul 
edilmiş, birçok verem dispanserinin yanında Verem 
Hastaneleri ile Ankara Ebe ve Hemşire Okulu hizme- 
te açılmıştır. 1950-1957 arasında bütçeden sağlık alanına ayrılan pay on iki kat artırılmıştır. 


SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA 


Büyük sanayi ülkeleri 1945-1975 yılları arasında benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme yaşamıştır. Yıllik 96 5 büyüme gerçekleşmiş, üretimde bir gerileme 
yaşanmamış ve işsizlik düşük bir düzeyde kalmıştır. 


Sağlık ve refah seviyesinin yükselmesi, hizli nüfus artışını beraberinde getirmiş, sanayileşmiş ülkelerde 
doğum oranı büyük artış göstermiştir. 


Sanayileşmeyle birlikte şehirlere göç hızlanmış, büyük aileler parçalanmış, şehirlerde doğum oranı düşmüştür. 


Savaş yıllarında erkeklerin cephede olması kadınların birçok iş kolunda çalışmasına neden olmuş ve 


savaştan sonra da kadınlar iş hayatında etkili olmas - 
ya devam etmiş, birçok kadın hareketi ortaya çık- 


mıştır. 


Tüketimin teşvik edilmesi reklam sektörünün hızla 
büyümesine neden olmuştur. 


Radyo ve sinemanın önemi televizyonun icadıyla 
azalmış, müzik alanında Amerikan hayat tarzını sorgulayan “Rock and Roll” müziği ortaya çıkmıştır. 
1956-1958 yılları arasında bu müzik türünde Elvis 
Presley büyük bir çıkış yakalamıştır. 


YAYINLARI 


GE 


li. Dünya Savaşı'ndan sonra fen ve sosyal bilimler hız- 
li bir gelişme göstermiş ve 1920'lerde ABD'de 15 bin 
olan araştırmacı sayısı 1940'larda 400 bine ulaşmıştır. 


«» Savaş yıllarında ABD'li bilim adamları ENIAC 
adlı ilk bilgisayarı yapmıştır. 

»» Füze teknolojisinde sağlanan ilerleme sonucunda ilk uydu Sputnik, SSCB tarafından uzaya gönderilmiştir (1957). 

«>» Atmosfer ve uzayın keşfedilmesiyle, dünya ve 
çevresi hakkında pek çok yeni bilgilere ulaşılmıştır. 


Bu gelişmeler Doğu ve Batı blokları arasındaki 
uluslararası rekabeti uzaya taşımıştır. 


Hidrojen atomlarının parçalanmasından elde edilen 
büyük enerjiler, kıtalar arası roketlerin yapılması ve 
olağanüstü genişlikte iletişim ve denetim ağlarının 
kurulmasına neden olmuştur. 


Biyoloji alanında DNA'nın kimyasal yapısı çözülmüştür. 
Tarımsal alanda ilaçlama, uygun tohumlukların seçilmesi ve gübreleme tarım hayatını kökten değiştirmiştir. 


Bilim ve teknikteki gelişmeler teknik eleman ihtiyacının artmasına, gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler 
arasındaki farkın büyümesine neden olmuştur. 


Şehirlerde nüfusun artması, sıra evler ve toplu konutların yaygınlaşmasına neden olmuş, ayrıca gökdeleri 
ve kulelerin inşasına da önem verilmiştir. 


Savaşın Avrupa'da yayılması sanat alanın da birçok 
kişinin Amerika'ya göç etmesine neden olmuştur. 
Sürrealizm Akımı'nın temsilcilerinden Breton, Duchamps, Masson gibi edebiyatçı ve sanatçılar Amerika'ya göç etmiştir. 


New York, Paris için kullanılan sanatta “Balı'nın 


Başkeni” unvanını almıştır. 


Sporda Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin katıldığı Akdeniz Oyunları Ekim 1951'de ilk kez Mısır'ın İskenderiye 
kentinde düzenlenmiştir. Ayrıca Avrupa'da UEFA 
Şampiyon Kulüpler Kupasi 1955-1956 sezonunda ilk 
kez düzenlenmiş ve kupayı Real Madrid kazanmıştır. 
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Ii GOMECON 
Ii. NATO 
IN. Varşova Paktı 


Yukarıdaki uluslararası teşkilatlardan hangilerinin kurulması SSCB'nin öncülüğünde olmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | vellli E) Il ve İli 


Türkiye, 1950 yılında sınırlarıyla ilgisi bulunmayan Kore Savaşı'na askeri birlik göndermiştir. 


Türkiye'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Sovyet Rusya'nın tehdidinden çekinmesiyle 
B) Birleşmiş Milletler'e üye olmasıyla 

C) ABD'nin desteğini sağlamaya çalışmasıyla 
D) Yayılmacı bir politika izlemesiyle 

E) Topraklarının bütünlüğüne önem vermesiyle 


ÇE YAYINLARI 
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Soğuk Savaş Dönemi'nde Batı ve Doğu Blokları 
arasında yaşanan nüfuz mücadelesi bazı ülkelerin ikiye bölünmesine neden olmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri 
değildir? 


A) Kore B) Vietnam C) Almanya 


D) Hindistan E) Yemen 


Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikasını en- 


8. 
gellemek amacıyla 1949 yılında oluşturulan 
NATO'ya karşı Sovyetler Birliği'nin öncülüğünde aşağıdaki uluslararası örgütlerden 
hangisi kurulmuştur? 

med 


A) Varşova Paktı 

B) Birleşmiş Milletler 
C) Bağdat Paktı 

D) GOMECON 

E) OPEC 


Soğuk Savaş döneminde Moskova ile Waş. 


hington arasında Kırmızı Telefon Hattı'nın ku. 


rulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Herhangi bir kriz halinde çıkabilecek nükleer 
savaşları önlemek 

B) Uluslararası ticareti geliştirmek 

C) ABD ile Sovyet Rusya halkları arasında kültü. 
rel bağları geliştirmek 

D) Dünyada çıkabilecek ulusçu ayaklanmalara 
anında müdahale etmek 

E) Nükleer denemelerin birlikte yürütülmesini 
sağlamak 


ABD'nin Süveyş Krizi'nde Batılı devletleri desteklememesi üzerine NATO'nun askeri kanadından ayrılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yunanistan 


B) Fransa C) Türkiye 


D) Almanya E) İngiltere 


Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde meydana gelen bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler arasında gösterilemez? 


A) ENİAC adlı ilk bilgisayarın yapılması 

B) SSCB'nin ilk uydu Spuinik'i uzaya göndermesi 

C) Kıtalar arası roketlerin yapılması 

D) DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi 

E) ABD'li astronot Neil Amstrong'un aya inmesi 


SSCB, Il. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru işgal 
ettiği bazı Avrupa ülkelerinde komünist hükümetlerin kurulmasını sağlayarak etki alanını genişletmiştir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri 
değildir? 
A) Polonya 


B) Romanya (o C) Yunanistan 


D) Çekoslovakya (o E) Bulgaristan 


10. 


11. 


12. 


13. 


TEST - 1 


SSCB'nin tepkisine yol açan “İnsancıl Komünizm Hareketi” aşağıdaki ülkelerin hangisinde 
ortaya çıkmıştır? 


A) Polonya B) Yugoslavya 


C) Macaristan D) Bulgaristan 


E) Çekoslovakya 


Aşağıdakilerin hangisinde komünist yönetimlerin SSCB aracılığıyla iktidara gelmediği devletler birlikte verilmiştir? 


A) Macaristan — Çekoslovakya 
B) Arnavutluk — Yugoslavya 
GC) Bulgaristan — Romanya 


Demokratik Almanya 
Kuzey Vietnam 


D) Polonya — 
E) Kuzey Kore — 


Süveyş Krizi'nde SSCB'nin Araplardan yana 
tavır koyması, SSCB'nin Ortadoğu'da taraftar 
bulması ve Ortadoğu'da Batı karşıtlığının artması, ABD'nin aşağıdakilerden hangisini ilan 
etmesine neden olmuştur? 


A) Truman Doktrini 

B) Marshali Planı 

C) Einsenhower Doktrini 
D) Atlantik Bildirisi 

E) Monroe Dokirini 


Aşağıdakilerden hangisi Berlin Buhranı'nda 
taraf olan devletlerden biri değildir? 


A) ABD B) SSCB 


D) İngiltere E) Fransa 


1968'de Varşova Paktı Ordusu tarafından işgal edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yugoslavya B) Afganistan C) Moğolistan 


E) Macaristan 


D) Çekoslovakya 


C).İtalya 


HEMİ YAYINLARI 


14. Avrupa ülkeleri arasında imzalanan 1957 Ro- 


15. 


16. 


17. 


ma Antlaşması ile “işçilerin iş imkanlarının geliştirilmesi ve yaşam seviyelerinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla” kurulan teşkilat 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Avrupa Sosyal Fonu 

B) Uluslararası Para Fonu 

C) Avrupa Yatırım Bankası 

D) Sosyal ve Ekonomik Konsey 

E) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 


Il. SEATO 
li. OAU 
IN. ASEAN 


Yukarıdaki uluslararası teşkilatlardan hangilerine sadece Avrupa dışındaki devletler üyedirler? 

C) Yainız ili 


A) Yalnız | B) Yalnız İl 


D) Ive E) li veli 


Aşağıdakilerden hangisi 1955'te kurulan Bağdat Paktı'nın Merkezi Anlaşma Örgütü'ne 
(CENTO) dönüşmesine neden olmuştur? 


A) Süveyş Krizi'nin çıkması 

B) Irak yönetiminin Pakt'tan çekilmesi 
C) Küba Krizi'nin çıkması 

D) SSCB'nin Suriye'de üs kurması 

E) İran'da Şah rejiminin yıkılması 


Soğuk Savaş dönemi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? 


A) Doğu Bloku'nun yıkılmasıyla 

B) Japonya'ya atom bombasının atılmasıyla 
G) ABD'nin Il. Dünya Savaşı'na girmesiyle 
D) Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla 

E) Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesiyle 


15 e 16 B GATA 


> 130. AA 
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TEST - 2 | TEST - 2 
! 
Il. Dünya Savaşı sonra , K > 
a Kn ae yi Yugoslavya'nın 5. an Il. Dünya Savaşı sonrasında ———.. ve——.. g, Il. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'da “Ulu- 12. Il. Dünya Savaşı sonrasında; 
; ile Sovyetlerin Avrupa'da ve Ortadoğu'da yayık. * | sal Kurtuluş Ordusu” ve “Hür Demokratik Yunan 
masını önlemeye çalışmıştır. i N i > 
|. egemen ulus anlayışını engelleme, ye çalışmıştır. i Ordusu drasında başlayan iç çalışmaların 80 Hlmanya, 
Il. çok uluslu yapıyı koruma na ermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol- II. Pakistan, 
” , Yukari ü 
Ii. ülke sınırlarını genişletme e asıyla aşağı. muştur? il. Küba 
irilmelidir? 
Dai EM A) SSCB liderliğinde Cominform'un kurulması devletlerinin hangilerinde ABD - SSCB arasınamaçlarından hangiler ? ai , e A ” ; 
| ç gileri etkili olmuştur? A) Monroe (o -— Kissinger-Nixon doktrinleri B) ABD'nin Truman Doktrini'ni yürürlüğe koy- da üstünlük kurma mücadelesi yaşanmıştır? 
B) Atlantik (o — Schuman bildirileri 
A) Yalnız | B) Yı la 
) ) Yalnız Il C) Ive C) Marshall (o — Molotof planları C) Yunanistan'ın NATO'ya üye olması A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 
D) ivelll E D) Çevreleme — Yatıştırma politikaları D) Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Soru- 
)ilvelil y 
E) Truman Oo - Eisenhower doktrinleri nu'nun ortaya çıkması 0) eya a 
E) Helsinki Nihai Senedi'nin kabul edilmesi 
Soğuk Savaş döneminde Türkiye, Sovyet Rus- Bağımsızlığına yeni kavuşan Afrika ve Asya | 
ya'nın yayılmacı politikalarına karşı aşağıdaki ülkelerinin ABD ve SSCB gibi iki büyük nük- | 
Batılı devletlerden hangisiyle yakınlaşmıştır? leer güç karşısında varlıklarını korumak için | 
bir araya gelerek oluşturdukları dayanışma 10. 11. Dünya Savaşı'ndan sonra Ortadoğu'da or- 13. Il. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ile Yuna- 
A) ABD B) Almanya C) Fransa grubu aşağıdakilerden hangisidir? taya çıkan Süveyş Krizi'nde SSCB aşağıdaki nistan'ın arası aşağıdaki sorunların hangisin- 
DV ” . politikalardan hangisini benimsemiştir? den dolayı bozulmuştur? 
| ) Yunanistan E) İspanya A) Comecon 
B) G-8 ülkeleri A) İsrail'i koruma A) Kıbrıs 


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1964 yılında Türkiye'nin ABD'den uzaklaşıp SSCB'ye 
yaklaşmasına neden olmuştur? 


A) ABD'nin Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökmesi 

B) Arap-İsrail savaşlarının yaşanması 

C) ABD Başkanı Johnson'un İnönü'ye mektup 
göndermesi 

D) ABD'nin Vietnam'ı işgal etmesi 

E) Varşova Paktı'nın kurulması 


I. Süveyş Krizi 
İl. Vietnam Savaşı 
Ili. Keşmir Sorunu 
IV. Kore Savaşı 


Soğuk Savaş döneminde yukarıdaki çatışma 
alanlarının hangilerinde SSCB ile ABD karşı 
karşıya gelmiştir? 

Aj)iveli 


B)iveli GC) Ii ve ill 


D) Il ve V E) Ili ve IV 


HEMİ vYayınLaRı 


C) Doğu Bloku 
D) Bağımsız Devletler Topluluğu 
E) Bağlantısızlar 


1948 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kararı doğrultusunda İsrail Devleti'nin kurulması, 
batılı devletlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde etkinliklerini artırmasına neden olmuştur? 
A) Kafkasya 


B) Ortadoğu oC) Orta Asya 


D) Uzak Doğu E) Kuzey Afrika 


I. Cumhuriyet Senatosu 
1. Yüksek Hakimler Kurulu | 
Ii. Anayasa Mahkemesi 


Türkiye'de yukarıdakilerden hangileri parlâmentonun çıkardığı yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemek ve özgürlükleri korumak amacıyla 1961 Anayasası'yla oluşturulmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız |l GC) Yalnız Il 


D) iveli E) ii ve Ili 


ül RA MN Bn abla iz ikili el a kl anil isli small Sal kak lades 
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B) Arapları destekleme 

GC) Batılı devletlerle birlikte hareket etme 
D) Ortadoğu'da üsler elde etme 

E) Rejimini yayma 


Devletler Gelişmeler ve Olaylar 

i. SSCB Molotof Planı'nın uygulamaya konulması 

li. Çin Kültür İhtilali'nin meydana 
gelmesi 

Ii. ABD Marshall Planı'nın uygulanması 

IV. Yugoslavya Varşova Pakt'nın kurulması 

V. Fransa Schuman Bildirgesi'nin ya- 


yımlanması 
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 


AYI. B) Il. CO) Il. D) IV. E) V. 


KEL) vavınkarı 


B) Pairikhane 

C) Nüfus Mübadelesi 
D) Diş borçlar 

E) Yabancı okullar 


14. Il. Dünya Savaşı sonrasında SSCB'nin öncülü- 


ğünü yaptığı Doğu Bloku ülkeleri arasında kurulan uluslararası bazı teşkilatlar şunlardır: 


1. Cominform 
Il. Comecon 
IN. Varşova Paktı 


Bu teşkilatların siyasi, ekonomik ve askeri 
alanlarla ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak gruplandırılmıştır? 


Siyasi Ekonomik Askeri 
A) l il 1 
B) I 1 1l 
C) ıl I NI 
D) II nl l 
E) nl | il 
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YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI 


Yİ| YAYINLARI 
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YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE 
DEĞİŞİM SÜRECİ 


“Yumuşama (detant)”, uluslararası ilişkilerde Doğu ve 
Batı blokları arasındaki gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmelerin tercih edildiği bir dönemdir. 


Yumuşama Dönemi politikaları; barışa varacak yakınlaşme, anlaşma ve işbirliği aşamalarından oluşur. 


m 
Yumuşama döneminin ortaya çıkmasında konvansiyonel silahlardan nükleer silahlara geçiş etkili olmuştur. 1950'lilerde SSCB ve ABD'nin nükleer silahlanma 
yarışında denk güçler haline gelmesi dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmiştir. İki devletin de çıkabilecek bir savaşta aynı şekilde zarar görecek olması, 
bu devletleri savaşa yol açacak çatışmaları önlemeye 
yöneltmiştir. 


Bu amaçla ABD Başkanı John Fiizgerald Kennedy ve 
SSCB Başkanı Nikita Kruşçev, 1961'de buluşarak yumuşama sürecini başlatmışlardır. Bu süreçte bloklar, 
karşılıklı antlaşmalar ile silahsızlanmaya ve bazı silahları sınırlandırmaya gitmişlerdir. 


Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB etkisinden kurtulmak istemesi, 1968'de SSCB'nin Varşova Paktı'na bağlı 
güçlerle Çekoslovakya'yı işgali, Doğu Bloğu'nda tepkilere neden olmuştur. ABD'nin bazı konularda müttefiklerine danışmadan hareket etmesi, Batı Bloğu'nda görüş 
ayrılıklarına neden olmuştur. 


YUMUŞAMA DÖNEMİ POLİTİKALARI 
Berlin Buhranı 


Bloklar arasında ilişkiler, “1958 Berlin Buhranı” sonrasında Cenevre'de başlamıştır. Camp David Görüşmeleri'nde (1959) Eisenhower ile Kruşçev sorunların görüşmeler yoluyla çözümlenmesini kararlaştırmışlardır. 
Berlin konusunda 1960'da ABD, SSCB, İngiltere ve 
Fransa arasında gerçekleştirilen Paris Zirvesi sonuç 
vermemiştir. 1961'deki Viyana Görüşmelerinden sonra NATO'nun kararlı tutumu karşısında SSCB, Berlin 
konusundaki katı politikasını terk etmiş ve taraflar 
arasında uzlaşma yolu açılmıştır. Bu doğrultuda Moskova'da “SSCB - ABD Zirvesi” yapılmıştır (1963). 


GENİ YAYINLARI 


SSCB - Çin Çatışması 

1950'lerin sonlarında SSCB ile Çin arasında sorunlar ortaya çıkmış, 1962'den itibaren iki ülke sınırında çatışmalar başlamıştır. 1969'da sınır konusu çözümlenemeyince 
1969'da Usuri Nehri'nde yine çatışma yaşanmıştır. 


Japonya'yı etkisiz hale getirmek, uluslararası yalnızlıktan ve SSCB'nin baskısından kurtulmak isteyen 
Çin, dış politikada yumuşama siyaseti izlemiştir. 
SSCB - Çin ittifakını önlemek isteyen ABD, bunun 
üzerine Çin'in uluslararası alanda tanınması gerektiğini savunmaya başlamış, ABD'nin Güney Vietnam'dan askerlerini çekmesi ile Çin'le yakınlaşması 
hızlanmıştır. Çin'le ticari ilişkileri başlatan ABD, Çin'in 
BM'ye üye olmasında da etkili olmuştur. 


SSCB Lideri Kruşçev ve ABD Başkanı Kennedy 


Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri 
Küba Buhranı'ndaki SSCB ile ABD arasındaki füze krizinin uzlaşmayla çözümlenmesi nükleer silahların sınırlandırılmasında başlangıç olmuştur. ABD, SSCB ve İngiltere arasında Moskova'da “Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Anilaşması” imzalanmıştır (1963). 


Nükleer silahların sınırlandırılması konusunda 1969 
da Helsinki'de ABD-SSCB arasında gerçekleştirilen 
SALT-I (Stratejik Silahları Azaltma Görüşmeleri- Strategic Arms Limitation Talks) görüşmeleri önemli bir 
aşamadır. Sadece savunma füzelerinin sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı SALT Antlaşması, 1972'de 
Moskova'da imzalanmıştır. 


Bu antlaşma ile sorunların barışçı yollarla çözümlenmesi süreci başlatılmış, görüşmelerin başladığı 
1969 yılı “Yumuşama Dönemi"nin başlangıcı sayılmıştır. 


1979'da ABD ve SSCB arasında Viyana'da imzalanan 
SALTII Antlaşması İle uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılması kararlaştırılmış, ancak SSCB'nin Afganistan'ı işgalinden dolayı ABD, SALT-II'yi onaylamamıştır. 


SALTII Anilaşması İmzalanırken 
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rielsinki Konferansı ve Helsinki Nihal Sensdi 
SALTI Antlaşması sonrası (Arnavutluk hariç) Avrupa 
devletleriyle, ABD ve Kanada'nın katılımıyla Avrupa 
Güvenlik ve İş Birliği Konferansı (AGİK)-Helsinki Kon- 
Teransı toplanmış, görüşmeler sonucu hazırlanan 
“Sonuç Belgesi (Helsinki Nihai Senedi)” 1 Ağustos 
1975'te imzalanmıştır. 


Helsinki Konferansı, bloklar arasında görüşmeler voluyla uluslararası ilişkilerde yumuşama politikalarının 
hakim olmaşını sağladığı gibi, demokrasi, temel hak 
ve özgürlüklerin gelişmesinde de etkili olmuştur. 


e e me enne maine ml em İL Lİ Ea A al e e 
Konteransta Alınan Kararlar 


«> Devletler; hukuk eşitliği, toprak bütünlüğü, Özgürlük, siyasi bağımsızlık; kendi siyasi, s0syo-ekonomik ve kültürel sistemini seçme, yasalarını saptama haklarına saygı gösterirler. 


«e» Başka devletin toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı, BM'nin amaçları ve bu bildiriyle bağdaşmayacak biçimde kuvvet kullanmaktan kaçınırlar. 


MENİ YAYINLARI 


«> Birbirlerinin ve Avrupa'daki tüm devletlerin gi. 
nırlarını “dokunulmaz” sayarlar. Birbirlerinin 
iç veya dış işlerine müdahaleden kaçınırlar, 


«>> Devletlerin doğrudan veya dolaylı kuvvet kullanma yoluyla birbirlerinin topraklarını her 
türlü işgali veya edinimi hukuka aykırı sayılacaktır. 


«> Aralarındaki sorunları uluslararası barışı ve 
adaleti tehlikeye düşürmeden barışçı yollarla 
çözerler. 


«e» Kişinin özgür ve tam gelişmesi için gerekli 
olan yurttaşlık hak ve özgürlükleriyle, siyasi, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer hak ve 
özgürlüklerin etkin biçimde kullanılmasını geliştirir ve desteklerler. 


YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI 


a İYİ ve DE YDİ 
Küba Buhran 


Küba'da, 1959'da Batista diktatörlüğünü yıkarak yönetimi ele geçiren Fidel Castro'nun, ekonomiyi millileştrip, ABD şirketlerinin faaliyetlerini kısıttaması ABD 
ekonomisini olumsuz etkilemiştir. ABD'nin yeni yönetimi yıkmak istemesi Üzerine Castro, SSCB'ye yakınlaşmıştır. Bu yakınlaşma ile SSCB, Küba'ya ABD topraklarını vurabilecek füzeler yerleştirmiştir. 


ABD'nin füzelerin sökülmesi isteğine SSCB olumsuz 
cevap verince, ABD donanması Küba'yı ablukaya akmıştır. Nükleer savaş ihtimalinin ortaya çıkmasıyla 
ABD ve SSCB geri adım atmıştır. ABD'nin Türkiye'deki jüpiter füzelerini sökmesi karşılığında SSCB'nin Küba'daki füzeleri sökmesiyle buhran çözümlenmiştir. 


Buhran iki devleün politik ve askeri alanda denge- 
ye ulaştıklarını gösterir. 


ti Ze Dev : 
Visinam Savasi 
z 


Vietnam, 1954 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney olarak iki yönetime bölünmüş, ancak yapılacak 
seçimlerle iki tarafın birleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Güney Vietnam yönetiminin birleşme seçimlerine katılmaması üzerine Komünist Kuzey Vietnam yönetimi, 
birleşmeyi sağlamak için gerilla savaşı başlatmıştır. 


| 
| 
| 


Güney Vietnam'ın yardım istemesiyle güvenliğini ve 
çıkarlarını gerekçe gösteren ABD, yardım yapacağını 
ilan etmiştir. 


Kuzey Vieinam donanması Tokin Körfezi'nde ABD donanmasına saldırınca ABD, 1965'te Kuzey Vietnam'ı 
bombalayarak savaşı başlatmıştır. Vietnam'a asker 
gönderilmesini ABD halkının protesto etmesi, Kongre'nin savaşa karşı tutum değiştirmesine yol açmış, 
müttefiklerinin de savaşı onaylamaması yönetimi zorlamış ve ABD bölgede çıkmaza girmiştir. 


1968'de Paris'te başlayan görüşmeler sonucu Vietnam 
barışı 1973'te imzalanmıştır. Buna göre; ABD kuvvetleri Vietinam'dan çekilecek, Kuzey ve Güney Vietnam 
arasında birleşme sağlanacaktı. 


1975'te Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'ı ele geçirmesiyle 1976'da iki devlet birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adını almıştır. 


ABD'li Müslüman boksör Muhammed Ali, “Vietkonglar (Kuzey Vietnamlılar) bana hiçbir kötülük 
yapmadılar ki onlarla savaşayım” diyerek Vietnam'a gitmeyi reddedince lisansına el konulmuştur. Muhammed Ali 3,5 yıl sonra lisansının 
geri verilmesiyle spor yaşamına dönmüştür. 


Muhammed Ali ve Malcolm X 


Keşmir Sorunu 

Hindistan ve Pakistan arasındaki sınır bölgesi “Keşmir” 
iki ülke arasındaki en önemli sorun olmuştur. Pakistan, 
Keşmirlilerin Müslüman olması nedeniyle, Hindistan ise 
Keşmir Mihracesi'nin Hindistan'a birleşme kararından 
dolayı bölgenin kendine ait olduğunu iddia etmiştir. 


Keşmir nedeniyle iki devlet ilk kez 1948'de savaşmış, 
BM'nin baskısıyla halk oylaması yapılması şartıyla 
ateşkes imzalanmıştır. Pakistan, Keşmir'in küçük bir 
kısmını ele geçirirken büyük kısmını Hindistan almıştır. 


ANEMİ YAYINLARI 
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Hindistan, BM kararına rağmen bugüne kadar elin- 


de tuttuğu Keşmir'de halk oylaması yapmamıştır. 


Keşmir nedeniyle Hindistan, SSCB ile yakınlaşarak 
bu devletin desteğini alırken, Pakistan ise ABD'den 
askeri yardım almaya başlamıştır. Pakistan'ın Bağdat 
Paktı'na üye olmasıyla SSCB, Hindistan ilişkileri gelişmiştir. 1965'te Hindistan'la Pakistan tekrar çatışmış, 
BM'nin çağrısıyla savaş durdurulmuştur. Dengeleri 
korumak isteyen ABD, Hindistan'ı desteklerken, 
SSCB de Çin'le uzlaşma yolu aramış ve Keşmir 
konusunda tarafsız kalmaya çalışmıştır. 


SSCB aracılığıyla 1966'da Taşkeni Deklarasyonu'nu 
imzalayan iki devlet savaştan önceki sınırlara çekilmeyi ve sorunları barışçı yollarla çözmeyi kabul etmişlerdir. 


SSCB'nin Aiganistan'ı İşgali (27 Aralık 1979) 

1919'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Afganistan'da kurulan krallık idaresi 1973'te cumhuriyetin 
ilanıyla yıkılmıştır. Yeni yönetimin diktatörlüğe dönüşmesiyle ülkede sosyo ekonomik sıkıntılar artmıştır. Bu 
süreçte SSCB ile Afganistan “Dostluk, İyi Komşuluk 
ve İş Birliği Antlaşması” (1978) imzalamıştır. 1978 sonlarında Afgan halkının SSCB yanlısı yönetime karşı 
direniş hareketi başlatması üzerine Afgan hükümeti, 
yardım isteyince SSCB, 1979'da Afganistan'ı işgal etmiştir. Bu işgal ile SSCB'nin Basra Körfezi ve Ortadoğu 
petrolleri yönünde genişlemesi tepkiye neden olmuştur. 


ABD, Afganistan'ın işgalinden dolayı SSCB ile yaptığı SALTFII Antlaşması'nı onaylamamış ve Afgan 
mücahiilerine yardıma başlamıştır. 


ga a a a) 


“Afgan Mücahitler” işgale karşı direniş başlatmışlar, 
SSCB ile savaş üç milyon Afgan mültecinin Pakistan'a sığınmasına yol açmış, ülkedeki kaynaklar boşa 
harcanmıştır. İşgale Çin, İran, Pakistan ile Arap ve Batılı devletlerin tepkisi üzerine Birleşmiş Milletler harekete geçmiş, BM gözetiminde 1982'de Afganistan, 
Pakistan, ABD ve SSCB'nin katılımıyla başlayan görüşmeler sonucu 14 Nisan 1988'de Cenevre'de anilaşma imzalanmış ve SSCB askerleri 1989 da Afganistan'dan çekilmiştir. 


e ai 


Mücahit gruplar birleşerek bir hükümet kurdularsa da 
istikrar sağlanamamış ve iktidar için çekişmeler başlamıştır. 


Afgan Wücahitleri 


BAĞLANTISIZLIK HAREKETİ 


Hindistan, Yugoslavya ve Mısır'ın liderliğinde Doğu ve 
Batı bloklarının dışında, uluslararası ilişkilerde kendilerini “Bağlantısız” olarak ifade eden yeni bir güç ortaya çıkmıştır. Bu devletler “Ücüncü Dünya Ülkeleri” 
olarak da adlandırılmıştır. 


Bağlantısızlık Hareketi'nin ilk adımı 24 Asya ve Afrika 
ülkesinin katılımıyla Endonezya'nın Bandung kentinde yapılan konferansla başlamıştır (1955). Konferansın amacı, bağımsızlığına yeni kavuşan ülkelerin ABD 
ve SSCB karşısında varlıklarını koruyabilmeleri için 
birlik ve dayanışma içinde olmalarını sağlamaktır. Konferansta, 1954'te Çin ve Hindistan başbakanlarının 
belirlediği “Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi” kabul edilmiştir. 


Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Baş İlkesi 
«- Siyasi bağımsızlık, 
«- Askeri ittifaklara katılmama, 


- Kendi topraklarında başka devletlerin askeri 
üs kurmasına izin vermeme, 


- İkili ittifaklara girmeme, 
w- Milli kurtuluş savaşlarını destekleme. 
Ayrıca sonuç bildirgesinde; sömürgecilik ile ayrımcılı- 


ğa karşı çıkıldığı ve insan haklarına önem verildiği belirtilmiştir. 


İBENİ YAYINLARI 


Bandung Konferansı, Doğu ve Balı blokları karşısında yer alabilecek oriak bir harekei oluşturamamış, ancak bu blokların dışında “Bağlantısızlık” akı. 
mını ortaya çıkarmıştır. 


Hareketin ilk teşkilatlı toplantısı 1961'de Belgrat'ta yapılmıştır. Toplantının sonunda bir “Deklarasyon” ile ABD ve 
SSCB'ye hitaben bir “Barış Çağrısı” yayımlanmıştır. Bu 
toplantı bağlantısızlık hareketini resmen başlatmıştır. 


Deklarasyonda ırk ayrımına, kolonicilik ve sömürgeciliğe 
karşı çıkılması, Filistinlilerin haklarının tanınması, ülkelerdeki yabancı üslerin kaldırılması, nükleer silahların yasaklanması, Çin'in Birleşmiş Milletlere kabul edilmesi için 
çalışılması istenmiştir. 


Bağlantısızlar 1964'te Mısır'da yapılan toplantıda “Barış ve Milletlerarası İş Birliği Programı” yayımlamıştır. 
Bu programda; nükleer silahlardan vazgeçilmesi, ülkelerdeki yabancı üslerin tasfiyesi, devletlerin birbirlerinin içişlerine karışmaması, emperyalizme karşı çıkılması ve Kıbris'ta selfdeterminasyon hakkının tanın: 
ması istenmiştir. 


Bağlantısızlar bundan başka 1970'te Zambiya'nın baş: 
kenti Lusaka'da ve 2006'da Küba'da toplanmıştır. 


Bağlantısızların; bağımsızlığını yeni kazanan ülkeler 
arasında İş birliğinin kurulması, BM'nin “Sömürge 
Altındaki Ülke ve Halklarına Bağımsızlık Verilmesine 
İlişkin Bildiri”yi kabul etmesi (1960) işlevleri olmuştur. 


ARAP - İSRAİL SAVAŞLARI 


Büyük Devletlerin Politikaları 


ABD: İsrail'i kurulduğu gün tanımıştır. Araplara karşı 
İsrail'in yanında yer almıştır. 


SSCB: İsrail'i kurulduktan iki gün sonra tanımıştır. Politikalarında Orta Doğu'da etkinlik kurma isteği belirleyici olmuştur. 


İngiltere: I.Dünya Savaşı sonrası Araplarla gerginleşen ilişkileri İsrail'in kurulmasıyla daha da bozulmuştur. Süveyş Krizi sonrası bölgedeki etkinliğini büyük 
oranda kaybetmiştir. 


Fransa: İç ve dış sorunları nedeniyle Il. Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da aktif bir politika izleyememiştir. 
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1948 Arap-İsrail Savaşı 
Birleşmiş Milletler kararıyla Filistin'de İsraii devletinin 
kurulmasıyla 1948 Arap-İsrail Savaşı çıkmıştır. İsrail savaşta; İMisir, Ürdün, Suriye, Lübnan ve irak güçlerini 
mağlup etmiştir. 


1949'da BM aracılığıyla ateşkes antlaşması imzalanmış, binlerce Filistinlinin çevre ülkelere sığınması Filistin Mültecileri Sorununu ortaya çıkarmıştır. 


1956 Mısır - İsrail Savaşı (Süveyş Krizi) 


Mısır lideri Nasır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi ve 
Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmaları üzerine çıkan 
savaşta İngiltere ve Fransa'nın desteklediği İsrail, Mısırı yenmiştir. 


Güvenliği sağlamak gerekçesiyle Süveyş Kanalı'nı işgal eden İngiltere ve Fransa, ABD ve SSCB'nin baskısı sonucu Mısır'dan çekilmiş, İsrail savaş öncesi sınırlarına dönmüştür. 


Krizden sonra Ortadoğu, ABD ve SSCB'nin mücadele ve rekabet alanı haline gelmiştir. 


SSCB'nin nükleer tehdidine ABD'nin karşı çıkmea- 


ması üzerine Fransa NATO'nun askeri kanadından 


çekilmişür. 


Mısır 
luş Örgütü'nün kurularak Ürdün'e yerleşmesi sonucu çikan savaşta İsrail; Mısır, Suriye ve Ürdün'ü yenerek Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Sina Yarımadası ile Gazze'yi ele geçirerek Süveyş Kanalı'na ulaşmıştır. 


Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararıyla çatışmalar sona 


ermiş ancak barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştır. - — 


ABD'nin görüşmelerde İsrail'i desteklemesi üzerine 
SSCB Ortadoğu ve Akdeniz'de etkinliğini artırmış, 
Suriye, Mısır ve Cezayir'de deniz üsleri kurmuştur. 


1973 Arap-İsrail (Yor Kippur) Savaşı 


kazanmıştır. 


Mısır ve Suriye'nin 1967 Savaşı'nda kaybettikleri toprakları geri almak istemesiyle başlayan savaşı İsrail 


ÇEYİ vayınLAarı 
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1974'te ABD'nin öncülüğünde imzalanan Misır-İsrail 
(Sina) Antlaşması'yla Süveyş Kanalı'nın Mısır'a bırakılması Camp David Antlaşmalarına giden yolu açmıştır. 


sırasında Arap ülkelerinin Batılı devleilers 
H 


ambargosu başlaması dünyada peirol krizi- 


, 
D 
Oo 
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ne vol aşmışiır. 


1973'te ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Telaviv 
ile Arap başkentleri arasında mekik diplomasisi yaparak barışa giden yolu açmıştır. Başkan Nixon, Sina Antlaşması'yla oluşan barış ortamını güçlendirmek amacıyla bölgeye ziyaret düzenlemiş, gezi sırasında Misir 
ile bir antlaşma imzalanması SSCB'yi rahatsız etmiştir. 


Mısır, SSCB ile olan Dostluk Antlaşması'nı feshetmiş, 
ABD, 1977'de Ortadoğu ülkeleriyle barış için temasları 
artırmıştır. İsrail ve Mısir devlet başkanları karşılıklı resmi ziyaretlerde bulunmuşlarsa da İsrail'in Batı Şeria'da 
Yahudi yerleşim merkezleri kurması, iki ülke arasındaki görüşmelerden sonuç alınmasını önlemiştir. 


ABD, İsrail ve Mısırı Camp David'te bir araya getirmiş 
(1978), iki ülke Filistin Sorunu ve aralarındaki barışın esaslarını içeren Camp David antlaşmalarını imzalamışlardır. 


Camp David Antlaşmalai 


Camp David Anilaşmalarında Filistin ile ilgili alnan kararlar 


- Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere, şekli ve mahiyeti İsrail, Mısır ve Ürdün'ün ortak kararına göre belirlenecek beş yıllık süre için muhtariyet verilecek. 


«> Muhtariyet döneminde İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da asker sayısını asgariye indirecek. 


«> İsrail, Misir Ürdün ve Filistin temsilcileri Batı Şeria ve 
Gazze'nin statüsünü belirleyecek bir antlaşma için 
görüşmeler yapacak. Bu anilaşma, Filistinlilerin 
meşru hakları” ile “adil isiekleri”ni tanıyacak. 
«> İsrai-Ürdün barış müzakereleri ve İsrail'in güvenliğini 
sağlayacak düzenlemeler yapılacak. 


Antlaşmaya tepki gösteren Arap ülkeleri Mart 
1979'da Bağdat'da toplanarak; 


- Mısır'ın bu antlaşmayı feshetmesini, 
“. Filistin meselesinde ortak hareket edilmesini, 


bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını 


kararlaştırmışlardır. 


Camp David Anilaşmaları'na Avrupa Topluluğu destek 
verirken, SSCB ve Arap ülkeleri tepki göstermiş, Suriye, Cezayir, Libya, Güney Yemen ve Filistin Kurtuluş 
Örgütü (FKÖ), Mısır'a ekonomik boykot uygulanması, 
SSCB ile ilişkilerin geliştirilmesi, ortak bir komutanlık 
kurulması ve Arap Birliği merkezinin Kahire'den taşınması kararlarını almışlardır. 


26 Mart 1979'da “karşılıklı toprak bütünlüğü ve bağımsızlık düşüncesine eli esas alan günümüz 
İsrail-Mısır sınırlarını çizen “İsraji-ivisir 
ması” Washington'da imzalanmıştır. Bu İSG 
İsrail güneyde güvenliğini sağlamış, Arap ülkeleri Mısir'a yapılan mali yardımları kesmiş, ABD Mısır'a ekonomik yardımda bulunmuştur. İsrail, 1982'de Si- 


h 
Barış Ani 


na'dan tamamen çekilmiştir. Bu gelişmeler Arap ülkelerini SSCB” ye yakınlaştırmıştır. 


İsrail-iMısır Barış Anilaşması, vi in Ba Şeria 
veni Ya 


9 
NR 


hudi yerleşimleri kurması, 


ilan simesi ve Golan Tepelerini ilhak & 
- mesındanı dolayı amacına e 


İslam Konferansı Örgütü 


21 Ağustos 1969'da Kudüs El-Aksa Camii'nin kundaklanması, İslam dünyasında tepkilere yol açmış, 
Ürdün'ün önerisiyle Arap devletleri Kahire'de toplanarak bir “İslam Zirvesi” oluşturulması kararını almışlardır. 


pi 
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25 Eylül 1969'da Fas'ın başkenti Rabat'ta, (Türkiyg 
de katılmıştır) “İslam Zirvesi” toplanmıştır. Zirve” de; İs. 


rail'in Kudüs'ü boşaltması, 1967 Savaşı'nda işgal et.” 


tiği topraklardan çekilmesi ve İsrail'i tanıyan devletle. 
rin diplomatik ilişkilerini kesmeleri istenmiştir. 


1974'te Pakistan'da yapılan zirve toplantısında Fijiştin'le ilgili kararlar alınmış, 1971'de bağımsızlığını ilan 
eden Bangladeş'in Pakistan tarafından tanınmaşı 
sağlanmıştır. 1973'teki Cidde toplantısında mali teşkilatlanmanın önemi vurgulanmış, 1975'te de İslam 
Kalkınma Bankası'nın kurulması kararlaştırılmıştır. 


ULUSLARARASI POLİTİKADA PETROLÜN YERİ 


Il. Dünya Savaşı sonrası sanayide petrol taşkömürünün yerini almış bu yüzden Batılılar, Ortadoğu'da petrol şirketleriyle etkinlik kurmaya çalışmışlardır. Batılıların petrol üreten diğer ülkelere yönelerek üretimi artırmaları ve SSCB'nin düşük fiyatlarla petrol satmasından olumsuz etkilenen petrol üreticisi ülkeler bir 
araya gelerek petrol fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında teknik alanda işbirliği 
sağlamak için OPEC'i ele on Petroleum Exporting Countries - ! ile: 
kurmuşlardır (1960). 


OPEC, 14 Eylül 1960 yılında Bağdat'ta toplanan 
konferans sonucu; Suudi Arabistan, İran, Kuveyi, Irak ve Venezüela tarafından kurulmuştur. 
OPEC'e sonradan Katar, Libya, Endonezya, Ekvator, Birleşik Arap Emirlikleri de katılmıştır. 


1970'lerin başında OPEC, petrol şirketlerine karşı ÜStünlük sağlayarak amacına ulaşmıştır. 


1967 Arap- İsrail Savaşı'ndan sonra petrolün İsrail'e 


karşı ki bir koz olarak kullanılmasını sağlamak 


dar 


aç zden Arap Ülkeler 

5 kurulmuştur. —— ülkeleri arasında dayanışmanın 
sanlamtneti ve Batılıların OAPEC dışındaki ülkelerden petrol satın almasıyla OAPEC amacına ulaşamamıştır. 


i Teşkila- 
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1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra OAPEC'in petrol 
fiyatlarını yükselmesiyle petrol krizi çıkmış, krizden 
özellikle Batı Avrupa ve Japonya etkilenmiştir. Japonya 
İsrail'e karşı tavır almış, İngiltere Araplara uyguladığı 
silan ambargosunu kaldırmıştır. Gelişmeler ABD'nin 
Ortadoğu politikasını değiştirmemiş, ABD sanayisinin 
zarar görmesi halinde Basra Körfezi'ne silahlı müdahalede bulunacağını belirtmiştir. 


4974'te enerji ve özellikle petrolün sağlanmasında, kullanılmasında iş birliği ve ortak planlamayı gerçekleştirmek amacıyla Avrupa İküsadi İş Birliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD) çerçevesinde “illeilerarası Enerji 
Ajansı” (İnternational Energy Agency) kurulmuştur. 


1974'ten itibaren Batılı ülkeler altı ayda bir petrole 
zam yapılmasını kabullenmişlerdir. Gelişmekte olan 
ülkeler (Türkiye dahil) artan petrol fiyatlarından olumsuz etkilenmiş, sanayileşmiş ülkeler ise, fiyat farkını 
sanayi ürünlerine yansıttıkları ve Araplar gelirlerini 
Batılı bankalarda değerlendirdikleri için zamlardan 
etkilenmemişlerdir. 


OPEC üyesi devletler, aralarında tam bir fiyal anlaşması sağlayamamışlardır. Petrol rezervi az olan Üve 
ülkeler, petrol fiyatlarının vükselülmesini isterken, 

ezerv açısından zengin olan ülkeler fiyatların yük- 


le karsı çılmışlardır. 


nam AMR EAMEZMAR 


İRAN - IRAK SAVAŞI (1980 - 1988) 


Irak'ta Rejim Değişikliği 

Irak, Il. Dünya Savaşı sonrası ABD ve Batılı devletlere paralel politikalar izleyerek Bağdat Paktı'nda (1954) yer almıştır. 1958 askeri müdahalesiyle ülkede monarşi yıkılmış cumhuriyet kurulmuştur. Yeni yönetim, Bağdat 
Paktı'ndan çekilmiştir. 


Baas Partisi'nin 1968'de SSCB ile yakınlaşması Batı'ya 
dönük politikalar izleyen İran'la ilişkileri zayıflatmıştır. 


1970'te İngiltere'nin Basra Körfezi'nden çekilmesiyle 
İran'ın bölgeye hakim olmak istemesi ilişkileri daha da 
gerginleştirmiştir. 

Baas Partisi 1972'de SSCB ile Dostluk Antlaşması imzalamış ve SSCB'den silah almaya başlamıştır. 
1975'te İran'la irak arasında imzalanan Cezayir Antlaşması'yla Şattülarap Su Yolu'nun en derin yeri sınır 
kabul edilerek ilişkiler bir süreliğine düzeltilmiştir. 


1963'te Irak'ta iktidara gelen Baas Partisi, 1968'de 
yapılan darbeyle yönetime tam hakim olmuş, 
1979'da ise Saddam Hüseyin tek başına yönetimi 
ele geçirmiştir. 


İran'da Rejim Değişikliği 


İran Devrimi'nin Nedenleri 

«> Batı kültürünün toplumsal alanda kendini hissettirmesinin halkta memnuniyetsizliğe yol açması, 

w> Plansız toprak reformu sonucu kırsal nüfusun 
yoksullaşması ve köyden kente göçün artması, 


«> Petrol gelirlerinin silahlanmaya harcanmasının 
gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da artırması. 
1978'de halkın başlattığı protestoları yönetimin dikkate 
almaması, isyana sebep olmuş, 1979'da Ayetullah Humeyni'nin ülkeye dönmesiyle Pehlevi Hanedanlığı (1925- 
1979) yıkılarak, İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. 


İran Devrimi'nin Sonuçları 

«> Yeni anayasa ile halka siyasi haklar tanınmış ve seçimler sonucu yeni meclis oluşturulmuştur. 

«-> Ülkedeki yeni yapılanma sırasında petrol ihracatı- 
nın azalması ekonomiyi zor durumda bırakmıştır. 

«> İran, dış politikada bağlantısızlık ilkesini benimseyerek 
ABD öncülüğünde kurulan CENTO'dan ayrılmıştır. 

«> SSCB ile daha önce imzalanan Dostluk Anilaşması'nın bazı maddeleri tek taraflı olarak feshedilmiştir. 


Savaş Öncesi Irak'ın Politikaları 

«» Camp David antlaşmaları sonucunda Orta Doğu'da 
Mısır'dan boşalan güçler dengesini kendi lehine değiştirerek Arap dünyasının liderliğini üstlenmek, 


«> Basra Körfezi'nde yeni topraklar elde etmek, 
«> OPEC'in petrol fiyatlarını yükselimesiyle artan 8- 


konomik gücüne orantılı olarak uluslararası politikada daha etkin bir rol üstlenmek, 


İNEMİ YAYINLARI 
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«> Batılı devletlerden (SSCB ve Fransa) silah satın 
alarak askeri gücünü artırmak. 


«> Silahlanarak askeri gücünü artırmak(1960'larda 
hızla silahlanmaya gitmiştir.) , 


we» Batı'nın desteğiyle Basra Körfezi'ni koruma görevini sürdürmek ve bölgenin en güçlü devleti olmak 


wp Körfez'deki adalara ve su yollarına sahip olmak 


«> Şiilerin ve Farslıların koruyucusu olmak ve söz konusu azınlıklara sahip ülkelerde denetim kurmak 


«> Batı yanlısı güçleri ve monarşileri desteklemek. 


1979'da İran'ın rejim değişikliği sebebiyle yaşadığı iç 
sorunlardan yararlanmak isteyen Irak, Cezayir Ant. 
laşması'nı feshederek 22 Eylül 1980'de İran'a saldırarak Basra Körfezi'ne kadar ilerlemiştir. Bir süre sonra 
İran, savaşta dengeyi sağlayarak bazı topraklarını geri almıştır. 


Bu savaşta Suriye ve Libya İran'ı, diğer Arap devletleri İran'daki rejim değişikliğinden dolayı Irak'ı desteklemişlerdir. SSCB ise, Körfez'de etkili olmak ve Afganistan işgalinde serbest hareket edebilmek için İran'ı 
desteklemiştir. 


ABD'nin Iran Devrimi'ne karşı çıkması ve Tahran'da- 


ki ABD büyükelçiliğinin işgal edilmesinden dolayı 
İran ile ilişkileri gerginleşmişür. Buna rağmen Humeyni rejimi Irak'a karşı, ABD'den İsrail aracılığıyla 
gizlice silah satın almıştır (İrangate Olayı). 
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1986'da İran'ın Körfez'e hakim olmasıyla körfez ülkelerinin petrol satışı yapamaması, SSCB'nin İran'la yakınlaşarak bölgede güç kazanması nedenleriyle ABD, 
Fransa ve İngiltere Körfez'e dorlanma göndermişlerdir. GN 


Birleşmiş Milletler kararı ile 1988'de İran ile Irak arasında ateşkes yapılmıştır. Kuveyt'i işgali ve ABD'nin bu İŞgale müdahale ihtimalinin ortaya çıkması üzerine irak, 
işgal ettiği İran topraklarından çekilmiştir. 


«> Bir milyona yakın insan hayatını kaybetmiş, 
«> 150 milyar dolarlık ekonomik kaynak yok olmuş, 
se Irak'ın Kuveyt'i işgaline ortam hazırlanmış, 


.» Arap ülkelerinin savaşta taraf olması, Arap birliğinin bozulmasına ve İsrail'in Ortadoğu'da 
daha serbest hareket etmesine neden olmuş, 

> Batılılar iki devlete de silah satarak gelir elde etmiştir. 


YUMUSAMA DÖNEMİNDE DÜNYA 


11. Dünya Savaşı sonrası bilim ve teknolojideki bulguların sanayide kullanılmasıyla verimlilik artmıştır. Sanayideki gelişmeler sonucu petrol, elekirik ve otomotv sektörlerinde üretim artışı olmuştur. Bu gelişmeler 
sonucunda dünya ekonomisi 1970'lere kadar hızlı bir 
büyüme yaşamış ve işsizlik oranı düşmüştür. 


Ürünleri pazarlama ihtiyacı reklam sektörünün önemini artırmış, radyo ve televizyon programları uluslararası bir boyut kazanmıştır. İlk kez “1264 Toxyo Olimpiyaiları” televizyondan canlı yayımlanmıştır. 


Bu dönemde füze sistemlerinin geliştirilmesi, ABD ve 
SSCB'yi uzay yarışına itmiş, SSCB 1957'de ilk uzay 
aracı Spuinik'i uzaya fırlatmıştır. 1958'de ABD, Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (ASA) kurarak uzay yarışına dahil olmuştur. 1961'de Rus Yuri Gagarin, Vostok-1 aracı ile uzaya giden ilk insan olmuştur. 1969'da 
ABD'li Neil Amstrong'un aya inmesiyle ABD uzay yarışında öne geçmiştir. Uzay yarışına, daha sonra İngiltere, Fransa, Japonya ve Çin de katılmıştır. 


Neil An 


ÇEEMİ vayınLarı 
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Uzey araşiırmaları sırasında yapılan buluşlar, islefon, 


haberleşme uyduları gibi ürünlerin geliştirilmesin- 
de sikili olmustur. 


Uzay çalışmalarında elde edilen başarılar, devletlerin iç 
ve dış politikalarında propaganda aracı haline gelmiş, 
devletler arasında iüze diplomasisi dönemine girilmiştir. 


Uzay yarışının başlaması “uzay hukuku” tartışmalarını 
da ortaya çıkarmış, BM 1961'de aldığı kararla, uzayın 
ve gök cisimlerinin hiçbir devletin egemenliği altına alınamayacağını kabul etmiştir. 


İlk bilgisayar I.Dünya Savaşı'nda yapılmış, 1970'te de 
kişisel bilgisayar üretilmiştir. 1978'de bilgisayar, sanayi alanına girmiş, uydu teknolojisinin gelişmesi ile iletişimde kıtalar arasında uzaklık ortadan kalkmıştır. 


1969'da ilk kez ABD'de, bilim adamları arasındaki İletişimi sağlamak için kurulan “ARPANET” Amerikan 
Gelişmiş Savunma Araştırmaları Dairesi, üniversiteler 
ve araştırma kuruluşlarının bilgisayarlarını bünyesinde toplamıştır. 1991'de ABD'de ticari amaçla kullanılmasını önleyen kısıtlamaların kaldırılmasıyla internet, 
günümüzde insanların gündelik hayatta çeşitli alanlarda kullandığı bir araç haline gelmiştir. 


Hızlı sanayileşme ve tarımda makineleşme sonucu 
köylerden kentlere göçler artmış, kadınların eğitim düzeyinin artması ve sosyal hayata katılması erkek egemenliğini ön plana çıkaran anlayışı sona erdirmiştir. 
Şehirlerde nüfusun artmasıyla güvenlik, alt ve üst yapi sorunları da artmıştır. 


Bilimsel, teknolojik gelişmelerle ulaşılan düzey ve gelecek konusundaki bilinmezlik, edebiyatta 1960'lardan itibaren post modern anlayışın doğmasına neden olmuştur. 


1950'lerin müzik tarzı “Rock and Roll” bu dönemde 
etkisini sürdürürken, Keavy Metal müzik türü ve temsilcisi olan Rolling Stones grubu döneme damgasını 
vurmuştur. Soyut resim anlayışı etkisini devam etiirmiş, sanayinin sosyal yaşam üzerindeki etkileri mimaride kendini hissettirmiştir. 

1960-1980 döneminde yapılan olimpiyatlarda ABD, 


SSCB, Japonya ve Doğu Almanya en başarılı ülkeler 
olmuşlardır. 


Türkiye ise önemli bir başarı elde edememiştir. 1960- 
1980 döneminde yapılan FİFA Dünya Kupası'nda 
Brezilya (2), İngiltere, Almanya ve Arjantin şampiyon 
olmuştur. "Avrupa Uluslar Kupası” adıyla anılan “Ayrupa Futbol Şampiyonası” 4 yılda bir olacak şekilde organize edilmiştir. Türkiye 1960-1980 döneminde finallere katılma hakkını elde edememiştir. 


1951'de başlayan Akdeniz Oyunlarının tamamına katılan Türkiye, 1971'de 6.Akdeniz Oyunlarına İzmir'de 
ev sahipliği yapmıştır. 


1960-1980 döneminde “UEFA Sampiyon Kulüpler 
Kupası'nda FC Bayern München ve AFC Ajax üçer 
kez kupayı kazanmıştır. 1971'de UEFA Kupası organize edilmeye başlanmıştır. 


FİBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu)'nın düzenlediği Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, 1960- 
1980 döneminde SSCB ve Yugoslavya ikişer kez 
şampiyon olmuşlardır.-!IVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu)'ın düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası erkekler için 1962, bayanlar için ise 1964'ten itibaren dört yılda bir yapılmaktadır. 


TÜRK DIŞ POLİTİKASI 
TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ 
Türkiye ile Yunanistan arasında Nüfus Mübadelesi Soru- 


nunun çözümlenmesiyle 1930'lu yıllarda kurulan dostluk ilişkileri Kıbris Sorunu yüzünden (1954) bozulmuştur. 


ER a 
İşime Ül eerez apne 
MİbNİS SOTUNU 


Kıbrıs'ın yönetimi, 1878'de İngiltere'ye geçici olarak 
bırakılmıştır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na 
girmesi üzerine İngiltere, 1914'te Kıbrıs'ı ilhak etmiş, 
Türkiye de Lozan Antlaşması ile bu statüyü kabul etmiştir. 


Kıbrıs Rumları, İngilizlere karşı Ada'yı Yunanistan'a 
katma idealleri (Enosis) doğrultusunda 1931'de isyan 
etmişlerdir. Yunanistan 1951'de Kıbrıs'ın kendisine 
verilmesi isteği İngiltere tarafından rededilince, sorunu BM'ye taşıyarak uluslararası bir konu haline getirmiştir (1954). Kıbrıs'ta “seli-determinasyon” ilkesinin 
uygulanmasını isteyen Yunanistan'ın girişimini BM 
kabul etmemiştir. Bu gelişmeler Türkiye'yi Kıbrıs konusunda harekete geçirmiştir. 


Kıbrıs'lı Rumlar, EOKA yer altı örgütünü kurarak İngilizler ve Türklere yönelik tedhiş hareketlerine başlamışlardır. 


EMİ YAYINLARI 
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Ml Aik em eme <> Sen İİİ 


Oigütün amacı; İngiltere'yi Kıbrıs'tan atmak, Türkleri 
imha etmek ve Enosis'i gerçekleştirmektir. Yunaniştan ve Türkiye 1959- Zürin Anlaşm 
ğımsız bir cumhuriyet kurulması kararını almışlardır. 
Londra'da sorunu ele alan Türkiye, Yunanistan ve e 


giltere; Zürin Antlaşması'nı esas alarak, Londra Ant- 


aşması (23 Şubat 1959)'nı imzalamışlardır. 


Londra Antlaşması; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulma Antlaşması, Garanti Antlaşması, İttifak Antlaşması ve Uyuşma Antlaşması'ndan oluşmuştur. 


16 Ağustos 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiş 
Cumhurbaşkanı Makarios, yardımcısı ise Dr. Fazıl Kü 
çük olmuştur. Buna rağmen EOKA, Türklere karşı 
tedhiş hareketlerini sürdürmüş, Kıbrıs Türkleri de 
Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile karşı mücadeleye 
başlamıştır. 


Makarios, 1963'te Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye 
anayasa değişikliği önermiş, Türkiye, önerileri reddedince, Kıbrıs'ta toplumlar arası gerginlik artmıştır. 
Rumlar düzenledikleri saldırılarla Ada'daki Türkleri göçe zorlamış, 1963'te 24 Türk'ün şehit edildiği “Kanlı 
Noel” olayı üzerine Türk savaş uçakları Lefkoşa üzerinde uyarı uçuşları yapmıştır. 


1964'te Yunanistan Ada'ya daha çok asker gönderince BM Güvenlik Konseyi, Barıs Gücü kurulması kararını almıştır. Barış Gücü Ada'ya gelmeden Rum çetelerinin saldırıya geçmesi, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdöhale kararı almasına yol açmış, ABD Başkanı Johnson'un, İsmet İnönü'ye yazdığı tehdit ifadeleri içeren 
mektup Türkiye'nin müdahale kararını ertelemesine 
neden olmuştur. 


ABD Baş 


kanı Jhonson 


ası ile Kıbrıs'ta ba- 


da imzalanan “Savunma İş Birliğ 


Küba Krizi sırasında Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin Türkiye'ye bilgi verilmeden sökülmesi ve 
ABD'nin Yunan yanlısı politikaları, Türk-ABD ilişkilerini sarsmıştır. ABD Başkanı Johnson'un Türkiye'ye gönderdiği mektup ilişkileri daha da bozarak Türkiye'yi, SSCB ve Ortadoğu politikalarını 
gözden geçirmeye yöneltmiştir. 


1964'te ABD'nin NATO üyesi ülkeleri, “Çok Tarailı Nük- 


ieer Güç'e katma önerisini Türkiye reddetmiş, 1969'- 
Si Anil asri nası” ile Tür- 


kiye, topraklarındaki üslerde tam kontrol hakkını elde 
etmiştir. 

Batı'dan beklediği mali yardımı alamayan Türkiye'nin 
SSCB'den kredi istemesi ve Doğu ile Batı blokları arasında yumuşamanın başlaması, Türkiys- -SSCB ilişkilerini olumlu etkilemiştir. 


BM. Barış Gücü'nün Rum saldırılarını önleyememesi 
üzerine 1964'te Türk savaş uçakları Rum mevzilerini 
bombalamış, sorunu Türkiye ile Yunanistan 1965'te 
ikili görüşmelerle çözmeye çalıştıysa da Rumların tutumu sonuç alınmasını önlemiştir. 


Akritas kod adlı Rum İç İşleri Bakanı Yorgacis 
Türk halkının ani bir saldırıyla yok edilerek Kıbrıs'ın kak em planını hazırlamıştır S Plani 


1967'de Rumların genel ml ei Kıbrıs 
Türkleri, 28 Aralık 1967'de “Kibris Ssnici Tür x Yönetimini kurmuşlardır. Enosis'i sağlamak isteyen Nikos 
Sampson liderliğindeki EOKA; Adâ'daki Türkleri sosyo-ekonomik baskılarla göçe zorlamış, Makarios'u Yunanistan'ın desteğiyle 15 Temmuz 1974'te bir darbey- 


le devirerek “Kıbrıs Elen Cumhuriyet"i İlan etmiştir. 


Kıbrıs'taki darbenin bir Yunan müdahalesi olduğunu 
ve garantilerin ihlal edildiğini belirten Türkiye, Garanti Antlaşması'nın tanıdığı yetkiyi kullanarak; Enosis'e 


(REMi YAYINLARI 


engel olmak, barışı yeniden kurmak ve Türklerin güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974'te 
“kibris Barış Harekatı"nı başlatmıştır. Lefkoşa'ya kadar ilerleyen Türk kuvvetleri, 22 Temmuz'da BM'nin 
ateşkes çağrısına uymuştur. Kibris Sorunu'nun görüşülmesi için 25 Temmuzda Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Cenevre Konferansı'nda bir araya gelmiş, görüşmelerden sonuç alınamayınca Türkiye, 14 Ağus- 


tosta “İkinci Barıs Harekatı'nı başlatmıştır. Ada'nın 


üçte birini ele geçiren Türkiye, BM'nin ateşkes çağrısına uyarak 16 Ağustos'ta askeri harekatı durdurmuştur. 


ABD'nin bu harekatı gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptığı ekonomik yardımı kesmesi ve silah 
ambargosu uygulaması, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Bunun üzerine Türkiye, 

1969 “Savunma İş Birliği Anlaşması'nı yürürlükten kaldırmış ve 1975'ten itibaren Türkiye'deki 
ABD üs ve tesislerine el koymuştur. 1978'de ABD 
ambargosunun kalkmasıyla ilişkiler normale 
dönmüştür. 


Kıbrıs'ın bir NATO üssü haline gelmesinden endişelenen SSCB, sorunu uluslararası alana taşımak istemiş 

ve Barış Harekatı'nda Türkiye'ye destek vermemiştir. 

Barış Harekatı'ndan sonra başlatılan toplumlar arası 

görüşmelerden istenilen sonuç A Türk 

toplumu da 13 Şubat 1975'te “Kıbrıs Türk Federe 
Devisti”ni kurmuştur. 


BM öncülüğünde 12 Şubat 1977'deki görüşmelerde 


ğimsız, bağlantısız ve İki toplumlu bir Kıbrıs 


taraflar, De 
Gumhuriy in varlığını kabul etmişlerdir. 1980'e kadar süren görüşmelerde Rumlar, Türklerin Ada'daki siyasi varlığını tanımadığı için sonuç al İç 
Genel Kurulu, 13 Mayıs 1983'te Kıbrıs Rumlarını * 

4s Hükümet” olarak tanıyınca Türk toplumu 15 Gesi 
1983'te “Kuzey Kibris Türk Cut mhuriyeti'ni kurmuştur. 
Türkiye bu devleti tanıyan ilk ülkedir. Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB bu 
gelişmeye tepki göstermiş, İngiltere'nin önerisiyle, BM 
Güvenlik Konseyi Ada'da Kıbrıs Cumhuriyeti dışında 
bir hükümetin tanınmaması kararını almışlardır. 


Yunanistan'ın, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki haklarını 
ortadan kaldırarak Ege Denizi'ne hakim olmak için 
1974'ten itibaren yaptığı girişimler İki ülke ilişkilerinde 
gerginliğin artması ve Ege Denizi'yle ilgili birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
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Yunanistan 1963 Kıbrıs Bunalımı'ndan sonra Lozan 
Antlaşması'na aykırı. olarak gizlice 12 Ada'yı ve Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya başlayınca Türkiye.Yunanistan'a nota vermiştir. . 


1974'ten jilberen Yunanistan, silalanıdırdığı 


# NATO tatbikatları kapsamına aid! 


ma faaliyetlerini mes 


kle İsi 
EMEK JSES 


1980'de Türkiye'nin veto hakkını kullanmaması Üzerine NATO'nun askeri kanadına dönen Yunanistan, 
1983'te Limni'nin dahil edilmediği NATO tatbikatları- 
na katılmayacağını bildirerek Limni'yi NATO savunma 
sistemi kapsamına aldırtmayı amaçlamışsa da Türkiye bunu kabul etmemiştir. Ni 


1961'den itibaren şirketlere Ege Denizi'nde petrol 
arama ruhsatı veren Yunanistan'ın ruhsat alanını DoOğu Ege'yi kapsayacak şekilde genişletmesi ve Ege 
Denizi'nde Türkiye ile olan deniz sınırlarını kendisine 
göre belirlemeye çalışması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştur. 


Türkiye de 1973'te Türkiye Pairoileri Anonim Ortakdığı (TPAO)Y'na, Ege'nin açık deniz sularında ve kendi 
kıta sahanlığında petrol arama ruhsatı vermiş, Yunanistan'ın bu duruma itirazı “Kıta Sananlığ 
ortaya çıkarmıştır. 


ğı Sorununu 


1976'da Türkiye'nin Sismik-i adlı gemi ile Ege Denizi'nde araştırma yapması üzerine Yunanistan, BM 
Güvenlik Konseyi ve Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuş, BM sorunun ikili görüşmeler yoluyla çözümlenmesi kararını almıştır. 


İki ülke arasında imzalanan Sarn Gzwzims ünü 


ile taraflar, Ege Denizi'nde kıta sahanlığı ile ilgili 
faaliyette bulunmamayı kabul etmişlerdir. 


Lozan Antlaşması'yla Ege Denizi'nde kara sularının 
genişliği 3 mil olarak belirlenmiş, 1936'da Yunanistan, 
1964'te Türkiye genişliği 6 mile çıkarmıştır. 1974'ten 
sonra Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkaracağını 
açıklaması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 


“A9... 


KEİ YAYINLARI 


Ege Denizi'nde 6 mile göre; 9 43,6 olan Yunan kara 
suları, 12 mil olursa 96 64,1 olacaktır. Yunanistan böylece, adalarının. çokluğu nedeniyle Ege Denizi'nde 
egemenlik kuracak, Türk gemi ve uçaklarının Ege'- 
den Akdeniz'e çıkışlarına sınırlamalar getirebilecektir, 


Türkiye, Yunanistan'ın 1931'e kadar 3 mil olan hava 
kontrol sahasını 10 mile çıkarmasına tepki göstermemiş, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)'nün 
1952'de Türkiye'nin kara suları sınırını FİR Hattı olarak kabul etmesiyle Ege Denizi'deki hava sahasının 
kontrolü büyük ölçüde Yunanistan'a kalmıştır. 


1974'e kadar sorun oluşturmayan Fır Hattı, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'yi zor durumda bırakmıştır. 
Türkiye 6 Ağustos 1974'te yayımladığı NOTAiv (Notice To Airmen: Havacılara İhtar Bildirimi) ile yeni bir Fır 
Hattı oluşturmuş, buna göre; Türkiye yönünde uçuş 
yapan uçaklar Türk kıyılarına 50 mil kala durumunu 
Türk yetkililere bildirecektir. 


Yunanistan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Ege Denizi'nin tümünü “izhiikeli bölge” ilan ederek Ege semalarını uluslararası hava trafiğine, Türk sivil ve askeri 
uçaklarına kapatmasıyla iki ülke arasında FIR hattı 
sorunu doğmuştur. Türkiye'nin Ege hava sahasının 
ortaklaşa kontrolü teklifini Yunanistan reddetmiş 
(1977), NATO'nun girişimiyle taraflar önceden almış 
oldukları kararları yürürlükten kaldırmış ve sorun çözülmüştür. 


TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI 


1950-1960 döneminde Arap ülkeleri SSCB'ye yaklaşırken, NATO üyesi Türkiye, Ortadoğu'da Batı'ya paralel bir politika izlemiştir. Türkiye'nin Kıbrıs Sorunu'ndan dolayı ABD ilişkilerinin bozulması Türkiye'nin 
Ortadoğu politikasını etkilemiştir. 


1973 petrol krizine kadar Türkiye, Ortadoğu'ya açılma politikası izleyerek Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmiştir. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda ABD'nin, topraklarındaki üslerinden İsrail'e yardım etmesine izin 
vermeyen Türkiye, iviescic-i Aksa yangınına büyük 
tepki göstermiş ve Rabat'ta toplanan İslam Zirvesi 
Konferansı'na katılmıştır. 


Türkiye Batı ile, Ortadoğu arasında bir denge unsuru 
olmaya gayret etmiş, İsrail'le ilişkilerini sürdüren Türkiye, Filistin Sorunu'nda İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine ise tepki göstermiştir. 


ERMENİ İDDİALARI 


Lozan Antlaşması'yla Ermenilerin Türk vatandaşlarıyla aynı kanunlara tabi olmuşlardır. Buna rağmen Ermeni Diasporası ve bazı devletler politik amaçlarla Ermeni Sorunu'nu canlandırmışlardır. Diaspora; iddialarını dünyaya duyurmak ve Türkiye'ye kabul etiirerek 
tazminat ve toprak alarak büyük Ermenistan hayalini 
gerçekleştirmek için propagandaya başlamış ve “Ermenistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu” adlı 
ASALA terör örgütünü kurmuştur. 


1973'te bir Ermeni teröristin LOS Angeles'te Başkonsolosumuzu katletmesi, Ermeni iddialarının dünyaya 
duyurulmasında yeni bir yöntemin doğmasına neden 
olmuş, ASALA amacına ulaşabilmek için Türkiye'deki 
ayrılıkçı terör örgütleriyle iş birliği yapmıştır. ASALA 
çeşitli ülkelerdeki 35 Türk'ü (çoğu diplomat) şehit etmiş (1973-1994), Türkiye ise önlemlerini artırarak her 
alanda tezini ortaya koyan çalışmalar yapmıştır. 


TÜRKİYE'DE BUNALIMLI YILLAR (1960-1983) 


Türkiye, Demokrat Parti (DP) ile 1950'li yıllarda.büyük 
gelişme kaydetmiş ancak 1957'den itibaren ekonomide enflasyonist baskı hissedilmeye başlanmıştır. 
Ülkemizde demokrasinin tam olarak yerleşmemiş Olması, siyasi ortamı gerginleştirmiştir. 


27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile Demokrat Parti 
iktidarına son verilmiş, anayasa yürürlükten kaldırılmıştır. Meclis kapatılmış, cumhurbaşkanı, başbakan, 
baklanlar ve milletvekilleri yargılanmıştır. Yargılama 
sonucu Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişdir (i 961). 
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11 Nisan 1990'da çıkarılan bir kanunla, idam edilen devlet adamlarının itibarları iade edilmiştir... 


Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimini üstlenen 
Milli Birlik Komitesi (MBK) yeni anayasayı oluşturmak 
için Kurucu Meclis Kanunu'nu kabul etmiş ve siyasi 
partilerin faaliyetlerine de izin vermiştir. 


Devlet yönetimi ve toplum yaşamında bireye ağırlık 
veren 1961 Anayasası, temel hak ve özgürlükleri güvenceli bir statüye oturtmuştur. 


Yasaların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek ve 
özgürlükleri korumak için Anayasa wWahkemesi Kurulmuştur. Aynca Cumhuriyet Senatosu, Mili Güvenlik 
Kurulu ve Yüksek Hakimler Kurulu gibi yeni kurumlar 


oluşturulmuştur. 


1961 Anayasasında yasama yetkisi iki meclisten 
oluşan TBMM'ye verilmiştir. Buna göre; Genel 
oyla seçilen 450 milletvekilinden oluşan Millet 
Meclisi ve Genel oyla seçilen 150 üye ile cumhurbaşkanınca atanan 15 üyeden oluşan Cumhuriyet Senatosu kurulmuştur. 


15 Ekim 1961'de yapılan seçimlere; Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP), Adalet Partisi (AP), Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi (CKMP) ve Yeni Türkiye Partisi (YTP) katılmıştır. 


Yeni meclis, Cemal Gürsel'i cumhurbaşkanlığına seçmiş, 1965'te Süleyman Demirel'in başbakanlığı ile başlayan AP iktidarı, 12 ivlari 1971 Askeri Miuhürası'na kadar sürmüştür. 


Nisan 1973'te Oramiral Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı seçilirken, 14 Ekim 1973'de genel seçimler yapılmıştır. 


1974-1980 döneminde Türkiye'de, kısa süreli koalisyon hükümetleri iktidarda kaldığından dolayı ülkede 
iç huzursuzluk, siyasi anlaşmazlık ve ekonomik sıkıntilar artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör olaylarını 
gerekçe göstererek 12 Eylül 1960 askeri müdahalesi- 
ni gerçekleştirmiştir. 


24 Kasım 1983'e kadar süren ve “12 Evlül Dönemi” 
denilen bu dönemde; 1961 Anayasası yürürlükten 
kaldırılmış, parlamento ve siyasi partiler kapatılmıştır. 


12 Eylül'de siyasi iktidarı eline alan Türk Olen Kuvwvetleri, kuvvet komutanlarından oluşan ivilii Güvenlik Kor- 
"ni (MGK) deli ça Konsey başkanı, Genelkurmay Başkanı | n aynı zamanda devlet başkanlığı görevini de DaMeümLi Prof. Orhan Aldıkaçtı 
başkanlığındaki komisyonun hazırladığı anayasa, 7 
Kasım 1982'de halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. 


Sanan ni r 


“xe değil .- e ağırlık 
vermiş, tame hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. 


6 Kasım 1983 seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP), 
Turgut Ozal başkanlığında iktidar olmasıyla 12 Eylül 
dönemi sona ermiştir. Türkiye, Turgut Özal iktidarı ile 
ülke yönetiminde siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda köklü atılımlar yapmıştır. 


1960'tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen 
ekonomi anlayışı benimsenmiştir. 


Devletin, sosyo-ekonomik amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve kalkınma planları hazırlamak amacıyla 

ğ : -i kurulmuştur e 
1960-1970 döneminde uygulanan “ins! ! 2 
asuizams” İle daha önce ithal sdlleri tüketim yale: 
nın e üretimi las 1970'li yıllarda uygulanan “| İkemeci viodel” ilede dayanıklı tüketim 5 yanı sıra ülkemizde otomobil de üretilmeye başlanmıştır. 


ÇİZENİ yayıntarı 


1900'ard 


Türkiye ekonomisinin 1970'lerde enflasyon ve dış ödeme güçlükleri dolayısıyla zor günler geçirmesinde; 
Koalisyon hükümetleri ve 1973 petrol krizi, 
1974 Amerikan ambargosu, 
İşçi dövizlerindeki azalma 


gibi etkenler etkili olmuştur. Türkiye'de 1977'de dış ticaret dengeleri bozulmaya başlamıştır. 


iü gidişi önlemek için karma eko- 


mn serbesi piyasa ekonomisine geçişi sağla- 


2k Kararları alınmıştır (1980). 


1960-1980 döneminde Türkiye" de köyden kente göç, 
gecekondulaşma, işçi sayısındaki artış gibi önemli 
toplumsal değişimler yaşanmıştır. 


Garipçilere karşı ortaya çıkan “İkinci Yeni Akımı” 
1960'ların ortalarına kadar etkisini devam ettirmiş, 
1960'ların ortalarından itibaren “Toplumculuk” edebi 
bir akım olarak ortaya çıkmıştır. 1970'lerde toplumdaki politikleşme, çarpık kentleşmenin meydana çıkardığı sorunlar ve işsizliğe bağlı dış göç, edebiyatın 
başlıca konularını oluşturmuştur. 


1960-1970 döneminde tiyatro toplulukları artmış, yeni yazarlar yetişmiş, yeni türler denenmiş ve seyirci 
sayısında artış olmuştur. Devekuşu Kabare Tiyatrosu 
müzikli güldürülerle ön plana çıkmıştır. Millileşme ve 
antiemperyalist düşüncenin etkisiyle 1970-1980'li yıllar yabancı oyunlardan ziyade yerli oyunların sahnelendiği yıllar olmuştur. 


Türk sineması, sosyal sorunlara ağırlık vererek gelişme göstermiştir. 1963'te Metin Erksan'ın “Susuz Yaz” 
filmi, Zerin Film Festivali'nde “Altın Ayı” ödülünü kazanarak uluslararası alanda ses getirmiştir. Antalya 
Film Festivali 1964'te düzenlenmeye başlanmış, 
1970'lerden itibaren renkli film sayısı hızla artmış, fa- 


kat televizyonun yaygınlaşması sinemaya olan ilgiyi 
azaltmıştır. 


1960'larda Fecri Ebcioğlu'nun öncülüğünde aranjman (düzenleme) tarzı müzik ortaya çıkmış, 1965'te 
Altın Mikrofon Yarışması düzenlenmeye başlanmıştır. 
Cem Karaca ve Erkin Koray, 1960'ların sonunda yaptıkları çalışmalarla Popüler Batı Müziği'ne yeni bir yön 
vermişlerdir. Moğollar isimli grupla 1970'te “ileri teknikle zengin folklor öğelerini birleştirmek” amacıyla 
Anadolu-Rock adı altında yeni bir müzik tarzından ilk 
kez bahsedilmiş, bu tarzın önemli isimlerinden biri de 
Barış Manço olmuştur. Kırsaldan göç eden insanların 
var ii değerleri ile şehir kültürünün kaynaşması “ara- 
© adı verilen yeni bir anlayışı ortaya çıkarmıştır. 
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TEST - | 


Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) 
üyesi devletler arasında aşağıdakilerden han- 


gisi yoktur? 


A) Suudi Arabistan 
B) Irak 

C) İran 

D) Venezuella 

E) Kanada 


Bandung Konferansı'nda kabul edilen “barış 
içinde yaşamanın beş ilkesi" aşağıdakilerin 
hangisinde verilen devletlerin kabulüyle dünyaya duyurulmuştur? 


A) Hindistan — Çin 


B) İngiltere — Fransa 
C) ABD O - SSCB 
D) Japonya — Almanya 
E) İtalya — Misir 


1975 yılında Arnavutluk hariç tüm Avrupa 
devletlerinin katılımıyla yürürlüğe konan Helsinki Nihai Senedi'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Devletlerin eşitliği ve egemenliği ilkelerine 
saygılı olma 

B) Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma 
tehdidinden kaçınma 

GC) Birbirlerinin sınırlarına saygılı olma 

D) İnsanların temel hak ve özgürlüklerini koruma 

E) Avrupa dışında geri kalmış ülkelere yardımcı 
olma 


Aşağıdakilerden hangisi 1980 - 1988 yılları 


arasında meydana gelen Irak - İran iyki nın 


nedenlerinden biri değildir? 


A) Şattülarap Su Yolu Sorunu'nun kesin olarak 
çözümlenememesi 

B) İran'ın Ortadoğu'da tüm Şiilerin koruyucusu 
olmak istemesi 

C) Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi 

D) İngiltere'nin Basra Körfezi'nden çekilmesinden sonra İran'ın Körfeze tek başına hakim 
olmak istemesi 

E) İran'ın rejim değişikliği nedeniyle yaşadığı İÇ 
sorunlardan Irak'ın yararlanmak istemesi 


5. 


Gİ YAYINLARI 


Kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç 
olarak addetmeyen 100'den fazla ülkenin “bir 
araya gelerek oluşturdukları birliğe “Bağlantısızlar Hareketi” denilmiştir. 


Buna göre, Bağlantısızlar Hareketi'ne üye 
devletlerin amaçları arasında aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez? 


A) Ulusal bağımsızlıklarını koruma 

B) İstila ve işgal hareketlerine karşı çıkma 

C) Devletlerin toprak bütünlüğüne saygılı olma 

D) Sömürgecilikten ve yayılmacılıktan kaçınma 

E) Doğu ve Batı blokları arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma 


1. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Güney Lübnan'a 
yerleşmesi 

. Lübnan'da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında sorunlar olması 

. Arap devletlerinin Ortadoğu'da bir İsrail Devleti'ne karşı çıkması 


Yukarıdakilerden hangileri İsrail'in Lübnan'a 
saldırmasına neden olan gelişmeler arasındadır? 


C) Yalnız ili 


A) Yalnız | B) Yalnız Il 


D)ivell E) il ve ili 


. Türkiye'nin “Sözde Ermeni Soykırımı"nı tanımasını sağlamak 
Il. Kıbrıs'taki Türklere baskı yaparak Türkiye'ye 
göçe zorlamak 
1. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir Ermenistan 
devletinin kurulmasını sağlamak 


Yukarıdakilerden hangileri ASALA terör örgütünün amaçları arasındadır? 


G) Yalnız İl 


A) Yalnız | B) Yalnız il 


D) ivelil E) ii ve İli 


TEST - | 


10. 


11. 


vE 2-A 


“1969 yılında Helsinki'de başlayan ve daha 
sonra Viyana, Vioskova ve Cenevre gibi şehirlerde devam eden “Siratejik Silahları Sınırlandırma Görüşmelerinin (SALT)” amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Savaş olan ülkelere anında müdahale etmek 
B) Ülkeler arasında kültürel bağları geliştirmek 
GC) Doğu ve Batı blokları arasında savaş tehlikesini ortadan kaldırmak 

Nükleer silah denemelerinin su altında veya 
havada yapılmasını sağlamak 

ABD ve Sovyet Rusya'nın dünyadaki ekonomik etkinliğini artırmak 


2 


DB 


. Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması 
Antlaşması'nın imzalanması 
II. Sovyet Rusya'nın Küba'ya füze sistemleri 
yerleştirmesi 
Ii. Stratejik Silahları Sınırlandırma Görüşmelerinin (SALT) anlaşmayla sonuçlanması 


Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan Doğu ve Batı blokları 
arasındaki Soğuk Savaş Dönemi'nin yumuşamasında etkili olmuştur? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız 1! C) Yalnız Il 


D) ivelli E) il ve lll 


1979'da Rusya'nın Afganistan'ı işgaline aşağıdaki devletlerden hangisi tepki göstermemiştir? 
A) İran 


B) ABD C) Çin 


D) Pakistan E) Yugoslavya 


Aşağıdakilerden hangisi petrol üreten ülkeler 
arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur? 
A) NATO 


B) İKÖ C) OPEC 


D) AGİK E) BM 


SE 


4C SE GA 


ÇE vavınvarı 


12. Aşağıdakilerden hangisi İsrail Devleti'nin ku. 


13. 


14. 


ruluşu ve Arap - İsrail ilişkileriyle ilgili bir ge- 


lişme değildir? 


A) Balfour Deklerasyonu 

B) Pasif Direniş 

C) Mekik Diplomasisi 

D) Camp David Antlaşmaları 
E) Yom Kippur Savaşı 


Doğu ve Batı blokları arasındaki ilk ilişkiler 1958 
Berlin Buhranı sonrası yapılan toplantılarla başlamıştır. 


Bu toplantıların yapıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Cenevre B) Berlin C) Londra 
D) Paris E) Roma 
I. Küba Buhranı 
Il. Keşmir Sorunu 
IH. Süveyş Krizi 


IV Berlin Buhranı 


1. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


ALIK, IV BULL. İV, İ. 


OLM, İM DM, IVŞİ. 


EMILMİ. 


. Küba'da Fidel Castro'nun 1959'da yönetimi 


ele geçirmesinden sonra ülkesine füze Sistemlerinin yerleştirilmesine izin vermesi aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin 
arasının açılmasına neden olmuştur? 


A) İngiltere - ABD 
B) Sovyet Rusya - ABD 
GC) İngiltere - Almanya 
D) Sovyet Rusya - İngiltere 
E) Fransa - Almanya 


7D &C 9-D 
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TEST 2 


1 Ağustos 1975'te imzalanan uluslararası ilişkilerde temel barış ve işbirliğini kapsayan 
Helsinki Nihai Senedi'nin “sonuç belgesi"nde 
aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? 


A 
B 


Devletlerin eşitliği ilkesi 

Birleşmiş Milletlerin kararları doğrultusunda 
hareket edilmesi 

Ulusal çıkarların her zaman uluslararası Çikarların üstünde tutulması 

İnsan haklarına saygılı olunması 

İkili ilişkilerde güç kullanmaktan kaçınılması 


> 


Cc 


— 


D 
E 


—— 


Sorunlar Deklarasyonlar ve Planlar 
1. Kıbrıs 
Ii. Keşmir 
IN. Kıta Sahanlığı 
IV. Afganistan 


V. Filistin 


Annan Planı 

Taşkent Deklarasyonu 
Bern Deklarasyonu 
Balfour Deklarasyonu 


Cezayir Deklarasyonu 
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 


A)I. B) İL GC) ili. D) IV. EV 


1. Camp David Antlaşmaları 
Ii. Yom Kippur Savaşı 
JN. Ping-pong Diplomasisi 


Yukarıdakilerden hangileri Arap-İsrail ilişkileriyle ilgilidir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1l C) Yalnız til 


D) Ii veli E) Il ve ll 


1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında taraflar 
arasında barışın sağlanması için Tel-Aviv ile 
Arap başkentleri arasında “Mekik Diplomasi”si yürüten Batılı diplomat aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Henry Kissinger 
B) Condoleezza Rice 
C) Hillary Clinton 

D) Colin Powell 

E) Donald Rumsfeld 


EMİ) YAYINLARI 


5. 


12 Eylül 1980'den 24 Kasım 1983'e kadar geçen 
döneme Türkiye'de “12 Eylül Dönemi” denir. 


Bu dönem 1983'te yapılan seçimler sonucunda aşağıdaki partilerden hangisinin tek başına iktidara gelmesiyle sona ermiştir? 


A) Cumhuriyet Halk Partisi 

B) Milliyetçi Hareket Partisi 

G) Anavatan Partisi 

D) Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
E) Adalet Partisi 


1970'li yılların başlarından itibaren Türkiye'- 
nin GAP'ı (Güneydoğu Anadolu Projesi) uygulamak üzere çalışmalar başlatması; 


i. Suriye, 
ii. irak, 
ii Misir 


devletlerinden hangileri tarafından tepkiyle 
karşılanmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız İl C) Yalnız ili 


D) ivell E) li ve İl 


ABD'nin SSCB ile yaptığı SALT-II Antlaşması'nı onaylamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Daha önce imzalanan SALF-I Antlaşması'nın 
yürürlükte olması 

B) SSCB ordularının Afganistan'ı işgal etmesi 

C) Antlaşmanın nükleer silahlara yönelik yapılması 

ABD ile SSCB arasında uzay rekabetinin yaşanması 

Yapılan antlaşmanın tüm dünya devletlerini 

kapsamaması 


> 


D 


—> 


E 


—— 


TESF <2 


10. 


11. 


1974'ten 1980'e kadar kısa süreli koalisyon hükümetlerinin iktidarda kalmasının Türkiye'de; 


I. siyasi istikrar sağlamada zorluklar yaşanması, 
Ii. toplumsal huzursuzlukların artması, 
IN. ekonomik istikrarın bozulması 


gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız li CO) i vel 


D) Il ve Ili E) |, li velii 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında sorun oluşturmamıstır? 


A) Osmanlı Borçları B) Kara suları 


D) Ege Adaları 
E) Batı Trakya 


C) Kıta sahanlığı 


ABD'li ünlü boksör Viuhammed Ali aşağıdaki 
savaşlardan hangisine katılmayı reddettiği 
için dünya şampiyonluğu elinden alınmış ve 
boks lisansı iptal edilmiştir? 


A) Küba , B) Irak GC) Kore 


D) Vietnam E) Afganistan 


Türkiye'de 1960-1970 yılları arası ————, 1970- 
1980 yılları arasında ise ———— ekonomi politikaları uygulanmıştır. 


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Devletçi — Korumacı 

B) İthal İkameci — İleri İthal İkareci 

C) Liberal — Kapitalist 

D) Karma — Piyasa 

E) Sosyalist (o — Yap İşlet Devret 
2D 3D 4A &C 6D 


ÇEBİ yarınLaRı 


12. 


13. 


14. 


Nixon - Kissinger Dokirini ile benimsenen ilkeler 
şunlardır: 


!. Realizm ilkesi, 
Ii. Ölçü ilkesi, 
III. Bağlantılılık ilkesi. 


Bunlardan hangileri, Yumuşama Dönemi'nde 
ABD - SSCB ilişkilerinde esas alınmıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız (ll 


D) ll ve İli E)I,li veli 


|. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Il. Kıbrıs Türk Federe Devleti 
ili. Kıbrıs Cumhuriyeti 


Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler 
tarafından tanınmamıştır? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il Cj)iveli 


D) ivelli E) il veli 


1979 İran Devrimi; Pehlevi Hanedanlığı'na karşı, 
çarşı esnafı ile köylüyü, üniversite öğrencisi ile 
radikal Şii grupları aynı platformda buluşturan 
bir sürecin adıdır. 


Bu bilgilere göre, İran Devrimi'nin; 


I. ekonomik, 
li. dini, 
ili. kültürel 


alanlarından hangilerindeki gelişmelerden 
kaynaklandığı savunulabilir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız |! GC) Yalnız lil 


D)ivelli E) li, İl ve ill 
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(ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ) 


KÜRESELLEŞEN DÜNYA 


İ YAYINLARI 
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SSCB'DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI 


> SSCB'nin, uyguladığı siyasi ve ekonomik sİstemlerin işlemez hale gelmesine rağmen, bütün kaynaklarını nükleer silahlanmaya aktararak dünyadaki güçlü konumunu sürdürmek 
istemesinin çeşitli çevrelerce tepkiyle karşılanması, 

«e SSCB'nin kontrolündeki Sosyalist Blokta daha fazla özgürlük ve bağımsızlık isteğiyle toplumsal olayların başlaması, 

«> SSCB Komünist Parti Genel Sekreteri Gorbaçov'un Ocak 1987'de o u, Kasım 1987'de 
İse Deresi 1 açıklayarak Sovyet komünizminin yapısını değiştirmeyi amaçlaması. 


SSCB lideri Gorbaçov; açıklık (glasmosi; ve yeniden 
yapılanma (peresiroika) programlarıyla, komünist iktidarın baskıcılığını demokratik bazı uygulamalarla 
halk egemenliğine yaklaştırmayı, ekonomiye yeni bir 
dinamizm kazandırmayı ve Sosyalist Biok içindeki 
toplumsal olayları yatıştırmayı hedeflemiştir. Böylece 
devlet yönetimi demokratikleşecek, ülke ekonomisi 
düzeltilerek ABD ile rekabet edilebilecekti. 


SSCB Parlamentosu (Yüksek Sovyet) tarafından 
1988'de yetkileri genişletilen ve devlet başkanı seçilen Gorbaçov, halktan da destek almak için, çoğunluğu halk tarafından seçilen üyelerden oluşan “Haik 
Temsilcileri Kongresi” kurulmuştur (Halk ilk defa devlet yönetimine doğrudan katılmıştır). 


Siyasi otoritesini güçlendiren Gorbaçov, sanayi işletmelerine üretim hedeflerini ve ürün fiyatlarını belirlemede özgürlük tanımıştır. 1988'de “Sosyalist Teşebbüs Kanunu” ile işletme yöneticilerine geniş yetkiler 


verilmiş, bu yetkilerle Gorbaçov; kapitalist sistemin: 


üretimde başarıyı sağlayan yönetimlerini sosyalist 
sistemin içinde kullanmayı amaçlamıştır. 


1989'da Sovyet Rusya'nın 1979'dan beri işgel alın- 


da tutulan Afganistan'dan çekilmesi, süper güç 


© bei 


Ma inen 


olarak kabul edilen SSC3) 7 
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* SSCE Lideri Gorbaçov 


Peresiroika ile siyasi sistemi yeniden düzenlemeyi 
hedefleyen Gorbaçov, SSCB içinde başlayan bağımsızlık hareketlerine ve milliyetler sorununa çözüm bulmak için Aralık 1990'da “Eyemen Devletler Birliği Anilaşması” fikrini ortaya atmıştır. Gorbaçov bu antlaşma 
ile SSCB içindeki cumhuriyetler arasında daha sıkı bir 
ekonomik iş birliğini isterken, birlik içindeki en büyük 
cumhuriyet olan Rusya Federasyonu lideri Boris Yelisin, Haziran 1990'da bağımsızlığını ilan etmiştir. 


Gorbaçov'un öne sürdüğü ve 10 cumhuriyet tarafından kabul edilen. “Egemen Devletler Birliği Antlaşması”nın 20 Ağustos 1991 günü imzalanması kararlaştırılmıştır. SSCB'deki bağımsızlık ilanlarına karşı Gorbaçov'un gerekli tedbirleri almadığını düşünen ve “Egemen Devletler Birliği Antlaşması”na karşı olan ordu 
içindeki bazı komutanlar, bakanlar ve KGB liderinin de 
aralarında bulunduğu bir grup, 18 Ağustos 1991 günü 
Gorbaçov'a karşı bir darbe girişiminde bulunmuş, 19 
Ağustos 1991 günü Rusya Federasyonu Parlamentosu çembere alınırken, Boris Yeltsin'in darbecilere karşı halkı gösteri yapmaya çağırması, hem halktan hem 
de Batılı devletlerden büyük destek görmüştür. 


Karışıklıktan yararlanan SSCB'ye bağlı cumhuriyetlerin tamamına yakını bağımsızlıklarını ilan etmiştir. 
Kremlin Sarayı'na 1917'den önceki Rus bayrağı çekilmiş, Gorbaçov Sovyetler Birliği Komünist Partisi liderliğinden istifa etmiş ve partinin faaliyetlerine son verilmiştir. Gorbaçov, devlet başkanlığından da ayrılmış ve 
yerine Boris Yeltsin geçmiştir. 


Gorbaçov Perestroika adlı eserinde; gayesinin S0Syalizmin yerine başka bir sistem getirmek değil, s0Syalizmi güçlendirmek olduğunu belirimiştir. 


Gorbaçov, Batı'dan yapılan ekonomik önerileri kabul 
etmeyeceğini, sosyalizmin potansiyelini gerçekten 
kullanıp onun ana prensiplerine sarılacaklarını, insan 
çıkarlarını dikkate alarak planlı bir ekonominin nimetlerini kullanırlarsa, sosyalizmin kapitalizmden daha 
başarılı olacağını savunmuş fakat, SSCB'yi yıkılmaktan kurtaramamıştır. 


SSCB'nin Dağılmasının Doğu Avrupa'ya Etkileri 
Gorbaçov'un, “Her ulus istediği kalkınma yolunu seçme, kendi kaderini tayin etme, topraklarını ve insan 
kaynaklarını istediği gibi kullanma hakkına sahiptir.” 
açıklaması Doğu Avrupa'daki Sovyet uydusu ülkelerdeki aydınları ve milliyetçileri harekete geçirmiştir. İnsan hak ve hürriyetlerinin genişletilmesini sağlamak 
amacıyla başlayan bu hareketler, zamanla Sosyalist 
Blokta bağımsızlık mücadelesine dönüşmüştür. Kısa 
sürede Doğu Avrupa'daki sosyalist yönetimler yıkılmiş Çekoslovakya çatışma olmadan Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştır. 


SSCB'nin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesine 
Etkileri 

1991'de SSCB'nin dağılması ile Doğu Bloku çökmüş, 
ABD dünyanın lider ülkesi ve tek süper gücü haline 
gelmiştir. SSCB'ye üye devletlerden bazıları, Rusya 
önderliğinde Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurmuşlarsa da eski SSCB'nin dünya üzerindeki etkinliğine sahip olamamıştır. 


2001'de ülkesindeki “11 Eylül Terör Olayları"nı gerekçe gösteren ABD; Ekim 2001'de Afganistan'a, nükleer silahlanmayı önlemek iddiasıyla Mart 2003'te de 
Irak'a askeri müdahalede bulunmuştur. 


Afganistan müdahalesi ABD'ye Orta Asya'daki zergin enerji kaynaklarına yakın olma imkanını vermiş, 
Irak'a yapılan müdahale petrol zengini Basra Körtezi'nin kontrolünün ABD'nin eline geçmesini sağlamışiır. 


Avrupa Birliği, ABD'ye karşı dengeleyici güç unsuru 
olmaya çalışsa da İngiltere'nin ABD'nin yanında yer 
almasından dolayı başarılı olamamıştır. Rusya ise son 
yıllarda eski gücüne ulaşmak için yoğun bir çaba içine girmiştir. 


BENİ YAYINLARI 
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Çin; askeri, siyasi ve ekonomik yönden önemli bir 
güç merkezi haline gelirken, Hindistan'da gösterdiği 
teknolojik gelişmelerle ön plana çıkmıştır. 


1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın “Şanghay Beşlisi” adı ile kurdukları iş birliği 
yapılanması 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla 
“Şanghay iş Birliği Örgütü” adını almıştır. Hindistan, 
İran, Pakistan ve Moğolistan bu örgüte gözlemci olarak destek vermektedirler. 


ASYA'DA YENİDEN YAPILANMA 
Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsız Olması 


Gorbaçov'un açıklık ve yeniden yapılanma politikaları, Türklerin bağımsızlarını kazanmaları için bir fırsat 
olmuş, SSCB'nin dağılmasıyla özel yönetime sahip 
olan Türk ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 
Türkiye bu devletlerle yakından ilgilenmiş onlara örnek olarak bu devletlerin Batı'ya açılan pencereleri olmuştur. 


Azerbaycan 

Azerbaycan, 1917 Bolşevik İhtilali'nden yararlanarak 
1918'de Mehmei Emin Resulzade önderliğinde bağımsızlığını ilan etmiştir. SSCB'nin bu bağımsızlık ilanını tanımayarak kuvvet kullanması sonucu Azerbaycan tekrar SSCB yönetimine girmiştir (1920). 


Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle başlayan değişim 
sonucu Azerbaycan'da bağımsızlık hareketleri başlamıştır. Bu amaçla Ebulfeyz Elçibey “Halk Cephesi" 
adıyla bir teşkilat kurmuştur. Azerbaycan 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş, Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke 
Türkiye olmuştur. 


A GERİM 


Ebulfeyz Elçibey, Süleyman Demirel ve Turgut Özal 


rn li mke 


a mn ll nek he 


Azerbaycan'da 1993'te cumhurbaşkanı olan 
Haydar Aliyev'in “Biz bir millet, iki devletiz.” SÖZleri Türk-Azeri ilişkilerine egemen olmuştur. 


Azerbaycan'ın Hazar petrolleri üzerinde hak sahibi olması Rusya ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Azerbaycan'ın güçlenmesi topraklarında 30 milyona yakın 
Azeri Türk'ünün yaşadığı İran'ı tedirgin etmektedir. 
Karabağ Sorunu nedeniyle Ermenistan ile Azerbaycan'ın ilişkileri bozuktur. Bu devletlere karşı Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan ile iyi ilişkiler kurmuştur. 


Azerbaycan'ı Rusya, ABD ve Batılı devletler bir nÜİUZ 
mücadele alanı olarak görmektedirler. Azerbaycan 
Türkiye'nin de aracılığıyla ABD ve Batı ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. ABD, Türkiye ve 
Batılı devletlerin desteği ile Bakü-Tiilis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı (BTC) hayata geçirilmiştir. 


Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade, Bahtiyar 
Vahapzade gibi birçok ünlü şair ve yazar yetişmiştir. 


© Bekü-Tiilis-Ceyhan Boru Hati 
Dağlık Karabağ Sorunu: Nüfusunun çoğunluğu Türk 
olan ve Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık 
Karabağ'a 1923'te SSCB özerk bölge statüsü vermiştir. SSCB, Karabağ'a Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla bölgede Ermenileri çoğunluk haline getirmiştir. 


1985'ten sonra SSCB'deki iç gelişmelerden faydalanan Ermenistan, Karabağ'ı kendisine bağlamak istemiş, bu istek Azerilerin tepkisine neden olmuştur. Şubat 1988'de Karabağ Parlamentosu'nun Ermenistan'a 
katilma kararı, Ermeniler ve Azeriler arasında savaşa 
dönüşmüştür. 1990'da Karabağ, Ermenistan tarafından 
işgal edilmiştir. e E 


Birleşmiş Milletlerin ve birgök uluslararası kurulu” 
şun Ermenistan'a, Karabağ'daki işgali sona erdirerek çekilmesi yönünde yaptıkları ielkinlere rağmen 
işgal hala devam etmektedir. 


Kazakistan 

Bolşevik İhtilali sonrasında bağımsızlığını ilan eden 
Kazaklar, 1920'de SSCB egemenliğine girmiştir. Kazakistan'ın nüfus yapısı, 1921'den itibaren Rus nüfusu yerleştirilerek Kazaklar aleyhine değiştirilmiştir. 
Kazakistan bağımsızlığını Nursultan Nazarbayev İiderliğinde 1991'de sağlamış ve Kazakistan'ı tanıyan 
ilk devlet Türkiye olmuştur. 


Kazakistan; Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET), Şanghay İş Birliği 
Örgütü gibi bölgesel örgütlenmelerin kurulmasında 
etkili olmuş ve Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı 
(AGİT) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda aktif 
bir rol oynamaktadır. 


Kazakistan, Eylül 1991'de Semey Nükleer Deneme Alanı'nı kapatarak dünya tarihinde gönüllü 
olarak'kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ilk ülke olmuştur. 


Kırgızistan 

Rus egemenliğine giren ilk Türk topluluklarından olan 
Kırgızlar, Bolşevik ihtilalinden sonra da SSCB egemenliğini kabul etmek zorunda kalmışlardır. 


ENİ YAYINLARI 


Gorbaçov'un politikaları, Kırgızlar arasında da örgüt 
lenmelere neden olmuş Kırgızistan Parlamentosu, 
“Demokrasi ve Milli Birlik Deklarasyonu'nu yayınlamıştır. Şubat 1991'de başkent Erunze'nin adı Bişkek 
(devrim öncesi adı) olarak değiştirilmiştir. Kırgızistan 
31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş ve Türkiye, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. 


Kırgızistan 1991'de BDT'ye, 1992'de Birleşmiş Milletler ve AGİT'e üye olmuştur. 


Kırgızistan-Türkiye arasında 1995'te yapılan protokol 
ile, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmuştur. Kırgızistan'ın yetiştirdiği ve dünyaca tanınan bir 
yazar olan Cengiz Aytmatov'un romanları ülkemizde 
de büyük ilgi görmektedir. 


Özbekistan 

Bolşevik İhtilali sırasında Özbekistan'da kurulan geçici hükümetin 1918'de Ruslar tarafından yıkılması ile 
“basmacılık” adı verilen bağımsızlık mücadelesi başatılmış, fakat bu mücadelenin başarısız olmasıyla 
Özbekler 1924'te SSCB'ye bağlanmıştır. 


1990'da Gorbaçov, Özbekistan Komünist Partisi liderliğine İslam Kerimov'u getirmiştir. Kerimov SSCB'ye 
karşı bir politika izlemiş ve Özbekçeyi resmi dil ilan 
etmiştir. Özbekistan 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş ve Kerimov cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Özbekistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra gelişmiş ülkelerle ekonomik ilişkiler kurarak Orta Asya'nın 
güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. 


Özbekistan Lideri İslam Kerimov 


Türkmenler, Bolşevik İhtilali sırasında Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesi vermişlerse de 1924'te SSCB'nin 
egemenliğini kabul etmek zorunda kalmışlardır. 


1985'te Türkmenistan Komünist Partisi Başkanlığı'na 
getirilen Saparmurad Niyazov Türkmenler arasındaki kabileciliği ortadan kaldırıp birliği sağlamış, Türkmenceyi resmi dil yapmış ve 1991'de Türkmenistan'ın 
bağımsızlığını ilan etmiştir. 


Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. İki ülke arasında Türkmen öğrencilerin 
ülkemizde yüksek öğrenim görmesi, Türkmenistan'da 
ortak okullar açılması gibi faaliyetler yürütülmektedir. 


Rusya üzerinden ihraç edilen Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya satışı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 


Altay Cumhuriyeti: Rusya Federasyonu'na bağlı Güney Sibirya'da yer alır. 


ÇELEMİ vayınıtarı 


Da 


Başkurdistan Cumhuriyeti: 


bağlı Orta İdil Bölgesi'dir. 


Rusya Federasyonu'na 


Curahuriy 


si: Rusya Federasyonu'na 
bağlı olup Volga Nehri'nin orta bölümünde yer alır. 


S 


distan Cumnuriyeti: Rusya Federasyonu'na bağlı 
Hazar Denizi'nin batısında yer almaktadır, 


koğüz Cumhuriyeti: Moldova'ya bağlı özerk bir 
cumhuriyettir. 


huriyeii: Rusya Federasyonu'na bağlı Sibirya'nın güneyinde yer almaktadır. 


Cumhuriyeti: Rusya Federasyonu'na bağlı Kafkaslar'da yer almaktadır. 


ri: Rusya Federasyo- 
Doğu Sibirya da yer alır. 


iataristan Gumnuriygti; Rusya Federasyonu'na bağlı 
Volga Nehri kıyısında yer almaktadır. 


fuve Cumhuriysii: Rusya Federasyonu'na bağlıdır. 


akainak Cumhuri iygtl; 


Rusya Federasyonu'na 
bağlı Özbekistan'ın kuzeybatısında yer almaktadır. 


Nahcivan Cumhuriysii: Türkiye'nin doğusunda Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyettir. 


Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Çin'e bağlı özerk bir 


cumhuriyettir. 


ım 


iin Cumhuriyeti: Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna'ya bağlı özerk bir cumhuriyettir. 


Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 


Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), SSCB'nin dağılmasıyla 21 Aralık 1991'de “Almatı Zirvesi” sonucu 11 
cumhuriyetin (Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, 
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna) katılımı ile kurulmuştur. Topluluğa kuruluş aşamasında 
Baltık devletleri ve Gürcistan katılmamıştır. 


Aralık 1993'te topluluğa katılan Gürcistan, 2008 
yılındaki Güney Osetya Savaşı sonrasında 
2008'de BDT'den ayrılmıştır. Türkmenistan ise 
2005'te üyelikten ayrılmış ve topluluğa gözlemci 
olarak katkıda bulunmaktadır. 


Siyasi bir birlik olarak kurulan BDT, zamanla üye ülkeler arasında yapılan ekonomik iş birliği ve ortaklık anlaşmalarıyla ekonomik bir özellik de kazanmıştır. 


lük ha nane di ae sss öz lll ek sare sl a w 
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BDT. 240 milyonluk nüfusu, dünyanın toplam doğal 
kaynaklarının 96 25'ine ve sanayi potansiyelinin 
< 10'una sahip olması gibi özellikleri ile önemli bir 
güçtür. 


TİKA (Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) 
TİKA; 24 Ocak 1992'de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, 
gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. 


> İlgili ülkelerin kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, yapılabilecek iş birliği ve yardım konularını belirleyerek gerekli program ve projeleri hazırlamak, 


«» Ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 
alanlarında iş birliğini projeler vasıtasıyla geliştirmek, 


«> Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek, 


wp» Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek. 


DOĞU BLOKU'NDAN SONRA 
AVRUPA'DA YENİ ARAYIŞLAR 


Gorbaçov ile başlayan değişim sonucu Doğu Bloku'ndaki devletler bağımsızlıkları için önce komünist 
partilerin kontrollerinden kurtulmuşlardır. Genellikle 
demokratik eylemler ve seçimler yoluyla gerçekleşen 
değişim Romanya'da Devlet Başkanı Çavuşesku'nun 
direnmesi sonucu kanlı olmuştur. 


1990'da Doğu Bloku ülkelerinde komünist partilerde değişimler yaşanırken bazıları kendilerini feshetmiş ve çok 
partili hayata geçilmiştir. Doğu Bloku dağılırken önce 
Comecon, sonra Varşova Paktı'na son verilmiştir (1991). 


Doğu Bloku'nun yıkılması, Soğuk Savaş'ın sona ermesine neden olmuştur. Bu da 1990'lı yılların başlarında güç dengelerinde yeni gelişmelere ve yapılanmalara yol açmıştır. 


Doğu Bioku'nun dağılmasıyla Doğu Bloku'na menr- 


sup birçok ülke NATO'ya ve AB'ye üye olmuştur. 


İHsiNİİ YAYINLARI 


Batı ve Doğu Almanya'nın Birleşmesi 


1989'da Demokratik Almanya'nın vatandaşlarına ü!- 
keden çıkış vizesi vermesi üzerine on binlerce kişinin 
Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine sığınması uluslararası 
sorun haline gelmiştir. Demokratik Almanya ve SSCB 
yapılan baskılar sonucu 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı geçişlere açılmıştır. İki kutuplu dünyanın sembollerinden olan Berin Duvarı 14 Ocak 1990'da yıkılmıştır. 


Federal Almanya'nın, iki Almanya'nın birleşmesiyle ilgili olarak hazırladığı planı SSCB'nin de kabul etmesiyle 3 Ekim 1990'da iki Almanya resmen birleşmiştir. 
Antlaşmaya göre; Almanya tam egemenliğe sahip 
olacak, NATO'ya girebilecek ve Sovyet askerleri Almanya'dan çekilecektir. 


Berlin Duvarı'nın Yılalmesı 


» ez 


Avrupa Birliği'nin (AB) Kurulması 

1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu oluşturan ülkeler, 1968'de aralarında gümrük 
vergilerini kaldırmışlardır. 


Roma Antlaşması'nda; tarım, ulaştırma, rekabet gibi 
birçok alanda ortak politikalar oluşturulması, ekonomik ve parasal birlik kurulması, ortak bir dış politika 
ve güvenlik politikası oluşturulması da amaçlanmıştır. 


Özellikle tarım ve ticarette oluşturulan ortak politikalar 
1960'ların sonunda belirli bir düzene oturtulmuş, 
1972'de üye sayısı altıdan dokuza çıkarılmıştır. 


7 Şubat 1992'de imzalanan ve Kasım 1993'te yürürlüğe 
giren Viaasirichi Antlaşması ile Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır. 1995 ve 2004'te yeni üyelerin katılimı ve üyeler arasındaki ekonomik farklılıklar yeni yapısal programların uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 


Üye ülkeler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ndeki 
temsilcileri vasıtasıyla Avrupa'nın geleceğine yönelik 
karar alma sürecine katılmaktadır. 


Eğitim alanında iş birliği sağlanmakta ve ortak Avru- 


pa kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır. 


Maastricht Antlaşması'yla, #konomik ve Parasal Birliğin (EPD) aşamaları düzenlenmiştir. EPD'nin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesi için, “Waasirichi 
Kriterleri” olarak adlandırılan yakınlaşma kriterleri tespit edilmiş ve bunlara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. 


w Olabilecek yıllık ortalama enflasyon ve bütçe 
açığı oranları, 


Kamu borcunun, gayri safi yurt içi hasılaları- 
nin 96 60'ını geçmemesi, 


Olabilecek uzun vadeli faiz oranları, 


- Ulusal paraların, Avrupa Döviz Kuru mekanizmasının izin verdiği normal dalgalanma sınırları içinde kalması 


konularıyla ilgili uyacakları durumlar belirlenmiştir. 


1993'te yapılan Kopenhag Zirvesi'nde Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin genişlemesinin Doğu Avrupa 
devletlerini kapsayacağını ilan etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirlemiştir. 


gü, insan hakları, 8 


hakları ve İşleyen bir piyasa ekonomisi alanlarında 


belirli bir seviyeve gelmiş olmaları İsienmişir. 


Avrupa Birliği Komisyonu 
«> Üye devletlerce atanan 20 üyeden oluşan yürütme organıdır ve birliği hukuken temsil eder. 


«» Birlik politikarının tasarlayıcısı ve koordinatörüdür. 


«» Kurucu antlaşmalar ve çalışma organlarınca alınan kararların uygulanmasını takip eder. 


ÇİZEN YAYINLARI 


Avrupa Parlamentosu 
-> Üye ülkelerde yapılan seçimlerle belirlenir. 


:-> Ülkeler nüfuslarına göre temsil edilir. 


«» Konseyin yasa yapma sürecinde değişiklik önerisinde bulunabilir. 


»-» AB Komisyonu'na ve AB Konseyi'ne soru yönelterek gündem belirler. 


«» Parlamento genel merkezi Strasbourg'da toplanır. 


« AB Komisyonu üyelerinin tayinler ve görevden 
alınmaları konusunda denetim görevi üstlenmiştir. 


Avrupa Birliği Konseyi 
«> Üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yılda iki kez toplanır. 


«» Birliğin karar alma ve yasama organıdır. 

«> Merkezi Brüksel'dir. 

«>» Birliğin en önemli çalışma organıdır. 

«> Konsey başkanlığını üyeler 6 ay süreyle yapar. 


Adelet Divanı 
«-» Birliğin en yüksek hukuksal organıdır. 


--» Nihai yargı organı olduğundan kararları temyiz 
edilemez. 


Ekonomik ve Sosyal Konsey 

«» Danışma organı olduğundan Avrupa Birliği içindeki ekonomik ve sosyal politikalar ile ilgili görüş 
belirler. 


Sayıştay 
«» Avrupa Birliği ve bağlı kuruluşların gelir ve harcamalarını denetler. 


NATO'nun Avrupa'da Genişlemesi 


Doğu Bloku'nun yıkılmasıyla güvenlik arayışına giren 
Doğu Avrupa ülkeleri, NATO'ya girerek güvenlik sorunlarını çözmeyi, ABD ve Batılı ülkelerle siyasi ve 
ekonomik bağlarını güçlendirmeyi amaçlamışlardır. 


Avrupa'nın tarihi bölünmüşlüğünü gidermek için 
Ocak 1999'da “Barış İçin Ortaklık (BİO)” programı uygulamaya konularak bu ülkelere NATO'ya üye olma 
imkanı sağlanmıştır. Nisan 2008'deki NATO Zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'ın ileride NATO'ya üye 
olacakları kararı alınmış, Arnavutluk ve Hırvatistan 
2009'da üye olurken; Makedonya'nın, NATO'ya üyeliği Yunanistan tarafından veto edilmiştir. 


TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE 
GİRME ÇABALARI 


Türkiye, Temmuz 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) tam üyelik için başvurmuştur. AET, Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gerekçeleri 
için yeterli olmadığını ileri sürmüş ve tam üyelik şartları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık 
anlaşması (12 Eylül 1963'te Ankara Antlaşması) imzalamıştır. Ancak Ankara Antlaşması'yla belirlenen 
geçiş dönemi hükümleri ve tarafların üstleneceği yükümlülükleri belirten Katma Protokol (1973) öngörüldüğü şekilde uygulanamamıştır. 


AET ile ekonomik olan sorunlar, Yunanistan ın 1980'de 


topluluğa üye olmasıyla siyasi boyut kazanmıştır. 
Türkiye ile olan sorunlarını kendi politikasına uygun 
şekilde çözmek için Yunanistan'ın veto hakkını koz 
olarak kullanması topluluk ile Türkiye arasındaki mali 
iş birliğine son vermiştir. Katma Protokol'ün ise ticari 
hükümleri işlemeye devam etmiştir. 


Türkiye, 14 Nisan 1987'de tekrar AET'ye tam üyelik müracaatında bulunmuştur. 1989'da verilen cevapta Türkiye'nin gelecekteki genişleme sürecine kadar beklemesi 
ve Gümrük Birliği Süreci'nin tamamlanması önerilmiştir. 


1993 yılında Avrupa Birliği ismini alan toplulukla Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İ Ocak 
4996 tarihinde Gümrük Birliği yürürlüğe girmiştir. 


Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci ve Türkiye 


1993 Kopenhag Zirve Toplantısı'nda eski Varşova 
Paktı ülkeleri için genişleme süreci başlatan AB, Türkiye'yi bu genişlemenin kapsamı dışında tutmuştur. 


1997 Lüksemburg Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin tam üyeliği; Türkiye-AB ilişkilerinin .gelişmesi, 
Türkiye'nin siyasi ve ekonomik reformları sürdürmesi, 
Yunanistan ile istikrarlı ilişkilere sahip olması ve Kıbrıs 
sorununun çözümü için BM gözetimindeki müzakereleri desteklemesine bağlanmıştır. 


Avrupa Birliği, 1998 Cardift Zirve Sonuç Belgesi'nin 
genişleme ile ilgili bölümünde, adayların tam üyeliğe 
hazırlanma durumunu gözden geçirme mekanizmasına Türkiye de dahil edilmiş ve komisyon tarafından 


Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için sunulan “Avru- 


pa Stratejisi” onaylanmıştır. 


YAYINLARI 


AB Komisyonu'nun 1993 Hieisinki AE Devlet vs Aükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye, oy birliği ile 
aday ülke olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin 
diğer aday ülkelerin yararlandığı bütün ekonomik 
haklardan yararlanacağı ve kültürel alandaki projele- 


re katılabileceği belirtilmiştir. 


AB, üyelik için müzakerelere başlamamış aday ülkelerin katılımını hızlandırmak amacıyla tarama şüreçlerini uygulamaya koymuştur. Buna karşılık 2001 İlerleme Raporu, ülkemiz için tarama sürecinin başlatılması yerine, “Ülkemizdeki belirli sektörlerin AB siandatilarma uyarlanması, Uygulaması v8 güçlendirilmesi” 
şeklinde farklı bir yöntem ortaya koymuştur. Türkiye'nin siyasi kriterleri yerine getirmediği için tarama 
sürecine başlayamayacağı belirtilmiş fakat, diğer 
aday ülkelerde böyle bir süreç aranmamıştır. 


2001'de hazırlanan 4. İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi'nde, Türkiye'nin Kopenhag siyasi ve ekonomik 
kriterlerini” yerine getirmediği, buna karşın Gümrük 
Birliği alanında AB standartlarına uyumunun ileri seviyede olduğu belirtilmiştir. 


YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR 


1. Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar Balkanlarda “azınlık sorunları” ve “toprak anlaşmazlıkları"nı ortaya Çikarmıştır. 1919 Paris Antlaşması'yla Sırp-Hırvat ve Slovenlerden oluşan ve krallıkla yönetilen Yugoslavya (Gürney Slavları) kurulmuştur. Aynı etnik kökenden gelmelerine rağmen bu topluluklar arasında siyasi, sosyal, 
ekonomik, dini ve kültürel farklılıklar sürekli çatışmalar 
ve anlaşmazlıkların yaşanmasına neden olmuştur. 


I1. Dünya Savaşı'nda Alman işgali sırasında Nazi 
yanlısı Hırvatların oluşturduğu Ustaşa adlı örgüt 
ile Sırpların kurduğu Çetnik örgütü arasında mücadeleler yaşanmıştır. 


Batı ittifakının desteğini alan Tito önderliğinde komünistler, Almanlara ve yerel milislere karşı başarılı olmuş ve 1945 seçimlerini kazanarak Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. 


Sosyalist temeller üzerine kurulan Yugoslavya'da farklı topluluklar arasındaki sorunlar, tek parti yönetimi altında etnik uyumu sağlamaya ve egemen ulus anlayışını engellemeye yönelik olarak “Tederalizm”le aşılmaya çalışılmıştır. 
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Bu doğrultuda; Federal Yugoslavya: Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya 
Cumhuriyetleri ile Voyvodina ve Kosova özerk bölgelerinden oluşmuştur. 


cumhuriyetlerin başkanlarının devleti dönüşümlü olarak yönetmesiyle siyasi istikrar korunmuş, ancak 
1980'lerin başında dünyada etkili olan ekonomik kriz 
ülkeyi olumsuz etkilemiştir. Enflasyon, dış borç, işsizlik 
ve cumhuriyetler arasındaki ekonomik farklılıklar, aşırı 
milliyetçilerin harekete geçmesinde etkili olmuştur. 
1987'de Slobodan Miloseviç'in Sırp Komünist Partisi'nin 
başına geçmesi ile Yugoslavya Ordusu (JNA), Sırpların 
kontrolüne geçmiştir. 


Doğu Bloku'nda meydana gelen gelişmelerin etkisiyle 2 
Temmuz 1990'da Slovenya ve Hırvatistan, Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Hırvatistan 
ve Slovenya'nın ellerindeki silahları Yugoslavya Hükümeti'ne teslim etmemesi sonucu 1991'de Sırp ve Hırvat: 
lar çatışmıştır. 25 Haziran 1991'de Slovenya ile Hırvatistan'ın Yugoslavya Federasyonu'ndan ayrıldıklarını açıklamasıyla Yugoslav Ordusu ve Sırp milislerin harekete 
geçmesiyle iç savaş başlamış, aynı yıl Makedonya ve 
Bosna-Hersek de bağımsızlıklarını ilan etmiştir. 


Krizin çözümünde etkin rol oynayamayan Birleşmiş 
Milletler, Yugoslavya'ya silah satışlarını yasaklamış ve 
bölgeye BM Barış Gücü yerleştirmeye çalışmıştır. Yugoslavya'daki gelişmeler karşısında ABD, Fransa ve 
İngiltere bu ülkenin toprak bütünlüğünü savunurken, 
Almanya ise Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını tanımış, Bosna-Hersek'in bağımsızlığını tanımadıği gibi Bosna'ya uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına da karşı çıkmıştır. 


Boşnak, Hırvat ve Sırpların birlikte yaşadığı Bosna 
Hersek Cumhuriyeti “Küçük Yugoslavya” olarak anılır. 
1991'de Bosna-Hersek Meclisi'nin aldığı bağımsızlık 
kararı, 29 Şubat 1992'de Bosnalı Sırpların seçimi 
boykot etmelerine rağmen referandumla onaylanmış 
ve 6 Nisan'da Avrupa Topluluğu tarafından Bosna- 
Hersek'in bağımsızlığı tanınmıştır. Bunun üzerine Yugoslavya ordusuna sahip olan Sırbistan, Bosna-Hersek'in başkentli Saraybosna'yı ele geçirmek ve Sırplarn yoğun olduğu yerlerle Sırbistan'ı birleştirmek 
amacıyla Boşnaklara saldırmış ve Bosna topraklarının üçte ikisini ele geçirmiştir. 


© Tito'nun 1980'de ölümüyle Yugoslavya'yı oluşturan * . 


İHEMİ YAYINLARI 


Nisan 1992'de Sirbisian ve Karadağ, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni; Temmuz 1992'de ise Hıryatiş. 
tan'ın desteğiyle Bosnalı Hırvatlar, “Hersek-Bosna 
Cumhuriyeti”ni kurmuşlar, ancak 1993'te Boşnaklar 
ve Bosnalı Hırvatlar aralarında savaşmaya başlamıştır. 


Sırpların etnik temizlik harekatından kurtulmak isteyen 
çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Boşnakların iltica isteği Avrupalı devletler tarafından kabul edilmemiş, mültecilerle uğraşmak istemeyen Batılı devletler Saraybosna, Gorajde, Serebrenika, Tuzla, Zepa ve 
Bihac sivil halkın korunması için 1993'te Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmiştir. 


Batı ile ilişkilerini geliştiren Rusya ile ABD öncülüğünde Mart 1994'te bir Boşnaic-Hırrat Federasyonu'nun 
kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanarak, 1993'ten 
beri süren Hırvat-Boşnak mücadelesi sona erdirilmiştir. 


Temmuz 1995'te Sırplar, BM Güvenlik Konseyi'nce “güvenli bölge” ilan edilen Serebrenika'da sivil Boşnakları kat: 
letmiş, bunun üzerine harekete geçen NATO hava gücünün Sırp hedeflerini vurmasıyla Sırplar ateşkes istemiştir. 


Sırpların bölgeden çekilmek istememesi üzerine NA- 
TO kuvvetleri tekrar saldırıya geçmiş,14 Aralık 1995'te 
Yugoslavya Devletbaşkanı Miloseviç, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tucman ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı 
Aliya İzetbegoviç tarafından Dayton Anilaşması imzalanarak Bosna Savaşı bitirilmiştir. Dayton Antlaşması'na göre; Bosna-Hersek topraklarının 96 51'i Boşnaklar ile Hırvatların kontrolünde olan “Bosna - Her 
sek Federasyonu'na, 96 49'u ise Sırpların kontrolündeki “Sırp Cumhuriyeti"ne bırakılmıştır. 


Saveş sonrasında oluşturulan Ulusl 
İWahkemesi, 


ârarası Ceza 
Sırpların ve Hırvaiların ele geçirdikleri 


yerlerde einik temizlik yaptığına EA vermiştir. 


ist Divan; Bosna Savaşı'nda insanlık 
SUÇU 1 işledikleri el Slobadan Miloseviç, Radovan Karadziç ve Radko Mladiç'i yargılama kararı almıştır. 


Yugoslavya'nın parçalanması ile kurulan cumhuriyetlerden Hırvatistan ve Slovenya hem AB'ye hem de 
NATO'ya üye olmuştur. 


almak 


ürün basima ne ksa 


| 
| 
| 
! 
| 
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Bosne Şehitliği 


11. Dünya Savaşı'nda işgal edilen Arnavutluk, Enver 0- 
ca liderliğinde İtalyan ve Almanlara karşı mücadele vermiş ve savaş sonunda Komünist Parti'nin yönetimine 
girmiştir. Başlangıçta SSCB ile iyi ilişkiler kuran Arnavutluk'un, 1961'de SSCB'den uzaklaşması Avrupa'da yalnız kalmasına neden olmuştur. Çin, Adriyatik kıyısında 
kendisine üs verilmesi karşılığında Arnavutluk'a ekonomik yardımlarda bulunmuştur. 1976'da Çin'de başlayan reformlar bu ilişkileri olumsuz etkilemiştir. 


1985'te yönetime gelen Ramiz Alia, Enver Hoca'nın 
dışa kapalı politikasını devam ettirdiği için SSCB'de 
başlayan değişimden en son etkilenen devlet olmuştur. 


Balkanlarda ve Avrupa'da meydana gelen gelişmeler 
üzerine Alia, sosyalist rejimi yumuşatarak Arnavutluk'un dış politikasını temelden değiştirmiştir. Ekonomide liberalleşmeyi benimseyen Alia, dış sermayenin 
ülkeye girmesine izin vermiştir.Arnavutluk'ta 1992'de 
yapılan ilk çok partili seçimleri kazanan Demokrat 
Perii, Sosyalist Parti iktidarına son vermiştir. Günü- 

4B'ye üyelik 


müzde Arnavutluk NATO'ya üye olmuş, : 
görüşmeleri ise sürmektedir. 


ORTA DOĞU ve AFGANİSTAN'DAKİ 
GELİŞMELER 


1980'lerdeki İran savaşı nedeniyle oldukça borçlanan 
irak, borçlarını ödemek için Batı ve Körfez ülkelerinden 
istediği kredi talebine olumlu cevap alamayınca fazla 
petrol çıkararak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 
Kuveyt'ten 24 milyar dolar istemiştir. İsteği reddedilen 
irak, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmiştir. 


İNEN YAYINLARI 


BM Güvenlik Konseyi, işgali kınayarak Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesini istemiş, olumsuz cevap üzerine 
Güvenlik Konseyi, Irak'a ambargo uygulanmasını kabul etmiştir. Irak'a karşı BM Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulan koalisyona; ABD ve Avrupa devletleri, 
Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye destek vermiştir. 


BM kararlarına rağmen kuvvetlerini Kuveyt'ten çekmeyen Irak'a, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri 
17 Ocak 1991'de hava saldırısı, 24 Şubatta kara harekatını başlatmıştır. 28 Şubatta Irak'ın ateşkes isteğiyle 
I.Körfez Savaşı bitmiştir. 3 Nisanda yapılan ateşkesle 
BM GENE Kalk Kuveyt'in işgalden önce 


ser, biyolojik ve kim- 


Kİ Sirii- 


rakım NÜkl 
ması kararını almıştır. 


Ekonomik ambargonun kaldırılmasını bu şartların yerine getirilmesine bağlayan BM, Irak topraklarının 36. 
paralelin kuzeyi ile 32. paralelin güneyini uçak ve ağır 
silahlara kapatmıştır. 


Uçuş yasağı ve Irak'ın ateşkese uyup uymadığı- 
nı kontrol etmek için merkezi Türkiye'deki İncirlik 
Üssü olan ABD- İngiliz-Fransiz-Türk hava kuvvetlerinden oluşan uluslararası “ oluşturulmuştur. 


Körfez Savaşı Sonrası irak 


BM Irak Özel Komisyonu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Irak'ta nükleer silahlara ilişkin denetim görevine başlamış, Irak'ın sorun çıkarması ve BM denetçilerinin ülkeden ayrılmasıyla, ABD-İngiliz uçakları 
1998'de Irak'ı bombalamıştır. 


2002'de Irak, elindeki kitle imha silahlarının listesini 
BM'ye sunmuş, BM Silah denetçileri, Şubat 2008'te 
Irak'ta kitle imha silahlarıyla ilgili bir bulguya henüz 
rastlanılamadığına dair rapor hazırlamıştır. 


ABD, İngiltere ve İspanya'nın, Irak'a karşı güç kullanımını öneren karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde 
onaylanmamış, aynı yıl toplanan Bağlantısızlar Zirvesi'nde de güç kullanılmaması kararı alınmıştır. Bu kararlara rağmen ABD ve İngiltere, Irak'a saldırı başlatmışdır (20 Mart 2003). Irak'ın direnç gösteremediği savaşta ABD ve İngiliz kuvvetleri 9-10 Nisanda Bağdat'a 
girmiş, yargılanan Saddam Hüseyin 2006'da idam 
edilmiştir. 


BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın siyasi yapısının yeniden 
oluşturulması ve doğal kaynaklarının tasarrufu gibi konularda işgal güçlerine yetki veren bir karar almış, yapılan çalışmalarla 13 Temmuz 2003'te “Geçici Irak Yönetim Konseyi” oluşturulmuş ve bu yönetim BM nezdinde tanınmıştır. Irak'ta 2005'te yapılan seçimlerde 
Kürt liderlerden Celal Talabani Cumhurbaşkanlığı'na 
seçilmiştir. 


Türkmenlere Irak yönetiminde yeterli temsil hakkının verilmemesi çözüm bekleyen önemli bir sorundur. 


Birleşmiş Milletler'in 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasını sağlaması ve 1948 Arap-İsrail savaşlarında 
toprakları işgal edilen Filistinlileri mülteci konumuna 
düşürmüştür. Filistin Sorunu önce Arap devletleri tarafından çözümlenmek istendiyse de ll. Arap-İsrail 
Savaşından sonra Filistin'i kurtarmak amacıyla Filistinliler tarafından örgütler kurulmuştur. 


Bu örgüiler, 1967'de Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin 
İsrail'in eline geçmesiyle insan kaynağını büyük ölçüde kaybedince, Yaser Arafat önderliğinde ve Filisün Kurtuluş Örgütü çatısı altında birleşmiştir. 


FKÖ'nün siyasi çözümle Batı Şeria ve Gazze'de bir 
Filistin Devleti'nin kurulmasına çalışması, Birleşmiş 
Milletler'in 1974'te FKÖ'yü Filistinlilerin tek temsilcisi 
olarak tanımasıyla sonuçlanmıştır. İsrail'in 1982'de 
Lübnan'ı işgal etmesiyle FKÖ merkezini Beyrut'tan 
Tunus'a taşımıştır. 1987'de FKÖ'nün yönlendirmesiyle Filistin topraklarında İniifada Hareketi başlamıştır. 
Daha çok pasif direnişi kapsayan İntifada Hareketi'ni 
silah ve zorla önlemek isteyen İsrail dünya kamuoyunda zor duruma düşmüştür. 


İREM | YAYINLARI 
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israil Tankına Tas Aian Filistinli Bir Cocuk 


14 Kasım 1988'de Filistin Ulusal Konseyi tarafından 
Bağımsız Filistin Devleti ilan edilmiş, 1989'da Yaser 
Arafat FKÖ merkez konseyi tarafından Filistin Devlet 
Başkanlığı'na seçilmiştir. 1991'de yapılan Madrid 
Konferansı'nda İsrail ile Filistin temsilcileri ilk kez yüz 
yüze görüşmüştür. 


1993'teki “Ösiv Görüşmsisri” ile FKÖ İsraili, İsrail'de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak 
tanımıştır. 


İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını dikkate 
almamasından dolayı barış gerçekleşememiştir. Zamanla İsrail saldırıları, Filistin yönetim kademesini hedef almaya başlamıştır. 2002'de İsrail, güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria sınırı boyunca duvar inşa 
etmiştir. 


Gazze'ye yönelik başlattığı “Refah Operasyonu” 


Mahmut Abbas'ın İsrail'le ateşkes imzalanmasıyla 
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son bulmuş, yapılan anlaşmayla İsrail, 2005'te Gazze'de 21 ve Batı Şeria'daki 4 yerleşim yerinden çekilmiştir. 

2007 sonlarında İsrail ile Filistin arasında iki devletli 
çözüm esasına dayanan “Anna Polis” toplantısı yapıldıysa da sonuç alınamamıştır. 


1989'da SSCB'nin çekilmesinden sonra Afganistan'da SSCB destekli Afgan hükümeti ile mücahitler 
arasında çatışmalar başlamıştır. 1992'de mücahitler 
bu savaştan zaferle çıkmalarına rağmen, aralarında 
iktidar mücadelesine girmişlerdir. 
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Bu durumdan yararlanan Taliban (öğrenciler grubu), 
1996'da Kâbil merkez olmak üzere ülkenin çoğunluğunu kontrol altına alarak İslam devleti kurmuş, ülkenin 
kuzeyinde oluşturulan “Kuzey İtifakı” Taliban'a karşı 
mücadeleye başlamıştır. 


11 Eylül 2001'de ABD'deki Dünya Ticaret Merkezi ve 
ABD Savunma Bakanlığı'na yapılan saldırıların sorumlularının Afganistan'da bulunduğunu ve bunların 
teslim edilmesini isteyen ABD, istekleri kabul edilmeyince Afganistan'a hava taarruzu başlatmıştır. Taliban 
Kasım 2001'de Afganistan yönetiminden uzaklaştırılarak Hamid Karzai liderliğinde yeni bir hükümet kurulmuştur (Aralık 2001). Bu hükümete destek olarak 
BM Güvenlik Konseyi tarafından Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) kurulmuştur. 


Türkiye 2002'de ISAF'ta komutayı devralmış, 2003'te 
NATO'ya geçen komuta 2004'te tekrar Türkiye'ye 
verilmiştir. 


Oria Doğu'da Su Sorunu 


Orta Doğu'nun başlıca su kaynakları; Dicle, Fırat, Asi, 
Şeria ve Nil nehirlerinin kaynaklarının ve denizlere döküldükleri yerlerin farklı ülke topraklarında bulunması 
devletler arasında suyun paylaşılmasıyla ilgili sorunlara neden olmuştur. 


> Nil; Mısır, Sudan ve Etiyopya 

& Şeria; Ürdün, Suriye ve İsrail 

& Asi; Lübnan, Suriye ve Türkiye 

& Fırat ve Dicle; Türkiye, Suriye ve Irak arasında suyun kullanımı nedeniyle sorunlara yol 
açmaktadır. 


Türkiye'nin Keban Barajı Projesi ile Dicle ve Fırat akarsularının kullanımının bir antlaşmaya -bağlanması için 
Suriye ve Irak'a önerdiği toplantı, Türkiye'nin Asi nehri sularının da bu görüşmede ele alınmasını istemesi 
üzerine gerçekleşmemiştir. 


Türkiye'nin hazırladığı Güneydoğu Anadolu Projesi'ne 
Suriye ve Irak karşı çıkarak, GAP'a yönelik Dünya 
Bankası kredilerinin kesilmesine neden olmuştur. 
Bunun üzerine Türkiye projeyi kendi kaynakları ile gerçekleştirmeye yönelmiş, Atatürk Barajı'nda 1990'dan 
itibaren su tutmaya başlayacağını açıklaması Irak, Suriye ve Arap devletlerinin sert tepkisine neden olmuştur. 


İTS YAYINLARI 
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Türkiye 1987'de Şam'da imzalanan “Ekonomik İş Birliği Protokolü” doğrultusunda Fırat Nehri'nden, Suriye'ye saniyede 500 metreküp su bırakmayı kabul etmiş ve Fırat ile Dicle'nin suyunun Arap Yarımadası'na 
kadar akmasını sağlayacak olan “Barış Suyu Projesini ortaya atmıştır. Türkiye'nin Fırat üzerinde Birecik 
Barajı, Dicle üzerinde Ilısu Barajı'nı yapması Suriye ve 
Irak'ın tepkilerine neden olmuştur. 


“Su sorunu” gerginliği, 1999-2001 yılları arasında Orta Doğu'da kuraklığın görülmesiyle oldukça artmış 
Türkiye, projeler yoluyla suyun daha verimli kullanılmasını önerirken, Suriye'nin Fırat ve Dicle için paylaşım tezini savunması sorunu çözümsüz bırakmıştır. 


DÜNYA'DAKİ GELİŞMELER 
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Zikileri 
Günümüzde teknolojik gelişmelerin sanayiye uygu- 


lanması ile iş gücüne duyulan ihtiyaç azalmış, kaliteli 
ve ucuz üretim ortaya çıkmıştır. 


İnsanları günümüzde etkileyen, bilimsel alanda devrim niteliğindeki en önemli gelişme “Nanoteknoloji'dir. Bu teknoloji sayesinde çok küçük makineler yapılabildiği gibi, akıllı malzemeler üretilerek canlı organizmalar uzaktan kontrol edilebilmektedir. 


Nanoteknoloji sayesinde birçok tarım ürününün gen 
yapısı değiştirilip daha fazla verim alınabilmekie ve 
ürünler çürümelere karşı dayanıklı hale getirilmektedir. 


Tıp dünyasında 1954'te ilk başarılı böbrek naklinden 
sonra, ihtiyacı karşılayacak kadar sağlıklı doku ve organ vericisinin bulunmaması bilim adamlarını laboratuar ortamında doku ve organ üretme çalışmalarına 
yöneltmiştir. Bu konuda dünyada en fazla ilgi çeken 
çalışma 1996'da “Dolly” adı verilen koyunun kopyalanması olmuştur. Ülkemizde de 2007 yılında “Oyalı” 
adı verilen koyun kopyalanmıştır. 


1990'lardan sonra dünyada internet kullanıcı sayısı 
hızla arimış 1992'de dünyada internete bağlı bilgisayar sayısı bir milyon iken 2008'de 1 milyar 115 milyona ulaşmıştır. Bilgisayar teknolojisinin kültürel çalışmalarda da kullanımının yaygınlaşmasıyla film sanatında “elektronik sinema” önem kazanmıştır. 


Bu dönemde müzikte ise bateri eşliğinde ve klavye ile 
yapılan elektronik seslerle tanışılmış, film, CD ve 
DVD'ler müzik ve sinema sektöründe kullanılmaya 
başlanmıştır. 


Askeri teknolojide “komuta hiyerarşisi” yerine “ağ 
kurgusu” öne çıkmıştır. Algılama ve uzaktan vurma 
teknolojisi sivil zayiatı azaltacak şekilde nokta hedeflere akılı mühimmat kullanımını artırmıştır. Cephe savaşı tarihe karışmış, savaşlar zaman, mekan ve kullanılan vasıtalar yönüyle çok boyutlu hale gelmiştir. 


1957'de SSCB'nin ilk uyduyu fırlatmasıyla başlayan 
uzay yarışı, ABD ve SSCB'nin ortak uzay araştırmaları 
yapmasına kadar ulaşmıştır. 1990'da Venüs'e inilmiş, 
ABD'ye ait Anka Kuşu (Phoenix) adlı uzay aracı 2008'de 
. Mars'a gönderilmiştir. Bütün devletlerin uzay araştırmalarında kullanabileceği bir “Uluslararası Uzay İstasyonunun tamamlanması için çalışmalar yapılmaktadır. 


Mars'a Gönderilen Bir Araştırma Robotu 


1986'daki Çernobil kazası dünyada çevre sorunlarına 
duyarlılığı da arttırmış, ABD ve Batı Avrupa ülkeleri “yeşil dostu” politikalar izlemeye başlamışlardır. Doğa 
dostu, çevreye zarar vermeyen ve yeterli yeşil alanların 
yer aldığı düzenli yerleşim alanlarının yapılmasıyla “yesil mimarlık” anlayışı ortaya çıkmıştır. 


1980'lerden sonra bilim alanındaki gelişmelerin spor 
alanında uygulanması sonucunda “spor bilimi” önem 
kazanmış, bilimsel gelişmelerin spor alanında kullanılması bir çok dünya ve olimpiyat rekoru kırılmasını 
sağlamıştır. 


İTEM YAYINLARI 
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üreselleşme ve Eikileri 

1980'lerde başlayan küreselleşme süreci, 1990'ların 
başında Doğu Bloku'nun dağılmasıyla hız kazanmıştır. 
Küreselleşme ile dünyadaki geniş kapsamlı siyasi ve 


ekonomik değişmeler sınır tanımadan bütün dünyayı 
etkisi altına almıştır. ” 


ileüşim teknolojisindeki hızlı gelişmeler ülkeleri; eko- 


nomi, siyasei, eğiüm ve kültürel gibi pek çok alanda 
birbirlerine yakınlaşiırarak dünyayı adeia “küresel bir 
köy”e dönüşiürmüştür. 


Bilgi ve kültürün dünya ölçeğinde paylaşımı internet yoluyla hızlı bir şekilde sağlanmıştır. Küreselleşmeyle birlikte ekonomik yönden ülkelerin önemli bir kısmı birbiriyle bütünleşmeye başlamıştır. 


Küreselleşmenin etkisiyle sinema, müzik, spor ve sanat gibi dallarda yapılan çalışmalar uluslararası bir 
boyut kazanmış, bu alanlarda yapılan uluslararası yarışmalar küreselleşmeyi daha da hızlandırmıştır. 


KÜRESELLEŞEN DÜNYADA 
TÜRK DIŞ POLİTİKASI 
Türk Diş Politikasının Gene! Özellikleri 
SSCB'nin dağılması ve iki kutuplu dünya düzeninin 
yıkılmasıyla Türkiye, Türk topluluklarının da bulunduğu Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da siyasi ve ekonomik iş birliği olanakları yakalarken, etnik ve dini ça- 


tışmaların ortaya çıkardığı güvenlik sorunlarından da 
olumsuz etkilenmiştir. 


Türkiye'nin dış politikasının temel amacı; Atatürk'ün 
“Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda kültürler arası iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunarak, barış ve refah içinde, istikrarlı, iş birliğine dayalı 
bölgesel ve uluslararası bir barış ortamının oluşturulmasıdır. 


Türkiye ve Rusya Feüsrasyonu İlişkileri 

SSCB'nin dağılmasıyla Türkiye'nin Orta Asya'daki 
çalışmaları Rusya'nın bölgedeki etkinliğini zayıtlatmıştır. Batılı devletler Rusya'nın Hazar petrolleri ve Orta Asya enerji kaynakları üzerindeki etkinliğini azaltmak için; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden bir enerji koridoru oluşturmaya çalışmaktadır. 


2000'li yıllarda Türkiye-Rusya ilişkileri gelişmeye baş- İl Türldye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 


lamış ve Rus doğalgazı Mavi Akım Projesi ile (Karadeniz'in altından Samsun'a) Türkiye'ye ulaştırılmıştır. 
Türkiye inşaat sektörü ve tüketim mallarında Rusya'ya, Rusya da doğalgaz ve enerji konularında Türkiye'ye karşılıklı ihracat yapmaktadır. 


Türk Dış Politlkası ve Kafkasya 

SSCB'nin dağılmasıyla yeni devletler kurulurken einik 
çatışmalar bölgedeki istikrarı bozmuştur. Türkiye Kafkasya'daki devletlerin bağımsızlıklarını desteklemiş ve 


toprak bütünlüklerinin korunmasına önem vermiştir. 


Hazar enerji kaynaklarının Batı'ya nakledilmesi Türk- 
Azeri ilişkilerini geliştirmiştir. 2005'te tamamlanan Bakü-Titlis-Ceyhan Peirol Boru Hattı ile Azeri petrolü Akdeniz'e taşınmıştır. Güney Kafkasya Boru Hattı (GKB) 
ile Azerbaycan doğalgazının Şah Deniz Projesi'yle 
Gürcistan ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması hedeflenmekiedir. 


Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans-Hazar Boru Hati (T HB) projesi 
için Aşkabat ile müzakerelerin sonuna gelinmiştir. Projelerin bitmesiyle Türkiye, Asya ile Avrupa arasında 
enerji dağıtımında kilit bir ülke konumuna gelecektir. 


Enerji dağıtımının NATO üyesi ve demokratik bir ülke 


olani Türkiye üzerinden yapılmasını Baülı devleiler ve 
ABD, aynı zamanda OPEC'in petrol tekelinin &ırılması- 
na oriam hazırlayacağından dolayı desteklemekdedirler. 


Türkiye ile Ermenistan'ın kara sınırlarının kapalı olması, Orta Asya ile ulaşım bağlantısını sağlayan Gürcistan'ı, Türkiye için önemli bir ülke haline getirmiştir. 
Gürcistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Hazar enerji 
kaynaklarının Batı'ya açılma projeleri ile hem ekonomik hem de siyasi açıdan gelişmiştir. 


Türkiye, Ermenistan'ı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş 
ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'na (KEİ) Ermenistan'ı üye olarak davet etmiştir. Ancak Türkiye, Ermenistan'ın 1915 olaylarını sürekli gündemde tutması 
ve işgal ettiği Azeri toprağı Dağlık Karabağ'dan çekilmemesi gibi nedenlerden dolayı Ermenistan'la kara Sınırını kapatmış ve Ermenistan'a kısmi ambargo uygulamaktadır. 


YAYINLARI 


1992'den itibaren düzenlenen Türkiye ile Türk cumhuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi” bu ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı geliştirmiştir. Türkiye, 
Türkmen doğalgazı ve Kazak petrollerini dünya piyasasına pazarlamada koridor olmaya çalışmaktadır. 


Türkiye, bu ülkelerin demokratik ve ekonomik kalkınma çabalarını desteklemektedir. Bu amaç doğrultusunda bu ülkelerden yüzlerce öğrenci Türkiye'de 
yüksek öğrenim görmekte ve Türk müteşebbisler tarafından bu ülkelerde bir çok eğitim kurumu ve ticari 
şirketler açılmaktadır. 
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Türldye'nin Son Dönem Orta Doğu Politikası 
Türkiye, Orta Doğu'da kalıcı barış ve huzur ortamının 
sağlanması için girişimlerde bulunmuş, özellikle 2000'li 
yıllarda bölgeye dışarıdan yapılan askeri müdahalelere 
olumlu bakmamış ve ülkemizdeki askeri üslerinin kullanımına İzin vermemiştir. 


1991'de ABD ve İngiltere'nin Körez Harekatı'na destek veren Türkiye, Irak'a uygulanan ambargodan dola- 


yı ekonomik kayıplara uğramış ve bölgede oluşan İsükrarsızlık nedeniyle de sınırlarında güvenlik sorunları 


yaşamışlır. 


Mart 2003'te ABD liderliğinde Irak'a gerçekleştirilen 

askeri müdahale Türkiye-Irak sınırında güvenlik sorunlarına yol açmış, bu nedenle Türkiye Irak'ta istikrara ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem vermektedir. Türkiye, Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesine 
de karşı çıkmaktadır. 


“Su sorunu” nedeniyle Suriye'nin Türkiye'deki terör taaliyetlerine destek vermesi, 1990'lı yıllarda iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmişse de; 2000'li yıllarda Suriye'nin teröre desteğini kesmesi ve ABD'nin Suriye'ye 
karşı yaptırımlarına Türkiye'nin destek vermemesi İki Ülke arasında iyi ilişkilerin başlamasında etkili olmuştur. 


1990'lı yıllarda İran'ın Türkiye'ye yönelik terör olaylarına destek vermesi, Orta Asya enerji nakil hatlarının 
kendi topraklarından geçmesini istemesi ve ABD ile 
Türkiye'nin müttefik olması gibi nedenler ilişkilerin gerginleşmesinde etkili olmuştur. 
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2000'li yıllarda İran'ın teröre desteğini kesmesi ve 
ABD'nin İran'a yönelik politikalarına Türkiye'nin destek vermemesi, ilişkilerin düzelmesini sağlamıştır. İran 
ve Türkmenistan doğalgazlarının Türkiye üzerinden 
Batı ülkelerine ulaştırılması için antlaşmalar yapılmıştır. 


Türkiye, İsrail ile ilişkilerini Arap ülkelerini de dikkate 
alarak sınırlı bir düzeyde tutmuş, 1991'de iki ülkenin 
diplomatik temsil düzeyini büyükelçilik seviyesine çıkarması ilişkilerin düzelmesinin başlangıcı olmuştur. 
2000'li yıllarda İsrail'in Filistin'e saldırılarını Türkiye'nin 
“devlet terörü” olarak nitelendirmesi ve İsrail'in Kuzey 
Irak'taki oluşumu desteklemesi ilişkileri bozmuştur. 


Türkiye; İsrail ve Filistin'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması politikasını benimsemektedir. 


Türk Dış Politikası ve Balkanlar 
Varşova Paktı ve Yugoslavya'nın dağılması ile Türk ve 
Müslüman halkların da yaşadığı Balkanlar, Türkiye'nin 
dış politikasında önemli yer edinmiştir. Türkiye, Bosna 
Savaşı sırasında Müslüman Boşnaklara uygulanan insanlık dışı uygulamalara karşı çıkmış; Makedonya, Ar- 
- navutluk ve Kosova'daki etnik kökenli siyasi problemlerle de yakından ilgilenmiştir. Bulgaristan ve Romanya ile kurulan dostluk ilişkilerinin de etkisiyle Türkiye 
Balkanlarda en etkili devlet konumuna gelmiştir. 


Türkiye ayrica BM ve NATO'nun Balkanlarda oluşturduğu barış gücü içinde görevler almış (Kosova ve Arnavutluk'a asker göndermiş) ve Kızılay aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmuştur. Türkiye, bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. 


1980'li yıllarda Bulgaristan'ın ülkedeki Türkleri asimile etmeye yönelik politikaları Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 1989'da üç yüz bin Türk ülkemize 
göç etmiştir. Bulgaristan, Kasım 1989'da Türklere yönelik baskıcı politikalarından vazgeçmiştir. 


1990'lı yıllarda Romanya ve Türkiye arasında gelişen 
ticari ve iktisadi ilişkiler, siyasi ilişkilerin de gelişmesine ortam hazırlamış, günümüzde Romanya ve Bulgaristan Türk yatırımcılarının gözdesi haline gelmiştir. 


Türkiye ile Yunanistan arasında 1990'lı yıllarda Doğu 
Bloku ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla Balkanlarda 
nüfuz mücadelesi ortaya çıkmıştır. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine destek vermesi, 
Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda veto hakkını kullanması ilişkileri gerginleştirmiş ve 1996'da Kardak Krizi yüzünden iki ülke savaşın eşiğine gelmiştir. 


BİRİMİ YAYINLARI 
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Yunanistan'ın Batı Trakya'da yaşayanlar için “Türk 
değil, Müslüman azınlık” tezini savunması ve Batı 
Trakya'da Türklere yönelik saldırıların olması sonucu 
Yunanistan ve Türkiye büyükelçilerini geri çekmiştir. 


1999'da Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen 
depremlerde tarafların birbirlerine yardımda bulunması İlişkileri yumuşatmış ve Yunanistan, Türkiye'nin 
AB'ye adaylığına olumlu yaklaşmaya başlamıştır. 


“Kıbrıs Sorunu” bu dönemde de iki ülke arasında en 
önemli sorunlardan biri olmuştur. Türkiye, Kıbrıs'ta iki 
toplumun da eşit haklara sahip olduğu bir cumhuriyet 
Yenici tezini savunmaktadır. 1992'ye kadar yapılan 
görüşmelerde bir çözüme ulaşılmamıştır. 


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 1997'de AB'ye tam 
üyelik başvurusunun kabul edilmesiyle Kıbrıs Sorunu 
AB'nin de müdahil olduğu bir sorun haline gelmiştir. 


BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hazırladığı “Annan 
Planı"nı yapılan referandumda Kıbrıs Türkleri (96 65) 
kabul ederken, Rumlar (96 76) reddetmiştir. Buna rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1 Mayis 2004'te 
AB'ye tam üye olarak kabul edilmiştir. Bu gelişme ile 
Kıbrıs, Türk-Yunan sorunu olmaktan çıkarken AB ile 
Türkiye arasında bir sorun haline gelmiştir. 


Annan Planı; Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması, bakanlıkların üçte birinin Türklere verilmesi ve devlet başkanlığı ile başbakanlığın dönüşümlü yürütlmesini öngörmüştür. 


Annan Planı'nın Türkiye ve KKTC açısından en önemli sonucu, Kıbrıs'ta çözüm isteyen tarafın Türkler olduğunu dünya kamuoyuna göstermesidir. 


Türk Kızılayı'nın Yurt Dışı Yardım Faaliyetleri 

Türk Kızılayı; 2004'te Güney Asya'da meydana gelen 
tsunami felaketi sonrasında Endonezya, Tayland ve 
Sri Lanka'ya, 2005 depremi sonrasında Pakistan'a, 
2006'da İsrail'in Lübnan'a yaptığı askeri operasyonlar 
ek Lübnan'a, 2006'da kamplara yerleştirilmiş 
insanların yaşadıkları ağır koşullar ve sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerden dolayı Sudan'a, 2008'deki savaş sonrasında Gürcistan'a, 2007'de Telafer'de meydana gelen patlamanın ardından Irak'a, 2008'de İsrail'in Gazze'ye yaptığı askeri operasyonlardan dolayı 
Filistinlilere insani yardımlar yapmıştır. 
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Türkiye; TBMM kararları doğrultusunda Somali, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova, Lübnan ve Aiganistan'a barışı koruma ve düzeni sağlama amaçlarına 
yönelik asker göndermiştir. 


Türkiye; NATO, BİVİ ve AB önderliğindeki çeşitli ba- 


rışi sağlama girişimlerine katkısını sürdürmelkiedir. 


1980 SONRASI TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELER 


12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yapılan 1983 
genel seçimlerinde Turgut Özal'ın liderliğinde iktidara 
gelen Anavatan Partisi'nin (ANAP), ekonominin liberalleşmesi konusunda attığı adımlar ülke ekonomisinde belirgin iyileşmelere ortam hazırlamıştır. İZ Eylül 
askeri darbesiyle siyaset yasağı konulan siyasilerin 
yasakları 1987'de yapılan referandum ile kaldırılmıştır. 


Ekim 1989'da cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal'ın 
yerine Yıldırım Akbulut başbakan olmuş, 1991 seçimlerinden sonra Doğru Yol Partisi (DYP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) koalisyon hükümeti kurmuştur. 1993'de Turgut Özal'ın ölümüyle Süleyman 
Demirel cumhurbaşkanı seçilmiştir. Süleyman Demirel'in yerine DYP genel başkanı seçilen Tansu Çiller 
Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olmuştur. 


Türkiye, AB standartlarına uyum sağlamak için siyasi 
partilerle ilgili bazı yasakları kaldırmış AB ile “Gümrük 
Birliği Anilaşması” imzalanmıştır. 


1995 ile 2001 yılları arasında Türkiye'yi koalisyon hükümetleri yönetmiştir. Bu dönemde Avrupa Birliğine tam üyelik 
için hazırlanan “Ulusal Program” çerçevesinde AB için 
uyum yasaları çıkarılmıştır. 2000 Mayısında Ahmet Necdet 
Sezer cumhurbaşkanı seçilmiş, 2002 ve 2007'de yapılan 
seçimleri kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)'nin 
kurduğu hükümetler 2002'den itibaren ülkeyi yönetmektedir. 2007'de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Kültürel ve Sosyal Gelişmeler 

Şehirlerde yaşayanların oranı 1980'lerde 96 50 iken 
2007'de 96 70,5'e çıkmıştır. Bu oranın değişmesinde tarımda makineleşme ile kırsal kesimde insan gücüne 
duyulan ihtiyacın azalması ve şehirlerde sanayileşmeye 
bağlı olarak iş gücü ihtiyacının artması etkili olmuştur. 


NEMİ YAYINLARI 


Şehirlere artan göçlerin en önemli sorunu gecekondulaşma ve çarpık kentleşmedir. Kentlere yeni gelenler kentte var olan yaşam tarzından etkilenirken diğer 
yandan kendi yaşam tarzlarını sürdürmüşlerdir. 


Türk Pop Müziği 1990'dan sonra ilgiyle takip edilmiştir. 
Tarkan ile geniş kitlelere ulaşan pop müziği, Sertap 
Erener'in 2003'te Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmasıyla önemli bir başarı kazanmıştır. 


Türkiye'de ilk renkli televizyon yayını 1984'te başlamıştır. 
1990'da ilk özel televizyon kanalının açılması ve 1994'te 
Özel Radyo ve Televizyon Yasası'nın çıkarılması ile çok 
sayıda özel radyo ve televizyon yayına başlamıştır. 


1990'lı yıllarla birlikte Türk sineması tekrar canlanma 
sürecine girmiş, Nuri Bilge Ceylan'ın “Üç Maymun” adlifilmi Cannes Film Festivalinde en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Edebiyat alanında en önemli uluslararası 
başarı Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasıdır (2006). 


Eğitimde; yetişkinler için zorunlu okuma yazma kurslarının açılması, okul ve öğretmen ihtiyacının karşılanması sonucu 1980-1985 döneminde okur yazar oranı 
artmış, 1997-1998 eğitim öğretim döneminde 8 yıllık 
kesintisiz eğitime geçilmiştir. 


1981'den önce Türk yükseköğretim sistemi; Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler, iki yıllık meslek yüksekokulları, üç yıllık eğitim enstitüleri ve 
mektupla öğretim yapan YAYKUR olmak üzere beş 
tür kurumdan oluşmuştur. 1981'de çıkarılan Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yüksek öğretim 
kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında 
toplanmış, YAYKUR'un işlevleri Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi'ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır. 


Diğer Önemli Gelişmeler 

1993'te ODTÜ'den ilk internet bağlantısının kurulmasıyla bilgisayar kulanıcılarının sayısı hızla artmıştır. Okullarda bilgisayar laboratuarları oluşturularak internet 
kullanımı yaygınlaştırılmış, fakat internetin yanlış ve kontrolsüz kullanımı ortaya önemli sorunlar çıkarmıştır. 


Naim Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları'nda 
halterde altın madalya kazanmasıyla Türk sporunun 
uluslararası alanda başarı süreci başlamıştır. 1992 
Barcelona Olimpiyatları'nda Mehmet Akif Pirim grekoromen güreşte şampiyon olmuş, 1994 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 28 yıl aradan 
sonra takım halinde şampiyon olmuştur. 
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24 Ocak 1980'de alınan ekonomik kararlar Türk ekonomi anlayışında bir dönüm noktası olmuştur. Buna 
göre ödemeler dengesini düzeltmek, enflasyonu düşürmek, serbest piyasa ekonomisine geçmek ve ihracata yönelik üretimi teşvik etimek temel öncelikler 
olmuştur. İhracatı artırmak için özel sektöre düşük faizli kredi verilmesi, vergi iadesi ve döviz bulmada yardım gibi kolaylıklar sağlanmıştır. 


24 Ocak 1980 kararlarıyla mevduat faizlerinin serbest bırakılması sonucu yüzlerce banker ortaya çıkmış, yüksek faizle para toplayan bankerlerin yurt 
dışına kaçmasıyla Banker Skandalı yaşanmıştır. 


- 1980'lerin sonunda ülkeye yabancı sermaye girişi ve 
ihracat artmıştır. İhracat ürünleri içinde sanayi ürünlerinin ağırlığının artmaya başladığı ve enflasyon oranlarının düştüğü görülür. 


Ocak 2005'ten itibaren Türk lirasından altı sıfır silinmiştir. Devletin ekonomi üzerindeki kontrolünü kaldırmak için Özelleştirme Yüksek Kurulu gibi kurumlar 
oluşturulmuş, Merkez Bankası bağımsız bir yapıya 
kavuşturulmuştur. 


İhracatın artması, turizmin gelişmesini ve döviz sıkıntısının azalmasını sağlamıştır. Küreselleşmenin etkisiyle ithalat büyük bir hızla artmış, dış ticaret açığı günümüzde en önemli problemlerden biri olmasına rağmen Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girmiştir. 


Türkiye'de 1985 yılında Katma Değer Vergisi uygulamasına geçilirken, 1989'da çıkarılan yasayla kişilerin 
döviz alması ve bulundurması serbest bırakılmıştır. 


Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının 
hayat standardını yükselterek tarımda verimliliği ve iş 
imkanlarını artırarak, milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP (Güneydoğu Anadolu Prole- 
Si), çok sektörlü, bütünleşmiş ve sürdürülebilir bir kalkınma projesidir. 


Çer YAYINLARI 


Ülkemizin öz kaynaklarıyla yapılan GAP'ın temel stratejileri; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevrenin korunması, İstihdam, mekânsal planlama ve alt'yapının 
geliştirilmesidir. 


Toplumsal Sorunlar 


Günümüzde uluslararası çıkar mücadelelerinde terör 
ön plana çıkmıştır. Son 25 yıl içinde Türk toplumunu 
en olumsuz etkileyen olay terördür. Türkiye'deki terör 
faaliyetleri, devletin üniter yapısını bozarak milli birlik 
ve beraberliği bozmaya yönelik yapılmaktadır. 


Terör örgütleri, kamuoyuna seslerini duyurabilmek 
için; suikast eylemleri, katliamlar, rastgele seçilmiş 
merkezlere bomba yerleştirme ve intihar eylemleri 
yapmaktadır. Terörist örgütler; silah, insan ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile dışarıdan sağladıkları desteklerle finansal kaynaklarını karşılamaktadırlar. 


Terörle mücadelenin maliyeti yüksek olduğundan ülkenin kaynaklarının verimli alanlarda kullanılmasının 
engellenmesi terörizmin amaçlarındandır. 


Günümüzde komşu ülkelerle siyasi ilişkilerini geliştiren Türkiye, terörün bu ülkeler tarafından desteklenmemesi ve teröristlerin barındırılmaması konularında 
önemli mesafeler almıştır. 


17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Sakarya, İzmit, Gölcük ve Yalova arasında etkili olmuş ve bu şehirlerde binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. 


Depremin yaşandığı bölgede, Türkiye'nin çeşitli 
illerinden göç eden insanların bulunması depremin etkilerini yurt geneline yaymıştır. 


Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu hazırlanan 7 Eylül 1999 tarihli raporda, depremin ekonomik 
kaybının 9-13 milyar dolar arası olduğu hesaplanmıştır. 


Depremden sonra hükümet depremzedeler için önce geçici, sonra kalıcı konutlar yaptırmıştır. Depremden sonra 
ülkemizde; deprem sigortası mecburiyeti getirilmiş, imar 
alanları ve ruhsatları daha sıkı kontrol altına alınmıştır. 
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sonra hızlanan enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Fosil yakıtlar olarak adlandırılan “kömür, petrol ve doğalgaz” dünyanın bugünkü enerji ihtiyacının 9e 75'ini 
karşılamaktadır. Bu yakıtlar kullanıldıklarında atmosfere bol miktarda karbondioksit (CO. salmaktadır. 


Küresel ısınmaya neden olan gazların en etkilisi karbondioksitin, 1958'den itibaren havada 96 9 ariması 
dünyanın iklim dengelerini bozmuştur. Havayı kirleten 
gazların yağışlarla yeryüzüne inmesi su ve toprak kirliliğini artırmaktadır. 


Küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi sonucu denizlerin su seviyesi yükselecek, bu da tarımsal üretim deposu olan kıyı ovalarının sular altında 
kalmasına neden olacaktır. 


Küresel ısınmaya bağlı olarak; iklimlerde değişmeler 
olacağı, kuraklık ve su ihtiyacının artacağı, bazı yerlerin 
çölleşeceği, yağışların dengesizleşeceği, bitki ve hayvan türlerinin dörtte birinin yok olmasıyla doğal dengenin bozulacağı tahmin edilmektedir. 


Küresel ısınmayla ilgili çeşitli önlemler alma konusunda harekete geçilmiş, bu doğrultuda birçok ülkenin 
katılımıyla, “Bivi İkiim De 
si”ne bir ek niteliğinde “Kyoto Protokolü” hazırlanmıştır. 1997'de Japonya'nın Kyoto şehrinde görüşülmeye 
başlanan protokol, 2005'te yürürlüğe girmiş, Türkiye 
Protokolü, 13 Mayıs 2009'da imzalamıştır. 
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Son elli yıl içinde doğal dengenin bozulmasının ortaya 
çıkardığı hastalıklar ve insanlara verdiği zararlar görülünce çevre kirliliğini önlemek amacıyla çeşitli tedbirler 
alma yoluna gidilmiştir. m 
Yeryüzündeki su kaynaklarının ancak 96 1'inin kullanılabilir tatlı su kaynağı olması, çeşitli ülkelerde ve ülkeler arasında su sorunlarına neden olmuştur. Günümüzde milyonlarca insan yeterli ve temiz su bulamadığı için hayatını kaybetmekte veya salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. 


Verimli toprakların sulara karışan ve havaya salınan 
zararlı maddelerle kirlenmesi, yanlış sulama ve erezyon gibi nedenlerle yok olması dünyada açlık tehlikesini artırmıştır. 
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Fosil yakıt kullanımı sonucu hava kirliliğine sebep olan 
birçok madde asit yağmurlarıyla yeryüzüne inerek suyu ve toprağı kirletmektedir. 


n kullanımı için çalışmalar hız- 
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Gürültü kirliliği şehirlerde yaşayan insanların önemli 
sorunlarından biri olup, sağlık problemlerinin artmasına ve iş verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır. 


1650'lerde 500 milyon civarında olan dünya nüfusu 
2000'lerde 6 milyarın üzerine çıkmış ve her yıl bu nNÜfusa yaklaşık 100 milyon insan katılmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun 1 milyar kadarı gelişmiş Ülkelerde yaşarken, geri kalan 5 milyardan fazla insan 
az gelişmiş veya geri kalmış ülkelerde yaşamaktadır. 


Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı ortalama 96 0,5 -1 
arasında değişirken az gelişmiş ülkelerde 96 2, geri kalmış ülkelerde ise 96 2,5 - 3 civarında gerçekleşmektedir. 
Gelir seviyesi düşük ülkelerdeki aşırı nüfus artışı dünyayı çözülmesi zor sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. 


Nüfus artışı; beslenme, temiz su ihtiyacı, işsizlik, trafik 
ve haberleşme gibi sorunların aşılması için; modern tarım yöntemlerinin kullanılması, planlı şehirleşme, nüfus 
artışını yavaşlatma ve var olan kaynakların verimli şekilde kullanılması gibi önlemleri zorunlu kılmaktadır. 


Nüfus artışı ile aynı hızda iş imkanlarının oluşturulamaması ve teknolojik gelişmeler işsizlik tehlikesini ön 
plana çıkarmıştır. 


Sanayi İnkılabı'ndan sonra tarımda verimlilik büyük 
oranda artmıştır. Son zamanlarda gen mühendisliği 
alanındaki gelişmeler, kaynakların israf edilmeden 
kullanılması halinde bugün yeryüzünde açlık olmayacağını ortaya koymuştur. Oysa günümüzde yeryüzünün birçok bölgesinde açlık sorunu yaşanmaktadır. 
Açlık sorununun büyümesinde küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık ve bölgesel anlaşmazlıklardan doğan çatışmalar etkili olmaktadır. 


BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2015'e kadar dünyada açlık çeken kişi sayısının yarı yarıya azaltılması 
için 24 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştır. Bu 
rakam her yıl silahlanmaya harcanan paranın yanında çok küçük kalmaktadır. 


Dünyada yoksulluk ve açlıkla mücadele için Dünya 
Gıda Programı (WFP), BM Gıda ve Tarm Örgütü 
(FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (IFAD) çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. 


Açlık sorununun çözümü için biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen aktarılarak 
belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalar elde edilme çalışmaları yapılmaktadır. 


Ulusiararası Terör 

Son yıllarda uluslararası güvenlikle ilgili er önemli sorun olan teröre karşı, uluslararası politik dengeler ve 
ülkelerin çıkarları nedenleriyle ortak bir fikre varılamamıştır. Uluslararası terör tanımının bulunmaması, Özellikle terörist örgütler listesi oluşturmada devletler 
arasında pazarlık konusu edilmiştir. 


11 Eylül Terör Olaylarını Gösteren Bir Resim (ABD) 


EMİ yYayınLarı 
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BM'nin teröre bakış açısı, Genel Kurulun 1994'te yayınladığı deklarasyondaki “Politik sebeplerle yapılan, 
toplumun tamamında veya bir bölümünde korku ortamı yaratacak cezai eylemler; siyasi, felsefi, ideolojik, etnik, ırksal, dini veya herhangi bir gerekçe ile 
haklı gösterilemez.” hükmü ile ortaya konmuştur. 


20. yüzyıldaki terörist eylemlerin karakteristik özelliği 
devlet adamlarını hedef almasıdır. 1990'lı yıllarda terörist faaliyetler çok fazla insanı hedef alan bir yapıya 
bürünmüş, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında uluslararası terör, eylemlerini sembol hedeflere yöneltmiştir. 


Dünyada Son 25 Yılda Etkili Olan Salgın Hastalıklar 


AIDS: Afrika'da ortaya çıktığı tahmin edilen ve 1981'de 
ABD'de keşfedilen AİDS için kesin olarak bilinen bir 
tedavi yöntemi yoktur. AİDS'ten korunmak için hastalığa sebep olan HIV adlı ölümcül virüsün yayılmasını 
önlemek tek yoldur. 


Kırim Kongo Kanamalı Ateşi Hasteliği: İlk olarak 
1944'te Kırım'da tanımlandığı için Kırım Kanamalı Ateşi adı verilen hastalık, 1956'da Kongo'da da ortaya çıkınca “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi” adı ile anılmıştır. 


Za 


zari 
MLİŞ 


vu) 


Kanatlı hayvanlarda ölümlere yol açan H5N1 
virüsünün insanlarda meydana getirdiği hastalığa “kuş gribi” adı verilmiştir. 1997'de Çin'deki salgın sırasında hastalığın insanlarda ölüme sebep olduğu tespit edilmiştir. 


SARS (Akut Solunum Yolu Yetmezliği Sendromu): 
İlk defa 2003'te Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 
saptanmış olup nedeni bilinmemektedir. Hastalığın 
önemli belirtileri öksürük, ateş, titreme ve baş ağrısıdır. 


Hepatit Karaciğerde meydana gelen iltihabi reaksiyon Türkiye'de sarılık olarak tanımlanır. Nedenleri; virüsler (hepatit B, hepatit C), bakteriler, çeşitli ilaçlar, 
alkol kullanımı, uzun süre endüstriyel maddelere maruz kalmaktır. Virüslerle ortaya çıkan hepatit bulaşıcıdır ve karaciğerde kalıcı hasarlara sebep olur. 


Sıtma: Hastalığa sebep olan parazitin dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir 
hastalıktır. Orta ve Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, 
Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde yaygın olarak 
görülür. 


AjkiN1 Virüsü (Domuz Gribi): A(H1N1) adı verilen 
virüsün neden olduğu hastalık insandan insana öksürme, hapşırma ve virüsün bulunduğu alanlara temas edilmesiyle bulaşır. 


3. 


4. 


TEST - | 


Sovyet Rusya'da 1987 yılında ilan edilen perestroika (yeniden yapılandırma) öncelikle 
aşağıdakilerin hangisinde verilen alanlardaki 
gelişmeleri kapsar? 


A) Askeri — Siyasi 

B) Sosyal — Kültürel 
C) Siyasi — Kültürel 
D) Sosyal — Ekonomik 


E) Ekonomik — Siyasi 


Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan devlet 
adamlarından biri değildir? 


A) Mehmet Emin Resulzade 
B) Ebulfeyz Elçibey 

C) Bahtiyar Vahapzade 

D) Haydar Aliyev 

E) İlham Aliyev 


1980'li yıllarda başlayan küreselleşme süreci; 
Ii. müzik, 


Ii spor, 
Ii. sanat 


- alanlarından hangilerindeki faaliyetlerin ulus- 


lararası boyut kazanmasında etkili olmuştur? 


A) Yalnız | B) Yalnız İl C) Yalnız ill 


D) ivelil E)I, il vellli 


Rusya'da liberal demokrasinin kurulabilmesi 
için; 
I. basına sansürün kaldırılması, 
I1. kamu hizmetlerinde parti yandaşı olmayanların da görevlendirilmesi, 
Ii. sivil toplum örgütlerinin özgürce faaliyet göstermesine olanak sağlanması 


düzenlemelerinden hangileri yapılmıştır? 


B) Yalnız !i C) Yalnız Ili 


A) Yalnız | 


D) ivelil Eyi, H veli 
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Maastricht Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde verilen uluslararası kuruluşa üye devletler arasında imzalanmıştır? 


A) Avrupa Birliği 

B) Birleşmiş Milletler 

C) Bağımsız Devletler Topluluğu 
D) Şanghay İşbirliği Örgütü 

E) Bağlantısızlar Hareketi 


Aşağıdaki uluslararası örgütlerin hangisinde 
Türkiye veto hakkına sahiptir? 


A) Avrupa Birliği 

B) NATO 

C) Birleşmiş Milletler 

D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
E) İslam Konferansı Örgütü 


1. Avrupa Birliği 
Il. Bağımsız Devletler Topluluğu 
ii. Şanghay Beşlisi 


Yukarıdakilerden hangilerine Rusya Federasyonu üye değildir? 


C) Yalnız İli 


A) Yalnız | B) Yalnız İl 


D) | veli E) ilvellll 


Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için yapılan uluslararası görüşmelerde Araplar Türkiye'yi desteklemektedir. 


Buna karşılık Türkiye aşağıdaki devletlerden 
hangisine karşı Ortadoğu'da Arapları destekleyici bir dış politika takip eimeye başlamıştır? 
G) Lübnan 


A) İran B) İsrail 


D) Sovyet Rusya E) ABD 


TEST - | 
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İTE 2C SE 4E SA 


1990 yılında ABD'nin öncülüğündeki uluslararası güçle Irak arasında başlayan Körfez Savaşı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Irak ve İran'ın Basra Körfezi'nde çıkar çatışması içinde olması 

B) Irak'ın zengin petrol yataklarına sahip olması 
Irak'ın Ortadoğu'da İsrail Devleti'nin kurulmasına karşı çıkması 

Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi 

Kuzey Irak'ta bulunan yerel güçlerin merkezi 
Irak yönetimine karşı olması 


© 


BE 


1987 ve 1988 yıllarında Rusya lideri Mihail 
Gorbaçov'un başlattığı “Glasnost” ve “Perestroyka” hareketinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Genişleme — Liberalleşme 

B) Açıklık — Yeniden yapılanma 
C) Özgürlük — Bağımsızlık 

D) Eşitlik — Adalet 


E) Kanun üstünlüğü — Ulusal egemenlik 


Gorbaçov'un “Egemen Devletler Birliği Antlaşması” SSCB'nin; 


I. çok uluslu olma, 
il. devletçi ekonomik sistemi benimseme, 
NI. enerji kaynaklarına sahip olma 


özelliklerinin hangilerinden kaynaklanan sorunlara çözüm bulma amacına yöneliktir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız 1| C) Yalnız lll 


D) iveli 


E)Lilvellil 


Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Kyoto 
Protokolü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 


A) Küreselleşmenin ticarete etkisinin artırılması 
B) Doğal kaynakların tasarruflu kullanılması 

G) Terörizmle ortak mücadele edilmesi 

D) İklim değişiklikleri ve çevrenin korunması 
E) Dünya barışının korunması 


CE YAYINLARI 


13. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye'nin 


15. 


16. 


17. 


Ermenistan'la ilişkileri üzerinde etkilidir? 


A) Keşmir B) Kıbrıs 


D) Dağlık Karabağ E) Kuzey Osetya 


» Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin aşağıdakiler- 


den hangisiyle belirlenen şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir? 


A) Wilson İlkeleri 

B) Helsinki Nihai Senedi 
C) Kopenhag Kriterleri 
D) Atlantik Birdirisi 

E) Schuman Bildirgesi 


Türkiye'nin katıldığı uluslararası örgütler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Birleşmiş Milletler B) NATO 
D) AGİK 


E) Milletler Cemiyeti 


C) Varşova Paktı 


Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağılması 
sonucunda kurulan devletlerden biridir? 
A) Ukrayna 


B) Polonya C) Romanya 


D) Macaristan (o E) Çekoslovakya 


I. Kıbrıs Barış Harekatı 
Il. SSCB'nin dağılması 
Il. Yugoslavya'nın dağılması 


Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkiye'nin Akdeniz, Balkanlar ve Orta Asya'da etkinliğini artırmasını sağlamıştır? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız |l C) Yalnız HI 


D) | veli 


E)Lilvell 


16-A 17E, 


- 6) Filistin 


ABD; 


I. Kore, 
Il. Afganistan, 
II Vietnam 


devletlerinden hangilerine terör olaylarını gerekçe göstererek askeri müdahalelerde bulunmuştur? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) Ii veli E) Il ve lil 


Avrupa Birliği'nin çalışma organlarından ———— üye 
ülkelerde yapılan seçimler sonucu belirlenen temsilcilerden oluşmaktadır. 


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 


A) Avrupa Birliği Komisyonu 

B) Avrupa Parlamentosu 

G) Adalet Divanı 

D) Avrupa Konseyi 

E) Ekonomik ve Sosyal Konsey 


1950'li yıllardan itibaren ülkemizin kuzeydoğu, 
doğu ve güneydoğu bölgelerinden batı illerimize doğru göçler giderek artmıştır. 


Bu göçlerin yaşanmasında; 


|. artan nüfusla beraber işsizliğin de artması, 
Il. sanayi şehirlerinin batıda kurulması, 
Ii. Güney Doğu Anadolu'da GAP'ın hazırlanarak uygulamaya konulması 


gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 


C) Yalnız Ili 


A) Yalnız | B) Yalnız |l 


D) Ive E)ivelli 


EA YAYINLARI 
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Endüsiriyel gelişmeye ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak siyasi, kültürel ve ekonomik düzeydeki çok yönlü toplumsal 
ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşmasına “küreselleşme” denir. 


Buna göre, küreselleşmenin etkisiyle aşağıdakilerin hangisindeki gelişmelerin uluslararası bir boyut kazandığı söylenemez? 


A) Spor B) Liberalizm C) Sinema 
D) Ticaret E) Milliyetçilik 
Su Paylaşımı Sorunu 
Nehirler Yaşayan Devletler 
1. Şeria Ürdün, Suriye ve İsrail 
H. Asi Lübnan, Suriye ve Türkiye 
MM. Nil Etiyopya, Sudan ve Misir 


IV Fırat ve Dicle Türkiye, Suriye ve Irak 
V. Aras Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycarı 


Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 


AL BI. O. DM EV 


* Azerbaycan halkına bağımsızlık mücadelesinde öncülük etmiştir. 

* 1992'de Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı olmuştur. 

» “Bütün Azerbaycan Yolunda" adlı eserin yazarıdır. 


Yukarıda özellikleri verilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Mehmet Emin Resulzade 
B) Bahtiyar Vahapzade 

C) Ebulfeyz Elçibey 

D) İlham Aliyev 

E) Haydar Aliyev 


10. 


TEST - 2 


Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül Dönemi sonrası Türkiye'de görülen gelişmelerden biri de- 


ğildir? 


A) İlköğretimde 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi 

B) ODTÜ'de ilk internet bağlantısının kurulması 

C) Ekonomide Katma Değer Vergisi uygulamasının başlatılması 

D) Milli Güvenlik Kurulu'nun oluşturulması 

E) Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Antlaşmasının yapılması 


Dünyada son 25 yıl içinde etkili olan salgın 
hastalıklar arasında aşağıdakilerden hangisi 


yoktur? 


A) AIDS B) Verem G) Hepatit 


D) SARS E) Kuş Gibi 


SSCB'nin dağılması sonucunda bağımsızlığını 
kazanan Türk devletleri içinde en geniş sınıriara sahip olanı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kırgızistan 
B) Kazakistan 
C) Özbekistan 
D) Azerbaycan 
E) Türkmenistan 


Türk Kızılayı, yurt içinde ve yurt dışında acil ihtiyacı olan insanlara en kısa süre içinde yardım 
ulaştırmaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisi Türk Kızılayı'nın yardım gönderdiği ülkelerden biri değildir? 


A) Kanada B) Pakistan C) Sudan 


D) Gürcistan E) Endonezya 


ç EYİ YAYINLARI 
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SSCB'de 1991 yılında meydana gelen darbenin ortaya çıkardığı iç karışıklıklar aşağıdaki 
gelişmelerden hangisine neden olmamıstır?. 


A) Sovyetler Birliği'nin dağılması 

B) ABD'nin uluslararası politikalardaki etkinliğinin artması 

C) Sovyet Komünist Partisi'nin faaliyetlerine son 
vermesi 

D) Soğuk Savaş döneminin sona ermesi 

E) Kuzey Atlantik Paktı'nın dağılması 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 
hazırlanan “Annan Planı” aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmeye yöneliktir? 


A) Filistin Sorunu 

B) Körfez Krizi 

GC) Kıbris Sorunu 

D) Keşmir Sorunu 

E) Dağlık Karabağ Sorunu 


I. Kore Savaşı 
Il. Vietnam Savaşı 
IH. Irak Savaşı 


Yukarıdaki savaşlar Soğuk Savaş, Yumuşama 
ve Küreselleşme dönemleri olayları olarak 
gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 


Soğuk Savaş Yumuşama Küreselleşme 
Dönemi Dönemi Dönemi 
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